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Ön Söz 


erek 2013 ila 2015 arasında yazdığım yazılar sırasında, gerek-Gez de bu kitabı düzenlerken, Türkiyede yolsuzluk, hukuksuzluk ve terör olayları hızlı bir şekilde yükseliyordu. 

11 Mayıs 2013'te 52 kişinin ölüp, 146 kişi yaralandığı “Reyhanlı Patlaması, 20 Temmuz 2015'te, 32 kişinin ölüp 100'ün üstünde kişinin yaralandığı “Suruç Patlaması” ve 10 Ekim 2015'te 102 kişinin ölüp, 500 üstü kişinin yaralandığı “Ankara Patlaması” Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül terör saldırıları olarak kayda geçti. 

Cumhuriyet en kıymetli hazinemizdi ama biz, bizi bu hazineden mahrum etmek isteyen dâhili ve harici bedhahlara, istikrarsızlaşmamızı, bölünmemizi isteyen düşmanlara yeterli şekilde karşı koyamadık... 

Aziz vatanımızda cebir, hile, gaflet, delalet ve hıyanet, hepsi mevcut... 

Teröristler, Paralelciler, ılımlılar, ılımsızlar, Cumhuriyet düşmanları, Ortadoğu'da yeniden yapılanma müteahhitleri, vatanın bütün önemli mevkilerini zapt etmişler. Halk bölünmüş, ordular, güvenlik güçleri dağıtılmış, memleketin her köşesini huzursuzluk ve kaygı işgal etmiştir... 
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Hukuk ve adalet sistemi bozulmuş, şahsi menfaatler, siyasi emeller ön plana çıkmıştır. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap hale gelmiştir. 

Mevcudiyetimiz ve istikbalimiz tehlikededir... 

Ancak çaresiz değiliz, çaremiz var.. 

Seksen sekiz yıl önce, 20 Ekim 1927 de, istikbali gören o Mi insanın, aziz Atatürk'ün, talimatlarına uymak... 

İçinde bulunduğumuz imkânları ve şahsi menfaatleri düşünmeden, damarlarımızdaki asil kandan güç alarak, vatanımıza, topraklarımıza sahip çıkmak... 

Bu vatan için can veren şehitleri, gazilerimizi, başta Atatürk olmak üzere bu ülkeye hizmet eden ve bizlere tertemiz bir Cumhuriyet bırakan bütün büyüklerimizi şükranla anıyorum. 


İstanbul, 20.10.2015 
Mehmet Eymür 


GLADIO, YAVUZ ATAÇ VE KİRLİ İŞLER 


01 Mayıs 2015 

Ben bir asker çocuğuyum. Hem de Kuleli Askeri Lisesi'nin son sınıfındayken gencecik yaşta harbe katılan, harp sonrası liseyi bitiren, “İstiklal Gazisi” bir babanın oğluyum. Ekmek yapabilmek için sap saman, süpürge tohumu, kuşyemi ve kepek gibi ürünlerin dövülerek un edildiği, sıkıntılı, zor, yokluk yıllarını yaşayan, şerefini, onurunu, ölene kadar koruyan bir babanın evladıyım. Bayrağımız, muntazam dizilmiş rap-rap yürüyen askerlerimiz, marşlarımız bende heyecan yaratır, hislenirim. 

Babamın “İnsanı hayvandan ayıran en önemli unsur, kendini kontrol etmesidir” sözü hep kulaklarımda kaldı. Gençken, bu söze pek uymayan bir sürü vukuatım oldu. Ancak hataları tekrarlamadım, olgunlaştıkça kendini kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım. MİT'te iken birçok asker tanıdım. Şerefli, onurlu, asker gibi askerleri saygı ile anımsarım. Bazılarının ise bende ahlaki değerleri, fırsatçı tavırları, kaybolmuş milli duyguları ve karanlık ilişkileri ile büyük hayal kırıklığı yarattığı bir gerçektir. Bu yazıda, bunlardan biri olan ve gazeteci-yazar Belma 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Akçura ile söyleşisi, Milliyet Gazetesi'nde 10-12 Ağustos 2004 tarihleri arasında manşetten yayınlanan, Emekli Binbaşı Yavuz Ataça yer vereceğim. 


ESKİ MİT'Çİ YAVUZ ATAÇ'TAN MİLLİYET'E MÜTHİŞ AÇIKLAMALAR 


ii 

m 
Hİ n vl i 

in. 
ço Nİ 


İş ill 


Bəz) — üz ei tie m ə — ön 
Ece 
—— 


z ə A TT 
BASINDA GÜVEN ÜR sl a e rma öm 


i i izi 


Öncelikle Belma Akçura'nın ustaca sorulan suallerine ve Yavuz Ataç'ın verdiği cevaplara göz atacak, bilahare bu konuda basında yer alan yazılara, resmi belgelere ve şahsi düşüncelerime yer vereceğim. Yavuz Ataç'ın kahramanlık öykülerini, abartılı anlatımlarını daha önce gazetelerde okumuş olanlar; şimdi öyküyü bir de bizden dinlesinler... 

BA: ABDULLAH ÇATLI, YEŞİL, ALAATTİN ÇAKICI GİBİ ADAMLARA İHTİYAÇ NEDEN? 

YA: Eğer onlara ihtiyaç duyuyorlarsa, bize ihtiyaç duymamaları gerekirdi. Çakıcı gibi insanların kullanılması doğrudan bizim kararımız, seçimimiz değildi. Onlar bize hazır olarak sunuldu. Abas, Mehmet Eymür gibi yetkililerin huzurunda Çakıcı ve beraberinde olan birkaç kişiyle tanıştırıldım. 

Bu tip insanların kullanılması, yapılan operasyonların arkasında devletin olduğunu gizlemek amacıyladır. Yavuz Ataç'ın “Eğer 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onlara ihtiyaç duyuyorlarsa, bize ihtiyaç duymamaları gerekirdi. 
Çakıcı gibi insanların kullanılması doğrudan bizim kararımız, seçimimiz değildi “nitelemesi boş sözlerdir. Yavuz Ataç birçok kere ikaz edildiği halde Çakıcı ile ilişkisini kesmemiş, ikazları Çakıcı'ya ileterek onu yönlendirmiştir. 

Yavuz Ataç'ın, teşkilata zararından başka hiçbir faydası olmayan Çakıcı'ya bağlılığında ve onun işlerini takip etmesinde maddi unsurların rol aldığı muhakkaktır. Ataç, Çakıcı'nın kişiliğinden çok onun kendisine sağladığı imkânları sevmiştir? 

BA: ÇAKICI'NIN MİT'LE İLİŞKİSİ HALEN DEVAM EDİ- 
YOR MU? 

YA: Hayır. Fransa'da yakalandığında (1998) ilişkisi de kesilmiştir. Artık cezaevindeki bir adamla ilişkiyi nasıl sürdüreceksiniz, ilişki olmaz. 

Yavuz Ataç, “Çakıcı Fransada yakalandığında (1998) ilişkisi de kesilmiştir. Artık cezaevindeki bir adamla ilişkiyi nasıl sürdüreceksiniz, ilişki olmaz” demekte, Ağustos 2004 “Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya-Çakıcı-MİT skandalı” Yavuz Ataç'ı yalanlıyor ve MİT-Çakıcı ilişkisinin MİT Müsteşarı Atasagun'un bilgisi dahilinde, Ataç'ın yakın arkadaşı Kaşif Kozinoğlu vasıtasıyla devam ettiğini gösteriyor. Zaten Ataç'ın durup dururken gündeme girmesi, bu ilişkiyi perdelemek amacı taşıdığını gösteriyor. “ 

BA: PEKİ, SİZİN MESLEKİ KARİYERİNİZİ BİTİREN NE OLDU? 

YA: Ben kendi kararımla emekli olduğumda Başbakan da teşekkür etti. Görevimi amir makamların verdiği emirlerin doğrultusunda yerine getirmiş bir insanım. Benim esas itibariyle yeraltı dünyasıyla falan hiçbir ilişkim yok. 

BA: DIŞ OPERASYONLARDAN SORUMLU DAİRE BAŞ- 
KANI İKEN ÇAKICI İLE EROL EVCİLİN SİZİN MİT”İN 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BAŞINA GELMENİZ İÇİN HÜKÜMETE BASKI YAPMALA- 
RINI NASIL DEĞERLENDİRİYOR-SUNUZ? 

YA: Yanlış tabii, son derece yanlış. Onların yaptığı kendi kendilerine gelin güvey olmaktır. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yoktu, talebim de olmadı. 

BA: AMA EVCİL “ATAÇ'I ALDIM YILMAZ'A GÖTÜR- 
DÜM” DEDİ 

YA: Evcil götürmedi. Görüşme talebi onlardan geldi. Yılmaz, Susurluk'un üzerine gidiyordu. Ben bunu değerlendirebilecek bilgiye sahiptim. Beş saate yakın oturup konuştuk. Yılmaz da son derece memnun oldu. Ayrılırken sarılıp öptü. 

Yavuz Ataç doğru söylemiyor. Hukuki işlem yapılmaması için mecburen emekli oldu. MİT Teftiş Kurulu da yargılanmasına gerek yok diye görüş bildirdi. Buna rağmen DGM'de yargılandı. Yani Müsteşar Şenkal Atasagun tarafından korundu. Çin Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümünden kaybolan (çalınan) pasaportu Çakıcı'ya verdi. Yeraltı dünyasıyla yakın ilişkiler içindeydi. 

Yavuz Ataç (Çakıcı ile Erol Evcil'in Ataç'ın MİT'te yükselmesi için hükümete baskı yapmaları konusunda): “Yanlış, tabii son derece yanlış. Onların yaptığı kendi kendilerine gelin güvey olmaktır. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yoktu” diyor ama başkaları onu doğrulamıyor. 

Erol Evcil ifadesinde, ANAP iktidara gelince, (Haziran 1997), Yavuz Ataç'ın bir üst makama, (MİT) Operasyon Daire Başkanlığı'na getirilmesini Alaattin Çakıcı istedi. Ben bunu Mesut Beye, Bursa il başkanı Mehmet Gedik aracılığı ile randevu alarak Serkan Yazıcı, Yavuz Ataç ile birlikte konutta kendisine ilettim. Mesut Yılmaz beni Eyüp Aşıka pas etti. Eyüp Aşık ile Yavuz Ataç'ı buluşturdum. Daha sonra Mesut Bey'le de görüştüm. Yavuz Ataç ile Eyüp 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Aşık, iki üç kez görüştüler. Mesut Bey'le bir daha görüştüm. Bu görüşmeleri Alaattin'in isteğiyle yaptım. 

Mesut Yılmaz, “Budapeşte olayından sonra bir gün MIT görevlisi Yavuz Ataç, Erol Evcil'le birlikte benim büroma geldi. Yanında bizim il başkanı Mehmet Gedik de vardı. Sonra Yavuz Ataç öteki ikisini dışarı çıkarıp bana Mehmet EYMÜR aleyhine birçok şey anlattı. Beş saat kaldılar. Niye geldiklerini de bilmiyorum? 

Erol Evcil (ifadesinden): “Yavuz Ataç'ın bu ilişkilerinin (Mesut Yılmaz ve Eyüp Aşık ilişkileri) MİT tarafından tespit edilmesi ve hakkında açılan soruşturma sonucunda Çine tayin edildi. Bunun üzerine de Alaattin bu tayine anormal bir tepki gösterdi. Çine gönderilmesine menfi sebep olmamız dolayısı ile ihtiyaçlarını ve mağduriyetini giderebilmek amacıyla kendisine ikamet kirası ve otomobil alması için yaklaşık 25 bin dolar, sevgilisi Neyzi Nele de (Neyzi Genel) 12 bin dolar gönderdim. Ayrıca Alaattin Çakıcı'nın da bir miktar para (dolar) yardım ettiğini duydum.” 


SİZ ÇAKICPYA KAÇ DEDİNİZ Mİ? 

Çakıcı'nın yakalanmasına hiçbir zaman karşı olmuş bir insan değilim. Onu işlediği suçlardan dolayı kınadım. Benimle ilişkisi olan bir adamın o suçları işlememesi gerekirdi. Ayrıca benim 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“kaç” dediğimi söyledikleri tarihten bir yıl sonra Fransa'da yakalandı. O zaman neden beni suçlamadılar? 

ŞİMDİ SİZE YARGIDA YAPILAN SUÇLAMA NE? 

“Çakıcı'ya yönelik buradaki operasyonu haber aldın ve Çakıcı'nın yerini değiştirmesini sağladın” MİT Hukuk Müşavirliğimiz benim yargılanmamın doğru olmayacağı yönünde kanaat ortaya koymasına rağmen ben özellikle yargılanmayı istedim. Çünkü üzerimde böyle bir şey kalmaması lazımdı. 

KIRMIZI PASAPORT VERMEK GİBİ Mİ? 

Hayır, kırmızı pasaport basit bir şey. Çakıcı ile olan bu münasebetimin ne olduğunun ortaya çıkmasını istedim. Benim onunla münasebetim tamamen görevle bağlantılı bir münasebettir. Ayrıca kırmızı pasaportu ona ben vermedim. 

PEKİ, ÇİN KONSOLOSLUĞU'NDAKİ KAYIP KIRMIZI 
PASAPORTU NASIL AÇIKLIYORSUNUZ? 

O eksiklik her yerde olabilir. Kırmızı pasaportların kontrolleri yıllarca beklemiştir, durmuştur, Mesela biri pasaport hazırlıyor, yanlış, eksik yazıyor. Onu iptal ediyor. Onun bedelini ödediğinizde o kayıttan düşüyor 

BEKLENEN YERDE OLMA: 30 Eylül 1998, Hürriyet Gazetesi; “Eyüp Aşık-Çakıcı bandından sonra Çakıcı-Yavuz Ataç bandı da dün Türkiye'nin gündemini sarstı, Radikal Gazetesi'nin ele geçirdiği şok bantta, Ataç, Çakıcı'yı yer değiştirmesi için uyarıyor. 
Hürriyet'in 24 Ağustos'ta yayınladığı ve Alaattin Çakıcı'nın MİT'teki adamının Yavuz Ataç olduğuna ilişkin haberin kanıtı, bir ay sonra ortaya çıktı. Dünkü manşetimizde de duyurduğumuz “Çakıcı'ya ABD'de yakalanacağını söyleyen kişinin Ataç olduğu, kırmızı pasaportu mafya liderine Ataç'ın verdiği” gerçekleri, Radikal Gazetesi tarafından ele geçirilen iki ses bandıyla kamuoyunun gözleri önüne serildi. Ses bantları, Çakıcı olayı patlak verdikten sonra 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Çinden geri çağrılan ve Türkiye'ye döndükten sonra emekliliğini isteyen Ataç ile Çakıcı arasındaki samimiyeti ortaya koyuyor. Konuşmaların Ataç Çine gitmeden hemen önce ve Çakıcı'nın yakalanması için ABD'ye ekip gönderilmesi sürecinde yapıldığı anlaşılıyor. İkili konuşmalarında bu operasyonu kimin istediği konusunda fikir yürütüyor. Refah ve ABD seçenekleri üzerinde fazla durmayan Ataç ve Çakıcı Refahyol'un son döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Meral Akşener olasılığına ağırlık veriyorlar. Ataç, Çakıcı'ya operasyon sırasında yer değiştirmesi gerektiğini şu sözlerle belirtiyor “Kendilerinin beklediği yerde olmamak lazım. Doğu batı, kuzey güney güzel yerler var” Konuşmalarda, bu ikilinin, bir ara Türk Ticaret Bankası'nın alımı için devrede olan Erol Evcile olan yakınlıkları ve Evcil'in işlerini nasıl takip ettikleri de görülüyor. İşte arandığı dönemde yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı ile MİTçi Yavuz Ataç arasındaki telefon konuşmaları...” 


Hürriye 


BU ORGANİZE BİR YAPILANMA MI? DERİN DEVLET, 
GLADİO GİBİ KONULAR... DERİN DEVLET TANIMLA- 
MASI SİZCE NEDİR? 
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Gladio ismi takılan yapının dört sene sorumlusuydum. Ülkeyi yönetenlerin de farkına varmadığı şeyler oldu. Örneğin İspanya'dan sürekli bilgi gelir bize, nedir; terör kampları. Bizimkiler “Haber Raporu” hazırlar. Sanki bizim düşüncelerimiz, değerlendirmelerimiz gibi girer raporlara. 

YANİ FARKINA VARMADAN O BİLGİLERLE BAŞKA- 
SINA HİZMET EDER. 

Aynen öyle. Bazı durumları en yakınınıza bile izah edemiyorsunuz. Bizim Özel Harp'in, o Gladio falan denilen suçlama- 


larla hiçbir ilgisi yok. Böyle bir organize yapılanma yok zaten. 
Ülkenin bir yeri işgal edildiğinde, işgale karşı direnişlerinin şimdiden organize edilmiş olmasıdır bu. 


Yavuz Ataç: “Gladio ismi takılan yapının dört sene sorumlusuydum. Ülkeyi yönetenlerin de farkına varmadığı şeyler oldu. 
..Bizim Özel Harpin, o Gladio falan denilen suçlamalarla hiçbir ilgisi yok. Böyle bir organize yapılanma yok zaten” diyor. 

Peki, o zaman Yavuz Ataç'ın yönettiği ve ülkeyi yönetenlerin de farkına varmadığı işler yapan yapılanma nedir? Ataç MİT'te 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çalışırken, MİT”i yönetenlerin de farkına varmadığı faaliyetlerde bulundu mu? Türkiyede Gladio benzeri yapılanma 1952 yılında “Seferberlik Tetkik Kurulu” adıyla kuruldu. Bilahare “Özel Harp” ve Özel Kuvvetler” adını aldı. Yavuz Ataç ise 14 yıl sonra yani 1966'da Harbiyeden mezun oldu. 

Yavuz Ataç 1987'de Güneydoğu'ya tayininin çıkması üzerine Özel Harp'teki askerlik görevinden ayrılarak MİT'e girdi. Askerlik hayatını bıraktığında binbaşıydı. Bazı yerlerde “Yarbay” olduğu belirtilse de hiç bir zaman “Yarbay” veya “Albay” rütbesine yükselmedi. Bir Yüzbaşı veya Binbaşının Özel Harp Komutanlığını yönetmesi mümkün değil. Diğer taraftan, karışık ilişkilerine ve faaliyetlerine bakınca Yavuz Ataçın ABD'nin NATO'da kurduğu, İtalyada bir suç örgütü haline gelen GLADİO tipi, dış bağlantılı bir yapının mensubu olması büyük bir olasılık gibi gözüküyor... 


"1-2 operasyona katıldı! 


24 Şubat 1985'te MİT MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU TARAFINDAN 
HAZIRLANAN “İNCELEME RAPORU”NDA ATAÇ'IM İFADESİ: 


Yavuz Ataç: Yurt dışına bir görevin icrası için çıktık. Hatta ıcı benimle birlikte çıktı. Çıkarken de tabii kullandığımız. 


İ Çakı 
© kimlikler farklıydı gerçeğinden. Böyle bir konuda ilk defa benim yanımda yurt dışına çıktığını söylemişti bana, © — gerçekten de doğruydu. Çünkü adamın karnı ağrıyordu, © bacağı titriyordu. Bir yabancı ülkeye giriş kolay bir şey 
7. değil. Benim yanımda kimlik kontrolünden geçti. Ondan 


leşmedi. yısıyla o kişiler görev almış 
1357 olmakla, oraya intikal etmiş olmakla kaldılar. Yani görev 
“ yapılmadı, iptal edildi. O kişilerin bir kısmı geri döndü, bir 

ie kısmı orada kaldı. 


ÇAKICP”YLA KAÇ KEZ MÜNASEBETİNİZ OLDU? 
Çakıcı 1987'den sonra görev aldı. Yani bir arabaya ihtiyacınız olur, bir kurye işi olur bunlar temin ederlerdi. Ben 200 
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yurtdışı operasyonunda bulunmuşsam, bunun bir ya da ikisine Çakıcı katılmıştır. Sadece o değil, onun gibi birçok yine suç işlemiş insan “eleman” olarak maaşsız MİT'e çalışmıştır. O işlediği suçlar yüzünden bu kadar dikkat çekti. 

Yavuz Ataç yüksekten atmakta ve “Ben 200 yurtdışı operasyonunda bulunmuşsam, bunun bir ya da ikisine Çakıcı katılmıştır” demektedir. Ataç'ın MİT'te yüzlercesine katıldığını söylediği yurtdışı operasyonlar, Çakıcı'nın katıldığı iki operasyonu geçmez. 
Ataç, iş yerinde masasının üstüne Gladio'yu simgeleyen heykelcikler koymuş, duvarını ABD ve İsraile ait bröve ve takdirnamelerle doldurmuştur. Bunların arasında MİT'ten aldığı herhangi bir takdirname veya teşekkür belgesi yoktur. En iyimser yaklaşımla Yavuz Ataç'ın yeni güvenlik şirketinin reklamını yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

EYMÜR, “ATAÇ, ÇAKICI İÇİN BENİ TEHDİT ETTİ” DE-MİŞTİ. DOĞRU MU? 

Eymür, yanlış bildiğini tecrübe zanneden insandır. Eymür'le aramızda geçen olayın Çakıcı'yla hiç ilgisi yok. Bambaşka bir konuda tartıştık. Bir operasyonla ilgili bilgi istiyordu, vermedim. Telefonda ağır hakaretler edince odasına çıktım. 

“ATAÇ KINAMA ALDI, KAYITLARDA BU OLAY MEV- 
CUT” DİYORDU. 

İkimiz de kınama aldık. Eymür hakkında bir gün konuşacağım, tam konuşacağım. Onun bunun yatak odasını gözetleyen bir adamdır neticede. ...Benimle alıp veremediği ne? Kiskançlık. Ben yetenekli ve nitelikli bir adamım. Çünkü orada çok iş yaptım. 

OLAY TUTANAĞI - (NOT: 23 Temmuz 1997 günü Kontrterör Merkezi, başında Şenkal Atasagun'un bulunduğu Operasyon Başkanlığı'na mesaj çekerek, DHKP-C Lideri Dursun Karataş 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ile ilgili mevcut bilgiler ve bu konuda yapılan operasyonlar hakkında detay bilgiler istemiştir. Yakın tarihte Karataş'a yönelik bu operasyona Alaattin Çakıcı, Yavuz Ataç ve Yavuz Ataç'ın sevgilisi Neyzi Genel (Nel)'in de katıldığı bilinmektedir. Ancak mesajda bu hususa değinilmemiştir.) “...24 Temmuz 1997 günü saat 19.00 civarında Operasyon Başkanlığı Avrupa Daire Başkanı Yavuz Ataç Merkezimize gelerek konuyla ilgili Kontrterör Merkezi Yöneticisi Mehmet Eymür ile görüşmek istemiş, ancak Mehmet Eymür”ü yerinde bulamayarak, yardımcısı S.P. ve konunun ilgilisi B.T. ile görüşmüştür. Görüşmede adı geçen: Dursun Karataş ile ilgili kendilerine intikal eden bilgileri (Mikdat Alpay'ın başında olduğu) İstihbarat Başkanlığı'na gönderdiklerini oradan değerlendirilmiş haberlerin alınmasını önermiştir. Kendisine, oradaki haberlerin alındığı, bizim çalışmalarımızda faydalanabileceğimiz bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Yavuz Ataç, Operasyon Başkanı'nın (Şenkal Atasagun) notuna istinaden konuyu Mehmet Eymür ile bizzat görüşeceğini belirterek Merkezimizden ayrılmıştır. 25 Temmuz 1997 günü saat 11.30 
civarında Yavuz Ataç, Mehmet Eymür'ü dahili telefondan aramış, oanda Mehmet Eymür harici telefon ile görüşmekte olduğundan, telefona sekreter Ö.U. cevap vermiş ve meşgul olduğunu kendisine bildirmiştir. Telefon konuşması bitiminde Ö.U. Yavuz Ataç'ın görüşme talebini Mehmet Eymür iletmiş, alınan talimat üzerine de Yavuz Ataçı, Mehmet Eymüre bağlamıştır. Kısa bir süre sonra, saat 11.45 civarında Merkezimize gelen Yavuz Ataç, Mehmet Eymür ile görüşme talebini Ö.U'dan istemiş, bu isteği Mehmet Eymüre iletilmiş, alınan talimat gereği konuyu S.P. ve B.T, ile görüşmesi kendisine söylenmiştir. 

Ancak Yavuz Ataç, Mehmet Eymür ile görüşmekte ısrar etmiş ve ikaza rağmen dinlemeyerek makam odasına girmiştir. Kısa bir süre sonra bağırma ve münakaşa sesleri duyulması üzerine Daire 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Başkan Vekili S.P. Mehmet Eymür'ün makam odasına gittiğinde ayakta münakaşa ettiklerini görmüş ve Yavuz Ataç'ı odadan çıkarmaya çalışmıştır. Bu arada Yavuz Ataç, kendisine yumruk atıldığını bunun hesabının sorulacağını, buranın dağ başı olmadığını tehditvari şekilde bağırarak belirtirken, Mehmet Eymür “demek sen beline silah takıp gelip beni makamımda tehdit etmeye cesaret edebiliyorsun. Seni Alaattin Çakıcı mı gönderdi? Çık dışarı” diye sinirli bir şekilde Yavuz Ataç'a bağırmıştır. S.P. tarafından Yavuz Ataç, Merkezimiz binası dışına çıkarılmıştır. Sn. M. Eymür'ün talimatı üzerine işbu tutanak olaya şahit olanlarca tutulmuştur. Arz ederiz. 25.07.1997, E.Ö. - ÖU.- HK. - S.P. 

Kınama cezasına gelince, ikimize de kınama cezası verildiği doğrudur. Tarafıma gelen yazıda şöyle deniliyordu. “25.07.1997 tarihinde, K/Terör Merkezinde Yavuz Ataç ile aranızda meydana gelen olayın, Müsteşarlık Makamının emirleri doğrultusunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucu düzenlenen, 19.08.1997 tarih ve 13 sayılı Soruşturma Raporunda; “Meydana gelen olayın asıl sebebinin evveliyatı olan kişisel meselelerinizden kaynaklandığı, evrak koordinesinin ise vukuu bulan olaya zemin hazırlayan tali bir husus olduğu kanaatine varıldığı... Bu nedenle; her ne kadar olay öncesi bir tahrik unsuru olsa bile Yavuz Ataç yumruk vurduğunuzun kesinleştiği ve MİT Personel Yönetmeliğinin 8.nci maddesinin (s) bendine aykırı tutum ve davranışlarınız nedeniyle; Devlet Memurları Kanununun 125.nci maddesinin (B) fıkrası (h) bendi uyarınca 20.08.1997 tarihinde Sayın Müsteşar tarafından “Kınama” cezası ile tecziye edildiniz. Bilgi edinilmesini rica ederim” 

Bu ceza canımı çok sıkmıştı. Halen de aklıma gelince üzülürüm. Müsteşar Sönmez Köksal sevdiğim, saydığım bir kimse olduğundan, mesele haline getirmedim. Ancak halen de cezanın gerekçesi olarak gösterilen Yavuz Ataç'la 'evveliyatı olan kişisel meselelerimizin ne olduğunu bilmiyorum. Zorla makam odama 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giren, belindeki tabancayı göstere göstere kulağıma eğilip, gerekirse başka türlü de konuşuruz diyen birisine karşı nasıl davranılacağını da... 

Ataç “Eymür hakkında bir gün konuşacağım, tam konuşacağım. Onun bunun yatak odasını gözetleyen bir adamdır neticede” demiş. “Ben yetenekli ve nitelikli adamım” diye kendisini övmüş. Gülünç... 

Yavuz Ataç tanıdığım en niteliksiz, hiçbir kutsalı olmayan, her türlü zaafı bulunan düşük karakterli bir kimsedir. Bir zamanlar sicil amiri olduğum eski yardımcımın pespaye hayatı hakkında, kalın bir kitaba sığacak kadar çok vukuat var. 


eri 


alım?dM 


Binbaşı Yavuz Maç, per Genelkurmay Başkam Org. Necip Torumtay'a bir sunum yapıyor. 


Bir MİT mensubu her tip insanla görüşür ama sevk ve idare ettiği insanlardan otomobil gibi, para gibi hediyeler almaz. İnsanların hissi ilişkileri kendi kutsallarıdır, başkalarını da ilgilendirmez. Ama her şeyin bir ayarı var. Kendini kontrolden aciz bir istihbaratçı ülkesine fayda değil zarar verir. Şimdi fikir edinmeniz için, bir telefon görüşmesinden kısa bir kısım vereceğim. Emniyet 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İstihbarat kaynaklı bu tip ses bantları bir kitap yazacak kadar çok. 
Ancak, özellikle Ataç'ın ikili konuşmaları aşırı açık-saçık, utanç verici ve sapkınlık belirtileri taşıyan konuşmalar olduğundan daha fazlasını vermek mümkün değil, Esasında bu yazıyı bile yazmayacaktım ama yeni öğrendiğim bazı bilgiler nedeniyle bu nitelikli adamı anlatmak artık şart oldu... 

Nisan 1995 - NEYZİ ile HÜLYA KONUŞUYORLAR: Neyzi: 
Ne yapıyorsun? Hülya: İyiyim. Ne oldu? Ayrılık mı, barışıklık mı var? Neyzi: Çok enteresan bir şeyler dönüyor kardeşim. Hülya: Ne oldu? Büyüler mi dönüyor? Neyzi: Yok yahu, kim... Yalova kaymakamını Hülya: Ne oldu? Neyzi: Çok enteresan bir şeyler dönüyor. 
Hülya: Söyle. Neyzi: Ben sende kalıyordum ya hatırlıyor musun? 
Herif beni arıyordu ya ikide bir. Hülya: Evet. Neyzi: Bana bundan on gün önce “Serdar Hazan kim?” dedi. Hülya: Serdar benim telefonumun sahibi. O bile keşfedilmiş. 


ə ayaz 


Neyzi: Şimdi orada bir herif var. Bunun başı yanı. Filiz Akın'ın kocası en baş. Ondan sonra Mehmet Eymür var. Ondan sonra da Yavuz Ataç, bizimki var. Üçüncü adam. Yavuz Ataç'ın bir üstündeki amiri, Mehmet Eymür, Mehmet Eymür diyor ki, “senin sevgilin orada oturuyor, sen de onu arıyorsun” diyor ve “onu oradan başkaları da arıyor” diyor. Anladın mı? Bir herif varmış, devamlı orayı arıyormuş. Bundan 1,5-2 ay önce. Hülya: Beni de arayan olabilir. 


22 


MEHMET EYMÜR 


Neyzi: Kim olabilir o? Hülya: Benim normal yaşantım olamaz mı? Neyzi: Hayır, hayır. Abdullah diye birini tanıyor musun? Hülya: Hayır, hiç duymadım. Neyzi: Abdullah Çınlı mı, Çanlı mı? Hülya: Hayır. Neyzi: Polis tarafından buna sahte kimlikler verilmiş, polis tarafından piyon olarak kullanılan bir herif bu. Kim biliyor musun? Mehmet. Hülya: Abdullah adıyla? Neyzi: Evet, gerçek adı Abdullah adamın. Hülya: Haag Neyzi: Bu adını biz biliyoruz. Mehmet sahte adı. Hülya: Hadi yahu, Allah aşkına! 
Neyzi: Herif gitmiş, bunlara duyurmuşlar benim bununla yattığımı. Hülya: Allah aşkına peki kim duyurmuş? Neyzi: Sen kimselere bunu çıtlatma, tamam mı? Hülya: Peki, kim duyurmuş? Neyzi: Şimdi adamın amiri diyor ki Yavuz Ataça, “yahu senin sevgilin bununla da olmuş” diyor. Hülya: Peki, nereden biliyorlar? Neyzi: Ama neden? Ben Mehmete yüz vermedim, bir kere verdim, bir daha yatmadım ya! Hülya: Esas adı Abdullah neymiş. Neyzi: Çanlı mı? Çınlı mı? Öyle bir şey, hatırlamıyorum. Yurtdışında kalmış, gelmiş. Tokatlı. Hülya: Tokatlı mı? Ben bilmiyordum. Neyzi: Bu şimdi sizin evi arıyor ya devamlı, (Bige) oradayken. Hülya: Evet. 
Neyzi: Bunlar bunu da kontrol ediyorlar. Oradan çıktı. Ben dedim, “bir kere yattım, bunu bir Hülya biliyor” Sonra da Bige'nin sevgilisi. Ben dedim, “Bige'yi tanıştırdım. Bizi yemeğe götürdü, çok iyi bir çocuk. Gezdiriyor, ettiriyor, ben şüpheleniyorum, nasıl para buluyor bu çocuk “ dedim. “işte o herif öyle bir herif” dedi. 
Konu böyle hayatım. Ben de bilmiyorum tabii bunları, onun için iki gündür araştırma yapıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Hülya: Onun için böyle sorup duruyorsun. Neyzi: Evet. Hülya: Nerede bu gece? Bu gece yok mu? Neyzi: Yok, ayrıldık. Söyledim ya, “bunlarla yatmayacaksın. “dedi. Hülya: Ne oldu şimdi, darıldınız mı? 
Neyzi: Yok canım, ayrıldık yanı. Medenice “evine dön” dedim. O da “tamam” dedi. Hülya: Aa, ayrıldınız mı? 
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Neyzi: Ayrıldık canım. Ağladım, kalktım gene makyaj yaptım. Yani kaç gündür sinirlerim bayağı bozuk. Hülya: Resmen ayrıldın yanı? Neyzi: Evet. Bu Mehmet, İbrahim, o şişko herif var ya? Hülya: Evet, İbrahim ismi. Evet, şimdi söyledin Neyzi: İbrahim onların hepsinin arkadaşı. Onlar kulağına getirdiler herifin. 
Çünkü bir kere anlattı herhalde, “bilmem kimle, MİT'le, Yavuz Ataç ile çıkıyor” diye duyuldu bu. Hülya: Ben bir gün ağzımı açıp da bu mevzuda... Neyzi: Bige demiştir canım, Mehmete söylemiştir, Mehmet de gıcıklığına anlattı. Hülya: Bige söylemiştir. Neyzi: Bence de Bige söyledi. Hülya: Bige Yavuz Ataç'ı biliyor mu? Neyzi: Biliyor canım. Hülya: Ben hiç konuşmadım ki onunla, Neyzi: Aaa, mamçak mısın? ...edildiği zaman bütün gün ondan bahsetmiyor muyuz, “Yavuz Beye ölüyoruz” diye. Hülya: Hayır, hayır. 
Ben onunla hiçbir zaman muhatap olmadım. Ne zamandır dargınım. Neyzi: Yavuz'u başından beri biliyor Bige canım. Hülya: Neyse, şimdi ayrılık mı oldu yanı? 

Neyzi: Hayır, ondan ayrılmadık. Burada cenaze diye kalktılar, geldiler ya. Benimle kaldı herif. Dün sabahleyin 08.30'da gitti herif. Karı gitmiş oraya, “ben gideceğim” demiş, o da “gidersen git” demiş. Kızlarına telefon açmış karı, “toplanın, evden ayrılıyoruz” demiş. Şimdi eşyalar toplanıyor onların evinde de, Ben dedim ki “git” dedim, “ne gerek var, bunları tut” dedim onlar şimdi ayrılacak, ne gerek var bunlara? Hülya: Yani sen ayrıldın Yavuz'dan, evine yolladın öyle mi? Neyzi: Evet. Hülya: O ne dedi? Neyzi: Ağladı canım. On kere gitti, gitti, geri döndü. Telefonlar inliyor Hülya, inliyor. Açmıyorum, haberin olsun. Not bırak tele-sekretere, Hülya: O zamana şöyle yaparım ben: bir dın yapar, iki dından sonra açarım. Sonra açsan? Neyzi: Hayır, bir kere yap, kapat. 
Hülya: Evet. Neyzi: Bakmıyorum ya. Şey bakıyor, Şener bakıyor. 
“şimdi geleceğim oraya” diyerek gitti. Yollardan geri döndü. Hep Ankara yollarından geri dönüyor. Bilmiyorum buralarda mı hala. 
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Hülya: Hadi ara. Neyzi: Onu beklemiyorum. Ayrıca da ben de Neyney ile yarın çıkacağız. Haberin olsun, doğum günü, bekliyor yemeğe Güray. Hülya: Yarın? 

Neyzi: İstiyorsan gelirsin yani Hülya: Kaçta? Neyzi: Akşamüstü. Hülya: Dur bakalım. Yarın konuşuruz, duruma göre gelirim. Neyzi: ...Çok moralim bozuk. Hülya: Benim de. Yarın bakarsın hep beraber. Sera da gelse olmaz mı? Belki Sera babaannesine gider. (oda içindeki Sera'yla konuşur. Sera gitmek istemez.) Gitmek istemiyor, tamam o da gelsin. Neyzi: Neyney istiyor mu bakalım çocuk. Hülya: Neyse, yarın konuşuruz. Neyzi: Çok sinirlerim bozuk. Beni arar mısın? Hülya: Ararım. Hadi, bay bay. 


4 Nisan 1995 - NEYZİ ile HÜLYA KONUŞUYORLAR: “Neyzi: 
Bizimki zaten Silopi'ye gitmiş, Zaho'ya yakın Silopiden arıyor yazık. 
Hülya: kim? Neyzi: Yavuz. Hülya: Silopi neresi? Neyzi: Zaho'ya Traka gitti helikopterle. Cep telefonu çalışmıyor, millete rica etmiş, evlere girip telefon açıyor, sürdüler, gönderdiler, bir kurşuna hedef olabilir. Dua ediyorum. Hülya: Ne zaman gelecek? Neyzi: Hiç söylemiyor, bilmiyor ki, onlara görev veriliyor, karılarına bile söylemiyor bunlar ne bok yediklerini sen manyak mısın, bana söylesin. Ha bak ne diyeceğim aklımdayken. Sen hiç böyle, Mehmet için karıştırma ortalığı, Hülya: Yok, yok canım. Neyzi: Öldürürler 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gelip bizi kapılarda. Bak dinle çocuğun var. Hülya: Ben bir şey, ne karıştırabilirim ki? Neyzi: Hayır, hiç hiç biz bilmiyoruz herifin ne olduğunu tamam mı? Hülya: Ama bir dakika beni dinle, Mahmure dedi bana, Güler teyzem görmüş gazetede resmini, Abdullah diye biri aranıyor diye, gazetede resmini görmüşler. Onlar bana söylediler. Neyzi: Öyle mi? Hülya: Aynen, hatta dediler ki, esas ismi Abdullah'mış gazetede gördük aranıyor. 

Neyzi: Hangi gazetede? Hülya: Bilmiyorum ki, bilmiyor ki. 
Neyzi: Senin evini devamlı arıyormuş onun arkadaşları, onlar, o falan hepsi, hepimiz biliniyoruz MİT tarafından haberin olsun. 
Hülya: Bilinelim, napalım. Neyzi: Biz duymadık, tanımadık bu herifi, tamam mı? Gördük arkadaşımızdır. Bilge'yle (Bige) ile çıkıyordu. Hülya: Evet zaten öyle değil mi? Zaten. Neyzi: Bigenin de üzerine gitme, Mehmet gelir taratır ha haberin olsun, seni de beni de anladın mı, üstüne gitme bunların. Hülya: Ben ne gideceğim. Neyzi: Hangi gazetede görmüş? Hülya: Ben ne bileyim, biz iki kere üç kere yemeğe gittik, ...dedim ben çocuğa darıldı zaten bana, biliyorsun. 


RAR. 
SEA LEVEL 


$ 


Yavuz Ataç İsrail”de bir kurs kapsamındaki gezide:.. 
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Neyzi: Hangi gazetede görmüş, o zaman sen bunu yeni öğrendin. Hülya: Sen beni dinle, o gece söyledin ya! Neyzi: O gece sarhoştun, o gece araştıramazsın, yarın oldu ertesi gün mü diyorum? Hülya: Ertesi gün diyorum, ertesi gün ben bunlara gittim, telefon mu ettim, dedi ki böyle böyle dedi, haberin var mı dedi, ben biliyordum zaten dedim o kadar. Neyzi: Abdullah diye aranıyormuş ha. Hülya: Evet Abdullah diye gazetede resmini, nerden. Neyzi: Kayıp aranıyor diye mi, önemli baş haber olacak mı? 
Hülya: Bilmiyorum sadece böyle dedi. 

Neyzi: Sormaz mı insan? Hülya: Bilmez Mahmure dinler, kıçından anlar lafı, ben insanları tanıyorum ona göre davranıyorum. 
Neyzi: Kim bilmiş, kim göstermiş ki Mahmure'ye. Hülya: Sen nereden biliyorsun sana kim söyledi, Güler görmüş dedi, Güler buna söylemiş, hemen o evi terk etmişler ondan sonra bunu duyunca. 
Neyzi: Bunlar. Hülya: Ha. Neyzi: Ataköy'ü. Hülya: Evet. Neyzi: Ciddi misin? Hülya: Tabı Mehmet aramıyormuş Bigeyi, yok olmuş ortadan Neyzi: Anladım, iyi daha fazla karıştırma. Hülya: Bize ne, ne karıştıracağım” 

İşte Avrupada yöneticilerinin yargılandığı, cezalandırıldığı, ABD merkezli Gladioyu öğünerek yönettiğini söyleyen büyük istihbaratçı Yavuz Ataç gerçeği. Yavuz, Neyzi, Hülya, Bige, Çatlı, İbrahim ve saire. Garip bir ilişkiler ağı. Yavuz Ataç konuşacakmışl Ne diyecek bende merak ediyorum... 

NEYZİ GENEL (NEL) KİMDİR: 10 EYLÜL 1998 Sabah Gazetesi - Susurluk'un Yengesi - “Susurluk kazası ile ilgili isimlere bir yenisi daha eklendi: Yavuz Ataç'ın metresi Neyzi. Herkesin merak ettiği Neyzi, 1980'li yılların tanınmış uvertürlerindendi. Geçen yıla damgasını vuran olaydı Susurluk kazası. Mafya, polis, siyaset üçgeni, ilginç ilişkiler, farklı hesaplaşmalar bu kaza ile ortaya çıktı. 

Kısa zaman aralıkları içinde yeni yeni isimler ortaya atılıyordu bu bağlantılarla ilgili. Bu isimlerden biri de “Neyzi” idi. ...Neyzi, 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gerçek ismi. 1962'de İzmir'de doğmuş. Ailesi Yugoslav asıllı, Ona Slavcada “papatya” anlamına gelen halasının adını koymuşlar. Sahneleri tercih etmesine rağmen aslında iyi bir eğitim almış ve İstanbul Kız Lisesi'nin yatılı bölümünden mezun olmuş. Sık sık da dünya seyahatlerine çıkmış. ...Şarkı söylemeye başladığında yurtdışındaki Türk lokallerinde sahne aldı, Neyzi. İstanbulda ise ilk kez 1983 yılında sahneye çıktı. Caddebostan Maksim ve Büyük Maksimde uvertür olarak sahne aldı. ...Menajerlerin anlattığına göre, boyuyla posuyla albenili, söylediği “karışık fantazi” şarkılarla sahneleri dolduran bir kadın. Pembe Köşk, Beyaz İnci, Kamacı gibi sahil gazinolarının, beş yıldızlı otellerin aranılan isimlerinden. ...demecine şunları da ekliyor: ...Evlenmeyi hiç düşünmüyorum, bir flörtüm var ama yurtdışında. 

..Neyzi Nel, 1986'dan sonra bir ara ortadan kayboluyor. İş için çağıran menajerlere artık sahneleri bıraktığını açıklıyor. O sıralar Osmanbey'de bir butik açıyor ve bir süre için gerçekten sahneden uzak duruyor. ...Çok fazla ilişkisi konuşulmuyor ama konuşulanlar da, öyle “ufak lokmalar” değil! Yıllar sonra milletvekili seçilen Bursalı bir sanayicinin en büyük aşklarından biri olduğu konuşuluyor bugün. Çok çocuklu bu sanayici ile büyük bir aşk yaşamiş. Ancak, bu aşktan ağzı yanınca yeniden sahnelere dönmekten başka çare bulamamış. ...Ankarada Altınnal ve Süreyya gazinolarında çalışıyor. Ardından yine anlatılanlara göre 1988'de sahnelerden tamamen kopuyor. Sebep ise, hayatına giren yeni bir isim: Yavuz Ataç. Aslında Ataç ile Neyzi Nel, Ankara'nın küçük eğlence dünyasından değil çok daha eskilerden tanışıyorlar. Aralarında uzak bir akrabalık ilişkisi olduğu da söylenenler arasında. ...O sıralarda MİT lojmanlarında eşiyle birlikte yaşayan Ataç, Neyzi ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra karısıyla arasındaki tartışmalar büyüyor. ...Eşi, çareyi lojmanlardan ayrılmakta buluyor. Ancak MİT lojmanlarında yalnız yaşamak, kadar kolay olmuyor. Etrafı 


28 


MEHMET EYMÜR 


tarafından “Ağza alınmayacak küfürler etmeyi seven biridir” diye tanınan Neyzi, Ataç'ın oturduğu yere gelmekten çekinmiyor. Kapıcıyla tartışıp “en güvenlikli yer olan” MİT lojmanlarından içeri girerek, bu kez apartmanın önünde basıyor kalayı. 

Bunun üzerine Ataç, rezil olmaktansa her türlü güvenlik önlemini bir tarafa bırakarak şehrin merkezinde bir ev tutmayı seçiyor. ...Neyzi, Ataç'ın sevgilisi olarak herkes tarafından biliniyor” 


PotirikA 
“Bu da MİT"in Mata Hari 
Eymürden son iddia: ə Maksim Gazinosu"nun — 
Bu dansöz, Çatlı VE ARAYI dü səvolllan du. 


oluş! 


Xİ intemette klamalarına devam eden 
. Mİ oner Dərsi saki. eski Başkanı Mehmet Eymür, yeni bir 
5 iddia gündeme getirdi. 


ymür. Neyzi Genel isimli bir dansüzün. MİT tarafından > diri ına operasyonlara gönderildiğini öne 


5 OPERASYON 
mə iymür, 1979-89 yıllannda ar Kaba Neyzi € x. Yavuz Ataç ile Abdullah Çatlı'nın sev: 
internet sitesinde bu konuda yaptığı açık! 
- Çakıcı'yı en son 


aman ilkeyi MİT'te ilk ve son teması Atasagun'dur. 
va önemli AU ret için kullanmıştır. Bu amaçla 


on başkanı 

"avuz Maç ve onun ilişkisi giduğu Neyzi Geneli isimli dansöz kadını ve İstanbul ile 

İ Ankara'dan birtakım “mul, Sərəpeiye yollamışdı Bu ekip Avrupa'da firari Alaattin 

| Çakıcı ve onun adamları ........ planlama birlikte əəə si Operasyon 
ted elinize lied geri dönrüşüür. Alar Çakıcıya, 

İ © kirmizi pasaportun da, bu Sakçma sırasında verildiği söylenmektedir “ 


Evet, bunları neden mi yazıyorum. Gizli MİT operasyonlarına kimlerin katıldığını “Şenkal Atasagunda öğrensin diye... 

08 Eylül 2004 Açık İstihbarat - Nuh Gönültaş. İSTİHBA- 
RATÇININ BURÇLARI: “Ben gizli servislerde çok görev yaptım, o yüzden her şeye endişeyle bakarım” diyen Yavuz Ataç, yurtdışında aldığı bir eğitim sırasında derste örnek olarak verilen gerçek bir olayı şöyle anlatıyor: “Güney Amerikada zayıf bir ülkede, karar mekanizmaları içinde olan önemli bir yetkiliye bir karar verdirme ihtiyacı duyuyorlar. 

O kişiyi bütün ayrıntılarıyla tetkik ediyorlar, işte haftada iki gün tenis oynar, öğleden sonraları filan yere gider, şunu bunu 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yapar diye... Bu arada astrolojiye aşırı ölçüde bağlı olduğunu tespit ederler, karısıyla birlikte her gün belli gazetelerin yıldız falını okuduğunu öğrenirler. Tutuyorlar, kendi uzmanlarına 78 aylık burçları yazdırıyorlar ve para verip o gazetelerde yayımlatıyorlar. Bu süre o kişi, belli bir olgunluk düzeyine geliyor. “Dikkat edin, küçük bir kaza geçireceksiniz deniyor, arabasına çarpıyorlar. Çocuğunun bisikleti çalınıyor, kedisi ölüyor... Bu insan vatanını seven bir kişi, bilinçli bir biçimde bir başka yere hizmet edecek bir insan değil, ama tamamen safiyane ve gafilane böyle bir tuzağa düşüp belli kararları verebiliyor.” 

İNSANİ ZAAFLAR EN BÜYÜK TUZAK - Yavuz Ataç'ın bu sözlerinden sonra belki bazı insanlar, artık gazetelerin astroloji sayfalarını okurken daha değişik bir gözle burçlara bakacaklar. Ama dünyanın en enteresan işlerinden birini icra eden istihbaratçıların burçlara da el atmış olmasını olağan karşılamak gerek. Çünkü her istihbaratçı bir avcıdır. Hedefindekini avlama için, zekice hamleler yapmak zorundadır. Söylemeye gerek yok, avını avlamak için çoğu kez her türlü aracı meşru görür. O yüzden avlananlar genelde zayıf bir özellikleri sebebiyle tuzağa düşerler. Bu tuzak ya kadındır, ya paradır, ya da Yavuz Ataç'ın anlatımında olduğu gibi başka bir insani zaaftır. Örneğin şu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde peş peşe patlayan “casus skandallarına bakalım. ...Gördüğünüz gibi güçlü istihbarat mekanizmasına sahip ülkelere ziyaret yapan politikacıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü her an av olmanız ve peşinize avcıların takılması mümkün. Ama Yavuz Ataç'ın anlattığı istihbaratçı burçlar hikayesi, artık herkesin istihbarat örgütlerinin hedefinde olduğunu gösteriyor. Yani hiç farkında olmadan herhangi bir insanın her an av olması mümkün!” 

Yavuz Ataç doğru söylemiş. “insani zaaflar”, eğilimler istihbarat açısından son derece önemli unsurlardır. Ancak Ataç başkalarına ders verirken acaba kendisi bu kurallara uyuyor mu? “Ben 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gizli servislerde çok görev yaptım, o yüzden her şeye endişeyle bakarım” diyen Yavuz Ataç, maalesef sıradan bir kimsenin bile düşünebileceği “telefonlarım dinlenebilir” ihtimalini hiç düşünememiş. 

Uyanık istihbaratçının telefonda sevgilisiyle yaptığı birçok konuşması polis istihbaratının ağına takılmış. Bu konuşmalar tam manasıyla bir rezalet. Ataç sadece para ve içki değil, her yönden zaaf içinde. 

YAVUZ ATAÇ'LA İLGİLİ YAZILAN RESMİ RAPORLAR : 

Teşkilatımızın bir faaliyeti sırasında tanıdığı Alaattin Çakıcı ile ilişkilerini “özel ilişki” olarak devam ettirmektedir. Günümüze kadar devam eden bu ilişki, teşkilatımıza hiç bir yarar sağlamadığı gibi sayısız zarar vermiş, ayrıca resmi çevreler nezdinde Alaattin Çakıcı'nın MİT tarafından himaye edildiği intibaını yaratmıştır. 

Yavuz Ataç'ın Alaattin Çakıcı'ya bağlılığı Teşkilata bağlılığı- nın üzerinde olup, Yavuz Ataç Teşkilata Alaattin Çakıcı ile ilgili hiç bir konuyu aktarmamakta, buna mukabil Teşkilat ile ilgili bilgi ve çalışmaları adı geçene iletmektedir. Siyasilere, ülkenin yöneticilerine, MİT ve Polis şeflerine karşı tehditlerde bulunan ve bunu medya kanalıyla açıkça beyan eden ve bu doğrultuda faaliyetler yürüttüğü bilinen Alaattin Çakıcı ile Yavuz Ataç'ın hangi nedenlere dayandığı bilinmeyen bu yakınlığı, ileride telafisi mümkün olmayan problemleri de beraberinde getirebilecektir. 

Özel İstihbarat Daire Başkanlığınca, Engin Civantın vurulması, Nuriye Uğur Kılıç (Çakıcı) ve İranlı Asgar Smitko ile Lazım Esmaeili'nin öldürülmeleri ve Tarık Ümit'in kaçırılması olaylarının çözümü amacıyla 1994-1995 yılları içerisindeki farklı dönemlerde, illegal faaliyetler şüphelisi 25 şahsa ait telefon incelenmiş, bu inceleme neticesi bazı ikili ve çoklu telefon ilişkileri ortaya çıkarılmış, tespit edilen yeni şahıslarla ilgili tetkik-tahkik faaliyetleri yürütülmüştür. (NOT: Telefon dinleme değil. Özel bir programla telefon fatura kayıtlarından ilişki ağının meydana çıkarılması). 


31 


BELGELİ YAZILAR 


Yavuz Ataç ve arkadaşları, 1970'li yıllarda © şartlarında özel harp eğitimi yaparken. 


Söz konusu çalışma sonucu sunulan rapora göre Yavuz Ataç'ın da ilişkilerine rastlanmıştır. Ataç'ın; Alaattin Çakıcı, Uğur Kılıç Çakıcı, Dündar Kılıç, Mikail Göleli, Neyzi Genel, Nedim Sülyak, Hülya H, ve Engin Civan olayının tetikçisi Davut Yıldız, Alaattin'in ekibinden Murat Güler ve Nurullah Tevfik Ağansoy gibi şahısların yanı sıra yeraltı dünyası, silah ve uyuşturucu tacirleri ve K/Espi- yonaj yönünden sakıncalı bir kısım kişilerle ilişi içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Yavuz Ataç'ın, Teşkilat kimliğini kötüye kullandığı, bir yöneticiye yakışmayan yaşam tarzını benimsediği anlaşılmaktadır. 

Ekte detayları bulunan bilgilerin, Başkanlıklarınca şahsi dosyasında saklanmak üzere sunulmuştur. Arz ederim. Mehmet Eymür, Kontrterör Merkezi Yöneticisi, Başkan Yardımcısı. 

MİT'TE NEDEN HİÇ KİMSENİN BİRBİRİYLE ARASI YOK? 

Kimsenin değil. Sadece Mehmet Eymür'ün yok. 1987'de yazdığı raporla kurulan bir birimi dağıttı. İnsanları birbirine düşürdü. 1994'te tekrar döndü, MİT'in yine darmadağın olmasına yol açtı. Benim bunlarla kişisel bir meselem yok. Eymür'ün amacı nedir, nereye hizmet ediyor? Ben biliyorum da yetmiyor. 
Başkalarının da bilmesi lazım. 
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“BİR DÖNEM İKTİDARIN FARKINA VARMADIĞI ŞEY- 
LER OLDU” DERKEN NE DEMEK İSTEDİNİZ? 

Bazen iktidarların karar veremediği, kararsız kaldığı konular oluyordu. Örneğin Irak'la ilgili Amerikalılarla hangi münasebetlerin hangi çerçevede yürüyeceği konularında netleşmiş politikası yoktu. 1990'da Saddam, Kuveyt'i işgal ettiğinde, Kuzey Irak'la ilgili görev bana verildi. Amerikalılar, Türkiye üzerinden bizim de yardımımızla operasyonlar yapmak istiyordu. 


iğ -— əyə aa öt — yn 


Ataç, özel kuvvetlere ait bir eğitim sırasında. 


NASIL BİR OPERASYON, AMAÇ NEYDİ? Hedef ülkedeki muhalif grupları teçhiz etmek, eğitmek, sevk ve idare etmekti. Bunlar geldi bizimle çalışacaklar ama Vana gidip bizzat kendileri yapmak istiyor. Ben de karşı çıktım. Yetkilimiz Teoman Komanaa dedim ki; “Bana bir görev verdiniz ama bağlı olduğumuz kurumdan da yetki vereceksiniz. Bir de stratejimiz nedir?” Koman dedi ki; “Hükümetin (Özal hükümeti) şu anda belirlenmiş bir stratejisi yok. Sen bu işleri en iyi şekilde yapabilecek insansın. Gerekirse benim yetkilerimi de kullan? Yavuz 

Ataç, “Eymür'ün amacı nedir, nereye hizmet ediyor? Ben biliyorum da yetmiyor. Başkalarının da bilmesi lazım” demiş. Ataç, 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benimle ilgili ne biliyorsa söylemekte serbest. Ancak delil ve belgelerini de ortaya koymalı, böyle genel yuvarlak laflarla değil. Belki benim de bilmediğim hatalarım, sakladığım suçlarım, utançla önüme bakacağım ahlaksızlıklarım vardır... Ne biliyorsa söylesin de başkaları da öğrensin. 

Ataç, iktidarın farkına varmadığı ne gibi işler yapıldığına örnek olarak Amerikalılarla yürütülen Irak faaliyetini vermiş. Sözde, Müsteşar Koman ona; “sen en iyi şekilde yapabilecek insansın. Gerekirse benim yetkilerimi de kullan” demiş. Milli İstihbarat Teşkilatı, kanun ve yönetmeliklerle yürütülen ciddi, önemli ve istisnai bir devlet kuruluşudur. “Elemanlarla ilişkiler, “yabancılarla ilişkiler; “MİT mensuplarının yetki ve sorumlulukları gibi birçok konuyu düzenleyen yönetmelikler vardır. Yavuz Ataç, kendisinin ne kadar önemli bir adam olduğunu belirtmeye çalışırken, isteyenin istediğini yaptığı basit bir şirket gibi, MİT Müsteşarlığı'nı küçültücü bir tablo çizmiştir. 

Esasında bu yazının yazılmasını tetikleyen ilk neden “Yavuz Ataç'ın Amerikalılar ile ilişkisi” Bu son derecede dikkat çekici bir düzeydedir... Faili Meçhul Cinayetler soruşturması sırasında savcı, ifadesini aldığı Atilla Yıldırım'a; “Emniyete mi, MİT'e mi çalışıyorsun?” diye sorar. İş takipçiliği yapan, Alaattin Çakıcı'ya yakın olan ve yeraltı dünyasından birçok kişiyi tanıyan Yıldırım, şaşkın bir şekilde savcıya, “Bir ara benim iş yerimde Yavuz (Ataç) ağabeyin getirdiği Amerikalılar vardı. Benim büromda çalışıyor, Irak'tan gelen adamları orada sorguluyorlardı, onun için mi soruyorsunuz?” diye cevap verir. 

Savcı bu cevaba bir mana veremez ve fazla üzerinde durmaz görünür... Savcı ifade vermek üzere gelen ve gazetelere göre 5 saat kaldığı belirtilen Yavuz Ataça bu konuyu sordu mu, bilmiyorum. 
Müsteşar yetkisi taşıyan Yavuz Ataç, Amerikalı dostlarına, Traklı muhalif grupları sorgulamak, teçhiz etmek, eğitmek, sevk ve idare 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etmek için, Çakıcı'nın gelip gittiği, hatta bazen gece kaldığı bir yeri seçmişti. Diyelim ki Amerikalıların parası yoktu, uygun bir yer bulamadılar! Teşkilatın bu tip faaliyetler için bir sürü “güvenli evi” var, neden kullanılmadı da böyle bir formül bulundu. Yoksa bunu da “Paralel Yapı” mı organize etti? Ayrıca, teşkilatta her işlem üst makamlara rapor edilir, kayıtlara girer, neden teşkilatta bu konuda bir kayıt yoktu. Malum, o ünitenin başına sonra ben getirildim. 

Alaattin Çakıcı, ABD'de kaçak olarak kaldığı tarihte, Amerikalılar ile kendisini kontrolde tutan FBIıların kendisine çok saygılı davrandığını söylüyor. Acaba saygılı ilişkinin başlangıç noktası Atilla Yıldırım'ın Bürosu muydu diye düşünüyor insan. Hatta bu düşünceyi daha birçok “acaba” ile geliştirebilirsiniz. “Acaba Mesut Yılmaz hükümetinin düşmesine neden olan “Çakıcı Bantları'nda Amerikalıların bir etkisi var mı ve saire gibi...” Atilla Yıldırımı ben de tanırım. Buz fabrikası kurduğumuz tarihlerde kardeşi Mahir ile Devlet Planlamada iş takibi yapıyordu. Bana da yardımları oldu. Konuşkan, sempatik bir kişidir. Çok uzun zamandır görmedim. Bulursam detayını soracağım. Bu “Atilla Yıldırımın bürosundaki Amerikalılar konusu çok ilginç. Birazdan başka şeyler de anlatacağım... 

UĞUR MUMCU SUİKASTINDA ALAATTİN ÇAKICI'NIN 
DA ADI GEÇİYORDU. NURULLAH TEVFİK AĞANSOY DA ÇAKICI'NIN ADAMLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEDEN 
ÖNCE 'MUMCU CİNAYETİ DAHİL HER ŞEYİ ANLATACA- 
ĞIM” DEMİŞTİ... 

O tarihte Çakıcı, Büyük Ankara Oteli'nde kalabilir, olabilir. Çakıcı ile Mumcu olayının alakası yok. Ağansoy bunu söylemişse başka bir şeyi kastetmiştir. Tamamen spekülatif sözler. 
Mumcu olayı dış kaynaklı bir olaydır. 

MİT, MUMCU SUİKASTİNİ ARAŞTIRDI MI? 
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Mumcu'ya suikast yapıldığı gün ben evdeydim. Mumcu'yu çok takdir eder ve severdim. Cesurdu, vatan evladıydı, çıkar peşinde koşmayan iyi bir gazeteciydi. Ben patlayıcılar konusunda ileri derecede uzmanım. Amerika'da eğitim almıştım. Televizyonda altyazıyı görünce evde duramadım, çıktım. Arabama atladım. Yolda gördüğüm bir polise olay mahallini sordum. 

OLAYA MÜDAHALE ETTİNİZ Mİ? 

O tarihte patlama sonrası araştırma yeterli düzeyde değildi. 
Bunu yapan polis bomba uzmanları yeterli eğitim seviyesine sahip değildi. Cumhuriyet Savcısı tanıdığımdı, ona bir iki şey söyledim, yardımcı olmamı istedi ama emniyet müdürlerinin görevine müdahale gibi olmasın diye gayri resmi olduğum ve amir makamların bilgisi olmadığı için karışmak istemedim. Sadece orada bulduğum bir bataryayı delil olarak dikkate alınsın diye uzmanlara verdim. 

MİT'TEN BAŞKA KİMSE YOK MUYDU ORADA? 

Yoktu. Ertesi gün Müsteşar Sönmez Köksal hemen emniyete gidip olayla ilgili bilgi getirmemi istedi. Ben de “Emniyete gitmeme gerek yok, ben gittim dedim. O da “Keşke gayri resmi gitmeseydin, haber verseydin dedi. 

NEDEN HABER VERMEDİNİZ GERÇEKTEN? 

Bende bakın çok önemli bir olay olmuş, önemli bir gazetecinin arabası bombalanmış. MİT, “Bunu araştırmak bizim görevimiz değil diyor. Köksal da kendi kendine istemedi bu bilgiyi. Çünkü ondan da Başbakan, kamuoyu, basın istiyor. "Siz artık bu benim görevim değil diyebilir misiniz? 

ŞİMDİ BU OLAYLAR ÇÖZÜLDÜ MÜ? 

Sizce çözüldü mü yani? Bunlar önemli olaylar. Tek Uğur Mumcu değil ki; Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Taner Kışlalı... 
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Çok değerli insanlardı. Ülkenin yazar-çizer takımı. Bu olayları derin düşünmek lazım. 


—£ 


Yavuz Ataç'ın Afganistan'da temas hurduğu kişilerden biri de Özbek ider Raşit Dostum. 


SİZ DAHA SONRA BU KONUDA NE YAPTINIZ? 

Mumcu Araştırma Komisyonu, MİT'e geldi. Sönmez Köksal'ı komisyona davet etti. Ama konuyu bilmediği için “Uzmanım var, o size anlatsın diye beni işaret etti. Ben de patlayıcılar konusunda uzman olduğum için “Burada şimdi çok iyi bir teknik değerlendirme yapacağım ama (tabii bu arada Çakıcı falan lafları da geçiyor) işte bu olayı düzenleyen adam karşımızda! Bu kadar ayrıntılı bildiğine göre, işi yapan da karşımızda diye düşünmesinler sonra” dedim. 

EVET, SİZİN YAPTIĞINIZI DÜŞÜNEBİLİRLER. 

Düşünürler, bizim insanımız böyle. Mesela benim orada verdiğim bilgiler vardı, “Bunlar basında çıkmasın dedim ertesi gün basına duyuruldu. 

Yavuz Ataç; “Mumcu'ya suikast yapıldığı gün ben evdeydim. 
..Ben patlayıcılar konusunda ileri derecede uzmanım. Amerikada eğitim almıştım. Televizyonda altyazıyı görünce evde duramadım, 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çıktım. Arabama atladım. Yolda gördüğüm bir polise olay mahallini sordum. ...Gayri resmi olduğum ve amir makamların bilgisi olmadığı için karışmak istemedim. Sadece orada bulduğum bir bataryayı delil olarak dikkate alınsın diye uzmanlara verdim” diyor. 


Teşkilat'ta, patlayıcı uzmanı, yine Özel Kuvvetlerden gelmiş astsubay personel vardı ve bomba ve patlayıcılar konusunda onların görüşü alınırdı. Yavuz Ataçın uzmanlığı konusunda bir bilgim yok. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ömrü boyunca Mafya ve yolsuzluklarla mücadele etmiş bir kişidir. Gladionun yöneticisi olduğunu iddia eden ve yeraltı dünyası ile derin ilişkiler içinde bulunan Yavuz Ataçın, patlamadan hemen sonra şehrin bir ucundaki, Yenimahalledeki lojmanından olay yerine gidip gayri resmi olarak araştırma yapması, orada bulduğunu söylediği bir bataryayı delil olarak dikkate alınsın diye uzmanlara vermesi çok dikkat çekicidir. Diğer taraftan Akçora'nın, olay yerine Teşkilattan habersiz gitmesi konusundaki “neden haber vermediniz?” sorusuna Ataç'ın verdiği cevap da tatmin edici değildir. Ayrıca, Tevfik Ağansoy'un “Çakıcı benden korksun, Mumcu cinayeti dahil 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her şeyi anlatacağım” dedikten sonra Çakıcı'nın adamlarınca öldürülmesi ve Mumcu cinayetinin işlendiği 24 Ocak 1993 tarihinden önce, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde Büyük Ankara Oteli'nin 
806 numaralı odasında Alaattin Çakıcı'nın kalmış olması da şüpheleri arttıran bir durumdur. 

Beyhan Gürsoy, (Uğur Mumcu'nun kız kardeşi) Ağansoy'un bu açıklaması konusundaki görüşlerini Milliyete şöyle anlattı: “Ağansoy Türkiye'ye geldikten sonra çıkarıldığı mahkeme kapısında, “Bundan sonra Çakıcı ve Dündar Kılıç korksun. Uğur Mumcu cinayeti dahil hepsini anlatacağım” diye bağırdı. Bu sözler televizyon ekranlarından yayınlandığı gibi bazı gazetelerde de yer aldı. 


Milliyet 3 Mart 1997 


Saklanan numara kimin? 


LEKOM"un Tur Muancu cinayeri dahil yandları Uğur ədə ənin 


UĞUR Mumcu sakalını arəşfın mək üzere kurulan 


Medi Araştırma Mumcu ağ gi bzn 
Aa Komisyonu'nu. nan x seyid LİR ka saptı, İstanbul ÇİŞ meli vü id kaldığı a gli, Söz aşan küc mata ri JELEKEİM, Berit hat hun ve Madi daadilin Çakıcı"nın yaptığı We 1 numara alınması gorek söylədim, kitin İrmik İse | dökümünü ması çin Kaşları girişimleri eşi alınınaya başlarda, TEZ 4 açıklarken, 
TEKONTdan gelen yanlardan, Ankara 


Çakan konuntufu tam 


R götün, a nas iş? Adam 13 ci, birisinin Aymar Ağar TELEKOM dr 


nayetim var: Çalan vən .. 
delay banıların silindiği enn ar # gerekçesiyle m Ağansoy, ölümünden ki asiye üm “Çakır li Dün" 1. şi vermedi zə eril ehiden karkann, Dn .. 4 . Hakimli ararilıl ə. A vi Mumcu'nun kuzkardışi Hey: ilir) hal cap. Uğur “Türk TELEKOM, han Gürvon"un anlatratırını ə ə” itməsi /1 ərlə cinayeti dahil herşeyi Xə ale yanıtlar zəl amatriştardı Gürson komisyon: Oraya çıkınca, DÖN Yetkilileri 


"osas 


Ben bunun üzerine, soruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcısı Tevfik Hancılara gittim. Sözleri hatırlattım ve ifadesinin alınması gerektiğini söyledim. Alacaklarını söyledi. Aradan iki - üç ay geçti. Ağansoy serbest bırakıldı. Askere gideceği söylendi. Ben yine Hancılara gittim. Bu nasıl iş? Adam 13 cinayetim var diyor, serbest bırakılıyor. Bu arada Ağansoy'un ifadesinin alınmamış olduğunu öğrendim. Hancılar, askerlik şubesine yazı yazdığını, 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cevap beklediğini söyledi. Başsavcı Cevdet Volkan ile görüştüm. 
“Arkadaşlar ilgileniyor” dedi. Ağansoy'un askere gitmediği ortaya çıkınca, DGM Yetkilileri “emniyetten adresini istedik” dediler, O arada Ağansoy öldürüldü. Hancılar'ı aradım, adamı öldürdüler, bari eşinin ifadesini alın, dedim. Sonra Cevdet Volkan ile konuştum. Nasıl oldu da 8 ayda bu adamın ifadesini alamadınız diye. 
Bana “Bu tip adamların ifadesine inanıyor musun, doğruyu söyleyeceklerine inanıyor musunuz? yanıtını verince çok şaşırdım. Ortada bir iddia var. Siz bunu araştırmak zorundasınız, dedim. Bu arada Tevfik Hancılar'ın emekliliği gündeme gelmişti. Şimdi ne 


olacak diye sorduğumda, bir başka arkadaşı görevlendirdik. Cevdet Bey dosyaları ona aktaracak dediler. İş öyle kaldı. Ben hala DGM'nin Ağansoy'un ifadesini almamasına şaşırıyorum” Bir de Ankara Telekom'un, “Detay bantlar silindi” diyerek Çakıcı'nın Ankara Oteli'nden vaki bazı konuşmaların kimlere ait olduğunu verememesi olayı var. 


rada b ad 
Ben oradan malzeme isteyim, . . 

nasıl kullanacağımı bilirler » Adamı da verirler. Ben orada o kadar sene görev yaptım. Şimdi birileri burada bizim görev yapmamızı engellemeye çalışıyor. 


Gazeteci Arzu Yıldız'ın 8 Kasım 2014'de T24 İnternet Gazetesindeki, yazısında, MİT'in, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 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görülen faili meçhul cinayetlerle ilgili davaya yolladığı, Yavuz Ataç'ın 24 Şubat 1995'te MİT Teftiş Kurulu tarafından alınan ifadesine yer vermiş: 

“Kendisine de (Müsteşar Teoman Koman) söyledim. Kararı verdi ve bu üniteyi kurdu. Biz de kendisine birtakım sözler verdik, birtakım öneriler getirdik. Nitekim uygulamaları da görüyor. Faydalı olduğunu işte taa Genelkurmay Başkanı dahil hepsi ifade etti. Bizim istediğimiz personeli bir kalemde tayin ettiler buraya. Onlar durup dururken özel harpten o kadar adam verilmez. 

Burada benim adımın yaptığım işin takdir edilmesi lazım. Bunların takdir edilmesi lazım. Ben oradan malzeme isteyim. 500 bin kilo patlayıcı ver, verirler bana. Çünkü benim onu nasıl kullanacagımı bilirler onlar. Adamı da verirler. Ben orada o kadar sene görev yaptım. Şimdi birileri burada bizim görev yapmamızı engellemeye çalışıyor.” 

MİTçi, Özel Harpçi ve Polislerin hocası Yavuz Ataç, bütün bu olaylarda ne gibi işleri yüklendi acaba. Mumcu Araştırma Komisyonu için: “İşte bu olayı düzenleyen adam karşımızdal Bu kadar ayrıntılı bildiğine göre, işi yapan da karşımızda diye düşünmesinler sonra dedim” diyor. İlginç bir yaklaşım... 
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GLADİO NEDİR: 28 Temmuz 2005 tarihli Aktifhaber.com isimli Internet sitesinde gazeteci Ecevit Kılıç'ın Yavuz Ataç'la yaptığı mülakat “MİT Çakıcı ve Peker'i Neden Kullandı?” başlıklı yazısı yer alıyordu. Yazının giriş bölümü şöyleydi: “Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Yavuz Ataç'ın adı sık sık mafya lideri Alaattin Çakıcıyla birlikte anıldı. Ataç, Çakıcı'ya “kaç” dediği gerekçesiyle yardım ve yataklıktan yargılandı. Bu davadan beraat eden Ataç, Çakıcı'ya kırmızı pasaport temin etmekle suçlandı. 

Bomba ve patlayıcı maddeler konusunda en iyi uzmanlardan biri olarak kabul edilen Ataç, Gladio bünyesinde ABD ve İsrail'de “saboter” (sabotajcı) olarak yetiştirildi. NATO'nun komşu ülkelerde desteklediği darbeler ve Kuzey Irak'ta aktif görevler alan Ataç Cumhuriyet Gazetesi'nden Ecevit Kılıça konuştu...” 

Yasa dışı bir örgüt olan Gladio (Kontrgerilla) ile ilgili, yukarıdaki beyanlar bir övünme mi, suç itirafımı belli değil. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla Sedat Peker'in MİT'le bir ilgisi yok. “Gladio ya da “Gladyo”, Latincede kısa kılıç, iki tarafı keskin hançer anlamına geliyor. 1952 yılında ABD ve İngiliz istihbaratı tarafından NATO'nun çatısı altında, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede ve onların silahlı kuvvetleri içerisinde farklı adlar altında kurtulmuştur. Gladio İtalya'daki adıdır. Türkiyede 27 Eylül 1952'de “Seferberlik Tetkik Kurulu” adıyla kurulmuştur. İçinde askerler ve siviller vardır. Askeri güç, görünen kuvvetidir. Sivil güç ise bilinmez ve gizlidir. Doğrudan Genelkurmay'a (İkinci Başkan'a) bağlı olan yapılanmanın askeri gücü, önce “Özel Harp Dairesi” bilahare “Özel Kuvvetler Komutanlığı” adını almıştır. 

Türkiye'nin birçok bölgesinde olan “Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) üniteleri planlamalar, sivillerin kaydı ve eğitimi ile uğraşırlar. Kozmik odadaki hakim incelemesinden sonra, Genelkurmay Başkanı Özel'in önerisi ve 2013 Kasım'ındaki YAŞ kararıyla, Özel Harp Dairesi'nde görev alan sivillerle ilgili bilgiler deşifre olmasın 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diye, 16 STK kapatılmış, yerine sadece sınır bölgelerinde olmak üzere sınırlı sayıda askeri personelin görev yaptığı 4 yeni merkez oluşturulmuştur. Siviller deşifre olursa öyle isimler ortaya çıkar ki Türkiyede yer yerinden oynar diye düşünüyorum. 


a 


—. 


kc EZ 


Türkiyede ilk kontrgerilla eylemi, daha doğrusu halkı tahrik etme olayı 6-7 Eylül 1955'de gerçekleşmiştir. Selanik'te Atatürk'ün 
evinin bombalandığı yalan haberi üzerine başlatılan olaylarda 5583 
ev ve dükkân yağmalanmıştı. Olaylar 52 ayrı yerde aynı anda başlamıştı. İleriki yıllarda Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, bir söyleşide 6-7 Eylül olayları için: “Özel Harp Dairesi'nin işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi” diyordu... 

Devlet içinde derin devlet yapılanmasını, devlet görevlileri vasıtasıyla kurulan suç ve cinayet şebekelerini birkaç cümle ile anlatmak mümkün değil. Türk Gladiosunun en önemli unsuru sivil kadrolarıdır. Genellikle askerlik çağında örgüte kazandırılan idealist gençler, ileriki yıllarda mesleklerinde ilerlerler. Bu nedenle örgütte doktor, gazeteci, kaymakam, savcı, vali, bakan gibi her meslekte, her kademede ve hudut geçmelerde faydalanılan kaçakçılar dahil her tipte insan bulunur. Gevezeliğin, sır vermenin cezası 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ağırdır. Birbirlerini ve örgütlerini çok iyi korurlar. Bu nedenle bu yapı ile ilgili suçları ortaya çıkartmak, bu yapıyı çözmek ve çökertmek çok zordur. Medeni ülkeler bunu başarmışlardır. Türkiye'ye en benzer yapısı olan İtalyan Gladiosu, savcılara suikastlar yapılmasına rağmen altı yılda çökertilmiştir. Türkiyede de bu yapının her şartta çökertilmesi, en azından kontrol altına alınması gereklidir. 


Tevfik il Mehmet Ahmet Yavuz 
Ağansoy || Ali Ağca | Malkan » Çaylan 


1978'de Ecevit başbakan olarak Sarıkamışa gittiğinde Tümg. 
Yirmibeşoğlu Orduevi'nde kendisine ve eşine yemek verdi. Ecevit, Komutandan Özel Harp'le ilgili bilgi almaya çalıştı. “Daire'ye bağlı sivil örgütte görev alanlardan bazılarının olaylarda yer aldığından kuşkuluydu. Yirmibeşoğlu “Kuşkularınız yersiz” deyince Ecevit şunu sordu: “Farzı muhal, buradaki MHP il başkanı, aynı zamanda Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantısındaki gizli elemanlardan biri olamaz mı?” Yirmibeşoğlu samimiyetle doğruladı bunu: “Evet, öyledir ama kendisi çok güvenilir, vatansever bir arkadaşımızdır” Emekli Org. Kemal Yamak, “Gölgede Kalan İzler, Gölgeleşen Bizler” kitabında bu anıyı anlatırken “Ecevit, bu teşkilatın içinde kendi partisinden kaç milletvekili bulunduğunu öğrenseydi 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ne olurdu?” diye soruyor ve bunda şaşılacak bir şey olmadığını ekliyor: “Özel harpçi olarak eğitilenler daha genç yaşlarda bölgesinde güvenilir, saygın, sözü geçen, önder niteliklere sahip oldukları için seçilmişlerdi. Milletvekili oluşları da bu seçimin doğruluğunu göstermiyor mu?” 

ÇAKICI'NIN ADAMLARI OLDUĞU SÖYLENEN KİŞİ- 
LERCE BEBEK”TE ÖLDÜRÜLEN TEVFİK AĞANSOY, MİT”E ÇALIŞTI MI? 

İlk gittiğimde grubun içinde Ağansoy yoktu. Bu Çakıcı'nın arkadaşıydı. O da MİT'e Çakıcı ile gelip giderdi. Sonradan bunun yanında diğer bir sürü adamın arasında bu çıktı ortaya. 

YANİ MİTE ÇALIŞTI DİYEBİLİRİZ? 

Yani. Tabii bir şekilde dolaylı bir şeyi olmuştur. Tanırdım ama onunla benim kişisel hiçbir irtibatım olmadı. 

HANEFİ AVCI, TEVFİK AĞANSOY'UN DA YURTDIŞINA KAÇMASINA SİZİN YARDIM ETTİĞİNİZİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ. 

O “Yavuzgil yardım ediyordu” demiş, Şimdi bu genel bir ifade. Bugün yurtdışına çıkmak, kaçmak zor bir şey değil. Hala dünya kadar adam kaçıyor. Ayrıca onların çıkışı için bana da ihtiyaçları yok. Hanefi Avcı, “Yavuzgil diyor. Yavuzgil ne demek? 

Yavuz Ataç Bebek'te öldürülen Tevfik Ağansoy'un MİT ajanı olduğunu söylüyor ve Ağansoy'un da teşkilatta çalıştığını belirtiyor, Ben o Daire'nin Başkanı olarak Ağansoy'u görmedim ve tanımıyorum. Eleman filan da değildi. Eleman olsa kaydı olurdu. 
Yavuz onun için; “Tanırdım ama onunla benim kişisel hiç bir irtibatım olmadı” diyor. Takip eden konuşma, Ataç'ı yalanlıyor ve yeraltı dünyasına bazı hizmetleri tamamen kendi girişimi ile verdiği, bunları resmi görevmiş gibi belirttiği anlaşılıyor. Ayrıca Ataç'ın Ağansoy'un öldürülmesi olayında da ikili oynadığı ve esas itibariyle Çakıcı'nın yanında yer aldığı biliniyor... 
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YAVUZ ATAÇ - HÜLYA AĞANSOY TELEFON GÖRÜŞ- 
MESİ: (NOT: Emniyet İstihbarat tarafından kaydedilmiştir.) 

Yavuz: Efendim. Bn. Ağansoy: Yavuz abi. Yavuz: Ha. Efendim. Bn. Ağansoy: Merhaba. Ben Ağansoy'un hanımıyım. Nasılsınız? Yavuz: Ha, teşekkür, sağ ol, sen nasılsın? Bn. Ağansoy: Valla ben çok perişan durumdayım, nasıl olayım? Getiriyorlarmış yarın herhalde. Yavuz: Evet. Öyle gazeteler yazıyor. 

Bn. Ağansoy: Kesin mi? Yavuz: Bilmiyorum ben, gazetelerden bildiğim kadarıyla. Ama herhalde öyle. Bn. Ağansoy: Kesin, herhalde öyle, ben de öyle tahmin ediyorum. Giriş saatini falan öğrendim de ben. Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: İşte, o da bir telgraf çekmiş işte, ee benim anlayacağım şekilde yani, çekmiş. Yavuz: Evet, Bn. Ağansoy: Abime diyor, haber ver diyor, benim için diyor, en azından ezdirmesin beni diyor yani. Yavuz: Şimdi, aslında, bizim yapacak pek fazla bir şeyimiz yok. O da zaten epey konuşmuş, anlatmış yani şeyi. Bn. Ağansoy: Neyi? Yavuz: Bilmiyorum, orda bir şeyler anlatmış, benim ismimi falan vermiş. İşte yapmaması gereken şeyleri yapmış. Bn. Ağansoy: Öyle mi? Yavuz: Tabi. Bn. Ağansoy: Bunlardan haberim yok bak. Yavuz: Tabi, tabi, dışişlerine falan geldi, o bizimkiler. Bn. Ağansoy: Evet. Yavuz: yani ben, o tarihte, şimdi ona bir kişisel dostluk yaptım ben. 
Şahsen yaptım. Hiç bir yerden bir şey almadan yaptım. Bn. Ağansoy: Evet. Biliyorum abi. ...Bn. Ağansoy: Şöyle diyeyim, işte bu Alaattine çok kızıyor. Yavuz: Tabi, tabi. Bn. Ağansoy: 9-10 aydır diyor, benim evimi diyor, aramıyor diyor. Bir mektup yazmış bana işte. Onun diyor, onunla düşmanız artık diyor, kendine dikkat et diyor bana da. Katiyen diyor ondan dost olmayacağını anladım diyor. Beni diyor, ben diyor, doğmamış çocuğu, doğmuş çocuğumun yüzünü görmedim onun için diyor. 9 aydır benim evime diyor 5 kuruş göndermesinden vazgeçtim diyor, insan nasılsınız, iyi misiniz, rahatsız eden var mı diye sorar diyor. 
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Yavuz: O bakımdan haklı tabi yani. Bn. Ağansoy: O çok, orda da sapıttı şimdi, oranın cezaevleri buranınki gibi değil biliyorsun abi sen. Yavuz: Değil tabi, değil de işte, özellikle. Bn. Ağansoy: Şimdi fabrikadan da biliyorsun para vermiyorlar, göndermiyorlar bana, Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: Biz de burada aç sefil kaldık, ben de ona tabi söylemek zorundayım, o kocam benim yani. Yavuz: E tabi, tabi. Bn. Ağansoy: Göndermiyorlar dedim, kesmişler dedim, kestiler dedim, gönderiyorlardı dedim. Yavuz: Evet. 
Bn. Ağansoy: O da herhalde onları taktı belki kafasına bilemiyorum, Yavuz: Olabilir yani, neticede artık tabi sıkışmış bir insan. 
... Yavuz: Yok. Zaten o söylemiş yani, ben her şeyi anlatacağım, o, o, şartla diyerek dilekçe yazmış konsolosluğa işte, Bn. Ağansoy: Evet. Yavuz: Mektup yazmış, onun üzerine konsolosluktan güvenlik görevlisi gitmiş, görüşmüş kendisiyle, ... Yavuz: Gerek yok. Yani orta da gizli saklıda bir şey yok. Ha şu olabilir, şey için sıkıştırırlar, senin bu adamla ne ilişkin var derler, beni. Yani o taraf böyle bir şey yapabilir. İşine gelir bir şey yakalamak onların. 
Böyle de bir şey yok zaten. Ne kadar sıkıştırsalar nedir çok çok işte söyleyeceğini söyler. 

Bn. Ağansoy: Canım sadece evet. Yavuz: Eh işte. Ne yardımı yaptıysak onu söyler, niye bu yardımı yaptın diye bana sorarlar, ben de söylerim cevabını. İşte o. Ee neticede belki o bahaneyle de belki ne bileyim erişme durumları da olmaz ha bu adam niye yardım etmiş buna. Bn. Ağansoy: Evet abi. Yavuz: Herhalde bir sebebi var derler. Bn. Ağansoy: Evet. Yavuz: Belki o fayda bile sağlar kendimize. ...Bn. Ağansoy: Yok bana, bana gelen mektubunda diyor ki işte sen benim abimsin, yani bu işleri bilirsin, onun için ben bana diyor. Bana gelen mektupta da diyor ki şeyin diyor, Palandöken'i (Çakıcı) biliyorsun, Yavuz: Evet. 

Bn. Ağansoy: Onun diyor defterini düreceğim diyor. Öbür taraftan o Gregoryen Patriği'nin (Dündar Kılıç) de diyor, anlıyorsun 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kim olduğunu işte, Yavuz: Anlıyorum, anlıyorum. Bn. Ağansoy: Ha, onların diyor, ipliğini pazara çıkaracağım. Değil mi ki onlar diyor, bizi bu durumlara düşürdüler. Ben diyor onlara dostluk yaptım diyor, onlar benim çoluğumu, çocuğumu diyor bu şekle düşürdüler diyor, artık düşünsün diyor. Ben diyor öleceğimi bilerek yani oraya, ölümü göze aldım, o şekilde geliyorum diyor yani. 
Yavuz: Yok canım öyle bir şey. Onun için öyle bir şey söz konusu değil, yani biraz daha sabırlı ol işte. Bn. Ağansoy: A vallahi ben artık onu düşünüp üzülmüyorum, ben çocuklarıma üzülüyorum, yani kendimi de düşünmüyorum ben, Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: Ben nasıl olsa iyi kötü hani atlatırım, göz görmezse gönül katlanır falan yani, ama çocuklar için öyle olmuyor. En küçük bir kelimesi beni yıkıyor. Bugün bak okulda öğretmeni telefon açtı 3 kere, nasıl ağlıyormuş yani. Çocuk 4,5 yaşında ama o kadar çok şey gördü, duydu ki, çocuk yarı deli mi diyeyim artık, işte ne diyeceğimi de, 

Yavuz: Hiç, olur acılı şeyler, geçer onlarda ya, biraz daha bu şey, artik sana düşüyor tabi yani, Bn. Ağansoy: Evet. Yavuz: Bu kadar dayandın, biraz daha artık tahammüllü olacaksın. Bn. Ağansoy: İşte para kaynağımızda kesilince, işte o yani şimdi ne yapayım ben? Kimden ne isteyeyim yani? Yavuz: Niye o şeyden alacağınızı vermediler mi tamamını? 


Tevfik Ağansoy, 
"Çakıcı benden 
: korksun, 

— Mumcu cinayeti dahli her şeyi anlatacağım” 
levfik Ağənsoy dedi. 
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Bn. Ağansoy: Aa 25,000 dolar şeyiniz doldu diyorlar. Yavuz: Hı. Bn. Ağansoy: Limitiniz doldu diyorlar. Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: İşte tamam diyorlar alacağınız yok diyorlar. Yavuz: Verdiler mi o kadar? Bn. Ağansoy: Evet. Onun çoğunu zaten Tevfike göndermişler. Yani onu da o şey avukat parası falan verdik, orada bir avukat tuttuk, 8500 mark falan avukata gitti yani, Yavuz: Evet. Bn. 
Ağansoy: Avukata gitti yani, benim cebime girmedi ama işte oradaki fabrikadaki adam biliyorsun kim olduğunu, Yavuz: Evet. Bn. 
Ağansoy: O da demiş ki, ben demiş cezaevinden çıkana kadar delikanlı sözü veriyorum, çoluk çocuğunu mağdur etmeyeceğim demiş güya, Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: Ama bizi mağdur etti tabi. 
Yavuz: Bakalım belki bir şeyler olur, bir gelsin de. Bn. Ağansoy: Evet, sonra biz onlardan fazla para istemedik ki. Biz 1 sene o fabrikadan para almadık yani, o bizim hakkımız olan bir paraydı zaten yani. Yavuz: Evet, evet. Bn. Ağansoy: Hani ondan biz haraç da istemedik, şey de istemedik. Ben sana doğrusunu söyleyeyim yani. Hesapları var bende yani. 1 senelik alacak daha fazla tutuyor da yani. Yavuz: Evet. Bn. Ağansoy: İşte böyle abi. Yavuz: Evet, hayırlısı artık olan oldu, biten bitti. Neticede geriye dönüp bir şeyi çevirmek mümkün değil tabi, Bn. Ağansoy: Değil tabi, ölmüşle olmuşa çare yok abi. 

Yavuz: Tabii artık neticede buraya gelmesi iyi bir şey. Hani oralarda kalacağına Bn. Ağansoy: Tabi biz mahvolduk zaten, tabi en azından. Yavuz: Burada da zannetmiyorum yani çok fazla bir şey olmaz, neticede yani bir süre sora bu işten artık. E artık ondan sonrası önemli işte. Bütün bunlardan bir şey alıp. Bn. Ağansoy: Evet. Şimdi yarın orada basın olacak tabii ki. Yavuz: Yok canım pek fazla şey. Bn. Ağansoy: Ben gideceğim çünkü havaalanına. Yavuz: Tamam. 

...Bn. Ağansoy: Oldu abi. Yavuz: Oldu. Bn. Ağansoy: Bir şey söylüyor musun? Bir emrin, bir isteğin var mı? Yavuz: Estağfurullah 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işte. Bn. Ağansoy: Ben onu görürsem yani, bu konuyu söyleyeceğim yani. Yavuz: Yani ne kadar şey tutarsa, biz ona o kadar fazla yardımcı olabiliriz yani. Her şeyi anlatmanın anlamı yok yani kimseye. Bn. Ağansoy: Evet. Evet, anladım onu mutlaka ileteceğim. Tabi, tabi. 

NURULLAH TEVFİK AĞANSOY”UN 16 ARALIK 1995”DE 
POLİSE VERDİĞİ YAZILI İFADESİNDE: “...Davutun Engini vuracağını anladık. Böyle olmasaydı da, biz Engini Naile vurduracağımızdan, zaten yurtdışına kaçış hazırlığımızı yapmıştık. Taksiyle evlerimize gittik, saat 23.00 24.00 gibi Haluk'la (Haluk Uçar) buluştuk. Topkapıdan otobüsle Ankaraya gittik. Meşrutiyet Caddesi'nde üç yıldızlı bir otelde kaldık. Alaattin, yaklaşık bir yıl önce Uğura iki adet fotoğraf vermemi istemişti. O da, Taksim İlkyardım Hastanesi yakınlarındaki bir kahvede takılan * Profesör lakaplı, soyadını bilmediğim “Demir” isimli şahsa, Kütahya Gediz nüfusuna kayıtlı Mustafa Kemal Kaya adına sahte pasaport çıkartmış, bana vermişti. Haluk'un pasaportu gerçekti, Almanya ve İngiltere vizesi vardı. Alaattin bizi Haluk'un cep telefonundan aradı, Esenboğa Havalimanı'nda görevli, soyadını bilmediğim THY'de memur Yavuz isimli şahsın telefon numarasını verdi. İrtibata geçmemizi, yardımcı olabileceğini söyledi. Yavuz bizi pasaport kontrolüne sokmadan, THY aracıyla aprona aldı. Uçuş kartlarımızı getirdi, nasıl aldığını bilmiyorum. 23 veya 24 Eylül 1994'te Hannovere uçtuk” 

“Belçikada Haluk'la iki ay kaldıktan sonra, üzerimizdeki pasaportları değiştirme ihtiyacı hissettik. Ayhan Aslan, parası Alaattin tarafından ödenmek üzere, Belçikada yaşayan çifte vatandaş olarak bana ” Menderes Çorabçı, 1957 Ankara doğumlu” olarak, Haluka da "1958 İstanbul doğumlu İsmail Bozkurt adına düzenlenmiş pasaport ve Belçika ehliyeti çıkarttı. 

10 Aralık 1994'te Menderes Çorabçı kimliğiyle Duesseldorf”tan 
Atatürk Havalimanı'na giriş yaptım? 
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ATAÇ'IN ÜLKÜCÜ SUİKAST TİMİ: 27 Ağustos 1998 tarihli Aktüel Dergisi'ndeki “Ataç'ın Ülkücü Suikast Timi” başlıklı yazıda konuya hayli detaylı bir şekilde yer verilmişti. Aktüel dergisi daha önce de 293. sayısında MİT'in Diş Operasyonlar Dairesi eski Başkan Yardımcısı Yavuz Ataç'ın Alaattin Çakıcı ile ilişkisini, “Çakıcı'yı MİT şefi Yavuz Ataç kaçırdı!” başlığıyla kapağa çıkarmıştı. 

Aktüel, Susurluk sureci boyunca ortalığa pek çıkmayan Ataç ismini Akın Birdal suikastı sonrasında da “Birdal'a Tetiği Siz Çektiniz” başlıklı haberi ile irdelemişti. Sözü yazının “Ağansoy Neden Vuruldu? başlıklı bölüme bırakalım: 

“Yavuz Ataç'ın mafya içindeki tek dostu “Palandöken” lakabıyla andığı Alaattin Çakıcı değil. “ASALA'ya karşı vurucu tim” oluştuğu günlerde tanıştığı, ekibine aldığı mafya mensuplarından biri de Ağustos 1996'da Çakıcı'nın adamlarınca Bebek'teki bir kafede silahlı çatışma sonucu öldürülen Nurullah Tevfik Ağansoy. 

17 yaşında bile 19 cinayeti olan eski Ülkücü - itirafçı Ağansoy'u 
operasyonlarda kullanan Ataç, yıllar sonra Çakıcı'nın giriştiği Engin Civan tahsilatı sonrasında başı belaya girdiğinde de ona sahip çıkmıştı. 


Milliyet 03 Aralık 1968 oo “Turan Çevik'e Sahte 


Tamar Hasoğla, Mehnet AB Ağca ya sahte paniğe ağ ye handa akları ə gerçe diy olduğun bere ve “Sadece paşa" "ayaşlarır madde kayak işle biloaan Mehmet 


dar uç vat kri takip etiğini iş 
Be aradı, Tüsac iləsoğle bn zerinde ve kesdi for çi İnrəhlan Nazəbi Mana azı dezerieozi z 
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Ağansoy, Civan 19 Eylül 1994'te vurulduktan altı ay sonra, polis tarafından aranırken Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Haluk Uçar ile birlikte, Yavuz Ataç tarafından uçağa bindirildi, yurtdışına kaçtı. İkilinin cebinde MİT'in “haber kaynağı” ünlü sahte 
pasaportçu T.H.nın hazırladığı belgeler vardı. Haluk Uçar, 1957 
İstanbul doğumlu İsmail Bozkurt adına hazırlanan bir pasaportu kullanıyordu. 

(NOT: Sahtecilik uzmanı Timur Hanoğlu MİT'in değerli bir kaynağı idi. Çevresinde Profesör, Demir Üşümüş isimleriyle de tanınırdı. Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, yeni basılan Türk pasaportlarının çok güvenli olduğunu söylüyordu. Bir gün Hanoğlu'nu, Em. Gen. Müdürüne götürdük. Emniyetin üst düzey kadrosu da oradaydı. On, on beş dakika içinde bir pasaportun resmini değiştirdi. Herkes şaşırmıştı. Ancak bu onun sonu oldu. Faydalı bir şey yapalım derken yanlış yapmıştık. 


atalar ba, da: yi so, de ə de pin 1) iə en dün ə 
SAMAN onu, ə öm a an ə ——— iş sağlayıp, “İş ve İşçi Bulma Kurumu” gibi çalış... an e olmam 3 mv ya 


Profesör, İstanbul'daki yeraltı dünyası ile içli dışlı olan polis müdürlerinin hedefi haline geldi, deşifre oldu. Tertiplerle devamlı onu hapse attırdılar. 1924 doğumlu Timur Hanoğlu. 5 Eylül 
2003 günü, 82 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 
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tarafından sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle affedildi. Bir süre sonra da yaşama veda etti.) 

Ağansoy, 30 Ağustos 1995'te Almanyada yakalandı. Alman Gizli Servisi (NBD) ve polisine kendi el yazması ile bilgi verdikten sonra siyasi iltica talebinde bulundu. Başvurusunda, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle bağlantılarını, MİT çalıştığını net bir şekilde anlatıyordu. 

Ayni bilgileri cezaevindeki bazı arkadaşlarına da aktarmıştı. 
Anlattıkları Türk mahkumlar arasında uzun sure konuşuldu. Bunlardan en ilginci Brüksel operasyonuydu. Civan eyleminden iki ay önce, 1994 Temmuz'unda henüz Türkiyedeyken, MİT'te başkan olan “ağabeyi Ağansoy'u aramıştı. Onun “Acele gel” çağrısı üzerine Ankaraya uçtu ve yaklaşık bir ay boyunca bomba eğitimi aldı. 
Bu kez hedefi, daha önce Belçika ve Köln'de kovaladığı Dev Sol lideri Dursun Karataş değil, DEP'ten ayrılan milletvekilleriydi. (DEP - Demokrasi Partisi. Kapatılan ve yerini HADEP”in aldığı parti.) 
DEP'liler 15 ağustosta Brüksel'de basın toplantısı yapacaklardı. 

Bombalar, silahlar ve bazı dokümanlarla İstanbula dönen Ağansoy, 11 ağustos gecesi sabaha karşı çalan bir telefonla uyandı. Telefonun obur ucunda Ankara vardı. Özel Harp Dairesi ve MİT'ten arayan kişi “Hazırlan eylem öne alindi, sabah 7.00'de İstanbul havaalanı VIP salonunda Ahmet isimli polisi bul, o seni bizimkilere götürecek. Basın toplantısı 12 ağustos saat 12.00'de” demişti. 
Ağansoy, “gidip dönmemek var” diye oğlunun doğumunu (sezaryenle) öne aldırmıştı. Ama bu ani değişiklik yüzünden onu göremeden yola çıktı. Brüksel'de onu Alaattin Çakıcı ve Osman Nuri Van (27 Aralık 1997'de Belçikada esrarengiz bir cinayete kurban gitti) karşıladı. DEP'in basın toplantısı son dakikada Hollanda'ya aktarılmış ama Türk istihbaratının bundan haberi olmamıştı, Birçok benzerinde olduğu gibi bu operasyon da fiyaskoyla sonuçlanmış, Ağansoy dört gün sonra Türkiyeye dönmüştü. 
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STANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 


Ağansoy hapishane arkadaşlarına hangi psikolojik koşullar altında Alman makamlarına bilgi verdiğini de anlatmıştı. Söylediklerine bakılırsa, Almanyada cezaevine girdiği ilk günlerde ailesinden haber alamamış, onların öldürüldüğünü düşünmüştü. 1 
Kasım 1995 tarihinde yazdığı mektupla “ilgilileri” tehdit etti: “Artık kayıp gözüyle bakmama sebep olduğunuz ailemden 1 Aralık gününe kadar herhangi bir haber alamadığım takdirde vebali bu ise, yani haberleşmenin kesilmesine neden olana ait olmak üzere iltica talebimi genişletme kararı almış bulunmaktayım. Bunun ne demek olduğunu Sayın (Mehmet) Eymür, Sayın Sönmez (Koksal) ve birtakım şahıslar çok iyi bilmektedirler ve bundan devletin göreceği zarar büyüktür” 

Tehdit ise yaramıştı. Interpol görevlisi Nail Aydin, Ağansoy'u Münih'teki cezaevinde ziyaret edip 15 gün içinde kendisini Türkiye'ye getirecekleri sözünü verdi. Ağansoy, 4 Kasım 1995'te “Yavuz Abisi'nin yakın dostu” İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar'a da bir mektup yazıp iadesinin sağlanmasını istedi. Bu yazıya 22 Kasım 1995 tarihinde Müdür Yardımcısı Muhlis Yılmaz yanıt verdi: “Bize güven telakki ettiğiniz müddetçe kapımız ardına kadar açıktır” Ağansoy, çok güvendiği hapishane arkadaşlarının 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“dönme vurulacaksın” uyarılarına “Bana en fazla sekiz ay verirler, dört ayini burada yattım, Türkiyede de dört ay yatar çıkarım” yanıtını veriyordu. Öyle de oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün “Avcı” lakaplı komiseri Şentürk Demiral tarafından Almanyadan getirildi. Ama “Avcı'nın sorgusundan geçmesine izin verilmedi. 
Ağansoy yine de yaşadığı tüm olayları el yazısıyla emniyete anlattı. MİT'teki bağlantılarından, Ataç'tan söz etti. Emniyet “kardeş örgüt MİT'i korumak” için resmi ifadenin bazı bölümlerini farklı şekilde yazdı. Ağansoy “un Civan olayından sonra yurtdışına kaçış bölümünde, Ataçtan “Türk Hava Yolları'nda görevli Yavuz adında birinden yardım alarak” seklinde söz edilmesini uygun gördü. 

Aslında polisler daha o zaman Ağansoy 'un anlattıklarından ve üzerindeki telefon defterindeki isimlerden pek çok şeyi çözmüş ama susmuştu. Ağansoy “un telefon fihristi *Yesil'inki kadar şaşırtıcıydı. Tıpkı “Yeşil'in telefon defterinde olduğu gibi Ağansoy'unkinde de Mehmet Eymür ve Yavuz Ataç'ın telefonları alt alta yazılmıştı. Otomobil, ev, cep hatta sevgililerinin numaralarına kadar yer almaktaydı. Mizah duygusu gelişmiş olan Ağansoy, aralarında “şirket” olarak isimlendirdikleri MİT'i defterine “Şirketi Hayriye A.Ş” olarak yazmıştı. (NOT: Daha önce de belirttiğim gibi Nurullah Tevfik Ağansoy'u tanımıyorum. Eğer hakikaten benim numaram yukarda bahsedildiği gibi telefon fihristinde de varsa başkalarının vermiş olması lazım. Çakıcı veya Ataç tarafından verilmiş olabilir.) 

Ataç gelişmeleri endişeyle izlemekteydi. Çevresine Ağansoy'un Alman makamlarına çok fazla bilgi verdiğini, bir elemanın bu yüzden yakalandığını, MİT'e ait bir işyerinin deşifre olduğunu söylüyordu. Üstelik Ağansoy bu bilgileri deşifre ederken Emniyete sığınmıştı... 

Ağansoy, serbest bırakıldıktan sonra, Bucak Ailesi'yle ilişkilerini sıklaştırıp kendisine yeni bir cephe oluşturmaya çalışırken 28 
Ağustos 1996da Bebek'te olduruldu. Cinayet yeraltı dünyasında 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“iki mafya babasının çatışmasından çok “saf değiştirme cezası” olarak değerlendirildi. Eski hamisi Ataç'ın bu cinayete göz yumduğu söylentileri bu camiada dillendirildi 

(NOT: Burada bir parantez açalım. (1) Özel İstihbarat Daire Başkanlığı'nca Eylül 1996'da çeşitli MİT ünitelerine yollanan ve kamuoyunda “İkinci MİT Raporu” veya “Susurluk'u Önceden Bildiren Rapor” diye isimlendirilen, küçük bir bölümü Aydınlık Dergisi'nde de yayınlanan resmi yazıda “Urfa DYP milletvekili Sedat Edip Bucak'ın lideri olduğu Bucak Aşireti mensupları ile yine Urfalı olan ve yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Ali Yasak da (Dre) Ali (Uzun Ali), bu grup ile irtibatlı olup bazı faaliyetlerde yer aldıkları görülmektedir. Grup zaman zaman Sedat Edip Bucak'a ait Milletvekili lojmanlarında toplanmakta, Alaattin Çakıcı'nın eski adamı ve tetikçisi A. Tevfik Ağansoy da gelip burada kalmaktadır. 

(2) Kontrterör Başkanlığında görevli bir personelin Ankara, Bahçelievler semtinde ikamet eden bir yakınını ziyaret sırasında tesadüfen gördükleri ve neticesinde araştırdıkları ile ilgili raporu şöyledir: “Yavuz Ataç 13 Haziran 1997 günü saat 18.00 sıralarında 
34 TG 395 plakalı (Söz konusu plaka yapılan araştırmada Prestij 
Müzik ve Ltd. Şirketinin üzerine kayıtlı, beyaz renkli Renault Broadway marka bir araca ait bulunmaktadır) Laguna marka oto ile 
Fatih Bucak'ın ikamet ettiği Bahçelievler 46 Sokakta bulunan 14 
numaralı apartmana gelmiştir. Yaklaşık 35 dakika söz konusu binada kalan Y. Ataç bilahare mezkur binadan ayrılmıştır. Aynı gün söz konusu binanın önünde Sedat Bucak tarafından kullanıldığı duyumları alınan 06 SA 135 plakalı Jeep (Celil Şimşek adına kayıtlı| ile Fatih Bucak tarafından kullanıldığı öğrenilen 06 MA 728 
Plakalı Mercedes marka aracın da İFilistinli bir öğrenci üzerine kayıtlıdır) park edilmiş vaziyette olduğu görülmüştür. Söz konusu: binaya zaman zaman Alaattin Çakıcı'nın kardeşi Gençay Çakicı ve 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mafya bağlantılı olduğu tahmin edilen bazı şahıslar da uğramakta olup, binanın kapısında her zaman yaklaşık 20-25 yaşlarında 4-5 sivil koruma olarak bulunduğu öğrenilmiş, korumalardan ikisi bizzat görülmüştür” Evet, Yavuz Ataç her yerde, her taşın altında.) 

Aktüel gecen hafta elindeki bilgileri doğrulatmak için Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy'u aradı. Sorularına sadece, “Benim bakmam gereken iki çocuğum var” cevabini aldı... 

Şenkal Atasagun'un MİT Müsteşarlığı'na atanmasından sonra Yavuz Ataç, başta Çakıcı ve Ağansoy olmak üzere mafyayla ilişkileri yüzünden MİT içinde soruşturmaya uğradı. Sürgüne gönderildiği Pekinden çağrılıp yargı koruması karşılığında istifaya zorlandı. Ataç, “Her şeyi beraber yaptık, gücünüz yeterse atın cevabini verdi. Uzakdoğu'da Alaattin Çakıcı ve “Mikail Sarı” ile özel toplantılar düzenlediği iddialarını da kazasız belasız atlatan Ataç, Çakıcı'ya verilen kırmızı pasaport skandalı sonrasında Cindeki görevinden de alınarak Türkiye'ye geri çağrıldı. 


Bir garip ölüm ve iddia 

Ağansoy'la birlikte 1994 yılındaki Brüksel operasyonuna katılan Osman Nuri Van'ın ismi de ilk kez Aktüel sayfalarında, TİT”in (Türk İntikam Tugayı) kurucusu olarak bilinen Mikail Sarı'yla yapılan röportajda yer aldı. Emekli bir albayın oğluydu ve Ataç'ın kurduğu birimde Çakıcı ve Ağansoy'la birlikte çalışıyordu. Ayni zamanda Belçika vatandaşı olan ve bu yüzden “Belçikalı Osman” olarak bilinen Osman Nuri Van'ın kaderi, yakın arkadaşı Ağansoy'unkine çok benziyordu. 

Osman Van da 27 Aralık 1997 tarihinde, ardında pek çok soru bırakarak Belçikada uğradığı silahlı bir saldırı sonucunda olduruldu. Suikast susturucu takılmış bir silahla gerçekleştirilmişti. 
Ölümünden önce Dev Sol, sonra PKK sorumlu tutuldu. Ancak Yavuz Ataç'ı çok iyi tanıdığını belirten, ailece görüşen, “gerekirse 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onun için kendisini feda etmeye hazır” olan TİT kurucusu “Mikail Sarı'nın Aktüele anlattıkları başka bir ihtimalin daha olduğunu gösteriyordu. 


İN 0 0300 
“Mikail Sarı” kendisi de MİT ile ilişkili olan Semih Tufan Gülaltay'ın polis ifadesinde neden kendisi aleyhine konuştuğunu şöyle izah ediyordu: “Beni Gülaltay”la, Mete Yazangil Floryadaki şirkette tanıştırdı. Gülaltay bana, “Belçikalı Osman diye öldürülen bir arkadaşından bahsetti, Osman'ın MİT elemanı olduğunu biliyordum. Bunun intikamını alacağını söyledi. Belki de Semih arkadaşının MİT tarafından öldürüldüğünü sandığı için böyle bir komplonun içine girdi” (NOT: Hem Semih Tufan Gülaltay'ın, hem de Osman Van'ın MİT'le bir ilişkisi yoktur. Osman Van'ın MİT”le ilişkisi çalışmış olan bir teknik personelin yakını olmasıdır.) 
Fransada yakalanmasının ardından Belçika makamlarının Fransa'ya başvurarak Çakıcı'yı “bir cinayet” için sorgulamak istemesi önce dikkatlerden kaçtı, Ancak ATV televizyonunun Belçika'nın ilgilendiği cinayetin “Osman Nuri Van” dosyası olduğunu açıklaması, Ağansoy'la Van'ın kaderlerinin bir kez daha kesiştiğini gösteriyordu. İki cinayette de Alaattin Çakıcı ismi telaffuz edilmişti. 
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Yavuz Ataç, eylemlerinde kullandığı iki kişinin ölümlerinden sorumlu olduğu ileri sürülen Çakıcı'nın hamiliğini, MİT'in “İlişkini kes” direktifine rağmen bugüne kadar sürdürdü. 


Çakıcı ve Ağansoy, Ülkücü cinayetler ve mafya bağlamında tanındı hep. Oysa bu yazdıklarımız aynı ikilinin hayat hikayelerinin tıpkı Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Mahmut Yıldırım (Yeşil) örneklerinde olduğu gibi “Derin devlet” bağlamında bir kez daha yazılmalarını gerektiriyor. Yazılıp yazılmayacağını göreceğiz. 


YAVUZ ATAC KIMDIR? - Eski MİT Diş Operasyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı. 1997'de İdari Ateşe olarak gönderildiği Pekin Türk Büyükelçiliği'nden geçtiğimiz günlerde merkeze alindi. Çakıcı'nın kız kardeşinin nikâhında şahit olduğunda doğum tarihini 1946 olarak yazdırdı. Ailesi Bursa, Orhangazili. Babası emekli Albay Osman Ataç 1995 tarihinde 81 
yaşındayken vefat etti. Ataç'ın kendisi de asker kökenli. Özel Harpçi ve Yarbay (NOT: Binbaşı) rütbesinde iken MİT'e yatay geçiş yaptı. Hıram Abas, Mehmet Eymür ekibiyle birlikte yükseldi. MİT içinde ASALA'ya karşı düzenlediği ve ülkücüleri 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kullandığı eylemlerle sivrildi. Çevresinde “Türkçü” olarak biliniyor. İlk eşinden ayrıldı. Uç hafta öncesine kadar kullandığı cep telefonu, kız arkadaşı N.G.nin havacılık şirketi üzerine kayıtlı.” (Necdet Açan 27.08.98) 

(NOT: AktüeTin Ataçın kullandığı cep telefonunun Neyzi Genel'in havacılık şirketi üzerine kayıtlı iddiası enteresan. Bizdeki bilgiye göre kullandığı iki telefon Nedim Sülyak'ın “Genel Havacılık” şirketine ait. Neyzi Genel, Yavuz Ataç'ın, üvey annesi tarafından hısmıdır. Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve geçimini gece kulüplerinde çalışarak kazanan Neyzi Genel, ABD vatandaşı olup Amerikan pasaportu taşımaktadır. Neyzi Genel'in “Genel Havacılık” şirketi ile bir bağı var mı bilinmiyor.) 

AKIN BİRDALA SİLAHLI SALDIRI OLAYINDA YER 
ALAN SEMİH GÜNALTAY, YİNE BU OLAYDA AZMETTİ- 
RİCİ OLARAK BİLİNEN VE MİKAİL SARI İLE (GERÇEK 
ADI: MEHMET CEMAL KULAKSIZOĞLU) SİZİN ÇOK SA- 
MİMİ OLDUĞUNUZ YÖNÜNDE İFADE VERDİ. KULAKSI- 
ZOĞLU İLE İLİŞKİNİZ NEDİR? 
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Bu adam da bana çok zarar vermiştir. Bir gün rahmetli müsteşarımız Fevzi İlkay beni çağırdı; Bu Kulaksızoğlu, Çevre Müsteşarı'nın yeğeniymiş, yardım istemiş. “Bu kişi de ayrıca bize yarar, çok bilgi varmış ilgilen diye bir kart verdi. Ben de aradım, bir yaralama olayı yaşamış “Ne istiyorsun doktor mu istiyorsun, kanundan mı kaçıyorsun, nedir yardım dediğin dedim. Aslında bunlar tek taraflı, bizle kurdukları bu irtibatı geliştiren insanlar. 

SİZİNLE BU İLİŞKİLERİ TEK TARAFLI NASIL GELİŞTİ-RİYORLAR? Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar; Biri MİT'e çalışmak istediğini söylüyor. O da beni tanıdığı söylüyor. Böylece onlar nezdinde bir itibar kazanıp öyle bir statü elde ediyorlar. Benim ona iyilik olsun diye yaptığım bir, iki şey vardır. 
O da bana çok zarar vermiştir. Yok, Türk İntikam Tugayı falan. Benim bu tür insanlarla bu tarzda hiçbir bağlantım yok. 


Banka Dolandırma 
Sahtekarlık, 


ı 


Her Türlü Kaçakçılık yö 
Karanlık İşler, HR 
.” 


MUSTAFA GÜLEN TANIŞTIRDI: Yavuz Ataç, “...Aslında bunlar tek taraflı, bizle kurdukları bu irtibatı geliştiren insanlar” demiş. Semih Tufan Gülaltay ise, İHD Genel Başkanı Akın 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Birdal'ın vurulmasıyla ilgili olarak alınan ifadesinde TİT”i, M. Cemal Kulaksızoğlu ve eski Uzman Çavuş Cengiz Ersever'le birlikte canlandırdıklarını itiraf ediyor ve gelişmeleri şöyle anlatıyor. “5-6 ay önce İstanbul Tarabyada judo-karate salonu bulunan Mustafa Gülen isimli arkadaşım, beni Mikail isimli bir şahısla tanıştırdı. 
(NOT: MİT'e tekrar döndüğümde dairedeki arkadaşlarım, Yavuz Ataç'ın MİT'in parasıyla İstanbul'da bir tekvando/karate Spor Salonunu kurdurduğunu söylemişti. Yavuz'a bu hususu sormuş ancak doğru dürüst bir cevap alamamıştım. Mustafa Gülen'in salonu bu tarife uyuyor...) 

Mikaile ne iş yaptığını sorduğumda, bana MİT”te çalıştığını söyledi. Aynı zamanda havalimanında görevli olduğunu, şu anda Pekin'de bulunan Yavuz Ataç isimli MİT görevlisinin de sağ kolu olduğunu belirtti. Azerbaycan ve Bosna'da başarılı operasyonlar yaptığını, yine Almanyada bazı çalışmalarının olduğunu, bu çalışmalar için Vanlı eroin kaçakçısı ve PKK finansörü Şener Erdinç'ten bir miktar para aldığını, bu paraları alırken Ankara Sheraton Oteli'nin güvenlik kameralarına takıldığını, bu görüntülerin Susurluk Raporu'yla birlikte Radikal Gazetesi'nde yayınlandığını söyledi. 

Sarı'yla Ersever'i bir araya getirdim. ... Tarihten üç ay kadar önce Cengiz Ersever ve Mikail Sarı, bana, kendilerinin milliyetçi ve Türkçü bir teşkilat kurmaya karar verdiklerini söylediler. Sarı devlet kademesinde yardım temin edeceğini söyledi. Cengiz Ersever de askeriye içinde propaganda yapabileceğini belirtti. Güçlü radyo istasyonu kuracaktık. İsminin TİT (Türk İntikam Tugayı) olması gerektiğini Cengiz Ersever ortaya attı” 

SIK SIK PEKİN”E GİDİP GELMEYE BAŞLADI: Oya Kaya (Kulaksızoğlu'nun Sevgilisi), Birdal soruşturması sırasında polise verdiği ifadede, kendisini suikastçı uzman çavuş Cengiz Ersever ile Kulaksızoğlu'nun tanıştırdığını söylemişti. Oya Kaya, “Kulaksızoğlu, 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Yavuz Ataçı çok sevdiğini ve onun için çocuklarını bile öldürmekten çekinmeyeceğini söyledi” demişti. Kaya'nın ifadesi şöyle: “Kulaksızoğlu ile Kuşadası'nda tanıştım. Her gece otelin gazinosuna gelip yüklü paralar kaybediyordu. ...Ataç ile de bir yemekte tanıştım. ...Çok alkol alıyordu. Sonra bu kişi Pekine tayin oldu. Kulaksızoğlu da sık sık Pekine gidip gelmeye başladı” 


30 Ağustos 1998 tarihli Aktüel Dergisi, “Sarı'nın sevgilisi O.K. 
ile (Oya Kaya) yaptığı görüşmede bu dostluğun ayrıntılarını öğrendi. Yavuz Ataç'ın Ankarada sevgilisi N.G. ile (Neyzi Genel) yaşadığı dönemde, “Sarı” ve O.K. başkente her uğradıklarında onların evinde kalıyorlardı. İş ilişkisinin ötesinde, “her konuda onun hayat tecrübesinden yararlanıyorlardı” MİT'in bu önemli adamı ile ailece görüşen, yemeğe çıkan sadece “Mikail Sarı” ve O.K. değildi. Yeraltı dünyasının ünlü simaları da Ataç'la içki sofralarında buluşmaktaydı. Örneğin Alaattin Çakıcı, karısı Uğur Çakıcı (Kılıç/Özbizerdik) ile mutlu günlerinde, Alkentteki evlerinde defalarca Ataç ve sevgilisi Neyzi Genel'i ağırlamıştı. 
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MAFYA “PAY PEŞİNDE: 15 Ocak 1992 tarihli Milliyet gazetesi “Özel bir bankanın Feriköy şubesinde geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan 14 milyar liralık dolandırıcılık olayı, aylar sonra tam bir kördüğüme dönüştü. Olaya adı karışan banka müdiresi Mine Dülger, mafyanın tehditleri yüzünden bunalıma girdiğini açıklarken, 14 milyar lirayı teslim ettiğini iddia ettiği işadamı arkadaşı Mehmet Kulaksızoğlu, kimliği belirsiz kişilerce ayaklarından kurşun yağmuruna tutuldu ve felç olma tehlikesi geçirdi” 

...Polis kayıtlarına geçmeyen bu hesaplaşmanın Boğaz sırtlarında meydana geldiği öne sürüldü. Ayaklarından 5 kurşun yarası alan Kulaksızoğlu'nun acil olarak özel bir sağlık tesisine kaldırıldığı ve ilk müdahaleden sonra gizlice bir eve götürülerek tedavisine burada devam edildiği saptandı. Felç olma tehlikesiyle karsı karsıya bulunan dolandırıcılık sanığı işadamının, koltuk değnekleri kullanarak yürüyebildiği belirtildi. Banka müdiresi Mine Dülger, “Olaydan haberim yok. Bu konuları Kulaksızoğlu ile görüşün” derken, konuyla ilgili bazı hukukçular olayın doğru olduğunu belirttiler. 

BANKA DOLANDIRICISI - 17 Ekim 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi; “...Bu arada Kulaksızoğlu'nun, Yapı Kredi Bankası Feriköy Şubesi'ni 1991 yılında 17 milyar lira dolandırmaktan İstanbul 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcılıkta, banka müdürü olan sevgilisi Mine Dülgeri kullanan Kulaksızoğlu'nün 
2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı, ancak ardından 
mahkümiyetin kesinleştiği öğrenildi. Kulaksızoğlu'nun banka dolandırıcılığından cezaevinde bulunduğu sırada, aynı cezaevinde tutuklu olan uyuşturucu kaçakçısı Nurettin Güven'le tanıştığı, ortak iş yapma vaadiyle onu dolandırdığı, bu nedenle Güven'in 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adamlarınca bacağından vurulduğu öğrenildi. Kulaksızoğlu bu olaydan sonra MİT'ten Yavuz Ataç'la bağlantı kurduğunu söyledi” 

BANKACI MİNE, TEHDİT EDİLDİM: 03 Mart 1997 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, “Sevgilisinin adına banka hesaplarından milyarlarca lira karşılıksız para aktaran Yapı Kredi Bankası Feriköy Şubesi Müdiresi Mine Dülger, suçunu itiraf ederek “Olay sevgimin, daha sonra da tehdidin sonucudur dedi. 

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü'nün, hakkında hesaplarla oynayarak bankayı milyarlarca lira zarara uğrattığı iddiasıyla savcılığa verdiği Mine Dülger'le ilgili soruşturma tamamlandı. 

Mali Şubede sorgulanan sanık Dülger (38) adliyeye gönderilmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, şube müşterisi Temel Yazıcı tarafından tanıştırılan evli, bir çocuk babası Mehmet Cemal Kulaksızoğlu ile duygusal ilişkiye girdiğini bildirdi. 


DURUŞMALARI SÜRÜYOR ve. 
san mar lr e 


ağır caza mahkemesınde 


Kulaksızoğlu'nun, bir bavul dolusu döviz göstererek kendisini etkilediğini ve açtırdığı hesapta 5-10 milyonluk karşılığı ödenen çeklerle güvenini sağladığını anlatan Dülger, daha sonra evlenme vaadinde bulunan bu kişiye, usulsüz olarak banka kredisi 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ve müşteri hesaplarından havale yoluyla 1990 yılı sonuna kadar 4-5 milyar lira verdiğini söyledi. Lüks bir otelde kumar oynayarak 
100 bin dolar kaybeden, lüks yaşam süren ve kaçak getirdiği altınları satarak borcunu ödeyeceğini söyleyen Kulaksızoğlu'nu, yılsonu bilançosu nedeniyle paraları ödemesi konusunda sıkıştırdığını söyleyen Mine Dülger, “O da yılbaşında yöntem değiştirerek ve benim zaafımdan faydalanarak Ankaradaki bürosundan telefonla, “babalar tarafından kaçırıldığını ve tehdit edildiğini” söyledi. Sahte senaryo ve tehditlerle daha büyük meblağları vermek zorunda kaldım” dedi” 

KULAKSIZOĞLU'NUN SABIKA DOSYASI: 15 Ekim 1998 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi, İHD Genel Başkanı Akın Birdala yönelik suikast girişiminin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kulaksızoğlu'nun Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım'ın arkadaşı olduğunu ve sabıka dosyasının oldukça kabarık bulunduğunu, “şartlı tehdit ve çek kanununa muhalefetten 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hususunun Ankara Cumhuriyet Savcılığı kayıtlarında yer aldığını belirtiyordu. 

ATAÇ BABAM GİBİYDİ: 17 Ekim 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi; “Yeşil'le bağlantısı olduğu ve Birdal suikastını azmettirdiği gerekçesiyle sorgulanan Mikail Sarı kod adlı Mehmet Cemal Kulaksızoğlu, MİT'ten emekli olan Yavuz Ataç için, “Benim babam gibiydi” dedi. Kulaksızoğlu, Mikail Sarı adına düzenlenmiş pasaportu kendisine MİT'in verdiğini de iddia etti. İHD Başkanı Akın Birdal suikastını azmettirdiği ve Yeşil'le bağlantısı bulunduğu gerekçeleriyle sorgulanan Mikail Sarı kod adlı Mehmet Cemal Kulaksızoğlu da MİT”le ilişkili çıktı. 

Birdal suikastıyla ilgisi olmadığını iddia eden Kulaksızoğlu, MİT'ten emekli olan Pekin eski temsilcisi Yavuz Ataç'la ilişkili olduğunu belirterek, “Yavuz Ataç benim babam gibiydi” dedi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturma 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çerçevesinde 42 yaşındaki Kulaksızoğlu, 23 yaşındaki sevgilisi Oya Kaya, sekreteri Ayfer Çakar, yakın adamları Furkan Ek ile Nejat Algın'nın sorguları sürüyor. 

Kulaksızoğlu'ndan yola çıkarak Yeşile ulaşmayı hedefleyen polis, Elazığ'da önceki gün gözaltına alınan Yeşil'in yakın adamlarından Hakan Aslan ve Murat Ay'ı da Ankara'ya getirdi. Bu kişiler de Yeşil'in yerinin belirlenmesi amacıyla sorgulanıyor. 
Aynı operasyon çerçevesinde bir haftadır gözaltında tutulan Nafiz Karacan tutuklandı. Karacan, işadamı Senar Er'in kayıp babasının bulunması karşılığında Er'den, 1994 yılında 80 milyon lira aldığı gerekçesiyle yargılanacak. Nafiz Karacan'ın ortağı Necdet Kazancı ise ruhsatsız silahla yakalandığı ve hakkında daha önceden verilmiş gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için yargılanacak. 


MİT adına bazı olaylara karıştım. 
MİT adına Rüzgar 
# Güvenlik Şirketi'ni kurduk 
1 “Yeşil bu şirkete de gelip 


gidiyordu”. 
Bu şirketin telefonları da 
Mehmet Cemal” “ği MİT üzerine kayıtlıydı. 


Kulaksızoğlu 


MİT İÇİN ÇALIŞIYORDUM - Üzerinden Mikail Sarı adına düzenlenmiş pasaport da çıkan Mehmet Cemal Kulaksızoğlu, kendisinin MİT adına çalıştığını belirterek, “MİT Pekin eski temsilcisi Yavuz Ataç benim babam gibidir” dedi. Akın Birdal suikastına 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karıştıkları gerekçesiyle daha önce tutuklanan Semih Tufan Gülaltay, ifadesinde, “Suikastı azmettirenler arasında Yeşil ve Mehmet Cemal Kulaksızoğlu da vardı. Biz TİT örgütü adına suikastı planladık” demişti. Kulaksızoğlu ise “Benim Akın Birdal suikastıyla ve TİT örgütüyle ilgim yok. 

Sadece benim İstanbul'daki Ser Dış Ticaret adlı şirketime Yeşil ve Semih Tufan Gülaltay gelip giderlerdi” diye ifade verdi. Kulaksızoğlu, üzerinde ele geçen Mikail Sarı adına düzenlenmiş pasaportun Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 1994 yılında verildiği belirterek, “Pasaportu MİT'teki yetkililer bana getirdi. O dönemde pasaportu almak için ben emniyete bile gitmedim” dediği öğrenildi. 

MİTE ŞİRKET KURDUK: Kulaksızoğlu, MİT adına bazı olaylara karıştığını öne sürdü. Ankara Tunus Caddesi'nde MİT adına Rüzgar Güvenlik Şirketi'ni kurduklarını da iddia eden Kulaksızoğlu, “Yeşil bu şirkete de gelip gidiyordu” dedi. Kulaksızoğlu, bu şirketin telefonlarının da MİT üzerine kayıtlı olduğunu söyledi? 

Yukarıdaki haberlerden anlaşıldığı kadarıyla Mehmet Cemal Kulaksızoğlu'nun banka dolandırıcılığı 1989-1991 seneleri arasında olmuş, Mafya tarafından vurulması da 1992. Yavuz Ataç'ın “ben de aradım, bir yaralama olayı yaşamış “Ne istiyorsun doktor mu istiyorsun, kanundan mı kaçıyorsun, nedir yardım dediğin dedim” sözlerinin de aynı yıl, yani 1992'de olması gerekir. Ancak Ataç'ın Kulaksızoğlu'nu MİT'e faydalı bir eleman adayı olarak takdim etmesi 2 yıl sonra, yani 1995'de. Demek ki, Kulaksızoğlu'nun daha önce Özel Kuvvetlerle veya Yavuz Ataç'la bir ilişiği yoksa en azından 1992'den itibaren Yavuz Ataç tarafından kullanıldığı anlaşılıyor. Kulaksızoğlu'nun Uğur Mumcu cinayetinde de adı geçen Rüzgar Güvenlik Şirketini MİT adına kurdukları beyanı da çok ilginç ve önemli. 

RÜZGAR GÜVENLİK ŞİRKETİ: Atindeki (Anadolu Türk İnternet Sitesi) bilgilere bir göz atalım; “Uğur Mumcu Caddesi, 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99/9 GOP adresinde faaliyet gösteren Rüzgar Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti. 27 Eylül 1993'de 200 milyon sermayeyle kurulmuş ve faaliyete geçmiş. Yöneticisi İrfan Özcan, Aydın ve Nihal oğlu olup, Samsun Kavak Karlı nüfusuna kayıtlı. Ülkücü olup Temmuz 1988'de Bursa Cezaevinden tahliye edilmiş. 

Özcan, 1990'da Alpaslan Türkeş tarafından Ülkü Ocakları Başkanlığına getirildi, Ortakları, Remziye Kazım oğlu, 1963 Samsun doğumlu, Samsun Kavak Karlı nüfusuna kayıtlı Adnan Özcan ile Yeşil Tulumba Sokak 23 İstanbul'da ikamet eden Hayrettin Gürkandı. Rüzgar Güvenlik, Özel harpçilerin, Özel Harekâtçı Polislerin, Ülkücülerin, Kulaksızoğlu gibi kanunsuzların buluşma noktasıydı. 

02 Ocak 1999 tarihli Aktüel dergisine göre şirketin müdavimleri şunlardı: Yeşil kod Mahmut Yıldırım, Nafiz Karacan, Mehmet Cemal Kulaksızoğlu. Doğan Kesim (Em. Korgeneral Hikmet Kesim'in oğlu), Lokman Çetin, Esat Çetin, Necdet Kazancı, Turgay Uzunoğlu, Hayrettin Gürkan (1 adet Ruhsatsız Beretta ve 1 adet 14'lü Tabancayı Amasyada Osman Gürbüze veren kişi.) 
Hamlet İltaş, Adnan Özcan, Semih Tufan Gülaltay, Cengiz Ersever, Osman Gürbüz ve Cem Ersever'in de uğrak yeriydi. 


Rüzgar Güvenlik 
Müdavimleri 
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“Cem Ersever ve JİTEM Gerçeği” isimli kitap PKK'ya karşı sivillerden oluşan paramiliter yapıdan söz ediyordu. Model, “önde bir güvenlik şirketi” diye tarif ediliyordu. 

BENZERLİK: Mehmet Cemal Kulaksızoğlu ile fiziki ve eylemsel benzerliği olan Nafiz Karacan, Semih Tufan Gülaltay'ın “PKK finansörü Şener Erdinç” diye bahsettiği Senar Er'in babasını kaçıran kişi. Baba Kadir Keremoğlu'nu kaçıran ve Erden 750 
bin mark fidye isteyen uzun boylu, kara gözlüklü şahıs. Ortağı Murat Akdemir, İkisinin de babası havacı general. 


Senar Er tehditler dolayısıyla bilahare Keremoğlu olan soyadını değiştirdi. Murat Akdemir ise bir süre sonra “intihar” etti. 
Karacana gelince, Senar Erin DGM savcılıklarına yaptığı suç duyurularına rağmen yakalanmadı. Kadir Keremoğlu 15 Nisan 1995 
günü Vanda güpegündüz kaçırılmıştı. Senar Er, 75 yaşındaki babasının Yüksekovadan Hakkari'ye getirirken helikopterden atılarak feci bir şekilde öldürüldüğünü öğrenmişti. Karacan sonunda, Akın Birdal suikastından sonra, birçok Rüzgar Güvenlik müdavimleri ile birlikte yakalandı. Teşhis edildi, tutuklandı ama iki ay sonra serbest bırakıldı. Ekim 1998'de onunla birlikte yakalanan 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Necdet Kazancı'nın, Nafiz Karacan'la 1997'de Amasya İl Jandarma Komutanlığı'nda buluştuğunu itiraf etmesine ve Karacan hakkında cinayetten suç duyurusu olmasına rağmen adalet sistemi Karacan için işlemedi... 

YEŞİL ANLATIYOR: Atinde Yeşil anlatıyor. “İbrahim'in sadık adamları var, en sadık adamları İstanbul'dakiler. Sait diye bir polis var. Muğla, Köyceğiz tarafında oturuyor. Tunceli'den tanırım. Ayhan diye biri var, özel timci, beni tanıyor. Galiba Samsunlu, çünkü Havza, Mavzadan bahsediyordu. Muş'tan tanırım onu. İbrahim bazen geçmişini anlatıyor, “işte bizim kırmızı minibüsümüz vardı” Ayhan da anlatıyor, yer söylemiyor, tabi kapalı geçiyor. Rüzgarlıya (Rüzgar Güvenlik) yemeğe gelmişti, bu ve Sait ikisi gelmişti, benim orda olduğumu bilmiyorlardı, beni orda görünce tuhaflaştılar. Bunlar anlatıyor, “bizim bir kırmızı minibüsümüz vardı, işte polis karakolda bir düzen kurdu, bizi içeri aldı, biz kurtulana kadar bayağı zorluk çektik” filan. 

Yani anlatmak istediği, “biz de poliste çok zorluk çekiyoruz, bir yere gittiğimiz bir duyulsun, İbo'nun ekibi gelmiş diye oraya, kimsede uyku kalmıyor” gibi hususlar. İbo'nun özel ekibinden, eski tanıklarım var ama isimlerini bilmiyorum. İki tane adamı vardı, çok özel işleri yapan. Hatta biri içki kullanıyor, biri kullanmıyor. 
Bir de Hamit diye bir kişi var. Kaç defa böyle şey oldu bu Hamit, Azerbaycana kaçtı. Uzun boylu, zayıf, Özel Harp'ten emekli Hava Astsubayı galiba. Bu da İbo'nun yanında. İbo Azerbaycana gittiği zaman, bu da beraber gitti. Böyle beraber Azerbaycana gittiler yani” 

RÜZGAR GÜVENLİK VE RÜZGAR BİRLİĞİ: Vikipediye göre: “Rüzgör Birliği veya Rüzgar Grubu, Karabağ Savaşı sırasında Alparslan Türkeşin talimatıyla, Turancılık fikrini bütün Türki Cumhuriyetlere yayacak ve Azerbaycanda yeni ordunun çekirdeğini oluşturacak gönüllü ülkücüleri yetiştirmek için Azerbaycanda 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kamp kuruldu ve bu kampı Türkeş tarafından “Rüzgar” olarak adlandırıldı. 

Hareketin öncüleri, İrfan Özcan, Atila Kaya, Yavuz Öbekci ve Mustafa Yenişeker. Rüzgâr Kampı'nda askeri ve siyasi eğitim verildi. Askeri eğitimi Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde çalışmış ve ordudan ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesinin Ankara bürosunda güvenlik şefi olarak çalışıyor hava astsubayı Hamit İlbey (yayınlarda “Hamit Hoca” diye anıldı) tarafından, siyasi eğitimi ise Attila Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Özcan ve bazı ülkücüler tarafından verildi. 


SOVYET DÖNEMİNİN KAMPI: Şimdi 12 Temmuz 2003 tarihli Yeni Şafak gazetesine göz atalım; “Azerbaycanda Cumhurbaşkanı Haydar Aliyeve karşı gerçekleştirilen başarısız darbe (Mart 1995) girişimin ardından Türkiye'ye yerleşen Tovuz eski Emniyet Müdürü emekli Yarbay Novruz Hasan Bozalganlı, “Şah-Mat, Bir Yarbayın Kaleminden Azerbaycan Gerçeği! adlı kitabında darbeyle ilgili ilginç anekdotlara yer verdi. Darbeden 1 yıl kadar önce Bakü'de Türkiyeden gelen İrfan Özcan, Mustafa Yenişeker ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya ile tanıştıklarını anlatan 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Bozalganlı, “Atilla'yı Tovuzun kırk kilometre dışında dağların arasında, ormanlık arazinin içindeki Sovyetler döneminden kalma “izcilik kampına getirdim. 

Atilla arabadan inerek dağlara, ormana ve binaya bakarak, Ağabey burası ideal bir eğitim alanı” dedi. Binaları gezdik. Uzun süredir kullanılmadığı için çok yıpranmış ve kullanılamaz haldeydi. 
Atilla “Yapılacak çok iş var” dediğinde, “iz kararınızı verin ben gereğini yaparım dedim. Atilla kararını çoktan vermişti, yine de “İrfan başkan gelip bir baksın dedi. Atilla Kaya Baküye döndü ve birkaç gün sonra İrfan Beyle beraber geldiler. İrfan da bu kampı çok beğenmişti. Kamp Azerbaycan-Ermenistan sınırına çok yakın bir yerdeydi. Yani yürüyerek savaşın olduğu yere ulaşmak mümkündü. 
İrfan ve Atilla, Başbuğa bilgi vermek, bu kampa gençleri davet etmek için yeniden Bakü'ye döndüler. Birkaç gün içinde kampın elektrik ve doğal gaz hattını, mutfağını, yatak odalarını ve başka işlerini tamamladım. Daha sonra İrfan ve Atilla beraberindeki arkadaşlar Tovuz'a geldiler. Yaklaşık 25 kişiydiler. Sekizi Azerbaycan Halk cephesi üyeleri, geri kalanlarsa Türkiyeden gelmişlerdi. 


Novruz Hasan Bozalqanlı: 
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Bu gençlerin sayısı yavaş yavaş artacak, eğitmen olarak görevli Hamit (İlbey) ve Yusuf (Arpacık) hocalar daha sonra kampa katılacaklardı. Kar yağmur demeden günlerce ormanlık arazide komando eğitimi yapıyorlar, ara sıra takviye güç olarak savaş bölgesine gidiyorlardı. Bense emniyet müdüründen daha çok gençlerin komutanı gibiydim” diyor. Özel Birlik (OMON) komutanı Ruşen Cevadov ile Türkiyede Özel Harekat Başkan Vekili İbrahim Şahin'i Hamit Bey'in tanıştırdığını belirten Bozalganlı, PKK'nın Azerbaycandaki faaliyetlerini önlemek için işbirliği yaptıklarını da anlatıyor. Bozalganlı, Abdullah Çatlı'yı son kez Aksaray'daki Avrasya Restoranda o meşhur sünnet düğününde gördüğünü, Çatlı ve İbrahim Şahin'le birlikte halay çektiğini de anlatıyor. 

SİZ YENİDEN MİT'E DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Dönmem, dönersem de orayı bir şekilde düzeltmek için dönerim. Önüne gelen yeniden yapılandırmaya kalktı. Şimdi bu kişilerin işi değil, akademik bir mesele bu. Bir enstitü tarzında kurul oluşturulur. Ülkenin maruz kaldığı tehditler tetkik edilir. Bunlar yapılamıyor. Neden? Çünkü MİT'te diğer kurumlarımız gibi bir kurum neticede. Diğer kurumlar çok dört dörtlük, her şeye hazırlıklı mı? Türkiye'nin spordaki düzeyi neyse, hemen hemen aynı. 


Murat Bozlak 


1952-Ocak 2015 
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ŞİMDİ NEYLE UĞRAŞIYORSUNUZ? 

Daha önceden tanıdığım, bilgilerine birikimlerine becerilerine güvendiğim insanlarla birlikte meslek hayatımızda edindigimiz bilgileri bu ülkenin özel güvenlik sektöründe o ihtiyaca bir katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldik. Burada çok büyük bir sermayemiz yok bizim. Bu arada kitap yazmam gerektiğine inanıyorum. Bizden sonrakilere ders olacak geçmişteki tecrübelerden istifa etmeleri için mutlaka geride kayıtlı bir şeyler bırakmak lazım. 

Herhalde çok güldünüz. Ataç MİT'e ancak orayı bir şekilde düzeltmek için dönermiş! Düzeltmek için kurul oluşturmak lazımmış! Çakıcı, Neyzi, Kulaksızoğlu ve arkadaşlarından ne de güzel bir kurul oluşur, nasıl düzeltirler değil mi? Şimdi bir güvenlik şirketi işleten Yavuz Ataç, İstanbul'un meşhur “Fransız Sokağı'nın güvenliğini de sağlıyor. Ataç'ın “bizden sonrakilere ders olacak” kitabını merakla bekliyorum. Onun tecrübeleriyle ilgili bende de çok malzeme var, isterse yardımcı da olurum... 

BİR MİT ELEMANI ANLATIYOR: Şimdi 09 Mart 1995 tarihinde bir elemanıyla görüşme yapan Özel İstihbarat Dairesi görevlisinin raporuna göz atalım: 

“Kaynak teşkilatımıza daha fazla hizmetler sunmuş olmasının lazım geldiğini, ancak çalışmaların adeta engellendiğini, kendisinin teşkilatımıza verdiği her bilgiyi, teşkilatımızca temas kurdurulan Amerikalı İstihbarat mensuplarından duyduğunu, ilk zamanlarda teşkilatımıza ait Çankaya'daki bir evde Amerikalının isteği doğrultusunda, Özel İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Yavuz Ataç oda dışına çıkarıldıktan sonra, Amerikalı şahsın; “Bizden boşuna bilgi saklıyorsun. Biz bilgiyi MİT'ten para ile alıyoruz. Senin, Hakkari'ye gelişinden beri masrafların ile ilgili olarak MİT'e 28.000 ABD doları ödeme yaptık. Senin bize direkt bilgi verip vermemen önemli değil” şeklinde ikazda bulunduğunu, ortaya çıkan 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bu durumun, kendisini emanet ettiği Türk İstihbaratı'na karşı güven duygularını yitirmesine sebebiyet verdiğini, sürekli olarak geçici ikamet sorununun halledilmesi yönünde taleplerde bulunduğunu, bu doğrultuda teşkilat mensubu Yavuz ATAÇ Beyt isteğini yinelediğini, Yavuz Ataç'ın da kendisini Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nde İbrahim isimli bir yetkiliye gönderdiğini, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki yetkiliye müracaatta bulunduğunu, ancak beklentilerinin aksine, İbrahim isimli şahsın herhangi bir yardımda bulunmadan kendisine hitaben, “Kardeşim, Yavuz Bey beni tekrar aradı. Senin, mülteci kampına'gönderilmeni söyledi. Sana herhangi bir yardımda bulunamam” şeklinde açıklamada bulunduğunu. Bu ve buna benzer olaylara muhatap kalındığından teşkilata olan güveninin sarsıldığını. 

1991 yılı sonu veya 1992 yılı başlarında, yine teşkilatımız personeli Yavuz Ataç'ın yardımcısı olduğunu tahmin ettiği Mehmet isimli bir şahıs tarafından teşkilatımıza ait olduğunu bildiği Çankayadaki bir eve götürüldüğünü ve CIA görevlileri ile görüştürüldüğünü, genel mahiyette bazı konuşmalardan sonra CIA mensubu şahsın; “Burası MİT'in yeri. Dinleme vardır. Biz, seninle B.Elçilik'te görüşelim. Seni oraya getirmelerini isteriz” dediğini ve bir sonraki gün yine Mehmet tarafından, CIA mensupları ile görüştürülmek üzere ABD Büyük Elçiliği'ne götürüldüğünü, top sakallı bir şahsın (görüşmede şahsın ismini hatırlayamamıştır) konuşmalar sırasında “İncirlik Üssü'ne iki Iraklı subay geldi. Bu şahısların mülakatları yapıldı ve şahıslar daha sonra Ankara'ya gönderildiler, Ankarada bir ay kaldılar. Iraklı subayların akrabaları Yunanistanda idi. Bu yüzden, subaylar Yunanistan'a gönderileceklerdi. Biz, şahısların ağırlanması ve gönderilme masrafları olarak Yavuz Beye 30.000.- ABD Doları verdik. Ancak, şahısların Yunanistan'a gitmediğini biliyoruz. Iraklı subaylar, elleri bağlanıp göle atıldılar” dediğini. 
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ABD B. Elçiliğindeki görüşmeden sonra teşkilat mensubu Mehmet Bey ile Teşkilatımıza geldiğini ve arka kapı girişindeki odada Yavuz Bey ile görüştüğünü. 

Amerikalıların anlattıklarını Yavuz Beye anlattığını, anılanın da çok kızdığını ve “Sen benim başımın belası mısın?” tabirini kullandığını, oysa anlatmasında herhangi bir art düşüncesinin olmadığını, birincisi Teşkilata olan sadakatini belirtmek istediğini, ikincisi ise kendi akıbetinden endişe duyarak böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu, yine Yavuz Bey'le yaptığı aynı görüşmede adı geçe- nin “Sen benim başımın belası mısın?” dedikten sonra tabancasını tutuyormuş gibi yaparak “Seni öldüreyim mi?” şeklinde sözler sarf ettiğini, cereyan eden olaylara bir anlam veremediği gibi Teşkilatın işleyiş şekline de bir türlü akıl erdiremediğini, Yavuz Ataç Bey'i Teşkilat içerisinde ayrı bir güç gibi görmeye başladığını, Yavuz Ataç'ın kendisinin yanında bulunurken herhangi bir nedenle Teşkilatın o günkü Müsteşarı Teoman Komanlı telefon ile aradığında “Bana Teoman'ı bağlayın” tarzında konuştuğunu, bütün bu yaşadıklarının kendisini teşkilattan uzaklaştırdığını. 

Son çalışma dönemine girildiğinde, 1994 yılı içerisinde teşkilatımız tarafından Tunus üzerinden Avrupa'ya gönderilme çalışmalarına başlandığında kendisinin teşkilat talimatıyla pasaport temini için İstanbul'da bulunan Demir isimli bir şahsa gönderildiğini, Demir ile ilk temastan sonra İstanbulda kaldığı kısa bir sürede yakın bir dostluk tesis ettiğini ve herkes gibi, adı geçene “Baba” diye hitap ettiğini. Kurulan dostlukla, Demir'in kendisine “Sen Ankara'ya gidiyorsun, Yavuz Beye söyle, bana 2-3 bin mark göndersin. Hastayım, tedavilerim için gerekli. Yüksekovalı şahsa pasaport çıkardım, bilmem kime çıkardım. 40 Bin marktan biraz versin” dediğini. Kaynağın, “İstersen ben bu konuyu Mehmet Eymür Beye ileteyim” teklifini yapması üzerine, Demir'in “Aman sakın Mehmet Bey duymasın bu iş Yavuz Bey ile benim aramda” 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diyerek tembihte bulunduğunu ve konuyu açtığına pişmanlık duyduğunu, kendisinin de Ankara'ya gelişinde Demir'in para isteği konusunu Yavuz Beye iletilmek üzere Teşkilat mensubu A.Ş.ye anlattığını. ...Son olarak, çocuğunun tedavisi için sağlanan yaklaşık 
40 milyon TL değerindeki ilaçların temin edilerek verildiği gün, 
kendisi ve ailesi için teşkilatın ne denli iyi duygular içerisinde olduğunu anladığını, ifade etmiştir?” 

Bahsi geçen Ataç'ın yardımcısı “Mehmet” “Mehmet Cemal Kulaksızoğlu” olmasın, ne dersiniz? 

Abdullah Öcalan ve Şamdaki PKK Kampı ile ilgili yoğun çalışma içinde olduğum dönemdi. Dairede olan biteni yakından takip edemiyordum. Görevli arkadaşım bu raporu getirdiğinde okudum ve çok abartılı buldum. Bu kadarını yakıştıramadım. Atilla Yıldırım'ın Savcılık beyanı, Kulaksızoğlu'nun 1992'den beri Yavuz Ataç'ın yardımcısı olarak çalışması ve diğerleri kareleri birleştirdi, resim ortaya çıktı... Eleman nerede, ne oldu bilmiyorum. Ama raporu yazan personel hayatta... 


MİT”eyeni isin 
Korg. Kemal Yılmaz 


YAVUZ ATAÇ'IN CEBİNDEKİ İKİ LİSTE: :.-cöreve getireceksin listeni hazırla" diyen 


Eyüp Aşık'ın listesi ile 2. MİT'in başına gelmesi düşünülen "Özel Kuvvetler Komutanı" Tümgeneral Kemal Yılmaz'ın listesi. 


BİR DÜZELTME: Faruk Bildirici'nin “Siluetini Sevdiğim Türkiyesi - Şenkal Atasagun” kitabında bir düzeltme yapmak istiyorum: 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“Abas'ın kuruma dönüşü Atasagun'u da sevindirdi. Atasagun, o sırada MİT İstanbul bölge başkan yardımcısıydı. 1987'de Ankaradan bir mesaj geldi. Eymürün imzasını taşıyan mesajda, İstanbul'da Alaattin Çakıcı isimli bir genç olduğu, babasının Dev-Sol tarafından vurulduğu ve devlete yardımcı olmak istediği yazılıydı. Çakıcı'yla görüşüp kanaatini belirtmesi isteniyordu. Atasagun, Çakıcı'yla görüştü. İzlenimi olumsuzdu, kullanılamazdı. 
Ankara'ya bildirdi. Ancak bu olumsuz görüş, Çakıcı'nın o tarihten itibaren MİT'le ilişki kurmasını engelleyemedi” 

Bu çok düşük kaliteli bir yalan. İstihbaratta, özellikle sorgulama konusunda bir kaide vardır. Esasında bu günlük hayat için de geçerli. “Yalan söyleme ama az söyle, yalan söylersen ortaya çıkınca zor duruma düşersin. Bir kere, hakkında araştırma yapılan adamla yüz yüze görüşme olmaz. Öyle olsa biz çağırır, kendimiz görüşürdük. Ayrıca, Alaattin Çakıcı ile ilgili yazışmalar o tarihte Şenkal Atasagun'un elinin altındaydı. 

Çakıcı hakkında yazdığı 16 Temmuz 1987 tarihli, “polise, devlete son derecede saygılıdır, çalışmalarımızda kendisinden yararlanılabilir” imzalı yazısını inkar edip, o tarihte “izleniminin olumsuz” olduğunu iddia ediyorsa, bunu kolaylıkla kanıtlayabilirdi. Şerefli bir insan hatalı bile olsa gerçeklerle yüzleşir... 

Çakıcı'nın MİT'te ilk ve son teması Şenkal Atasagundur. 
Başlangıç'ta nasıl kullandı bilmiyorum ama en son Operasyon Başkanı olduğu devrede Çakıcıyı kullandığı bilgim dahilinde. Bu amaçla Yavuz Ataç turistik geziye çıkar gibi sevgilisi Neyzi Genel'le Avrupa'ya gitmiş, İstanbul ve Ankaradan bir takım memurlar da gidip Avrupada firari Alaattin Çakıcı ve onun adamlarıyla buluşmuşlardır. Ekip bir netice almadan geri dönmüştür. 

Şenkal Atasagun ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın, Çakıcı ile olan ilişkileri bir gün bütün teferruatı ile ortaya çıkacaktır demiştim. İşte o gün, bu gündür. 


79 


BELGELİ YAZILAR 


1996-97 MANZARALARI: Şu manzaranın garipliğine bakın; MİT'in bir ünitesi, yani benim başımda bulunduğum “Kontrterör Merkezi” Alaattin Çakıcı'nın tehlikeli hale geldiğini, siyasi cinayetlere yönelik planlar yaptığını üst makamlarına rapor edip, Çakıcı'nın faaliyetleri ile ilgili bilgi topluyor, diğer bir ünitesi, yani Şenkal Atasagun'un başında bulunduğu Operasyon Başkanlığı ise Çakıcı'yı çalışmalarında kullanarak, ona bazı kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Çakıcı bu devrede, Avrupa ve Amerikada rahat rahat dolaşıyor, arada da MİT'in “sözde” operasyonlarına katılıyor. MİT”tekiler dahil, Türkiyedeki çeşitli kesimlerle irtibatını devam ettirip, kendisiyle ilgili her faaliyetten haberdar oluyor, Türkiyedeki adamlarına eylem emirleri verip, devrin Başbakanı dahil politikacılar ve iş adamlarını tehdit ediyor, bazı kişiler vuruluyor, bazıları öldürülüyor. 

MİT'in Avrupadaki birimlerinden gelen Çakıcı ile ilgili bilgiler, Operasyon Başkanlığında ve bu bölgeden sorumlu Daire Başkanı Yavuz Ataç'ın çekmecesinde takılıp kalıyor, bilgiler saklanıyor ve Kontrterör Merkezine verilmiyor. Dahası da var; aynı dönemde, Alaattin Çakıcı, Mehmet Eymür'ü tehdit etme cesareti buluyor. 


80 


MEHMET EYMÜR 


Şenkal Atasagun ve Yavuz Ataç bir şey yokmuş gibi Çakıcı ile ilişkilerini devam ettiriyorlar. Eymüre tehdit mesajını iletenlerin başında ise Yavuz Ataç geliyor. Sonra da Mehmet Eymür, Müsteşar olan Şenkal Atasagun tarafından Çakıcı ile ilişkisi öne sürülerek teşkilattan uzaklaştırılıyor! Bu davranışın, ne mesleki, ne ahlaki, ne de hukuki bir kalıba sığması mümkün mü?” 


4 Mil 


Hâkime villa hediye etti! 


"TA Alaattin Çakıcı, Karagümrük Lokali ği baskınıyla ilgili dava lehine sonuçlansın ər Tuuruxun diye 2 Yargıtay üyesi ile temasa geçti. ai 
Sİ Ve bunlardan biri için villa inşa ettirdi o Eezgeğieesu 


Yavuz Ataç tarafından uydurma bir gerekçeyle MİT elemanı haline getirilen Mehmet Cemal Kulaksızoğlu isimli şahıs, Teşkilattaki kayıtlarda herhangi bir menfi husus bulunmaması üzerine Nisan 1995 * de denenmek üzere görevlendirilerek ve kendisine Mikail Sarı adına kimlikler verilerek yurtdışına yollanıyor. 

Kendi beyanına göre Bulgaristanda Sevgi FEYZULLAH isimli bir şahısla ortak “Motif Ticaret" adında bir şirket kurmuş. 
Bulgaristan'da “Güreşçi Mafyası" olarak adlandırılan, silah kaçakçılığı dahil her türlü kaçakçılık faaliyeti yürüten Borislav Berov (Grubu) ve Jamal Ahmet Abu El-Saad isimli şahıslarla yakın olduğunu söylüyor. Ayrıca İsmail Hakkı Oğuz isimli bir kişiden bahsediyor. Captagon imalatı ve ticareti yapan. Kıbrıs'la da bağlantısı var ve Kıbrıs üzerinden Barzani'lerle sigara ticareti yapan Ahmet 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Rasim Durak isimli bir şahısla yakın ilişki kurmuş. Tekirdağ'da yazlığı olan bir ağabeysi mevcut. Son çıkışından dört ay sonra Kapıkule hudut kapısından giriş yaparken kendisini MİT mensubu ve Bulgaristan ve Romanya sorumlusu olarak tanıtıyor, gümrükte aranmamasını sağlıyor. 


Yavuz Ataç, Azerbaycan üst düzey yetkilileri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İllham Aliyev (soldan birinci) ve babası merhum Mavdar Aliyev'le birtikte... 


Durumundan şüphelenen görevliler konuyu bilahare MİT Bölge. Müdürlüğüne bildiriyorlar. Bu gelişme üzerine konu o tarihte Operasyon Başkanlığı Başyardımcısı olan bana intikal ediyor. 
Hemen sorgulanıp ilişiğinin kesilmesi ve Teşkilatça verilen kimliklerin geri alınması talimatını veriyorum. O arada kendi imkanlarımla bir araştırma yapıyor ve banka dolandırıcılığından arandığını, Captagon ve uyuşturucu ticareti dahil her türlü karanlık iş içinde olduğunu öğreniyorum, ilgili arkadaşlara söylüyorum. Gereğini yapıyorlar. 

Sonra Kontrterör Başkanlığını faaliyete geçirmek üzere Operasyon Başkanlığından ayrılıyorum. Bir süre sonra Şenkal Atasagun'un talimatı ile bu kimliklerin Kulaksızoğlu'na geri verilip, teşkilatla ilişkisinin devam ettirildiğini öğrenip şaşırıyorum. Sora mı? Sonrasını sizde biliyorsunuz... 
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SONUÇ: Biliyorum, yazı hayli uzun oldu ama bu karışık ilişkiler ağını, devlet içindeki derin devlet yapılanmasını, devlet görevlileri vasıtasıyla kurulan suç ve cinayet şebekelerini birkaç cümle ile anlatmak mümkün değil. Yine de burada belirtilmesi gereken birçok ismi pas geçtik. 


Akın Birdal: MİT hakkında suç duyurusunda bulunuyorum 


Akın Birdal'a suikast yapan Mehmet Cemal Kulaksızoğlu'nu, ben ilişiğini kestiğim halde eleman kadrosunda tutan, devletin üst düzey yöneticilerine suikast planları yapan Alaattin Çakıcı ile irtibatı devam ettiren, onun suçunu kapatmak için Yargıtay Başkanına adam gönderen, Yavuz Ataç, Kaşif Kozinoğlu gibi personeli bir sürü olumsuz olaya ve resmen yapılan ikazlara rağmen himayesine alan Şenkal Atasagun, makam sahibiyken aslanlar gibi kükrüyordu, şimdi sessiz sedasız oturuyor. Hesap sorulamadığı gibi, Ergenekon Mahkemesine tanık olarak dahi çıkarılamamıştır. Yavuz Ataç'lar, Şenkal Atasagun'lar hesap vermediği, Faili Meçhul Cinayetlerin “Faili Meşhur” yöneticileri doğru dürüst yargılanamadığı sürece bu manzara değişmeyecektir... 
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SABRİ UZUN'UN İN'İ, KARADENİZ FIKRASI GİBİ 


18 Şubat 2015 

Yıllarını Emniyet İstihbaratında geçirmiş ve bir dönem Emniyet İstihbaratının başı olarak görev yapmış olan Sabri Uzun'un fırtınalar yaratacağı iddia edilen “İN'ine birçok tepki var. 


Her Kötülük Paralel'den 

Kitabın arka sayfasında bir zamanın kahramanı Hanefi Avcı'nın takdim yazısı var. Avcı; “Sabri Ağabey yakın dönemin önemli olaylarının şahitlerinden biri. Yaşananların arka planını çok iyi biliyor. Devlet 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geleneğini bozmamak adına görevdeyken öğrendiklerini uzun süre paylaşmak, yayımlamak istemedi. Sahip olduğu bilgilerin bir kısmının devlet sırrı değil “Paralel Devlet Yapılanması'nın suçları olduğunu anlayınca da yazmaya karar verdi. Yazdıklarının çok önemli olduğu kanaatindeyim. İçeriğinin bir kısmını tahmin etsem bile İN benim için de yeni ve aydınlatıcı olacaktır? demiş. Paralel devlet yapılanmasını yeni anlayan istihbaratçı Sabri Uzun, “çok önemli” bilgilerini anlatırken beni de unutmamış. Hiçbir dayanağı olmayan, istihbaratçıyım diyen birisine yakışmayan tutarsız iddialarda bulunmuş. Aynı, kardeşi Hanefi Avcı gibi. Bu konuya değinmeden önce Sabri Uzun kitabında neler demiş, ne gibi iddialarda bulunmuş, nasıl tepkiler almış bir göz atalım. 

SABRİ UZUN ANLATIYOR: 

Baykal Kasetlerini Pensilvanya Çektirdi, Baykal, Gülen'e Telefon Edip Sordu 

“Baykal, Pensilvanyada oturan Fethullah Gülene telefon edip “ Bu kaseti senin şakirtlerin mi kaydedip yayınladı?” diye bir soru sorma gereğini neden duydu acaba? 

Acaba Ankara Savcısı Nuh Mete Yükselin bir kadınla birlikteyken kaydedilmiş görüntülerini yayınlayanların da Gülen Cemaati şakirtleri olduğunu önceden bildiği için mi bu soruyu sormuştu?” 


“BOŞ LAFLAR” 


Deniz Baykal 


Yayınlanmadan Önce Baykala İzlettirdiler 
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“Ben, kendisiyle ilgili kayıtların, yayınlanmadan önce Baykal'a verildiğine inanıyorum. Bu görüntüler Deniz Baykal'a Cemaat'in bir imamı tarafından, sanki kendilerinin hiç ilgisi yokmuş gibi gösterildi, “Bize böyle bir kaset verdiler ama yayınlamıyoruz” vb. denildi ve Baykal'ın da sonradan bu nedenle teşekkür etmesi sağlandı” 

DENİZ BAYKAL: 

Boş Laflar. İddialar Spekülasyon 

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, kaset komplosunun perde arkasını anlattığı kitapta dile getirdiği iddiaların spekülasyondan öte bir anlamı olmadığını belirtti. 

Baykal, “Bunlar boş laflar. Böyle konularda daha sağlam, ciddi verilerle çalışma yapmaya ihtiyaç var. Bu konu spekülasyon konusu olmayı hak etmiyor” dedi. 

SABRİ UZUN: 

Cinayet Cemaatçiler Eliyle Gerçekleştirildi. Kriz Çıkartma Amaçlı Eylemler 


Sabri Uzun'dan 


Necip Hablemitoğlu ile ilgili ilginç sözler! 


UZUN: "MEĞERSE GÖREVİ 
GEMAATiN ŞAKiRDiNE 
VERMİŞİM" 


“Şahsi gözlemlerim sonucunda; Anavatan Partisi Hükümet'inin düşürülmesi (Türkbank kasetinin yayımlanması, ses kasetinin CHP'ye servis edilmesi (1998), Telekulak sahtekârlığı (1999) ve 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Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olaylarını (2002), Cemaat'in “Çenç-çakma-dönme Cemaatçiler” eliyle gerçekleştirdiği “kriz çıkartma” amaçlı eylemler olarak değerlendiriyorum” 

Öldürülmeseydi Gülen Davasında Tanık Olacaktı 

“Burada bir parantez açmam gerekli... Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin 12. yılında, eşi Şengül Hablemitoğlu, “Kocam öldürülmeseydi Gülen davasında tanık olacaktı” dedi. 

Şengül Hanım, 18 Aralık 2014'te Aydınlık gazetesinden Sezim Özadalı'nın, “Nuh Mete Yüksel, soruşturmanın klasörlerine Gülen'in CIA ajanı olduğuna dair Necip Hoca'nın makalelerini koymuştu.” şeklindeki sorusu üzerine şu cevabı verdi: “Necip, bunları makalelerinde çeşitli dipnotlarla göstermiş ve belgeleyerek yazmıştı. Davanın da müdahil ve tanığı olarak yer alacaktı” 

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: 

Köstebek Yazıldığı ve Basıldığı Tarihte Görevdeydi. 

“Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu: “Sabri Uzun bir kitap yazdı, İN, bana göre kendisi OUT oldu ve başka bir yerde -in- olma çabası içinde, Ancak mevzu bu değil. Mevzu kanal kanal dolaşıp “paralelin muazzam bir güç” olduğuna dair örnekler gösterip “öyle yazmışımdır” “bunu da mı demişim” gibi ifadelerle kitabını anlatmasıdır. Konuya ilişkin bana artık soru sormayın. Gidin kendisine sorun. Köstebek yazıldığı ve basıldığı tarihte görevdeydi. 
“Ay bak ben bilememişim görüyon mu gitmiş Hablemitoğlu cinayetinin soruşturmasını şakirtin tekine vermişim..” kıvamında açıklamaları yapan kendisi. Bir de twitter'da beni takibe almış hemen engelledim” 

SABRİ UZUN: 

Türkbank Kasetini Cemaat Sızdırdı, Fikri Sağlar'a Kaseti Verdi 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“Sabri Uzun, 55. Hükümet'in düşürülmesini sağlayan Türkbank'ın özelleştirilmesiyle ilgili ses kasetinin cemaat tarafından Fikri Sağlara ulaştırıldığını iddia etti. 


Sabri Uzun'un kitabında yer alan bu iddiada, 55. Hükümet'in düşürülmesini sağlayan Türkbank yolsuzluğuyla ilgili Alaattin Çakıcı ve Korkmaz Yiğit arasındaki ses kasetinin, CHP Milletvekili Fikri Sağlara Cemaat tarafından ulaştırıldığı belirtiliyor” 

FİKRİ SAĞLAR: 

Sabri Uzun Yolsuzlukları, Hırsızlıkları Kapama Gayretinde 

Sie 
"FAİLİ MEÇHULLERİN ARKASINDA...” 
9 mm .. 


— 
"SABRİ UZUN DA BİLEREK VEYA 


BİLMEYEREK BU İŞİN İÇERİSİNDE" 


əb 
Eski Kültür Bakanı $ 
Fikri Sağlar m. 


“CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, “O kasetin bana geliş biçimini saklamış değilim, Yüce Divandaki tanık ifademde de 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o kasetin bana nasıl teslim edildiğini ayrıntılarıyla açıklamıştım. 
Kaynağın kim olduğu önemli değil, önemli olan yapılan hırsızlıklardır. Sabri Uzun, bugün ile o günü karıştıran bir kafa yapısı içerisinde, Bazı şeyleri çok berrak aktarmıyor. 

O konuya dair ayrıntılar “Kod adı Susurluk” adlı kitabımda var. Belgeler bana bir kamu görevlisi tarafından ulaştırıldı. Posta yoluyla gönderildi. Söz konusu kaseti o zaman CHP içinde bulunan bir avuç cesur insanla beraber açıkladım. O gün de büyük bir yolsuzluk vardı ve ortaya çıkarılmıştı, yolsuzluğu örtmeye çalışanlar da. Sabri Uzun içinde miydi dışında mıydı bilmiyorum. 

O günkü istihbarat dairesi ve diğer polislerdi. Bu gün de 4 
eski Bakan'ın yolsuzluğunu kamufle etmeye çalışan benzer bir güç var” (NOT: Fikri Sağlar söylediklerinde haklı. O tarihte “paralel yapı” mı biliniyordu ki, Fikri Sağlar bandı alırken düşünsün? Biliniyorsa, Sabri Uzun'un şimdi yere-göğe koyamadığı Hanefi Avcı da o tarihte “paralel'di. Ayrıca bu paralel yapı böyle hırsızlıkları, yolsuzlukları ortaya çıkarıyorsa faydalı bir hizmet görüyordu demek. 
Önemli olan bandı kimin verdiği değil, olayın doğru olup olmadı-Zıdır. Susurluk Araştırma Komisyonu Üyesi olan Fikri Sağlara o tarihte ben de birçok bilgi verdim. Gerçi Fikri Bey o bilgileri kitap yazmaya, film yapmaya kullandı ama ziyanı yok. Neticede kamuoyu öylede olsa bilgilendi. M. Eymür) 

SABRİ UZUN: 

Uğur Mumcu Vakfına Böcek Yerleştireceklerdi, Şüpheli Davranışlarından Dolayı Deşifre Oldu 

Uzun, kitabında “Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'na “böcek” yerleştirilmek istendiğini ancak polislerin şüpheli davranışlarından dolayı deşifre olduklarını” yazmış. 

GÜLDAL MUMCU: 
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Ank. Em. Md. lüğü Araştırma Geliştirme biriminden Uğur ve Şamil 

“Adalet ve Demokrasi haftasının hazırlıkları için ilk toplantı 
4 Kasım 2009 akşamı gerçekleştirilmişti. Vakfa gelen ve kendilerini Ankara Emniyet Müdürlüğü Araştırma Geliştirme biriminin mensubu olduklarını ifade eden ve polis kimliklerini gösteren sivil kıyafetli iki kişi “Burada ne yapıyorsunuz? Niye toplandınız” tarzında, adeta sorgularcasına sorular yöneltmişlerdir. Gelen şahıslar adlarını ve çalıştıkları bölümü kendi el yazılarıyla bırakmışlardır. Polislerin adları: Uğur Efe, Şamil Gener” 


TEMM Başkanvekili ““ 
Güldal Mumcu. 


İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı aradım 

“İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'ı aradım. “Demokratik bir ülkede mi yoksa başka bir rejimin olduğu ülkede mi yaşadığımızı” sordum; o da konuyu bilmediğini, araştırıp bana bilgi vereceğini söyledi. Daha sonra Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nden iki polis vakfa gelerek güvenlik kameralarında kayıtlı görüntüleri izleyip ilk gelenlerin isimlerini alarak gitti. Yaklaşık bir saat sonra bu defa, Ankara Emniyeti'nden olduklarını söyleyen iki polis, yine ilk gelenlerin isimlerini alarak gitti. Gece yarısına doğru 0312 384 06 70 numaralı telefondan Ankara Emniyet 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Müdürü olduğunu söyleyen bir zat aramış, bu kişilerin kendi birimlerinde bulunmadığını, kimliklerinin sahte olabileceğini, “Siz bizim hedefimizde değilsiniz. Böyle bir şey yapılması mümkün değil. Biz size sadece yardımcı olmaya çalışırız” şeklinde konuşmuştur. Belki, kendini Ankara Emniyet Müdürü diye tanıtan sanal birisiyle konuşmuşumdur” (NOT: Sabri Uzun'un bu tip istihbari faaliyetlerin başında olduğu için konu hakkında detaylı bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Bu vakfa neden “böcek” konulmak istendiğini de açıklaması faydalı olur. Herhalde Uğur Mumcu suikastını çözmek için değildir... M.E.) 

SABRİ UZUN: 

Mehmet Özbay, Eymür ile bağlantıda. 

“ABD? Gidişinde T. Güney'i Karşılayan Mehmet Özbay, Eski MİT mensubu Mehmet Eymür ile bağlantıda olan bir kişidir? 


. MİT'TEN 
BAŞBAKAN'A 
TUNCAY GÜNEY 
RAPORU 


“Faydalanılmıştır..." 


Otelde Eymür ile Em. Md. Yrdc. ları ve Şube Md. lerinin Toplantı Yaptıklarını duydum 

“Ergenekon operasyonlar: ve yargılama başladıktan sonra Mehmet Eymür ile birçok emniyet müdür yardımcısının ve şube müdürünün İstanbuldaki Princess Otelde toplantı yaptıkları da duyumlarım arasındadır? 
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SABRİ UZUNA CEVABIM ŞUDUR: 

İstihbaratçılık Akıl İşidir, Dedikodu Değil... 

Bu kitaptaki diğer yazılar da böyle hiçbir inandırıcılığı olmayan, duyumlara, yorumlara dayanıyorsa yazıklar olsun istihbaratçı polis Sabri Uzun'a. Sadece telefon dinleyip, istihbaratçı olunmaz. 
En azından dedikodu üreteceğine biraz incelese Tuncay Güney'in beni tanımadığını öğrenebilirdi. Ben Tuncay Güney'i 4 Haziran 
2000 yılında “Çift Meslekliler” başlıklı yazı ile ilk gündeme getiren kişiyim. 5 Temmuz 2001'de ise aynı konuda genç gazeteci Aydoğan Vatandaş'ın yazdığı “Peker neden gözaltına alındı?” isimli yazıyı “Çift Mesleklilerin Devamı” başlığı altında yayınladım. Yani Sabri Uzun dedikodu ile uğraşırken ben Tuncay Güney konusunda görevlilerin ve kamuoyunun dikkatini çektim. 


İ SABRİ UZUN DA İFTİRACILAR 

| ARASINA KATILDI. İFTİRALAR BENİ 
YILDIRMAZ, KORKMASI GEREKENLER 
AÇIĞI OLANLARDIR... 


Aralık 1977de MİTteki Anglo 


sonra 0 kadar çok iftiraya tabi oldum ki, 10 cilt kitap olur. 
Ancak geç te olsa hakikatlerin 
Mehmet Eymür ortaya çıkacağına inanıyorum 


Tuncay Güney'i sadece kağıt üzerinden ve televizyondan tanıyorum. Tuncay Güney'i tanısam veya bana bağlı bir eleman olsa neden saklayayım ki, Yalan er geç ortaya çıkar. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırımı, Alaattin Çakıcı'yı, Tarık Ümit'i tanıdığımı sakladım mı ki Tuncay Güney'i saklayayım. Zaten Tuncay Güney de birçok söyleşide beni tanımadığını söyledi. Sabri Uzuna, Tuncay Güney'in Şenkal Atasagun'un emri ile MİT tarafından ABD'ye 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yollandığını belirten 20 Kasım 2014 tarihli Sabah Gazetesini de okumasını tavsiye ederim. 

Princess Otel'de toplantı konusu 

Princess Otel'de toplantı konusuna gelince; maksat bir pislik atıp mide bulandırmak herhalde. Peki, bu toplantı ne ile ilgiliymiş? Katılan polisler kimlermiş? Uzun ne ima etmek istiyorsa açıkça söylesin de bilelim, cevabını verelim. Yoksa bu şekildeki imaları şerefsizce bir tarz olarak niteliyorum. 

SABRİ UZUN: 

Cemaat Namuslu Bürokratları Bertaraf Etti. 

“Cemaat, namuslu bürokratları bertaraf etmeye ve onların yerine kendi hâkim-savcı, emniyet müdürü ve komutan görünümlü imamlarını görevlendirmeye başladı. Bu operasyonlara en iyi örnek, Hanefi Avcı (2005), Sabri Uzun (2006), Emin Arslan (2009) gibi, Cemaat'in devleti ele geçirmesini deşifre edecek istihbaratçıların. Cemaat tarafından Ak Parti üzerinden bertaraf edilmesidir. 
2013 Mayıs'ında MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammet Dervişoğlu 
hakkında da ihbar mektubu yazarak soruşturma başlattılar ama Ak Parti, o tarihte meselenin farkına vardığı için başarılı olamadılar” 

. EMİN ASLAN KİMDİR: 

Uzun'un Namuslu Ölçüsü 

Sabri Uzun, başta Hanefi Avcı ve Emin Aslan olmak üzere kendisine yakın bütün görevden alınan polis şeflerinin, “Ergenekon” ve diğer mahkemelerde yargılananların tamamının masum, namuslu insanlar olduğunu, bunların “Paralel Yapı”nın komplosuna uğradığını yazmış. Sabri Uzunu fazla tanımıyorum ama özellikle Emin Aslan ve Hanefi Avcı konusunda bilgi ve görüşümü paylaşabilirim: 

Emin Aslan) tanırım. 1988 yılından 1991 yılına kadar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü yapmıştır. 1992 yılında İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı bir yıl sonra 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yani 1993'te de Emniyet İstihbarat Daire Başkanı oldu. Susurluk kazası sırasında ve Hanefi Avcı'nın MİT'in telefonlarını dinlediği dönemde İstihbarat Dairesi'nin başındaydı. Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü ve sonra Bakanlığı sırasında bütün illegal faaliyetleri bilen en yakın polis şefiydi, Yaşar Öz, Tarık Ümit gibi sivil elemanlara pasaport, özel plaka sair malzeme temin eden, o tarihteki “faili meçhul” olaylardan haberi olan en yetkili kişilerden biriydi. Nitekim Emniyet Genel Müdürünün imzasıyla, Abdullah Çatlı'ya takma isimle verilen, yetki belgesi, silah taşıma izni, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tespit edilmişti. Bu şekilde 50 kişiye böyle belgeler verildiği Susurluk Komisyonu tutanaklarında vardır. 


Daha önce de yazdım. Emin Arslan'la vaki bir telefon konuşmamızda resmi telefonlarımızın “Emniyet İstihbarat tarafından dinlenmesine tepki göstermem üzerine bana, “esasında Yeşil'i (Mahmut Yıldırım) izlediklerini, bu arada istemeden bizimle olan bir temasını kaydettiklerini, Yeşilde bazı malzemeleri olduğunu ve kullanmasından kuşku duyduklarını” belirtmişti. Benim, “o malzemeleri biz aldık” demem üzerine “çok rahatladığını, bir ara gelip bu konuda görüşeceğini” söyledi. Ancak görüşmemiz kabil olmadı. 
Yeşilin elinden aldığımız, Emniyet İstihbarat Dairesi tarafından 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verilen malzemenin biri, aynı anda 100 yerde birden patlama yapılmasını sağlayabilecek gelişmiş bir elektronik düzendi. 


Emin Aslan, bu kanunsuz işlerden haberi olmadığını söyleyerek zamanında kurtuldu. Peki “uyuşturucu baronu” denilen Habib Kanat ile buluşmaları, görüşmeleri, ailevi ilişkileri hepsi paralel yapı düzmecesi mi? Emniyet Genel Müdür Yardımcısının uyuşturucu baronu ile ne gibi bir dostluk ilişkisi olabilir? Bırakın bu Paralel'in arkasına sığınıp kolay aklanma metodunu... 

HANEFİ AVCTYA GELİNCE... 


Bir dostum bana, “Hanefi Avcı Edirne Emniyet Müdürlüğünden sonra MİT Müsteşarlığı veya İstanbul Emniyet Müdürlüğü bekliyordu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne tayin edilince hayal kırıklığına uğradı. Cemaatin aleyhine dönmesi ve kitap yazması bundandır. Düşündüğü yerlere gelseydi hiç sesi çıkmazdı” demişti. Bu kesin bir bilgiye mi dayanıyor bilmiyorum ancak bana çok mantıklı geldi. Senelerce bir cemaatin kanatları altında yaşa, Emniyet'in en üst makamlarına gel, en hassas yerlerde çalış, önüne gelenin telefonlarını dinle, sonra birden bire yıllar süren uykundan uyan, beraber olduğun insanların ne kadar paralel, ne kadar zararlı olduğunu anla ve oturup kitap yaz! 
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Yine Televizyon kanallarında, basında, sık sık boy göstermeye başlayan Hanefi Avcı hakkında ben de birkaç kitap yazabilirim. 

Yakın tanıyanların da yardımıyla kimdir, nedir öğrenelim. 1956 
yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Karabıyıklı Köyü'nde doğmuş olup, baba adı İbrahimdir. 1976 yılında polis enstitüsünü bitirmiş, sekiz yıl kadar Mersinde görev yapmıştır. 


Fethi Çetin 


Recep Tiril i 
JİTEM elemanları 1990-1991 yıllarında Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde yaralar JİTEM Bölge z Karargahı'nda toplu halde. 

1984-92 arası Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine atanan Hanefi Avcı, Güneydoğu'da sıkıyönetim ilan edilmesinden sonra 7.Kolordu Komutanlığı talimatıyla, Yarbay Ali İhsan Gürcihan'ın emrinde çalışmak üzere görevlendirildi. Bu dönemde, görev alanı tüm Güneydoğu'yu kapsıyordu. Daha ziyade aşiretleri PKK'ya karşı tavır almaya teşvik eden çalışmalar yürütüyordu. Güneydoğudaki çalışmaları sırasında kendisini MİT mensubu olarak. 
tanıttığı ve bu sebeple Dev-Sol'un “Haklıyız Başaracağız” adlı kitabında MİT mensubu olarak adı geçtiği belirtildi. 

Çalışkan bir kişi olarak tanınıyordu. 1987'de Necdet Menzir'in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne tayini üzerine aralarında yakın bir mesai arkadaşlığı oluştu. Buna rağmen Avcı'nın bir gün Necdet Menzir ile birçok kişinin yanında yılbaşı tartışmasına girdiği ve çok küstahça bir tavırla yılbaşının kutlanmaması gerektiğini 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belirttiği söylenmektedir. Necdet Menzir 1992'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tayin edilince Hanefi Avcı'yı da İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğüne getirmiş, Avcı, 1992'den 1996 
yılına kadar İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Daha sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 


Emniyet'in ve özellikle İstanbul'un telefon dinleme sistemi- nin gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Ancak polisteki, bu gün yaşadığımız, devlet büyükleri dahil illegal dinleme alışkanlığının mimarı da odur. Meslektaşları arasında pek sevilmez. Her polis müdürü hakkında bilgi toplar ve telefonlarını dinler düşüncesi hakimdir. Kıskanç yapılıdır. Hep ön planda olmak ister. 


görevli budu Maraş telefonları nillegal ol olarak dinlediği, elemanlarına MİT'in ve Jandarma'nın hayli üzerinde ödeme yaptığı, bazen ödemeyi dolar olarak verdiği, PKK itirafçısı elemanlarına silah, sahte silah ruhsatı, kimlik verdiği belirtilmekte, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığında yapılan sabah toplantılarında Jitem sorumlusu Bnb. Cem Ersever (ölü) ile PKK ile mücadele konusunda tartıştığı bilinmektedir. Cem Ersever, devletin de örgüt gibi dağda yaşayarak istihbarat toplaması gerektiği 


ər 


BELGELİ YAZILAR 


fikrini korurken, Hanefi Avcı bu tip faaliyetin devlet güçlerini yıpratacağı düşüncesini taşıyordu. 

Avcı, 2000 tarihli “Türk Hizbullah'ını Kim Kurdu?” başlıklı yazıda da belirtildiği gibi itirafçı PKK mensupları ile yurt içi ve yurt dışında mahiyeti tam olarak bilinmeyen faaliyetler yürütmüştür. Hem Diyarbakır'da hem de İstanbul'da itirafçı PKK ve diğer örgüt mensuplarıyla yakın ilişkileri olmuştur. “Türk Hizbullahını Kim Kurdu?” başlıklı yazıda da bulunan ve bir kısmı yukarıdaki resimlerde görülen PKK'lılar şunlardır: 

1. MUSTAFA DENİZ - Cem Erseverden sonra öldürülen ve ona en yakın PKK itirafçısı. Hanefi Avcı'nın ona silah ve sahte ruhsat verdiği ortaya çıktı. 

2. İBRAHİM YALÇIN - Diyarbakır'da iken Hanefi Avcı'nın Abdullah Öcalan'a yönelik bir operasyon için yurt dışına gönderdiği ekibinin başı. 13 Eylül 2002'de gazetelerde bir iş adamının oğlunu kaçırıp 110 milyar para isteyen ekipten. 


Bəra əə m a ran 
Çiller ve Vi İt Hüseyin yerleştirdi” ifadesi 
Ağar'ın 3 

Yanındaydı çi 


3. MURAT DEMİR - Murat İpek ile birlikte Meclis Uğur Mumcu Komisyonu'na düzmece yönlendirici açıklamalarda bulunan, televizyonlara çıkan, beyanatlar veren ve bilahare Şanar Yurdatapan'ın temin ettiği sahte pasaportla yurtdışına kaçacakken yakalanan PKK'lı itirafçılar yalan ürettiklerini belirterek özür 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dilediler. Onları bu senaryoya kimin yönettiği, Hanefi Avcı'nın bu konudaki rolü ise aydınlanmadı. 

4. MURAT İPEK - İki Murat yakalandıklarında, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü görevi esnasında tanıştıklarını, Denizli'deki eylemler esnasında polis evinde kaldıklarını, emniyet araçlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Murat İpek, o zaman “Denizli Emniyet Müdürü olan Necati Altıntaş ve Şube Müdürü Ali Soysal'a bağlı olarak çalıştık. Necati Altıntaş bana “Ufaklık derdi. Onun yanında yetiştim. 
Bizi Denizli'ye görevi için çağırdı. Bir televizyonun taranması, bir televizyoncu ve HADEP İl Başkanı'nın vurulması ve yerel bir sanatçının öldürülmesi emirlerini aldık demiştir. 

5. SÜLEYMAN ÜGER - (Soyadı Üğer, Ülger, Öğer ve “Öger olarak da geçmektedir.) İbrahim Yalçın yönetiminde yurt dışına giden ekibe bir aksilik çıkarsa doğrudan Hanefi Avcı'yı aramaması söylenmiş irtibat için 3 isim verilmişti. Bunlardan biri İstanbul Kadıköy iskele meydanında bulunan dolmuş duraklarının arkasında yer alan, Et-Balık Kurumunun yanındaki sabit pazar girişinde büfecilik yapan Süleyman Üger in telefonuydu. 


öldüren PKK iş ime qran lığı c 


U 
Florya"da ev aldığı ortaya çıktı. 


6. CEMAL ÜGER - Ölü, Soyadı değişik şekillerde geçmektedir. Süleyman Üger'in kardeşi. 
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7. FERİT AYCAN - İbrahim Yalçın yönetimindeki ekibe verilen diğer irtibat telefonu ise İstanbul Fatih adliyesi karşısında fotoğrafçılık yapan Siverekli, PKK mensubu Ferit Aycana aitti. PKK'ya karşı çıktığı için 1986 yılında, Almanyada yasadışı Dev-Yol örgütü lideri Kürşat Timuroğlu'nu öldüren ve geçen yıl Hırvatistan'da yakalanan Ferit Aycan, adını bile gizlemeye gerek duymadan tam 8 
yıl boyunca pek çok kez Türkiye'ye giriş çıkış yapmış. 


 VİEJİN 


Can Dündar ondan 12 Ocak 2002'de “Koruma altında bir katil” başlıklı yazısında bahsetmiş. Okuyalım: “10 gün önce Hamburg'da ilginç bir duruşma vardı. 39 yaşında Siverekli bir PKK'lı, Alman mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Adı: Ferit Aycaridı. Suçu: PKK'nın emriyle adam öldürmek... Ferit Aycan'ın öldürdüğü adam, okuduğum lisenin müdürü, hocam, yazar Vecihi Timuroğlu'nun oğluydu. Dev - Yolcu Kürşat Timuroğlu, 25 Şubat 1986'da Hamburg'da evinin önünde öldürülmüştü. Öldürülme nedeni, - mahkemenin gerekçeli kararına göre - PKK'nın uyguladığı şiddet politikasına karşı çıkmış olmasıydı. Duruşmada ortaya çıkan bilgilere göre Aycan, Timuroğlu'nu öldürdükten sonra Şam'a uçmuş, havaalanında Apo'nun koruması Nusret Aslan tarafından karşılanmış, Helvi kampına götürülmüş, eyleminden dolayı terfi 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ettirilip, Türkiye'ye savaşmaya yollanmıştı. Öykünün sonrası daha 
da ilginç: Yakalanmasına yol açan ihbar mektubuna göre Aycan, 5 
- 6 yıl Urfa, Diyarbakır bölgesinde eylemlere katılmış. Sonra örgütten ayrılmış ve yeni patronları ona yeni bir hayat kurmuşlar, 
23 Aralık 1992'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kendi adına 
pasaport almış. Nisan 1993'te Alman polisine gönderilen bir ihbar mektubu ile kimliği ortaya çıkmış. İhbarcı, Aycan'ın sadece karıştığı eylemleri değil, İstanbul adresini, telefon numaralarını da vermiş Alman polisine... Alman polisi de durumu Türkiye'ye bildirmiş. Ne beklersiniz? Aycan'ın hemen yakalanmasını değil mi? 
Hayır! Bakın neler olmuş: 1993'ten itibaren İnterpol tarafından cinayet suçuyla kırmızı bültenle aranan Aycana Türkiyede kimse dokunmamış. 8 Ağustos 1995'te yani bütün dünyada arandığı dönemde Aycan, İstanbul Ticaret Odası'na başvurup üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ikametgâh senediyle, Fer - Tur şirketi adına dosya açtırmış. Fatih'te Stüdyo Serhat adlı bir fotoğraf stüdyosu açmış. Bu arada 1996 ve 1998'de patlayıcı madde ve silah bulundurmaktan 2 kez tutuklanmış. Suç tekrar ettiği için 1,5 yıl da hapis cezası almış. Yine Hamburg - Şam bağlantısı fark edilmemiş. 
Bu arada Aycan, pasaportuyla 1993'ten itibaren 8 kez Türkiye'ye giriş çıkış yapmış. Nasıl olduysa gümrük bilgisayarları da İnterpol kayıtlarını atlamış. Aycan, bunun verdiği cesaretle olsa gerek, 1999'da Florya Şenlikköy'de yine kendi adına, 75 bin dolarlık bir ev satın alıp, mahalle muhtarlığına kayıt yaptırmış. O kayıtlar da 
gözden kaçmış. İşi bozan Hırvatlar olmuş. Aycan, 18 Eylül 2000 
günü Hırvatistan'da yakalanmış, hemen Almanya'ya iade edilmiş ve yargılanmaya başlanmış. İşte o duruşma 2 Ocak 2002 günü sona erdi ve Aycan PKK'nın emriyle Timuroğlu'nu öldürmekten ömür boyu hapse mahküm oldu. Şimdi soralım: İnterpol'ün 1993'ten beri bütün dünyada kırmızı bültenle aradığı bir PKK'lı katil, nasıl olup da bunca güvenlik bariyerini aşarak, pasaport alabildi, şirket 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kurabildi, ev satın alıp muhtarlığa kayıt yaptırabildi, ülkeye giriş çıkış yapabildi? Kimler, ne âmaçla korudu Kürşat Timuroğlu'nun katilini? Kimler PKK imzalı bu cinayete ortak oldu?” Can Dündar kardeşim herhalde Ferit Aycana yeni bir hayat sunan “Patronunu “ve onu kimin koruduğunu şimdi anlamıştır. ... 

8. ABDURRAHMAN KAYIKÇI - Nuri oğlu, Diyarbakır-Bismil 1961 doğumlu Faik Kod Abdurrahman Kayıkçı, PKK örgütünün kurucularındandır. 1979 yılında yakalanmış ve cezaevine girmiştir. Cezaevinde iken Hanefi Avcı ile irtibat kurar.1990 yılında tahliye olur. Abdullah Öcalan ile görüş ayrılığına düştügünden Ahmet Kod Mehmet Cahit Şener ve Sarı Baran Kod Cihangir Hazır ile birlikte Suriyede PKK-Vejin'i kurarlar. Mehmet Cahit Şener 1991'de Suriye-Kamışlı'da PKK tarafından öldürülür. 
Sarı Baran Kod Cihangir Hazır ise örgüt mensupları ile birlikte Kuzey Irak'a geçerek Barzani'ye sığınır. Kayıkçı ise Türkiye'ye dönerek Hanefi Avcı ile çalışmayı devam ettirir. 27 Kasım 1996 tarihinde Gebzede 34 FBM 44 plakalı otomobilde Mustafa Bayrak sahte kimlikli Faysal Esen'le birlikte 1 adet Motorola marka telsiz, 
1 adet 7.65 çapında Unigue marka tabanca, tabancaya ait 9 adet 
mermi, 1 adet kelepçe ile yakalanırlar. Şahıslar kendilerinin Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Hanefi Avcı ve İstanbul Emniyet Müdür Muavini Reşat Altay'a bağlı görev yaptıklarını bildirir. Kimlik ve malzemeler Hanefi Avcı tarafından verilmiştir. 
Şahıslar herhangi bir işleme tabi olmadan serbest bırakılırlar, Abdurrahman Kayıkçı hakkında, “Kürdistan Aktüel” adlı sitede “Kayıkçı Vakası ve Aydoğmuş'un Analizi” başlıklı hayli enteresan bir yazı var. Uzun olduğu için yer vermedim. Ancak araştırmacılar için bağlantısını veriyorum. 

9. FAYSAL ESEN - Diyarbakır-Çınar 1963 doğumlu Faysal Esen PKK'nın eski Çukurova Bölge Sorumlusudur. Adı İstanbulda, birçok olaya karışmıştır. O tarihte, Almanlara yakın olan Murat 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Bayrak'ın Sancak Tül fabrikasında “güvenlik görevlisi” olarak çalışıyordu. 

Evet, Hanefi Avcı ile bağlantılı bu isimlere Yeşil Kod Mahmut Yıldırım ve Osman Gürbüz gibi daha pek çok kişiyi ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi, Hanefi Avcı, ismi üzerinde “İç İşleri Bakanlığı” mensubu olmasına ve yetkisi olmamasına rağmen, yurt dışına eylem yapmak üzere ekipler eğitiyor, silahlar, bombalar telsizler verip bunları yolluyor, Abdullah Öcalan karşıtı “VEJİN” hareketini başlatan adamlar onun ekibinden, yurt içinde adamları, faili meçhul cinayetlerin odak noktasında telsiz, tabanca ve kelepçe ile yakalanıyor, hiç bir işlem yapılmadan bırakılıyor. İnterpoPün 
15 yıldır aradığı terörist onun en yakın elemanlarından biri. Ne 
yapıyor, kime çalışıyor belli değil... Şimdi biraz başkalarının bilgilerine yer verip, önemli bazı bilgileri sona bırakarak yazıyı bitireceğim. Biliyorum uzun oluyor ama konu Hanefi Avcı ve olaylar da hayli enteresan. 


MEHMET BARANSU'NUN MÖSYÖ'SÜNDEN ALINTILAR 

Gardaş, Süleyman'a Git... 

“Gardaş, şimdi sana bir telefon numarası vereceğim. Hemen ara, telefonunu verdiğim şahıs Kadıköy'de seni bekliyor. Çalıştığın gazeteyi söyleme. Hürriyet te çalışıyorum diyebilirsin. Kolay gelsin” Gazeteci, Hanefi Avcı'nın bu sözleri üzerine söylenen yere gider ve Süleyman 1a tanışır. Süleyman, dönemin Eminönü Belediye Başkanı Doç. Dr. Ahmet Çetinsaya "nın mafya içerisinde “Kelebek İbrahim” lakaplı bir adamı olduğunu ve Çetinsaya”nın yaptığı yasadışı işleri anlatmaya hazır olduğunu söyler. Bunun üzerine üçlü buluşur ve Kelebek İbrahim, konuşmasında Çetinsaya”nın tüm kirli çamaşırlarını ortaya döker. Peki, Hanefi Avcı, Süleyman'a anlattığı bilgilere nasıl ulaştı? Kadir Çelik, Kelebek İbrâhim üzerinden 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dinlemeye takılmış, Çetinsaya da aynı yöntemle Avcı'nın avı ol- 


— MEHN 

Süleyman, Avcı'dan “Hanefi Abi” diye bahsediyordu ve bir dediğini iki etmiyordu. Süleyman Aktüel dergisinden iki gazeteciyle daha tanışıyordu. Bu gazetecilere Avcı'dan gelen bazı kritik haberleri ulaştırıyordu. Süleyman "ın bir de Faysal adında bir arkadaşı vardı. Gazetecinin gözlemlerine göre Süleyman ve Faysal “parça başı iş” yapıyorlardı. Faysal zaman zaman “çözmesi” için Süleyman'a iş getiriyordu. Süleyman, Susurluk Skandalı”nda adı geçen Süleyman Üger “den başkası değildi. Faysal ise, PKK itirafçısı olan Faysal Esen “di” 


Avcı”nın yumuşak karnı Süleyman Üger 

“Ergenekon Terör Örgütü'ne yönelik hazırlanan Birinci İddianamede yasal dinlemeye takılan Gazeteci Belma Akçura ile Ergenekon sanığı, bir dönemin ünlü polis şefi Adil Serdar Saçan'ın konuşmaları dikkat çekicidir. Saçan telefonda Akçura "ya Avcı'nın yumuşak karnı- nın Süleyman Üger olduğunu söylüyor “Üger”in üzerine gidin biraz bakim. Hanefi zıplayacak mi zıplamayacak mı?” diyordu” 


Susurluk'un Kara Kutusu Babat 


“Avcı'nın itirafçılar arasında en sıkı şekilde koruyup kolladığı isimler arasında İbrahim Babat başı çekiyordu. Adı İbrahim Babat. 


104 


MEHMET EYMÜR 


Kod adı Mete. PKK itirafçısı. 1990-1992 yılları arasında Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in komutanı olduğu, sadece itirafçılardan oluşan, “öldürmeye yetkili” JİTEM grubunun komutan yardımcısı. 
Devlet ve kendi adına öldürdüğü insanların sayısını hatırlamıyor. 
Avcı, cezaevinden “Rahşan affı” ile serbest kalan ve Suriye'ye teslim edilen Babat'a olan ilgisini hiçbir zaman kesmedi. Avcı nerede görev yapıyorsa Babat'ın Türkiye “de yaşayan karısı Zelal Alataş ve çocuklarını da orada, yakın çevresinde tutmaya çalıştı. Avcı'nın PKK itirafçılarıyla ilişkisinin iki önemli tanığı da Abdülkadir Aygan ve Sedat Peker'dir” 


İŞTE O KİLİT İSİM “ 


Telekulak Avcı'ya Av Olanlar 

“28 Eylül'de Devrimci Karargâh Örgütü'ne yardım ve yataklik yapmaktan tutuklanan Hanefi Avcı'nın lojmanında ve makamında yasadışı dinlemelerin kaydedildiği kasetler bulundu. Dinlenenler arasında Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Birand, Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar, Mehmet Ali Yılmaz, Ahmet Özal, Enis Berberoğlu gibi isimler vardı. Avcı'nın dinlemeleri içinde şüphesiz en Tlaşı Çevik Birin dinlenmesiydi. ...Bir, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde görev yapan bir doktorla telefonda görüşmesi esnasında dinlemeye takılmıştı. Çevik Bir, Hanefi Avcı'nın ağına ikinci 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defa PKK'nın cezaevi sorumlusu Sabri Okla haberleşirken takıldı. 
Avcı, Türk medyasının sık sık görüşlerine başvurduğu ABD'li stratejistlerden Michael Rubin, Harold Rhode ve Richard Perlenin Türkiyedeki yakın dostu, kendisini tanıtırken “Kürt Yahudisi olduğunu belirtmeden geçmeyen, Rahmetli Turgut Özal'ın da danışmanlığını yapmış olan Aydan Kodaloğlu'na da özel ilgi gösterdi ve kısa sürede hakkındaki tüm bilgilere ulaştı. Kullanılan yöntem de teknik takipti. Elde ettiği bilgileri de Cüneyt Ülsever'in de dahil olduğu bazı gazetecilerle paylaştı. Hep yasadışı dinlemelerden dert yanan, kendisinin dinlendiğinden dem vuran Avcı'nın torbasında Abdullah Çatlı ve Turgay Ciner'de yer aldı. Avcı bu isimleri de her zaman büyüteç altında tutardı” 

ŞAMİL TAYYAR: 

Hanefi Avcı Hizbullah'ı neden korudu? 

“Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Ergenekon soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade verirken, Hizbullah'ın öldürülen lideri Hüseyin Velioğlu'nun jandarma muhbiri olduğunu söylememiş miydi? İşte o sözler: 


ŞOK BELGE! 


TAYYAR 25 YILLIK SIRRI AÇIKLADI 


“Ben Hatay Emniyet Müdürü'yken, İl Alay Komutanlığı'na Vicdan Başaran'ın atanması nedeniyle Adana Bölge Komutanı 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Tuğgeneral Temel Cingöz kente geldi. Üçümüz yemeğe gittik. Yemek sırasında uzun boylu birisi hep ayakta duruyordu. 


DİYARBAKIR 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
. AA. 
KONU : HİZBULLAN Örgülü 23 OCAK 1985 
SİYASİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE tol şi 1983 yazını yazımızla MİZBULLAN Gri Ne. Tü Çark mizde yapı 
illegal herhangi bir faaliyetinin töspin edilemediğini, 2 
kə 


Koruma zannettim. Ben de “Temel Paşa, bu arkadaş neden ayakta duruyor, o da yemek yesin” dedim. Temel Cingöz de “Gel otur Hüseyin: dedi. Tabii Hizbullah operasyonundan sonra o adamın Hüseyin Velioğlu olduğunu öğrendik” 

Tekrar başa dönüp Arif Doğanın şu iddiasını da hatırlayalım: “Hanefi Avcı'yı JİTEMe transfer ettik, arşivde vardır” Diyeceksiniz, iyi güzel de bu anlattıklarınızda yeni olan nedir? Üstelik bu konuya durup dururken nerden geldiniz? Haklısınız..” 

“Elime eski tarihli bir yazı geçti. 23 Ocak 1985 tarihli belgede Hanefi Avcı'nın imzası var. O tarihte Diyarbakır'da başkomiser ve İstihbarat Şubesi Müdürlüğü'ne vekâlet ediyor. Böyle bir yazıya sebepse Siyasi Şube'nin 8 Ocak 1985 günü İstihbarat Şubeden Hizbullah'ın Diyarbakır ili ve çevresindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi talebi... Malum, o günlerde Hizbullah yeni palazlanmaya başlamış, bölgede meydana gelen bazı faili meçhul olaylarda Hizbullahin adı geçiyor. Siyasi Şube, İstihbarat Şube'ye diyor ki: Hizbullah'la ilgili elinizde ne tür bilgi ve belge var? Avcı, Siyasi Şube'ye cevap yazıyor: 

“Hizbullah örgütü ile ilgili olarak ilimizde yapılan inceleme ve araştırma sonucu bahse konu örgütün ilimizde legal veya illegal 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herhangi bir faaliyetinin tespit edilemediğini bilgilerinize arz ederim” Ünlü istihbaratçı, Hizbullah'ın Diyarbakır'da legal veya illegal herhangi bir faaliyetini tespit edemiyor! 


əə Hizbullah veya diğer adlarıyla Türk 
Kürt Hizbullah'ı (KH - Hizbullahi Kurdi) 
mek 1952 Batman Gercüş doğumlu. Durmaz olan soyadını 1978 yılında Velioğlu olarak değiştirdi. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde PKK 5 
Abdullah Öcalan'la aynı dönemde okudu. 
Türk Talebe Birliği ve Akıncı grubuyla ilişkiye geçti sə sonrası Diyarbakır'a gitti. 1987'de İlim Kitabevi çevresinde örgütlenmeye başladı 1991'de eyleme başladı ve örgüt, içindeki "Menzil" grobunu tasfiye etti. "İlim" kanadı olarak eylemleri yoğunlaştırdı. Temmuz 1998 tarihli öldürüldüğü haberi çıktı, ancak Velioğlu'nun Kuzey irakta Kürdistan İslami Hareket Lideri Şeyh Osman'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı öğrenildi. Silahh eylemlerde güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiği gözlendi 17 Ocak 2000'de Beykoz'da bir villaya yapılan ve televizyonların canlı yayınladığı 4.5 saatlik operasyon sonucunda ölü ele geçirildi 


MUSTAFA DENİZ'İN DEĞERLENDİRME RAPORU: 

Tevfik Diker Tarafından Susurluk Komisyonu'na İntikal Ettirilen İddialar: 

“Manisa Milletvekili Tevfik Diker tarafından (Susurluk) Komisyon Başkanlığına sunulan 23.1.1997 tarihli yazıda: Cem Ersever olaylarında adi geçen ve 15.11.1993 tarihinde Polatlı yakınlarında ölü bulunan itirafçı Mustafa Deniz hakkındaki değerlendirme raporunda; 

Ferit Kod adlı Mustafa Deniz'in 1984 yılında PKK örgütüne girdiği, bazı eylemlere katıldığı 15.10.1989 tarihinde kendi isteği ile Vanda teslim olduğu, Teslimiyetini takiben güvenlik kuvvetlerine yardımcı olarak pek çok eylemi ve örgüt militanını yakalattığı. Diyarbakır 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi 1989/1348 hazırlık, 1989/526 esas sayılı davada sanık olarak yargılandığı, yargılama sonunda TCK'nin 125/4 maddesine göre salıverildiği. Ferit kod adlı Mustafa Deniz'in salıverildikten sonra başta JİTEM olmak üzere Emniyet istihbarat örgütlerine yardım ettiği. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü Hanefi Avcı tarafından kendisine taşıması için Brovning marka L27507 seri nolu 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silahın verildiği ve aynı dönemlerde kısa adi JİTEM olan Jandarma İstihbarat Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalıştığı. 
Çalışması sırasında gösterdiği üstün çaba sonunda teşkilatta sorumlu emekli Binbaşı Cem Ersever'in yardımcılığını yaptığı, çalışma arkadaşları arasında Ali Hoca kod adlı Ali Ozansoy, Sarı Adil kod adlı Adil Timurtaş ve Mete kod adlı İbrahim Babat ile birlikte çalıştığı. (EK-46)” 


Hanefi Avcı'dan şok iddia! 


Albay Cemal Temizöz'ün de yargılandığı faili meçhuller” davasında Hanefi Avcı tanık olarak dinleniyor. 


Temizöz davasında tanıklık yapan Hanefi 
Avci, İİTEM bünyesinde çalışan itirafçıların 
1991 yılında HEP Diyarbakır İl Başkanı 
Vedat Aydın'ı öldürdüğünü söyledi. Avci, 
JİTEM ve itirafçıların o dönemde yaptığı faaliyetleri de detaylı olarak anlartı. Ancak kendisinin itirafçılara sahip çıktığı hatta 
Vedat Aydın cinayetine katıldığı, JİTEM'in adını ortaya atarak asıl suçluları gizlemeye çalıştığı şeklinde ciddi iddialar var, 


“Bu çalışmalar sırasında bazı güvenlik görevlilerinin zorla adam kaçırma, fidye, uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi suçlara karıştığının belirlenmesi sonucu JİTEM içinde görüş ayrılığı çıktığı, emekli Binbaşı Cem Ersever, Mustafa Deniz ve Ali Ozansoy'un raporları üzerine Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis tarafından Adil Timurtaş ve İbrahim Babat'ın uzaklaştırıldığını, bu iki şahsın bunun üzerine Diyarbakır'dan tanıdıkları Hanefi Avcı'nın yanına sığındıkları ve emniyet içinde oluşturulan gizli oluşumlara katıldıkları, Sarı Adil kod adlı Adil Timurtaş ile Mete kod adlı İbrahim Babat'ın uyuşturucu ve silah kaçakçılığı işlerine bulaştıkları, istihbarat raporlarını devletin bazı kademelerinden gizleyerek özel şahıslar için çalışma yaptıkları, bu çalışmalar için emirleri halen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda teknik işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Hanefi Avcı'dan aldikları. 


109 


BELGELİ YAZILAR 


Bu çalışmalar sırasında önce JİTEM sorumlusu emekli Binbaşı Cem Ersever'in, ardından da Ferit kod adlı Mustafa Deniz'in Adil Timurtaş ve İbrahim Babat'ın içinde bulundukları oluşum tarafından öldürüldüğü, bu şahısların halen, oluşturulan bu yapı içinde çalışmalarını sürdürdükleri, üzerlerinde emniyet tarafından verilen silah ve kimlik taşıdıkları belirlenmiştir. 

Değerlendirme raporuna ekli, o dönemde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hanefi Avcı tarafından imzalanmış tarihsiz belgede; ” Aslen Ağrı ili Merkez Leylekpınar mahallesi nüfusuna kayıtlı, İbrahim oğlu 1965 doğumlu Mustafa Deniz itirafçı olup, Güvenlik Kuvvetlerin yardımlarından dolayı bölücü eşkıyanın hedefi olup hayati her an harici ve ciddi tehlikeye maruz olduğundan Silah Taşıma Ruhsatı müracaatı neticesi alınıncaya kadar kendi güvenliğini sağlaması amacıyla kendisine ”L-27507” Seri no.lu Brownig marka 9 mm Tabanca verildiği, gerektiğinde gerekli kolaylığın gösterilmesini, tereddüt halinde Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürlüğünün 11799 ve |. Asayiş Komutanlığın 26173 nolu Telefonlardan bilgi alınabileceği” belirtilmiştir. 


Sedat Peker: Istanbul'a gelip 


işadamlarından haraç kestiler 


İTİRAFÇILARI BANA 
HANEFİ AVCI GÖNDERDİ 


Öte yandan yine Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker 5.3.1995 tarihinde Susurluk Komisyon Başkanlığına yaptığı müracaatta; PKK itirafçısı Mustafa Denize ait L-27507 seri nolu 9mm Brovning 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marka tabanca ile bu tabancanın taşınabilmesi için Hanefi Avcı tarafından verilen silah taşıma belgesi ile ilgili olarak kendisinin İçişleri Bakanı Meral Akşenere soru önergesi yönelttiğini, alınan cevapta da; böyle bir silahın Emniyet ve Jandarma envanterinde olmadığı, Mustafa Denize verilmediğinin bildirildiği, silahın nerede olduğunun bilinmediği gibi belge hakkında da açıklama yapılamadığından bu konudaki çelişkinin aydınlığa kavuşturulması için Komisyona müracaatta bulunduğunu belirtmiştir” 

SEDAT PEKER: 

İtirafçıları Bana Hanefi Avcı Gönderdi. 

“Yakın tarihimizde hem geçmişte birçok insan şeytani zekâları sayesinde hak etmedikleri hâlde toplumda kahraman payesi aldı. 
Hanefi Avcı, Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği andan itibaren bizden haberdardı ve bizimle irtibat halindeydi” 


Hane Avcı'ya suçlama Çarkın dan sonra 
Sedat Peker Konuştu.. 


ölüm listesinden çıktı 
Dev-solcuları öldürdülər". 


Başkomiser Pala Şeref 

“Hanefi Avcı'nın Pala Şeref” lakaplı başkomiseri ile irtibat hâlindeydik. Hatırlarsanız Avcı tutuklanmadan önce Taraf gazetesi ile yaptığım röportajda kendisinin Diyarbakır'dan getirdiği itirafçıları benim yanıma verdiğini söylemiştim. Daha sonraki günlerde bu dediğimi doğrulayan belgeler, ses kayıtları ortaya çıktı” 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Süleyman ve Diğerleri Emanet 

“Benim yanıma gelen itirafçıların isimleri Süleyman Öğer (Üger), kardeşi rahmetli Cemal Öğer (Üger), Ali Ozansoy'un kardeşi, Hüseyin Tilki, Hidayet Bozyiğit ve başka birkaç kişiydi. Gazetelerde devamlı yayımlanan bir resim var, oradakilerin hemen hepsi Hanefi Avcı'nın selamıyla emanet olarak gelmişti. Devlete faydaları olduğu için bu arkadaşlarla ilgilendim? 


Mehmet Kurt Olayı 

“Bir gün Adanalı iş adamı Hayrettin Alp bana gelerek bu kişilerin benim yakınım olduğunu duyduğunu söyledi. Ahbabı olan Kanal- 
6'nın eski sahibi Mehmet Kurttan bir arsa için avanta para istiyorlarmış. Ben bu olaydan çok rahatsız oldum. Kendisine evet, ben bu arkadaşları tanıyorum; ancak bunlar istihbarat müdürü Hanefi Avcının ekibi dedim. Hayrettin Alp bu dediklerimi Mehmet Kurta söyleyince o araya tanıdıklar koyarak Hanefi Avcı'nın yanına gitmiş. Avcı önce rahatsız olmuş, sonra da "Benim ekibim değiller ancak devlete faydaları oldu” demiş. Kontrolsüz ve tehlikeli olduklarını söylemeyi de unutmamış. Yani bu olayı bir şikâyet olarak kabul edip resmiyete koyacağına, adama bir de para ödesin diye telkinlerde bulunmuş. Çok iyi hatırlıyorum. Mehmet Kurttan büyük para alındı” 


mğindem Aktüel 28.08.97 


AKTÜEL, 1960"LERDE İŞKENCE YAPTIĞI ALTI ee İLE HANEFİ AVCI'YI BİRARAYA 
GET 


NECDET AÇAN 


Avcı, "avları"ylal 


e lə əyəeəsə yər 
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Poliste İtirafçılara Dokunulmazlık... 

“Orhan Taşanlar İstanbul'a gelince Asayiş Şubesi tarafından gözaltına alındım. Yanımda bu itirafçı arkadaşlar da vardı. O zamanki şube müdürü Sedat Demir, “İtirafçılarla İstanbul'u parselliyormuşsun” dediğinde, kendisine “Bu kişiler istihbarat şubenin, Hanefi Avcı'nın adamları demiştim. Beni odadan dışarı çıkarttı, Sonra Avcı'yı aramış, itirafçıları yarım saat içinde bıraktılar. Beni de herhâlde Avcı'nın ismini verdiğim için bir ton eziyet edip ertesi gün bıraktılar. Bu itirafçılar kendi başlarına iş yapmaya başlayınca yani kontrolden çıkınca Avcı da rahatsız olmaya başladı. 
Ancak işledikleri suçları kendisi kapatıyordu” 


Tahsilat ve Uyuşturucu 

“Mesela Tatlıcı ailesinin bir alacağı için içecek fabrikası olan bir adamı rahmetli Hidayet Bozyiğit ve bir iki itirafçı bel üstünden vurarak ağır yaralamıştı. Bu olayı da faili meçhul olarak Avcı kapattı. Arşivlerde tarif ettiğim (vurulan) kişinin kim olduğu vardır. Bu olay yanlış hatırlamıyorsam 93-95 yılları arasında oldu. Daha sonra Hidayet Bozyiğiti narkotikten atılma bir komiser öldürdü (uyuşturucu konusundan dolayı)” 


Dursun Karataş'a yol verme iddiası 
BELLİ ölesi 
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Dev-Sol'cu Bedri Yağan: infaz edenler Avcı'nın İtirafçıları 

“Dev-Sol içinde tasfiye edilen Bedri Yağan'ın ve diğerlerinin tüm bitişik atış raporları çatışmada ölmediklerini, infaz edildiklerini gösteriyor. Öldürenler polis değil, bu itirafçılardı. Benim yanıma yolladığı itirafçıları o operasyonlarda kullanıyordu. En son temizliği yani imha işini onlar yapıyordu. Bunu bana itirafçı ekibinin sözcüsü konumunda olan Süleyman Öğer anlattı. Bu konuşmaya Avukat Muhittin Beyaz ve Giresunspor'un eski başkanı Olgun Peker Aydın da şahittir” 


Ortaklar Arasında Silahlı Haraç Bölüşme Kavgası 

“İbrahim Babat, Süleyman Öğer'i Kalaşnikof ile taradı, cezaevine girdi. Oradan Hanefi Avcı hakkında birçok açıklama yaptı. 
Bana gönderdiği itirafçılardan biri de İbrahim Babat'tı. Şu an ölüsüne de dirisine de kimse ulaşamıyormuş. Avcı Organize Suçlar Daire Başkanlığı'ndan alınınca 2 ay sonra Süleyman Öğer ve kardeşlerine organize şube operasyon yaptı. Bu sırada Cemal Öğer kalp krizi geçirerek vefat etti. Avcı bu kişileri operasyonlarda kullandı. Bunu bana bizzat kendileri içkili bir sofrada anlattı” 


İBRAHİM BABAT: 

Ortağım Süleyman 

“Meclis Susurluk Komisyonu kayıtlarında geçtiği gibi Bodrum olayı öyle gelişti. Bu işi Mustafa Keskin adındaki şahıs eski iş ortağım Süleyman Ügere getirmişti. Süleymanda bana Bodrumda bir iş olduğunu Sun Kulüp olarak bilinen Bodrum Günbet'teki işyeri sahibi ile kiracısı arasında bir problem olduğunu, bu problemi çözme durumunda nakit bir para alabileceğimizi söyledi. 
Bunun üzerine ben Mustafa Keskin, Süleyman Üger'le birlikte İzmire daha önce /İTEMden tanıdığımız yüzbaşının yanına gittik. Ben durumu Sinan Yüzbaşı'ya izah ettim. Kendisinden ekip 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de istedim. Bana üç tane astsubay verdi, birlikte Gümbete gittik. 
Mal sahibi olan Başmısırlı'yı, kiracısı A. Köseyi bir masaya oturtup barıştırmak istedik. Mal sahibi A. Başmısırlı bizden korkarak polise bizi şikayet etti. Bunun üzerine çok sayıda polis bulunduğumuz yeri basarak bize kimlik sordu. Gözaltına almak istediler. 
Yanımızdaki astsubaylar jandarma olduğumuzu polislerin kendilerini alma yetkilerinin bulunmadığını, özel bir operasyonda ol- 


duğumuzu kendilerinin kimleri kollamaya çalıştıklarını sert bir şekilde ifade ettiler. Bunun üzerine çaresiz kalan polis astsubayların kimlik bilgilerini alıp ayrıldılar. Bizi ihbar eden A.Başmısırlı polisin bizi almadığını görünce korkup aynı gece İstanbul'a kaçtı. 


Bir aracı vasıtasıyla bizimle barışmak istedi. Bir kaç gün sonra İstanbulda görüştük biz yüz bin dolar istedik ağladı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 40 bin dolara anlaştık. Ayrıca işyerinin kiracısından Süleymanla birlikte bir buçuk milyar civarında para aldık. Bunun yarısı işi getiren Mustafa Keskin, on bin dolarını da Sinan yüzbaşıya verdim:” 

“Daha sonra Süleyman Üger'in aldığımız çeklerin günü dolmadan ve benden habersiz kırdırdığını öğrenince aramızda sert tartışmalar oldu. Bu tartışmalar üzerine birbirimize ateş ettik. O ayağından yaralandı, benim de Mercedes arabam zarar gördü. Ben 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Bursa'ya kaçtım. Süleyman önce polislere benim ismi mi vermemiş. Ancak Bursada taşındığım eve polislerin gelip beni yakalamak istediklerini öğrenince Yalova Jandarma Alay Komutanlığı'na gittim. Arif Doğan, bana emniyet müdürleri ile görüşerek yardımcı olacakları sözünü alınca bende kendi arabamla ve iki astsubayla birlikte Kadıköye gelerek teslim oldum. Ama emniyette tutanak tutulduğunu görünce suçu inkâr ettim” 


BİR BİLEN ANLATIYOR: 

Her Taşın Altından Süleyman Üger 

Görüldüğü gibi birçok olay Hanefi Avcı'nın en yakın adamı Süleyman Üger ile bağlantılı çıkıyor. Hanefi Avcıyı ve faaliyetlerini çok iyi bilen bir kişi şunları anlatıyor: 
mağ Hap Aktüel 17.07.97 


NECDET AÇAN 


Ben, Susurluk'tan Süleyman Ü. 


tanıklığında bir ket doğrulatan Süleyman Ü'ün 
. tə sal “YİTEM"de haraç çete var” iddialarının yeniden vəruyraralmasını gerektirecek ckddiyete 

* İbrahim Babat sızı Deden öldürmek iwtedi” 


St Ersin işini bildirdiğim için, 


Diyarbakır Bölge Valiliğinden Para Aktarımı 

“İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğüne geldiğinde Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in girişimleri sonucu Bölge Valiliği hesabından İstanbul'a yüksek miktarda para aktarılmıştır. Avcı söz konusu paraları İstanbul'da istihbarat faaliyetlerinde kullanacağını belirtmiş ve paralar Süleyman Üger adına kurulan bir şirket aracılığı ile İstanbul'â getirilmiş ve Emniyet İstihbarat şubesine aktarılmıştır? 
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Teknik Gelişmeler İçin Sık Sık Yurtdışına seyahat... 

“Sık sık teknik gelişmeleri izlemek için yurtdışına çıkan Hanefi Avcı, yurtdışı seyahat ve malzeme alımı konusunda herhangi bir sorununun olmadığını ifade etmiştir?” 


Tecrübeli Elemanlardan Güçlü Vurucu Tim 

“Pişmanlık yasasının gündeme gelmesiyle Diyarbakır “E” tipi cezaevindeki pişmanlıkçı mahkümlarla cezaevinde özel toplantılar yapmış, Recep Tiril, Hidayet Bozyiğit (ölü) Hüseyin Tilki, Mehmet Girgin (ölü), Alaattin Kanat, Ali Ozansoy gibi en kıdemli itirafçı ve döneminin en iyi örgütçüleri Hanefi Avcı ile yakın ilişki içerisine girmişler, Avcı tarafından kullanılmışlardır” 


Avcı Kontrolünde MİT Elemanları 


"süleyman Üger 
1989 Diyarbakır 


| i ” Süleyman Üger 
2015 İstanbul 
“Avcının Diyarbakır'dan tanıdığı elemanlar, Hanefi Avcı'yı, kendi seviyelerine kadar inebildiği ve kendilerine maddi manevi her türlü kolaylığı sağladığı için tercih etmişler, Jitem ve Diyarbakır Emniyeti gibi diğer birimlerden uzaklaşmışlardır. Ancak Avcı ile ilişkilerinin mahiyeti tam olarak bilinmemektedir. Avcı kontrolünde olan bazı elemanlarının MİT'e ilişki kurmasına özellikle izin vermiştir. 
Danışman Ali Ozansoy 
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“Ali Ozansoy Avcı tarafından İstanbul İstihbarat Daire Başkanlığı'na danışman yapılmıştır. Avcı çoğu pişmanlıkçı elemanlarına silah ve sahte ruhsat vermiştir. 13 ağustos 1993 tarihinde beş Devrimci Sol taraftarının öldürüldüğü PERPA olayında masum bir şahsın ölümüne neden olduğunu yakınlarına belirtmiştir? 


Behçet Cantürk'ü İnfaz Emri 

“Hanefi Avcı, 1994 yılı başlarında Süleyman Üger ve kardeşi Cemal Üger (ölü) ile istihbaratta görevli bir polis memurunu Behçet Cantürk'ü öldürmeleri için göreve sevk etmiştir. Ancak söz konusu görev neticelendirilemeden Behçet Cantürk başkaları tarafından öldürülmüştür” 


BİR TELEFON KONUŞMASI: 

Adamı Aldık, Şimdi Aşağıya Girdi... 

XX.XX.XXXX tarihinde Saat XXXXda Türkcell hattından Süleyman isimli şahıs “Başkan” diye hitap ettiği ve Hanefi Avcı olduğu anlaşılan kişi ile görüşmüştür. Görüşme içeriğinden: Süleyman isimli şahsın bir operasyonun sonucunu bildirmek için aradığı anlaşılmaktadır. 


: , x m. 


Hanefi Avcı 


Hanefi Avcı: Efendim. 
Süleyman: Alo, 


118 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 


Hanefi Avcı: 


Süleyman: 
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Efendim. 

Başkanım Süleyman ben Antalya. 

Evet Süleyman kardeş? 

Başkanım bir tanesini aldık. 

Ha. 

Adamın fakat arkadaşlar şeydeyken aldılar. 
Yanı ikaz etmemize rağmen irtibat esnasında aldılar. 

Ha. 

Onun dışında onu yanlış yaptık ancak bir tanesi şu anda elimizde başkanım. 

Bir şey çıkıyor mu? 

Başkanım şimdi aşağıya girdi, artık... 
Anladım. 

Artık şeye alacağız. 

Tamam. 

O ikinci bir tanesi işte su anda o önceki irtibatı kuran firar buluşamadılar herhalde Başkanım. 

Haydi iyi olacak inşallah kardeş. 

İnşallah Başkanım yani bizim, işi birazcık hafiften deşifre ettik gibi oldu ama yani onun dışında, 

Hayırlısı olsun ne yapalım olmasaydı iyiydi ama olmuş artık. 

Başkanım yani arkadaşları ikaz ettik sa bahleyin de öyle sıkıntı olunca arkadaşlar riske giremedi herhalde, yani onun için o şekilde oldu Başkanım. 
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HANEFİ AVCI'DAN 
BAŞBAKAN'A 


SUÇLAMA 


Hanefi Avcı cezaevinde 


sxəan "a konuştu 
Hanefi Avcı: Hayırlısı olsun. 
Süleyman: Bir emriniz var mı Başkanım? 
Hanefi Avcı: Sağ ol bize mesai çekilsin. 
Süleyman: Anlaşıldı Başkanım. 
Hanefi Avcı: Tamam kardeş. 
Süleyman: Biraz netleştirince ben hemen mesaj 


çekeceğim Başkanım. 
Hanefi Avcı: Tamam kardeş sağ olasın. 
Süleyman: Oldu hürmetler Başkanım ellerinizden öperim. 
Hanefi Avcı: Sağ ol. 
Yukarıdaki konuşma Hanefi Avcı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli olduğu sırada yapılmıştır. 
Emrinde bir sürü Polis çalışan Hanefi Avcı, Antalyada eski bir PKK'lı ile nasıl bir çalışma yürütmektedir? Bu Hizbullahvari çalışmanın amacı nedir? Aşağı alınacak olan kişiye ne yapılacaktır? 
Süleyman, “Artık şeye alacağız” derken ne demek istemektedir. Süleyman'ın “arkadaşlar” dediği kimseler kimlerdir? 
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Yukarıda Necdet Açan'ın “Avcı, Avları'yla” yazısında eskiden yaptığı işkencelerden pişmanlık duyduğunu söyleyen Hanefi Avcı, artık işkenceyi başkaları vasıtasıyla mı yapmaktadır. 

Yine Necdet Açan'ın kaleme aldığı “Ben Susurluk'tan Süleyman Ü? yazısı ne maksatla yazılmıştır. Bu yazıda Hanefi Avcı'nın rolü nedir. Hanefi Avcı'nın birçok yazısı ile onu destekleyen Necdet Açan'la ne gibi bir ilişkisi vardır? Hanefi Avcı, yaptığı faaliyetler ve çıkışları ile kime, neye hizmet etmektedir. 


GAZETECİ NECDET AÇAN 


Gazeteciliğe uzun bir süre yaşadığı Avustralya'dan döndükten sonra Aktüel Mecmuası'nda editör olarak başlamıştır. Uzun süre Aktüel'de çalıştıktan sonra Hürriyet Gazetesi'ne geçmiş ve editör olarak başlamıştır. Hanefi Avcı'ya en yakın gazeteci olarak bilinmektedir. Susurluk skandalı döneminde Hanefi Avcı kaynaklı birçok haber yapmıştır. 2004'te "Sosyetik Fişleme" haberi ile ödül almıştır. Serhan Yediğ ile yazdığı “Derin Devletin Peşinde isimli kitabı vardır. 


Sorular, sorular, sorular? Avcıya soracak o kadar çok sual var ki... 
Yukarıdaki konuşmanın tam tarihi ve diğer teferruat şimdilik saklı tutulmaktadır. 
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Güncelleme 5 Şubat 2013 
Onu ilk 70'li yıllarda takip memurlarının çektiği resimlerden tanımıştım. Aydınlık gazetesine bilgi taşıyordu. 


Ruhsal İhanet 

Onu ilk 70'li yıllarda takip memurlarının çektiği resimlerden tanımıştım. Aydınlık gazetesine bilgi taşıyordu. Ankaradan İstanbula giden trende uyurken takipçilerin aldıkları küçük el çantasında, Aydınlıkçılara götüreceği MİT mensuplarına ait resimler ve bilgiler çıktı. 


w 


, 

* 
“Ty , x Deniz Bilgen Çakır 
Unal İnanç - Gazeteci i ” Gazeteçl/”” 
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Sonra Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar vasıtasıyla özür dileyip yakınlık ve dostluk kurdu. Zaman-zaman bana gösterdiği dostluklarını, Teşkilata verdiği hizmetleri inkâr edemem. Ancak ruhsal yapısı itibarıyla hep ikili oynadığından ve her zaman kendini dünyanın akıl merkezi gibi gördüğünden hiçbir zaman güvenilir bir dost olamadı. Bu sebeple birkaç kez ikazdan sonra ilişkimi kestim. 


Ergenekon Davası Sanığı 

Duayen Gazeteci Ünal İnanç, Ergenekon davasından gözaltına alınınca hiç garipsemedim. Yine de ailesinin bile dayanamayıp terk ettiği bu 75 yaşındaki kişi hakkında bir şey söylememeyi yeğledim. 

Herhalde hastalıkları ve kilosu nedeniyle alaturka tuvaletlere giremediği ve lazımlıklı sandalyeye ihtiyacı olduğu için tutuksuz yargılanıyor. Ancak lazımlık değil, vidanjör taksalar bile onun içini temizlemek mümkün olmaz. Baktım yine “AY-KIRI HABER” isimli internet sitesinde birlikte yaşadığı Deniz Bilgen Çakır isimli yardımcısı ile bana veriştirmeye çalışmış... 


Ünal İnanç Kimdir? 

Dağıstan asıllı olduğu bilinen Ünal İnanç'ın kendi İnternet sitesi “Aykırı Haber”deki biyografisinde; “Ünal İNANÇ, İstiklal savaşı gazisi bir anne ve babanın 1938 yılında doğan oğludur. 

Basın camiasına 1959 yılında Akis Dergisi'nde muhabir olarak adım atmış, hapishane, akıl hastanesi ve yasal haklardan kısıtlihk gibi zorunlu aralıklardan sonra 1974 yılında çıkan af kanunundan yararlanmış ve aralıksız olarak günümüze kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 

Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre Akis, Anka, THA, Vatan, Millet, Milliyet, Ayrıntılı Haber, Dünya, Söz, Sabah ve benzeri yayın organlarında çalışmıştır. 
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Hazırladığı haftalık Aykırı Haber programı STV, ART, Kanal 6 
ve Ulusal Kanalda 300'ü aşkın bölüm olarak yayınlanmıştır. Türkiye ve Terör, Terör Örgütleri ve Ansiklopedik Sözlük, Bilinmeyen Sol, Doğudaki 15 Grup, Apo, PKK ve Saklanan Gerçekler(İmralıda Neler Oluyor), Lazımlık gibi kitaplara ve çalışmalara imza atmıştır. 

Dört çocuk ve beş torun sahibi olan Ünal İNANÇ'ın yöneticiliğini yaptığı Şirinoğlu Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde topladığı 60 bini aşkın kitabı, binlerce mahkeme dosyası, başta terör olmak üzere; organize suçlar ve espiyonaja ait bilgi ve belgelerden oluşan geniş bir arşivi vardır.” bilgisi yer almaktadır. 


Türkiye'nin ilk Banka Soyguncusu mu? 

14 Ağustos 2013 tarihli “Haber Trak isimli Tekirdağ Günlük 
Siyasi Yerel İnternet Gazetesinde gazeteci İsmail Parin'in “Ergenekon Mahkümları Arasında Kimler Var?” başlıklı yazısında, adeta Ünal İnanç'ın hayatının özetini vermiş: 

İ HABERGTRAK | ERGENEKON MAHKUMLARI 
Yazarlar :144ğw«tos2013 | o ARASINDA KİMLER VAR? 


© | Tarih Fakültesi'nde okurken gençlik parkında bir gazinoda çalışır. | Yabancı vevülerin çalıştığı qəz bir İtalyan kadına âşık olur. 


olur. Ünal İnanç, doğru Bakırköy'ü boylar. Adı “Deli Ünal” Kalır. 


“| Ecevit . ile tertemiz bir insan olur. 


İnanç? ı o günlerden tanırım. Gazeteciliğe heves etti, Bizim gibi İ gazeteci oldu. Bayağı başarılı bir polis adliye muhabir Gazetesi'nde çalışıyordu, Zamanın Bakanı Adnan Kahveci ile haber yapmıştı. O yüzden Dinç Bilgin tarafından işten kovuldu. | n R : Uzun zamandır görüşemedim. Bir Baktım Ünal İnanç ta 19 yıla İsmail Parin / mahköm olmuş. Nerden nereye? », 


“.. Soruşturma sırasında kimler vardı. Ali Kalkancı, Fadime Şahin, Türkiye'nin ilk Banka soyguncusu Ünal İnanç (Deli Ünal), Seyhan Soylu (Sisi) adlı travesti bile vardı. Deli Ünal hariç hepsi elendi. 
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Sonradan örgüt üyesi ilan edilen ve yargılanan paşalar, öğretim üyeleri, gazeteciler ile birlikte seksen yaşındaki Ünal İnanç'ta hüküm giydi. 

Ünal İnançı, kırk beş yıldır tanırım. Eski bir polisin oğlu. Dil Tarih Fakültesi'nde okurken gençlik parkında bir gazinoda çalışır. Yabancı revülerin çalıştığı gazinoda bir İtalyan kadına âşık olur. Kadın paraya doymaz. Ünal, bu yüzden Buğday bankasını soyar. Bir yıl sonra anadan üryan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim 


Ecevit Affı ile tertemiz bir insan olur. Ankarada Konur Sokak'ta “Şanso Panzo” diye bir meyhane açar. Meyhanenin müdavimleri gazeteciler ve tiyatrocudurlar. Ünal İnanç' 1 o günlerden tanırım. 
Gazeteciliğe heves etti. Bizim gibi gazeteci oldu. Bayağı başarılı bir polis adliye muhabiri idi Sabah Gazetesi'nde çalışıyordu. Zamanın Bakanı Adnan Kahveci ile ilgili bir haber yapmıştı. O yüzden Dinç Bilgin tarafından işten kovuldu. Uzun zamandır görüşemedim. 
Bir Baktım Ünal İnanç'ta 19 yıla mahküm olmuş. Nerden nereye?” 


Buğday Bankası Soygunu 

İsmail Parin'in bahsettiği Buğday Bank soygununu 9 Temmuz 1961 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki “Bir banka şubesi soyuldu” başlıklı yazıdan öğrenelim: 

“Çarşıkapıda dün sabah gayet cüretkârane bir gangsterlik olayı cereyan etmiş ve Buğday Bankasının Çemberlitaş şubesi, henüz hüviyeti tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca tehdidi altında soyulmuştur. Soygun esnasında, kendisini yakalamak isteyen Bankanın Müdürünü de tabanca ile yaralayan gangster, kendisini beklemekte olan bir taksiye binlerce kişinin gözleri önünde binerek, olay mahallinden kaçmaya muvaffak olmuştur. Tabanca tehdidi altında gangsteri kaçırmak zorunda kaldığını söyleyen taksinin şoförü, soygundan yarım saat sonra polise teslim olmasına rağmen, mütecayizin izi dahi bulunamamıştır. 


125 


BELGELİ YAZILAR 


Dünsabah Çarşıkapıda üb irbankaşubesisoyuld. 


Soygun nasıl yapıldı? 

Şehrimizin en işlek yerlerinden biri olan Çarşıkapıda, güpegündüz vuku bulan gangsterlik olayı, görgü şahitlerinin ifadelerine göre, şu şekilde cereyan etmiştir: 

Saat 10 sıralarında, uzun boylu, esmer, koyu kahverengi elbiseli, yüzü bantlı, siyah gözlüklü bir şahıs, Buğday Bankasının Cemberlitaş Şubesinden içeri girip, kapının sol tarafında bulunan Banka Müdürü Halük Oğuz'un masasına doğru yürümüştür. Kendisini karşılayan Müdüre, «Bursadan bana bir havale çıkarılacaktı. Acaba gelmiş mi?» diye sormuştur. Müdür, Bankalarının Bursada $şubesi bulunmadığını, havalenin başka bankalara çıkarılabileceğini kendisine hatırlatmıştır. Bu hatırlatma üzerine dışarı çıkıp gitmesi beklenen uzun boylu, esmer şahsın, Müdüre aniden tabanca çektiği görülmüştür. İlk önce yabancı şahsın kendisine şaka yaptığını ve elindeki tabancanın da bir oyuncak olabileceğini düşünen Müdür, soğukkanlılığını bozmamışsa da, bilahare, meçhul şahsın, bütün bankadakilere hitaben: «Kimse yerinden kımıldamasın! Vururum! Yakarım!» diye bağırması üzerine, bir gangsterle karşı karşıya bulunduğunu anlatmıştır. 
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Bundan sonra uzun boylu esmer şahıs, banka veznedarının önüne giderek, elinde bulunan plâstik bir torbayı uzatmış ve kendisinden bütün paralan torbaya doldurmasını istemiştir. Veznedar Celal Binset, olayın bu kısmını şöyle anlatmıştır: «Tabancayı bana çevirdikten sonra, ne kadar para varsa, çıkar ver, dedi. Çekmecede mahdut para vardı. Uzattığı kırmızı beyaz renkli plâstik torbaya, mevcut olan bütün paraları (tahminen 5 6 bin lirayı) doldurdum. 
Onun üzerine bana, geç ana kasaya, dedi. Ana kasada para yok dedimse de inanmadı. Fakat işte bu sırada birisi bankayı soyuyorlar, diye bağırdı! Ortalık karıştı. Gerisini hatırlamıyorum > 

Müdür yaralanıyor Gangsterin veznedarla uğraştığı sırada, bankanın soyulmak üzere olduğunu gören Müdür Halük Oğuz, dikkati çekmeden kendisine ait bölmeden kalkmış, yan taraftaki diğer bölmeleri de geçtikten sonra bankanın yan kapısından sokağa çıkmıştır. Sokaktan geçenlere: «Ne duruyorsunuz, bankayı soyuyorlar» diye bağıran Müdür, bilâhare. esas giriş kapısından çıkmak üzere olan gangsterin üzerine atılmıştır. 


. "7 r 
Fakat bu arada gangster elindeki tabanca ile Müdüre bir el ateş etmiş ve onu göğsünden yaralamıştır. Bu hâdise üzerine ortalık karışmış ve bu karışıklıktan istifade eden gangster de, yan sokağa dalmıştır. Arkasından koşan halkı dağıtmak için iki üç el de havaya ateş eden gangster, kapısı açık ve çalışır vaziyette bulunan 53782 plakalı 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taksİ3e binmiş, son süratle olay mahallinden uzaklaşmıştır. Yaralı Müdür ise derhal hastaneye yatırılmıştır. 


Gangster nasıl kaçtı? 

Soygundan yarım saat sonra polise teslim olan 53782 plakalı taksinin şoförü Halil Aktaşdelen, Em niyet Müdürlüğünde, gangsterin nasıl kaçmaya muvaffak olduğunu şu şekilde anlatmıştır: 

“Sabah, Beyazıt Yedikule durağında bekliyordum O geldi, “aç saatini. Çarşıkapı'ya çek” dedi. Yolda bankadan para alacağını, Buğday Bankası'nın yanındaki sokağa girip, kendisini beklememi söyledi. Sonra çıkıp gitti. Aradan beş dakika geçtikten sonra, dışarı çıktım. O, Bankanın kapısı önünde bekliyordu. Bana “sen git arabanın başına, şimdi geliyorum”, dedi. Ben taksiye girip kendisini beklemeye başladım. Beş on dakika daha geçmişti ki, bir kaç el (ilâh sesi ve arkasından da yandım, vuruldum, seslerini duydum. Geri baktığımda müşterim elinde tabanca olduğu halde arabadan içeri girmişti. Ne olduğunu şaşırmıştım. Tabancayı enseme dayayarak çabuk sür aşağıya doğru; İçeridekileri öldürdüğüm gibi seni de öldürebilirim, dedi. Gedik Paşadan, Kumkapı'ya İndik. Oradan da Langa yoluyla Millet Caddesine çıkmamı söyledi, Sonra fikrinden vazgeçti. 
Taşkasapa doğru gitmemi bildirdi. Taşkasap civarına gelmiştik ki, bu defa da bana, kontakt anahtarını üzerinde bırak ve derhal çıkıp, arkana bakmadan doğruca buradan kaçl!..» dedi. Dediğini yaptım. 
O direksiyonun başına geçti ve arabayı sürdü. Fakat iyi bir şoför olmadığını, acemice kullanışından anladım. O uzaklaştıktan sonra ben de, başka arabaya atlayarak ilk polis karakoluna teslim oldum.” 


Gangster nereye kaçtı? 

Ağır suç masası memurlarının bir gangster olarak vasıflandırdıkları şahsın firar işinde kullandığı 53782 plakalı taksi, olaydan 
46 dakika sonra Topkapı'da boş olarak bulunmuştur. Ancak yapılan 
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bütün araştırmalara rağmen, arabadan inen koyu kahverengi elbiseli şahsın nereye kaçtığı tespit edilememiştir. 

Tek başına, güpegündüz şehrin merkezi yerinde bir bankayı soyan bu şahsın, görgü şahitleri tarafından eşkâli tam olarak anlatılmasına rağmen, henüz kim olduğu kat'i bir şekilde anlaşılamamıştır. 
Carşıkapıda mevcut 5 banka şubesinden, iadece Buğday Bankasını soymayı göze alan bu şahsın, aynı zamanda, soygunu uzun zaman tasarladığı, gayet soğukkanlı faaliyetinden tahmin edilmektedir. Nitekim Buğday Bankasının soyulmasında en büyük amillerden biri de, bankanın camekânlarında tül perdelerin asılı bulunması ve İçerinin dışarıdan tam olarak görülmemesidir. 

Ancak polisiye filmlerde rastlanabilen bir şekilde yapılan dünkü banka soygunu, halk arasında kısa bir zamanda yayılmış ve bunun neticesinde bankanın önünü dolduran muazzam kalabalık, saatlerce trafiğin aksamasına sebep olmuştur. Gangsterin kaçma ihtimali bulunan bütün yerler, olayı müteakip derhal polis tarafından kontrol altına alınmış olup, tahkikata önemle devam edilmektedir. 
Alaettin BİLGİ” 

Evet biz de birçok kişi gibi Türkiye'nin ilk “Banka Soyguncu olarak “Necdet Elmas'ı” biliyorduk, meğerse soyguncu bizim duayen gazeteci Ünal İnanç mış... 


Deniz Astsubay Onbaşı 

04 Ekim 2000 tarihli Zaman İnternet Gazetesi, “32 bin dosya, 
40 bin bilgi notu” başlıklı yazıda: “..Deniz Astsubay Okulu'ndan 
ayrılan Ünal İnanç, Demiryolu Meslek Okulu'nu bitirdikten sonra 1958'de Akis dergisinde “muhbir” olarak gazeteciliğe başladı. (O dönemde gazetecilik görevleri muhbir, muhabir ve muharrir olarak ayrılıyordu). Akis'in ardından Tasvir gazetesinde çalışan Ünal İnanç, 27 Mayıs darbesinden sonra, Kasım 1960'tan sonra askeri cezaevine düştü. 1961 Nisan'ında askeri cezaevinden Bakırköy 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Akıl Hastanesi'nde adli servise nakledilen İnanç, o günleri şöyle anlatıyor: «Bu servis, yeraltı dünyasıyla ilgili bir okul gibiydi. Ben de oranın işletmecisi gibiydim. Yani otelin sahibi gibiydim. Hasan Cevahiroğlu'nu tanıdım. Kemal Uzun'u tanıdım. Onların ziyaretine gelen yeraltı dünyasının en ünlü adamlarını tanıdım.ə Bu macera 1961-65 arası dört yıl boyunca sürdü. 1966'dan 1967 ortalarına kadar Bakırköy Akıl Hastanesi'nde ikinci macerasını yaşadı. 
Ünal İnançın arşivciliği, akıl hastanesinde tanıştığı yeraltı dünyasının ünlüleriyle ilgili okuduğu eski dosyalarla başladı. Ama 1974 affina kadar mahkeme kararıyla vesayet altındaydı. Vesayetten kurtulunca tekrar gazeteciliğe başladı. ...12 Eylül döneminde tutuklandı, bir süre Mamak Askeri Cezaevi'nde yattı. ... İnanç, halen STV'de pazar günleri yayınlanan (Aykırı) programını yapıyor...” 

Nitekim Aykırı Haber Sitesinde yayınladığı bir yazısında, “... 
Ulusu'ya bahriye de astsubay onbaşı rütbesine erişip atıldığım için nedeni sormak cesaretini buldum” diyerek Deniz Astsubay Onbaşı iken ordudan atıldığını beyan etmektedir. 


yn 


Keza, Allah layığınızı versin” başlıklı yazısında: “..Gazeteciliğin A harfi olan polis adliye muhabirliğini seçtim. Hapishane, tımarhane ve benzeri nedenlerle 14 yıla yaklaşan bir dönem mesleğimden “resmen” uzak kaldım. Çay ocağı işletmeciliğinden 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sinema gişeciliğine, sanatçıların devam ettiği bir restoranın sahipliğine kadar çeşitli işlerle uğraştım. Bir bölümü haftalık 7 
Gün dergisinde yayınlanan, diğer bölümü de günlük Aydınlık gazetesinde çıkan İŞKENCECİLER-KONTRGERİLLA diziniyle 
12 Mart” tüm ayrıntılarıyla sergileyen çalışmanın içinde bulundum” demektedir. 

Soygunda banka müdürünü yaralayan Ünal İnanç, yakın dostlarına cezaevinden kurtulmak için arabalı vapurda soyunduğunu ve çırılçıplak polislere teslim olduğunu belirtiliyordu. Yukarıdaki anlatımlardan Ünal İnanç'ın gazetecilik dışında başka işler de yaptığı rahatça anlaşılmaktadır. 


Şirinoğlu'nun Sarıyer'deki Evi 

Basında yer alan haberlere göre Ünal İnanç Ergenekon davası ile ilgili olarak 22 Ocak 2009 günü Sarıyer'de gözaltına alınmıştır. 
Bu ev Berç Şirinoğlu'na ait olup, Ünal İnanç tarafından kendi evi gibi kullanmakta, İnanç İstanbul'a geldiğinde, Deniz Bilgen Çakır ile bu evde kalmaktadır. Aşağıda Ünal İnanç ile bu evde çekilmiş resmimiz görülmektedir. 


Ruslarla İlişki 

Geçmiş yıllarda MİT teki bazı arkadaşlarım beni Ünal İnançın Ruslarla ilişkileri konusunda ikaz etmişlerdi. 

Nitekim Ünal İnanç'ın yanında dört yıla yakın bir süre kalan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Rus asıllı Amor Gadzhiev ile Ergenekon iddianamesinde de bahsi geçen ve uzun yıllar İstanbul Rus Konsolosluğu'nda görev yaptığı belirtilen Albert Alkinsky bu ilişkiyi teyit eder niteliktedir. 

Ayrıca yine Ergenekon iddianamesinde yer alan ve Ünal İnança ait mekânlarda yapılan aramada bulunan “ÇOK GİZLİ” evrak da hayli dikkat çekicidir. . 
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Tahsilat ve Arazi Bekçiliği 

Silahlı soygun yapan, suç işleyip cezaevinde, akıl hastanesinde yatan Ünal İnanç, şaibeli bir kişi olan Kemal Derinkök'ün de senet tahsilatıyla, arazisinin bekçiliği ile uğraşmıştır. 


Hayatı macera filmi olabilecek bir kişidir. “Akil adama bak, pes vallahi? başlıklı yazısında Mustafa Kemal Derinkök ile ilişkilerine yer vermiştir: “TBMM, İSKİ Araştırma Komisyonu'nda muhakkik olarak çalışıyordum. Çalışma mekanımız Dolmabahçe Sarayıydı. Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlar "Bir adam var. Adı Mustafa Kemal Derinkök. Medyayı iyi kullanıyor. İlle komisyona ifade vereyim diye tutturdu. Şunun ifadesini sen alsana? dediler. Ben de kabul ettim. Adam Mekteb-i Mülkiyeden mezun olmuş. Günaydın Gazetesi'ne patronluk yapmış. Arsa üzerine çalışan bir spekülatör. Malatyalı, soyu sopu belli İstiklal Savaşı'nda dövüşmüş ahvadı var. Ama kurnaz mı kurnaz. Bir buçuk saatten fazla konuştu. Ne muhakkiki, ne de komisyon üyelerini ikna edemedi. Bir gün işi düştü altmış milyar liralık bir senetle Ankara'da bir avukat ve bir hanımefendi tarafından dolandırıldığını söyleyip yardım istedi. Yalan dolan yoktu. Yardımcı oldum, senedini aldı. Derinkök için güç önemliydi. Arada sırada gelip anlatıyordu: Kurtköy'de on, on iki bin dönümlük bir ormanın tapusu 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ondaymış. Alavere dalavere birileri üstüne oturmuş mahkemeliklermiş. Bir gün geldi, mahkemeyi kazanmış bir ufak sıkıntısı var. 12 bin dönümlük ormanı kim koruyacak. Bana Kürt mafyası mı, türkücü mafya mı, Laz mafyası mı diye sordu. 

Ben de dedim ki, “Yahu benim evlatlarım var. Güneydoğuda dövüşmüş, gazi unvanını almış olanlar var. Bu çocukların tahsilleri yetersiz, işleri de yok. Senin ormanı onlar beklesin? Evlatlarıma iş bulayım diye sıvandım. Bahse konu ormanı özel orman statüsüne soktuk. Benim çocuklar on altı kişi özel orman muhafızı oldular, silah taşıma yetkileri vardı. Kele dönmüş orman da korunur oldu. Bir gün bunun yanında sağ kesimden bir gazeteciye rastladım (Bir diğer yazıda Abdurrahman Dilipak olduğunu belirtiyor). Kemale dedim ki, “Hayırdır, ne işin var bunla?”... “Yahu müsait bir çocuktur. Üç beş kuruş verince her tarafa saldırır” Bugün baktım televizyonda bu muhterem gazeteci oturmuş başbakanımızın bir akil adamı olarak bir fikir beyan etmiş; “Gülen Cemaatinin dersanelerine, okullarına çete diye el konulabilir” El hak! Pes vallahi. Bu akıldanenin hukuk bilgisi ve kıymeti harbiyesi de ortaya çıktı. Benim de merak ettiğim bunun bedeli ne?” Bu arazi koruma hikâyesini ben de Ünal İnançın kendisinden dinlemiştim. “Gazi evlatlarına iş bulma kısmı hikâyeye yeni monte edilmiş. Araziye gelen Dündar Kılıç ve adamlarıyla sürtüşmeleri ve neredeyse silahlı çatışma çıkacaktı bölümü ise unutulmuş... 

Ünal İnançın bahsettiği aynı senet mi bilinmiyor ama 14 Şubat1998 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde 25 milyar liralık sahte senet düzenlemekten 
20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İşadamı Kemal Derinkök'ün 
yakalandığı belirtiliyor. Ünal İnanç ile yakın ilişkileri olduğu anlaşılan ve 28 Aralık 2011 tarihinde vefat eden Mustafa Kemal Derinkök, 1944'te Malatyada doğdu. Nişkoz Holding, Kariş, Deniz Yıldızı ve İşçi Kredi Bankası gibi şirketler kurdu. 1981-82 yıllarında İngiliz silah şirketi British Aerospacenin temsilciliğini yaptı. Sosyal Güvenlik Bakanı 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Hilmi İşgüzar ile SSK'ya satılan arsalara ilişkin yolsuzluğa karıştığı için müteahhit Kazım Erdem ile birlikte 13 Nisan 1982 tarihinde Yüce Divan tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Arandığı bu dönemde Nişkoz Holding adına Doğan F Giray ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nakliye uçağı ve roket gibi çeşitli gereksinimleri için girişimlerde bulundu. Cezaevinde bulunduğu sırada emekli General Turgut Sunalpin kurduğu “Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin finansörlüğünü yaptı. Milliyet Gazetesini almak istediği belirtilen Derinkökle ilgili Ünye Cezaevinde yatan mahküm Yusuf Çelikkaya ihbarda bulundu. Milliyet'in satışını engelleyen Abdi İpekçi'nin, Abuzer Uğurlu ve Kemal Derinkök tarafından planlanarak öldürüldüğünü belirtti, teferruatlı bilgi verdi. Mehmet Ali Ağca, Romada asker iki Türk savcısına verdiği ifadede Kemal Derinkökün Milliyeti satın almak niyetinde olduğunu bildiğini söyledi. Ağca; “İpekçi'nin gazetenin satılmasına şiddetle karşı olduğunu, Uğurlu'nun kendisi de satışla özel olarak ilgiliydi, çünkü İpekçi, Uğurlu ailesi ve genel olarak Türk mafyası aleyhine bir basın kampanyası başlatmıştı. Uğurlu'nun ifadesine göre Derinkök onu, İpekçiyi öldürtmekle görevlendirmişti. 1979un Ocak ayında Abuzer Uğurlu'nun Ffesteki bürosunda buluşarak İpekçi'nin ortadan kaldırılmasını kararlaştırdık” diyordu. Ağca, aynı ifadesinde, Askeri cezaevinden kaçış için gereken rüşvet bedelini Abuzer Uğurlu'nun sağladığını, Derinkökle bu kaçıştan sonra tanıştığını kendisinden 100 bin lira yardım aldığını” belirtiyordu. Suriye ve Irak Konsolosluk mensupları ile yakın ilişkileri nedeniyle MİT'in kontrolünde olan Kemal Derinkök, bir başka soruşturmada Suriye Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ali Moustafa ve Ticaret Müsteşarı Chassan Masrizade ve Ahmet Çokuçkun ile gümrük kaçakçılığı yaptığı anlaşıldığı için yargılandı. 


Muş, Malazgirtli' 
Ünal İnanç hakkında “Vikipedi? internet ansiklopedisinde genelde müspet bilgiler verilmiş, ansiklopedinin “Tartışma Bölümünde 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ise buna itiraz eden, “Kadınlar Birliği imzalı bir yazı yazılmıştır. 
“Bu adam Muş-Malazgirtlidir ve 1970'li yıllarda Türkiye'nin ilk banka soyguncusudur... İşlediği suçtan ceza almamak için Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmıştır... Gereken rapor verilmiştir ..80 ihtilalinden sonra, bu rapora rağmen polis-adliye 


muhabirliği, gazetecilik, ,istihbaratçılık yaparak her dönem hükümetinin yıkılması için faaliyetlerde bulunmuştur... Uğur Mumcu dahil olmak üzere bir çok faili meçhul cinayetlerin bilgi merkezidir. TC'nin en büyük komplocusunun başında gelir. Böyle bir kimlik neden Vikipedia'ya girdi anlamış değiliz! Kadınlar Birliği”. Bu ilginç notu Ünal İnanç'ı yakın tanıyan bir kimse yazmış olabilir... 


Takip Edilip Gerekli Yerlere İletilecek Liste 

Ergenekon belgelerine göre Ünal İnançın Ankaradaki ikametinde yapılan aramada; “Takip Edilip Gerekli Yerlere İletilecek Liste” başlıklı alfabetik sıraya göre sıralanmış 71 adet TSK mensubu Subay ve Astsubay isim ve soy isimlerinin, 43 isim karşısında cep telefonu numaralarının yazdığı, bazı isimlerin karşısında da açıklamalarda bulunulduğu (İvna'nın referansı, gençlerin kritik 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atamalarını takip, İstihbaratla arasını iyi tutmaya devam, Yurdagül rahatlattı, sicili bozuk, DHKP/C irtibatı kayıtlı, destek talep edildi, Kayseri ekibimden, iş bağlar, Alevi görüntüsünü oturttuğunu söylemiş, Sivas Ekibimden, tayin titizliği ile ilgilenilsin, kafası rahat olmayınca verimsiz, desteklenmeli, hal ve hareketlerindeki dikkatsizlik bize zarar verebilecek duruma gelmiştir. İrtibat kurulurken dikkat edilmeli, oldukça sadıktır, organizasyonları ve irtibatları ile önemli görevler yerine getirmiştir, maddi talebi karşılanmalı, gelecek vaat etmektedir, Akademi konusunda ve maddi anlamda kendisine ciddi yatırım yapıldı, cesur bir kişilik...) yazılı belge ile bir dolu ÇOK GİZLİ ve GİZLİ gizlilik dereceli dokuman bulunmuştur. Bu, Ruslarla devamı teması olan bir kişi açısından son derecede dikkat çekicidir. Ünal İnança sorulduğunda; TSK listesinden ilk defa haberdar olduğunu, böyle bir doküman hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. 


Hayırsever Gazeteci 

Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği ile Türkiye Gaziler Vakfı ve Çocukları Suç ve Suçlulardan Koruma Vakfı da Ünal İnanç'ın başkanlığını yaptığı vakıflar. Ünal İnanç bu dernek-vakıf faaliyetlerini güzel bir şekilde kullanıp paraya çeviriyor. Keza Ünal İnanç'ın yöneticiliğini yaptığı “Şirinoğlu Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi” de “Ermeni Cemaat Başkanı” Bedros Şirinoğlu'nun kardeşi Berç Şirinoğlu'na ait. Berç Şirinoğlu ayrıca “Şirinoğlu Faktöring” şirketinin de sahibi. 

Saygıdeğer Başkan 

Dikkatimi çeken bir husus Berç Şirinoğlu'nun Ünal İnanç'a çok saygılı ve “Başkanım” şeklinde hitap etmesidir. Bunu iddianamedeki belgelerde görmek mümkün. Acaba Berç Şirinoğlu 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Ünal İnanç'ı gazeteci değil de yetkili resmi bir görevli olarak mı tanıyor? Veya biz mi Ünal'ın resmi görevini bilmiyoruz? 


Gazi Olayları 

Şimdi kimin söylediğini hatırlamıyorum. Ünal İnanç'ın Gazi Olayları sırasında İstanbul'da olduğu ve motosikletli birtakım kişileri organize ettiği belirtilmişti. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama evine eski KGB görevlileri dahil her cins insanın girip çıktığı, yatıp kalktığı bir gerçek. Gazetelere yansıyan bazı faaliyetlerini de dikkate alınca bunun doğru olabileceğini düşünmeye başladım. Sözü bazı gazete haberlerine bırakalım: 


Zeytinburnu'nda çifte cinayet — Hürriyet, 05-11-2000 

Zeytinburnu'nda, dün sabah saatlerinde, iş ortağı Cengiz Batur ile birlikte başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulunan Nida Finansın sahibi İzzet Damar"ın, eşine, Şirinoğlu Faktöringle bazı sorunlarım var. Bana bir şey olursa, bu belgeleri polise ver” diyerek, arkasında bir torba belge bıraktığı ortaya çıktı. Polis, İzzet Damar'ın otomobilinde bulunan, içinde kısaltma isimlerle, para transferleri- nin yazılı olduğu belgeler ele geçirdi. İki ortağın, 9 yıl birlikte çalışıp, 
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20 gün önce ayrılmaya karar verdikleri Şirinoğlu Faktöringin sahipleri Berç Şirinoğlu, ağabeyi Bedros Şirinoğlu ile şirkette çalışan dört kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu anlamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 


Bedros Şirinoğlu Bilmecesi - SonSayfa 22-04-2010 

Adı Sahibi Olduğu Faktöring Şirketiyle Anılan Bedros Şirinoğlu'nun Bir de Stratejik Araştırma Merkezi Var. Araştırma Merkezinin Başında İse Gazeteci Ünal İnanç Bulunuyor. İnanç, Ergenekon 


Davası'nın sanıkları arasında. İnanç Şemdinli Davası'nın Kilit İsmi Ali Kaya'ya da “kefil” olmuştu... 


“Ali Kaya iyi çocuktur” 

Merkez 2001'in sonlarına doğru kurulmuş. İçinde 55 bin kitap ve bir o kadar da belge barındırıyor. Bu belgelerin arasında TBMM tutanaklarının tamamı, Milli Kütüphane'nin tüm kayıtları da yer alıyor. Yani sıradan bir merkezle karşı karşıya değiliz. Şirinoğlu Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin daha sonra yapılan açılışını da zamanın 1. Ordu Komutanı Em. Org. Hurşit Tolon yapmış. Şimdi Ergenekon Davası'nın sanıkları arasında olsa da 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o zaman sözü-sazı dinlenen bir isimdi Hurşit Tolon ve merkezin açılışında da ayaküstü de olsa gazetecilere AB karşıtı açıklamalar yapmıştı. Merkezin açılışından kısa bir süre önce Türkiye, Kıbrıs'la ilgili ek protokolü imzalamıştı. Tolon da bu ek protokolün imzalanmasına tepkiliydi. Sadece seminer ve toplantılar düzenlemekle yetinmiyor faaliyetlerini gençler ve gaziler üzerinde yoğunlaştırıyordu. Bir taraftan da daha sonra “Cumhuriyet Mitingleri” adını alacak olan toplantıların ilk adımlarını atıyordu. Tandoğanda ilk 
miting, merkezin başkanlığını yürüten Ünal İnanç tarafından 28 
Ekim 2006'da yapıldı. 


Kendi ifadesiyle “Mitingde asılan bayrakların sayısı katılanların 
10 katı” olmuştu. Ünal İnanç ve başkanlığını yaptığı merkez her yıl 
“Yurttaşlık Ödülleri” veriyordu. Bu ödülleri sırasıyla önce Hurşit Tolon, ardından da o zamanın Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay aldı. İnançın en yakınındaki isimlerden bir diğeri de Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygündü. Gözlerden uzak bir hayat süren Bedros Şirinoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilince bir anda gündemin birinci sırasına yerleşti. 
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Biz de kısaca Şirinoğlu'na Şirinoğlu'nun ilişkilerine bir göz attık. Bulduklarımız göz açacak cinsten... Kaynak: Yeni Aktüel 


Komisyondan para isteyen gazeteci - Haberciler, 20-05-2003 

www.nethavadis.com'un haberine göre, STV kanalında program yapan Ünal İnanç'ın, Komisyona para karşılığı belge verebileceğini söylediği ortaya çıktı. Daha önce Komisyonda uzman sıfatıyla çalışması öngörülen ancak elindeki belgeleri para karşılığı vereceğini söyleyen İnanç, Komisyondan uzaklaştırıldı. İnançın Komisyondan para istediği tutanaklara da geçirildi. Elinde oldukça geniş çaplı bir belge koleksiyonu olan İnanç'ın, daha önce de aynı talebi AK Parti'ye yaptığı ortaya çıktı, AK Partiden olumlu yanıt alan İnanç, 30 milyar karşılığı partiye belge verdi. 


OMON Birlikleri kuracaklardı - SonSayfa 23-01-2009 


Ergenekon fırtınasının estiği ve Türkiye'nin dört bir yanında operasyonlar yapıldığı 11. Dalgada en gizemli isimlerden biri Ünal İnançtı... Ergenekon Operasyonu'nun 11. Dalgasında gözaltına alınan emekli gazeteci Ünal İnançın özellikle sokak çocuklarıyla ilgilendiği belirlendi. İnançın Sokak Çocuklarından oluşan “OMON 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BİRLİKLERİ” kurulması yönünde çalışmalar içinde olduğu belirlendi. İnanç'ın bu konuda yakın çevresine detaylı anlatımlarda bulunduğu öğrenildi. Rusyada son derece geniş yetkili ve girdikleri yeri yok etmeleriyle bilinen, hiçbir kural ve kanun tanımayan OMON BİRLİKLERİ, özellikle Çeçenistanda yaptıkları insanlık dışı uygulamalarla gündeme gelmişti. 

Türkiye'nin yargı ve polis adliye alanlarındaki en kıdemli gazetecisi olarak gösterilen Ünal İnanç'ın, sokak çocukları üzerine özel çalışmalar yaptığı, suçlarla mücadele de, sokak çocuklarından oluşan bir ağ düşündüğü belirlendi... Kaynak: Aktifhaber.com 

Ünal İnanç 6 Mart günü vefat etti. Allah günahlarını affetsin... 
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Güncelleme 30 Ocak 2015 


Türkiye yıllardan beri, kendilerini “medeni” kabul eden toplulukların “işkenceci ülkeler” listesinde yer almaktadır. 

Bu gün biraz içinizi karartacak olan bu güncel konuyu başka bir açıdan ele alacak, “Dünyada İşkencenin Tarihsel Gelişiminden” ve insanın insana eziyet etmek için geliştirdiği “İşkence Aletlerinden” bahsedeceğiz. 
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Konuyu işlerken ağırlık noktamız bu günün “medeni” Avrupası olacak. Nedeni dünya tarihinde insanın insana yaptığı en vahşi işkencelerin ve en çeşitli ve ürkütücü işkence aletlerinin bu topraklardan kaynaklanması. Özellikle Avrupa'nın ortaçağ döneminde gelişen işkencede dini etkenin de büyük yer tuttuğu görülüyor. 

Latince bükmek, kıvırmak anlamından gelen “Torture” (İşkence), insanlık tarihi kadar eski bir cezalandırma yöntemidir. 
Tarihin akışı içinde çoğunlukla dine karşı olanlara, homoseksüellere, büyücülük yapanlara, vatana ihanet edenlere, yasak cinsel ilişki kurup, zina yapanlara karşı kullanılmıştır. 

İşkence konusunda bilinen en eski kayıt, bir Mısırlı şaire aittir. 

Şair, Ramses II. nin 1300 de kölelere ve Hititli istilacılara uyguladığı işkencelerden bahsetmektedir. 


Roma ve Bizans'ta İşkence 

İbrani, Grek ve Romalıların Hammurabi'nin “göze göz” adaletini benimseyen adalet sistemleri işkence yöntemlerindeki gelişmeyi etkileyen bir faktör oldu. 


İşkence Hıristiyanlık öncesinde Romada mahkeme onayıyla kullanılırdı. Hıristiyanlık sonrası dini inkar edenlere, elleri ayakları 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kesilerek uygulandı. Daha sonra sadece tek elin kesilmesiyle uzun süre devam edildi. Sadist din adamlarınca yapılan bir diğer işkencede şekli ise kırbaçlama idi. 

Genellikle halka açık gösteri şeklinde yapılan işkenceler, çoğunlukla kölelere ve yabancılara uygulanıyordu. Köle olmayanların para cezasıyla kurtulduğu suçlar, köleler ve yabancılar için ölüm cezası ile sonuçlanabiliyordu. 

Kırbaçlanmak dışında en çok kullanılan yöntemlerden biri ise kapalı, insan büyüklüğündeki lahit gibi bir kaba konulan kurbanın yakılmasıydı. Bu arada kabın baş kısmına konulan kaval benzeri alet, kurbanın çığlıklarının müziğe dönüşmesini sağlıyordu. 


Kilise Adaleti 


Hıristiyan mahkemeleri başlangıçta arabuluculuk şeklinde ve tarafsızlık içinde görev yapıyorlardı. Suçlayan ve suçlanan dinlen- 


meden önce yemin ettiriyor, eğer taraflardan biri yalan söylerse Tanrının da isteği olduğuna inanarak ölmesine karar veriyorlardı. 
Daha sonra bu mahkemelerin yargılama yöntemleri değişti ve bu mahkemeler daha çok “dayanıklılık ölçme” makamı haline geldiler. Ölçme işlemi çeşitliydi; 
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Birincisinde suçlanan ve suçlayan birlikte dinleniyor ve hangisi daha çabuk ve yükseğe eline kaldırabilirse onun suçsuz olduğuna inanılıyordu. 

İkinci mahkeme şeklinde ise sadece sanık oluyor. Takdis edilirken verilen ekmekten dilinin üstüne konuluyor ve yutkunursa suçlu olduğu anlaşılıyordu. 

Başka bir mahkeme şeklide, kaynar suya kolun sokularak veya sıcak ütü basılarak, suçluluğu anlaşılıyordu. Dayanamayan suçlu ilan ediliyordu. Bundaki gerekçede suçsuza Tanrının yardım edeceği ve acı çekmeyeceğiydi. 1215 de Papa Innocent III bu mahkemeleri yasakladı. 


Engizisyonun Mahkemelerin Doğuşu 

1252 de Papa Innocent IV dine karşı gelen şüphelilere doğruyu söyletmek için işkence yapılmasına izin verdi. 

Engizisyonun doğuşu ile işkence yöntemleri ve aletlerinde müthiş bir gelişme oldu. 

İşkence metotları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte belli başlı yöntemler şunlardı: 

-Kırbaçlamak. 

-Ayaklarından veya elleri arkadan bağlanmış şekilde asılan kurbanların boyunlarına ağır taş bağlanması veya çekiçle vurulması. 

-Kerpetenle veya demir pençeyle işkence. 

“Demirden elbise giydirmek. 

-Sıcak ayakkabı giydirip, etlerin kemikten ayrılmasını sağlamak. 

-Canlıyken kurbanın derisini soymak, uzuvlarını çıkartmak. 

-Gerdirme aleti ile gererek veya asılı kurbanın ayağına ağırlık bağlayarak kemiklerini kırılmak, vücut parçalarını koparmak. 

-Kurbanın burnundan veya ağzından vücuduna su vermek. 

-Isıran böceklerle dolu kafese kapamak 
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-Ayaklara tuz sürüp, keçiye yalatmak vs.. 


Roma Katolik kilisesi 1816 yılında işkenceyi yasakladı. İşkence 
18 asır ortalarına kadar Fransa, Avusturya, Prusya ve İsviçrede 
kullanılmaya devam etti. 


İspanyol Engizisyonu 

şkence tarihinde 300 yıl İspanya'yı kontrol eden “İspanyol Engizisyonu”nun önemli bir yeri vardır. 

Binlerce insanın işkence görerek öldürüldüğü bu dönemde, yakalanan şüphelilere itiraf edene kadar işkence ediliyor sonrada yakılıyorlardı. 

Bu hareket Museviliğe karşı başlamış gözükse de tüccarlar, papazlar, yönetim sınıfı ve daha bir çokları bu dönemin acısını çekti. 
Zamanla din mücadelesinden çok bir sınıf mücadelesine dönüştü. 


Londra Kulesi 

1066 da inşa edilen Londra Kulesi, Krallığın ikametgahı, hayvanat bahçesi, hapishane, darphane, krallığın mücevher deposu gibi değişik amaçlarla kullanıldı. 
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Henry Il döneminde işkence için kullanılmaya başlanılan kulede, homoseksüeller, yolsuzluk yapanlar, görevini kötüye kullananlar işkenceden geçerek öldürüldüler 

Ortaçağda İngilteredeki baş işkence aleti germe makinesiydi. 
Tabutluk tipi basık ve dar hücreler, ağız ve burundan kurbanın vücuduna su doldurulması, ateşte yakma uygulanan binlerce değişik işkence arasındaydı. 


Şimdi işkence aletlerinden bazılarını gözden geçirelim: 


Sorgulama Koltukları 

Uzaktan bakınca hasır bir koltuk sanabileceğiniz bu işkence koltuğunun arkası, oturma yeri, kolu ve bacakların durduğu tüm kısımlar sivri uçlu, civi benzeri metal veya tahta parçaları ile doludur. 

Kurban sıkı sıkı bağlı olduğundan, sivri çivilerin deldiği vücudunu kımıldatamaz. 

Koltukların çivileri demirden veya tahtadan yapılmış değişik modelleri vardır. Tamamen demirden yapılmış olan sandalyelerin ısıtılarak kurbana daha da acı vermesi sağlanabilir. Ayrıca aynı amaçla ağırlıklar da kullanılabilir. 
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Yavaş yavaş ölüme neden olan bu koltuklarda kurbanların bazen günlerce ve haftalarca acı içinde yaşadığı belirtilmektedir. 


Göğüs Sökücü 

19'ncu asrın başlarına kadar Fransa ve Almanya'nın bazı bölgelerinde kullanıldı. Göğüs sökücü, dinsel,toplumsal görüşlere karşı olan, tanrıya ve kutsal şeylere kötü sözler söyleyen, küfür eden, zinada bulunan ve diğer cinsel suçları işleyen, bilerek düşük yapan, büyücülükle uğraşan kadınlara uygulanıyordu. Alet kızdırılarak veya soğuk olarak kullanılıyor ve kadının göğsü ucu sivri kıskaçla sökülüp çıkarılıyordu. 
Bu işkence metodu sorgulamalarda da kullanılıyordu. 
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Gerdirme Aleti 

Değişik şekilleri olan gerdirme aleti, özellikle Ortaçağda İngiltere'de kullanılıyordu ve alet Exeter Dükü tarafından ortaya çıkarıldığı için “Exeter Dükünün Kızr” olarak da anılıyordu. 

İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılan ve elleri ve ayaklarından bağlanarak yavaş yavaş germek suretiyle kurbanın bütün kemiklerinin kırılmasını sağlayan bu alet 1726'lara kadar kullanıldı. 


Juda'nın Uyanışı Beşiği 


- x 


Kurban belinin üstünü saran demir bir kemerle asılı halde tutulur. Ayakları öne doğru çekilerek ve bir değneğe bağlanarak sivri piramit şeklindeki kazığın iyi batması için aralık olarak tutulur. 


Kurbanın kazığa hafif veya bütün ağırlığı ile oturması, onu askıda tutan kişinin ayarlamasına bağlıdır. Zaman zaman ayar degiştirilerek kurbanın devamlı uyanık kalması sağlanır. 

Zaten kurban, anusuna veya vajinasına batan ve büyük acılar veren bu durumda bütün adelelerini gerdiği için rahat edip uyuması da mümkün değildir. Bazı durumlarda kurbana ağırlıklar bağlanarak acısının arttırılması sağlanır. 
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Hem sorgulamada hem de eziyet çektirerek öldürmekte kullanılan bu aleti İtalyanlar “culla di Giuda” Almanlar “Judaswiege” ve Fransızlar “la veille” olarak adlandırmışlardı. 


Kafa Kırıcı 
Bir manivela vasıtası ile kafaya muazzam bir baskı yapan “kafa kırıcı” sorgulama ve eziyet ederek öldürme amacıyla kullanılıyordu. 


Bazı kafatası kırma aletlerinde ayrıca, kafatasının belli bölgesini etkilemek veya delmek için sivri, vida tipi sıkmalı, parçalar da bulunuyordu. 

Kafatası kırma aletinin örnekleri Londra Kulesi ile Tijuana, Meksika Kültür Merkezi'nde görülebilmekte. 
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Nuremberg Bakiresi 

Proto tipi ilk Nuremberg şehrinde yapıldığı için adını oradan aldığı tahmin edilmektedir. 

Çeşitli değişik şekilleri olan bu lahdin baş kısmındaki oyma genç kız suratının, bu korkunç kabın görüntüsünü hafifletmek için yapıldığı sanılmaktadır. 

İç kısmı büyük uçlu, sivri çivilerden oluşur. Yaşamsal organları delmeyecek şekilde çiviler konmuştur ki kurban hayatta kalsın ve acı çeksin. 

Kapaklar, kapanınca dışarıdan ses duyulmaması için kalın yapılmıştır. Hem önde hem de arkada bulunan kapaklar, kurbanın çıkmasına imkan vermeyecek şekilde açılıp kapatılabilmekte ve böylece kurbanın vücudunda açılan yaraların daha da derinleştirilebilmesi sağlanmaktadır. Daha ziyade işkence ile infaz için kullanmış olan bir alettir. 


Testere 


Testere bütün Avrupada yaygın olarak kullanılan bir aletti. 
Ayaklanma, askeri itaatsizlik, büyücülük gibi çok geniş alandaki değişik suçlarda kullanıldı. c 
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Yaygın kullanılmasının sebepleri arasında, çoğu evde kolayca bulunabilmesi ve çok acı vermesine karşılık infaz işlemini hızlandırması sayılabilir. 

Elleri arkadan bağlanan kurban ayaklarından asılıyor ve cezayı uygulayanlar onu ağaç dalı keser gibi kesiyorlardı. 

Kurban baş aşağıda olduğundan, bilinci uzunca süre kaybolmuyor ve böylece daha uzun bir zaman dayanılmaz acıyı çekiyordu. 

Yandaki resimlerde müzedeki “insan kesme testeresi” ile, aynı devirlerde oyma ve resim sanatına yansımış olan bu korkunç uygulama sahnesinin çizimini görüyorsunuz. 


Garrotte 
İspanyada ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. 


İspanyada resmi bir cezalandırma aleti haline gelen “Garotte” 
1975 senesine kadar kullanılmıştır. 

Garotte en son genç bir öğrencide kullanılmış, daha sonra öğrencinin suçsuz olduğu anlaşılmıştır. 

Benzeri işkence aleti dünyada yaygın olarak kullanılsa dahi, İspanyolların bu işkence aletinin diğerlerinden üstün özellikleri vardı. 
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Boynun sıkıştırıldığı madeni boyunluğun araka kısmında omuriliğe doğru uzanan vidalı bir demir parçası olan İspanyol modelinde, bu vida sıkıştırılarak kurbanın omuriliğinin zedelenmesi ve dayanılmaz acılar çekerek yavaş yavaş ölmesi sağlanırdı. 


Vajina ve Rektum Armudu 

Adı şeklinden gelmektedir. İki veya üç vida ile genişleyen parçadan oluşur. 

Zina yapan kadınlara, homoseksüellere, çok yakınlarıyla cinsel ilişki kuranlara ve şeytani seks ayinlerine katılanlara uygulanırdı. 


b aa <« © 
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Genellikle bir sopanın ucuna takılarak kullanılan bu alet bu alet kedi pençesine benzer. Uzun ve keskin tırnakları vardır. 

Bağlı ve asılı olan kurbanın etini vahşice ince ince yırtar. Kaslar ve kemiklere etki etmeyen bu vahşi cezalandırma yöntemi yapılırken kurban çok acı çeker. 


Aşağılama Maskeleri 

Değişik şekilleri olan bu maskeler, maddi ve manevi cezalandırılmalarda kullanılıyordu. Kazığa bağlanıp, toplumun görebileceği bir meydanda tutulan kurbanlarla herkesin alay etmesi ve eğlenmesi BAR hallan əş zamanda fiziki işkence de ei pan ima 


Maskenin iç kısmında bulunan top, Jan benzeri şey kurbanın burnuna,ağzına baskı yapıyor, bu şekilde kurbanın çığlık atılmasına, bağırmasına imkan vermiyordu. Uzun kulakları olan maske, aptal, eşek ile insan arası bir varlık görüntüsü veriyordu. 


Dinsizlerin Çatalı 

Dini inançlara karşı olan kişilere uygulanan bu alet, iki taraflı, sivri uçlu bir çatal gibidir. 

Boğaza bir tasma ile bağlanarak, sivri uçların çene çene altına ve göğse batacak şekilde durması sağlanır. 
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Tasma ile kurbanın hareketi engellenir. Ölümün ağır olması ve kurbanın acı çekmesi için çatallar hayati yerlere batırılmaz, kurbanın elleri arkadan bağlanır. 


Giyotin 

İsmini icat eden Fransız doktor, Ignace Guillotineden almıştır. 
İşkence aletinden ziyade çabuk ölüme neden olan bir infaz makinasıdır. Yani diğerlerine göre daha medeni bir alettir. 


Her ne kadar Fransız doktor, Ignace Guillotine tarafından icat edildiği belirtilse de mevcut bazı gravürlerden Almanların 1789'dan bir kaç asır önce benzer aletler kullandığı anlaşılmaktadır. 
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Giyotin, iki dikine ve paralel direk arasından aşağı düşen bıçağın, kurbanın boğaz genişliğinde bir deliğe kıstırılmış kafasını boyundan kesmek suretiyle ölümü gerçekleştirmektedir. 

İşkencenin korkunç tarihini incelerken, bizi ilgilendiren kısımda işkence aleti olarak sadece “Falaka” bulunuyordu. 

Avrupa'nın eski işkence merkezleri olan şatolar, karanlık zindanlar, meydanlar ve kuleler, şimdi bu “medeni” ülkelerin birer turistik tesisi olarak Avrupa'nın kara geçmişini belgeliyorlar. 


Bu sayfalarda gördüğünüz resimler, İtalyadaki San Gimignano, İşkence Müzesi, İngilteredeki Warwick Şatosu ve Londra Kulesi, Avusturyadaki Viyana Ortaçağ Müzesi gibi müzelerle ilgili yayınlardan alınmıştır. 


ə əx e 9 ə 

Medeni ülkeler diyoruz. Peki, bu medeni ülkeler, MÖ 1700'lü yıllardaki insanlık tarihinin ilk yasa derlemesi olduğuna inanılan Hammurabi Yasaları'ndaki “göze göz, dişe diş” kavramını artık tamamen bırakmışlar, dedelerindeki vahşet kanından tamamen arınmışlar mı, hiç kimseye, hiç bir topluma eziyet etmiyorlar mı? 
Ediyorlar. Hem de işlerine gelince kılıfına uydurup pek de güzel yapıyorlar. 
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Yaşadığımız dünyanın gerçekleri, medeniyetin insanoğlunun vahşet duygularında kurumsal ve bireysel olarak çok fazla bir değişiklik yaratmadığını belgeliyor. Yine her gün gözümüzün önünde kolu, bacağı kopmuş insan manzaraları, yine şiddete karşı daha büyük bir şiddet... 
Değişiklik sadece kullanılan alet ve vasıtalarda, ortaya atılan yeni kavram ve gerekçelerde. 
İptidai işkence aletlerinin yerini kimyasal, nükleer ve biyolojik kitle imha silahları almış. Eziyet ve cezalandırma artık sadece bireylere değil, kitlelere de veriliyor. 


Diğer işkence alet ve yöntemleri 
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DEVRİMCİ KARARGÂH ÖRGÜTÜ (DKÖ) 


24 Ekim 2014 

BU GÜN NİYETİM MİT MÜSTEŞARINA YÖNELİK İDDİ- 
ALAR KONUSUNDA BİR ŞEYLER YAZMAKTI AMA BİRKAÇ 
GÜNDÜR SABAH GAZETESİNDE RESİMLERİ YAYINLANAN 
VE DKÖ (DEVRİMCİ KARARGÂH ÖRGÜTÜ) LİDERİ OLDUĞU SÖYLENEN SERDAR KAYA İSİMLİ KİŞİ BİR BASIN AÇIKLA-MASI YAPMIŞ VE BENİ HEDEF ALARAK HAKKIMDA MES-NETSİZ BİRÇOK İDDİALARDA BULUNMUŞ. BU KONUYU 
DİKKATE ALMAK ŞART OLDU. 

Önce isme takıldım. Birileri bu “KARARGÂH” lafını çok seviyor. Biliyorsunuz bu daha ziyade askeri komutanlıklar için kullanılan bir kelime. Acaba örgütün adını “KARARGAH EVLERİ”nden esinlenerek mi koydular diye düşünüyor insan? 

Ne ise, yakın tarihlerde ismi duyulan bu örgüt hakkında fazla bilgim yoktu. Bu vesile ile bu enteresan örgütü incelemek imkânına ulaştım, Karmakarışık bir yapı. Bilgilerimi sizinle paylaşacağım. 

Terör örgütünün lideri Serdar Kaya, Interpol tarafından arandığı halde Almanyada yaşıyor. rahat rahat dolaşıyor ve bir gazetecilik 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başarısı ile resmi çekildiği için bunu hazmedemediğinden ağzından köpükler çıkararak herkese saldırıyor. Avlamaya alışmış ya, avlanınca şoka girmiş. Şöyle diyor: 


Devrimci Karargah Örgütü (DKÖ) Lideri Serdar Kaya'nın eski patronu SARP KURAY SERDAR KAYA (Eski Partizan Yolu veya (Devrimci Karargah'ın kökü olan 
16 Haziran Hareketi Mensubu Partizan Yolu'nun Lideri) 


ON Devrimci Karargah 


devrim için smayana sosyalist denmez 


Modası geçmiş sözler, köhnemiş amblemler 


“Devrimci ve Demokrat Kamuoyuna... “Hayalet; 48 devrimlerinden bu yana karşı devrimin devrim korkusunun kodudur, Ancak ilişkin olduğum söylenilen Devrimci Karargâh bugünkü düşük profiline karşın Türkiyeli karşı devrimin korkularına tekabül ediyor olmalı ki, Devrimci Karargâh'la ismimin yan yana anılması, bu kodun halk düşmanı iktidarın besleme basınınca -her ne kadar kendimi hak ediyor saymasam da- bir madalya gibi göğsüme takılmasına yol açıyor. Türkiyeli karşı devrimin korkuları günceldir; Kitle eyleminin devrimci Haziran kabarışı aynı zamanda bir devrimci önderlik arayışıdır. Devrimci Karargâh'ın gündeme getirdiği haliyle, kentli, Kürtlü, savaşkan ve huruçcu tarz ve programa sahip bir önderlik boşluğu Haziran sokaklarında hissedilmiştir. Düşünce 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kitle bilincinde maddeleşir. Türkiyeli karşı devrimin korkularının güncellenmesi toplumun ileri kesimlerindeki hissiyatın bilince, bilincin maddeye dönüşme eşiğinde olduğunu görmesindendir. 
Toplumun ileri kesimlerinin bu birikimde olduklarını açığa vurmalarındandır. Yoksa sıradan bir yaşamın normallerinde yaşayan Serdar Kaya'yı “bulma”nın siyasal hayatımızda herhangi bir haber değeri yoktur. Gazetede iddia edildiği üzere, Serdar Kaya'nın yıllardır aranıp da bulunamaması vaki ise bu sadece arayanların salaklığını gösterir, nasıl ki çekinmesiz, sakınmasız organize edilen bir aile toplantısı sabahı karşıma çıkmak uyanık istihbaratçılığa tekabül etmezse... “ 

..”Haberi hazırlayanlar Sabah gazetesi Özel İstihbarat dairesidir. RTE'nin iktidar gücüyle yelkenlerini şişirdiği ve damadını kaptan köşküne koyarak ortaklarından kıldığı Çalık Grubu'na ait Sabah gazetesinin bu operasyonun içinde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Aksine devrimde sınıfların nasıl mevzilendiğini göstermesi açısından zihin açıcı bir konumdur. Birimin yöneticisi Ferhat Ünlüdür. Eski MİTçi, karşı terör uzmanı Mehmet Eymürün elemanıdır. Eymür, Türkiye siyasal alanına yeni reprezantasyonunu Ünlü'nün yazdığı kitaplar üzerinden gerçekleştirmiştir. Teşkilatın başına geçme hayalleri kurarken MİT Özel İstihbarat Dairesinden tasfiye edilen Eymür şimdi aynı adlı oyuncağı üzerinden istihbaratçılık oynamaktadır. Sicilinde Kızıldere katliamı, Ulaş Bardakçı'nın katledilmesi, Öcalan yönelik suikast girişimleri gibi devlet cinayetlerinin organizasyonu bulunan Eymür'ün şimdilerdeki bütün gayreti, içine itildiği emekli istihbaratçı statüsünden sıyrılarak kartvizitini yenilemek ve mevcut iktidar odaklarına mümkün olduğunca yakın durup geçmiş dönem yargılanmalarından tek başına paçayı kurtarmak üzerinedir. 

Eymür, AKP iktidarıyla gelişen yeni dönemde bir taraftan yeni MİT yöneticileriyle temaslar kurarak kendine alan açmaya 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çalışırken diğer taraftan bölgesel konjonktürün gereği olarak sağlanmaya çalışılan TC-Kürt barışı programına Sarp Kuray'ı monte etmeye çalıştı. 


MUSTAFA KARASU SERDAR KAYA ŞEN SÜER KAYA 
DKÖ-PKK İRTİBATI DKÖ LİDERİ SERDAR KAYA'NIN EŞİ 


Öcalan'ın “şimdi Sarp'ın zamanı” dediği dönemdi. Bu hamle bir taraftan devlet sınıflarının henüz tasfiye edilememiş ağırlıkları diğer taraftan devrimci kadroların Kürt özgürlük hareketine karşı yönde yaptıkları uyarılar nedeniyle akamete uğradı. Kürt özgürlükçülüğünün devrimci halk savaşının zorlamasıyla aynı kombinasyon bu kez “Ertuğrul'un zamanı” olarak revize edilip uygulamaya sokulurken konumuzu ilgilendiren haliyle sürecin iki ıskartası oldu. Biri Sarp Kuray'dı. Dönemin işlevsiz bırakmasının yanı sıra çapsızlığının da kefaretini ödemek üzere hapse konuldu. Diğeri, Eymürdü. RTE'nin güvenlik obezitesi sayesinde ancak Sabah gazetesi bünyesinde bir istihbarat birimi kurma imkânı bulabildi..” 

Sözde, “SIRADAN BİR YAŞAMIN NORMALLERİNDE YA- 
ŞAYAN SERDAR KAYA” ne çok şey biliyormuş, ne kadar kin doluymuş. Söylediği sözler bana hiç yabancı gelmedi. 

Sanki Aydınlık Gazetesi okuyorum, sanki Perinçek karşımda gibi hissettim. Ne ise, saçmalığın bu kadarı yeter. Bu Serdar Kaya herhalde “Kurtlar Vadisi” dizisini fazla seyrediyor. İsteyen Kaya'nın açıklamasının tamamını okumak için bu bağlantıya gidebilir. 

Evet, DKÖ lideri Serdar Kaya'ya dönelim; 
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Esas salaklık benim Sabah Gazetesinde “Özel İstihbarat Dairesi” kurduğum, Ferhat Ünlü'nün elemanım olduğu ve diğer saçma sapan iddialarıdır. Adam terör örgütü lideri değil, senaryo yazarı! 

Benim Sabah Gazetesi ile hiçbir ilişkim yok. Ferhat Ünlü ise söyleşi yaptığım birçok gazeteciden birisidir. Ferhat Ünlü kitap yazdığı devrede benim web sitem Dünyada “Çok İyi” VVebler Arasında, Türk Elektronik Yayınlarında ise 35'nci sıradaydı. 

Benim herhangi birinin “reprezantasyonuna” (Serdar Kaya'nın tabiri — Bunlar entel ya, yabancı kelimeleri çok severler) hiç ihtiyacım olmadı. Son.tvde sadece kendi köşemdeki yazılar bana ait. 
Son.tv ile ve yönetiminle hiçbir ilgim yok. 

Ne hükümete, ne de eski teşkilatıma şirin gözükmek gibi bir çabam da yok, irtibatım da hiç yok. Ben Avrupada oturup, istihbarat teşkilatlarının yörüngesinde yaşayan sahte uydu devrimcilerden değilim. 

“Sıradan vatandaş” Serdar Kaya'nın Sarp Kuray'la ne hesabı var, neyi paylaşamadılar bilmiyorum. Bildiğim ideolojik nedenlerle örgütçülüğe soyunan Sarp Kuray'ın devrimcilik macerasını, her türlü kirli işin içinde yer alan ve para peşinde koşan mafyatik bir kişi olarak bitirdiğidir. Benim bu tip kişilerle işim olmaz. 

Şimdi biraz da Serdar Kaya ve örgütünü inceleyelim. 
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JİTEM BAĞLANTILI 

Soruşturmada tutuklanan Devrimci Karargah Türkiye sorumlusu Ulaş Erdoğan, örgütün liderlerinden Serdar Kaya'nın JİTEM bağlantısı olduğunu belirterek, “Serdar Kaya ile ilgili 1990'lı yıllardan beri derin ve karanlık bağlantıları olduğu yönünde net bilgilerim var. 

JİTEM yetkilileriyle görüşürken görüldüğünü babası anlattı. 
JİTEM bağlantısını kendi ağzıyla itiraf etmesine gerek yok. Serdar Kaya'nın verdiği eylem talimatları ve örgütün yaptıkları bu bağlantıyı doğruluyor” dedi. 


EYLEMLER 

Ulaş Erdoğan, lüks araçların benzin dökülüp yakılması, İstanbul ve İzmirde lüks yatların yakılarak demokratik açılım süreci- nin sabote edilmesi, 

Ulusal bir yayın kuruluşunun kamyonlarının ve depolarının yakılması (Zaman gazetesi), Uçak kaçırma ve eski bir siyasi parti başkanı (Mehmet Ağar) ile iş adamlarına yönelik suikast düzenlenmesi gibi eylemler planlandığını, eylem talimatlarını yurtdışından Serdar — aldığını - 


MEHMET AĞAR HANEFİ AVCI NECDET KILIÇ 
DKÖ yönetimi Ağar'a eylem DKÖ Davasından toplam 15  DKÖ”den yargılandı. Tahliye yapılmasına izin vermemiş! yıl ceza aldı oldu. (Avcı'nın evini İ kullandığı solcu) 
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Yaptıkları tüm eylem planlarının kabul edildiğini belirten Erdoğan'ın, “Sadece Mehmet Ağar'a yönelik suikast reddedildi. 
Ağar gibi bir devrim düşmanına yönelik eylem planının reddedilmesi bende örgütün derin bağlantıları olduğu şüphesini oluşturdu” diyordu. 

Kod adı “Adnan” olan DKÖ lideri Serdar Kaya'ya 1955 İstanbul doğumlu, Ankara Polatlı nüfusuna kayıtlı. Resmi belgelerde DKÖ üyesi olarak geçen Rabia Şen Süer Kaya ile evli. Babası emekli subay olan Serdar Kaya, Ankara Çankaya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne girmiş. Burada bir yıl okuduktan sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçmiş ama iki yıl sonra bu okulu da terk etmiş. 1978'de ruhsatsız silah taşımak suçundan 10 ay hapis cezası almış. 1979'da Vatan Partisi'nde görev almış, 12 Eylül'den sonra Partizan Yolu adlı örgüte yönelik operasyonu takiben 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 1987'de tahliye olunca Partizan Yolu'nun devamı niteliğindeki 16 Haziran Hareketi'nin Türkiye sorumlusu olmuş. Sarp Kuray ayrıldıktan sonra 16 Haziranda Lider konumuma gelmiştir. 1998 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesince (DGM), hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarınca yurtdışına çıkarak Almanya'ya yerleşmiş, Bostancı'da bir çatışmada öldürülen Orhan Yılmazkaya ile birlikte Kuzey Irak'a giderek Zap Kampı'nda askeri eğitim almıştır. 

Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da yargılandığı Devrimci Karargah iddianamesinde bir numaralı sanık olan Ulaş Erdoğan 1995'te Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP)den ayrılmış, Çeçenistanda 14 ay kalmış ve burada eğitim alarak savaşmıştı. 
Ciddi bir hastalığı sebebiyle en fazla bir yıl yaşayabileceğini belirtiyordu. Mahkemece 17 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Erdoğan, babasının Serdar Kaya ile arkadaş olduğunu belirtip şunları ilave ediyordu: “Yurtdışından gelen emirlerdeki çelişkiler, özeliikle de Tuzladaki tersaneye yönelik eylem emri beni çok düşündürdü. 
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Bunlar devrimci mücadeleye değil, Ergenekon örgütüne yarayacak emirlerdi” 

Ulaş Erdoğan, Devrimci Karargâh'ın temelini oluşturduğu iddia edilen 16 Haziran örgütü lideri Sarp Kuray'ın MİT ile görüştüğünü ve bu görüşme kaydının yurtdışındaki Serdar Kaya'ya ulaştığını belirtiyor ve bunun dikkatini çektiğini söylüyor. Bu bilgi benim açımdan da önemli. Zira Sarp Kuray'la Türkiye'ye geldikten sonra bir kez görüşüldü. Bir nevi mülakat, sohbet sorgusu niteliğindeki bu görüşmeye ben, Mikdat Alpay ve Şenkal Atasagun katıldık. Böyle bir görüşmenin MİT'ten Almanyadaki örgüt liderine sızması dikkat çekici. Bu dikkat çekici izleri, Serdar Kaya'nın Sarp Kuray'la ilgili bana yönelik ithamlarında da görmek mümkün. İnsan gayri ihtiyari, “acaba Serdar Kaya, Almanya'da görev yapan Mikdat Alpay'ın elemanı mıydı?” diye düşünüyor! 


Albay LEVENT GÖKTAŞ - DOĞU PERİNÇEK - Binbaşı LEVENT BEKTAŞ İ 


DEVRİMCİ KARARGÂH PERİNÇEK'İN İŞİ 

Basına ait kaynaklarda DKÖ'nün Jandarmata eğitildiği, Doğu Perinçek'le ilişkili olduğu gibi bilgiler mevcut. 

Karışık bir iş olsun da Perinçek içinde olmasın mümkün mü? 
Bu konuda Perinçek'in avukatları Zühre Genişel ile Mehmet Cengiz arasındaki bir telefon görüşmesi referans veriliyor. 
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Devrimci Karargâh'ın 
Yönetim Şeması 


) 
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2 —”. 
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İddianame eklerinde, Dev-Sol ve devamı niteliğindeki Devrimci Karargâh arasında bağlantıyla ilgili çarpıcı tespitlere yer verilmiş. Devrimci Karargâh terör örgütü yönetici ve elamanlarına Jandarmada görevli bazı subaylar tarafından eğitim, istihbarat ve mühimmat verildiği belirtiliyor ve Yüzbaşı Necmi Suna ve Jandarma Komando Astsubay Muzaffer Mehmetçiler'in adı veriliyor. 

Poyrazköy iddianamesinin iki numaralı sanığı, (Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli olan Albay Levent Göktaş'ın yakın arkadaşı), Deniz Yarbay Ercan Kireçtepede de yasa dışı “Devrimci Karargâh örgütünün yurtdışındaki lideri Serdar Kaya'ya ait bilgi çıktığı, Kaya'nın adının geçtiği dokümanın Kireçtepe'nin evinde yapılan aramada ele geçtiği iddialar arasında. DKÖ ile ilgili olarak ismi geçenlerden bir diğer kişi ise Soner Yalçın. Onun da bilgisayarında ele geçen bir belgede Serdar Kaya ile görüşmesi ve Devrimci Karargâh Terör Örgütünün ele alınarak kamuoyuna anlatılması öneriliyor. 


PKK VE DEV-SOLUN NAYLON ÖRGÜTÜ 

Solun temkinle yaklaştığı DKÖ bu hâliyle daha çok tartışılacağa benziyor. Eski Dev-Solcu bir tanığın “Örgüt istihbarat çalışması yapmıyor, suikastlar hazır bilgilerle servis ediliyordu” ifadesi “naylon örgüt tanımını kuvvetlendiriyor. DKÖ gerçekten denildiği gibi “çakma” bir örgüt mü? Yoksa iddia edildiği gibi Ergenekon çaresiz kalınca DK Örgütünü devreye mi soktu? İtirafçıların, gizli tanıkların iddia ettiği gibi taşeronsuz kalan derin devletin yeni bir tezgâhı mı? Özellikle sol platformlarda çok tartışılan bu örgütü devletin sıkı kontrol altında tuttuğu ve tutmaya devam edeceği anlaşılıyor. 


KANLI EYLEMLERDEN BİR HAYIR GELMEZ 


Türkiyede 1960'lı yıllarda TBMM'ye azımsanmayacak kadar milletvekili sokan Türk solu birkaç olay ve bir organizasyon 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neticesinde bir daha belini doğrultamayacak şekilde sahneden silindi. İlk olay İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılıp öldürülmesidir. 

Diğeri de 1 Mayıs 1977 olayları. Ama esas solu bölen ve bitiren Doğu Perinçek'in sözde Maocu örgütüdür. Naylon veya hakiki fark etmez. Şiddet üreterek sola, sosyalizme hizmet ettiğini sanmak safdilliktir. 


DEVŞİRME KATİLLER ÖRGÜTÜ 
Bütün bu bilgiler neticesinde DKÖ'nün açılımını değiştirip, “DEVŞİRME KATİLLER ÖRGÜTÜ” koysak daha iyi olmaz mı? 
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17 Nisan 2014 

7 Şubat 2012'de İstanbul Özel Yetkili Savcısı Sadrettin SARI- 
KAYA, MİT Müsteşarı Hakan FİDAN, eski Müsteşar Emre TA-NER ve Müsteşar Yardımcısı Afet GÜNEŞ ile iki eski MİT görevlisini bizzat telefonla aramış ve ifadeye çağırmıştı. Savcı KCK soruşturması kapsamında ve Osloda PKK ile yapılan görüşmeler sebebiyle suçladığı bu “şüphelileri” ifade vermeye gitmemeleri üzerine, Polis zoru ile getirilmeleri için talimat vermiş ve bazı ev ve MİT bürolarında şüpheliler aranmıştı. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir MİT Müsteşarı böyle bir muameleye tabi tutuluyordu. Zaten Müsteşar Hakan FİDAN, MİT'in başına gelişinin ilk gününden itibaren “ilkler” yaşanmaya başlamış, İsrail FİDAN'ın İran yanlısı olduğunu belirterek müsteşarlığını protesto etmişti. 


İVEDİ KANUNİ DÜZENLEME 
Bu gelişmeler üzerine çok kısa bir zamanda MİT Kanununda değişiklik yapılarak, MİT mensuplarının görevleri ile ilgili 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ifadelerinin alınması, Başbakan'ın iznine tabi hale getirildi ve bu şekilde “şüpheli” MİT mensupları himaye altına alındı. Savcılık suçlamasının tam nedenini bilmediğim için bu konunun teferruatına girmeyeceğim. Sadece MİT kanununda köklü değişikliklerin yapılmaya başladığı bu günlerde dikkate alınmasını önereceğim bazı görüşlere yer vereceğim. 


25 YIL ÖNCEKİ BİR RAPOR 

26 Eylül1990'da şehit edilen MİT eski Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Hiram ABAS, istihbari konuları çok iyi bilen bir uzmandı. 
1989'un sonlarında 8.nci Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZALA yazdığı bir raporda şöyle diyordu: 

“Sayın Cumhurbaşkanım, 
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1. Dünyadaki devletlerin istihbarat örgütlerinin kuruluş amacı, yöneldikleri hedefler ve çalışma tarzları etüt edildiğinde bu istihbarat kuruluşlarının devletlerin rejimlerine göre 2 ana grupta toplandıkları görülebilir. 

a. Dikta rejimlerinde istihbarat servisinin ana görevi, rejimi ayakta tutabilmek ve kendi halkında demokratik oluşumları, re-Time karşı davranış ve fikirleri zamanında tespit ederek karşı tedbirleri oluşturmaktır. Dikta rejiminde, normal olarak halkın iradesine karşı iktidarın sürdürmesi nedeniyle rejim, polis devleti hüviyetini taşır ve silahlı kuvvetler, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına dayanır. 

Mezkür devlet ve rejimlerde istihbarat servislerinin idaresi, şahsi güvenlik endişesiyle ya diktatörün akraba ve yakınları veya ordu mensuplarına diktatör tarafından tevdi edilir. İstihbarat Servisleri de bahse konu devletlerde, her türlü hukuki çerçevenin dışında, ülke içinde ve dışında rejimi kollama faaliyeti yürütürler. 

Son olarak Romanya Securitatesi ve Suriye Muhaberat arz edilen İstihbarat Servisleri modeline misal gösterilebilirler. 

b. Demokrasilerde ise İstihbarat servislerinin yöneldikleri hedef, halk rejiminin yanında olduğu için, yabancı devletlerden ülkeye yönelerek tehdit ve çalışmaları tespit ve ifna ile ülkenin politikasına yön verecek bilgilerin temini, ayrıca dış politikada devletin ihtiyacı olabilecek bilgileri temindi 

Demokrasilerde halka karşı rejimi koruma görevini servisler yüklenmediğinden, Ordu ile İstihbarat Servisinin çok yakın olmasına ihtiyaç yoktul:Demokrasilerde istihbaratın görevi bilhassa dış ülkelere yönelik olduğundan ve istihbarat bir ihtisas kabul edildiğinden, istihbarat teşkilatlarının üst seviyesinde görevde yetişmiş istihbaratçılar tercih edilirler Demokrasilerde, istihbarat teşkilatlarının askeri güçler ile ilişkileri, hedef devletler konusunda ordunun ihtiyacı olabilecek bilgileri Servislerin elde etmesi ve orduya aktarması 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ile sınırlıdı1: Servisler demokratik siyasi otoritenin idaresi ve kontrolü altında görev yaparlar” 


MİT Müsteşarı 
Hakan FİDAN 


Hiram Bey, raporun devamında dünyadaki istihbarat teşkilatlarından örnekler vererek MİT'in nasıl olması gerektiğini anlatıyordu. Uzun olduğu için burada yer vermedim. 25 yıl sonra hala iyi bir MİT yapılanması için konuşuyoruz. 

Şimdi yıllardan beri yazdığım yazılardan bazı bölümler vererek örneklerle bu konuya değineceğim. 


Tehlikeli Denetimsizlik 

Eskiden beri çeşitli vesilelerle söylüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı son derece denetimsiz bir kuruluş. “Gizlilik” gerekçesi bu denetimsizliği iyice arttıran bir unsur. Bir gün ciddi bir denetime tabi olsa, herhalde kişisel çekişmeler sebebiyle yapılan kanunsuz işler herkese küçük dilini yutturur. 

Ülke hizmetini bir kenara bırakıp, iç çekişmelerle uğraşan ve kuvvetinin, mesaisinin bir kısmını, makam hırsı yüzünden, birbirini takip ettirmek ve dinletmekle geçiren, bir elleri politikacılarda, bir elleri gizli özel operasyonlarda, makamlarına sıkı siki sarılmış öneticilerle bir teşkilatın, başarılı olması mümkün mü? 
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İyi ve Kötü Eller 

Milli İstihbarat Teşkilatı, ülke menfaatleri açısından son derece önemli bir kuruluştur. Merkezi yapıda bir teşkilat olduğundan, iyi ellerde ülke için yararlı, kötü ellerde ise tehlikeli hale gelebilecek bir teşkilattır. Esasında bu husus denetimi olmayan bütün güvenlik teşkilatları için geçerlidir. 

Tekrar ve altını çizerekten söylüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatının, gelişmiş ülkelerdeki gibi, amaçları, hedefleri, operasyonel çalışmaları, harcamaları, inşaatları, personel alımı ve personel politikası, yurt dışı tayinleri, belli bir komisyon tarafından en azından yılda bir, denetime tabi tutulmalıdır. Aksi taktirde bu teşkilatta kötü bir şekilde yerleşmiş bulunan keyfi davranışlar tehlikeli hale gelebilir. 


On üçün Biri Ama... 

“MİT Müsteşarı Türkiyedeki 13 müsteşardan birisidir denilmiş. 
MİT Müsteşarı, 13 müsteşardan biridir ama devletin tanıdığı yetkisinin yanı sıra, üç jet uçağı, helikopteri, birkaçı zırhlı, sekiz-on adet makam arabası, iki katlı güvenlikli bir villası, ahçısı, hizmetlileri, sekreterleri, 

İstanbul'da yalıları, bir koruma ordusu ve kendisine tevdi edilmiş trilyonlarca lira örtülü ödeneği bulunan özel bir bürokrattır. 

Emri altında, dinlenen binlerce telefon hattı, gizli mikrofonlar, gizli kameralar, fiziki takip üniteleri, Türkiyenin ve dünyanın belli başlı noktalarına dağılmış olan kadrolu personeli, personelinden 50 kat fazla olan her tip ve konumdaki elemanları ve yabancı İstihbarat teşkilatları ile olan ilişkileri nedeniyle diğer müsteşarlardan önemli ölçüde ayrılır. 

MİT Müsteşarı, “devlet gücü” “bilgi gücü” ve “operasyonel gücün” birleştiği bir kuvvet merkezidir. 


Örtülü ödeneği açıklarsam savaş çıkar 
Çiller, Başbakanlık'tan ayrılmadan hemen önce, 1995 yılında, bir gece yarısı bir kamu bankasının şubesi açtırılmış ve 


174 


MEHMET EYMÜR 


örtülü ödenek hesabından 500 milyar lira çekilmişti. Skandalı hükümetteki ortağı olan ve 1996'da Başbakanlığı kendisinden devralan Mesut Yılmaz ortaya çıkardı. Çiller bu paranın akıbeti hakkında 15 yıl önce “Açıklarsam savaş çıkar, dünya birbirine girer” demişti, 

Alınan 500 milyar nereye gitti? Benim bilgime göre, Öcalana operasyon yapılsın diye Başbakanın talimatıyla MİT'in örtülü ödenek hesabından Mehmet Ağar'a böyle bir para verilmiş. Nitekim Mahir Kaynak ağabeyimiz, “500 milyarı çözün Türkiye'yi çözersiniz” diyordu... 


İstihbaratta Gizlilik ve Denetim Dengesi 

Milli İstihbarat Teşkilatı'mızla ilgili yaşanan sorunlardaki en önemli iki faktör. “gizlilik” ve “denetim” faktörüdür. “Gizlilik” faktörü, “herhangi bir denetime” tabi olmayan Teşkilat yöneticilerinin kendilerini devlet üstü bir kuvvet gibi vasıflandırmalarına neden olmaktadır. Merkezi bir yapıda olan bu Teşkilatın yöneticileri, arzu etmedikleri taktirde, TBMM, mahkemeler, hatta doğrudan bağlı oldukları Başbakan dahil, bilgi vermemekte, veya istedikleri ölçüde ve istedikleri şekilde vermektedirler. Susurluk olayları sırasında yaşanan ve halen yaşanmasına devam eden davranış biçimi budur. 
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MİT Müsteşarı Sorumsuzdur. 

MİT Kanununa göre “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı yalnızca Başbakan'a karşı sorumludur” Peki Başbakan MİT Müsteşarının kanunlarla çizilmiş görevini yerine getirip getirmediğini nasıl kontrol eder? Edemez, ancak duygularına ve duyumlarına göre kısır bir değerlendirme yapabilir. Bu bakımdan MİT Müsteşarlık Makamını yetkileri hayli geniş ancak “sorumluluğu olmayan” bir makam olarak tanımlayabiliriz. 

“Gizlilik” ve “denetimsizlik” faktörü, MİT içindeki birçok olumsuz olayın da örtbas edilmesine ve perdelenmesine neden olmaktadır. Misal olarak belirtmek gerekirse, Türkbank olayı ile ilgili olarak zamanın Başbakanı Mesut Yılmaza verilen “herhangi bir bilgi yok” yazısı, MİT içinde bu konuyla görevli kişileri isyan etme noktasına getirmiş, bu kişilerin “MİT”i siyasete ve yolsuzluğa alet etmeye kimsenin hakkı yok” diye seslerini yükseltmeleri üzerine yazı başka bir Başkanlıktan verilmiştir. 


Borsa'da Örtülü Parası 


MİT Müsteşarı 


Şenkal ATASAGUN MİT'in Örtülü Öd 


Bir diğer örnek, MİT'in örtülü ödeneğinden sorumlu Özel 
Muhasebe Sorumlusu, 1998 yılı içinde zimmetinde bulunan 300 
milyar lira civarındaki parayı borsada kullandı. Disiplin suçunu 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da aşan ve ceza davası açılması gereken bir eylem olmasına rağmen sessiz sedasız emekli edildi ve olay kapatıldı. 

Herhalde MİT”in örtülü ödeneğindeki milyarlarca lirayı borsada çalıştıran bu muhasebe sorumlusu, nerelere harcama yapıldığını açıklar ve yöneticileri sıkıntıya sokar düşüncesiyle herhangi bir kanuni işleme tabi tutulmadan emekli edildi. 

Tamamen MİT Müsteşarının değer yargılarına bırakılmış “denetim dışı” bu sistemin, kötü bir yöneticinin elinde ne kadar tehlikeli bir silah olabileceğini düşünebiliyor musunuz? 


Örtülü Cinayet 


: 07 


PAY (1942) MİT Müsteşar Yrd 


Sonu ölümle biten, bir başka örtülü ödenek olayı. Bir MİT Görevlisi anlatıyor: “4 Şubat 2002 tarihinde olan son olayda artık bu sıkıntıların doruk noktası olmuştur. Müsteşar yardımcısı Cevat (ÖNEŞ) Beyin özel kalemi olan ve eski Müsteşar yardımcısı Miktad Alpay beyin yeğeni olan M. adlı şahıs önce Cevat Öneş'in sekreterini tabancasıyla öldürmüş, arkasından kendisi intihar etmiştir. Teşkilatın örtülü ödenek kasasının takibini yapan M. Bey ile sekreter bayanın arasında meydana gelen problemden Cevat Beyin ve Müsteşarımızın haberi olmasına rağmen, bu sorunu kendi aralarında çözmelerini istemiş dışarıya 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sızmamasını emretmiştir. Bu kadar önemli bir makamda böyle bir problemin varlığı bilindiği halde nasıl olurda ilgili şahısların aynı görevde devam ettirilmiş olması enteresandır..” 


Gizliliğin Ölçüsü 

2937 sayılı MİT Kanunu, “Devletin çıkarlarını” korumak gayesi ile MİT faaliyetlerine “gizlilik” getirmiştir ki bu gayet doğaldır. 

Kanuna göre: “Milli İstihbarat Teşkilâtı'nın görev ve faaliyetlerine taalluk eden evrak veya malumatı istihsal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa iki seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

İşte MİT Kanununun bu maddesi, yani “devletin yüksek çıkarlarını korumak” gerekçesi ile konulmuş olan “malumatı elde etme”, “ifşa” ve “yayınlama” ile ilgili ceza içeren “gizlilik” maddesi, her zaman “devlet çıkarlarını korumak” amacıyla kullanılmaz. (Kullanılsa idi, Teşkilatın gizli operasyonel bilgilerini el altından çarpıtarak basına dağıtan Kutlu Savaşın şimdi Radyo Televizyon Yüksek Kurulu yerine cezaevinde olması gerekirdi). Genelde, medya kuruluşlarında yayınlanan “MİT” belgeleri ve “MİT bilgileri” için bu madde işletilmez ve herhangi bir işlem yapılmaz. MİT yöneticilerini en rahatsız eden yazılar, basında aleyhlerine çıkan yazılardır. O bakımdan basına hep şirin görünmeye, iyi münasebetler içinde olmaya çalışırlar, bir sürtüşmeye girmekten çekinirler. 


Gizlilik yolsuzlukların, usulsüzlükleri örtme aracı olmamalı 

Buna karşılık bu kanun maddesi, MİT mensuplarına ve emeklilerine karşı bir silah olarak elde tutulur. MİT'teki gazete kupürlerinin bile gizlilik damgası taşıdığı düşünülürse, geniş bir yoruma açık bu elastiki maddenin, duyulması istenmeyen olayların gizlenmesinde, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin saklanmasında, bir baskı aracı olarak kullanılabileceği de bir gerçektir. 
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MİT Kanunu ayrıca, “Görevin gizliliği ve Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanık olarak dinlenebilmesi MİT Müsteşarının iznine bağlıdır? hükmünü getirmiştir. 
Bu emekli mensuplar için de geçerlidir. Yani siz eski bir MİT mensubu olarak isteseniz de bildiğiniz bir konuda şahitlik yapamazsınız. 

Bütün bunları, bazı konuların neden aydınlanmadığını merak eden okuyucular için yazıyorum. Kanunlar, can ve vicdan arasında bocalayan görevlileri, daha iyi anlayabilsinler diye. Gizlilik dengelenmediği ve denetim sağlanmadığı sürece, bu keyfi düzen böyle devam edecektir. 


Netice: 

Sonuç olarak olarak, MİT Kanunu'nun yenilenmesi normaldir ve beklenen bir ihtiyaçtır. Tabiatıyla hukuk adamları madde madde hepsini gözden geçirecek ve Anayasa'ya, uluslararası ve yerel kanunlara uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir. Görebildiğim kadarı ile birkaç istisna hariç, verilen yetkiler zaten gizli yönetmeliklerde olan yetkilerdir. Eski bir MİT mensubu olarak benim ısrarla altını çizdiğim husus denetimdir. MİT Kanun taslağında maalesef bu konuda ciddi bir düzenleme görülmemektedir. 
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SİBEL EDMONDS - CIA ERDOĞAN'I 
NEDEN HEDEF ALDI? 


10 Mart 2014 


“Amerikalı insanlar şaşırıyor, Erdoğan önceleri bir melekken, nasıl oldu da ABD için şimdi bir şeytan, bir düşman haline gelebildi, bu sistem nasıl çalışıyor? ClAhın kukla hükümetler kurduğu, onları kullandığı ve ardından bir gecede onları nasıl yok ettikleri bilenen bir gerçek. 
Aynı şey Erdoğan'ın da başına getirilmeye çalışılıyor. Ah evet, bu durum pek çok Amerikalıya, Donald Rumsfeld'in Saddam'la tokalaştığı o unutulmaz görüntüleri ve daha sonra gözden düştüğünde işgal ve yok edilişini, hatırlatıyor. Aynı süreç, Erdoğan'la ilişkilerde de açıkça görülüyor.” 

SİBEL “DENİZ EDMONDS, 1970 yılında 
İran'da, İran asıllı Azeri doktor bir baba ile 
Türk asıllı bir anneden doğmuş, Aile ld iye ye taşınmış ve babası Türk iğina geçince ann n yadını lmişlar, Aile, Sibel beş 

öyken yeniden İran a yerleşi 


1987 de ise tekrar Türkiye'ye dön 
yapmışlar. 18 yaşında ABD'ye gelen 


George 


Azerice ve çalışmaya malik ve 


ile ifilafa düşi len çıkorılmış 
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Bu sözlerin sahibi, 1970 İran Azerisi bir baba ile Türk anneden olma, eski FBİ tercümanı Sibel Deniz Edmondsa ait. Sibel Edmondsun çok uzun olan anlatımını kısaltarak ve kullandığı bazı yakışıksız ifadelere yer vermeyerek devam edelim: 


GLADYO'NUN A PLANI 

“Evet, bütün bunlar Gülen ve Erdoğan arasındaki kavgayla başladı. Gülen cemaati AKP'nin hükümet olması için çok ciddi destek verdi. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekiyor, Gülen sadece bir sembol. Asıl önemli olan ve işi yapan Gülen markası. Yani, «Gülen» markasının arkasına sığınarak iş yapılıyor ve Gülen de buna müsaade ediyor. 

1997'den sonra CIA Gülen'i oyuna dahil etti, onu ABD'ye getirdi. Gülen 15 yıldır ABDde yaşıyor ve 20-25 milyar dolarlık bir ağı kontrol ediyor ve kimse gerçekten bu paranın nerden geldiğini bilmiyor. Bu Gladyo'nun A planı idi. 


CIA İLE ORTAK OKULLAR 
Gülen'in ABD dışında CIA ile birlikte açtığı okullar, camiler, medreseler birer birer kapatılıyor, çünkü bu ülkeler, Gülen 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cemaatinin varlığının kendi ülkelerinin ulusal güvenliğine bir tehdit olduğunu, CLA ile ortak operasyonlarda kullanıldığını kavradılar. Gülen cemaati ve CIA bununla kalmadı tabii ki, Türkiyede büyük bir medya ağı kuruldu, satın almalar yoluyla, polis teşkilatına, hukuk ve askeri alanlara sızdılar. Ve işte bu güç ağı, yani Gülen ve CIA ortak hareketi, Erdoğan'ı parlatarak hükümete taşıdı. Aslında 97'de Erdoğan'ın üyesi olduğu parti, askerlerin müdahalesiyle kapatılmış, Erdoğan hapse atılmış iken, 2002'de bu kez askerler geri adım attı, sessiz kaldı ve Erdoğan'ın başbakan olmasına izin verdi. 


GLADYO'NUN B PLANINA GEÇİŞİ 

Peki, 1997-2002 arasında değişen neydi? Evet, artık Gladyo B planına geçilmişti, Gülen ABDüeydi artık. Erdoğan o sırada değişmiş, aşırı güven kazanmış, beslenmiş ve “bu imama (Gülene) artık boyun eğmek zorunda değilim, halk beni seviyor” demeye başladı. 
“İmam kabul etse de etmese de ben kendi istediklerimi artık özgürce yapabilirim' diyordu. 'Gülen' markasının arkasındaki CIA vb. derin yapılara da başkaldırıydı bu. 

Erdoğanüaki bu aşırı güven sadece bir neden. Diğer bir neden de Erdoğanun İsraile karşı sert tutumu, sözünü geçirebiliyor görüntüsüydü. 
Türkiyedeki bütün partilere medyaya rağmen bunu eleştiren de Fethullah Gülendi. Ve bu arada, bir yan not olarak şunu söyleyeyim ki, Gülen'in ABDüeki en büyük destekçisi de oradaki Yahudi lobisidir. 


YAHUDİ LOBİSİ GÜLEN”İN DESTEKCİSİ 

Yahudi lobisinin desteklediği Gülen, Erdoğan'ın İsraile karşı sert çıkışlarını doğru bulmuyordu. Ayrılık çanları çalmaya başlamıştı. Ve ardından Suriye konusu geldi. “Türkiye, AKP hükümeti Suriyedeki muhalifleri eğitiyor, silahlandırıyor ve bütün bunların ABD tarafından İncirlik üzerinden yönetiliyor” iddiası vardı. 
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ğ , > ə 
Kemali samimiyetle ifiraf etmek lazım ki Yahudilerle ilgili ayet Ve hadisleri yanlış anlamış ve yaplığım izahlarda yanılmış olabilirim. Şunu anladım ve daha sonra belirttim ki Kur'an'da veya sünnette yer alan Yahudilere yönelik eleştiri ve 


kineflemeler belli bir inanca bağlı insanlara değil, herhangi bir insanda olacak karakteristliğe yapılıyor. F. Gülen (fgulen.com) 


Buraya kadar her şey yolunda gidiyordu. ABD'nin mevcut hükümetiyle Erdoğan iyi anlaşıyordu. Esad'ın devrilmesi için gereken her şeyi yapılıyorlardı. Ancak beklenmedik bir şey oldu ABDde. Obama karşıtı derin yapılanma, Esada şiddet (!) uygulandığına herkesi ikna etti, ABD müdahalesi hoş karşılanmamaya başlandı. 

Obama bu konudaki desteğini yitiriyordu. Ve tam bu noktada Rusya'nın devreye girmesi, ABD'yi geri adım atmak zorunda bıraktı. 
Ve işte tam bu sırada, Türkiye kamuoyuna da, "Esad ile son derece iyi ilişkiler varken, muhalifler yüzünden ilişkiler bozuldu” inancı aşılandı. ABD geri çekilince, Erdoğan tamamen ortada kaldı. Artık halkı arasında popüler değil, nefret edilen bir lider olmaya başlamıştı. ABD artık verdiği sözleri tutmuyor, Erdoğan'ı tamamen yalnız bırakıyordu ki bu da Erdoğan'ı oldukça sinirlendirmişti. Bu da üçüncü bir neden oldu. 

Bu noktada başka bir olay patlak verdi; Gezi Parkı olayları. Gülen, Erdoğan'la aralarındaki kavgada, bunu bir fırsat olarak değerlendirmek istedi. Ve Gülen protestolara kendi cemaatinden insanları soktu. Erdoğan, başına neler geleceğini anlamıştı. 

CIA ve Gülen işe el atmış, protestolarda aktif rol oynamaya büşlamıştı. Erdoğan bunu net olarak görüyordu. 
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Gezi Parkı olayları gerçek halk tarafından başlatılmış olabilirdi ancak, 

CIA'nın kontrolündeki Gülen cemaati ve AKP karşıtı Türkiye'nin eski güç sahipleri, bu fırsatı değerlendirmekte gecikmemişti. Ve eş zamanlı olarak ABD ve Avrupa basınında Erdoğan diktatör” olarak anılmaya başlandı. 


ERDOĞAN REST ÇEKTİ 

Asıl önemli olan, bu sembolleri yönetmeye çalışan güç, yani CIA, yani ABD Silah Sanayi. 

ClAhın yapmak istediği, söz konusu hangi ülke ise, onu tamamen kontrol altına almak, iç ve dış politikasını yönetmekti. Ki son derece düzgün bir şekilde çalıştı bu sistem uzun seneler. Diledikleri hükümeti getirmeyi ve uzun süre hükümette tutmayı başardılar. 


ClAhın planı, Türkiye'yi bir model ülke olarak kullanmak ve diger ülkeleri de aynı şekilde hizaya getirmekti. Ilımlı İslam projesini Orta Doğuda uygulamaya geçirmekti. Erdoğan ve Gülen, daha doğrusu CIA arasındaki sorun, bu planları aksatıyordu. 

CIA, Erdoğan'ın kontrolünü kaybediyordu, Bu arada Gülen'le hiçbir sorunları yoktu. Erdoğan, CIA ile sorunu daha da büyütmek için rest çekti. 

Boyun eğmeyeceğini göstermek için, bir mesaj vermek için 'milyarlarca dolarlık silah alımlarını ABD ile değil, Çin'le yapacağım 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dedi. Tüm dünya bu reste şaşırdı. Bu, ABD ve NATO'nun en üst düzey kurallarından birinin ihlali anlamına geliyordu, yapılabilecek son şeydi. İşte bu, NATO ve ABD Silah Sanayiini çileden çıkardı. Ve Erdoğan daha da ileri giderek, “AB'ye girmek için yıllardır beklediklerini ve bunun gerçekleşmeyeceğini anladığını, bunun yerine Şangay Birliği'ne katılmak istediğini! söyledi. Ve resmen başvuruda bulundu. Ve bu davranış yine, çiğnenebilecek en son kurallardan biriydi. 

Batı, zorla kurduğu bu düzenini, kolay yıktırmazdı. İşte bunları yaptığınızda, son kullanma tarihiniz dolmuş demektir. Kim olursanız olun artık bitmiştir. Ve ABD'nin uygulayacağı cezanın diğer ülkeler için ibretlik olması gerekiyordu, çünkü bu durum başkaları tarafından örnek alınabilirdi, bu risk göze alınamazdı. 


— ə. 
“R | R. Tayyip Erdoğan 


ERDOĞAN'A SUNULAN SEÇİMLER 

Erdoğana şu ihtimaller sunuldu, tabii bunları hiçbir yerde duyamazsınız; 

1) Geri adım atacaksın. Her şeyi geri saracak, İsrail'le ilişkilerini düzeltecek, Çin'den silah almaktan vazgeçeceksin. Şangaydan uzak duracaksın. Güleriden özür dileyeceksin: Bu, senin birinci seçeneğin. 
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2) Sessizce istifa edip gideceksin. Çünkü biz hali hazırda senin yerine gelecekleri belirledik. Paralarınla İngiltere'ye gitmene izin vereceğiz. 

3) Bunları kabul etmezsen, bizi bekle. Bu sana iki senaryo sunar, 

a) Kaddafi gibi, Saddam gibi yok olursun. 

b) Mübarek gibi teslim olabilirsin. Seni İngilterede bir hapishaneye atarız, yaşamının kalanını orda sürdürürsün. 


İşte şu anda, Erdoğan bu seçeneklerle karşı karşıya...” 


TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BEYANLAR 

Bu ifadeler, her ne kadar birtakım yakışıksız terimleri temizlemiş olsam bile, Türkiye Cumhuriyeti ve onun hükümetinin Başbakanı için çok ağır ve utanç verici ifadeler. James Corbett'in yaptığı “Bir Gladio Projesi! başlıklı bu röportajın videosu da mevcut. 


Bu ifadenin sahibi Sibel Edmonds, zamanında benim için de iddialarda bulunmuştu. İddialarından biri benim ABD vatandaşı olduğumdu. Amerikada 9 yıl kalmama rağmen değil vatandaşlık, devamlı oturma ve çalışma müsaadesi dahi alamadım. Türkiye'ye döndükten sonra Amerikalı avukatıma artık uğraşmamasını belirttim. 
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Diğer iddiası ise hatırladığım kadarıyla, benim Amerikalı istihbaratçılarla ilişkim olduğuna dair idi. Altı ay FBI'da tercümanlık yapıp her şeyi bildiğini zanneden Sibel Edmondsa gülmüştüm. Ben zaten ABD'ye CIA, NSA ve FBTa akredite MİT Temsilcisi olarak gitmiştim. Yani işim bu idi. Ne ise o tarihlerde bazı mülakatlarda bu iddiaları cevapladım. 

Sibel Edmonds her ne kadar Türkiye'yi sevdiğini söylese de Türkler ve Türk resmi makamları hakkındaki iddiaları nedeniyle bir soruşturma da geçirmişti. Kız kardeşi Nisan 2002'de Ataköy Emniyet Müdürlüğüne çağrılınca, Amerika'ya iltica etmiş, iltica dilekçesinde “Türk Polisi'nin casus ve vatan haini olduğunu düşündüğü Sibel Edmonds'u döndürmek için kendisini çağırdığını, Türk Polisinin kaba ve işkenceci olduğunu, insanların bazen ortadan kaybolduğunu belirtmiştir. 

Anladığım kadarıyla Sibel Edmonds o tarihten beri popülerliğini arttırmış ve “Milli Güvenlik İhbarcıları «muhbirleri» Koalisyonu” (NSWBC - National Security Whistleblowers Coalition) diye bir grup kurmuş. Bazı ihbarları nedeniyle de mükâfatlar kazanmış. Yani Türkiye dâhil büyük bir kitle tarafından takip edilmekte. Arkasında bazı organizasyonların olması da bir olasılık. 

Umarım Başbakan ve hükümet üyeleri sadece seçimle uğraşmayı bırakıp, Türkiye'nin yerlerde sürünen itibarını korumak için harekete geçerler. Gülen Cemaatinin durumunu da aydınlatmak devletin öncelikli bir görevidir. 

Yoksa bu macera, çok can yakacak gibi... 
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01 Mart 2014 
Eskiden MİT'in ve Askerlerin üst makamlarında önemli konularda muhabere için kriptolu masa telefonları vardı. Bunlar Motorola markaydı. Keza izleme faaliyetinde kullanılan kriptolu el telsizleri de vardı. Bu konularda biraz bilgisi olan bunların üreten ülke tarafından rahatlıkla dinlenebileceğini bilir, ancak en azından hasım ülkeler dinleyemez diye düşünürdü. Yani “ehven-i şer” kötünün iyisi... 
Dün televizyonda birisi kriptolu telefon tanıtıyor ve dinlenmesinin imkânsız olduğunu söylüyordu. Devamlı değişen ve atlamalı sistemlerle bu bir süre için geçerli olabilir. Kripto uzmanlarına göre çözülemeyen şifre yoktur. Sadece çözme süresi değişebilir. Hele imal edenin dinleyememesi pek mümkün değildir. 


1 TÜBİTAK” 
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Bu bakımdan kriptolu telefonlar bazen çok daha tehlikelidir. 
Zira nasılsa dinlenmiyor diye rahat ve açık konuşulur. 

Sene 2003. Yabancı istihbarat teşkilatlarında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK'a karşı bir ilgi ve yönelme var. Nedenini merak ediyorum ve araştırıyorum. Sebep belli oluyor. Tübitak “Milli Kripto sistemi konusunda çalışıyor. 

Böylesine önemli bir projeye, dost-düşman bütün istihbarat teşkilatlarının kulaklarını dikmesi normal... 


TÜBİTAK 1963”TE KURULUYOR 

TÜBİTAK, Türkiyede planlı ekonomi döneminin başlangıcı olan 1963 yılında Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık ve milli bilim politikasına rehberlik amacıyla kurulmuştur. 


əl 
K ər 3001920 ə 0101p sö 


ar əs lay, ə 


Günümüzde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olup özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa ilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. 

Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma 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grubu içeriyordu. Günümüzde amaç ve görevleri hayli genişlemiş, 
1993 yılından itibaren Popüler Bilim Kitapları basılmaya başlanmıştır. Kurum'un, ilk Genel Sekreteri (şimdiki başkana eşdeğer) Mart 1964-Temmuz 1966 arasında görev yapan Prof. Dr. Nimet ÖZDAŞ tır. 


TÜBİTAK”TA NELER OLDU: 

Şimdi Milliyet Gazetesinin arşivinden faydalanarak, 2003den itibaren TÜBİTAK ta neler olmuştu, hep birlikte bakalım, hatırlayalım: 

25 Temmuz 2003 - TÜBİTAK: Heyecanımız ve şevkimiz azalıyor. - TÜBİTAK Başkanvekili Prof. Dr. Tuğrul Tankut, Bilim Kurulu'nun TÜBİTAK Başkanı Namık Kemal Pak” 2. bir dönem için yeniden seçtiğini ancak hükümetin (AKP) henüz atamayı yapmadığını belirterek, “Bu belirsizlik şevkimizi ve heyecanımızı azaltıyor” dedi. Tankut, TÜBİTAK'ın 40. Yıldönümü ve TÜBİ-TAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ni açıkladığı basın toplantısında, toplantıyı kendisinin değil, seçilmiş başkanın yapmasını dilediğini söyledi. 


28 Temmuz 2003 - TÜBİTAK iki aydır başkanını bekliyor. - 
Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yaklaşık 2 
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aydır yeni başkanının atanmasını bekliyor. Görev süresi 31 Mayıs'ta sona eren Pak'ın adı 6 Mayıs'ta Başbakan Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Ancak TÜBİTAK'ın yeni başkanıyla ilgili bir işlem yapılmayınca, görev süresi dolan Pak da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne döndü. Prof. Dr. Celal Şengör, “Başbakan Pak'ı beğenmeyebilir, o zaman, “Lütfen bir başka ismi getirin bana der. Ama Başbakan ne onu sunuyor, ne onu” dedi. 

31 Temmuz 2003 - Bu kitabı 'çeviren yandı - Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin evrim kuramını anlatan “Bilim ve Yaratışçılık” adlı kitabını 2002'de Türkçeye çeviren bilim adamlarının başına gelmedik bela kalmadı. Kitabın basım aşamasında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek, Kızıltoprak'taki evinde bombalı saldırıya uğradı. Oğlu yaralandı, olay faili meçhul olarak kaldı. 
Prof. Dr. Şevket Ruacan, Nörolog Yrd. Doç. Dr. Ümit Sayın, Prof. 
Dr. Aykut Kence ile Prof. Dr. Işık Bökesoy da, çeşitli tehditlere, karalama kampanyalarına maruz kaldıklarını belirttiler, 

17 Eylül 2003 - TÜBİTAK başkanını seçti, ancak atanamıyor. 
- Kulislerde ise hükümetin TÜBİTAK Yasasını değiştirmeye hazırlandığı konuşuluyor. Hükümetin, böylece kendine yakın isimleri TÜBİTAK Başkanı ya da Bilim Kurulu üyesi olarak atamasının mümkün olabileceği belirtiliyor. Kurulun bazı üyelerinin görev süresinin önümüzdeki günlerde dolacağı, hükümetin tutumunu sürdürmesi halinde, aynı sıkıntının yaşanacağı vurgulanıyor. Yeni üyeleri de prosedür gereği kuruldaki seçimin ardından Başbakanlık atıyor. TÜBİTAK Bilim Kurulunun ikinci kez başkanlığa seçtiği Prof. Dr. Namık Kemal Pakın atama kararnamesi 3.5 
aydır Başbakanlıkta bekliyor. Askeri projeler nedeniyle hayati görevler üstlenen kurum, vekâletle yönetiliyor. Şubatta toplanan Bilim Kurulu, 4 yıllık görevini 30 Mayısta tamamlayan Pakı yeniden başkan seçip, ismini atamanın gerçekleşebilmesi için Başbakanlık'a 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bildirildi. Ancak kararnameyi Köşke göndermeyen Başbakanlık, gerekçe göstermedi. 

20 Eylül 2003 — Abbas Güçlü - TÜBİTAK'ta neler oluyor? - 
TÜBİTAK Yasası TBMMden geçti, Cumhurbaşkanı Sezer'in onayını bekliyor. Muhtemelen veto yiyecek ama AKP iktidarı bu konuda kararlı. Aynı yasayı bir kez daha TBMMden geçirdikten sonra yeniden Çankaya'ya gönderecek. Sezer'in bu kez onaylamaktan başka seçeneği olmadığı için yasa yürürlüğe girecek. Eğer iddia edildiği gibi bilimde siyasallaşma süreci söz konusu ise üniversitelerin ayağa kalkması gerekiyor. Çünkü bu süreç, en fazla onları ilgilendiriyor. Tepkiler yok mu? Elbette var. Ama o kadar cılız ki! 


ə 
Prof. Dr. Nükhet Yetiş ve eşi Prof. Dr. Mehmet Önder Yetiş 


YÖK, geçen aylarda mevcut TÜBİTAK yönetimini yasal bulmayarak, üniversitelerin TÜBİTAK'la diyalog kurmasına ambargo getirdi. Ama uzun sürmedi. YÖK rağmen ikili ilişkiler çoktan başlamıştı. Peki, şimdi ne olacak? Bu konuda Başbakan Erdoğan'a çok büyük sorumluluk düşüyor. 14 kişilik Bilim Kurulu'nun çok üyesini o atayacak. Başkanı da o belirleyecek. Eğer bu aşamada objektif olursa, YÖK yasası konusunda da epeyce yol kat eder. Çünkü bu konudaki tavrı, YÖK yasası ve ÖSS için çok önemli bir referans olacak. Benzeri bir düzenleme, daha önce Erdal İnönü'nün 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başbakan yardımcılığı döneminde gerçekleşmişti. Atamaları o yapmış ve herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştı. Erdoğan, bilime mi yoksa ideolojiye mi önem veriyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. 


TÜBİTAK yönetimin AKP döneminde şekillendirilmesi süreci Prof. Dr. Nükhet Yetiş'in 2004 yılında vekâleten başkanlığa getirilmesi ile başladı. Yetiş, 2008 yılında adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu” olarak değiştirilen ve yeniden düzenlenen yapısıyla TÜBİTAK'a bu kez asaleten atandı. AKP'ye muhalif olduğu bilinen insanlar görevlerinden alınıp farklı pozisyonlara getirtildi. Bazıları farklı şehirlere sürülerek ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Boşalan kadrolar AKP yandaşlarıyla dolduruldu. Temel bilim alanlarından gelen üye sayısı azaltılırken sağlık ve mühendislik gibi uygulamalı bilimlerden ve özellikle özel sektörden gelen üye sayısı arttırıldı. Bu isimlerden biri de Adnan Dalgakıran. Babası tarafından kurulan Dalgakıran Kompresör'ün sahibi Adnan Dalgakıran iş dünyasında ismini duyduğumuz bir isim. Özgeçmişinde bilim adına herhangi bir katkısı bulunmamasına rağmen TÜBİTAK'ın Bilim Kurulu üyeliğine kabul edildi. Yine bu dönemde Nükhet Yetiş'in eşi Önder Yetiş, TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar 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Merkezi (BİLGEM Y'in başına getirtildi. BİLGEM, teorik fizik alanında önemli çalışmalar yapan Feza Gürsey Enstitüsü'nün işlevsiz bulunarak bağlandığı birim. 

AKP'nin üniversitelere yönelik daha önceki icraatlarından ağzı yananların, bu konuya aşırı duyarlılık göstermeleri doğal, Ben yaptım oldu mantığı, ne Erdoğana ne de AKP'ye bir şey kazandırır. TÜBİTAK, ele geçirilmesi gereken sıradan bir kurum ya da sivil toplum örgütü değildir. Ülkemizin geleceğidir. Umarız bunun farkındadırlar! 

27 Eylül 2003 - Hükümet gözünü TÜBİTAK'a dikti - Hükümetin, dört aydır TÜBİTAK'a başkan atamaması, kurumda büyük rahatsızlığa yol açtı. TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. “Tuğrul Tankut, “Hükümetten aldığımız izlenim Başbakanlığın önerdiği adaylardan birisinin Bilim Kurulu'nca seçilmesidir. Bu durum, yürürlükteki yasa ile bağdaşmamaktadır” dedi. 


3 Ekim 2003 - İşte hükümetin TÜBİTAK adayı! - Başbakan'ın 
TÜBİTAK Başkanlığı için önerdiği, kurumun ise uygun bulmadığı ismin Prof. Dr. Nükhet Yetiş olduğu öğrenildi. Başbakan'ın Başdanışmanı Ömer Dinçer'in, Yetiş'in seçilmesi için TÜBİTAK Bilim Kurulu'na mesaj gönderdiği öğrenildi. Ancak Bilim Kurulu 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tarafından, Yetişin, TÜBİTAK Başkanı olacak özelliklere sahip olmadığı belirtilerek, “Yürürlükteki yasa ile bağdaşmayan böyle bir işlem yapılmasının Bilim Kurulu'ndan beklenmeyeceği açıktır” denildi. 

12 Ekim 2003 - İnönü: Bilime müdahale var - Prof. Dr. Erdal İnönü, TÜBİTAK'a bağlı Kandilli'deki Feza Gürsey Enstitüsü'ndeki odasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçilen TÜ-BİTAK başkanını atamamasını ve hükümetin bu konudaki tutumunu değerlendirdi. 

13 Kasım 2003 - TÜBİTAK Başkanı'nı Başbakan Seçecek. — 
TÜBİTAK Başkanını “bir defaya mahsus” olarak Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 

20 Kasım 2003 - TÜBİTAK yasasına veto — Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer “TÜBİTAK Başkanı ve 6 Bilim kurulu üyesinin bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan tarafından atanmasına “ ilişkin yasayı veto etti. 

11 Aralık 2003 - TÜBİTAK Yasası aynen kabul — Veto edilen yasa, Sezer'in önerisi dikkate alınmadan Meclis'te kabul edildi. 

21 Aralık 2003 — Sezer TÜBİTAK yasasını onayladı. 

23. Aralık 2003 - Hükümet Sezer'i yalnız bıraktı... - Cumhurbaşkanı Sezer, TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katıldı. Hükümet üyelerine ayrılan koltuklar boş kaldı. 

21 Ocak 2004 - TÜBİTAK'ın beyin takımı olarak adlandırılan 81 uzmana yapılan ödemeler, asgari ücretin altına düşürüldü. 
Neden olarak, hükümetin mevcut bilim adamları yerine AKP'ye yakın elemanları getirmek istemesi gösterildi. İstifa eden TÜBİ-TAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Saydam, bu şartlarda görev kabul edecek kişinin, ya siyasi ideolojiye sahip, ya da aklırıdan zoru olması gerektiğini söyledi. Her şeyin para olmadığını 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ama yapılan işin de bir bedeli olması gerektiğini belirten Saydam, “Bu bedelin altında ödemeye kalkarsanız, ya siyasi bir ideolojiye hizmet eden, ya da niteliksiz insan bulursunuz. Bilimin, tekniğin ideolojisi olmaz” dedi. 


Lil mob yerle eşe ae Çep m ER 


ala 


31 Ocak 2004 - TÜBİTAK Köşkten döndü - Cumhurbaşkanı 
Sezer, Başkan Vekili Nüket Yetişin TÜBİTAK Başkanlığına atanmasıyla ilgili kararnameyi, Anayasa Mahkemesinin kararını gerekçe göstererek Başbakanlığa gönderdi. 

Kararnamenin, atamanın dayanağını oluşturan ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Yasaya 5016 sayılı yasa ile eklenen geçici 3. maddenin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesinin söz konusu maddenin yürürlüğünün durdurulmasına karar vermesi nedeniyle iade edildiği bildirildi. 

05 Mayıs 2004 - TÜBİTAK Başkanlığı arapsaçına döndü. 

21 Mayıs 2004 - NATO'nun güvenliği Türkiyeye emanet! — 
NATO'nun haberleşmesinde kullanılan kriptoları yapan TÜBİ-TAK, şimdi de NATO'nun geniş bant haberleşme sistemi için açılan uluslararası ihalede Almanya ve İngiltere ile yarışıyor. 
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10 Haziran 2004 - TÜBİTAK atamasına yargıdan iptal kararı 
- TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden seçilmesine karşın ataması yapılmayan Prof. Pak, yargı tarafından yeniden haklı bulundu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden seçilmesine karşın atamasını yapmadığı Prof. Dr. Namık Kemal Pak" yargı yeniden haklı buldu. 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Başbakanlık'ın, “TÜBİTAK Başkanlığı'na Prof. Nükhet Hotar'ı ataması hakkındaki yürütmeyi durdurma” kararına yaptığı itirazı reddetti. 

/H.Mart 2009 - Sen misin Darwin'i kapak yapan! - TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakumana, Evrim Teorisi'nin kurucusu Darwin'i kapak yaptığı için görevden alındığı söylendi ve derginin 2009 Mart sayısı, son anda kapağı değiştirilerek basıldı. 

29 Ağustos 2011 - tarih ve 28040 sayılı Resmi Gazetede 29 
Ağustos 2011'de yayımlanan 2011/647 Sayılı Karar ile TÜBİTAK Başkanlığına Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK atanmıştır. 

Evet, eskileri okuyunca yapılan bir sürü yanlışlık gözümüzün önüne geldi değil mi? Bütün bu yanlışlıkları Başbakan ve AKP 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Hükümetine kim yaptırdı acaba? “Milli Kripto Sistemine” ve milli güvenliğimize verilen zararlardan kimi mesul tutacağız? 
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25 Şubat 2014 

Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın 1993'te kaçırılarak öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması 
19 Şubat 2014 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davaya tutuklu olan Ayhan Çarkın'ın yanı sıra Korkut Eken, Ahmet Demirel, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ziya Bandırmalıoğlu katıldı. Mehmet Ağar ise "sağlık sorunları nedeniyle tedavi için yurtdışında bulunacağı gerekçesiyle daha önceden ifade verdiği için duruşmaya katılmadı. 
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TAHRİK VE TARTIŞMA 

Duruşmaya Abdülmecit Baskın'ın ailesinin yanısıra, eşi Savaş Buldan' faili meçhul bir cinayete kurban veren BDP milletvekili Pervin Buldan ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Engin Gökoğlu da katıldılar. ÇHD terör örgütü DHKP-C ile ilişkili bir hukuk derneği. Yakın tarihte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu gözaltına alınan ve 9'u tutuklu, 22 avukatın yargılanması devam ediyor. Duruşmada BDP milletvekili Pervin Buldan ile ÇAD avukatı Engin Gökoğlu'nun sanıklara ağır hakaretlerde bulunması üzerine Yarbay Korkut Eken önce ikaz etmiş, karşı tarafın tahriklere devam etmesi üzerine de sinirlenerek onlara ağzına geleni söylemiştir. 

Bu sürtüşme nedeniyle salonda gerginlik olmuş, duruşmaya ara verildiğinde koridorda müşteki yakınları, “Sen nasıl Pervin Buldan'a küfür edersin” diyerek Eken'in üzerine yürümüş, adliye koridorlarında çıkan arbede polisin araya girmesiyle son bulmuştur. Tutuksuz sanık Alper Tekdemir hakkında yakalanma kararı veren mahkeme de 14 Nisana ertelenmiştir. 


AYHAN ÇARKIN: 
Şahin emretti, 
Akça'lar öldürdü. 
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ŞAHİN VE AĞAR 

Faili meçhul davasının ilk duruşması 27 Kasım 2013 tarihinde yapılmış, bu duruşmada savunma yapan Ayhan Çarkın, “Baskının ölümüne giden yol, İbrahim Şahin'in, Oğuz Yorulmaz ve bana verdiği bir talimatla başlamıştır. “Gidin bu şahsı bana getirin, bu adam PKK'lılara nüfus cüzdanı veriyor” dedi”. : 

“Oğuz'la beraber 1 kişi daha vardı. Gittik, bizi kapıda karşıladı. 
Beyefendi bir adam, elinde portföy gibi bir çantası vardı. 2 araba vardı. Diğer arabada Ayhan Akça'lar vardı. Onlara teslim ettik. 

Saat 10.00 gibi Şahin'in yanına gittik. 'Ne işiniz var burada gidin onlarla buluşun! dedi. Telsizle haberleşip gittik, orada infaz etmişlerdi” diye ilave etti. 

Çarkın, “Faik Candan, Yusuf Ekinci, Savaş Buldan, Behçet Cantürk, galerici kardeşler, İranlılar, bunlar Ayhan Akça'nın bulunduğu grup tarafından öldürülmüştür” iddiasında da bulundu. 


ÖCALAN EYMÜR'ÜN ADAMI... 

Cezaevinden video konferansla ifadesi alınan İbrahim Şahin ise, “Abdülmecit Baskın öldürüldüğü tarihte daha ortada binamız yok. Böyle bir emir vermedim. Ayhan Çarkınlın ifadelerinin mantıkla alakası yok. Tüm faili meçhul cinayetlerin arkasında Mehmet Eymür var. Abdullah Öcalan, Mahmut Yıldırım, MİT elemanıdır. Mehmet Eymürün adamıdır” diyordu. 


Böyle bir emir vermedim. Ayhan Çarkın'ın ifadelerinin o mantıkla alakası yok. 


Tüm faili meçhul ci- 


nayetlerin arkasında 
Mehmet Eymür var. 
Abdullah Öcalan, 
Mahmut Yıldırım, MİT elemanıdır. Mehmet 


Eymür'ün adamıdır. 
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BEN TUĞLAYI OYNATTIM! 

Eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, rapor göndererek ilk duruşmaya da katılmamıştı. Ayhan Çarkın aynı duruşmada Mehmet Ağar için, “Tuğla çekerse duvar yıkılırmış, ben tuğlayı oynattım. 
Duvar titredi. Duvar yıkılsın, hangi şerefsiz altında kalacaksa kalsın. Biz davada yargılanırken Mehmet Ağar VIP'lerde kahramanlık taslıyordu. Madem o kadar kahramandı bir numaralı sanık olduğu davada gelip bizi savunsaydı. Ne oldu o da ceza aldı. Ona ceza veren hâkim daha mı az vatanseverdi?” diyordu. Olayların seyrine bakılırsa Ayhan Çarkın haklı sayılır, sanıkların birçoğu daha önce de yargılandılar ve ceza alıp hapis yattılar. Aralarında en iyi tanıdığım ise Korkut Ekendir. 

Korkut Yarbay, Kıbrıs Savaşına katılmış, gösterdiği cesaret ve yaptığı hizmetlerden dolayı “Şerit Rozet beratı” ile ödüllendirilmiş, Özel Harp Dairesinde PKK ile mücadelede yer almış, Eruh ve Sason bölgelerinde görev yapmış iyi bir askerdir. 1987 yılında kendi isteğiyle askerlikten emekliye ayrılıp MİT'e geçti ve Güvenlik Dairesinde Yardımcım olarak çalıştı. “MİT Raporu” olayından sonra bir sorumluluğu olmamasına rağmen benimle birlikte Mayıs 1988'de MİT'ten ayrıldı. Benim tanıdığım Korkut Eken, evi madalyalarla dolu, pırıl-pırıl bir ailesi olan, cesaretli, yürekli, nitelikli bir askerdi. 1993 yılına kadar beraber olduk. Mehmet Ağar'ın teklifi üzerine Polis Özel Harekât Timlerini yetiştirmek üzere ayrildi, Susurluk davasında en yüksek cezayı aldı. İbrahim Şahin ile birlikte 6 yıl ağır hapis cezasına mahküm oldu. Ayaş Cezaevi'nde yaklaşık 2 yıl yattıktan sonra serbest bırakıldı. Birlikte yargılandığı diğer sanıklar da 4er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. 


MEHMET AĞAR'I KİM NİÇİN KORUYOR? 
Evet, Mehmet Ağar'la beraberlik, Korkut Ekene çok pahalıya patladı, Şimdi belki de hiç alakası olmadığı bir konuda, BDP 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milletvekili Pervin Buldan ile Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Engin Gökoğlu'nun ağır hakaretlerine muhatap oluyor. Hem de mahkeme salonunda. Gazeteler vekile küfür etti diye saldırıyorlar. Keşke MİT'te kalıp, bütün bu olumsuzlukları, bu acıları yaşamasaydı... 


Yukarıdaki resim, hastalık nedeniyle yurtdışında olacağını belirten Mehmet Ağar 13.02.2014 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki özel oturumda ifade verdikten sonra duruşmadan çıkarken çekilmiş. Ağar, sağlık sorunları nedeniyle yurtdışında olacağını belirterek, biri 19 Şubat, diğeri 16 Nisanda görülecek duruşma tarihlerinden önce ifade vermek istemiş. Demek ki ağır suçla yargılanan Ağar'ın yurt dışı yasağı yok... 

17 ayrı faili meçhul cinayetle suçlanan Ağar'ın özel ifadesi tam 
21 dakika sürmüş. Avukatı Ağar'ın Ankara dışında ikamet ettiğini 
ve sağlık sorunları olduğunu, Ağar'ın sık sık yurt dışına gitmesi gerektiğini belirterek, “duruşmalardan vareste tutulmasını istiyoruz” demiş. Cumhuriyet Savcısının olumlu görüş vermesi üzerine Mahkeme, Ağar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vermiş. 

Peki, 19 Şubat'ta Mehmet Ağar neredeydi? Beşiktaş Sinanpaşa Camisinde, öğlen namazından sonra yapılan cenaze merasiminde. 
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Nereden mi biliyorum. Ölen MİT'ten emekli, sevdiğim bir arkadaşımdı ve ben de oradaydım. İnsan hiç değilse dışarıda kasıla kasıla dolaşmaz ve en azından mahkeme ve savcıyı da töhmet altında bırakmaz. 


HER ŞEYİ ÖZEL, ADAM SANKİ PARALEL YAPI... 

Susurluk'ta herkes yargılandı, herkes ceza aldı, bir ona dokunamadılar. Uzatmayayım, Mehmet Ağar'la ve ilişkileriyle ilgili hikâye çok. Sonunda bütün baskılara rağmen bazı düzgün ve onurlu hâkimler, savcılar, ona 5 yıl ceza verdiler. Suç örgütünün üyesiydi ama örgütün lideri belli değildi. Onu bile beklemiyordu, şaşırdı. 
Ona uygun, güvenli, evine yakın, havası güzel, yeşillik manzaralı Aydın'ın Yenipazar KI Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu hazırladılar. Cezaevi boşaltıldı, tadilatlar yapıldı ve misafir yerleştirildi. 
Ziyaretler, geçmiş olsunlar, öğlen-akşam yemekleri ve saire, 1 yıl dolmamıştı ki, 3. Yargı Paketinden yararlanan Ağar, 25 Nisanda cezaevinden çıktı. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Bakalım Ağar'ın korunması daha ne kadar devam edecek... 
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25 Şubat 2014 
DOSTLUĞUN MİMARI BERBER YAŞAR ÇIKTI. 


BERBER YAŞAR YİNE SAHNEDE 


Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'i İstanbul Valisi iken tanıdım. Sempatik, hızlı konuşan, akıllı bir kişiydi. Bakanlığı bu şekilde bırakmasına üzüldüm. Ancak belli makamlara gelen insanların da kendinin ve yakınlarının yaşantısına çok dikkat etmesi gerekiyor... Yukarıdaki başlığı, CHP İstanbul Milletvekili, eski 


205 


BELGELİ YAZILAR 


Hazine Başkontrolörü Aykut Erdoğdu'nun Birgün'deki aynı başlıklı yazısından aldım. Şimdi o yazıdan bazı pasajlar vereceğim. 
Tamamını okumanızı öneririm. 

“BİZ BU FİLMİ GÖRDÜK - Aslında bu yaşadıklarımızın benzerini 1980-1989 yılları arasında ANAP döneminde yaşadık. 
ANAP'IN HAYALİ İHRACATI - O yıllarda kalkınma için fon aranıyor. Turgut Özal bir model geliştirdi. İsviçrede bulunan “gri paralar” Türkiye'ye getirilecekti. Bu amaçla dönemin Lübnanlı bankeri Muhammed Şekerciyan ile görüşüldü. Gri para Türkiye'ye gelmek için hem yasal güvenlik hem de komisyon istedi. 

Özal ona da çare buldu. Hayali ihracat yapılacak ve karşılığında İsviçrede bulunan gri para ihracat karşılığı olarak Türkiye'ye çekilecekti, İhracat bedeli olarak gösterilen dövizlere KDV iadesi adı altında yüzde yirmi teşvik sağlanacaktı. Yapılan işlemler sonucunda kalkınma için ihtiyaç duyduğumuz fon sağlanmış olacaktı. 

İNDİRMECİ BERBER YAŞAR - Özal'ın kurduğu kalkınma finansmanı modeli iki yıl içinde çöktü. Artık kimse yurtdışından para 
getirmiyor ama Hazineden 9620-25 KDV iadesi alıyordu. Eline 1 
milyon dolar alan 50 defa bu parayı İsviçre'ye gönderiyor 50 defa geri getiriyor bu sayede 50 milyon dolarlık vergi iadesi alıyordu. Bu yönteme döviz indirmeciliği deniyordu. Bu durumu dönemin meşhur bankacıları, kara gözlüklü müsteşarları, şişman bakanları çok iyi bilir. İstanbul, Mersin ve Gaziantep bu işlerin en yoğun yapıldığı illerimizdi. Kilis bu işlerde kilit öneme sahipti. ANAP'lı yılların Yaşar Aktürk'ü vardı. Namı diğer Berber Yaşar. Berberlikten başlayıp Türkiye'nin en önemli döviz indirmecisi olduğu için camiada “berber” olarak bilinir. O dönem Hazine ve Kambiyo Kontrolörlerinin yazdığı raporlarda yer alan tespitlere göre hayali ihracatın kilit adamı Berber Yaşardı. Berber Yaşar Türkiyede yastık altında kalan altınları toplamaya başladı. Tonlarca altını İsviçre'ye kaçırdı. 
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Karşılığında “getirdiği-indirdiği” dövizlerle hayali ihracatçıların taahhütlerini kapattı. Komisyonunu aldı. 


BERBER YAŞAR'IN 
HEDİYE KUTULARI BÜYÜK 


GÜLER'İ ZARRAB'LA BERBER TANIŞTIRDI - Mardinli Muammer Güler Gaziantep Valisi (6 Temmuz 1994 - 28 Temmuz 2000). 
Ben de genç bir Hazine Kontrolörüyüm. Yanlış hatırlamıyorsam sene 1997, Berber Yaşar ve diğer döviz indirmecilerinin hayali ihracatlarını soruşturuyorum. Gaziantepe gittim. Valiyi ziyaret ettim. Vali Güler çok babacan tavırlı ama bir o kadar heyecanlı. Ben konuyu açmaya çalıştıkça aman beni bu işlere bulaştırmayın diyor. 15 yıl sonra 17 Aralık iddianamesinden bilgiler sızıyor. Muammer Güler'i Rezza Zarrab ile Kilis'li Berber Yaşar tanıştırmış. Telefon, mail ihbarları yağmaya başlıyor. Gaziantep'ten başlayan ilişkiyi anlatıyorlar. Dönemin hesap uzmanlarıyla birlikte yürüttüğümüz “Balina” soruşturmasına kadar bağlanıyor bu ilişki. Muammer Güler'in sadece oğlundan değil altın işiyle uğraşan eniştesinden bahsediyorlar” 

Evet, uzmanından Kilis'in meşhur, adına türküler düzenlenen, yardımsever Berber Yaşar'ının maceralarını okudunuz. “Berber Yaşar” olarak tanınan Yaşar Aktürk hayali ihracat, kara para aklama ve uyuşturucu olaylarına adı karışan bir kişi. 1983'de aralarında banka genel müdürleri ve ünlü işadamlarının da bulunduğu 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“altın kaçakçılığı” davasında Erol Aksoy, Hüsnü Özyeğin, Nasrullah Ayan gibi iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte yargılandı. 1988'de İzmirde ortaya çıkarılan bir hayali ihracaat olayından dolayı İsveçe kaçtı. Turan çevik ve Ertan Sert gibi isimleri piyon olarak kullanarak pek çok hayali ihracaat operasyonu gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 2 Ocak 1990'da İzmir DGM'ye teslim oldu. Hayali ihracaat ve altın kaçakçılığıyla suçlanan Aktürk'ün gizli pazarlıkla teslim olduğu ve Berber Yaşar'ı sorgulamakta ısrar eden eski Emniyet Müdürü Lütfü Tomuş'un bu pazarlık sonucu görevden alındığı ileri sürüldü. Aktürk'ün tutukluluğu iki gün sonra kaldırıldı, ancak bir uyuşturucu olayına karıştığı için yeniden gözaltına alındıktan sonra İstanbul DGM tarafından serbest bırakıldı. Gazetecilere bu tarihte servetinin 65 milyar lira olduğunu söyledi. 12 
Eylül'den sonra aranırken uçakla İsviçre'ye kaçtı. Tempo dergisine yaptığı açıklamalarda turizmle ilgili 15 şirketi ve 4 oteli olduğunu, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu ve şu an sabıka kaydının bulunmadığını söyledi. En son 1998'de İstanbul DGM'de cinayete azmettirme ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 16 yıl hapis cezası istenen bir davadan yargılanıyordu. Değişen fazla bir şey yok değil mi. Sadece rakamlar büyümüş. Rakamlar büyüdükçe küçülen zavallı Türkiye'miz... 
Mehmet Kalkan'dan “Kilisli Berber Yaşar Dayı” Videosu http://www.youtube.com/watch?v—-L;jHaj. w6V9w 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DHKP-C'NİN SABANCI KATLİAMI 


19 Şubat 2014 

Yunanistanda karargâh kurup, Yunan istihbaratı ile işbirliği 

halinde Türkiyede kanlı eylemler yapan terör örgütü DHKP-C 

(Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), yanlış adrese yönelince yakayı ele verdi. 


DHKP-C'YE 
AĞIR DARBE 


m gi 


Geçen yıl 1 Şubatta ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir canlı bomba ile kanlı bir saldırıda bulunan ve bir Türk güvenlik 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görevlisinin ölümüne, biri medya mensubu üç kişinin de yaralanmasına neden olan DHKP-C'nin Yunanistandaki bazı önemli elemanları, ABD'nin baskısı ile 10 Şubat 2014'de yapılan bir operasyonla yakalandılar. 


YUNANİSTAN'DA DHKP-C OPERASYONU 

10 Şubat 2014 Pazartesi günü, Yunanistan'ın başkenti Atinada, 
terörle mücadele çerçevesinde evlerinde silah ve mühimmat bulundurma suçundan gözaltına alınan DHKP-C üyesi 4 Türk vatandaşı, sevk edildikleri Atina Mahkemesi'ndeki sorgulamalarının ardından tutuklandılar. Yunan polisi tarafından fotoğrafları ve kendi ifadelerine göre kimlik bilgileri yayımlanan dört kişinin, mahkemenin oy birliği ile aldığı karar uyarınca yargılanıncaya kadar tutuklu kalmaları kararlaştırıldı. 


1 ŞUBAT 2013 
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Atina'da başlatılan operasyonu kapsamında Selanik'te de “Çetin” isimli bir Türk vatandaşının daha yakalandığı iddia edildi ama bu haber resmi makamlarca henüz doğrulanmadı. 

Yunan polisince yayınlanan zanlıların fotoğraflarında polis verilerine göre, Petar Petrov kimliğiyle görünen 49 yaşındaki kişinin Hüseyin Fevzi Tekin olduğu, 25 yaşındaki kişinin Bilgehan Karpat, 41 yaşındaki kişinin Cengiz Bayır (İsmail Akkol) ve 33 yaşındaki kişinin ise Murat Korkut olduğu belirtildi. 

İsmail Akkol, 9 Ocak 1996 tarihli, Levent Sabancı Merkezindeki katliamın faillerindendi. Ağabey diye tanınan Hüseyin Fevzi Tekinin ise örgütün Dursun Karataştan sonraki lideri olduğu iddia ediliyordu. 


DHKP-C: EMPERYALİST YUNAN HÜKÜMETİ 

Yunan gazeteleri Yunan istihbaratının geçmişte, örgüt üyelerini uyardığını, ancak örgüt üyeleri savaşta oldukları gerekçesiyle uyarıları dikkate almadığını, bunun üzerine de operasyon için yeşil ışık yakıldığını belirttiler, 

DHKP-C ise internet üzerinden yayınladığı bildiride operasyona ülkedeki ekonomik krizin neden olduğunu belirtti. 

Terör örgütü, “Ekonomik krizden sonra son iki yıl içinde Türkiye ile birçok anlaşma imzalayan Yunan hükümeti, emperyalizme bağlılığın bir getirisi olarak bize saldırmaya başladı” suçlamasında bulundu. 


ESAS SEBEP ABD SEFARETİ SALDIRISI 

Yunanistandaki DHKP-C operasyonunun arkasındaki esas neden, 1 Şubat 2013 tarihinde Ankaradaki ABD Büyükelçiliğine yapılan kanlı saldırıdır. Uzun yıllardan beri ABD menfaatlerine yönelik bir saldırıda bulunmayan kanlı örgütün, Ergenekon davasının son günlerinde bu yazılı olmayan kaideyi bozması dikkat çekicidir... 
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İşte canlı bomba Ecevit Şanlı 


TERÖRİST ECEVİT ALİŞAN ŞANLI 

ABD Ankara Büyükelçiliğine intihar saldırısı düzenleyen DHKP-C militanı 40 yaşındaki canlı bomba Ecevit Alişan Şanlı, 
1973 doğumlu olup, Ordu'nun Gürgentepe İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. 

Saldırıda parçalanarak ölen Şanlı, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 16 Haziranda, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Harbiye Orduevi'ne ise 14 Temmuz 1997 yılında gerçekleştirilen ve bir subay eşinin hafif yaralandığı lav silahlı saldırı olayının faillerindendir. 

Ayrıca Şanlı, ANAP, DYP ve MHP il başkanlıkları ile İstanbul DGM binasına yönelik saldırı hazırlığı yaparken yakalanmış, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı değiştirmek için silahlı eylem yapmak” suçundan idam cezası istemi ile yargılanmıştı. 

Şanlı, 2000 yılında F Tipi cezaevlerine karşı birçok cezaevinde başlatılan açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına da katıldı. Ölüm oruçları başladığında Ümraniye Cezaevi'ndeydi. 

19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu'nun ardından Kandıra 
F Tipi Cezaevi'ne kondu. 
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Ölüm orucu eylemcilerinin ilk grubunda yer alan ve Wernicke Korsakoff hastalığı tanısı konan Şanlı, 2002 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından affedilerek cezaevinden şartlı olarak tahliye edildi. 


Kahraman Güvenlikçi 
“Toprağa Verildi 


b 
MUSTAFA AKARSU 


ÖLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ MUSTAFA AKARSU 

ABD Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu 1966 Kızılcahamam doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıydı. 

22 yıldır Büyükelçilikte görev yapan 47 yaşındaki Akarsu, canı 
pahasına gazeteci Didem Tuncay" iterek kurtarmış, teröriste müdahale suretiyle Büyükelçiliğin saldırıdan çok daha büyük bir tahribat almasını önlemişti. 

ABD, Mustafa Akarsu'yu maddi-manevi unutmadı. Saldırının ardından Büyükelçi Ricciardone Akarsu'nun bir “kahraman” olduğunu belirtti. Akarsu'ya minnetini, Büyükelçilikte onun adına “akarsu” şeklinde bir havuz yaptırarak gösterdi. 

Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Mustafa Akarsu için yapılan anma törenine katıldı, Akarsu'nun eşi Yasemin, 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çocukları Sami (18) ve Hilal (15) başsağlığı dileyerek aileye “Thomas Jefferson Star” madalyası verdi. 

ABD Kongresi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu ve benzer yerel hizmetliler için Akarsu adına bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. 

Dünyanın herhangi bir yerinde en az 15 yıl Amerikan hükümeti için çalışıp görevi başında ölen yabancı uyruklu hizmetlilerin ailelerine, “özel göçmen statüsü” tanınmasını da öngören “Mustafa Akarsu Yerel Muhafız Destek Yasası”nın taslak metni hazırlandı. 


PARDON, YANLIŞLIK OLDU... 

DHKP-C terör örgütü, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki saldırıda ağır yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Didem Tuncay için yüz kızartan bir teklifte bulundu. Terör örgütünün "halkınsesi. 
tv adresinden yaptığı açıklamada şöyle deniliyordü; 


DHKP-C AÇIKLAMA YAPTI 


YÜZSÜZ TEKLİF! 


ə e eek kaybeden eme bl ir 


“Tüm hassasiyetimize rağmen hiç bir şekilde hedefimiz olmayacak gazeteci olduğu söylenen Didem Tuncay da eylemde yaralanmıştır. 

İstemeyerek neden olduğumuz bu yaralanmadan dolayı Didem Tuncaydan, ailesinden, halkımızdan ve basın emekçilerinden özür diliyoruz. Didem Tuncay'ın bir an evvel sağlığına kavuşmasını istiyoruz. 
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Didem Tuncay ve ailesinin kabul etmesi durumunda tüm hastane masraflarını karşılayacağımızı belirtmek istiyoruz” Tam bir komedi... 


BAKALIM YUNANİSTAN VERECEK Mİ? 

İstanbul 4. Levent'teki Sabancı Centerde 1996 yılında gerçekleştirilen Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefenin öldürüldüğü suikastı gerçekleştiren 3 kişilik timde bulunan DHKP-C örgütü üyesi İsmail Akkol Atinada yakalananlar arasında. 

9 Ocak 1996da eylemden sonra Fehriye Erdal'la birlikte yurt 
dışına kaçan İsmail Akkol için, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılmıştı. Akkol'un izi 2000'lı yılların başında Belçikada bulunmuştu. Eylemi birlikte gerçekleştirdiği Erdal'la birlikte bir süre Belçikada yaşayan Akkol'un daha sonra Almanya'ya geçtiği, ardından da Yunanistan geldiği tespit edilmişti. 

Yıllardır örgüte destek veren Yunanistan Ankara ABD Büyükelçiliği'ne yönelik canlı bomba eyleminden sonra DHKP-C'ye karşı adli soruşturma başlatan ABD yönetiminin baskısı üzerine örgüte karşı sert tutum izlemeye ve örgüte ait evleri kapatmaya başladığı belirtiliyordu. 


SABANCI SUİKAST SİL BAŞT 
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MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarından oluşturulan özel bir ekibin, Yunanistan gittiği veya yakında gideceği belirtiliyor. 


SABANCI CİNAYETİ ÇÖZÜLÜR MÜ? 

Sabancı cinayetinde bilinmeyen çok fazla soru var. Bilindiği kadarıyla eylemin esas hedefi Sakıp Ağa (Sabancı) idi. Onu bulamayınca Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe'yi öldürdüler. Yani önüne geleni öldürdüler, 

Umarım, Yunan makamları İsmail Akkol ve diğerlerini ve- 


rir ve yıllardır çözülemeyen bu karışık “Sabancı Katliamı” ve diğer birçok olay çözülür. 

Merak ettiğim, acaba DHKP-C bu yanlışlıktan dolayı en azında emekçi Nilgün Hasefe'nin ailesinden özür diledi mi? 


NOT: Filmi Seyretmeyi Unutmayın 


DHKP-C'nin Sabancı Katliamı Videosu 


http://vvvrvv.youtube.com/vvatch?v-rrunzL)vGV48dist-UU65 9MXS182z19vvz5TGMLSOA 
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10 Şubat 2014 

Birçok kaynağa göre “Dünya imparatorluğu” ve “Yenidünya düzeni” gibi söylemleri ile dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamış Amerikalı bankacı işadamı David Rockefellere ait olduğu söylenen ve Türkiye'yi de ilgilendiren bazı açıklamalar ortalarda dolanıyor. 


David Rockefeller 


Diğer bir kaynağa göre ise açıklamayı yapan Amerikan Medya imparatoru Rupert Murdoch. Murdoch, yemekli Troyka toplantısı 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sonunda Yale, Harvard, Princeton ve MIT üniversitelerini yöneticileri ayrılınca David Rockefeller, Baron de Guy Rothschild ile üçünün özel bir odada baş başa kaldıklarını açıklıyor. Bu özel sohbetin tamamını veremeyeceğini ama ilginç bazı noktaları söyleyebileceğini belirtiyor. Ancak, bahsi geçen Baron Guy Rothschild'in Haziran 2007'de 98 yaşında iken Paris'te öldüğü dikkate alınırsa bu toplantının bu tarihten önce olması gerekir. 

Neticede bazı basın organlarında da yer alan 10 sayfalık bu yazı, ne zaman, nerede ve kime söylenmiş belli değil. Yani kaynağı pek sağlam gözükmüyor. Biz yine de sizlere Türkiyede 1950'li yıllardan beri var olan paralel yapıyı gösterdiğine ve gerçeklerle bağdaştığına inandığımız bazı bölümleri kısaltarak sunacağız: 


DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİNDEN 

1915 doğumlu David Rockefeller, Rockefeller ailesinin kurucusu petrolcü John D.Rockefeller'in oğludur. Rockefeller ailesi 
1955 yılında bankacılık sektörüne adım atmış, diğer bir bankacılık 
devi olan Rotschild ailesinin de desteğiyle ABD'nin mali piyasasında önemli söz sahibi olmuştur. Aile, 1904 yılında kurulan dünyanın dört yanında öğrencilere burs veren Rockefeller Vakfı'nın da sahibi olup, Türkiyede bu bursla okuyan Bülent Ecevit ve Deniz Baykal gibi devlet adamları vardır. 

David Rockefeller, ailesi adına CFR'ın “Council on Foreign Relations” onursal başkanıdır. CFR yani Türkçe olarak “Dış İlişkiler Konseyi” Birinci Dünya Savaşının hemen ertesinde yedi Yahudi bankerin finansal desteği ile kurulan ve amacı ABD dış politikası için fikir üretmek olan bir kuruluştur. Bazı Türk Devlet adamlarının da ziyaret ettiği CER, Rockefeller'lerin maddi imkânlarıyla daha da büyümüş, en parlak beyinleri bünyesine toplamış ve Amerikan dış politikasının belirlenmesinde önemli bir kuruluş haline gelmiştir. 
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27 MAYIS 1960 DARBESİ, ADNAN MENDERES VEİDAMLAR 

Yukarıda bahse konu anlatım şu şekilde; “Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bizim desteğimizle Adnan Menderes gelmişti, Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik. Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. 
Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. 


Başbakan Adnan Menderes idam sehpasında 
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1980 DARBESİ BİZİM İSTEKLERİMİZ DOĞRULTU- 

SUNDA YAPILDI 

“Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupada gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçme- 


lerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı” 


YETİ e ep tara Meke yp Seçime 

xi € 

ə “gi 


Turkey's 
Night of 
, The Generdis xi A 


12 Eylül 1980 Darbesi 


BİNLERCE TÜRK GENCİ UYDURMA İDEOJİLER UĞ- 

RUNA CAN VERDİ 

“En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, “Ordo Ab Chaos” ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracıığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı 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kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak ikiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, her gün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. 
Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir” 


ÖZAL, KAPILARI SONUNA KADAR AÇTI 

“Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özaldı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. 
Bizim şirketlerimiz bu bâkir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. 
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Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar” 


TÜRKİYE'DE PARA İTİBAR GÖRDÜ, KAVRAMLAR 

UNUTULDU 

“Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. Bu ülke vahşi kapitalist sisteme o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikâyesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu.” 


KÜRT DEVLETİ PROJESİ İÇİN ÖNCE ÖRGÜT YARATTIK 
“Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin 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Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan 
—- İmralı 2014 


Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. 

Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya mal oldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 

Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. 

Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakârlık etmek zorunda kalacak” 


DİĞER BAŞLIKLAR 

Çok uzun olan yazı aşağıdaki başlıklarla devam ediyor. 
» “Kraliçe ve kiliseyi gözden düşürdük, 
» Kennedy ve Marilyn Monroe neden öldüler, 
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»* Amaç, dünyada tek devlet, tek din, 


»* Vatandaş devleti tanrı gibi görmeli ve kendini feda edebilmeli, 

e Seçimler, tamamen bir aldatmaca... Amaç; yenidünya düzeni, 

»* Kapitalizm-komünizm-sosyalizm... Fark etmez, hepsi bizim eserimiz, 

e Medya ve sinema endüstrisinin rolü çok önemli, 

» Nükleer savaş tehdidi en büyük blöftü, 

»* Gerektiğinde çeşitli ülkelerde provokasyonlar çıkardık, 


»* Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık, 

“ Türkiye bizim için çok önemli... Su kaynaklarının önemli bir kısmı burada, 

* En önemlisi, Türkler medeniyetin beşiğidir ve kökenleri Sümerlere kadar dayanır, 

» o Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik, bu mirasa el koymalıydık, 

» Osmanlıyı yıkmak zor olmadı, 

» Hitler, bizim tarafımızdan getirildi, çünkü buradaki Yahudiler, İsrail devletini kurmaya yardımcı olmadılar, 


* Atom bombası, Yahudilerin yaşadığı Almanya'ya atılamazdı, bu nedenle Japonya kışkırtıldı ve oraya atıldı, 
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İsrail Devleti, Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteği ile kuruldu, Sovyetler Birliği'ne yeteri kadar ülke tahsis edilmiş, mali destek verilmişti, 

Çin, henüz kontrol edemediğimiz bir ülke ama ABD ekonomisine katkısı büyük, 

Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak ve Yugoslavyadaki savaş, işgal ve bölünmeler savaş sanayisinin deneme ve gelişmesine yaradı, 

Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angoladaki savaşlar ve darbeler bizim planlarımızdı, 

Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz, aksi halde terör olaylarını devreye sokuyoruz, 

Dünyada hiçbir yerde mafya ve kaçakçılık olayları bizim iznimiz olmadan yapılamaz, 

Neden Kuzey Amerika ve Batı Avrupa varlıklı bir yaşam sürer? 
Dünyada 5 milyar insan, bizim 1 milyar insanımız için çalışır” SONUÇ 

Evet, bu açıklamaların bazısı abartılı, bazısı da mantık dışı gö- 


rülüyor. Aklı başında olan bir kimsenin böyle bir açıklama yapacağıria da inanmıyorum. Ancak; 


1 


ABD'nin 1940'li yıllardan beri içimizde olduğu ve bütün kılcal damarlarımıza kadar girdiği bir gerçek. Yani “Paralel Yapı” veya “Paralel Devlet” yeni değil. Bu durumdan zamanın Başbakanı İsmet İnönü dahi açık bir şekilde yakınmıştır... 

Yukarıdaki anlatımda belirtildiği gibi Amerikalı dostlarımızın “darbe” hareketlerinde rol aldığı da, yeni bir bilgi değildir. Ülkenin güvenliğini sağlamak, işbirliğini aşan yapılanmaları tespit edip çıkartmak öncelikle Türkiyeyi yönetenlerin görevidir. 


225 


BELGELİ YAZILAR 


Bi 


ABD ile sağlıklı bir ittifak ve işbirliği her zaman Türkiye'nin yararınadır. Süper bir güç olmadıkça, gücünü ve gerçeği aşan meydan okumalar, gökdelene yumruk atmaya benzer. Belki milli duygularımıza bir süre hoş gelebilir ama sonunda Kaddafi'nin Libyasına, Saddam'ın Irak'ına, Muhammed Mursi'nin Mısır'ına döneriz. 

Bir yıl öncesine kadar iftihar ettiğimiz Türkiye'mizde manzara, endişe verici ve çirkin görüntü vermektedir. Durum ülke düşmanlarına fırsat yaratacak, provokasyona açık, halkı birbirine düşürecek haldedir. Çocuk kandırır gibi öne sürülen iddialar ve savunmalar faydasızdır, ters etki yaratmaktadır. Tepkili ve kin dolu topluluklar gittikçe genişlemektedir. Seçim çekişmesi neredeyse bir savaş haline dönmüştür. Ekonomi olaylardan etkilenmektedir. 

Olumsuzluklar çok fazladır. Yöneticilerin süratle tedbir alma- 


larını ve milli bütünlüğümüzü sağlamalarını içtenlikle temenni ediyor, ülkemize iyilikler diliyorum. 
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PARİS'TE İNFAZ, ÖMER GÜNEY VE MİT 


18 Ocak 2014 

FRANSANIN BAŞKENTİ PARİS'TE 9 OCAK'TA PKK KU- 

RUCULARINDAN SAKİNE CANSIZ, KÜRDİSTAN ULUSAL 

KONGRESİ (KNK) PARİS TEMSİLCİSİ FİDAN DOĞAN VE 

PKK GENÇLİK HAREKETİ ÜYESİ LEYLA SÖYLEMEZ KÜR- 

DİSTAN ENFORMASYON BÜROSU'NDA BAŞLARINDAN VU- 
RULMUŞ HALDE BULUNDULAR. 
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ÜÇ PKK'LIYA İNFAZ 

Fransa'nın başkenti Pariste 9 Ocak'ta PKK kurucularından Sakine Cansız (Sara kod, 55), Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris Temsilcisi Fidan Doğan ( Rojbin kod, 32) ve PKK Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Söylemez (Ronahi kod, 30), Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda başlarından vurulmuş halde bulundular. 

Polis, Kürdistan Enformasyon Bürosu'ndan en son çıkan Türk asıllı 1982 Sivas Sarkışla doğumlu, Türkiyede herhangi bir sabıka kaydı olmayan Ömer Güney'i 3 PKK'lı kadına düzenlenen suikastın zanlısı olarak tutukladı. 


ÖMER GÜNEY 

Paris terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 
96 saat boyunca sorgulanan suikast zanlısı Ömer Güney'in evinden 4-5 tane cep telefonu çıktı, cinayet sonrası, polis olayın işlendiği Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda çalışma yaptığı sırada dışarıda çalışmaları izlerken görüntüleri yayınlandı. 


Ömer Güney (1982 Sivas Sarkışla) 


Güney'in Ağustos ayında Türkiyeye 8 günlük bir ziyarette bulunduğu tespit edildi. Fransa savcılığından çok net bir açıklama gelmese de Ömer Güney ile ilgili her gün yeni bilgiler ve ayrıntılar bir bir ortaya çıkıyor. 
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OSLO GÖRÜŞMELERİ SIZDIĞINDA GELDİ 

NTV; Güney, son ziyaretini Oslo görüşmelerinin medyaya sızdırıldığı 22 Ağustos 2012'de yaptığını belirtmiş, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Güney, aktarmalı bir uçakla aynı gün Ankara'ya hareket ettiğini bildirmişti. Güney'in Ankarada olduğu dönemde, 24 Ağustos tarihinde Gölbaşı'na giderek, pasaportunu yeni çipli pasaportla değiştirdiği söylendi. 


KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR 

Basında; Ömer Güney'in bu seyahatte Ankarada bulunan yakınlarıyla görüşmediği belirtilerek, Güney'in Başkent'te nerede kaldığı ve kimlerle görüştüğünün araştırıldığı ifade edildi. Ömer Güney, 30 Ağustos tarihinde aynı yolla İstanbuldan Parise döndü. 


HALEN TUTUKLU 

Fransa'nın başkenti Paris'te, PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i öldürdüğü iddia edilen Ömer Güney halen tutuklu bulunuyor. Son günlerde ortaya atılan iddialara kadar Ömer Güney'le ilgili pek fazla bir gelişme olmadı. 


PKK VE SAKİNE CANSIZ 
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1958, Tunceli doğumlu Sakine Cansız, örgüt içinde “Sara” kod adıyla bilinen, PKK'nın başlıca kurucu kadın üyesiydi. Politik aktivist ve feminist bir yapıda olan Cansız, kurucu olup da örgütte 20136 kadar faaliyet gösteren ve yaşayan beş kişiden biri ve tek kadındı. 


EVDEN KAÇIP ÖCALAN'IN YANINA 

Zaza nüfusun yoğunlukta olduğu Tunceli'de Alevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1970'li yıllarda, gençlik döneminde ailesi tarafından onaylanmayan devrimci faaliyetlerde bulunmaya başladı. Abdullah Öcalan ile tanışmak için Ankara'ya kaçtı ve yakın bir şekilde birlikte çalışmaya başladılar. Cansız, verdiği bir röportajında, “Bir anlamda ailemi terk ettim. Baskıyı kabul etmeyip devrimde ısrar ettim. İşte evden ayrılmam ve Ankara'ya gitmem böyle oldu. Tabi gizli olarak” sözleri ile açıkladı. 


FİS”TE PKK'YI KURUYORLAR 

1978 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde PKK'yı kuran kurucular arasında yer aldı. PKK'nın Elazığ ve Bingöl çalışmalarını sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nde gözaltına alındı ve tutuklanarak yirmi yıl hapse mahküm oldu. Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde hapis yatan Sakine Cansız, 1991 yılında cezaevinden çıktıktan sonra yeniden PKK'ya katıldı. Lübnan'a Bekaa Vadisi'ne gitti. PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumlu oldu. Murat Karayılan tarafından örgütün Almanya sorumlusu olarak atandı, Fransa ve Almanya'da faaliyetlerde bulundu. 

Cansız, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı, 20 
Mart 2007'de Fransada gözaltına alınan Cansız, Almanya Dammtor Cezaevi'nde 40 gün tutuklu kaldı, bu süre içinde Türkiye, iade dosyasını ulaştırmasına rağmen, Alman mahkemeleri tarafından serbest bırakıldı. 
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ÖMER GÜNEY'İN SES BANTI 

Senelerce içinde şeref duyarak hizmet ettiğimiz milli teşkilatımızın işleyişini, yönetilişini izlemeyi bir nevi görev sayanlardanım. İki gün önce Ömer Güney'in MİT'le ilişkilendiren ses bantı çıkınca ihtiyatla karşılamakla birlikte, son günlerde o kadar akıl almaz işler üst üste geldiği için “gene bir rezalet çıkabilir” diye düşündüm ve canım sıkıldı. Bantı dinledim, konuşmalar beni pek tatmin etmedi. 


BEN FRANSA / PARİS'TE ÜÇ KADINI ÖLDÜREN 
ÖMER GÜNEY'İN YAKINIYIM. PARİS'TE ÖMER 17 
OCAK'TA TUTUKLANDI. 


ÖMER, TUTUKLANMADAN ÖNCE BANA VERDİĞİ 


BİLGİ VE BELGELERİ BAŞIMA BİR İŞ GELİRSE 
BUNLARI AÇIKLARSIN DİYEREK VERDİ. 


ÖMER PARİS'TE ÖLDÜRDÜĞÜ ÜÇ KADININ; 
ÖLDÜRME TALİMATLARINI MİT'TEN ALMIŞ. 


Teknik konulara meraklı olduğumdan, zamanımızda internetle birlikte gelişen dijital tekniklerle çok rahat sahte belge, ses bantı, montaj resim yapmanın mümkün olduğunu iyi bilenlerdenim. Akıllı telefonlarda, sizi yaşlandıran, komik hale sokan, resminize sakal-bıyık koyan hazır programlar dahi var. Bazen yakın arkadaşlarla birbirimize şaka bile yapıyoruz. 

Ses bantını tatminkâr bulmamakla birlikte yine de açık kapı bıraktım. Kafamda sorular vardı. “Ömer Güney yakınına böyle bir şey vereceğine bunu Fransız resmi makamlarına anlatabilir, bantı onlara verirdi” diye düşündüm. Şimdiye kadar cinayeti reddettiği söylenen Güney'in bu açıklama ile sıkıntıya düşebileceği de aklima geldi. Acaba nasıl bir tepki verir diye düşündüm. Tersine bu 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konuşmayı doğrularsa teşkilat ne yapar diye de düşündüm. Teşkilat içinde yönetimle ters düşen kişiler olabileceğini, hatta birilerinin kendilerini teşkilat mensubu olarak tanıtıp Ömer Güneye görev vermiş olabileceği dahi aklıma geldi. 

Velhasıl gece yattığımda bile acabalar devam etti? 

Ertesi günü yukarıdaki “Arz Notu” ortaya çıkınca “Eyvah, şimdi oyun bitti” diye düşündüm. Yazı kalıbı çok aşina olduğum bir kalıptı. Ancak okudukça hatalar olduğunu gördüm. 


MİT TEN ÖMER GÜNEY E SUİKAST PARASINM BELGESİ ÇIKTI! 
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. Yazı dış makamlara yollanan ve çoğaltıldığında küçük kare lekeler (filigram) bırakan kağıda yazılmıştı. İç yazışmalarda bu tip kağıtlar kullanılmıyordu. (Dikkatle bakılırsa Küçük kare lekeler gözüküyor.) 

. Bu gerçek bir operasyonel faaliyet olsa idi ismi olur, konu kısmına “Sara Kod Sakine Cansız” yerine operasyonun ismi yazılırdı. Yani operasyonun hedefi belli edilmezdi. 

» “Lejyoner” adı verdikleri elemanın e-posta ile bilgi yolladığı belirtilmiş. Bu da teşkilatın çalışma metotlarına uymuyor. 

. Yine hiçbir operasyonel faaliyette açıkça saldırı, sabotaj, suikast kelimeleri kullanıldığını hatırlamıyorum. Genelde “pasifize etme” “enterne etme” gibi terimler kullanılır. 

. Ayrıca PKK ile en şiddetli çatıştığımız zamanlarda dahi tek bir kadını bile hedef aldığımızı hatırlamıyorum. Zaten teşkilatın genel prensibi insanları yok etmek değil, kazanmaktır. 

, Bu arz notunu ilk imza ona ait olduğuna göre Şube Müdürü O. YÜRET yazmıştır. Böyle bir kişi var mıdır bilmiyorum. 
Esasında Şube Müdürü'nün altında bir operasyon sorumlusu personel olması gerekir. 

. Yazıda Daire Başkanı'nın parafı ve görüşü yoktur. Ayrıca el yazılı notta, Başkan Yardımcısının elemana (Lejyoner) talimat verilmesine gerek yoktur dediği şerhi yer almış. Bu da anlaşılmaz ve tuhaf bir emir. Yani elemana ya şunu-bunu yap, denilir, ya da bu işlerden uzak dursun, istihbari faaliyet göstersin denilir. 

, MİT Merkezi bir teşkilattır. Hiçbir Başkan Yardımcısı planlı bir faaliyeti kesemez. Ancak görüşünü belirtir, Kararları Müsteşar verir. 

Bu bakımdan, bu yazının orijinal bir yazı olmadığını düşünü- 


yor ve başarısız bir sahte belge olarak niteliyorum. 


233 


BELGELİ YAZILAR 


ÜÇ FACEBOOK HESABI 

İngilizce “The Murder Mystery of the Assassination of Sakine Cansiz” (Sakine Cansız Suikastının Cinayet Esrarı) başlıklı, 5 bölüm, 
34 sayfalık bir inceleme yazısında ilginç değerlendirmeler yer alıyor. 

Yazıda Ömer Güney 3 ayrı Facebook hesabı açtığından bahsediliyor. Ömer Güney'in; 

1.nci FaceBook sayfası: “facebook.com/okyay.gunay.3” 12 Haziran 2010'da açılmış. Görünen ismi: “Omerr Günayy” Paris'te yaşadığı ve CDGde çalıştığı bilgileri yer almış. Ömer Güney'in resimlerindeki belirgin özelliği sol yanağındaki beni. 

Bu hesabında en dikkat çeken yön kuzeni olarak belirtilen “Polis arabasında otururken görülen ve polis hüviyeti gösteren “58 Gökhan SİS” isimli kişiye ait resim. Bu resim 24 Ocak 2013'te yüklenmiş, 26 Ocak 20137e silinmiş, 29 Ocak 2013'te tekrar konulmuş, 
1 Şubat 2013'te tekrar silinmiş. Yani bu işlemler Ömer Güney tutuklu iken yapılmış. İlginç bir durum. 

2.nci FaceBook sayfası: facebook.com/okyay.gunay. 07 Mart 2011'de açılmış. Görünen ismi Okyay Guney. Bayern, Almanyada 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yaşadığı yer almış. İşi belli değil. Ancak resimlerde Ömer Güney'in işyerinde çekilmiş mavi tulumlu resimleri var. Ömer Güney ağır metallerde yiv açan 410H II isimli aletin başında görülüyor. Bu husus 3.ncü FaceBook sayfasındaki bilgilerle uyumlu. 


Ömer Güney'i aa "Book sayfasında Güney yüksek tekni tal makinesi fabr görülüyor. Bu s 3.ncü FaceBook sayfasındaki bilgilerle uyumlu, 


3.ncü FaceBook sayfası: facebook.com/omer.guney.9028. 2009 
tarihli. Görünen ismi: “Okyay Guney” Sivas'ın 380km doğusundaki Erzurumdan olduğunu belirtmiş. 

Çorlu'da oturduğu, Çorlu Lisesinde okuduğu, Afyon Kocatepe Üniverstesinde “Metal” öğrenimi gördüğü kayıtlı. Profilinde üzerinde “1923 Türk Grup” yazılı Türk Bayrağı var, kendi resmi yok. 


"dıra q 


"b. 
posted 2009 under "ömer güney” album 


ves in: Corlu (west of istanbul) 

From: Erzurum 

Went to school at: Corlu lesesi - 

Studied: -metal ogr, at afyon kocatep university i 

Profile photo: Turkish flag moon and star with words under "1923 Turk Grup" 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Güney sayfaya 2009 ila 29 Ocak 2013 arası sadece 3 resim koymuş. Sayfada arkadaşları ve aynı soyadı taşıyan akrabalarının resimleri var. Ömer Güneyin “Metal” konusunda eğitim görmüş olması 2.nci FaceBook sayfasındaki işyeri ile uyumlu. 

Ömer Güney'in yüklediği resimlerin biri dikkat çekici. Yerde yatan bir ceset, asker şahıslar ve askeri bir cip görülüyor. Bu konuda şimdilik yazabileceğimiz şeyler bu kadar. Umarım değerlendirmeler doğru çıkar. Her hâlükârda bu konudaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz... 
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10 Ocak 2014 

Mahir Kaynak ağabeyimiz bir kitap yazmış. İsmi “Örtülü Operasyonlar” Kitabın açıklamasında da şöyle diyor: 

“Bireysel vatan kurtarma eylemleri devletin yeterli olmadığı, bu duruma seyirci kalınamayacağı ve herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiği tezine dayanıyor. Bu durumda bazı kurallar koymak gerekiyor ve önerilerimi sıralıyorum: 

Ülkenin güvenliğini sağlamak devletin görevidir. Bu konuda bir eksiklik gören devletin yerine geçmek ya da geçme iddiasında bulunanlarla birlikte olmak yerine devleti güçlendirmelidir. Devlet kural koyar ve bunlara uyar. Kuralsız davranan her kurum, adı devlet de olsa, çeteye dönüşür. 

Örtülü operasyonlar, yani hukuka aykırı eylemler istisnadır. 
Bunu bir kural hâline getirmek devlet vasfını kaybetmek anlamına gelir. Ayrıca bu gibi eylemlerin sınırları, kimlerin yetkili olduğu kurallarla belirlenmelidir ve bu yola başvurmamak için büyük özen gösterilmelidir. Eğer bir ülke devletin dışında kurtarıcılara muhtaç hâle gelmişse zaten kurtarılacak bir şey kalmamış demektir” 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OPERASYONLAR / f 


İstihbari Terimlet 

İstihbarat servislerince kullanılan Amerikan kökenli bazı terimler vardır. Bunlar istihbari faaliyetin niteliğini de gösterirler. 
Mahir Ağabey'in kitabında yer alan “Örtülü Operasyonlar” nedir, bir göz atalım. 


Örtülü Operasyonlar 

Örtülü Faaliyet Operasyonları (İngilizce: Covert Action Operations veya CoveOps, covert ops) kısaca “Örtülü Operasyonlar” olarak da bilinen bu faaliyetler esas organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkânı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. 

Bu operasyonlar, organizatör istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik ve paramiliter sahalarda ve organizatör ülkenin milli politikasını o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyet teknikleri uygulanır. Örtülü operasyonlar 


238 


MEHMET EYMÜR 


genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diğer gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa edilirler. 


Gizli (Saklı) Operasyon 

Diğer bir istihbari faaliyet terimi ise İngilizce “Clandestine Operation” denilen Gizli (veya Saklı), halk tarafından fark edilmeyecek (anlaşılmayacak) şekilde istihbarat veya askeri birimlerce yürütülen operasyondur. Gizli (Saklı) operasyonu “Örtülü Operasyondan ayıran husus, örtülü operasyondaki gibi arkasındaki gücü, esas organizatörü saklamak değil, doğrudan operasyonun kendisini saklamaktır. Özel bir faaliyette hem örtülü, hem de saklı operasyon kullanılabilir. 

Bu operasyonlarla bağlantılı olarak organize suç, dini ve politik gruplar için kullanılan “Cephe Organizasyonu” (Front Organisation) ve başka bir devlet için cephe organizasyonu görevi yapan “Kukla Devlet” (Puppet State) gibi terimler de kullanılmaktadır. 
Bizim, son günlerde ortaya çıkan “Paralel Devlet” terimine benziyor değil mi? 


Son Günlerde Yaşadıklarımız Nedir? 

Kişisel değerlendirmem, son günlerde yaşadıklarımız, görüntü öyle olsa da bir “Cemaat Operasyonu” değil, bir “Devlet İstihbaratı” operasyonudur. Bu operasyonda rol alan bazı kişilerin operasyonun karakteri gereği esas yöneticiyi ve kime ve niçin hizmet ettiklerini bilmemeleri doğaldır. Teşhis doğru konulmalıdır. 


Operasyonlar Neyi Hedeflemektedir? 


Operasyonun hedefi Başbakan R. Tayyip Erdoğan ve yakın çevresidir. Muhtemelen bir zamanlar çok sempati ile baktıkları 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başbakanı artık ilişkileri ve düşünceleri açısından batı dünyası için sakıncalı ve tehlikeli bulmaktadırlar. Bu nedenle yıpratıcı faaliyetlerin artarak devam edeceği zannedilmektedir. Ancak olanlar Türkiye'nin bütünlüğüne, devlet yapısına, ekonomi ve istikrarına büyük zarar vermiştir, böyle devam ederse vermeye de devam edecektir... 
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02 Ocak 2014 

“POLİTİKADA HİÇBİR ŞEY TESADÜFİ DEĞİLDİR. BİR 
ŞEY OLUYORSA, O OLAYIN O BİÇİMDE GERÇEKLEŞECE- 
ĞİNİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞINA EMİN OLABİLİRSİ- 


NİZ” FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 


Hiçbir Şey Tesadüf Değildir 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Otuzikinci Başkanı Frankiin Delano Roosevelt; “Politikada hiçbir şey tesadüfi değildir. Bir şey 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oluyorsa, o olayın o biçimde gerçekleşeceğinin önceden planlandığına emin olabilirsiniz” diyor. 
Acaba bu kalıp son olaylara da uyabilir mi? Kim bilir belki de... 
Ankaranın İncek semtinde süratli bir şekilde yapılan bir inşaat var. 
Beyazsaray gibi haşmetli ve güzel bir yapı. Binanın Fethullah Gülen Hoca Efendi için hazırlandığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Keşke Gülen Hoca gelse de sevincini, sıkıntısını kendi ülkesinde yaşasa. 


17 Aralık 2013 Operasyonu 


Yakın tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nde benzeri görülmemiş bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. 

Polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 17 Aralık sabahı İstanbul ve Ankarada birçok adrese baskın yaparak 89 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı önemli kılan rüşvet ve yolsuzluk iddiasına konu olan paraların miktarı kadar gözaltına alınanların üç bakan çocuğu, bir belediye başkanı ile ünlü bürokrat ve iş adamları olmasıydı. 


1 Operasyon 3 Soruşturma 
Türkiye'yi sarsan, dünyada da geniş yankı bulan operasyon üç ayrı soruşturmadan oluşuyor. İlk soruşturma İran asıllı 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Rıza Sarraf'ın (Reza Zerrab, sonradan Türk vatandaşı oldu) altın kaçakçılığı, sahte belge ve hayali ihracat yöntemleri ile kara para transferini ve rüşvetle gerçekleştirdiği iddia edilen faaliyetlerini kapsıyor. İddialara göre, Sarraf kara para transferi işlerini rahat yürütebilmek için bakan ve üst düzey bürokratlara rüşvet vermişti. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, bu rüşvet trafiğinde etkin rol oynuyordu ve Sarraf kendisine koruma tahsis ettirmek ve bazı örgüt üyelerine Türk vatandaşlığı kazandırmak için de rüşvet dağıtmıştı. Para trafiğinin miktarı 87 milyar avro, rüşvet miktarı- nın ise 137 milyon lira olduğu söyleniyordu. Olaya Halkbank ve müdürünün de adı karışmıştı. Soruşturmanın ikinci ayağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev sahasındaki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve inşaat sektöründeki rüşvet, haksız kazanç, imar usulsüzlükleri ve rant yolsuzluklarını, üçüncü soruşturma ise Fatih Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili, tarihi yapıların ve sit alanlarının rüşvet karşılığı ve kanuna aykırı şekilde imara açılması ile ilgiliydi. Daha birçok teferruat var ama bunlara değinmeyeceğiz. Teferruata dalmadan olayı incelemeye devam edelim. 


Hükümet Şokta 

Türkiye'yi sarsan, dünyada da geniş yankı bulan yolsuzluk operasyonu ile 3 Bakanın oğlunun gözaltına alınması, 4 bakanın isminin de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karıştırılması ilk anda hiçbir şeyden haberi olmayan Erdoğan Hükümetinde bir şoka neden oldu. Ne polisin en üst amiri olan İçişleri Bakanı, ne Adalet Bakanı, ne de Başbakan'ın operasyondan hiç haberi olmamıştı. 
Operasyon şimdiye kadar örneğini görmediğimiz derecede gizlilik içinde yapılmıştı. 


BELGELİ YAZILAR 


Suçlu Cemaat mi? 

Hükümet ve AKP yetkilileri artarda açıklamalar yapmaya başladılar. Bunun AKP'yi siyaseten bitirmeyi amaçlayan bir tertip olduğunu, devlet içinde paralel yapılanma bulunduğunu iddia ettiler. Hükümet üyeleri el ele tutuşup gülerek birlik içinde olduğunu kanıtladı. Başbakan Erdoğan “Ortada çok kirli bir operasyon var. 
Devletin içinde devlet olan çeteler var. Bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Gereken çalışmayı gerektiği gibi yapacağız” dedi. Yabancı basın operasyonu, Başbakan Erdoğan ile Fethullah Gülen çekişmesine bağladı. Operasyonu Başbakan Tayyip Erdoğan ve Gülen cemaati arasında dershanelerin kapatılması tartışmalarıyla tırmanan gerginliğin yeni bir safhası olarak gören piyasalarda durgunluk ve düşüş yaşandı. Poliste çok büyük tayinler oldu ve halen de devam ediyor. 


“Ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz” 

Başbakan Erdoğan, ABD Büyükelçisi Ricciardone'yle ilgili son günlerde büyükelçilerin bazı provokatif eylemler içerisine girdigini belirterek, “Eğer görev alanınızın dışına çıkarsanız biz sizleri 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ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz dedi. Karadeniz gezisi sırasında yaptığı konuşmada “Bu uluslararası oyun, kökü dışarda tezgah. Taşeron olarak kullanıldılar. Yerli piyonlar bu komploda kullanıldı. Gezi'de bu oyunu nasıl bozduysak burada da bu oyunu bozacağız bunu bilin, “..O elleri kırarız dedi. Bu konuşmaları dış basında ilgiyle izlendi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone bazı gazetelerde çıkan “yolsuzluk ve rüşvet operasyonun arkasında ABD var” iddialarına “ ABD'nin hiçbir ilgisi yoktur. 


ÇÖKÜŞÜNÜ İZLİYORSUNUZ 


ABD BUYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA 


Haberlerin tümü yalan ve iftiradır. Hiç kimse asılsız iddialarla Türkiye-ABD ilişkilerini tehlikeye atmamalıdır” dedi. ABD resmi bir açıklama ile rahatsızlığını belirtti, 


“Haddini BiP — Allah Görüyor” 

Fethullah Hoca itham edilmekten rahatsızlık duymuştu. 
Önce haddini biT dedi. Erdoğan'ın Karadeniz gezisinde, devlet içinde paralel yapılanmaya izin vermeyeceklerini belirtip, Numan Kurtulmuş'a ait olduğu ileri sürülen görüntülere sert tepki gösterdi; “Benim Genel Başkan Yardımcımla ilgili, son derece iffetli bir insanla ilgili ahlaksız bir filmden kare alıyorlar, onu servis ediyorlar. Bu alçaklıktır, bu şerefsizliktir, bu namussuzluktur, 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ahlaksızlıktır, hem dindarım diyeceksin hem de gözünü kırpmadan, üstelik de en iğrenç biçimde masum insanlara iftira atacaksın, yazıklar olsun” dedi. 

Bu sözler üzerine Fethullah Gülen; Müslümana çete diyen, şebeke diyen, eşkıya diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören... Bunlarla hiçbir eğri düzeltilemez. İki metre genişliğindeki tahta kulübeleri in şeklinde görme, esasen inin neden ibaret olduğunu bilmemenin ifadesidir. Kimin inde olduğunu Allah görüyor. İnlerdeki maymunlar, goriller, ayılar, sırtlanlar, yılanlar, çıyanlar gibi... İn deyince onlar anlaşılır” ifadelerini kullandı. 


“Evlerini Ateşler Salsın” 

İthamlar devam edince bu sefer o meşhur, -daha sonra beddua olmadığı açıklanan- *...evlerini ateşler salsın, yuvalarını başlarına yıksın..? duasını etti. Yakışmadı hocam, yakışmadı. Video dedikoduları, kötü dualar, hiddet size yakışmadı... 


Her Şey Altüst 

Neticede; önce Zafer Çağlayan ve Muammer Güler bakanlık görevlerinden istifa ettiler. İstifasını canlı yayınında açıklayan Bakan Erdoğan Bayraktar, suçlandığı işlemleri talimatıyla yaptığını belirttiği Başbakan Tayyip Erdoğanın da istifa etmesi gerektiğini söyledi. 


246 


MEHMET EYMÜR 


New York Times gazetesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı “suçlayarak” istifa etmesinin ardından, rüşvet skandalının Erdoğan'a bir adım Şi yaklaştığını öne sürdü. 

Kabinede değişiklik yapıldı, Bakanlar Kurulu'nda 10 isim degişti. Yolsuzluk operasyonunda suçlanan 4'ncü kişi, Avrupa Birliğinden sorumlu Bakan Egemen Bağış da kabine dışında kaldı. 

Hükümeti koruyalım derken, “Cemaat ne istedi de vermedik” “Bunlar milli orduya da kumpas kurmuşlardı”, “Yargı ve emniyete çete sızmış” “Amerikan elçisi bu işi planladı, “Dolarları kim aldı”, “Yargıtay'da Cemaat imamı var, ben bunu biliyordum”, “Her yere kim sızdı, Her yeri kim dinledi”, “Balyoz ve Ergenekon da bu çetenin işi” gibi kendilerini daha zor duruma sokacak savunmalar yaptılar. 

Emniyet teşkilatı her düzeyde alt üst edildi, hakim ve savcıların arasında bölünmeler yaşandı. Yani kısa bir dönem içinde medeni, demokratik ve laik bir ülkede olmayacak her şeyi, her türlü usulsüzlük ve çirkinliği bir arada yaşadık. Ancak “Yolsuzluk var mı, yapıldı mı? Bunun cevabını bizi yönetenlerden alamadık. Bakalım adalet ne diyecek? 


İkinci Çuval Operasyonu 

Şimdi size basit bir sual soracağım. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri iyi olsa idi, bütün bu olumsuzluklar, bütün bu çirkinlikler olur muydu? 

Türkiyede ABD'ye tanınan imtiyazlar 1923 yılında başlamış. 
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ABD ile sıkı ekonomik ilişkiler geliştirmek isteyen ve Lozan Barış Antlaşması sırasında ABD'nin politik desteğini arayan TBMM ve hükümet, 1923 yılı başında Türkiyede yatırım yapacak Amerikan şirketlerine yoğun teşvikler içeren Chester Teşvikleri yasasını kabul etmiş. 
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1947 yılında ABD Senatosu Sovyetler Birliği'ne karşı Batı bloğunu korumak üzere Truman Doktrini'nin bir parçası olarak Türkiye için bir ekonomik ve askeri yardım paketini onaylamıştır. 

Amerika ile olan askeri, ekonomik, teknik, eğitim vs. gibi çok yönlü ve 65 yılı aşan ilişkiler Amerika'nın, başka hiçbir devletin giremediği kadar bütün müesseselerimize, bütün hücrelerimize girmesine neden olmuştur. 

Türkiyede politika, ordu, güvenlik, basın, hemen-hemen tüm müesseselerimizde yükselmek isteyen herkes Amerika'nın yolunu tutmuş, destek istemiştir, istemeye de devam etmektedir. İçimizdeki Amerika ordumuza ihtilal yaptırmış, hükümetleri devirmiş, hükümetler kurmuştur. Yani bir yerde görünmese ve arka planda kalsa da Türkiye'yi yönetmiştir. 

Erdoğan Hükümeti bir yıl öncesine kadar Türkiye'ye çok olumlu hizmetler vermiş, başka hiçbir hükümetin başaramadığı birçok projeyi gerçekleştirmiştir. Ekonomi, dış ilişkiler gelişmiş, hem Türkiye hem de Türkiye'yi yönetenler uluslararası alanda saygınlık kazanmışlardır. 

Geçtiğimiz yıl ilişkilerde değişiklikler hissedilmeye başlanmıştır. Batılı kaynaklar Türkiyede eksen kayması olduğunu telaffuz 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etmeye başlamış, münasebetler gittikçe bozulmuştur. Bunda, yöneticilerin ağzına geleni söylemek ve aklına geleni yapmak alışkanlığının da rolü olmuştur. 

Dik durmak, haysiyetli olmak, milliyetçi davranmak her zaman tercihimiz olmalı, Ancak imkânlarımızı, gücümüzü, kuvvetimizi de iyi bilmemiz gerekir. 

Başkanı Roosevelt'in dediği gibi “Politikada hiçbir şey tesadüfi değildir. Bir şey oluyorsa, o olayın o biçimde gerçekleşeceği önceden planlanmıştır. Ben bu 17 Aralık olayına “İkinci Çuval Operasyonu” diyorum ve devamının geleceğini sanıyorum. Bakalım daha neler göreceğiz, çuval kimlerin başına geçirilecek... 

Mevlana'nın şu güzel sözü herkes için geçerli. “Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Kibiri bırak alçak gönüllü ol... 

İyi seneler diliyorum. Sağlıcakla kalın. 
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SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE 
ÜYE EMEKLİ İSTİHBARATÇI 


13 Aralık 2013 
BİR İSTİHBARAT GÖREVLİSİNİN YABANCI BİR ÜLKEDE FA-ALİYET YÜRÜTÜRKEN, O ÜLKENİN GÜVENLİK BİRİMLERİNCE DEVAMLI İZLENMESİ VE DİNLENMESİ, İŞİNİ ZORLAŞTIRAN VE RAHATSIZLIK VEREN BİR DURUMDUR. ÇOK DİKKATLİ DAV-RANMAK, İZLEYENLERİN ŞÜPHESİNİ ÇEKECEK HAREKETLER YAPMAMAK VE İSTİHBARATIN DEĞİŞMEYEN KATI KURALLA-RINI UYGULAMAK GEREKİR. YOKSA HEM KENDİNİZİ, HEM DE YÜRÜTTÜĞÜNÜZ FAALİYETİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜRSÜNÜZ. 
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GEÇMİŞTE, ŞİMDİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ OLAN BULGARİSTAN'DA, BU ŞEKİLDE İKİ SENE YAŞADIM. SO-NUNDA FAZLA HAREKETLİ OLMAMDAN RAHATSIZLIK 
DUYAN BULGARLAR, BİR GECE KULÜBÜNDEN ÇIKIŞTA 
BENİ BİR GÜZEL DÖVDÜLER. 

TEKNİK VE FİZİKİ İZLEME 

Bir istihbarat görevlisinin yabancı bir ülkede faaliyet yürütürken, o ülkenin güvenlik birimlerince devamlı izlenmesi ve dinlenmesi, işini zorlaştıran ve rahatsızlık veren bir durumdur. Çok dikkatli davranmak, izleyenlerin şüphesini çekecek hareketler yapmamak ve istihbaratın değişmeyen katı kurallarını uygulamak gerekir. Yoksa hem kendinizi, hem de yürüttüğünüz faaliyeti tehlikeye düşürürsünüz. 

Geçmişte, şimdi Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristanda, bu şekilde iki sene yaşadım. Sonunda fazla hareketli olmamdan rahatsızlık duyan Bulgarlar, bir gece kulübünden çıkışta 

beni bir güzel dövdüler. Daha sonra da nota verip, Türkiyeden “istenmeyen adam” ilan edilerek çıkarılan bir Bulgar diplomata karşılık, geri çekilmem istendi. 

Evde ve Konsoloslukta hem dinleniyor, hem de kameralarla gözetleniyorduk. MİT'in teknik elemanları kaç kez mikrofon ve kameraları söküp çıkardılar. Bunlardan bazıları şimdi MİT'in Teknik Müzesinde bulunuyor. 

Evde yemek masasında oturup bir şey yazarken, yazdığım gözükmesin diye üstünü bir şekilde örterdim. Nitekim teknik personelimiz sonra o masanın tam üzerinde bulunan kamera ve mikrofonu çıkardılar. Konsoloslukta ise aynı tedbiri kripto odasında almıştık. 

Dışarıda ise devamlı fiziki takibe tabi idim. Bulunduğumuz şehrin 40 Kmden ötesine izinsiz, önceden bildirmeden çıkamıyordum. 
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Takipçiler, yolda adres sorduğum insanları bile çevirip, ne konuştuğumu soruyorlardı. 

Ailece bir otelde kaldığımızda duvara monte aynalar dikkat etmemiz gereken bir husustu. Genelde onları gazete ve havlu ile örterdim. 


Neticede rahatsız edici bir yaşam tarzı ama insan ona da alışıyor. 


SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ 

Geçtiğimiz günlerde oğlum aradı. “Baba sen Amerikadan döndükten sonra benim adımla sana aldığım, 532 327 4927 numaralı telefon hattıyla ilgili anneannemin evine bir evrak gelmiş. Terör örgütüne üyelikten filan bahsediyor” dedi. Bende bana Eposta ile yollamasını söyledim. Yukarıdaki resimde görülen evrak geldi. 

2005 yılında ABD'den dönmüştüm. Henüz sabit bir adresim 
olmadığı için o tarihte anneannesiyle yaşayan oğlumdan bir telefon almasını istedim. Sabit adresim belli olduktan sonra da fatura adresi olarak o adresi bildirdim. Bastırdığım kartvizitlerde de o numara vardı, Yani gizli saklı bir telefon değildi. 

Yukarıdaki evrakı özetlersek; Nisan 2008'de 0532 327 4927 numaralı telefonum “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu ile ilgili soruşturma” nedeniyle dinlemeye alınmış. Kasım 2013'te “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş” ve tespit ve dinleme kayıtları imha edilerek durum bana bildirilmiş. 

Ben kendi ülkemde telefonumun dinlenmesinden rahatsız olmam. Hatta gizlilik dereceli yerlerde çalışanların hem görevdeyken, hem de emekli olduktan sonra, kademelerine bakılmaksızın, tarafsız bir birimce zaman-zaman kontrol edilmelerini uygun bulurum. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dinleme evrakının imha edilip ilgiliye bildirilmesi de hukuk ve adalet açısından takdire şayan bir uygulama. Teşekkürlerimi sunarım. 
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Üzüldüğüm konu, terör örgütlerinin hedefi olduğum için zaman zaman devlet tarafından zoraki koruma altına alınan benim, nasıl ve kim tarafından “Silahlı Terör Örgütü Üyesi” olarak nitelendirildiğim? Yıllardan beri terörle mücadele alanında uğraş veren bir kişi olarak, dinleme izni almak için dahi olsa terör örgütü üyeliği ile suçlanmak canımı acıtıyor. 


SANIK DA TANIK DA OLABİLİRSİN 

2008 yılının Haziran ayı. Ergenekon soruşturması ve gözaltılar 
başlamıştı. Telefonum çaldı. Arayan 505'li bir numara. İsmimi söyledi. “Buyurun benim” dedim. “Bir dakika Zekeriya Öz Savcım görüşecekler” dedi. Savcı Zekeriya Öz le konuştuk. Levent'teki Adliye Binasının en üst katında olduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. 

Anlaştığımız saatte gittim. Herhalde bilgime başvuracaklar, nasıl faydalı olurum diye düşünüyordum. Yanında görevli polisler vardı. Sanıyorum oraya yeni yerleşmişler veya savcı odasını değiştirmiş, bulunduğumuz odaya taşınmıştı. Bir takım dosyalar taşınıp dolaplara konuyor, savcının bilgisayarı bağlanıyordu. İşler tamamlandiktan ve hal hatır sorduktan sonra Savcı Öz le aramızda şu konuşma geçti. 

Savcı Z. Öz: Mehmet Bey, ifadenizi alacağız. 

M. Eymür: Hay, hay Sayın Savcım. 

Savcı Z. Öz: Yalnız sanık olarak da alabiliriz, tanık olarak da. 

M. Eymür: Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz alın da neden sanık olarak alacaksınız, sorabilir miyim? 

Savcı Z. Öz: Alaattin Çakıcı'nın uzunca bir ifadesi var. Doğu Perinçek için suikast hazırlamışsınız. 

M. Eymür: O konuda ifadem alındı ve savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Zaten suçlanan sadece ben değilim, Eski 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MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Şenkal Atasagun ve Kaşif Kozinoğlu ile birlikte suikastı hazırlamışız! 

Savcı Z. Öz: Onu bilmiyordum. 

M. Eymür: 10 yıl sonra size de benzer şeyler sorarlarsa beni hatırlayın... 

Çok canım sıkılmıştı. Bir ara Savcı Öz odadan çıkınca odadaki polisler beni teselli ettiler. Uzatmadım, sorulara cevap verip ifadeyi tamamladım. İfadeyi polisler imzaladı. Bu sebeple ifadeye “Ergenekon soruşturmasında yararlı olabileceğini düşündüğü konularla ilgili bilgi vermek istediği” ibaresini yazdılar. Sanki savcı çağırmamış, ben kendim müracaat etmiştim. Benim için çok önemli degildi ama Savcı Öz, neden ifadeyi imzalamadı, neden benden yeterli derecede faydalanmadı sorularının da cevabını bulamadım... 


FAİLİ “MEŞHUR” CİNAYETLER 

Biliyorsunuz bir de Kasım 2011'de “Faili Meçhul Cinayetler” konusunda gözaltına alınıp, polis nezaretinde Ankara'ya götürüldüm. Sabah polisler eve geldiğinde, televizyonda evimin arandığı haberi vardı. Gelen polisler son derecede saygılı ve sistemli çalışan kişilerdi. Bir gece Ankarada TEM Şubesinde misafir edilip, sabah Savcı Hakan Yüksel'in huzuruna çıkarıldım. Yanımda avukatım da vardı. 

Belli etmemek ve sakin görünmekle birlikte yapılan bu muameleye çok içerlemiştim. Sanki “Faili Meçhul Cinayetler” ile ilgili birçok konuyu ortaya çıkarttığım için cezalandırılıyordum. Savci ile konuşurken Susurluk lafı geçince diklenerek “Susurluk'u nereden öğrendiniz, nasıl ortaya çıktı Sayın Savcım” diye sordum. Savcı Yüksel aynı şekilde diklenerek “Siz mi çıkardınız?” dedi. “Evet ben çıkarttım. Yoksa kimsenin haberi olmayacak, konu ört bas edilecekti” diye cevap verdim. 
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Savcı Yüksel daha sonra ifade alırken gönlümü alıp, “Biz sizi arşivinize ulaşmak için aldık” dedi, Ben de gülüp, “Bana söyleseydiniz, seve seve getirir, daha da fazla faydalı olurdum” dedim. 
Neticede ifadeden sonra “Yurt dışına çıkış yasağı” konup serbest bırakıldım. Savcı Yüksel yurt dışı yasağından önce bana seyahate çıkma niyetim olup olmadığını sordu. Hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Yasak iki senedir duruyor. Bir yere gitmeye niyetim yok ama savcılar değişti, benim yasak hala devam ediyor. 

Bazıları, belli kişileri karşılarında el pençe görerek kendilerini tatmin edebilirler. Bazıları ise bunu mesleki başarı için reklam olarak kullanabilirler. Unutmamalı ki devletten alınan güç geçicidir. 
Güçle saygı uyandırmak da mümkün olmaz. 

Sonuç olarak bu ülke benim ülkem, telefonum da dinlenebilir, bana her türlü sual de sorulabilir. Hiç gocunmam. Yeter ki usulüne uygun olup, onur kırıcı olmasın. 
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İHTİLALCİ YARBAY TALAT TURHAN 


06 Aralık 2013 

“KOMUTANLAR ASKERLİK VAZİFE VE İCABINI DÜŞÜ- 

NÜRKEN, TATBİK EDERKEN DİMAĞINI SİYASİ MÜLAHAZA- 

LAR ALTINDA BULUNDURMAKTAN SAKINMALIDIR. SİYASİ 

CİHETİN İCABATINI DÜŞÜNEN BAŞKA VAZIFEDARLAR OL-DUĞUNU UNUTMAMALIDIR”. ATATÜRK 


— ATATÜRK'ÜN 
İHTİLALCİ YARBAYI 


Ded 


“EMEKLİ HAVA YÜZBAŞI FEVZİ ÖZKAYA (İfadesi) 


256 


MEHMET EYMÜR 


Nüfusa, Sivas ili Gemerek kazasında kayıtlıdır. Haydarpaşa Hv. 
Terminal Merkez Md.lüğünde görevli iken sanık olarak tutuklanmıştır. Sicil numarası 1960/199 dur. 1939 doğumludur. 
Türkiyedeki bu çelişkinin ortadan kalkması için sivil ve asker kesimi içinde yapılacak bir örgütlenme ile silâhlı bir hareket sonucu yapılacak darbeyi, hükümet hareketi ile Sosyalist devrimin gerçekleşmesi ile olacağı kanaatindeyim. Nitekim 1962 yılından bu yıla kadar bu yolda çalışmalar yapmışımdır. 

-Talat TURHAN ve ben Memduh EREN'in arabasına binip Yenikapı'ya geldik. Dr. arabadan indi. Yanında Nuri YAZICI olduğu halde arabaya geldi ve hep birlikte Nuri YAZICI'nın evine gittik. 
Evde Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu siyası ortamını tartıştık 

Bu toplantı örgütün ikinci toplantısı idi. Memduh EREN, Nuri YAZICI ya çalışmaların hakkında bize bilgi ver dedi. 

Nuri YAZICI talebe liderlerini toplamaya çalıştığını, bu talebe liderlerini eğitebilmek ve örgüte kazandırabilmek için eğitim yaptırılması gerektiğini, bu eğitimler için gerekli olan kitap, silâh ve mermilerin temin edilmesi hususunda kendisine yardım yapılmasını, temasa geçtiği talebe liderlerinin kendilerine bağlı öğrencileri kazanabilmek maksadıyla bu eğitim malzemelerini istediklerini, ayrıca toplantı yapabilecek yer temin edilmesini talep ettiklerini, ayrıca bu tabanı talebe liderleri etrafında toplayabilecek ikinci üçüncü derecedeki lider vasfındaki şahıslara masraflarını karşılamak için bir miktar da para istediklerini anlattı.... 


2. NCİ ORDU PERSONELİ 
| GÜVENLİK BELGESİ 
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- 1969 senesinin yaz ayları idi. Yine Talat TURAN'ın evine gittiğimde beni sivil olan bir şahısla tanıştırdı. 

Bu şahsın Ordu Muhabere Merkezinde görevli Astsubay Mehmet Dondurmacı olduğunu belirterek «Benim sağ kulağımdır, bana çok bağlı vefakâr, gözü pek bir arkadaşımdır. 

Bu arkadaş bana Ankaradan 1.Ordu K.lığına gelen şifreli mesajları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kuvvet K.ları ve diğer üst kademedeki generallerin istanbula geliş gidişleri ile yapılan toplantıları ve hazırlıkları ile muhabere merkezinden geçen bütün mühim ve çok gizli mesajların mahiyetleri hakkında bana bilgi verir. 

Bu şahıs aynı zamanda beni Türkiye'nin bütün vilâyetleri ile ordu kanalını kullanmak suretiyle bedava telefon görüştürmesi yaptırır. 

Ayrıca bizim dostlarımızla, Milli Birlikçilerle ilgili I nci Ordu K. lığına intikal eden mesaj ve bildirileri de bana intikal ettirir» dedi.” 


DERS ALALIM 

Atatürk'ün sözleri dahil, yukarıda yazılanlar Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan”DERS ALALIM” isimli kitaptan alınmıştır. 

Genel Kurmay Başkanlığı bu kitapta, 12 Mart Muhtırasından sonra yürütülen sıkıyönetim uygulamaları sırasında meydana çıkan Marksist - Leninist ve Maoist faaliyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine nasıl sızdıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl zarar verdiklerini, belgelerle göstermekte, bunlardan ders alınmasını gerektiğini belirtmektedir. 

Bu örnekler arasındaki önemli bir isim de, kendini”Atatürk'ün AskeriYAtatürk'ün Yarbayı” gibi sözlerle nitelendiren ve ihtilalci (kendisince devrimci) faaliyetleri ve bombalama ve sabotaj eylemleri nedeniyle ordudan çıkarılan, yargılanan ve af nedeniyle serbest kalan Talat TURHAN. 
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Ordu içinde afan kullanarak Silahlı Kuvvetlerin çok gizli mesajlarına ve her türlü faaliyete ulaştığı anlaşılan”Atatürk'ün Yarbayı” hakkındaki Ders Alalım kitabındaki ilgili kısımlara devam etmeden önce onu, biraz tanıyalım. 


KİM BU TALAT TURHAN? 

Talat TURHAN 1924 yılında Elazığ'da doğdu. 

Babası Rize Çayeli'li, Anne tarafı Elazığ Harputlu. 1940 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne giren Talat TURHAN, 1944'te Ankarada Harp Okulu'nu bitirip, 30 Ağustos 1944'de asteğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 

Daha sonra 1944/1946 yılları arasında Polatlıda bulunan Topçu Okulu'nda mesleki öğrenim gördü ve 30 Ağustos 1946'da Teğmen olarak Adapazarı'ndaki 17.Koşulu Topçu Alayına (Atlı) atandı. Çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra 1954'de 5ci Kore Tugayı Uçaksavar Batarya Komutan Yardımcısı olarak Kore'ye gitti, 1955'de Yüzbaşı olarak yurda döndü. 

1960'da Kurmay Binbaşı iken Ankara, Genel Kurmay Harekât Başkanlığı Plan harekât Dairesi Plan Kısım Amiri, aynı yıl Milli 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Savunma Bakanlığı Kara Emir Subayı oldu. 1962'de Yarbaylığa terfi ederek Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yar- 


dımcısı oldu. 


Talat Turhan - Film artisti değil kendi tab “Atatürke 


iyl Mafürk'ün 


22 Şubat 1962'de Ankara Ordu Dil Okulu İngilizce kursundayken 22 Şubat başkaldırı girişimi nedeniyle Afyon Batı menzil Komutanlığı'na sürgün edildi. 

27 Mayıs 1960'dan sonra, Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde Silahlı Kuvvetler içindeki ihtilalci sol faaliyetlerde yer aldı. SİLAHLI KUVVETLER BİRLİĞİ'ne üye oldu. 

Daha sonra GENÇ KEMALİSTLER ORDUSU adlı bir dava 
nedeniyle Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde 1963 yılında 4 
ay 17 gün:tutuklu kaldı. Üç buçuk yıl askeri yargıda yargılandı. 
Dava devam ederken 1964 yılında kurmay yarbay rütbesiyle ordudan ihraç edildi. 

1972/1974 yılında Bomba Davası, Sabotaj Davası gibi davaların baş sanığı olarak tutuklandı ve iki yılını Selimiye Askeri Ceza ve Tutukevi'nde geçirdi. 
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İdam istemiyle yargılandığı bu davada, politik durumdaki degişime ve dış güçlerin baskısına “uyarlı olarak dava afla kapatıldı ve sanıklar ceza almaktan kurtuldular. 


CASUSLAR VE AYDINLIK 

Dikkat çeken bir husus Amerika ve İngilizlere casusluk yapmaktan yakalanıp Askeri Mahkemece mahküm edilen, MİT mensubu Em. Kurmay Albay Sabahattin SAVAŞMAN, Talat TURHAN'ın dostu ve sınıf arkadaşı olmasıdır. 

Ayrıca ABD ve İngilizlere casusluktan yakalanan Kurmay Albay Turan ÇAĞLAR da Talat TURHAN ile birlikte, ihtilalci “Silahlı Kuvvetler Birliği”nin üyesi olmuştur. Daha sonra Akbank Sosyal İşler Müdürü olarak çalışırken suçüstü yakalanan Turan ÇAĞLAR, casusluk nedeniyle yargılanırken cezaevinde ölmüştür. 

Her üçünü de birleştiren husus, Doğu PERİNÇEK'in AYDIN-LIK gurubu ile ilişkili olmalarıdır. 


Acaba”SİLAHLI KUVVETLERİN ŞİFRELİ MESAJLARI, CUM-HURBAŞKANI, BAŞBAKAN, KUVVET KOMUTANLARI VE Dİ- 
GER ÜST KADEMEDEKİ GENERALLERİN İSTANBULA GELİŞ GİDİŞLERİ İLE YAPILAN TOPLANTILARI VE HAZIRLIKLARI, 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MUHABERE MERKEZİNDEN GEÇEN BÜTÜN MÜHİM VE 
ÇOK GİZLİ MESAJLARI elde eden Talat TURHAN, bu bilgileri ne yapıyordu? 

Talat TURHAN 1973 yılında cezaevinde yatarken, ifadesinin MİT'in Ziverbeydeki tesisinde kontrgerillalar tarafından işkence ile alındığını iddia ederek TBMM araştırması istedi. Aydınlık grubu da “Kontrgerilla” yayını ile konuyu ülke gündemine soktu. Hedefi Milli İstihbarat Teşkilatı ve ben dahil, MİT'deki belli kişilerdi. Talat TURHAN, genellikle bu konu çerçevesinde yurtdışında ve yurtiçinde konferans, açıkoturum, panel vb. gibi etkinliklere katıldı. Bazı özel televizyon kanallarındaki belgesel ve söyleşilerde yer aldı. Basın toplantıları düzenledi. 

Hayatımda hiç görmediğim, onun olduğu dönemde Ziverbeyde çalışmadığım halde birçok kere benim kendisine işkence yaptığımı iddia etti. Kendisine telefonla ulaşıp bu hususu söyleyince bana “Sizin Ziverbey'de çalışmış olmanız benim için yeterli” şeklinde cevap verdi. 


TALAT TURHAN”IN KİTAPLARI: 


ATATÜRK'ÜN 
YARBAYI 
AA KR 


çisi 


kəb 
ORHAN 


İÇ SAVAŞIN MİT” 


Kendisinden “Atatürkün Yarbayı” diye bahseden Talat TURHAN'ın benimle ilgili Orhan GÖKDEMİR ile birlikte hazırladığı “EYMÜR 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İç Savaşın MİTçisi” ve “Mehmet EYMÜR Ziverbey'den Susurluk'a Bir Mitçinin Portresi” başlıklı iki litabı var. 

Nasıl mı yazmışlar? Kitapların her ikisinde de neredeyse tamamı benim yazdığım kitaptan “Kopyala ve yapıştır” metodu ile alınmıştı. Sadece aralara beni karalayan cümleler konulmuştu. Yani benim kitabımla bana saldırılmıştı. Talat TURHAN ordu üzerinden bedava telefonla konuştuğu gibi kitapları da bedavadan yazmanın yolunu bulmuştu... 


“EMEKLİ HAVA YÜZBAŞI FEVZİ ÖZKAYA DEVAM EDİYOR 

- Devrim Gazetesi'nin çıktığı günlerde Talat TURAN'ın evine gittim. Beni çok neşeli olarak karşıladı. Oturduk Devrim Gazetesi'nin çıkması bizim örgütün çok güçlü duruma geçtiğinin ve üst kademelerin tam olarak önemli yerlere yerleştiğinin müjdecisidir... 


- Talat TURAN bana hitaben;'Bu muhtıradan evvel sen örgütün İstanbul kesimindeki patlatmalardan, dinamitlemelerden sorumlu bir kişisi idin. Şimdi bu görevi senden alıyoruz başka ve daha güçlü bir görev veriyoruz. Bu da örgütün muhtaç olduğu parayı temin maksadıyla yapılacak soygunları yönetmektir” Kabul edip etmediğimi sordu. Ben kabul ettiğimi bildirince”Bu iş için sana adamları 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vereceğiz, ayrıca yetkili bir polis şefini soygun yapılacak yerlerle ilgili olarak vereceğiz mahallere gidip soygun yapacaksınız. Soygundan elde edilecek paraların 96 20 si soygunu yapanlara, 96 20 si polis şefine 96 601 da örgüte verilecek” dedi. 

- Memduh EREN: büyük mağazaların önlerinde patlamalar yaptırdıktan sonra bu mağazaların sahiplerine Atamer EROL ile Mümtaz AKTAŞa giderek para isteyeceklerini, para vermedikleri takdirde bütün mağazayı tahrip etme tehdidinde bulunacaklarını, bunun dışında iki rakip firmadan birinin lehine diğer firmaya sabotaj tertip edeceğini ve hareketi yaptırtan firmadan para alacaklarını, ayrıca sabotai yapılan firmadan da şantaj yoluyla para isteyeceklerini açıkladıktan sonra, bu paraları örgüte verip örgütün masraflarına ve çalışmalarına maddi katkıda bulunacaklarını bildirdi. 

Talat TURAN, Memduh EREN, Rafet KAPLANGI ve ben 12 
Mart muhtırasına karşı idik çünkü örgütsel bir çalışma içinde bulunuyorduk ve bu örgütümüz TÜRKİYEdeki mevcut rejimi 
devirip Marksist-Leninist bir düzen getirmeye çalışıyordu. 12 
Mart Muhtırasının verilmesi bizim bu emellerimize geçici de olsa bir sekte vurdu. 


VE İŞTE SABOTAKILARIN BATIRDIĞI 


till. 
dk AN 


264 


MEHMET EYMÜR 


Talat TURAN'ın ve Memduh EREN'in 12 Mart muhtırası aleyhinde atıp tutması ve Ordu Komutanlarına kızması bundan ileri gelmekte idi. 

- 1972 senesi Nisan avı başları idi. Avukat Selim YAVUZ Haydarpaşadaki birliğime telefon ederek akşam uğramamı istedi. Gittim. Ondan önce de Nuri YAZICI'nın yazıhanesine uğradım. Yazıhanede Nuri YA-ZICL-Yüksel ÇENGEL, Vahap MUTLUGÜN ve daha önce görüpte tanışmadığım mühendis Ersin ERTEKİN de vardı. Av. Nuri YAZICI, Ersin ERTEKİN”  bana”İşte bu, köprünün ayağına dinamit koyan devrimci arkadaşımız Ersin ERTEKİN” beni de ona/Bu da hükümetin adamıdır” diye tanıştırdı. Ben resmi Havacı Yzb elbsesi ile idim. 

- Nuri YAZICI ve Memduh EREN'le yine görüştüm. Bu görüşmede bana ısrarla talebeleri harekete geçirecek lider durumundaki kişileri elimde bulundurmamı ısrar etti, fakat bu çocukları işe itecek para elimizde yok, bunlar menfaatleri olan ve paraca yardım gördükleri diğer gruplara katılıyorlar fakat her şeye rağmen ben ağabeylik maskesi altında bunları elimde tutmaya çalışacağım. 

- Nisan 1972 ayı içinde tutuklu bulunan dayımın oğlunun Avukatı Ömer DENİZ'in yazıhanesine gitmiştim. Bu yazıhanenin iki kat altında bulunan Yüksel ÇENGELin yazıhanesinin önünde Yüksel ÇENGELin Ersin ERTEKİN'le konuştuğunu ve bir kâğıda sarılmış dinamitlerin Ersin ERTEKİN tarafından Yüksel ÇENGEL verildiğini gördüm. 
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Akşam SİTE kahvesine çıktım, saat 20. 00- 21. 00 sıralarında Yüksel ÇENGEL kahveye geldi, elinde dinamit lokumlarının bulunduğu paket vardı. Bana 20 dakika önce SULTANAHMET te dinamit patlatıldı dedi; Ben sen yaptın bunu arkadaş deyince, Memduh yaptırdı dedi. 

Bu patlama olayından 3-4 gün sonra ve Nisan 197 2 ayı içinde kahveye gittiğimde Teknik Üniversite öğrencisi olan ve Yüksel ÇEN-GEL ile Vahap MUTLUGÜN'ün samimi arkadaşı olan Bahattin'in bir masada arkadaşlarına” Vakkoda patlama yapıldı, herifler zengin, aynı gün kırılan yerleri yaptırıyorlar, bizim çocuklarda ise para yok, tekrar malzeme almaları zor, bu işlerden bir netice almak zor” diye konuştuğunu duyunca, Bahattine kim yapıyor bunları diye sorunca, bizim arkadaşlar yapıyor dedi. 

Yukarıda söylemeye unuttum. Fakat kesinlikle gününü hatırlıyorum. 13. 3. 1970 gecesi Av Nuri YAZICI'nın evinde ben ve Nuri YAZICI'nın bir arkadaşı ile içki içiyorduk. Gece yarısından çok sonra Dr. Memduh EREN hırpani bir kıyafetle eve geldi. 


Bana hitaben”Ne haber Puta Tapanlar” dedi. Nuri YAZICI ile öpüştü ve siz burada içki için, keyif yapın ben ise çalışıyorum dedi ve Sultanahmet teki Halide Edip ADIVARın büstünün kafası ile gövdesini 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birbirinden ayırıp parçaladım dedi. Dr. gittikten sonra Nuri YAZICI”Bu adam heykel devirmek için buradan Adana'ya gider” dedi” 

CUMHURİYET, FİKREN, İLMEN, BEDENEN KUVVETLİ 
VE YÜKSEK MUHAFIZLAR İSTER. ATATÜRK 


“EMEKLİ MUHAREBE BAŞÇAVUŞ MAHMUT DON- 

DURMACI 

Hüseyin oğlu Kırıkhan 1931 doğumlu Mevludeden olma Antakya ili Kırıkhan kazası nüfusuna kayıtlı, Kadıköy rıhtım iskele sok. No. 
13-15/2 de ikamet eder; 1'nci Ordu Muhabere Başkanlığında Muharebe Kıdemli Başçavuşluktan 2 Haziran 1972 günü emekli olan Mahmut DONDURMACI nın alınan ifadesidir. 

Ben Talat TURAN'ın Afyon Batı Menzil Komutanlığında görevli iken tanıdım. Talat TURAN hatırımda kaldığına göre 1964 senesinde bir bildiri yayınladığından ötürü ordudan emekliye sevk edildi. Kıbrıs'tan döndüğümde bir gün hatırımda kaldığına göre 1968 senesi son günleri veya 
1969 senesi başlarında Talat TURANI ziyaret ettik. Adı geçen bu ziyaretimden çok memnun kaldı. Bu tarihten sonra Talat TURAN ve ailesiyle sık sık görüşmeye başladım. Talat TURAN'ın evine bu gidiş gelişlerimde, Talat TURAN'ın evinde Rafet KAPLANGI ve İlsan İlâç Sanayiinde mudur olarak çalışan Tuncer YALÇINDAĞ isimli şahıslarla tanıştım. 
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Tnci Ordu Komutanlığı Muhabere merkezinde görevli olduğumu bilen Talat TURAN, bir gün bana ordu kanalıyla beni Ankarada bulunan Rafet KAPLANGI ile görüştürebilir misin? Aynı zamanda Ankaradan Rafet KAPLANGTnın bana bazı haberler gönderme ihtimali var, KAPLANGI sana telefon ederse vermiş olduğu haberleri bana iletir misin? dedi. Ben bunda hiç bir mahzur görmeyerek kabul ettim. Ve bana yapılan bu tekliften sonra Rafet KAPLANGI Ankaradan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Merkezi ile beni aramaya başladı. 

KAPLANGI bana telefon ettiğinde”Talatü söyle ben geliyorum, bir yere ayrılmasın” der, ben de bunu Talat TURANa haber verir veya komşularına ait olan 33 07 85 nolu telefonu açar, Talat TURANa iletilmek üzere bana gelen haberi oraya yazdırırdım. Keza, Talat TURAN Ankara'ya gideceğini bana bildirir, ben ordu telefon kanalıyla Rafet KAPLANGI ya bildirirdim. Bu tip konuşmalarla ilgili olarak 100 defanın üstünde ordu kanalıyla özel olarak kullanmışımdır. 

Talat TURAN"n evine geliş gidişlerimde bir kere de Hv. Yzb. Fevzi ÖZKAYA ile de tanıştım. Bu şahıs da benim gibi Talat TURAN son derece saygı gösterirdi. 

Talat TURAN'ın Ankara ile olan irtibatlarını ordu kanalı ile kurmaya başladıktan sonra ben Talat TURANa 1'nci ordu hudutları içine kuvvet komutanlarının yapacakları ziyaretleri, ordunun alarma geçişini, birliklerde sabotajlara karşı alınan tedbirleri bizzat evine giderek bildirmişimdir. 

Keza, ordu mensuplarıyla ilgili kriptodan geçen bazı şifreli haberleri de bildirdiğimi hatırlıyorum”. 


TALAT TURHAN HAKKINDA BAŞKALARI NE DİYOR? 


Genelkurmay'ın “Ders Alalım kitabındaki Talat TURHAN ile ilgili bölümleri inceledik. Konuyu biraz daha açmak gerekirse Boğaz Köprüsü'nün yapım halindeki ayaklarını bombalama teşebbüsü 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dahil, çeşitli bombalama, sabotaj ve gemi batırma olayları sonrası 


açılan “Bomba ve Sabotaj Davası'na bir göz atmak gerekir. 


BOMBA DAVASI 

Talat Turhan'ın bir numaralı sanığı olduğu “Bomba ve Sabotaj Davası, 6 Mayıs 1972 gecesi, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildigi gece durumu kabullenemeyerek giriştiği bombalı eylem sırasında iki elini ve bir bacağını kaybeden İbrahim ÇE-NET adlı bir üniversite öğrencisinin soruşturmasıyla başlamıştır. 

Soruşturmanın genişlemesi sonrası ilk olarak 25 Mayıs 1972 
sabahı Haydarpaşa Transit Merkezi'nde görev yapan Hava Yüzbaşı Fevzi ÖZKAYA alınmış, bu Talat TURHAN ve diğerlerine gözaltına alınmasının yolunu açmıştır. 

Olayların tertip olduğu, gerçek olmayan olayların işkence ile yazdırıldığı iddiaları komik bir savunma yöntemi ve yalandır. 

Aşağıdaki resimdeki, terör nedeniyle elleri ve bacağını kaybeden İbrahim ÇENET ve yanındaki gençlere bakın. 

İşkenceden şikâyet eden Talat TURHAN'ın, ihtilal yapma ve mevki kapma hırsı ile kışkırttığı gençlere verdiği zarardan daha büyük bir şey olabilir mi? 
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YAKIN ARKADAŞI EMEKLİ KURMAY YARBAY OSMAN DENİZ 

(NOT: Takip eden bölüm, Fethi Gürcan'ın oğlu Öner Gürcan'ın (1952-2004) Elektronik Kütüpanesinden ve “Ters Yüz Edilmiş Tarihimiz Yeniden Yazılmalıdır* başlıklı Osman DENİZ”le röportaj yazısından alınmıştır.) 


ve ( ? 8 


Soygun ve Sabotajdan sanık 53 kişinin dufuşması başladı. 5 Mayis 1973 Milliyet, pə İzləri ve bean İİ veda in NET 


“1922 Girit doğumlu. Emekli Yarbay Osman DENİZ, 27 Mayıs 
1960 İhtilali'ne katıldı. 

İhtilal sonrasında İstanbul vali muavinliği ve Şişli kaymakamlığı yaptı. 

22 Şubat 1962 olayı ve 21 Mayıs 1963 İhtilal girişiminin lideri 
Talat Aydemir ile 1961'de Türk Silahlı Kuvvetler Birliği adlı gizli örgüte üye oldu. 

Ankaradaki albaylarla İstanbuldaki generaller arasında imzalanan 
9 Şubat 1962 darbe protokolünü bizzat kendi el yazısıyla hazırladı. 

22 Şubat olayından sonra emekli edilen albaylar ve genç subaylar arasında o da vardı. 21 Mayıs 1963 ihtilal girişimi hazırlıklarında İstanbul bölgesi temsilcisiydi. Girişim başarısız olunca ihtilali hazırlayanlardan dört kişi (Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman DENİZ ve Erol Dinçer) idama mahküm oldu. 
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İdam edilen Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'la Mamak Askeri Cezaevi'nde 13 ayı birlikte geçirdi. Arkadaşlarının idama götürülüşüne tanık oldu. En sakıncalıların gönderildiği Sinop Cezaevi'nde 
3 yıl, İstanbul Toptaşı Cezaevi'nde de 8 ay yatıp, çıkan afla serbest 
kaldı. Bu döneme ilişkin anılarını, Parola: Harbiyeli Aldanmaz" adlı kitapta yayınladı. 

Yapı Kredi yayınlarında çıkan bu kitap 12 Mart 1971 hareketinin baş aktörlerini en iyi tanıtan temel bir kitaptır. 

Osman DENİZ Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'ın neden asıldıkları ve genç Harbiyelilerin nasıl kıyıma uğratıldıklarını vicdanı temiz ve hür duygularla anlatmaktadır. İstanbul Toptaşı Cezaevinde kendisini sık sık ziyaret edenlerden biri de Talat TURHANüır. 


Onunla olaylar konusunda baştan hem fikirdiler. Ne yazık ki Osman DENİZ en güvendiği arkadaşı Talat TURHAN ın yaşananlardan ders almadığını, yine dönemin generallerinin peşine takıldığını görecek, gençlerin onun gibilerin ihanetleri yüzünden kıyıma uğrayışlarını çaresizlikle seyredecekti.” 

“OSMAN DENİZ ANLATIYOR: 

Fethi Gürcan, Talat TURHAN 'mektupçu' derdi. Biz ihtilal hazırlıklarıyla uğraşırken o genç subaylara bildiri dağıttırırdı. Onun 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için adı 'mektupçu' kaldı. Başka bir lakabı daha vardı; “Kürt Talat” diye. Fakat bu lakap 12 Mart döneminde takılmıştı. 

Kendisi ile cezaevindeyken bu lakap üzerine bir söyleşim oldu. “Kendinden büyük bedene sahip olunamaz” demiştim. 
“Mektupçu” lakabıyla anıldığı dönemde bir bildiri yüzünden tutuklanmış ve bir müddet bizlerle beraber Mamak Askeri Cezaevi'nde yatmıştı. 

Toptaşı Cezaevi'ndeyken de sık sık ziyaretime gelirdi. Ziyaretlerinde durum değerlendirmesi yapardık. Birlikte hareket etmeye karar vermiştik. Ne acıdır ki kendisinin Orhan Kabibay ve o dönemin generallerinin başını çektiği örgütlenme içinde üst düzeylerde görev aldığını sonradan öğrenecektim. 


Bu ikili oynayışı beni çok üzdü. Hapisten çıktıktan sonra ilişkilerimiz devam etti, Aldığımız karar doğrultusunda ben ikimiz beraberiz zannediyordum. O ise beni Orhan Kabibay grubuna bağlamak için hazırlık yapıyormuş. Bir gün Orhan Kabibay'ın beni görmek istediğini söyledi. Orhan Kabibay'ın kendisi o dönem CHP milletvekili idi. O.Kabibay'la buluştuk. Türkiye'nin meselelerine getirdi sözü, Bir şeyler yapmak gerektiğini belirterek, beni de aralarında görmek istediklerini söyledi. 
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Bende kendisine "Bu teşkilatlanmanın lideri sen misin?” diye sordum. Cevaben “hayır, Faruk Gürler” dedi. Şaşırmıştım. Geçmişte yaşanan o kadar acı deneylerden sonra böyle bir adama nasıl güvenebilirlerdi. “Ben onu çok iyi tanırım. 22 Şubat'ta İstanbulda yanındaydım. Talat Aydemir'i nasıl sattığını, ne kadar karaktersiz bir adam olduğunu" söyledim. O.Kabibayda bana cevaben “Çok değişti. 
Geçmiş olayların altından çok sular geçti” dedi. Tekliflerini kabul etmedim. Talat TURHAN'la karşılaşınca ağzıma geleni söyledim. 
Beni ikna etmek için çok uğraştı. İkna edemedi. İkna olamazdım. 

İlişkilerimiz ondan sonra arkadaşlık düzeyinde devam etti. İşyerini ziyaretlerimde değişik kişiler geliyor bende sohbetlere katılıyordum. 

Nihayet 12 Mart hadiseleri oldu. Olayın başını çeken Muhsin Batur ve Faruk Gürler ikilisi 22 Şubat'ta yaptıkları gibi yaptılar. 

Bizim akıllı geçinen kurmaylarımızı ve genç subaylarımızı birden ortada bırakıverdiler. Bir müddet sonra bunları içeri aldılar. 
Beni de gözaltına alıp sorguya götürdüler. 


Talat TURHAN! ziyaret edenlerden bazıları benim hakkımda ifade vermişler. Bu ifadelerde, beni orada gördüklerini, hükümet ve meclisi eleştirdiğimi söylemişler. Ben de söylenenleri doğruladım. 
Olan - bitenlerle hiçbir ilişkim olmadığını anlattım. 
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CUMHURBAŞKANI OLUNCA GÜRLER KURTARACAK 

Talat TURHAN'la cezaevinde karşılaştığımda bu olaylara adımın neden karıştırıldığını sorarak tepkimi koydum. Talat TURHAN “Karşı planlamacılar var. Onların zorlamalarıyla ifadeler alındı. Sen de mahkemede savcıya karşı söylediklerini reddet” dedi. 

“Bunu yapamam. Hayatım boyunca ne söyledim ve ne yaptımsa hep arkasında oldum. Sorumluları gizleme anlayışını kendine görev biçip biçmediğini” sorduğumda 

T.TURHAN'ın verdiği yanıt ilginç oldu. "Evet, generalleri kurtarma görevini üzerime aldım. Yakında Faruk Gürler Cumhurbaşkanı olacak ve bizleri kurtaracak dedi. 

Bende ona sorguda sorgulayıcıların TTURHAN! kastederek Senin kaz kafa, içerde Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı olunca kendilerini kurtaracağını söylüyormuş. 

Faruk Gürler Genelkurmay Başkanı iken yapamadıklarını, Cumhurbaşkanı olarak mı yapacak! diye alay konusu yapıldığını söyledim. İnanmadı. 


BENİM İÇİN 10 SENE YATIVER 

Talat'ın taktiği 22 Şubat mektup davasındaki taktiğin aynısıydı. 
Yukarıları korumak, dışarıda kalanların ezilmesine kayıtsız kalmak. 
Senin bu taktiğine ben bir şey diyemem, bu senin tassarufun ama ifademden de vazgeçmem. Ben bu ülkenin hasbelkader ihtilalcilerinden biriyim. İhtilallerle oynamak çocuk oyuncağı değil, ağır sorumluluklar gerektirir. Hasbelkader bir ihtilalci olarak verdiğim ifade doğrudur. diye konuşunca o da bana "Ya Osmancığım biz birbirimizi severiz. En kötü durumda sen en fazla 10 sene alırsın, fakat ben her şeyi söylediğimde idamı alırım. Benim için 10 sene alsan ne olur: 

“Ben 10 sene yatarım ama senin için değil, bildiklerimi savunmak uğruna yatarım, bunu bilmiş ol. Sende şayet ihtilalciysen, çık konuş 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o zaman. En azından beni Orhan'ın yanına gönderdiğini söyle..O zamanlar bu işin yürüyemeyeceğini, bu işlerden çekil dediğimi söyle” dediğimde bana karşılığı "Tamam ama o şekilde söylemem oldu. 
Kendisiyle anlaşamadık. Beni tehdit etti. Hatta üniversiteli bir genci üzerime saldırttı. Defettim. Koğuşta olay büyüdü. "Burada en sonunda birimizden biri ölecek” diye konuşmaya başladığım zamanlarda, bir sabah nöbetçi subay koğuşa gelerek benimle konuşmak istedi. Anladım ki hakkımda şikâyetler var. Sabahattin Küçük'ün koğuşunu istedim. Peki” dedi subay ve böylece koğuştan ayrıldım” 


HALE ÖZGÜR KIYICI HAYKIRIYOR, TALAT TURHAN 

SUS-PUS 

Hale Özgür Kıyıcı 1968 hareketinin ilk faili meçhul cinayetine kurban giden Taylan Özgür'ün ablası. 

Emekli bir binbaşının oğlu olan Taylan Özgür ODTÜ öğrencisiydi. 1969 yılının 23 Eylül günü İstanbul Üniversitesi öğrenci birliğinin Beyazıt'taki kongresi sırasında arkadan kurşunlanarak öldürülmüştü. 


Bir Ablanın Haykırışı 


TAYLAN'IN 
ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN 
39.YILI 


Em. Yrb. TALAT TURHAN a niye dokunulamıyor. Taylan'ın 


katilinin 1969'da Üsteğmen 

1990'da Üst düzey General olduğunu ilan eden bu emekli 

zat hala sorgulanamıyor. 


Vedat Demircioğlu ve Taylan Özgür cinayetlerinden sonra olaylar birden bire dozunu artırmış ve neticede 12 Mart 1971 darbesiyle sonuçlanmıştı. Taylan Özgür'ün katili olarak İhsan Çakıcı adlı 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bir polis memuru yargılanmış, ancak tanıkların anlatımları arasında farklar olduğundan delil yetersizliğiyle beraat etmişti. Peki, ülkeyi bir darbeye götüren kurşunu kim, hangi amaçla sıkmıştı? 
Abla Hale Özgür Kıyıcı, israrla kardeşine kurşun sıkan ismin peşindeydi. 1990 yılında Talat Turhan'ın bir açıklamasıyla ümitlendi. 


ÖZGÜRÜ BİR ÜSTEĞMENİN ÖLDÜRDÜ, ŞİMDİ GENERAL 

Turhan bir söyleşide “derin devlet”in eylemlerini anlatırken Özgür'ün öldürülmesini örnek vermiş ve şöyle demişti: “1978'de Hasan Fehmi Güneş'in İçişleri Bakanı olmasının ertesi günü Taylan Özgür'ün dosyasını kendisine verdim? Turhan, Özgür'ü bir polisin değil, bir üsteğmenin öldürdüğü'nü yazdığı dosyayı Bakana verildiğinde odada 3 kişi daha olduğunu iddia ediyordu. Deniz Baykal, Ertuğrul Günay ve Uğur Mumcu... Turhan, bu üç kişinin de konuyu bildiğini belirtiyordu. 


İSMİ AÇIKLAMAYA YETKİLİ DEĞİLİM 

İhtilal heveslisi emekli Yarbay Talat Turhan çok şey bilen adam edasıyla bunları anlattıktan sonra Özgür'ün ablası Hale Kıyıcı kendisine bu üsteğmenin kim olduğunu sormuş ve onun -1990 itibarıyla- orduda üst düzeyde görev yapan bir general olduğunu öğrenmişti. 

Ancak Turhan ismi çeşitli bahaneler ileri sürerek vermiyor, bu ismi açıklamaya yetkili olmadığını, olayı delillendirmenin içişleri Bakanı'nın sorumluluğunda bulunduğunu söylüyordu. 


TÜRK GLADYO'SU ÖZEL HARP DAİRESİDİR 

Turhan daha sonraları söylediğini inkâr etmeye başladı. Hâlbuki Turhan'ın, 27 Kasım 1990'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nde Kontrgerilla ile ilgili yaptığı basın toplantısında, “Taylan'ı vuran bir üsteğmendir, şu anda üst düzey generaldir” dediğini ertesi gün 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Melih Aşık, Milliyet Gazetesindeki köşesine taşımıştı. Keza 16 Kasım 1990'da yine Milliyet'te Rafet Ballı ile yaptığı “Türk Gladyosu ve Özel Harp konulu söyleşide de aynı konuya değinmişti. İşin tuhafı, ihtilalci Yarbay'ın, sanki kendisinin bu işlerle hiç alakası yokmuş gibi, Gladyo'yu (Özel Harp Dairesini) ve askerleri suçluyarak, ihtilal zemininin nasıl yaratıldığını anlatmasıydı. 
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İSMİ YALNIZ MİT BAŞKANI'NA SÖYLERİM 

12 Ekim 2000'de Can Dündar'la yaptığı söyleşide Dündar'ın 
“Peki, bu üsteğmeni izlediniz mi? sorusu üzerine Talat Turhan, “İzledim tabii. Yükselebildiği kadar yükseldi. Bu ismi yalnız MİT Başkanı'na özel bir sohbette kayda geçirmek için söylerim! diyor. 


ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM 

Diğer yandan 25 Şubat 2010'da Sabah yazarı Mahmut Övürün “Faili Devlet başlıklı yazısına cevap yollayıp, “Ben, Taylan Özgür'ü bir üsteğmenin öldürdüğünü söylemedim. 

Orduyu yıpratmak isteyenler bu iddiaları yayıyorlar ve benim ismimi de iddialarını kanıtlamak için haksız yere kullanıyorlar 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diyerek Hale Özgür Kıyıcı'yı suçlamıştır. Hale hanımın işi zor. Her şeyi ters yüz edenler ve her daim haklı çıkanarla savaşmak zordur. 


SARP KURAY ANLATIYOR: 

Sarp Kuray, 1945'te, babasının kaymakam olduğu Boyabat'ta dünyaya geldi. Ankara Valiliği yapmış olan Enver Kuray'ın oğlu, Yassıada duruşmalarının Başsavcısı Altay Ömer Egesel'in de yeğenidir. Liseden sonra 1 yıl Hukuk Fakültesinde okur. Sonra askeri imtihanlara girip, Deniz Harp Okulu'nu kazanır, 1966'da teğmen üniformasını giymeyi hakkeder. 1969'da donanmaya çıkıp, bir sene donanmada görevden sonra Işın dalgıç gemisinde komutan vekilliği yaparken tutuklanır ve Gölcük'teki Güllübahçe Hapishanesi'ne konulur. Beş-altı ay burada hapis yattıktan sonra beş arkadaşı ile birlikte ordudan ihraç edilir. Sebebi, biri 1968'de, diğeri de 1969'da olmak üzere askeri iki bildiri kaleme alıp yayımlamaktır. Ordudan ihraç edildikten sonra, zaten Dev-Gençli devrimciler oldukları için hazır olan örgütsel faaliyetlere adım atarlar. Şimdi sözü Sarp Kuray'a bırakalım. 

“Bir gün bir asker tıbbiyeli arkadaşım Orhan Kabibay'ın benimle görüşmek istediğini söyledi. Gülhane Askeri Hastanesi'nde yatıyordu. Biz oraya, yanımızda bir-iki asker tıbbiyeli arkadaşla birlikte gittik. 

O gece bütün kadro hazır vaziyette idi. Oturduk, konuştuk. 
Türkiyenin 27 Mayıs'taki hatasını bir daha yapmayacağını, kalıcı, daha sol bir program uygulamak gerektiğini, Türkiye'nin emperyalizme karşı tavır alması gerektiğini, bu konuda da devrimcilerle ittifak yapmak istediklerini söylediler bana. 

Biz diğer bütün devrimci arkadaşlarımızla konuşalım, gelelim” dedik. Ve o meşhur Dikmen Toplantısı zaten bize yapılan bu talebin, Dev-Gençin içindeki diğer bütün devrimci gruplara açılma toplantısıydı. “Beraber hareket edelim' dedik. 


278 


MEHMET EYMÜR 


Tarih 1970 yılının son ayları... 
12 Mu 

"Biz Kabi 

Kabibay'ın görünürde 
Numan Esin, İrfan 


Talat Turhan'ın içinde ğ grupla birlikte hareket ettik, 
Onları açık söylüyorum." 


PAŞALAR İSTEDİ, BOMBALARI PATLATTIK 


Bir komite seçildi. Bu komite ertesi gün Kabibay'ın evine gitti ve müşterek hareket etme konusunda karar alındı. Şimdi söylüyorum. En büyük yanılgı bu. Ortada bir parti olacak. Program olacak. Sizde de çok ciddi bir parti terbiyesi olacak. Bu, bir partinin organlarında verilecek bir karardır. Bizim çok genç, en ateşli olduğumuz bir dönem bu. Böyle bir kararı veriyoruz. 

Bu, bizim, zaten olaya yenik başlamamız anlamına geliyor. Karşı tarafta bir sürü olayda pişmiş, tecrübeli, affedersiniz kaşarlaşmış kadrolar vardı. Ve bunlar bizden ortamın hazırlanmasını istiyorlardı. Bu çok önemli. Sonra bombalar atılıyor işte. 

Kamuoyu açıklamasında belirttiğim gibi devrimcilerin birlikte davranması yollarını çok zorlamamıza rağmen, parçalılık içinde davranıldı. “İttifak” oyununda bizim nasibimize direk Faruk Gürler ve Muhsin Baturü bağlı “Orhan Kabibay - İrfan Solmazer - Numan Esin - Talat Turhan” çetesi düştü. 

Bu çete elemanlarından Orhan Kabibay şimdi yaşamıyor, kalan üçlüye tüm kamuoyu önünde açıkça ve cevaplanması dileğiyle 1976'dan beri tekrarladığım aşağıdaki soruları yeniden soruyorum. 

1 - Bizlerin yani has adamınız Kemal Kayacan'ın donanma komutanı olduğu dönemde ordudan atılmış denizcilerin yaptığı Taksim 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soygununun arkasındaki istihbarat verenler bizi bu soyguna yönlendirenler, kesik imzalı pusulalarla randevu tespit edenler ve tutuklanmamızı fırsat bilip paralara oturanlar kimlerdir? 

2 - Yükseliş Kolejine konulması istenen ve konulan bomba yönlendirilmesinde, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un MGK de yapacağı bir konuşmanın alt yapısı hazırlanmak istenmiş midir? 
Bu eylemin kararını kimler almıştır? 


3 — Deniz Gezmişlerin Ankarada saklanması için sizlerden dayanışma istediğimiz noktada eski Tarım Bakanı Turhan Şahin'in özel arabasını bizlerin kullanımına bırakırken bu kararınızı kime onaylattınız. Turhan Şahin o dönemde kimlerle ne iş yapmaktadır? 


4- 12 Mart sonrasında ispiyoncu Atıf Erçıkan'ın evinin bombalandığı günün sabahı bizler (Denizciler - Askeri tıbbiyeliler ve bir kısım Dev-Gençliler) sizlerden hangi yardımı istemişizdir. Bize 'verilen ret cevabı kimler arasında kararlaştırılmıştır? Önerdiğimiz eylemin içeriği nedir? 

5 - Çetenizin elemanlarından MBKtı, TIRcı Numan Esin'in 
12 Mart sonrası sahibi olduğu Vatan gazetesinde bütün uyarılarımıza rağmen hangi “proleter devrimciler” görev almışlardır? Kimler 


280 


MEHMET EYMÜR 


yazar, röportaicı, olarak bu çalışmaya katılmışlardır. Gazetenin politik çizgisi hangi çizgide ve nasıl belirlenmiştir. 

Şimdilik soruları burada kesiyorum. Bizim ittifakçılardan hayatta kalan ikisi bu sorulara her zaman olduğu gibi cevap veremezler, nefesleri yetmez. Aralarında bizi ilgilendiren de emekli Yarbay Talat Turhanidır. Bu şahsı her zaman bu kadrodan ayrı düşünmeye ve yaşını hep dikkate almaya çalıştım ancak benim borç ödediğim Nasrullah Ayan batağında debelenmemi fırsat bilip yanına aldığı bence sicilleri belli soytarı yazar ve akıl hocalarıyla beni karalayan kitaba imzasını koymuştur. Kendisine bir kere telefonla, bir kere ortak bir dostumuz aracılığıyla, bir kerede sevgili kardeşim Öner Gürcan'ın hasta hanede yattığı dönemde ziyarete geldiği hasta hanede kalabalık bir topluluk önünde bu çirkin saldırıyı tekzip et dememe rağmen her zaman olduğu gibi o dönemde kalçamı kırdım kitabı okumadım masallarıyla beni oyalamaya çalışmıştır. Şimdi bütün kamuoyu karşısında ben kendisine bir soru soracağım. Tarihin karanlık yüzünü oluşturan bu şebekenin maskesini düşürmekte, tarihi gerçekleri açıklamakta var mısın? Yoksa karanlıkta kalmaya devam mı edeceksin. Sarp KURAY” 

Onu yakından tanıyanların anlatımıyla, kendisini “Devrimci, Atatürkün Askeri, Atatürk'ün Yarbayı” bibi sıfatlarla tanımlıyan, ihtilal heveslisi Yarbay Talat TURHAN yakından inceledik. Onunla ilgili daha çok şey var ama şimdilik bu kadarı yeter. Talat Turhan acaba hiç kendi kendisine, “Ben gerçekte kimim?” diye sordu mu merak ediyorum... 
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Güncelleme 01 Aralık 2013 
Sayın Hakimler, Sayın Savcılar, 
Adaletin saygıdeğer temsilcileri 


Bu dilekçemi, Doğu Perinçek ve grubu ile süregelmekte olan karşılıklı davalarda bazı kararların adil olarak verilmediğini düşündüğüm için kaleme aldım. 

Bu konuda detaya girmeden önce biraz kendimden bahsetmek, yaşamımdan bazı kareler vermek istiyorum. 

1943 yılında İstanbulda doğdum. nnem iki kız çocuğundan 
sonra pes etmiş ve bir üçüncü çocuk istememiş. İstiklal harbine 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katılmış bir subay olan babam ise “Hanım biri senin, biri benim, bu da memleketin olsun” demiş ve annemi ikna etmiş, öyle doğmuşum. 

Hakikaten hayatım da hep ülkenin çalkantılarıyla, geçiş noktalarıyla bütünleşti ve ne mutlu ki memleketin, Türkiye'nin malı oldum. 

1966 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdim ve İstanbul'da 
işe başladım, 1975 yılına kadar İstanbul'da kaldım. 1998 yılı sonuna kadar devam eden istihbarat hayatımda hep aktif görevlerde bulundum. Meslek hayatım casusluk, organize suç ve terörizm konuları ile uğraşarak geçti. 


Sol İhtilal Hazırlıkları 

İstanbul'daki görevim, 1970'li yıllarda kaynayan Türkiye'nin durumuna uygun olarak çok hareketli geçti. 

O tarihlerde içlerinde Faruk Gürler ve Talat Turan'ın da bulunduğu bir grup subay, bazı sivil unsurlarla işbirliği ile Mart 1971'de sol bir darbe planlamışlardı. 


DARBENİN SİVİL UNSURLARI 


er (ə. 


Sivil Unsurlar arasında Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Doğu Perinçek, Mihri Belli, Hasan Cemal, Ali Kırca, Uğur 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Mumcu, Altan Öymen, Fakir Başkurt, Mümtaz Soysal gibi isimler vardı. 

Hasan Cemal'in “Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım” isimli kitabına göre: Darbe başarılı olsaydı: Doğan Avcıoğlu Başbakan, Uğur Mumcu Gençlik, Altan Öymen Basın-Yayın Genel Müdürü ve Hükümet Sözcüsü, TÖS Başkanı Fakir Baykurt Milli Eğitim Bakanı, Mümtaz Soysal Dışişleri Bakanı, İlhami Soysal da MİT Başkanı olacaktı. İllegal TİİKP örgütünün lideri 

İhtilalin zeminini hazırlamak için, Deniz Gezmiş, Deniz Harp Okulu öğrencisi Sarp Kuray gibi Marksist gençler kullanıldı. 

Bunlara silahlı ve bombalı eylemler yaptırıldı. 27 Mayıs'ta olduğu gibi gençleri sokağa dökecekler, bu kargaşa ortamında meşru sayılabilecek bir darbe ile iktidarı ele geçireceklerdi. 

12 Mart 1971'de Memduh Tağmaç Başkanlığındaki ordu, hükümete muhtıra vererek ve emir-komuta zinciri içerisinde darbe yaparak bu sol ihtilal teşebbüsünü açığa çıkarttılar. 12 Mart darbesini takip eden gelişmelere geçmeden önce biraz geriye, eski yıllara gidelim. 


İL Mah 1839'da İ 


Bir Protestan Okulu 


IL Mahmud devrinde, 1839'da İstanbul'a ayak basan ABD'li misyoner ve eğitimci Cyrus Hamlin, Türkiyede bir Protestan okulu 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açmak için kolları sıvadı. Okulu New York'lu Mr. Christopher Robert finanse ediyordu. 1863'te faaliyete geçen Robert Kolej Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışında kurulan ilk Amerikan Okulu oldu. Robert Koleje ilk Türk 1881'de girdi. 1882'deki 232 öğrencisinin kökeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını da yansıtıyordu: 
89 Bulgar, 85 Ermeni, 28 Rum, 7 Türk ve 23 diğer uluslardan. 


Casus yuvası mıydı? 

“Türkiye ve Dünyada Casuslar” isimli kitabın yazarı araştırmacı Aytunç Altındal, yapılan bir söyleşide şöyle demektedir: “Robert Koleji'nin kurulmasında büyük casusluklar yaşandı. Hamlin Ailesi, Protestan Hıristiyanlığı, Osmanlı topraklarında yaygınlaştirmak için çok yoğun bir faaliyet sürdürmüştü. O dönemde bu okulda öğrenci olan Müslüman gençlerden bazıları, bu tuzağına düşerek Hristiyan olmuşlardı. Robert Kolej, ayrıca Osmanlı'daki Amerikalı, İngiliz ve Rum casusların da yuvası olmuştu. Birçok casus, bu okulda öğretmen kisvesi altında faaliyet göstermişti” 

Seçkin birçok insanın yetiştiği bu güzel okul için söylenen sözler ağır gelse de istihbari faaliyetlerde her vasattan faydalanıldığı da bir gerçek. Okullar da istihbari faaliyetler açısından mükemmel bir korunak. 


Sola kitakse! 

Nitekim Kolejli, tanınmış köşe yazarı Engin Ardıç, 17.12.2005 tarihli, Sola kitakseT (Sola Bak!) başlıklı köşe yazısında şöyle söylüyor: 

“ bizim A sınıfına Charles Gilehrist gelirdi. Ölmüştür herhalde, toprağı bol olsun. 

Savaş yıllarında SOE, yani İngiliz Özel Harekât Dairesi'nin ajanı olarak komandoluk yapmıştı. 
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Görev bölgesi Yunanistan, uzmanlık alanı da köprü uçurmak ve daha önce de nöbetçi Alman askerinin gırtlağını çıt çıkarmadan jiletle kesmek. 

..Bayan Mary, Doğan Nadi'nin eşi, ...savaş yıllarında OSS ajanıymışl ..:Office of Strategic Services, yani “Wild Bil” namıyla maruf William Donovan'ın kurduğu, FBTYa bağlı olmayan ilk Amerikan dış istihbarat ve harekat örgütü. 


Hilary Sumner-Boyd | 


..Gene çok sevgili hocalarımızdan biri olan Hilary Sumner-Boyd'un da Mi5 ajanı olduğunu....Son Robert Kolej başkanı John Scott Everton'un CIA ajanı olduğunu biliyorduk. ...Bayan Mary, daha sonra, Dünya Bankası'nda çalışan yeğeni Zeynep'in oğlunun, okulunu bitirince CIA örgütüne 'analizci' olarak girmesini önermiş, çünkü çok iyi para veriyorlarmış. ...Zeynep'in ablası Emine, Cumhuriyet Gazetesi'nin ortağı ve yöneticisi... Aile, İzmir eşrafından, eni konu zengin ve ünlü Uşşakizade Ailesi.” 


Boğaz sırtlarından Türkiye 


Kolejin bir diğer öğretim görevlisi Prof. John Freeley, ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yapmış bir komando subayıdır. 


2.nci Dünya Harbi sırasında Burma ve Çinde görev yapmış, 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1960'da İstanbul Robert Kolej'de “fizik” öğretmenliğine başlamış ve 1993 kadar İstanbul'da yaşamıştır. John 


Freely'nin “Boğaz sırtlarından Türkiye” isimli Robert Koleji anlatan kitabı, okuldaki sol faaliyetleri de anlatıyor: 


Kolej'de Sol “ə Maoist hareketler 


A KISTORY OF in 
ROBERT GOVLEGE 


«1970'te okul bir kriz geçirmektedir. ...Dev Genç'in Genç Devrimciler Örgütü de kampusta bildiri dağıtmaya, rektörü faşist ilan etmeye ve duvarlara Maodan sloganlar yazmaya başlamıştır. 

Yüksek Okulu Arnavutköye taşıma girişimlerine karşı sosyal demokrat Öğrenci Birliği de boykot ve işgal tehditleri savurur. 

Genç Devrimciler Grubu boykot kararı alır. Sol basında Robert Kolej'in artık Amerikan emperyalizmine yeteri kadar hizmet veremediği için dağıtıldığını öne süren haberler çıkar. 

Ayrıca kolej beyin göçünden de sorumlu tutulur, ancak Öğrenci Birliği boykotu tanımaz ve iki grup rasında kavga çıkar” 


Kızılordu Kurucusu Leon Troçki 

Asıl adı Leon Davidoviç Bronstein olan Troçki (Trotsky), Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 7 Kasım 1879'da Güney Ukrayna'nın Yenovka köyünde doğdu. 
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Genç yaşta sosyalist düşüncelerle tanıştı. İki kez tutuklanıp 
Sibirya'ya sürgüne gönderildi. İkisinde de Londra'ya kaçtı. 1917 
devriminde Rusya'ya döndü. 


Dışişleri Komiserliği, ardından da Savaş Komiserliği'ni üstlenip Başkumandan sıfatıyla Kızıl Ordu'yu kurdu. 


1924'te Lenin'in ölümünden sonra Stalin'le giriştiği iktidar mücadelesini kaybetti. 1926'da Politbürodan çıkartıldı. 1928'de Alma Ata'ya, bir yıl sonra da Türkiye'ye sürüldü. 

Troçki 1929'da İstanbul'a geldi. Yolculuğu sırasında tanınmamak için sakalını kesen Troçki, eşi ve daha sonra KGB ajanı olduğu ortaya çıkan Abraham Sobolevicius ile birlikte Türkiye'ye geldi. 

1929-1933 yılları arasında İstanbul Büyükadada sürgün hayatı yaşadı. Kaldığı yer çok sıkı güvenlik önlemleriyle korundu. 

Düzenli olarak balığa çıkar, yemek seçmez, sigara içmez yanında da içilmesine izin vermezdi. Sakin bir hayat sürdü, bu sırada bazı hatıra ve düşüncelerini kaleme aldı ve yayınladı. 

Rusça, Ukraynaca, İbranice, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini konuşabilen Troçki için İstanbul yılları verimli geçtiği gibi olaylı da oldu. 


288 


MEHMET EYMÜR 


20 Şubat 1932'de Stalin tarafından Sovyet vatandaşlığından 
atıldığında İstanbul'daydı. 

İstanbulda; Sürekli Devrim, Stalin Grubunun Hatası, Rus Devrimi Tarihi, Çin Devriminin Sorunları, Hayatım gibi kitaplar yazdı. 

1933'te Fransa'ya, sonra Norveç Oslo'ya geçti. 1937'de Meksikada Mexico City'ye yerleşti. Uluslararası Sosyalist Devrim için mücadelesini bu merkezden ölene kadar sürdürdü. 


A Troçki"nin el bombasına q “,. dayanıklı 4x4 ultra lüksDartz 
Lev Troçki'nin Büyükada'da 1929 ile 1933 Prombronzırhlı aracı Yılları arasında yaşadığı evi. 


19407ta bir İspanyol komünisti olan Ramon Mercader tarafından başına kazmayla vurularak öldürüldü. 


New York Entelektüelleri ve Troçkizm 

Troçkizm, Stalin ile mücadelesi nedeniyle 1929 tarihinde Stalin tarafından Sovyet vatandaşlığından atılan ve sürgüne gönderilen, Leon Troçki tarafından geliştirilen Marksist teoriye verilen isimdi. Troçki'nin Stalinden ayrılan yönü, sosyalizmin tek ülkede kurulabileceği düşüncesine katılmaması, sadece dünya çapında bir devrimin başarılı olabileceğini düşünmesiydi. 

Troçki'nin fikirleri ile Sovyetlerdeki bölünmeyi fırsat bilen ABD ve İngiliz istihbarat servisleri bu olguyu başarılı bir şekilde Sovyetler aleyhine kullandı, Troçkist çevrelerden entelektüelleri 


289 


BELGELİ YAZILAR 


“komünizmle yarışabilecek bir ideoloji imal etmek” üzere kendi saflarına devşirdiler. 

New York Entelektüelleri olarak adlandırılan grup, başlarında Marksist felsefeci Sidney Hook, Kültürel Soğuk Savaşın ileri cephe ajanlarına dönüşerek, CIAin planladığı görevleri tutkulu biçimde ve başarıyla yerine getirdiler. 

Marksist Sidney Hook, 1938 yılında kurulan Amerikan İşci Partisi içindeki Troçkistler klanına katıldı ve Troçki'nin masumiyetini kanıtlamak amacıyla “Moskova Duruşmalarının Gerçek Yüzü 


Hakkında Soruşturma Komisyonu”nu örgütledi. 


Sidney Hook, Norman Podhoretz, Hans J. Morgenthau ve H. 
Değerleri ve Topyekün Savaş» konulu bir konferans sır: la. (1961) 


Şubat 1948'de, İngiltere Dış İşleri Ofisi'nin bünyesinde, Enformasyon Araştırma Departmanı (IRD) kuruldu. Bu kuruluş, örtülü fonlarla beslenen ve komünistleri karalamak için sahte enformasyon üretmekle görevlendirilmiş gerçek bir “Soğuk Savaş Bakanlığı”ydı... 

CIA ve IRD, Troçkist militanları “döndürmek” ve sadakatlerini garantilemek için tamamen batmak üzere olan bazı radikal dergileri “kurtarmak” amacıyla bunlara gizli ödeneklerden para sağladı, ayrıca birkaç antikomünist dergi daha çıkarmaya yöneldi. 
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Amaç Batı Avrupada Moskova'ya karşı bir “psikolojik savaş” cephesi yaratmaktı. 


İngiliz Kızıl Bayrak Birliği 

New York Entelektüelleri'ne paralel faaliyet yürüten İngiltere merkezli Troçkist “Kızıl Bayrak” Birliği, İngiltere ve Avrupada etkindi. 

Marksist Kızıl Bayrak Birliğinin 238 Edgware Road Londra adresindeki merkezinin yöneticisi olan Charles Sumner, 1910 yılında ABD Massachusetts, Bostonda doğmuş, Boston, Oxford'da bir Hıristiyan kilisesinde özel eğitim almıştı. 

Türkçe, Yunanca, Almanca, Fransızca ve Latin dillerini biliyordu. 

Fotoğrafı ve evveliyatı hakkında herhangi bilgi olmayan ABD doğumlu İngiliz Charles Sumner hakkında “İngilteredeki Troçkizm'in Tarihi belgesinde, ismi belirsiz babasının ABD'li şair-gazeteci-komünist John Reed'i, annesinin ise Troçkiyi tanıdığı belirtiliyor. 


1949'a Kadar İngiliz Troçkizm Tarihi ve Hilary Gölüne eydi) hakkındaki bilgiler 


https://www.marxists.org/history/etol/revhist/upham/06upham.htm Bu örgütte önemli görevler alan ve 1937 ila 1940 yılları arasında “İngiliz Trocki'yi Savunma Komitesi Sekreterliği” pozisyonunda 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da bulunan Charles Sumner 1940'da İstanbula geldi ve İstanbul Robert Kolejde Profesör olarak çalışmaya başladı. 

35 yıl Amerikan Robert Kolejide (sonra Boğaziçi Üniversitesi 
oldu) Humanities (Temel Bilimler) profesörü olarak görev yaptı. 
O, aslında yukarıda Engin Ardıç'ın Sola kitakse (Sola Bak!) 
isimli yazısında bahsi geçen Profesör Hilary Sumner-Boyd'du. 

O, Pınar Kürün de rol aldığı “RC Players”ın (Robert Koleji Tiyatro Oyuncuları) hocası, danışmanı, Hilary Sumner-Boyddu... 

Yukardaki İngilizce metinde görüleceği gibi “Charles Sumner” onun Kızıl Bayrak Birliği'ndeki takma adıydı. Zaman zaman A. Boyd takma ismini de kullanmıştı. Pınar Kür onun için şöyle diyor: 

“Boyd oyunlardan sonra evinde parti verirdi. Kaç kişi davet edilmek isterdi ama o sadece tiyatrocuları çağırırdı. 

Büyük prestijdi Boyd'un partilerine gitmek. Çok eğlenirdik, içki içerdik. Evi kampüsteydi, şimdi ne oldu o evler bilmiyorum” 

Hilary Sumner-Boyd, 35 yıl Robert Kolejde görev yaptıktan sonra 06 Eylül 1976 tarihinde İstanbulda öldü ve Feriköydeki Protestan Mezarlığına gömüldü... 


VEFAT 


"Türk açıcınım $ yalan tmiə besmele bobat- 
2... 


HILARY SÜMNER.BOYD 


giin vahi ebrir.r Cəzmi 5 
m” yy aşı ve Fin il) meye “. 
ağda vga vit Məsəl arda talanın, nəl seki, yarı bilir Eğmez dazra dıyırır başağı 
5 böğAZİÇİ UNTTRSTTESİ 
amon ON 
Tökasir: BEL zə 


Boyd'un ölüm ilanı (5 Eylül 1978 Milliyet) Veyis -— 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Profesör Hilary Sumner-Boydun 1972 yılında Amerikalı John Freeley ile birlikte yayınladığı “Strolling Through Istanbul” isimli bir kitabı da var. Kitap, istihbarattaki tabiri ile “mükemmel bir şehir etüdü” 

Hilary'nin kitap ortağı John Freeley, daha önce de belirttiğim gibi, 
17 yaşında iken ABD Deniz Kuvvetlerine katılmış bir komando subayı. 

2.nci Dünya Harbi sırasında Burma ve Çinde görev yapmış. 

New York Üniversitesinde Fizik dalında doktora aldıktan sonra, 1960'da Oxfordda “İlim Tarihi” üzerinde araştırmalarda bulunmuş. 
Aynı yıl İstanbul Robert Kolejde “fizik” öğretmenliğine başlamış ve 1993'e kadar İstanbul'da yaşamış. 

İleride Hilary Sumner-Boyda tekrar değineceğiz. 


NATO Doğdu 

09 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulan Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü “NATO” bir kolektif savunma örgütü olarak bilinmektedir. 

07 Mart 1954 günü Milliyet gazetesi “NATO'nun kızı oldu” 
başlığıyla çıktı. 

NATO'nun Kuzey Avrupa Hava Kuvvetleri Karargâhında görevli genç Türk Hava Yüzbaşı'nın eşi Napolideki NATO Hastanesinde doğum yapmış ve bir kızları olmuştu. 


«NATO» Belçika'da NATO Hastahanesinde doğdu - 1954 
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NATOda bulunmanın heyecanını yaşayan aile kızlarına “NATO” ismini koymuştu. Şimdilik, sonranın tanınmış askerinin ve kızının kimliğini açıklamayacak sizi bir parça merakta bırakacağız... 


Sıkıyönetimce Arananlar 

Aşağıdaki resim bir zamanlar “Sıkıyönetim Komutanlıklarınca aranan” teröristlere ait broşürlerden bir tanesi. 

“Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi” isimli illegal örgütün lideri Doğu Perinçek ve militanlarına ait. 

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP), 21 Mayıs 1969 
tarihinde Doğu Perinçek başkanlığında Aydınlıkçılar tarafından kurulan gizli ve ismi gibi ihtilalci bir partiydi. 

Partinin ilk kadroları arasında Cüneyt Akalın, Ömer Madra, Bora Gözen, Hasan Yalçın, Halil Berktay, Gün Zileli, Oral Çalışlar, İbrahim Kaypakkaya, Doğu Perinçek, Atıl Ant, Ferit İlsever ve Nuri Çolakoğlu bulunuyordu. Daha kuruluş aşamasında, silahlı mücadeleye yaklaşım ve halk ihtilalini gerçekleştirme yöntemi konusunda parti içinde görüş ayrılıkları belirdi. Bu tartışmalar sonucu önce Garbiz Altınoğlu partiden ayrıldı. 


SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI'NCA ARANAN TÜRKİYE İHTİLALCI İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ GİZLİ ÖRGÜTÜNÜN LİDER VE MİLİTANLARI 


LR 


Doğu Perinçek, Ömer Özer Turgut, Halli Berktay, Bora Gözen, Ferit İlsever, Nuri Çolakoğlu, Ercan Enç, Gün Zileli, Atıl Ant, M.Latif Güvercin, Ümit Necef, Garbiz Altınoğlu, Orhan Bursa 
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TİİKP lideri, 1970'li yıllarda Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ile temasa geçip, Filistine gönderilecek parti mensuplarının askeri eğitim görmeleri hususunda anlaşmaya vardı. TİİKP bu anlaşmaya dayanarak Filistine çeşitli gruplar halinde militanlarını gönderdi. 1970-1973 yılları arasında TİİKP'lilerin kaldığı Lübnanda Golan Tepeleri, Reşadiye ve Nahr El Bared olmak üzere üç ayrı kamp vardı. 

Nahr El Bared İsrail tarafından bombalandı ve dokuz partili hayatını kaybetti. Partinin Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu İbrahim Kaypakkaya ve onun çevresinde bulunan bir grup Nisan 1971'de parti çizgisine yönelik eleştiriler getirdiler. Bu sürecin sonucunda 1972'de Kaypakkaya ve grubu partiden ayrıldı ve daha sonra Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist (TKP/ML) adlı örgütü kurdu. Çin Komünist Partisi'nin görüşlerini benimseyen TİİKP, mücadelenin kırlardan kente doğru ve iktidarın parça parça ele geçirilmesi ile başarılı olacağını savunuyordu. TİİKP, 12 Mart darbesinden sonra Şafak isimli illegal dergi çıkarmaya başlamıştı.Sıkıyönetim, İstanbul'u ev ev arıyor teröristleri bulmaya çalışıyordu. 

23 Ocak 1972 günü İstanbulda, 03.00 ile 18.00 saatleri arasında 
sokağa çıkma yasağı konarak, kent genelinde 512.000 ev arandı. 
Ancak bu aramalarda dahi TİİKP mensubu Şafakçıları bulmak mümkün olmadı. 


Şafakçılar Yakalandı 

17.05.1972 tarihli Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberde, “Şafak” dergilerini basanların yakalandığı belirtiliyordu. 

Gazetenin 9.ncu sayfasında devam eden haberin detayı şöyleydi: “1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nin bu konudaki 89 numaralı açıklaması şöyledir: «Daha önce yapılan açıklama ile Türk Devletini yıkmayı hedef alan ihtilalci komünist bir yeraltı örgütü tarafından yurt içinde ve 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yurt dışında gizlice basılarak dağıtılan “Şafak” adlı bölücü ve yıkıcı dergi ile aynı isimle yayınlanan bültenleri İstanbul'da teksir eden ve dağıtanların yakalandıkları bu konudaki aydınlatmanın ileride yapılacağı duyurulmuştu. 


“basanlar tutuldu 


bel ie əə 


17 Mayıs 1972 tarihinde (eəmzvəz «Şafak Dergilerin Basanların» yakalandığını 
yazıyordu. Doğu PERİNÇEK "in illegal TİİKP örgütü, İstanbul Aşiyan'da Robert Kolej arazisinde İngiliz Profesör Hilary SUMNER-BOYD'un evinde yakalandı. 
Yakalananların başında İstanbul Sorumlusu FERİT İLSEVER vardı. 


12 Mart 1971 den önce komünizm propagandası yaptıkları için 
12 Mart sonrasında kapatılmış bulunan bazı yayın organları etrafında toplanan bu ihanet militanlarının söz konusu yayın organlarının kapatılması sonucu, faaliyetlerini yeraltına indirerek «Şafak» dergi ve bültenlerini basmaya, teksir etmeye, dağıtmaya ve tespit ettikleri adreslere göndermeye başladıkları görülmüştür. Bu bültenler, yurt dışında basılarak, yurt içine getirilen benzeri yayınlara kaynaklık etmekte, komünizmi eylem kılavuzu yapan diğer militanları kendi saflarına çekmeğe çalışmaktadır. Her sayısında, vatandaşları, sapık ideolojilerini uygulamağa çağırmakta, devlet kuvvetleri hakkında geniş ölçüde tezyifkâr ifadeler kullanmakta, parlâmento düşmanlığı yaratarak kin ve adalet tohumları ekmeye uğraşmaktadır. Bir süredir güvenlik kuvvetlerinin süre gelen operasyonlarında, «Şafakçılar» adı ile İstanbul'da faaliyet gösteren bu grubun bir kısmı, suç aletleri ile birlikte yakalanarak adalete teslim edilmişlerdir, Diğerleri de aranmaktadır. Yapılan soruşturma 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” esnasında tek merkezden idare edildikleri ve aziz milletimizi bir 


ihanet kampanyası ile bölmeyi hedef tutan menfur emellerine dair kuvvetli deliller bulunmuştur. 

Söz konusu faaliyetlerinden dolayı yakalanarak tutuklanan veya gözaltına alınan şahıslarla bunlar tarafından kullanılmış olan malzeme şunlardır: 


Gözaltına alınan ve tutuklananlar: 

1. Ülkü Göker. 2. Emine Büşra Ersanlı. 3. Sema Rührat (Bulutsuz). 4. Sevgiye Yalçın (Özberk). 5. Yasemin İpar. 6. Lale Uzay. 7. Gülay Büyüközden. 8. Nur Üster. 9. Cahit Düzel. 10. 
Nuri Türkeş, 11. Aydoğan Büyüközden, 12. Musa Samasti. 13. 
Rıza Celal Üster. 14. Sadettin Malkoç. 15. Bekir Ege. 16. Aydoğan Kaymak, 17. Hayrettin Şahmaz. 18. Mahmut Bozdoğan. 
19. Muammer Altıner, 20. Cemal Beydağ, 21. Sami Perinçek. 
22. Çiğdem Kömürcüoğlu. 23. Hüseyin Karanlık (Takma adı) Mustafa Naci Cağdagül. 24. Ali Cenabi Nuhrat. 25. Leon Mavan. 26.Ahmet Metin Göktürk, 27. Nergis Savran. 28. Ayten Bulut. 29. Ferit İlsever. 


Ele geçen malzemeler: 

1.Teksir makineleri. 2. Bir adet el baskı aleti. 3.Çok sayıda matbaa harfleri. 4. Çok sayıda yabancı yayın ve Şafak dergileri. 5. Daktilo makineleri. 6. Alıcı verici telsizler. 7. Bir adet tabanca 8. 31 adet mermi. 9. İki adet orak-çekiçli madalyon.» 

Haber'in bazı eksikleri vardı. Şafakçılar, daha doğrusu illegal TİİKP - Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin Ferit İlsever başkanlığındaki İstanbul yönetimi, malzemeleri ile birlikte, (Pınar Kür'ün “evine gitmek büyük prestijdi” dediği) Profesör Hilary Sumner-Boyd”un Robert Kolej kampüsü içindeki evinde yakalanmıştı. 
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Nereden mi biliyorum, çünkü oradaydım... Sıkıyönetim tarafından da yetkilendirilmiş bir MİT görevlisiydim. Profesör Sumner-Boyd'la da konuştum. Başında bir perukla yakalanan ve sağır-dilsiz gibi davranan Aydoğan Büyüközden'i Emniyet Müdürlüğüne götüren ekibin içindeydim. 


TALİMAT 


1. KM hamili görevli, umunn mahsun heryere gire meye ve Sıkiyönetim Komutanlığı namına gerekli Haslarda bulunmaya yetkilidir. 


1. Müracaatı halinde kendisise gereken bütün kolayı lıklar gösterilecektir. 


$. Aksi hareket edenler hakkında Sıkıyönetim Komutaalığınca işlem yapılır. 


Sözde CIA düşmanı Aydınlıkçılar, İngiliz Profesör Boyd'un evinde karargâh kurmuştu! Bu operasyon sonucunda 266 örgüt mensubu yakalandı ve örgüt Türkiye çapında çökertildi. Örgütün çökertilmesinde en büyük etken, İngiliz'in evinde ele geçirilen Ferit İlsever'e ait şifreli defterdi. 

Ankara yakınında bir çiftlik evinde yakalanan Doğu Perinçek'in polise verdiği çok geniş ifade de bu çöküşe yardımcı oldu. 
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(NOT: ABD doğumlu İngiliz Profesör Boyd neden derinlemesine araştırılmadı, neden kanuni bir işlem yapılmadı, hangi gizli el, Hilary Sumner-Boyd'u olayın içinden çekip aldı bilmiyorum. 

Zaten o tarihte olaydan olaya koştuğumuz için arkaya dönüp bakamıyorduk. Yakın tarihe kadar Sumner-Boyd'un Amerikan ve İngiliz İstihbarat Servislerinin kontrolündeki Troçkist Kızıl Bayrak Birliği'nin sorumlusu olduğunu da bilmiyordum. 

Ne zamanki benim Ergenekon Davasındaki ifademi yok saymaya çalışıp, saldırılarını arttırdılar, o zaman daha kapsamlı bir araştırma yapma gereği duydum. Bir şeylerin açığa çıkmasından çekiniyorlardı... İnternet doğru kullanılırsa iyi bir hazine. Milliyet'in 1950'den itibaren gazetelerini arşivlemesi de çok faydalı olmuş. - Mehmet Eymür) 


Mao'cu Parti ve Duane Clarridge 

Duane Clarridge, istihbarat dünyasında ve CIAde önemli bir isim. Nepalden, Hindistana, Türkiye, İtalya, Nikaragua, Panama ve Irak'a, uzanan ve bizzat yaşanan muazzam bir espiyona) birikimi sahibi, üst düzey bir istihbaratçı. 

CIA Kontr-terör Merkezinin kurucusu, “Irangate” olayından sonra emekli olan Duane Clarridge, Türkiyenin en çalkantılı yılları olan 1968-1973 yılları arasında Türkiyede görev yaptı. 

Araştırmacı gazeteci Murat Yetkin'in Radikal gazetesindeki köşesinde yayınladığı aşağıdaki yazı, mükemmel bir değerlendirme. 
Birlikte okuyalım: 


Maocu partinin arkasında CIA mı vardı? 
17/02/2002 
“Çin Komünist Partisi yanlısı siyasi partilerin 1960'larda ortaya çıkmasıyla birlikte, Amerikan gizli servislerinin bu partilere sızıp Moskova'ya karşı kullandığı iddiaları da yayılmaya 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başlamıştır. Bu iddialar, kendi ülkelerinde o zamana dek var olan sol akımları yeterince “devrimci bulmayan Pekin yanlılarınca hep reddedilmiş, “komplo” olarak nitelenmiştir. Ancak yenilerde yayınlanan bir kitap, bu iddialara bir ölçüde geçerlilik kazandıracak cinsten. 


uygulayıcısının o olduğunu söyleyeyim. 


“A Spy For All Seasons - Her Devrin Casusu' adlı kitabın yazarı Duane Clarridge. Yıllarca Amerikan istihbarat örgütü ClAde çalıştıktan sonra emekli olmuş bir istihbaratçı. Sıradan biri olmadığını az sonra anlayacaksınız, ama ben şimdilik Nikaraguadaki Kontra hareketinin fikir babası ve perde gerisindeki uygulayıcısının o olduğunu söyleyeyim. 

Clarridge, meslek hayatının nispeten başlarında, 1960-64yılları arasında Hindistanda çalışmış. CLA istasyon şefliğini Madras kentinden yürüttüğü döneme ilişkin olarak, anılarında ilginç bir bölüm var. Özetleyerek aktarıyorum: 

Moskova ve Pekin arasında 1958 yılında, Kruşçev'in Stalin'i reddetmesi, Mao'nun da sahiplenmesi üzerine başlayan gerilim, 1962'de sınır çatışmalarına dönüşmüştür. 

Bundan Hindistan da payını almakta, Çin sınırı sık sık tecavüze uğramaktadır. Moskova buna karşın kendi yörüngesindeki 


300 


MEHMET EYMÜR 


Hindistan Komünist Partisi (CPT) aracılığıyla, Nehru önderliğindeki Kongre Partisi hükümetini desteklemektedir. 

Çin'in buna yanıtı, Kalküta ağırlıklı ve Pekin yanlısı Hint Komünist Partisi Marksist/Leninist (CPIM/L) ayrışmasını kışkırtmak olur. 

CIA sorumlusu Clarridgenin görevi, bu ayrımı körükleyerek Pekin yanlısı fraksiyonun güçlenmesini, dolayısıyla Moskova'nın etkisinin zayıflamasını sağlamaktır. 

Clarridge anılarında, işe güney eyaletlerinde basılan, Pekin eğilimli bir dergiden başladığını yazıyor. Çinliyi andıran bir başka ajan aracılığıyla yayıncıyla ilişkiye geçilip, 

Pekin'in dergi yayınlarını ne kadar takdir ettiği, doğru devrimci çizgiyi onların izlediği filan anlatılıyor. 

İstihbarat dilinde “false flag-sahte bayrak' denilen bir teknikle CIA ajanları kendilerini Çin adına çalışıyor gibi tanıtıyorlar. 


Merkez tarafından kıymeti bilinmekten gururu okşanan yayıncı iki haftada Pekinden sandığı, ama aslında CIA istasyonu tarafından kaleme alınan güya devrimci bildirileri, başyazı olarak basmaya gönüllü oluyor. 
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Clarridge, anılarında, planının dergiyi ve etrafındaki hareketi “Sürekli olarak daha sol bir çizgiye çekmek olduğunu ve bunu başardığını yazıyor. 

Bütün yaptığı ise Mao'nun ÇKP resmi yayınlarındaki konuşmalarını alıp keskinleştirmek oluyor. 

Sonunda güneydeki Pekin yanlısı hareket, Moskova yanlısı partinin giderek güç kaybetmesinde bir etken haline geliyor. O derece rahatsızlığa yol açıyor ki, CPI destekli hükümet 1965'te CPIM/Lnin bütün yönetimini tutuklatıp hapse attırıyor. İçişleri Bakanı mecliste bu uygulamanın başlıca gerekçeleri arasında, haftalık derginin (aslında CIA tarafından kaleme alınan) tehlikeli devrimci yayınlarını gösteriyor. 

Dört yıl merkezde Hint masasını yöneten Clarridgee 1968'de, sol hareketin yükseldiği bir başka yerde dış görev talimatı gelir. 
Anılarında, İstanbul'a geldiği gün onlar Dolmabahçedeki bir CIA evinde öğle yemeği yerken, dışarıda solcu öğrencilerin 6'ncı Filoyu protesto edip, denizcileri denize döktüğünü yazıyor. 

Bu hele ki bir NATO üyesi ülkede, hele ki Boğazlar gibi Moskova için stratejik bir bölgede, kabullenilir bir şey değildir. Clarridge ise sol hareketlerle uğraşmak konusunda kendisini kanıtlamış bir uzmandır. 

Türkiyede de Hindistandaki gibi bir planı uygulayıp uygulamadığını anılarında bulamıyoruz. Ancak Türk solunun giderek keskinleşmeye ne zaman başladığı, Pekin yanlısı hareketlerin ne zaman ortaya çıkıp örgütlendiği, 1965'de Meclise Türkiye İşçi Partisi altında 15 milletvekili sokan Türk solunun bir daha belini doğrultamamasına yol açan12 Mart 1971 darbesi koşullarına nasıl gelindiği kayıtlarda var. 

Clarridge İstanbuldan sonra 3 yıl da Ankarada görev yapıp1973”te Türkiyeden ayrılıyor” 


302 


MEHMET EYMÜR 


Savaşman Olayı 


CASUSLUKTAN SANIK Yi 10 Nisan 1979 
SAVAŞMAN 17 YE : Ə ə 
6 AY HAPSE 6 
MAHKUN EDİLDİ 


Amerikalı İstihbaratçı 
Milllam Philips 


25 Aralık 1977 tarihli gazetelerin manşetlerinde “MİT İstihbarat Başkan Yardımcısı casusluk iddiası ile tutuklandı, Sabahattin Savaşman Amerika ve İngiltere Hesabına Casusluk Yapmakla Suçlanıyor” ibareleri yer alıyordu. 

İstihbarat Başkanlığı teşkilatın ana ünitelerinden biriydi ve Savaşman da bu Başkanlıkta Yardımcılık görevini deruhte eden emekli bir Kurmay Albaydı. 

Ben o tarihte Ankara'ya, Bölge Daire Başkanlığı Takip Şube Müdürüydüm. 1975'de Ankara'ya, bu göreve tayin edilmiştim. 

Savaşman'ın batılılarla ilgili çalışmalara özel ilgi göstermesi bu konulardaki evrakları bir müddet elinde alıkoyması dikkat çekmişti. 

Konu Kontr-espiyonaj D. Başkanı Hiram Abas tarafından Müsteşar Hamza Gürgüçe intikal ettirilmiş, o da Savaşman'ın 24 saat kontrol altında tutulmasını emretmişti. 

Savaşman takip ve gözetleme faaliyetinin başlamasından bir süre sonra bir akşamüstü karargâhtan elinde büyükçe bir evrak çantası olduğu halde çıktı. Hava erken kararıyordu. 

Makam arabası doğrudan doğruya Savaşman'ın Çankayadaki evine geldi. Savaşman apartmana girip otomatiğe bastığında makam 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arabası da civardan uzaklaşıyordu. Merdiven otomatiği söndügünde onun eve girdiğini düşündük. 


| yruklu AUBREY 
| THOMPSON 


- A 
AUBREY DENTON-THOMPSON 


Fakat kısa bir süre sonra Savaşman elinde çantası olduğu halde karanlıktan dışarıya süzüldü. Yanında çantası olduğu halde evinin yanındaki merdivenlerden inerek Güvenlik Caddesi'ne çıktı. Çok tedirgin olduğu, sık sık arkasına dönüp kontrol ettiği görüldü. 

Savaşman arkasını araya araya Güvenlik Caddesinin ortalarında, bahçe içindeki iki katlı villa tipi eve gelip girdi. Hemen civarda tertibatımızı aldık. 

Eve başka giren çıkan olmadı. Bir, bir buçuk saat kadar sonra Savaşman evden çıktı. Dönerken gelişine göre daha rahat bir hali vardı. 

Ertesi gün Güvenlik Caddesindeki evde oturan tek kollu, 55- 
60 yaşlarındaki adamı kontrole almış, hizmetçi dahil evde oturanlafın kimliklerini ve resimlerini öğlene kadar tespit etmiştik. 

Ev sahibi İngiliz uyruklu A. Denton Thompsondu. Birleşmiş Milletlerde görevliydi. Asker orijinli olup bir kolunu savaşta kaybetmişti. 

Savaşman'ın İngilizlerle gizli bir faaliyet içinde olduğuna kanaat getirmiştik. Thompsonun evine gidişinden birkaç gün sonra 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Savaşman yine çantası ile Karargâhtan çıktı ve akşam yürüyerek ve yine etrafını kollayarak Çankayadan inip Nenehatun Caddesinin alt başlarındaki bir apartmanın birinci katındaki daireye girdi. Ertesi gün daire sahiplerini tespit edip kontrole aldık. Resimlerini temin ettik. 


Lyle ve Inarac Onsager 


ABD uyruklu astsubay Inarac Onsager Tuslogda görevliydi ve eşi Lyle ile bu adreste oturuyordu. Evlerin sahipleri daha önce Türkiyede istihbari faaliyetleri tespit edilmemiş, hiç bilinmeyen kişilerdi. Neticede karargâh Savaşman'a suçüstü yapılmasına karar verdi! Savaşman evlerden herhangi birine, yine aynı şekilde gittiği zaman kapıda bekleyecek ve çıkışında suçüstü yapacaktık. 
Evlerin içine girmemiz uygun görülmemişti. Beklenen gün geldiğinde her türlü hazırlığımız tamamdı. 

O günlerde karargâhta Savaşmana, bazı batılılarla ilgili ikinci derecede hakiki evraklarla birlikte kasıtlı olarak hazırlanmış sözde çok önemli bir faaliyetle ilgili evrak da arzedilmiş, Savaşman evrakları alıkoymuştu. Her zamanki gibi çantası ile çıkan Savaşman'ın hangi eve gideceğini merak ediyorduk. Bütün personel doğal olarak çok heyecanlıydı. Savaşman'ın bir başka adrese de gidebileceğini düşünüyor ve hata yapmamaya çalışıyorduk. 
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Savaşman Çankayadan aşağıya Nenehatun Caddesinin altındaki eve doğru yürüyor, tereddütlü adımlarla kaderine doğru gidiyordu. Adres belli olmuştu. Ankara Başkanı Süleyman Albay heyecanla operasyon ekiplerine katılmıştı. Savaşman Onsager'in evine girdikten bir müddet sonra Süleyman Albay, ben, teknik ekip, birkaç takip personeli apartmanın içine girdik. Süleyman Albay'la Onsager'in kapısına kadar gelip kulağımızı dayayıp içeriyi dinlemeye çalıştık. Diğerleri merdivenlerde bekliyordu. İçeriden gelen konuşmalar anlaşılmıyordu. Her şey bir anda oldu. Kader Müsteşarlığın emirlerini dinlememiş ve Savaşmanın kurtulmasına imkan vermemişti. Birden kapı açıldı ve Lyle Onsager ile karşı karşıya geldik. Kocası Inarac de arkasındaydı. Ev sahipleri evi terk 


— 


Savaşman suçüstü yakalandığında ve sorguda. 


Süleyman Albay ayağını araya koyarak kapıyı yüzümüze kapatmak isteyen ev sahiplerine mani oldu; kapıyı iterek önde biz, arkada ses ve film ekibi ve de diğerleri içeriye girdik. Koridorun sağında oturma salonu vardı. Salonda Savaşman ve gözlüklü bir şahıs ayakta duruyorlardı. 

Biz gören Savaşman birden paniğe kapılıp sağa sola koşuşmaya başladı. Takipçiler hemen onu yakaladılar. Gözlüklü şahıs kanepenin önünde 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duran bir takım evrakı telaşla ceketinin iç cebine attı. İkazımız üzerine ceplerini boşaltan ve bilahare CIA mensubu William Philips olduğunu anladığımız şahıs, cep defterini, Savaşmanla imzalattığı para makbuzlarını, hüviyetini çıkardı. Karı-koca ev sahipleri ise diğer bir köşede tedirgin bir şekilde duruyor, meraklı gözlerle olanları izliyorlardı. 

Takipçiler Savaşman'ı yemek masasının yanına bir sandalyeye oturtmuşlar ve kollarını arkaya kıvırmışlardı. Savaşman'ın canının acıdığını söylemesi üzerine kollarını bırakmalarını söyledim. 

Kapıdan girişimizden itibaren ses ve görüntü tespitleri devamlı yapılıyordu. Evde kısa bir arama yaptık, zabıt tuttuk. William Philips başını ellerinin arasına almış kara kara düşünürken biz delilleri ve Savaşmanlı alarak daireyi terk ettik. Savaşman'ı kapalı bir minibüse bindirip Ankara Bölge Daire Başkanlığına getirdik. 

Süleyman Albay'ın makam odasının yanında istirahat için ayrılmış banyolu küçük bir bölüm vardı. Savaşman oraya yerleştirildi ve başına nöbetçi konuldu. Savaşmana çok iyi davranıldı. Savaşman büyük bir moral çöküntüsü içindeydi. Durmadan sigara içiyor, zaman-zaman ağlıyordu. Pişmanlık duyuyordu. Bu utançla yaşamayacağını ve cezaevinde kahrından öleceğini söylüyordu. Yaşarsa yapacağı en iyi şeyin kitap yazmak olacağını belirtti. 
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Savaşman, ilk önceleri İngilizlerle olan ilişkisini de gizledi. Güvenlik Caddesindeki evi bildiğimizi anladığı zaman o evde SISden (İngiliz Gizli Servisi) Robin Seeley ile buluştuğunu, her iki servise de birbirinden habersiz hizmet ettiğini bildirdi. 

Casusluk suçlarına bakan Genelkurmay Askeri mahkemesi maddi delilleri yeterli görmüş ve Savaşman'ı ağır hapis cezasına mahküm etmişti. 

Savaşman 1984 yılında hapisten çıktı ve 1994'de öldü. 

Olaydan sonra MİT Müsteşarı Hamza Gürgüç Paşa ABD ve İngiliz Servis Başkanlarına ağır bir mektup yazıp yolladı. Her iki servisten de gelen cevapta özür dileniyor, bu tip faaliyetlerin bir daha yapılmayacağı belirtiliyordu. Tabiatıyla bu sadece nezaketen verilmiş bir sözdü ve hiç bir zaman tutulmadı. 


Sen misin Bizim Casusu Yakalayan... 


Savaşman'ın yakalanmasından bir süre sonra karşı hücum başladı. Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi “Kontrgerilla” diye planlı bir dizi yayınlamaya başladı. Birkaç uyduruk haberden sonra ana hedeflere yöneldiler. İlk hedef Hiram Abastı 
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08 Ağustos 1978 - AYDINLIK 

- “ClAhın okullarında 4 yıl eğitilen Kontrgerilla şefi, İstanbuldaki bütün provokasyon ve tertiplerin ardındaki beyin: M. 
HİRAM ABAS. 

M. Hiram Abas, İstanbuldaki bütün tertip ve operasyonları planlayan Kontrgerilla şefiydi. CIA ve MİT adına Faik Türüne danışmanlık yapıyor, İstanbul Kontrgerilla Karargahı ile CIA ve MİT”in irtibatını sağlıyordu. 

Gemi batırma olayları, Elrom olayı, Fırtına Tatbikatları gibi tertip ve saldırılar Hiram Abasın başı altından çıktı. Hiram Abas, işkence ve operasyon hastası. Görevli olmadığı halde 12 Marttaki bütün baskınlara en önde katıldı. Yeni işkence yöntemleri geliştirdi ve bu yöntemleri bizzat uyguladı. Hiram Abas, Türkiyedeki masonların ileri gelenlerinden Hilmi Abas'ın oğlu. YARIN: Hiram Abas şimdi nerede görevli?” Fabrikasyon haberler tam yol devreye girmişti. Bu haberin yazıldığı tarihte Hiram Abas 4 yıl CIA okullarında eğitim görmek değil, ABD'yi bile görmemişti. Elrom olayını bile Hiram Abasa bağlayan Aydınlık, ertesi günü Hiram Bey'in adresi, evinin, otomobilinin ve kendisinin resmi de verilmişti. 


09 Ağustos 1978 - AYDINLIK 

“Hiram Abas dört gün önce yine İstanbula geldi, Çiftehavuzlardaki eve indi. Muhabirlerimiz, Abas'ın bu resmini evden çıkıp, BMW marka koyu yeşil arabasına binerken çektiler. Halen devlet görevlisi olarak işbaşında. M. Hiram Abas. MİT Merkezindeki MAH Başkanlığında görevli. .MİT içinde itibarı sarsılan CIA ajanları Hiram Abasa Sabahattin Savaşman'ı yakalatarak durumlarını korumaya çalıştılar. * Hiram Abas sık, sık İstanbul'a geliyor. 
Yayınımızın ilan spotları çıktığında MİT, Hiram Abas'ı uyardı. * 
12 Mart'ta İstanbul'daki bütün provokasyonları planlayan Hiram 
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Abas, Ankarada MİT Merkezinde, Milli Asayiş Hizmetleri (MAH) Başkanlığı'nda görevli. 

..Hiram Abas'ın İstanbula gelince kaldığı, Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Caddesi, No: 32deki apartmanın 2 nolu dairesinde kalıyor. ...Hiram Abas, Sabahattin Savaşman olayında önemli rol oynadı. Bilindiği gibi bu yılın başlarında MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman, Kıbrıs konusundaki bazı gizli karar ve haritaları, CLA ve İngiliz Entelijans ajanlarına verirken yakalandı ve tutuklandı. 

Yakalanma olayı. MİT'in Gaziosmanpaşa semtindeki “Misafir evi - Guesthouse”nda meydana geldi. Savaşman burada, belgeleri CIA ajanı William Philipse verirken üç MİT ajanı tarafından yakalandı. Aslında Savaşman, MİT ajanlarının sürekli yaptıkları işlerden birini yapıyordu. MİT ajanları gerektiği zamanlar, gelişmelerden CIAyı haberdar eder, CIA'nın yardım ve tavsiyelerini alırlar. Ama bu seferki olayın bilinmeyen ilginç bir yönü de vardı, Savaşman'ı ihbar eden. CIA'nın okullarından yetişen ve 12 Mart sırasında bütün gelişmelerden CLAyı haberdar eden Hiram Abastı. CIA'nın adamı Hiram Abas, neden Savaşman'ı CIA ajanı diye ihbar ederek birdenbire “vatansever” pozuna girmişti? 

İşin aslı şuydu: 12 Mart tan sonra Hiram Abas'ın ve MİT içindeki bir kesimin itibarı sarsılmış ve bunlar tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Bir olay yaratarak tekrar itibar kazanmaları gerekiyordu. Bunun için Sabahattin Savaşman “feda” edildi. Bu görevi de, provokasyon ve baskın ustası Hiram Abas yerine getirdi. Hiram Abas, Savaşman'ı yakalayarak MİT içindeki bugünkü itibarlı ve etkili yerine ulaştı ve yerini iyice sağlamlaştırdı..” 

Hiram Bey'den sonraki hedef bendim: 
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24 Ağustos 1978 - AYDINLIK 

“ERENKÖY İŞKENCE MERKEZİ'NDEKİ BİNBAŞI - İstanbul Kontrgerillasında işkence provokasyon ve İstihbaratı yöneten «BEŞLİ ÇETE»den. MEHMET EYMÜR (CENGİZ ABAOGLU): 

Erenköydeki işkence merkezinde “Binbaşı” olarak çağrılırdı. 
Buradaki bütün işkenceleri M. Eymür yönetti ve uyguladı. Babası eski MİTçilerden Mazhar Eymür babasının himmetiyle MİT içinde hızla yükseldi. Halen MİT'te önemli bir mevkide bulunuyor. Eymür, 35 yaşlarında, uzun boylu, kumral, soluk benizli ve dazlak. 
Beşiktaş'ta Resim ve Heykel Müzesinin yanındaki MİT Merkezinde çalışıyor. Küçükbebek'te oturuyor. Muhabirlerimiz, Eymür'ün yukarıdaki fotoğrafını evinden çıkarak turuncu renkli Renault arabasına binerken çektiler. 


KIZILDERE OPERASYONUNA KATILDI 

Eymür, İstanbul Kontrgerillasında işkenceci olarak çalışırken Kızıldere operasyonuna da katıldı. Mahir Cayan ve 10 arkadaşı, Niksar'ın Kızıldere köyünde sarılmıştı. Hemen buraya ordu ve MİT içinden seçme elemanlar gönderildi. Bu elemanlar arasında Mehmet Eymür da vardı, Açılan yoğun ateş sonucunda Mahir Cayan ve 9 arkadaşı öldürüldü. 
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MC CUNTASINDAN 

Mehmet Eymür, 12 Mart'tan sonra da görevini sürdürdü. Halen MİT içinde önemli bir mevkide bulunuyor. İstanbul Beşiktaş'ta Resim ve Heykel Müzesinin yanındaki MİT Merkezinde çalışıyor. 
Haftalık “7 Gün” dergisinde yayınlanan işkencelerle ilgili bir dizide adı geçince, MİT, dergiye iki kişi göndererek, yayının durdurulması için baskı yaptı. Eymür, MİT içinde “MC Cuntası” olarak anılan gruba mensup. Faşist görüşleriyle tanınıyor. 


BABASI DA MİT'Çİ 


Mehmet Eymür'ün babası Mazhar Eymür da eski MİT'çilerden ve Mason. Mehmet Eymür, MİT'e babasının tavsiyesi üzerine girdi ve babasının isminden yararlanarak hızla yükseldi. İnce tel çerçeveli gözlük takıyor. Turuncu Renault marka bir arabası var. Eymür, Küçükbebek'te soldan yukarıya doğru çıkan ve Bebek-Beşiktaş-Taksim dolmuşlarının kalktığı Küçükbebek caddesinde sağ koldaki dördüncü apartmanın zemin katında oturuyor..” 

Benden sonraki hedef Ankara Bölge Başkanı Em. Alb. Süleyman Yenilmezdi. Hiram Bey ve benimle ilgili iftira kampanyası günümüze kadar devam etti. 


İki Yıl Önce «Abbas Yolcu» Demişti aten gidici oldu niştik” diye fütur: 

» Devlet, eski MİT Müst yaşarken, ne de öld 
MİT sus-pus oldu 
AYDINLIKÇILAR 


bü “ gösterdi, adres 


in devlet yi 

LE MUŞ |» Doğu Perinçek ve AYDIN 

başlığın atmıştı. Ama Abas kimse hesap sormadı, soram 

İY MERMİ |» Doğru le yanlış o birb karıştı artık 2000'e Doğru'nun günd Yaşadığımız bu karışık günlere geldik 

ark AYA Doğ an gede ME gin dei 


ini düşü 
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Yüzyıl: “Gidici Olduğunu Bildirmiştik” 

Hiram ABAS, 26 Ağustos 1990 günü AYDINLIK ta yayınlanan adresteki evinden çıkıp, işine giderken ev civarında sinsice bir şekilde şehit edildi. Dört gün sonra AYDINLIK yerine yayınlanan Yüzyıl Dergisi, Hiram Abasın kanlı bir resmini kapak yapmış, son derecede çirkin iftiralarda bulunmuştu: Resmin üstünde 


şu yazıyordu: 
“Özal sözünü tutmadı. 


HİRAM ABAS'IN SON DURAĞI MAFYA. 

«1.5 yıldır tedirgindi. «20 gün önce özel yapım bir magnum aldı. “Fevzi Öz ve Heybetli kumar arkadaşlarıydı” 

İç sayfalarda çirkinlik artarak devam ediyordu: ““Çınardibi Oteli'nde Heybetli ve Fevzi Öz le, Dragosta Dündar Kılıç'la poker oynardı. “MİT Müşaviri: Hiram, MİT”te iken de karanlıkta dolaşan biriydi. Ayrılınca karanlığa bütün boyuyla daldı. 


BEYAZ PİYASASINA ÇOK HIZLI GİRMİŞ. 

eHiram Abas “uluslararası silah kaçakçısı” Gandur'un Türkiyeye giriş yasağını kaldırttı. Emekli olunca Gandurlara danışman oldu. 
əMafya içi hesaplaşma olabilir. Beyaz işinde bir atak yapmaya kalkışmış, rakipleri tarafından ortadan kaldırılmış olabilir” 

İstedikleri gibi yazdılar, nefret dolu, adeta devlete, güvenlik güçlerine, hukuka, adalete meydan okurcasına... “Biz zaten gidici olduğunu çok önceden bildirmiştik” diye başlık attılar fütursuzca... 

Devlet, eski MİT Müsteşar Yardımcısını ne yaşarken, ne de öldükten sonra korumamıştı. Savaşman'dan ilk şüphelenip üstlerine bildiren ve suçüstü yakalanmasına neden olan Hiram Abas hedef gösterilmiş, öldürülmüştü. 

AYDINLIKÇILAR, öldükten sonra bile onu aşağılamaya çalıştılar. Doğu Perinçek ve AYDINLIKÇILARA kimse hesap sormadı, 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sormadı... MİT sus-pus olmuştu, aydınlar, milliyetçiler, basının ağır topları, savcılar, hakimler, güvenliği sağlayan yöneticiler hep sustular ve işte bu günlere, doğru ile yanlışı birlikte yaşadığımız bu karışık günlere, geldik. Kimse, bir gün sıranın kendisine gelebileceğini düşünemedi... 


” NATO'NUN BABASI YAKALANDI 
İ 


“ 


ü 
B - A 
Em. Hv. Alb. Turan ÇAĞLAR 16-03-1983 A'ya casusluktan suçüstü yakalandı. 


NATO'nun Babası Yakalanıyor 

Savaşman olayından sonra, CLA ve SISin başkanlarının Müsteşar Hamza Gürgüçe bu tip olayların tekerrür etmeyeceğine dair verdiği teminatın geçerli olmadığını ve bunun istihbarat faaliyetlerinin karakterine uymadığını belirtmiştik. 

Nitekim Doğu Perinçek ve AYDINLIK Grubuna el altından bilgi veren ve yazılar hazırlayan Emekli Hava Kurmay Albay Turan Çağlar 16 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da CIA mensubu ile gizli bir buluşma sırasında suçüstü yakalandı. 

MİT İstanbul Bölgesince yürütülen faaliyet neticesinde tenha bir yerde gerçekleşen gizli buluşma görüntülenmişti. Amerikalı John, 34 CA 200 plakalı aracı kullanıyordu. 

Turan Çağlar, NATO'nun Kuzey Avrupa Hava Kuvvetleri Karargâhında görevli iken Mart 1954'te Napolideki NATO 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Hastanesinde doğan kızına “Lale NATO” ismini koyan Hava Muhabere Yüzbaşıydı. 


ÇOK ACI KAYBIMIZ 


mayı palalı mert Heh Bela ve marka dar 


TURAN ÇAĞLAR 


asan 


Çağlar, 30 Ağustos 1957'de Binbaşı, 30 Ağustos 1960'da Yarbay oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Basın Yayın İstanbul İl Temsilciliği ve İstanbul Radyo Evi Müdürlüğü yaptı. İhtilal faaliyeti ile ilgili “Balon Operasyonu'nda” da ismi geçen, orduda ve MİT'te üst düzeyde ilişkileri bulunan Turan Çağlar, sorgusunda bu güne kadar kamuoyuna yansımayan ilginç şeyler anlatmıştı. 

Turan Çağlar casusluk faaliyetini on yılı aşkın bir süredir devam ettiriyordu. İngiliz Haber alma Servisi SISden John, Amerikan Merkezi Haber alma Servisinden Nick, Billy, John ve ismini hatırlayamadığı, “sarhoş” adını taktığı kişiler ile ilişki kurmuştu. 

”Devletin emniyeti ve dahili veya beynelmilel siyasi menfaatleri icabından olarak gizli kalması gereken bilgileri” bu kişilere yazılı olarak veriyordu. Suç sabitti. Ayrıca evinde yapılan aramada da yeni birçok delil elde edilmişti. 

Görüleceği üzere bu olayda da CIA ve İngiliz Gizli Servisi SIS yan yanaydı. Turan Çağlar tevkif edildi, mahkemesi kamu güvenliği sebebiyle kapalı olarak yapıldı ve yayın yasağı konuldu! Belki 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bir gün bu yasak kalkar ve Turan Çağlar'ın anlattığı ilginç olaylar kamuoyuna yansır. 

Turan Çağlar tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Bölge Başkanlığına bir mektup yazdı ve sorgusu sırasında kendisine gösterilen yumuşak ve nazik muameleye teşekkür etti. 

Bir müddet sonra gazeteler Turan Çağlar'ın cezaevinde kalp krizinden öldüğünü yazdılar. 1Em. Hava Kur. Alb. Turan Çağlar gazetelerde çıkan birkaç ufak haberle kaldı ve unutulup hafızalardan silindi. 

İlginç olan basın kuruluşlarının hiç birinin ulaşamadığı bilgilere her nasılsa ulaşabilen Doğu Perinçek'in, bu sefer bu konuda suskun kalmasıydı. Hem de Turan Çağlar eski bir kaynakları ve yazarları olduğu halde... 


Kitabının ilk 40 sayfası əə SAVAŞMAN 


MİT CIA İlişkisi 


1-SAVAŞMAN OLAYI (Mehmet Eymür'ün Anıları) - 40 
Fabrikatör - 54 
M-DOĞU PERİNÇEK'İN "EYMÜR"ÜN ANILARI”NA 


CıA-MİT işbirliğini maa 72 
iydik - 


Hiram Bey"in Körfez Politikası - 78 
Eymür Niçin Piyasaya Sürülüyor? - 79 


Savaşman'ın Kitabı! 

Sorgusunda Sabahattin Savaşman'ın pişmanlık duyduğunu, bu utançla yaşamayacağını, yaşarsa kitap yazacağını söylediğini belirtmiştim. 

Savaşman sözünü tuttu ve yazdıklarını Doğu Perinçeke verdi. 
Perinçek'in desteği ile AYDINLIKÇILARIN “Kaynak Yayınları”nda basılıp “3. Adam Anlatıyor MİT CIA İlişkisi” ismiyle kitap yayınlandı. 
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Tuhaflığı kitabın “İçindekiler” sayfasına bakınca göreceksiniz. Kitapta Savaşmanl'ın anılarından ziyade Doğu Perinçek'in savunması yer almış... 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ - 7, 

I- MİT”İN ÜÇÜNCÜ ADAMI SAVAŞMAN”IN ANILARI 

- Jimmy'le Tanışmamız — 11, - ClA'yla Temas — 16, - Teşkilat-İsrail-İran Üçgeni — 21, - Teşkilâtın Ordudan istihbarat Elde Etmesini Sağladım — 25, - Cuntayla Karşı Karşıya — 29, - İşkence - 
33,  Yakalanışım - 36 

II-SAVAŞMAN OLAYI (Mehmet Eymür'ün Anıları) - 40 

: Fabrikatör - 54 
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Amerika'da Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Düğünü 


Tuğrul xəfkipgörən ve 
ABE 


— Tuğrul KESKİNGÖREN bir dönem PKK ABD Temsilcisi Kani GULAM'la çalıştı. 
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Şimdi sizi bir düğüne götürmek istiyorum. 2008 yılında Amerikada yapılan bir düğüne. Yahudi-Hıristiyan aileden gelen Sharon Watkins ile Müslüman Tuğrul Keskin'in düğünü. (Daha fazla bilgi almak için Weddingfire, Travelersjoy, Revendelisheva bağlantılarına bakabilirsiniz.) 


Kim bu Tuğrul Keskin diyeceksiniz? 

Damat Tuğrul'un esas soyadı Keskingören. İstanbullu, Üsküdar Doğancılar'dan. Üsküdar Halide Edip Adıvar Lisesi mezunu. 
Lise dönemini bilmiyorum ama ABD'deki Üniversite hayatı ve yaşamı bir hayli karışık. PKK'nın Washingtondaki üst düzey temsilcisi Kani Gulam ve Amerikan Kürt Enformasyon Örgütü - AKIN dan tutun, Türk istihbarat birimlerine, Ebulfeys Elçibeyden, Iraklı, İranlı Türkmen Liderlere, bir cinayete kurban giden Necip Hablemitoğlu'na kadar uzanan karmaşık ilişkiler, Hem istihbarat elemanı, hem Akademisyen, hem Gazeteci hem de AYDINLIK'ın 


ə n 
PİL) en esere nəvəə senə © Mİ 
Anasayfa | Adrexler | Anketler | Ara | İletişim dn 10113008 
Haberkürd Amerika'daki Türk istihbaratçıyı açıklıyor Keskingören. 


yapılanmasında 

Yobaz ve aşırı dinci çevrelerle de irtibat kuran Keskingörem'in asıl işlevi, Kürd- 

Amerikan birlikteliğini önle; yönelik istihbarat toplamak ve bu bilgileri 

Amerika'daki Türk Askeri Ataşeliği vasıtasıyla Genelkurmaya rapor etmek, 

| çKeskingören direk Türk Askeri Ataşeliği'ne ığlı ölarak çalışıyor. Büyükelçiliğin 
bilgisi dışında cereyan eden haftalık görüşmelerde, Askeri Ataşe'ye raporlarını 

bizzat sunuyor. Ataşeliğin Türk Büyükelçiliği'ne Keskingören'le İlişkileri hakkında 

bilgi vermemesinin ardında bazı nedenler vər, 

. Keskingören © yıllarda o Büyükelçi 


İlik o müsteşarlarından Murat Özçelik'in 
| denetiminde faaliyet yürütüyordu. Kani Gulam'ia yakınlaşarak PKK bürosuna sızan 
İ hatta Gulam yokken büronun başına da geçen Kaskingörən, PKK için Avrupa'dan, 
| temin edilen paraların Amerika'ya taşınmasında aktif rol oynadı. 


Tuğrul KESKİNGÖREN (Atilla ONGUN adını da kullanıyor). Haber KURD isimli site — — KESKİNGÖREN'i PKK'nın paralarını zimmetine geçirmekle suçluyor. 


İ 
İ 
İ 
İl 


Bir cinayete kurban giden Necip Hablemitoğlu, “Cumhuriyete Aydın İhanetinin Belgesi ve Düşündürdükleri” adlı yazısında 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Tuğrul Keskingören ve bazı diğer kişiler için şöyle diyordu: “En önemlisi de, Türkiyede espiyonaj, ajitasyon faaliyetleri dahil her türlü etnik ve mezhepsel kışkırtıcılık içinde yer alan yabancı vakıf temsilciliklerinin karşılıkları mutlaka bu ülkelerde açılmalıdır. 

Örneğin, Almanyada, Türk Devleti'nin himayesinde bir “Türkiye Araştırmaları Merkezi”, Türkiyede de bir “Almanya Araştırmaları Merkezi” süratle açılmalıdır. 

Adı her ne olursa olsun, “merkez” “enstitü”, “vakıf temsilciliği” gibi akademik oluşumlar, Fransa, İngiltere ve özellikle de ABD'nde harekete geçirilmelidir. 

Bu görevler için Türkiye'ye bağlılığını fazlasıyla kanıtlamış Atilla Ongun, Tamer Bacinoğlu, Dr. Yağmur ve Dr. Buğra Atsız, Tuğrul Keskingören gibi konularının uzmanı Cumhuriyet aydınları mevcuttur. 


Atilla Ongun MHP'ye Çalışıyor... 


“ə” 


Adnan Akfırat mir Sayın 


Tuğrul KESKİNGÖREN (Atilla ONGUN) Hem istihbarat elemanı, hem Akademisyen hem de 1 AYDINLIK ve ULUSAL KANAL'ın ABD Temsilcisi, Ergenekon Davası Eklerinde Ümit SAYIN, Adnan AKFIRAT'a onun MHP'ye çalıştığını söylüyor 


ABD'ndeki “Türk Araştırma Merkezi, CIA ve Fethullahçıların yönlendirdikleri akademisyenlerin yanı sıra, yanlış seçim ve hatalı yönetim nedeniyle sadece para yutan, hantal, işlevsiz bir kuruma dönüşmüştür” Tuğrul Keskingören ve diğerleri biliniyor da, Atatürkçü Düşünce Derneği yayınlarında “Arlingtonda faaliyet gösteren "Turkish Cultural and Political Center'ın yöneticisi” olarak bilinen, 1.nci 


319 


BELGELİ YAZILAR 
Ergenekon İddianamesinde de ismi geçen “ismi var, cismi yok Atilla Ongun” kim? İddianamenin 1422 ve 1423 sayfalarında, Ümit SAYIN'a ait bilgisayarda “silinmiş Chat kayıtları” bölümünde yer alan Ümit SAYIN ve ADNAN AKFIRAT arasında 24.02.2001 tarihinde gerçekleştirilen MSN görüşmesinde şu hususlar yer alıyor: “KTB'nin etkisinin beklenenden daha fazla olduğu, Ümit SAYIN'ın Amerikadan Türkiye'ye gelmesini Masonlar ve diğer unsurların engelleyebileceğini, bu durumu Ümit SAYIN'ın Doğu PERİNÇEK bildirdiğini, Ümit SAYIN'ın belli bir dönem masonların içinde bulunduğunu, Masonların bütün pisliklerini ve üç kağıtlarını bildiğini, Adnan AKFIRAT ve Ümit SAYIN'ın ULUSAL Kanala görüntü 

ve bağlantı bulmak için çaba gösterdikleri, Ümit SAYIN”ın son 2 
yıldır KTB ile uğraştığını. Ümit SAYIN'ın Adnan AKFIRAT Atilla ONGUN'un Mart ayında Türkiye'ye geleceğini bildirerek kendisi ile temasa geçip geçmediğini sorduğu, Adnan AKFIRAT”ın şahsın henüz kendisi ile temasa geçmediğini belirttiği. 

————- 

Şivelara dies telefonumu veriyoruz. 


Eymür, ABD ye iltica etti 


Ül maşası ikini Eymir toka gi kara. 
hr 


Savcı dresini telefonunu veriyoruz ı n 
Eymür, ABD'ye İltica etti, Aydınlık, savcıların || Yargıtay'dan CIA maşası Mehmet Eymür'e aradığı Eymür'ü ve telefonunu buldu. || tokat gibi karar: İftiracı Eymür, Perinçek'e 
21 Mayıs 2000 - Aydınlık tazminat ödeyecek. 


Ümit SAYIN'ın Atilla ONGUN'un MHP ye çalıştığını ve dikkatli olunması gerektiği şeklinde Adanan AKFIRAT'ı uyardığı. 
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Atilla ONGUN'un HABLEMİTOĞLU ile iyi arkadaş olduklarını, HABLEMİTOĞLU'nun kime çalıştığının belli olmadığını, her taraf ile bağlantısının olduğunu, Doğu PERİNÇEK ile yaptığı görüşmede iyi gelişmeler olduğunu öğrendiğini, DARBE olasılığının arttığını”... 

Atilla Ongun, Tuğrul Keskingören'in takma adı olmasın? Ne dersiniz? 


Sayın Hakimler, Sayın Savcılar, 

Adaletin saygıdeğer temsilcileri 

Bunları neden yazıyorum; Teraziniz daha doğru çalışsın diye... 
Her şeyin göründüğü gibi olmadığını bilesiniz diye... Kuvvetlinin hukuku, hukukun kuvvetini alt etmesin diye... Derinlemesine incelemeye vakit bulamadığınız veya unuttuğunuz olayları hatırlayın diye... Benimle ilgili kara propagandalara itibar etmeyin diye... 
Ülkeme hizmet etmek ve tek dayanağım adalet, yani sizler olduğunuz için... Onlara gelince, onlar saldırılarına 24 Ağustos 1978'de başladılar ve bugüne kadar aralıksız devam ettiler. Beni çeşitli kılıklara soktular, inanılmaz yalanlar uydurdular. Devlet memuru idim, cevap hakkım yoktu, gelirim ancak aylık geçimimize yetiyordu, avukat tutacak halde değildim. 

Devamlı beni hedef gösterdiler. Hiram Bey gibi “gidici olma” onları çok mutlu edecekti. Şansım yaver gitti ve bazı suikast planlarını kazasız atlattım. Görev yaparken de, emekli olduktan sonra da birçok kereler evimin adresini, telefonlarımı, hatta elektronik posta adresimi yayınladılar. Buna İstanbul'da beş yıldır oturduğum evin adresi de dahildir. (Adresimi, biliyor ve yayınlıyorlar ama yine de Amerikada yaşadığım yalanını yayıyorlar. Sayın Yargıtay üyeleri bile bir kararda benim ABDde yaşadığımı söylemişler.) 

Ne TCK'nın 301.nci maddesinin ilgili hükümleri, ne 2937 sayılı MİT Kanunu'nun 27.nci maddesi, ne de 3713 sayılı Terörle 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Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi dikkate alınmadı. Ulusal Kanalda her türlü kara propagandayı, hakareti yaptılar, ilgili savcılar da, RÜTÜK de hiç birini duymadı. Bana yolsuzlukları, hırsızlıkları, kanunsuzlukları yazdığım için davalar açan, cezalandırmaya çalışan Teşkilatım, savcılar, hakimler bunlara bir şey yapmadı, yapamadı. Doğu Perinçek ve çevresiyle bağlantılı birçok karşılıklı şikayet ve davalarım mevcut. Tek tek saymak istemiyorum ama genelde bu karşılıklı davalarda aleyhimde işleyen hukuki, adli bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın Doğu Perinçek'in lehine verdiği “ajanlık ve batılı istihbarat örgütlerince kullanılması” ile ilgili kararlar, sanki bu kararlar sadece Doğu Perinçek için verilmiş gibi, benim açtığım davalarda geçerli olmuyor. 

Bana: “Tekzip yolunun kullanılması ile kamuoyuna duyurulması mümkündür. Diğer bir deyişle gerçeğe aykırı olarak yapılan yayın her zaman hakaret suçuna vücut vermez. ...Davaya konu olan yazılar ve iddianameye esas alınan ifadeler bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde, basın hürriyeti kapsamında gazetecinin haber verme hakları içerisinde kamuyu aydınlatma kamuyu oluşturma ve eleştiri yer aldığı bunlar basının hakkı olduğu kadar görevi içerisinde bulunduğu” gibi cevaplar verildi... 

Yukarıda da görüldüğü gibi kararlarınızı “Yargıtaydan CIA maşası Mehmet Eymüre tokat gibi karar: İftiracı Eymür, Perinçeke tazminat ödeyecek” gibi hakaretlerle kutluyorlar, avukatları, muhabir ve kameramanlarla oturduğumuz evin kapısına dayanıp icra işlemi yapmaya çalışıyorlar. Sonra bunu Ulusal Kanal'da ve diğer yayınlarda gösteriyorlar... 

Abdullah Öcalan'a “Sayın” diyenlere soruşturma ve davalar açıyorsunuz. Gayet normal değil mi? Ona “Bebek Katili” ve benzeri lafları söyleyenleri hakaret etti diye yargılamıyorsunuz... Şimdi yukarıdaki anlattıklarıma aşağıdaki resimleri de katın ve lütfen rsimlere dikkatle bakın: 
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Ni bö 

Kadın teröristlerin elini s 
“ai. əə 
0” ei 


Tek tek bütün teröristlerin elini | Elini sıktıkları kim kimleri sıkıyor öldürdü 
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Sayın Hakimler, Sayın Savcılar, 

Adalet terazisinin saygıdeğer sahipleri. 

Belirtildiğine göre Balkan Savaşı'nda 4307 şehit, İstiklal Savaşı'nda 10,885 şehit, Kore Savaşı'nda 731 şehit, Kıbrıs Savaşı'nda 654 şehit vermişiz. 

Ya PKK ile mücadelemiz? Kesin rakamlar belli değil, ancak yuvarlak rakamlar var. 27 Kasım 1978'de kurulan terör örgütü PKK ile 1984-2007 yılları arasında mücadelede 6,000 asker, polis ve geçici köy korucusu şehit olmuş, 5,000 vatandaşımız da teröristler tarafından katledilmiş. Toplam zayiatımız 11,000 kişidir. 
Halen de kayıp vermeye devam ediyoruz. Buna kolu, bacağı kopanları, her derecede yaralananları ve ekonomik zararımızı da düşünün... Yani bu mücadelede kaybımız İstiklal Savaşına eşit veya biraz fazla. Öldürülen terörist sayısının ise 22,000 bin civarında olduğu belirtiliyor. 

Şimdi soruyorum sizlere. PKK kamplarında merasimle karşılanan, PKK bayrağı altında pozlar veren, şehitlerimizin katillerinin ellerini tek-tek hararetle sıkan, Abdullah Öcalan'la sarmaş-dolaş olan kişilere, hitap ederken saygılı mı olmamız gerekir? 

Ya onlar, onlara gelince artık o kadar fütursuz davranıyor ki AYDINLIKÇI avukatları mahkemelere verdiği dava dilekçelerinde “Derin Devlet” edebiyatı yapıyor: “Mehmet Eymür, Aydınlık Hareketi'nin sırrını çözemez. Çünkü Aydınlık Hareketi'nin kökleri ülke topraklarının en derinindedir. Halktır, emekçilerdir, aydınlardır, köylüdür besin kaynağı. Dayanağı ise Türk Milletidir” diyor. i 

Aydınlık Hareketi'nin “Derin Devlet”in bir parçası olduğu doğru olabilir ama yalnız başına değil... Hilary Sumner-Boyd lar, Troçkistler, Savaşmanlar, Çağlarlar, yabancı istihbarat ve terör örgütleri ile beraber... 
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Sayın Yargıçlar, Sayın Savcılar, 

Adaletin saygıdeğer dağıtıcıları... 

Umarım sizlere bilgilerimi, duygularımı, dert ve endişelerimi ifade edebildim. 

Benim ne siyasetle, ne de herhangi bir organizasyonla ilişkim yok. 

Ben ailesini, ülkesini, ülkesinin insanlarını seven emekli bir memurum, eski bir istihbaratçıyım. Yaşadıklarımı, bildiklerimi, araştırdıklarımı sizlerle paylaştım... 

Sancılı bir dönemden geçerken, karışan kavramlar içindeki 
doğruları bulmalıyız düşüncesi ile saygılarımı sunuyorum. 21 
Mayıs 2010 

Mehmet Eymür 
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26 Kasım 2013 

BUGÜN SİZE, DÜNYADAKİ EN BÜYÜK KATLİAMLARA 

SEBEP OLMUŞ, YÜZLERCE İNSANIN BİRDEN ÖLDÜĞÜ TE- 
RÖR OLAYLARINDAN BAHSEDECEĞİM. 


HALEN REKOR 2993 ÖLÜ ve 8900 YARALI İLE ABD'DE, 
11 EYLÜL 2001'DE BİN LADİN EKİBİ TARAFINDAN KAÇIRI- 
LAN UÇAKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE NEW YORK'DA 
DÜNYA TCARET MERKEZİ'NİN ÇÖKMESİ, PENTAGON'UN 
BİR KISMININ YIKILMASI İLE NETİCELENEN EYLEMDE. 

ŞİMDİ GELİN HEP BERABER VAHŞETİ, TERÖRÜN İNSAN-LARI, İNSANLIĞI NASIL TAHRİP ETTİĞİNİ BİRLİKTE İZLEYELİM. 
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11 Eylül 2001 — ABD, 2993 ölü, 8900 yaralı. Dört yolcu uçağını 
ele geçiren Usame Bin Ladine bağlı El Kaide örgütünün üyesi 19 
terörist, ikisini New York'taki Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine, bir diğerini Washington D.C'de Pentagon çarptı. 


Sonuncu uçak ise yolcular ve uçağı kaçıranlar arasındaki mücadeleden sonra Pennsylvania kırsalında düştü. Kuleler çöktü, pentagon tahrip oldu. 


26-30 Temmuz 2009 - Maiduguri, Borno, Nijerya. 780 ölü, silahlı saldırı. Boko Haram Nijeryada şeriat isyanı başlatan “Batılı Eğitim Haram” hareketidir. 


2002 yılında kurulan şeriat yanlısı radikal İslamcı örgütün Liderlerinden biri olan İbrahim Zakzaki, Boko Haramin Taliban ve 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El Kaide ile ilişki içerisinde olan bir örgüt olduğunu ifade etmiştir. Örgüt, 2009 yıllında 26-30 Temmuz arasında 780 kişinin ölümüne neden olmuş, 3000'den fazla insan bu olaylar sonrasında göç etmek zorunda kalmıştır. 

14 Ağustos 2007 - Irak, El-Qataniyah ve El-Adnaniyah, 520 
ölü, 1500 yaralı. İntihar bombacılarının kullandığı 5 yakıt tankeri ile eşzamanlı olarak Musul yakınlarındaki Yezidi yerleşimi olan El-Qataniyah ve El-Adnaniyah bölgelerinde gerçekleştirildi. Çok büyük tahribat yarattı. 


19 Ağustos 1978 Abadan, Tran, 477 ölü, 10 yaralı. 19 Ağustos: 
İran'ın Abadan kentinde, Şahın 1953'de tahta dönüşünün yıldönümünde aşırı dinci komünist Şii militanlar tarafından Reks Sinema salonunda yangın çıkarıldı. Teröristler sinemanın kapılarını kilitleyip ateşe verdiler. 


MEHMET EYMÜR 


1-3 Eylül 2004 - Beslan, Kuzey Osetya, 372 ölü, 747 kişi yaralı. 
Beslandaki okul katliamı olarak da anılan ve üç gün süren “rehine” eyleminde Beslan kasabasındaki okulda bulunan 700'den fazla çocuk ile okulda bulunan kişiler, Çeçen teröristler tarafından rehin alınmış, bunların yarıdan fazlası öldürülmüştür. Çeçen komutan Şamil Basayev yönetimindeki teröristler, 2.nci Çeçen Savaşını sonlandırmak isteğini duyurmak için eylemi gerçekleştirmiştir. Eylemin üçüncü gününde; Rus güvenlik güçleri tanklar, yüksek basınçlı bombalar ve ağır silahları kullanarak binaya girmişler, Rus güvenlik güçleri ve eylemciler arasında silahlı çatışma meydana gelmiştir. Çatışmaların sonunda, aralarında 186 çocuk ile 35 terörist de dahil, 372 kişi ölmüş, 747 kişi de yaralanmıştır. Olayda çocukların ölmesi nedeniyle Kuzey Osetya mateme bürünmüştür. 


23 Haziran 1985 - Hindistan Havayolları, çift bomba, 331 ölü, 
4 yaralı. Kanada'nın Montreal Havalimanından havalanan, Londra 
üzerinden Yeni Delhi seferini yapmakta olan Hindistan Havayollarına ait 182 sefer sayılı Boing-747 tipi bir yolcu uçağı, 23 Haziran 1985 tarihinde, İrlanda hava sahasında uçuş halindeyken Atlas Okyanusunun 9400 metre üzerinde infilak ederek okyanusa düştü. 
Çoğu Kanadalı 329 kişinin hayatını kaybettiği bu olaydan bir saat önce, Hindistan Havayollarına ait bir uçak Tokyo havalimanında bagaj boşaltırken yolcu bavullarından birinde meydana gelen bir 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patlama, olayın çoklu bir terör saldırısı olduğunun göstergesiydi. 
Her iki uçağa da bombanın Kanada, Torontodan yüklendiği anaşıldı. Olayın baş şüphelilerinden olan Sih ayrılıkçı grubu Babbar Khalsa üyesi Parmar isimli şahsın 1981 yılında, Hindistanda bir kaç suikast olayının faili olarak aranırken Kanada'ya kaçtığı, Hindistan'ın Kanadadan Parmar'ın iadesini istediği fakat Kanada'nın bunu reddettiği anlaşıldı. 


12 Mart 1993 - Mumbai, Bombay, Hindistan, bombalama, 317 
ölü, 1400 yaralı. Bombay bombalaması olarak bilinen olayın, Interpol tarafından da aranan Davud İbrahim adlı bir İslami terörist tarafından organize edildiği belirtiliyor. Mumbai'de 13 RDX patlayıcı ve şarapnel yüklü araçla farklı yerlerde yapılan 15 patlamada 
317 kişi öldü. Uzun süren araştırma ve davalardan sonra bombalama olayında suçlu bulunan Pervez Nasir Şeyh, Abdul Gani İsmail Türk ve Müştak Tarani isimli şahıslar idama mahküm edildi. 


MEHMET EYMÜR 


07.08.1998 - İki eşzamanlı bombalı kamyon patlaması, 303 
ölü, 4954 yaralı. Afrika'nın Nairobi, Kenya ve Dar es Salaam, Tanzanya ülkelerindeki ABD Büyükelçilikleri, kamyonlara yüklü yüksel patlayıcıların eşzamanlı olarak patlaması sonrası harabe haline geldi. Nairobi-Kenyada meydana gelen ilk patlamada 247 kişi ölürken, beş dakika sonra Dar es Salaam-Tanzanyada meydana gelen ikinci patlamada 12 kişi can verdi. Her iki patlamada 4954 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Kenyada büyük tahribat yapan patlamada 12 ABD vatandaşı öldü. ABD istihbarat ve güvenlik yetkilileri, her iki patlamanın arkasında Usama bin Ladin'in El Kaide örgütü olduğunu belirttiler. 


23 Ekim 1983 - Lübnan, Beyrut, ABD ve Fransız askeri üsleri. 
Bomba yüklü kamyonlar. 301 ölü, 161 yaralı. 

Saat 0620 sıralarında havalimanına kargo taşıyan bir kamyon görüntüsünde, 5400 kg. TNT yüklü Mercedes marka bir kamyonet dur ikazlarına aldırış etmeden ABD deniz piyadelerinin havalimanındaki kışla nizamiyesinden içeriye girdi ve barikatları geçerek doğrudan deniz piyadelerinin kaldığı binanın içerisine daldı. 
Bunu, o zamana kadar yeryüzünde görülen en şiddetli konvansiyonel patlama izledi ve bina tamamen çöktü. Patlamada 241 ABD askeri hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Bu olaydan 20 saniye sonra 3 km uzaklıktaki Fransız kışlası saldırıya uğradı. Altı katlı 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bina çöktü ve 58 Fransız askeri hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı, Hemen başlayan kurtarma çalışmaları esnasında keskin nişancılar, çevredeki binaların üzerinden ABD ve Fransız askerlerine yönelik atış yaptılar. Olayı “İslami Cihad Örgütü” ve “Özgür İslâmi Devrimci Hareket” üstlendi. 


- ” 2 Ra li» 

23 Eylül 1997 - Bentalha, Cezayir. 277 ölü, yaralı miktarı bilinmiyor. Cezayir'de aşırı dinci teröristler Bentalha bölgesinde katliam yaptı. 250'den fazla kişi yakılarak, boğazları kesilerek ve kurşuna dizilerek öldürüldü. Cezayir'de 1992 yılından bu yana meydana gelen şiddet olaylarında 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kimi kaynaklar bu rakamı 80 bin olarak ifade ediyorlar. 


A E 


30 Aralık 1997 - Ami Moussa, Cezayir, silahlı saldırı 272 ölü, 
yaralı miktarı bilinmiyor. Cezayir'de 1989'da çok partili sisteme geçilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerin birinci tur sonuçları 30 Aralık 1991'de açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre İslami Kurtuluş Cephesi (FİS) büyük başarı elde etti. Seçimlerin ikinci turu yapılamadı çünkü ülkede darbe oldu ve FİS üyelerinin birçoğu 
tutuklanarak hapse atıldı. Cezayir'de bir iç savaş süreci başladı. 30 
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Aralık 1997 günü, Ami Moussa, Cezayir'de dört köyde, bazı silahlı kişiler katliam yaparak 272 kişiyi öldürdüler. Katliamların gerçekleştiği yerlerin kışla bölgelerinde olmasına rağmen sorumlularına yönelik herhangi bir takibat yapılmadı. 

21 Aralık 1988 - Lockerbie, İskoçya, Birleşik Krallık. Pan Am uçağında patlama. 270 ölü, 12 yaralı. Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John E Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçağın bombalanması olayıdır. 

Patlayıcı bir aygıtın infilak etmesiyle uçakta bulunan 243 yolcu ve 16 mürettebatın tümü yaşamını yitirdi. Uçağın büyük parçaları İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşünce yerde bulunan 11 kişi daha hayatını kaybetti. 


Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin büyük baskılar sonucunda teslim ettiği Libyalı istihbarat subayı Abdelbaset el-Megrahi, bombalamadaki rolünden dolayı hapis cezası adlı. El-Megrahi, Ağustos 2009'da prostat kanseri teşhisi konduktan sonra İskoçya hükümeti tarafından serbest bırakıldı ve saldırı sonrasında mahküm edilen tek kişi olarak Mayıs 2012'de yaşamını yitirdi. 

Kaddafi, 2003 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etti ve kurbanların ailelerine tazminat ödedi fakat saldırı emrini kendisinin vermediğini dile getirdi. 

25 Kasım 1940 - Hayfa, İngiliz Filistin'i, bomba ile gemi batması. 267 ölü, 172 yaralı. 25 Kasım 1940'ta Patria adlı geminin 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batması, Filistine göç arzusundaki bütün Yahudiler için en korkutucu örnek olmuştu. Tam bir dramdı Patria'nın öyküsü. Pacific ve Milos gemileriyle Doğu Avrupadan kaçan 1 000 Yahudi, İngiliz devriye gemileri tarafından yakalanmış ve Hayfa'ya getirilmişlerdi. 


Filistine geçmelerine izin verilmedi. Hint Okyanusu'nda bir adaya sürgün edilmek üzere dövülüp saçlarından sürüklenerek tıka basa Patria adlı bir gemiye dolduruldular. Gemi tam demir almak üzereyken bir patlama sonucu battı. 267 Yahudi can verdi, 
172 kişi yaralandı. 


20 Kasım-05 Aralık 1979 - Mekke, Suudi Arabistan. 240 ölü, 600 
yaralı 20 Kasım 1979da 18 yıl Kraliyet Muhafız Alayının komutanlığını 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yapmış Cuheyman Bin Uteybe komutasındaki radikal dinci 500 kişilik silahlı bir grup Kabeyi ele geçirip yaklaşık 100.000 hacıyı rehin aldı. Eylemin temel amacı; şeriata göre yargılanamayan fakat tek bir emriyle istediği kişiyi şeriata göre yargılayabilen zorba Suudi hükümetini devirip şeriat rejimini ıslah etmek, ülkenin Amerikayla olan bütün ilişkilerini kesip Amerikaya petrol ihracatını durdurmaktır. Vahabi Suudi hükümeti Sünni isyancıların dinden çıktığını belirten bir fetva yayınlar. Suudi silahlı güçleri bu tarz bir olaya müdahale edebilecek yeterli mesleki donanıma sahip olmadığı için Suudi kral “müşrik-kâfir” dedikleri Fransızlardan yardım istemek zorunda kalır. Fransız hükümetinden yardım ister ve gayrimüslimlerin Mekke'ye girişi yasak olmasına ve Kâbede silah kullanılması kati surette men edilmesine rağmen Fransız özel harekâtı ve Yahudi bir özel güvenlik şirketinin personeline Suudi askeri üniforması giydirilerek insan avı başlar. Gıfari caddesinden Mescid-i Haram a kadar olan çizgide çok şiddetli çatışmalar olur. İsyancılar karşılarındaki topluluğun Kâbe'ye sığınan birisine ateş etmeyeceklerine güvenerek Kabeye koşuşurlar, ancak Müslüman olmayan ölüm timi bu kuralı bilmemektedir. Kâbe'ye saklanan hiç kimse kurtulamaz. Kâbe dışındaki Ebu Kubeys dağına mevzilenen isyancılar arkadaşlarının yardımına koşsalar da yetişemezler, siviller ve 240 kişi ölür, 600 kişi yaralanır. İsyancıların geriye kalanları kafaları kesilmek suretiyle idam edilir. Ertesi yıl bu olayı protesto etmek amacıyla İran, Suriye ve Irak hükümetleri hac mevsimi Arabistan vizesi vermez 
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21 Şubat 2004 - Uganda, Lira şehri yakınındaki Barlonyo 
Mülteci Kampı. 239 ölü, 60 yaralı. Barlonyo katliamı olarak bilinen olay, Uganda, Lira şehri yakınındaki Barlonyo Mülteci Kampına isyancı Ugandalı LRA (Lords Resistance Army — Tanrının Direniş Ordusu) askerlerinin silahlı saldırısı ile 239 ölü ve 60 yaralı ile gerçekleşmiştir. LRA neredeyse 20 yıldır bu tip vahşi saldırıları devam ettirmektedir. 

29 Ağustos 1997 - Cezayir, Seydi Musa (Siidi Moussa) ve 
Seydi Reis (Siidi Rais) bölgeleri, 238 ölü, yaralı miktarı bilinmiyor. Ağustos ayının 28-29 gecesi, Cezayir şiddet ve zorbanın sürdüğü 6 yıl içinde vukuu bulan korkunç katliamların en iğrençlerinden birisine şahit oldu. Bu katliamda başkente yakın olan Seydi Musa (Siidi Moussa) kenti ve civarındaki Seydi Reis (Siidi Rais) beldesinde oldu. 238 kişi katledildi. Katledilenlerin çoğu kadınlar, hamileler, yeni doğmuş bebekler ve yaşlılardan oluşuyordu. Bunlar bıçak, kılıç gibi silahlarla kesilerek, yakılarak, karınları yarılarak katledildiler. Ayrıca 40'dan fazla kız ve kadın kaçırılıp tecavüz edildikten sonra öldürüldüler. Seydi Musada ordu karargâhının hemen yakınında gerçekleştirilen 


ve beş saat süren katliama hiçbir askeri müdahalenin yapılmaması en dikkat çekici husus olarak gösterilmekte. 
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Katliamdan kurtulan kişilerin “yardım için bağırdık, güvenlik güçleri yakınımızdaydı, ancak sabah saatleri ile birlikte ilk gelenler itfaiye ekipleri oldu” şeklindeki açıklamaları, evlerden çıkan alev ve dumanın, saldırganların otomatik silahlarından yayılan sesin güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemesi Cezayir'deki katliamların arkasındaki güçlerin kimler olduğu hakkında yeterli bilgi veriyor 


Sm “.. Ə 
31 Ekim 1999 - Atlantik Okyanusu, Massachusetts, ABD Boeing 767. 217ölü, 0 yaralı. Mısır Havayolları'na ait SU-GAP çağrı kodlu B767-366 ER tipi uçağın 31 Ekimde 217 yolcusuyla Atlantik OkyanuSuna düşmesi bir anda dünya kamuoyunu karıştırdı. 
Düşen uçağın personelinin kara kutudaki konuşmalarında tespit edilen şüpheli ifade ve dualar, konuyu kaza soruşturması kapsamından çıkararak suç soruşturması kapsamına soktu. Bu doğrultuda kazaya ilişkin soruşturma Federal Araştırma Bürosu'na (FBI) devredildi. Yetkililer, uçağın düşüşüyle ilgili olarak “intihar dalışı” olasılığı üzerinde dururken, mürettebattan birinin düşüşten bir süre önce dua etmeye başladığına dikkat çekti. Yetkililer bu dua- nın “planlanmış düşüşten” önce olabileceğini belirterek, Boeing'in bilinçli olarak pilotlardan biri ya da ikisi tarafından düşürülmesi olasılığının arttırdığını bildirdi. New York'tan havalandıktan sonra Atlantik Okyanusu'na henüz anlaşılamayan bir nedenle düşmüştür. 
Uçakta bulunan 217 kişi öldü. 
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11 Temmuz 2006 - Mumbai, Hindistan, tren bombalama, 209 
ölü, 714 yaralı. Hindistan, Mumbai ve batı banliyösündeki garlar ve trenlerin hedef alındığı bir dizi bombalı saldırıda 209 kişi öldü, 
714 kadar kişi yaralandı. Hindistan saldırıdan, Pakistan istihbarat 
servisi ISTyı ve Leşker-i Tayyibe örgütünü sorumlu tuttu. 


12 Ekim 2002 - Bali, Endonezya 202 ölü, 350 yaralı. Gece kulübü dışında bomba yüklü otomobil patlaması. 12 Ekim 2002 tarihinde, önce Endonezya'nın Bali adasındaki ABD konsolosluğunun önünde sadece bir kişinin hafif yaralandığı bir patlama meydana geldi. Daha sonra, 23.05'de sırt çantasındaki bombayla kalabalık bir bara giren bir intihar eylemcisi bombasını infilak ettirdi. Bundan 
15 saniye sonra Mitsubishi marka bir minibüsün içine yerleştirilmiş 1125 kg. patlayıcı madde içeren bir bomba, başka bir eğlence yerinin önünde uzaktan komuta ile patlatıldı. Patlama noktasında bir metre derinliğinde bir çukur oluştu ve yakın çevredeki binalar dahi tahrip oldu. Patlama sırasında çok sayıda kişinin vücudunda 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ağır yanık yaraları meydana geldi. Adadaki sağlık altyapısının yetersiz olması nedeniyle yaralılara gereken müdahale yapılamadı. 
Her iki patlamada çoğunluğunu Avustralyalı turist olan 22 ayrı ülkeden 202 kişi öldü, 350 kişi yaralandı. Saldırının sorumlusu olarak Endonezyada faaliyet gösteren İslami Cemaat örgütü belirlendi. 2005 yılında eylemden sorumlu olduğu belirtilen 24 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada, eylem için gerekli maddi kaynağın El Kaide tarafından ve bir kuyumcu soygunundan sağlandığı anlaşıldı. Saldırının planlanması yaklaşık 1 yıl sürmüştü ve 4-5 kişiden oluşan eylem hücresinin lideri olduğu belirlenen İmam Samudra, Afganistandaki El Kaide kamplarında eğitilmişti. Olay sonrasında yakalanan failler eylemlerinden dolayı pişman olmadıklarını, sadece saldırıda ölen Müslümanlar için üzüldüklerini 


ifade ettiler ve üçü ölüm cezasına mahküm edildi. Failler, Kasım 20080de kurşuna dizilerek idam edildiler. 


23 Kasım 2006 - Bağdat, Irak 202 ölü, 260 yaralı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Amerika liderliğindeki işgalden bu yana düzenlenen en kanlı saldırıda ölü sayısı 202'ye çıkarken, kentte süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Saldırının düzenlendiği Sadr City mahallesi ABD işgalinden bu yana Irak'taki en kanlı günden 200'den fazla kişi hayatını kaybetti 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Yaklaşık yedi milyon kişinin yaşadığı Başkent Bağdat'ta ikinci bir emre kadar yayalar ve araçların sokağa çıkmaması istendi. Irak 
polisi, Şiilerin yoğun olduğu Sadr mahallesinde bombalı yüklü 5 
araç ve havan topuyla düzenlenen bir dizi saldırıda 260 kişinin de yaralandığını belirtiyor. Hedeflerin dikkatlice seçilmiş olduğu, aralarında işlek bir meydan, bir market ve bir otobüs durağının bulunduğu belirtiliyor. Olayın ardından bazı Sünni mahallelerinde misilleme saldırıları düzenlendi. Ancak önde gelen Şii, Sünni ve Kürt siyasiler, aralarındaki birliği sergilemek ve sükünet çağrısı yapmak amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi. 


R ə 


8 Nisan 2007 - Bağdat, Irak 193 ölü, 197 yaralı. ABD'nin işgalinden sonra Irak'ta, en kanlı günlerden biri yaşandı. Bağdat'ta Şii mahallesine atılan bombalar ve bombalı araçlarla yapılan saldırılarla 193 kişi öldü, 197 kişi ise yaralandı. Polis açıklamasına göre, saldırılar başkentin merkezindeki Karrada mahallesinde bomba yüklü araçla, Bağdat'ın kuzeybatı kesimindeki Risafi bölgesinde ise bir minibüse bırakılan bombanın infilakı ile gerçekleşti. 

11 Mart 2004 - Madrid, İspanya 191 ölü, 1876 yaralı. 4 tre- 
nin bombalanması. İspanya'nın başkenti Madrid, 11 Mart günü sabah saat 0730 sularında, hemen hemen aynı zamanda patlayan 
10 bomba ile sarsıldı. 
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Tamamı Madrid'in banliyö trenlerinde ə gelen bombalar toplam 191 kişinin hayatını kaybetmesine, 1876 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. 

"Tamamı 110 kg dinamitten imal edilen bombaların hepsi, sırt çantalarına gizlenmiş olarak 4 terörist tarafından vagonlara bırakılmıştı. 


24 Aralık 2008 - Doroma, Kongo Demokratik Cumhuriyeti. 
189 ölü, yaralı sayısı bilinmiyor. 


Ugandadaki askeri harekattan sonra Kongoya kaçan isyancılardan oluşan LRA (Tanrının Direniş Ordusu) askerlerinin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Doruma bölgesinde köy ve kilise basarak 189 kişiyi öldürdüğü bildirildi. 
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İsyancı grup 20 yıldır hem Kongoda, hem de Uganda ve Sudanda çatışıyor. 

Bu üç ülke, isyancılara karşı ortak harekât düzenliyordu. 

Eylem sonrası Uganda ordusu ile Ugandalı militan grup LRA, saldırıyla ilgili olarak karşılıklı birbirlerini suçladı. 


”— ə 


2 Mart 2004 - Trak, Bağdat ve Kerbela. 188 ölü, 652 yaralı. 2 
Mart Aşure günü Bağdatın Şii bölgesi Kadhimiya ve Kerbelada gerçekleşen eş zamanlı intihar saldırılarında 188 kişi öldü, 652 kişi de yaralandı. Kadhimiyadaki intihar saldırısı, çok sayıda inşaat işçisinin bulunduğu bir otobüste gerçekleştirildi. 
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22 Nisan 2013 - Baga, Nijerya, 187 ölü, 77 yaralı. Köye Boko 
Haram örgütü saldırısı. Nijerya'nın kuzeyindeki Baga kasabasında ordu ile Boko Haram örgütü arasındaki çatışmalarda 187 kişi öldü, 
77 kişi de yaralandı. Roket, el bombası ve ağır silahların kullanıldığı mücadelede 2 bine yakın evin de yıkıldığı ifade ediliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, Cuma günü Çad sınırındaki kasabada çatışmaların başlaması ile halk ormanlara kaçtı. Daha sonra kasabaya dönmeye başlayan insanlar sokaklarda onlarca insan ve havyan cesedi ile karşılaştı. Cesetlerin büyük kısmı yandığı için halk, öldürülen yakınlarını tespit etmekte zorlandı. Baga kasabasında çıkan olaylarda marketler de yakıldığı için halkın yiyecek sıkıntısı çektiği kaydediliyor. Boko Haram, 2002 yılında Borno eyaletinin başkenti Maiduguride kurulan şeriat yanlısı radikal İslamcı örgüt. 
Örgüt, özellikle şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Niğeryanın kuzey kesiminde daha etkili konumdadır. 


DİĞER KANLI TERÖR OLAYLARI 

4 Ocak 1998 - Cezayir - ÖLÜ: 182, YARALI: ? - Köktendincilerin dört ayrı köye yaptığı saldırıda 182 masum insan boğazları baltalarla kesilerek öldürüldü. 

14 Eylül 2005 - Bağdat, Irak - ÖLÜ: 182, YARALI: 679 - Irak, 
Bağdat'ta Şiilere yönelik çoklu bombalama olayı. 

7 Temmuz 2007 - Armili, Irak - ÖLÜ: 182, YARALI: 270 - Armili ve Bağdat'ta çoklu bombalı kamyon ve intihar saldırısı. 

20 Ocak 2012 - Kano, Nijerya - ÖLÜ: 178, YARALI: 50 - Bombalama ve silahlı saldırılar. 

26-29 Kasım 2008 - Mumbai, Hindistan - ÖLÜ: 174, YARALI: 
370 - Çoklu silahlı ve el bombalı saldırı ve rehine alma eylemi. 
(Ölen 9 terörist dahil) 

19 Eylül 1989 - Bilma, Nijer - ÖLÜ: 171, YARALI: 0 - Fransız 
UTA uçağında Bilma yakınında bomba patlaması. 
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23-26 Ekim 2002 - Moskova, Rusya - ÖLÜ: 170, YARALI: 656 
- Tiyatro'da rehine alma ve kurtarma operasyonu. (Ölen 41 terörist dahil). 

19 Nisan 1995 - Oklahoma City, Oklahoma, ABD - ÖLÜ: 
169, YARALI: 675 - Federal Binanın bomba yüklü kamyonla kısmen çökmesi. 

16 Nisan 1925 - Sofya, Bulgaristan - ÖLÜ: - 160, YARALI: 500 
- Sveta Nedelya Katedralinin cenaze töreni sırasında komünist teröristlerce bombalanması. 

25 Ekim 2009 - Bağdat, Irak - ÖLÜ: 155, YARALI: 721 - Hükümet binasının iki patlayıcı yüklü araçla bombalanması. 

27 Mart 2007 - Tal Afar, Nineva, Irak - ÖLÜ: 153, YARALI: 
351 - İki bomba yüklü kamyon ile patlama. 

10 Ağustos 2001 - Luanda, Angola - ÖLÜ: 152, YARALI: 146 
- Luanda'nın güneyinde trene saldırı. 

14 Mayıs 1985 - Anuradhapura, Sri Lanka - ÖLÜ: 150, YA- 
RALI: 85 - Kalabalığa silahlı saldırı. 

28 Mayıs 2010 - Khemasuli, Batı Bengal, Hindistan - ÖLÜ: 
148, YARALI: 180 - Sabotaj neticesinde raydan çıkan Jnaneswari ekspresinin diğer bir trenle çarpışması. 

14-19 Haziran 1995 - Buden Kassk, Stavropol, Rusya - ÖLÜ: 143, YARALI: 435 - Hastanede rehine alma eylemi ve iki başarısız kurtarma operasyonu neticesinde. 

18 Ekim 2007 - Karaçi, Sindh, Pakistan - ÖLÜ: 141, YARALI: 
540 - Eski Başbakan Butto'nun araç konvoyunun bombalanması. 

3 Ağustos 1990 - Kathankudy, Sri Lanka - ÖLÜ: 140, YARALI: 
70 - İki camiye silahlı saldırı. 

3 Kasım 1998 - Mitu, Kolombiya - ÖLÜ: 138, YARALI: 30 - İsyancı Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), roketlerle polis barakalarına saldırdı. Polis memurları ile 10 sivil öldü. 
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3 Şubat 2007 - Bağdat, Irak - ÖLÜ: 137, YARALI: 334 - Pazar 
yerinde patlayıcı yüklü kamyonda patlama. 

6 Mart 2007 - Hilla, Babil, Irak - ÖLÜ: 137, YARALI: 310 - İki 
intihar bombacısı ve ilave saldırılar. 

29 Mart 2007 - Irak - ÖLÜ: 137, YARALI: 251 - Bağdat, Khalis ve Mahmudiyada bir seri bombalamalar. 

28 Şubat 2005 - Hilla, Babil, Irak - ÖLÜ: 135, YARALI: 130 - 
Sağlık kliniğinin dışında bomba otomobil patlaması. 

2 Ekim 1990 - Guangzhou, Çin HC - ÖLÜ: 132, YARALI: 49 
- Gasp edilen Çin Halk Cumhuriyetine ait uçağın çarpması ile. 

13 Eylül 1999 - Moskova, Rusya - ÖLÜ: 130, YARALI: 150 - 
Bir Apartmanın bombalanması. 

8 Aralık 2009 - Bağdat, Irak - ÖLÜ: 127, YARALI: 448 - Beş 
bomba otomobilin patlaması. 

18 Nisan 1987 - Alut Oya, Sri Lanka - ÖLÜ: - 127, YARALI: 
64 - Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları'nın (TEKK), Alut Oya yakınında yola kurduğu pusu. 

23 Kasım 1996 - Moroni, Comoros (Komorlar) - ÖLÜ: 127, 
YARALI: 48 - Kaçırılan Habeş (Etiyopya) Havayolları uçağının izinsiz inişe zorlanınca düşmesi. 

19 Ağustos 2002 - Khankala, Çeçenistan, Rusya - ÖLÜ: 127, 
YARALI: 14 - Rus birliğini taşıyan M1-26 helikopterinin teröristlerce ateşlenen roketle inişten kısa süre önce düşürülmesi. 

29 Ağustos 2003 - Najaf, An-Najaf, Irak - ÖLÜ: 125, YARALI: 
500 - Cami dışında bombalı araç patlaması. 

5 Ocak 2006 - Irak - ÖLÜ: 124, YARALI: 203 - Kerbela, Ramadi ve Bağdatta bombalı saldırılar. 

13 Ağustos 1990 - Eravur, Sri Lanka - ÖLÜ: 122, YARALI: 79 
- Camiye silahlı saldırı. 
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10 Ocak 2013 - Pakistan - ÖLÜ: 120, YARALI: 222 - Quettada 
kontrol noktası, market ve diğer yerlerde bombalama ve Mingorada caminin bombalanması. 

28 Ekim 2009 - Peshawar, Pakistan - ÖLÜ: 119, YARALI: 213 
- Pazar yerinde bomba araç patlaması. 

2 Mayıs 2002 - Boyaya, Choco, Kolombiya - ÖLÜ: 119, YA- 
RALI: 80 - Kilisenin bombalanması dahil, köye silahlı saldırı. 

27 Şubat 2004 - Manila, Filipinler - ÖLÜ: 118, YARALI: 9 - 
Manila yakınlarındaki araba vapurunun bombalanma ve yakılması. 

23 Temmuz 2012 - Irak - ÖLÜ: 116, YARALI: 299 - Çeşitli şehirlerde birçok bombalama olayı. 

29 Kasım 1987 - Burma - ÖLÜ: 115, YARALI: 0 - Kore Havayolları uçağında Burma yakınlarında havada patlama. 

23 Eylül 1983 - Birleşik Arap Emirlikleri - ÖLÜ: 112, YARALI: 
0 - Gulf (Körfez) Havayolları uçağının Birleşik Arap Emirlikleri 
üzerindeyken patlama üzerine düşmesi. 

10 Mayıs 2010 - Trak - ÖLÜ: 111, YARALI: 391 - Hilla, Basra, 
El-Suvayra, Bağdat, Tarmiyah, Fallujah, Musul ve İskenderiyede bombalı saldırılar. Ayrıca Bağdatta silahlı saldırılar. 

27 Kasım 1989 - Bogota, Kolombiya - ÖLÜ: 110, YARALI: ? - 
Avianca Havayolları uçağının Bogotada havada patlaması. 

10 Ekim 2008 - Orakzai, Pakistan - ÖLÜ: 110, YARALI: 165 
- Taliban karşıtı aşiret toplantısının bombalanması. 

1 Şubat 2004 - Erbil, Irak - ÖLÜ: 109, YARALI: 256 - Siyasal 
parti bürolarının iki intihar bombacısı ile vurulması. 

9 Eylül 2012 - Trak - ÖLÜ: 106, YARALI: 423 - Bağdat yakınlarında ateş açma ve bombalama saldırıları, Amarada iki bombalı otomobil. 

21 Nisan 1987 - Columbo, Sri Lanka - ÖLÜ: 106, YARALI: 295 
- Tamil Kaplanlarının otobüs deposunu bombalamaları. 
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10 Temmuz 2010 - Kakaghund, Pakistan - ÖLÜ: - 106, YA- 
RALI: 115 - İki intihar bombacısı. 

22 Eylül 1993 - Sukhumi, Gürcistan - ÖLÜ: 106, YARALI: 26 
- Uçağın roket tarafından vurularak düşmesi. 

17 Şubat 2008 - Kandahar, Kandahar, Afganistan - ÖLÜ: 105, 
YARALI: 95 - Köpek döğüşü festivalinde intihar bombacısı. 

19 Ağustos 2009 - Bağdat, Irak - ÖLÜ: 104, YARALI: 568 - 
Hükümet sitesinde birden çok bombalama. 

24 Haziran 2004 - Irak - ÖLÜ: 103, YARALI: 324 - Musul ve 
Bağdat'ta bombalama, Ramadi ve Bagubada silahlı saldırı. 

16 Ekim 2006 - Habarana, Sri Lanka - ÖLÜ: 103, YARALI: 
150 - Habarana yakınında askeri konvoya intihar bombacı eylemi. 

11 Ocak 1998 - Sidi Hamed, Cezayir - ÖLÜ: 103, YARALI: 70 
- Tiyatro ve camiye saldırı. 

3-10 Temmuz 2007 - İslamabad, Pakistan - ÖLÜ: 102, YARALI: 
29 - Camide rehine alma ve ordu kuvvetlerinin kurtarma eylemi. 

22 Ocak 2007 - Irak - ÖLÜ: 101, YARALI: 186 - Bağdat ve 
Baqubada bombalamalar. 

13 Aralık 1921 - Bolgard, Bessarabia, Romanya - ÖLÜ: 100, 
YARALI: ? - Romanya Bessarabia Bolgardda Siguranzia Sarayı'nın bombalanması. 

16 Temmuz 2005 - Musayyib, Babil, Irak - ÖLÜ: 100, YA- 
RALI: 150 - Pazar yerinde, gaz tankeri ve cami yakınında intihar bombacı eylemi. 

4 Kasım 2011 - Damaturu, Yobe, Nijerya - ÖLÜ: 100, YA- 
RALI: 100 - Kilise, polis merkezi, resmi binalar ve bankalara yönelik bombalama ve silahlı saldırı. 

18 Mayıs 1973 - Chita, Siberia, SSCB - ÖLÜ: 100, YARALI: 0 
- Aeroflot Havayolları uçağında, Sibirya üzerinde uçarken bomba patlaması. 
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4 Aralık 1977 - Malezya - ÖLÜ: 100, YARALI: 0 - Kaçırılan 
Malezya Havayolları Boeing 747 uçağının Malezya yakınında, Straits of Johoreda düşmesi. 

6 Kasım 1985 - Bogota, Kolombiya - ÖLÜ: 100, YARALI: ? - 
Elli M-19 gerillası Bogota Adalet Sarayı'nı ele geçirdi. Ertesi gün 
binaya girmeye kalkan hükümet kuvvetleri ile çıkan çatışmada 11 
Yüksek mahkeme hakimi dahil 100 kişi öldü. 


MEDENİYET VE TERÖR 

Aynı gün içinde, teröristlerce yapılan saldırılarda ölen ve halen en vahşi, en kanlı saldırı olarak nitelendirilen 11. Eylül 2001 
olayındaki rekor 2993 ölüm ile başlayıp, 100 ölüm ile neticelenen olaylara kadar, bir kısmını fotoğraflarıyla görsel olmak üzere vermeye çalıştık. Terörün getirdiği feci manzaraları, kolu, bacağı kopan çaresiz insanları birlikte gördük. 

Gelişmekten, medeniyetten bahsettiğimiz dünyamızda terör halen, bütün hızı ile can almaya, ocakları söndürmeye devam ediyor. 

En büyük yaratıcıları ise dünyanın kaynaklarını kontrollerinde tutmaya çalışan süper güçler ile radikal dinciler. 

Özellikle insanlara düzen ve toplu yaşama kuralları veren, iyiliği, sevmeyi, paylaşmayı, tevekkülü öğreten dinlerin terör amaçlı kullanılması, hem de Allah adına katliamlar yapılması inanılmaz bir çelişki. 

Ama ne yazık ki dünya devletleri bu konuda bir uzlaşmaya varmaya ve teröre müşterek bir tarif koymaya, tedbir almaya yanaşmıyor. Herkes canı yanarsa terörü lanetliyor ama, işine gelince de onu kullanmaya devam ediyor... 
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10 Kasım 2013 

DİNLEYENİ DE DİNLERLER 

Zevkle seyrettiğim bir film vardı. 1974 yapımı bir gerilim filmi. 
İngilizce adı “The Conversation” Zannedersem Türkiyede “Konuşma” adıyla oynatıldı. Gene Hackman'ın başrolde olduğu filmin yönetmeni, yapımcısı ve senaryo yazarı Francis Ford Coppolaydı. 
Aynı yıl Cannes Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Palmiye bu filme verildi. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verildi 
$ ü hi 
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Filmin kahramanı (Gene Hackman), başarılı, konusunun uzmanı bir özel dedektiftir. Bir müşterisi için yaptığı çalışmada, genç bir erkek ve kadını izler ve o tarihlerdeki (1974) en ileri tekniklerle dinleme yapar. Bilahare kaydettiği konuşmaları filtreleyerek çözer. Neticede bazı devlet sırları ve cinayet hazırlıkları konusunda bilgi sahibi olur ve kendini olayların ortasında bulur. Kendinin de dinlendiğini anladığında paranoyaya kapılır, bütün evin altını üstüne getirerek mikrofon arar. O tarihlerde basında Francis Ford Coppola'nın filmi, 1972 yılında patlak veren Watergate skandalından esinlenerek çektiği söyleniyordu. 


GENERAL HAYDEN'A TWİTTER ŞOKU 


DÜNYAYI DİNLEYEN ORTAKLAR: AB 
30MG - Göwe 


Evet, filmdeki gibi bazen dinleyenleri de dinliyorlar. Nitekim yakın tarihte Amerika'nın en önemli istihbarat örgütleri olarak bilinen CIA ve NSAin başkanlığını da yapmış olan Emekli General Michael Hayden, Washington-New York arası hızlı tren yolculuğu sırasında adının açıklanmaması koşuluyla bir gazeteciye verdiği söyleşiye, iki sıra arkasında bulunan Tom Mattzie adındaki eski bir siyasi aktivist kulak misafiri oldu. Mattzie, Haydenin anlattıklarını yarım saat sonra twitter üzerinden duyurunca Amerikan kamuoyu söz konusu skandal olaydan haberdar oldu. Olay internet medyasında büyük gürültü koparırken, akşam haberlerinde 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de günün konusu haline geldi. Hayden'in söz konusu konuşmalarında, Snovvden olayıyla birlikte gündeme gelen NSA faaliyetlerini savunduğu ve Başkan Barack Obamaya yönelik bazı eleştirilerde bulunduğu belirtiliyordu. Neticede herkesi dinleyen General Michael Hayden toplum önünde zor duruma düştü. 


NSA ve GCHQ 

NSA, ABDde sinyal istihbaratı (sigint) yapan dev bir örgüt. 
Orijinal adı “National Secrity Agency”, Türkçe “Milli Güvenlik (veya Emniyet) Teşkilatı” diyebiliriz. GCHQda İngilteredeki muadili. Resimlerini göreceksiniz, o da muazzam bir teşkilat. Orifinal adı “Government Communications Headguarters” Ona da “Devlet İletişim (veya Komünikasyon) Merkezi” diyebiliriz. 


NSA DİNLEMEYİ KAPATTI 

NSA eski ajanı Edward Snovvdenin sızdırdığı belgeler ABD ve müttefiklerinin tüm dünyadaki elçilik binalarında usulsüz elektronik gözetleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koymuştu. 

Geçtiğimiz günlerde Amerikalıların Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonlarını da dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından NSAin Berlin'deki dinleme merkezini kapattığı belirtildi. 
Alman televizyon kanalı ARDnin çektiği infrared görüntüler ABD'nin dinleme merkezi olduğu iddia edilen bir binanın kullanımına son verildiğini gösteriyordu. 


GCHQ DİNLEMEYE DEVAM MI EDİYOR 

Ancak Snowdentın sızdırdığı belgelere göre ABD, dinleme krizi ortaya çıkmadan önce zaten birçok ülkedeki dinleme faaliyetlerini İngiliz müttefiklerine devretmişti. İngiliz Independent gazetesi de bu konuyla ilgili olarak İngiltere'nin Almanyadaki usulsüz dinleme faaliyetlerini devam ettirdiğini iddia etti. 
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Gazete, Berlindeki İngiliz elçiliğinin infrared kameralar ile çekilen kuşbakışı fotoğraflarının yüksek teknoloji bir dinleme merkezinin varlığına işaret ettiğini iddia etti. Gazete, 2000 yılında kullanıma açılan elçilik binasının çatısında beyaz silindir şeklinde tente benzeri bir yapının içinde tutulan donanım sayesinde İngiliz ajanların Alman parlamentosunun internet şebekesine sızabildiğini ve cep telefonu konuşmalarını dinleyebildiğini öne sürdü. GCHO ise iddialarla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti. 


ALMAN POLİTİKACILAR İNGİLTERE İÇİN BİR 

TEHDİT Mİ? 

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman Jan Albrecht “GCHO Berlindeki elçilik binasında dinleme faaliyetleri yürütüyorsa Alman politikacıları ve gazetecileri hedef alıyor demektir. Bu insanlar İngiltere'ye bir tehdit mi oluşturuyor ki” diye sordu. David Cameron hükümetine GCHO'nun faaliyetleri ile ilgili bir açıklama yapmasını istedi. Ancak Cameron ulusal güvenlik ile ilgili konularda yorum yapmayacağını söyledi. Bazen anlamakta zorlanıyorum, biz düşman değiliz” dedi. David Cameron'un sözcüsü başbakanlığın istihbarat ile ilgili konularda yorum yapamayacağını belirterek bir açıklama yapmaya yanaşmadı. 


352 


MEHMET EYMÜR 


İNGİLİZ İSTİHBARAT ŞEFLERİ SORGULANDI 

İngiltere'nin üç istihbarat biriminin şefi, tarihte ilk kez canlı yayınlanan oturumda vekillerin sorularını cevapladı. Şefler dinleme skandalına kaçamak yanıtlar verdi. İngilterenin en üst düzey istihbarat yetkilileri, 07 Kasım 2013'de ülke tarihinde ilk defa televizyondan canlı yayından bir oturumda milletvekillerine dinleme skandalıyla ilgili hesap verdi. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde İngiltere'nin birçok ülkeyi dinlediğinin ortaya çıkması diğer hükümetlerden tepki toplamıştı. İngilterenin iç güvenlik kurumu MI5'in lideri Andrew Parker, dış güvenlik birimi M16'nın başı John Sawers ve elektronik gözetleme kurumu GCHO)nin direktörü Tain Lobban, İngiliz istihbaratının istihbarat toplama yöntemlerine dair merak edilenleri açıkladılar. 


EL KAİDE KEYİF ALIYOR 

Parlamentonun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin karşısına çıkan istihbarat şefleri, ülkede “demokrasi ve özgürlüğü” koruduklarını söyledi. Lobban, Snowden'ın belgeleri sızdırmasının ardından takip ettikleri “terörist örgütlerin davranışlarında gözle görülür değişiklikler” kaydettiklerini söyledi. 
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Ajanlarının neredeyse her gün bu grupların yaptığı tartışmaları kaydettiğini dile getiren Lobban, “sızdırılan belgeleri kullandıkları ve kullanmak istedikleri iletişim paketleri üzerinden tartışıyorlar” dedi. Sawers, “Düşmanlarımızın keyifle ellerini ovuşturdukları çok açık. El Kaide, bundan çok keyif alıyor” ifadesini kullandı. 


GCHO NELER YAPIYOR 

GCHO'nun sitesinde yer alan ve neler yaptıklarını belirten tabloda » Elektronik Postalar, . Sosyal Medya ve Sosyal ağlar, “ İş dünyası, e Seyahatler, e Nakliye, e Tüm piyasalar, e İnternet ve » Telefon görüşmelerinin izlendiği anlaşılıyor. Tabiatıyla bu İngiltere çapında değil, dünya çapında yapılıyor. Muhakkak burada belirtmedikleri başkaları da vardır. 

İnternet'te parasız olan her şeyin istihbarat amacıyla kullanıl - dığını herhalde biliyorsunuzdur. Özellikle Facebook gibi Sosyal ağlardan elde edilen biyografik ve görsel istihbaratın yoğunluğu müthiş olmalı. Bu faaliyet için eskiden istihbarat teşkilatları çok para ve zaman harcarlardı. 


Artık, ileride önemli mevkilere gelebilecek insanları neredeyse doğumundan itibaren safha-safha izlemek, hatta resimleriyle özel hayatlarını, maceralarını takip etmek mümkün. Konuyla ilgili diğer 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bir haber İngiliz Daily Telegraph Gazetesi'nden. İngiliz istihbaratının, Kıbrıs üssünden Türkiye'ye uzanan fiber kablolara bağlanarak Türkiye'yi dinlediğini yazdı. Diğer başka bilgilere göre bu hatlar daha ziyade Kıbrıs, İsrail, Suriye, Lübnan, Mısır, gibi ülkelerle bağlantılı. Esasında Sibiryadan başlayıp, Rusyadan geçip, Gürcistan üzerinden gelen, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere üzerinden geçip ABD'ye kadar uzanan bir ana telefon hattı olduğu biliniyor. 

Bu hat çeşitli yerlerden katılan ve çeşitli yerlere dağılan tali hatlarla devam ediyor ve NSAin bu hattın üzerinde birkaç istasyonu mevcut. Mesela, Yunanistanda dinleme istasyonu varsa, Sibiryadan İsviçrede bir şehri arayan kişinin konuşmalarını dinleyebilirsiniz. Dinleme, bilinen telefon numaralarına, kilit kelimelere ve ses tanıma sistemlerine göre yapılıyor. Artık birçok dilde konuşmanın yazıya dökülmesi bile otomatikman yapılıyor. Bu husus Türkçe için tam olarak geliştirilebildi mi bilmiyorum. Yıllardır üzerinde çalışılıyor. 


İNGİLTERE 
BAKAN 
ŞİMŞEK'İ 


Basında yer alan diğer bir haber İngilterede yayınlanan Guardian gazetesinden. Gazete, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İngiltere devlet iletişim birimi GCHQ tarafından dinlendiğini, dinlenme nedeninin “Ankara'nın mali denetim ve reformlara bakışının öğrenilmesi amaçlı” olduğu belirtildi. 
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Ben buna pek inanmadım. Bir kere dinleme amacı çok gizli bir konuda değil. Ayrıca Bakan Şimşek, zaten İngiliz vatandaşı. 
Kendi vatandaşlarını niye dinlesinler? Bir kokteylde sorsalar anlatılırdı. Yine de dinledilerse ayıp etmişlerl... 

Artık, dinlenmelere alışmamız lazım. İstihbarat teşkilatlarının dinleme faaliyetlerinden vazgeçeceğini düşünmek çok yanlış olur. 
Teknolojinin süratle geliştiği dünyamızda belki gelecekte, sadece konuşulanları değil, düşünceleri bile tespit edebilecekler. 

Biz görmeyiz ama gelecekte, okulların kalkacağı, beynimize bilgi yükleneceği, “Sizin beyniniz müsait. Bir üst versiyonu var ama fiyatı iki misli, onu yükleyelim mi?” sözlerine muhatap olunacağı, parası olanın daha bilgili ve donanımlı olacağı günler çok uzak değil gibi gözüküyor. Ne dersiniz? 
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HAKAN FİDAN VE GİZLİ NÜKLEER BİLİM SAVAŞI 


02 Kasım 2013 

Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerindeki yazılardan sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan Türkiyede gündemin ön sıralarına yükseldi. 

Bu iki yazıda yer alan iddialarla ilgili inceleme ve yorumları başka bir zamana bırakarak, bu gün “İsrail'in istihbarat sırlarını İrana sızdırmakla suçlanan” MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında kısa bir bilgi verecek, sonra iddiaların kökünü teşkil eden ABD, İsrail ve İran arasındaki “nükleer araştırmalar” konusundaki gizli istihbarat savaşına değineceğiz. 


BELGELİ YAZILAR 


HAKAN FİDAN KİMDİR 

1968 Ankara doğumlu Hakan Fidan en genç Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı. 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev alan Fidan Almanyadaki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda da çalıştı. 

Mecburi hizmetinden sonra askerliği kendi isteğiyle bırakan Fidan, 2001'den itibaren iki yıl Ankaradaki Avustralya Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görevi yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığına atandı. 

Amerikada Maryland Üniversitesinde Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde “Dış Politikada İstihbaratın Yeri” isimli tez ile master, 2006'da da “Doğrulama” başlıklı tez ile doktora yaptı. Viyanada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevrede Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londrada Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. 

14 Kasım 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine 
gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu. 

17 Nisan 2009'da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı, MİT Müsteşarı koltuğuna oturduktan yaklaşık üç ay sonra Ağustos 2010'da dönemin İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ı İran yanlısı olmakla suçladı ve Tahran'ın İsrail sırlarına ulaşmasından endişe duyduğunu dile getirdi. 

Şubat 2011'de Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinden istifa etti. Eylül 2011'de MİT Müsteşar Yardımcısı olduğu 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dönemde (2009 ve 2010'da) diğer yardımcı Afet Güneş ile birlikte Osloda PKK liderleriyle görüşmelerine ilişkin ses kaydı basına sızdı. 
7 Şubat 2012 tarihinde Özel Yetkili Başsavcı Sadrettin Sarıkaya tarafından, KCK operasyonu kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu çağrı, süratle çıkarılan “MİT mensupları veya görevlendirilen bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında Başbakanın izni şartını yeniden düzenleyen 6278 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la” önlendi. 

Hakan Fidan, bir yandan, bünyesinde pırıl-pırıl, görev aşkıyla çalışan, devletine bağlı fedakâr kişilerin yanı sıra, nereye hizmet ettiği belli olmayan, türlü hizipler içinde bulunan bazı kişilerin de yer aldığı, gizli makam çekişmelerinin, entrikaların kıyasıya yürütüldüğü bir kapalı kutuyu, yani MİT”i keşfetmeye çalışırken, içeride adalet, dışarıda da istihbarat alanında önemli mevkilerce ağır iddialara muhatap oldu. Teşkilat olumsuzluklardan tamamen arındı mı, dünya çapında operasyonlar yürüten büyük istihbarat teşkilatları ile çekişecek duruma geldi mi bilmiyorum. Ancak, muhatapların hafife alınmasını ve “milli olduk” “bağımsız olduk” söylemleriyle olayın sulandırılmasını ciddi bir yöntem olarak görmüyorum. 

MİT Müsteşarı'na yönelik saldırıların hedefinin büyük ölçüde doğrudan bağlı bulunduğu makama, yani Başbakana olduğunu değerlendirmeme rağmen, Müsteşar Fidanın istihbarat hayatının hayli zor ve sıkıntılı geçeceği, kendisine yönelik suçlamaların artacağı düşüncesindeyim. Müsteşar Fidan'ın işi Zor, yolu engebeli gözüküyor. 

Şimdi İran, ABD ve İsrail'in başrolde olduğu “nükleer araştırmalar” alanındaki gizli ve kanlı savaşlara bir göz atalım. 

Türkiye İsrail istihbarat servisleri için son derecede önemli bir operasyonel sahadır. İsrail, İran-Irak-Suriye ve diğer Arap ülkelerine yönelik gizli faaliyetlerde çoğunlukla ajanları ile temaslarını ve onların 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basit eğitimlerini güvenli buldukları Türkiyede yapmayı tercih ederler. 
Geçmişte iyi münasebetler ve işbirliği içinde olduğumuz dönemde, kapsamlı eğitim için İsraile götürdükleri elemanlar için Türkiyeden çıkış ve dönüşte kayıtlara girmemesi ve pasaporta işlenmemesi için Teşkilatın yardımını talep ederlerdi. Türkiye'nin bu önemi sadece İsrail istihbaratı için değil, başta dost ülkeler dahil olmak üzere birçok ülke için geçerlidir. Takip eden yazılarda bunun izlerini göreceksiniz. 


2007.01.16 - NÜKLEER FİZİKÇİ ARDEŞİR HÜSEYİNPUR 

İran'ın yürüttüğü nükleer programla bağlantılı ölümler, Ocak 2007'de başladı. İsfahan Nükleer Teknoloji merkezinde İran nükleer programı için çalışmalar yürüten Nükleer Fizikçi Ardeşir Hüseyinpur, 16 Ocak 2007'de ölü bulundu. Ölümü altı gün sonra açıklanan Hüseyinpur'un, doğalgaz sızıntısından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Küresel istihbarat kurumu Stratfor, bir ay sonra yayımladığı raporda Hüseyinpur'un, Mossad'ın hedefi olduğunu ve “radyoaktif zehirlenme” nedeniyle öldüğünü öne sürdü. İran Atom Enerjisi Kurumu ise suikast iddialarını yalanladı. 


2007.02.07 - SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI ALİ RIZA ASGARİ 


İran'ın nükleer sırlarına sahip olduğu belirtilen eski Savunma Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Asgari 2007 yılında Türkiyede bulunduğu 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sırada kayboldu. Aralık 2010'da İran'ın üst düzey bir komutanı, 2007de Türkiyede esrarengiz biçimde ortadan kaybolan İran Savunma eski Bakan Yardımcısı Alirıza Asgari'nin MOSSAD tarafından Türkiyedeki bir Amerikan üssü üzerinden İsraile kaçırıldığı yönünde ellerinde kanıtların bulunduğunu söyledi. Aralık 2010da İsrailli Ynet sitesi İsrail'in Ayalon cezaevinde tecritteki bir tutuklunun intihar ettiğini yazdı. Haber kısa süre sonra sitelerden kaldırıldı. Eurasia Review sitesi de, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayanarak söz konusu tutuklunun Asgari olduğunu ve öldürülmüş olabileceğini iddia etti. İran basını, söz konusu haber üzerine İran'ın BM ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Asgari'nin başına gelenlerinin belirlenmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulunduğunu ancak bütün çabalara rağmen İran eski Savunma Bakan Yardımcısı'nın kaderi konusunda yeni bilgilerin elde edilemediğini belirtiyor. 


2007.11.30 - İSPARTA'DA DÜŞEN ATLASJET UÇAĞI 

Halen serbest gazetecilik yapan Amerikalı eski istihbarat görevlisi Wayne Madsen, 30 Kasım 2007 günü İstanbul'dan 50 yolcu ve 7 mürettebat ile Isparta'ya giden Atlasjet uçağının inişten önce havada patlayarak parçalara ayrıldığını ifade ederek, iyi hava koşullarında uçağın bu şekilde parçalanmasına dikkat çekti. 
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Kimsenin sağ kurtulamadığı uçakta, önde gelen nükleer bilimci Engin Arık ile Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Birimi Başkanı Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. 
Dr. İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan'ın yer aldığına dikkat çekti. Halen serbest gazetecilik yapan Amerikalı eski istihbarat görevlisi Wayne Madsen, uçağın ana parçalarının rahatça birbirinden ayrıldığını ve Vali Şemsettin Uzun'un “Böyle bir uçak kazası görmedim” dediğini aktardı. Madsen, kurtarma ekiplerinin uçağa sorunsuz girerek bazı çantaları rahatça aldıklarını öğrendiğini belirtti. Arık ve nükleer bilimciler Ispartada bilimsel bir konferansa gidiyordu. Arık ayrıca, Türkiyede çok önemli rezervleri bulunan toryum madeninin enerji sorununa temiz ve ekono- 


mik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleri ve çalışmalarıyla tanınıyordu. ABD'li eski istihbaratçı Wayne Matson, bu kazaların ve tüm nükleercilerin ölümünün ardında İsrail gizli servisi MOSSAD'ın olduğunu söyledi. (Acaba merhum Mustafa Fidan'la Sayın Hakan Fidan arasında bir akrabalık var mı?) 


2009.07.01 - NÜKLEER FİZİKÇİ ŞAHRAM AMİRİ 
Temmuz 2009'da Suudi Arabistanda ortadan kaybolan İranlı nükleer fizikçi Şahram Amiri bir yıl sonra Washington'da Pakistan 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Büyükelçiliği'nde ortaya çıktı. Amiri, 14 Temmuz 2010'da İrana döndü ve bir kahraman gibi karşılandı. Amiri, “Farsça konuşan silahlı kişiler beni umrede kaçırdı” dedi. Amerikalı yetkililer ise onu yalanlayarak “Kendi isteğiyle ABD'de kaldı ve kendi isteğiyle ayrılıyor” dediler. Amiri “14 ay ABD'nin Tucson şehrinde tutuldum. Bana bir dizüstü bilgisayardaki bir dizi belgeyle ilgili bilgi vermem için baskı yaptılar. Fakat hiçbir şey söylemedim” Derken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD hükümetinin Amiri ile daha önce temas halinde bulunduğunu ilk kez kabul etti. ABD'li bir yetkili ise, bir iddiaya göre, uranyum zenginleştirme programı yürütülen Tahran yakınlarındaki Lavizan askeri üssünde çalışan Amiri'nin, kendilerine “faydalı bilgiler verdiğini belirtti. 


2010.01.01 - PROFESÖR MESUD ALİ MUHAMMEDİ 

Tahran Üniversitesi fizik profesörü Mesud Ali Muhammedi, 2010 
yılı Ocak ayında işe gitmek üzere ayrıldığı evininin önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirdi. Saldırı, Muhammedi'nin Tahran'daki evinin önüne bırakılan, motosiklete monte edilmiş bombanın uzaktan kumandayla patlatılması ile gerçekleşti. Olayla iki kişi yaralandı, iki araç hasar gördü ve evlerin camları kırıldı. 
İran olaydan ABD ve İsrail'i sorumlu tuttu. 


2010.11.29 - PROFESÖR MACİD ŞAHRİARİ (MECİD 

ŞEHRİYARİ) 

İran, 29 Kasım sabahı da iki patlamayla sarsıldı. Nükleer fizikçi Mecid Şehriyari, Tahran Şadid Beheşti Üniversitesi'ne giderken, motosikletli kişiler hareket halindeki aracına yaklaşarak manyetik bomba yapıştırdılar. Patlamada Şehriyari öldü. Diğer saldırının hedefinde de nükleer fizikçi Feridun Abbasi vardı. Olayda Şehriyari'nin eşi ve şoför de yaralandı. Macid Şahriari uranyum zenginleştirme projesinin küratörüydü. 
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2010.11.29 - PROFESÖR FEREYDUN (FERİDUN) 

ABBASİ DAVANİ 

29 Kasım sabahı nükleer fizikçi Feridun Abbasi Davani Üniversiteye giderken, motosikletli kişiler hareket halindeki aracına yaklaşarak manyetik bomba yapıştırdılar. Abbasi ve eşi patlamadan hafif yaralarla kurtuldular. 


Hükümet yanlısı bir internet sitesine göre, doktorasını nükleer fizik alanında yapan Abbasi, İran Savunma Bakanlığı için çalışıyordu. Nükleer izotopların ayrıştırılması konusunda uzman olan sayılı isimlerdendi. Devrim muhafızları bünyesinde görev yapmış, onlarla bağlantılı İmam Hüseyin Üniversitesi'nde de ders vermişti 


2011.06.20 - RUSYA'DA DÜŞEN TUPOLEV 134 

20 Haziran 2011'de RussAire ait bir Tupolev 134 tipi bir yolcu 
uçağı, 52 yolcusuyla Rusya'nın Pedrozayodsk Havalimanı'na birkaç kilometre uzaklıkta düşmüş ve kazada 44 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Halen serbest gazetecilik yapan Amerikalı eski istihbarat görevlisi Wayne Madsenin iddiasına göre ölenler arasında İrandaki Buşehr nükleer reaktörünün inşaasında çalışan ve İsrail'in şiddetle karşı çıktığı İran'ın nükleer programına önemli katkılarda bulunan 


» 


“beş nükleer bilimci ve mühendis” yer alıyordu. Kazada hayatını 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kaybeden nükleer bilimciler Hindistan, Çin ve Bulgaristanda da bazı nükleer projelerde çalışmışlardı. ABD'li eski istihbaratçı Wayne Matson, bu kazaların ve tüm nükleercilerin ölümünün ardında İsrail gizli servisi MOSSAD'ın olduğunu söyledi. 


2011.07.23 - NÜKLEER FİZİKÇİ DARİUS RIZAİ (REZAİ) 

23 Temmuz da eşi ve küçük kızının gözleri önünde motosikletli 
iki saldırgan tarafından boğazından vurularak öldürülen İranlı 35 yaşındaki nükleer fizikçi Darius Rezaiyi, İsrail gizli servisi MOSSAD'ın öldürttüğü ortaya çıktı. Der Spiegel dergisinin haberine göre İranlı nükleer fizikçi Rezai'nin başkent Tahranda öldürülmesi yeni MOS-SAD Başkanı Tamir Pardonun “ses getiren ilk eylemi” oldu. Alman haber dergisinin İsrail istihbarat örgütü kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İranlı nükleer fizikçilerin uzun süredir MOSSAD'ın hedefi olduğu hatırlatıldı. Tahran'ın nükleer programını engelleyerek, atom bombası üretmesinin önüne geçmek ya da en azından geciktirmek 


isteyen Tel Aviv yönetimi bu konuda son derece acımasız yöntemlere başvurmaktan da kaçınmıyor. Son dört yılda 6 nükleer fizikçiyi katleden Mossad'ın İran'ın başkenti Tahranda bu denli cesur eylemler yapabilmesi de ayrı bir tartışma konusu. Rızai'nin nükleer zincir reaktör ve bomba yapımı için kilit öneme sahip nötron transferinde uzman olduğu belirtildi. Saldırıda Rızai'nin eşi ise yaralandı 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2012.01.11 - OPROFESÖR MUSTAFA AHMET ROŞAN 

(AHMEDİ RUŞEN) 

11 Ocak günü Natanzdaki Uranyum Zenginleştirme Tesisleri'nde 
üst düzey görevli olan Mustafa Ahmedi Ruşen, aracına yerleştirilen bir mıknatıs bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
Motosikletli ajanlar, Ruşen'in aracına manyetik bomba yapıştırarak, hızla uzaklaştılar. Manyetik bombayı yapıştıran MOSSAD ajanı, eylemi gerçekleştirmeden önce Ruşen'in araçta olduğunu kontrol etmek için dikkatlice yüzüne baktı. Manyetik bomba yapıştırıldıktan tam 9 saniye sonra patladı. 32 yaşındaki Ruşen olay yerinde, şoförü ise kaldırıldığı hastanede akşama doğru yaşamını yitirdi. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Ruşen'in aynı zamanda İran'ın füze programının başında olan isim olduğu belirtti. Ruşen'in cenaze törenine katılan halk, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak yetkililere suçluları adalet önüne çıkarmaları için seslendi. Amerikan haber sitesi Daily Beast yazarı Eli Lake'in bilgisine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu eyleme çok sinirlenmiş... 


2012.05.15 - MOSSAD AJANI MECİD CEMALİ FAŞİ 

2010'da Mesud Ali Muhammediyi öldürmekten suçlu bulunan Mecid Cemali Faşi 15 Mayısta asılarak öldürüldü. Tahran Kamu ve Devrim Mahkemeleri Başsavcısı Abbas Jafari Dolatabadi, Faşi'nin Mossad'ın askeri üslerinde eğitim aldığını, ayrıca suikastı gerçekleştirmek için Siyonist rejimden $ 120,000 aldığını ve sonra İrana geri döndüğünü açıkladı. Faşi itirafında İsraile bir ziyaret gerçekleştirdikten ve takip, kaçma, karşı-takip ve araca bomba yerleştirme teknikleri gibi farklı eğitimler aldığını. Ayrıca bir motosiklet sürerken nasıl bombalı saldırı gerçekleştirileceği eğitimini bir garnizonunda aldığını, suikast için psikolojik ve operasyonel brifinge tabi tutulduğunu, İsrail garnizonunda çeşitli defalar tatbikat 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yaptığını, eğitim sırasında Dr. Mohammadi'nin evi ve çevresinin küçük modellerinin de kullanıldığını söyledi. Asılarak öldürülen Mossad ajanı Faşi İranda kickbox şampiyonuydu. İran basını Ocak 2010'da öldürülen nükleer fizikçi Mesud Ali Muhammedi'nin katil zanlısı olarak, “üçüncü bir ülkenin verdiği bilgiyle Mecid Cemali Faşi'nin yakalandığı basına yansımıştı. Aynı günlerde İran devlet medyası 15 yerli ve yabancı kişinin ajanlık iddiasıyla yakalandığını duyurmuştu 

Evet, gördüğünüz gibi Amerika desteğinde İsrail'in yürüttüğü kanlı operasyonlar bir hayli fazla. Burada saymadığımız birçok başka olay da var. Peki ya İran? O böyle eylemler yapıyor mu? 
Ooo... Onu da bir fırsat bulduğumda sergilemeye çalışırım. Özellikle Türkiyede vukuatları çok. 
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SONER YALÇIN NEDEN DÖNÜP DURUYOR? 


20 Ekim 2013 

SONER HÜSEYİN YALÇIN BİR ZAMANLAR YANINDA YE-TİŞTİĞİ DOĞU PERİNÇEK'TEN VE AYDINLIK'TAN AYRILDIK-TAN SONRA AYDINLIKÇILAR TARAFINDAN MİT'Çİ OLMAKLA 
VE MİKTAD ALPAY'IN EKİBİNDE YERALMAKLA SUÇLANDI. 


.. 
“o 


BÖYLE DÖNEN 
GÖRÜLMEDİ. 


Da 


— SONER YALÇIN NEDEN DÖNÜP DURUYOR? 


Soner Hüseyin Yalçın bir zamanlar yanında yetiştiği Doğu Perinçek'ten ve Aydınlık'tan ayrıldıktan sonra Aydınlıkçılar tarafından MİT'çi olmakla ve Miktad Alpay'ın ekibinde yer almakla suçlandı. 
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Soner Yalçında karşılık verince, Ergenekon soruşturması başlayınca dek Doğu Perinçek ile mahkemelik olup kıyasıya çatıştılar, birbirleri aleyhine ne kadar bilgi varsa patlattılar. Bu dönemde Soner Yalçın, Prof. Yalçın Küçüke yanaştı ve onun yardımcısı oldu. 

Ergenekon soruşturması başlayınca, Soner Yalçın fırıldak gibi dönmeye başladı. Soner Yalçın, sahibi olduğu OdaTv sitesinde Ergenekon'u ve Perinçek'i savunur tarzda yazılar kaleme alınmaya başladı. Perinçek aleyhine olan eski yazılar ise ortadan kayboldu. Aydınlık da Yalçın'a aynı şekilde mukabele etti ve dostluk yeniden kuruldu. 

Soner Yalçın'ın bu ani dönüşünün arkasında muhakkak ki gizlenen bir sebep, iki taraf için de ortaya çıkmasından korkulan bir neden vardı... 

Bu hususları incelemeden önce ona ait OdaTvde geçmişte yazılanlara ve yapılan analizlere bir bakalım. Bunlar kolay kolay göz ardı edilecek bilgiler değil: 


DOĞU PERİNÇEK, UĞUR MUMCU'NUN 

KEMİKLERİNİ SIZLATTI! 

“Doğu Perinçek gençliğinde sağcıydı. Babası Sadık Perinçek Süleyman Demirel'in sağ koluydu. Yani, Perinçek 'dün dündür bugün ise bugün' çizgisine sahip politik bir gelenekten gelmektedir. 
Aydınlık'ın PKK ile ilişkisine de bu oportünizm hakim olmuştur. 


Aydınlık “ux 


GUR Ü AYDINLIK 18 KAS. 2007 - 1051 DOĞU PERİNÇEK 


PERİNÇEK, UĞUR MUMCU"NUN KEMİKLERİNİ SIZLATTI! | 
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1) Aydınlık hareketi, 1970'li yıllarda PKK ile mücadele etti. Bu uğurda Aydınlıkçılar canlarını verdiler. 

2) 12 Eylül 1980'den sonra Aydınlık hareketi özeleştiri yaptı. 
PKK'ya yakınlaştı. Bu yakınlık öylesine sıcak diyaloglara döküldü ki, Aydınlıkçılar yayın organları 2000'e Doğruda, gerillalar komutan kaçırdı? gibi propaganda kokan yalan haberler bile yaptılar. Ödüllerini de aldılar: Öcalan başta Doğu Perinçek olmak üzere üç Aydınlıkçının SHP listesinden TBMM'ye girmesini teklif etti. Ancak Perinçek daha çok milletvekili istedi. Anlaşamadılar. 

3) 1990 yılların ikinci yarısından sonra Aydınlık ile PKK arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. 

4) Son yıllarda Aydınlık, PKK'ya tıpkı 1970'li yıllarda olduğu gibi savaş açtı. Şimdi gelelim meselenin Uğur Mumcu'yla ilişkisine: Uğur Mumcu öldürülmeden önce “Öcalan-MİT” ilişkisini araştırıyordu. O dönemde Perinçek, Öcalan'a Bekaada kırmızı karanfil veriyordu. 

Mumcu, Öcalan MİT ilişkisi konusunda Cumhuriyet'te bazı makaleler yazdı. Mumcu'nun, Öcalan'la ilgili yazdıklarına en büyük tepki kimden geldi dersiniz; Doğu Perinçek'ten! Yayın organı 2000'e Doğru dergisinde Mumcu'yu, CIA-MOSSAD ajanlığı ile itham etti. 

Perinçek'i bu kadar öfkelendiren neydi biliyor musunuz? 
Mumcuya göre Öcalan Aydınlık'ın (o dönemdeki adı Şafak'tı) bildirilerini dağıtırken, yakalanmış ve bu dönemde MİT tarafından “devşirilmişti. 

Uzatmayalım, gelelim bugüne: Doğu Perinçek ve Aydınlıkçılar, Mumcu'nun doğru yazdığını söylüyorlar. Aydınlık'ın son sayısında Uğur Mumcu'ya övgüler düzüyorlar! Rahmetli Mumcu, Perinçek ile aynı çizgide buluşmaktan memnun mudur bilenmez. 
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Bilinen; Mumcu'nun yaşadığında, «ÖCALAN'IN MİT İLE İLİŞKİSİ NEDEN AYDINLIKCILARI RAHATSIZ EDİYOR» sorusuna yanıt bulamadığıdır. 

Sahi 1990'lı yılların başında Öcalan'ın istihbarat ilişkilerinden rahatsız olan Aydınlık bugün neden “PKK'yı MİT kurdu? diye haber yapmaktadır. Siz siz olun Perinçek'in ne dediğine değil, ne demediğine bakın! OdaTv” 


p4 ə İ Aa 


“ag 


2000'E DOĞRU DERGİSİ NEDEN PKK'NIN 'PSİKOLOJİK HARP MERKEZİ GİBİ ÇALIŞTI? 


2000'E DOĞRU DERGİSİ NEDEN PKK'NIN “PSİKOLO- 

JİK HARP MERKEZİ” GİBİ ÇALIŞTI? 

“Aydınlık PKK'yı MİT kurdu manşetiyle çıktığında OdaTv. 
com olarak, tarihi gerçekleri göz önüne sürmek için bir yazı kaleme aldık. Bu yazımıza İşçi Partisi Basın Bürosu'ndan Hikmet Çiçek'ten açıklama geldi. Sorumlu yayıncılık ilkeleri doğrultu- 

“sunda bu açıklamayı içeriğine katılmasak da yayınlamaktayız” (Yazıyı yayınlamışlar) 

“Odatv.com haberinin arkasında durmaktadır. Doğu Perinçek ve Uğur Mumcu kavgası için “2000'e Doğru” arşivi en doğru belgedir” Doğu Perinçek'ten geldiğini kabul ettiğimiz açıklamaya son açıklamayı yine Odatv.com olarak yaptık. Doğu Perinçek, Odatv. 
comun değerlendirmelerine yanıt vermiyor. Halbuki biz çok açık ve net soruyoruz: 
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2000'E DOĞRU DERGİSİ PKK'NIN YAYIN ORGANI 
MIYDI? ÖYLE OLMADIĞINI SÖYLEYECEKSİNİZ. PEKİ NE- 
DEN PKK'NIN “PSİKOLOJİK HARP MERKEZİ? GİBİ ÇALIŞ-TINIZ? SADECE SORUYORUZ: 2000'E DOĞRU DERGİSİ'NDE 
BU HABERLERİ NEDEN YAPTINIZ? 

Perinçek'in 2000'e Doğru Dergisinden Birkaç Başlık: 

e Türk askerleri Cudi de kimyasal silah kullanıyor (23.Temmuz 1989) 

» PKK ordulaşıyor: Doktor Baran, komando taburuna meydan okuyor: «Gelin buradayız» diyor. Karakol komutanı erzaklarını PKK ile paylaşıyor.(6 Ağustos 1989) 

e «Dağlarda Gerilla barınmayasın» diye Ordu, orman yakıyor 
(3 Eylül 1989) 

* Öldürülen PKK gerillaları efsaneleşiyor, kimse öldüklerine inanmıyor. ( 24 Eylül 1989) 

ə PKK kamp komutanları anlatıyor: Hedefimiz çocuklar değil 
(3 Aralık 1989) 

» Nusaybinde Kürt intifadası ( 18 Mart 1990) 

» Gerillalar Onbaşı'yı dağa kaldırdı (1 Nisan 1990) 

» Hakkari'nin küçük generalleri ( 21 Mayıs 1990) 

ə Bu haberlerin yanı sıra 2000'e Doğruda, Abdullah Öcalan tıpkı Atatürk'ün Kocatepedeki fotoğrafına benzetilerek dağda çekilmiş fotoğrafına yer verildi.(22 Ekim 1989) 

» Ayrıca bugün medyanın gündeminde olan PKK'lı Yücel Halis cezaevinde olduğu 1991 yılında, 2000'e Doğru aracılığıyla dağdaki teröristlere mesajlar gönderdi. ( 1 Eylül 1991) Uzatmayalım bu durum 20 Ekim 1991 seçimleri öncesine kadar devam etti. Dergi o dönem Kürtlerin partisi HEP ile ittifak yapabilmek için kolları sıvadı ve haber yapmaya başladı: 

» Taban birlik istiyor (25 Ağustos 1991) vs. 
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Ama Sosyalist Parti HEP ile ittifak yapmadı. HEP, SHP ile ittifak yaptı. Ve bundan sonra 2000'e Doğru da HEP'i hedef alan haberler yapmaya başladı. HEP yöneticileri acımasızca yerden yere vuruldu. SP seçimlerden umduğunu bulamadı; binde 3 oy aldı. 

Bundan sonraki dönem soğuklukla geçti. 2000'e Doğru dergisi artık Öcalan'ın “objektif ajan” iddiasıyla öldürdüğü PKK'lıları yavaş yavaş haber yapmaya başladı. (10 Kasım 1991) 

15 Aralık 1992'de PKK'nın yayın organı Berxweden de, Doğu 
Perinçek ve Aydınlıkçıları hedef alan bir makale çıktı. Ve yollar ayrıldı. YANİ: Doğu Perinçek'in sağcı olduğunu vurgulamamızın nedeni, ideolojiyi değil siyaseti merkeze alan bir politikacı olduğu içindir. 

Yoksa Odatv.com olarak ne Perinçek ile ne de bir başka politikacıyla kişisel meselemiz yoktur. Bizim isteğimiz, Perinçek'in dün söylediği ve yazdığını bugün hemen değiştirmesindeki kurnazlığının sebebini anlamaktır. (Örneğin; Kıbrıs meselesi, İttihat Terakkiye bakış, 12 Eylül'ü ele alış, sola bakış, Eşref Bitlis vs) 

Yukarıda yazdığımız gibi Perinçek dün PKK'nın psikolojik harp merkezi gibi çalışmıştır. Bugün ise “PKK'yı MİT kurdu” demektedir. Hangisi doğru? Ve en çok merak ettiğimiz: Perinçek yarın ne diyecektir? OdaTv” 


DOĞU PERİNÇEK İLHAN SELÇUK FERİT İLSEVER GÜRBÜZ ÇAPAN 


DOĞU PERİNÇEK VE İLHAN SELÇUK HANGİ BÜYÜK PROJEYE BİRLİKTE İMZA ATACAKLARDI? 
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DOĞU PERİNÇEK VE İLHAN SELÇUK HANGİ BÜYÜK 

PROJEYE BİRLİKTE İMZA ATACAKLARDI? 

“Aydınlık'ın yeni sayısında Doğu Perinçek'in, Ergenekon Soruşturması için verdiği polis ifadeleri geniş bir şekilde yer alıyor. 
Habere göre sorgulama, Perinçek'in kişisel bilgileriyle başlıyor ve telefon görüşmelerinden, Ergenekon Soruşturması'nda adı geçen kilit isimlerine kadar uzanıyor. Ancak Odatv.com olarak dikkatimizi başka bir nokta çekiyor. 

Buna göre Perinçek'in sorgusunun bir kısmında, Perinçek ile aynı gün gözaltına alınan İlhan Selçuk ve Ferit İlsever'in isimleri geçiyor. Hem de bugüne kadar gündeme gelmemiş bir proje içinde. Doğu Perinçek'in ifadesine göre, 1998 yılında İlhan Selçuk, Ferit İlsever, dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve Doğu Perinçek, İstanbul Armada otelde bir yemekte bir araya geldi. Yemekte ortak bir televizyon projesi konuşuldu. Buna göre Doğu Perinçek Ulusal Kanal elindeki frekans ve yayın listesini koyacaktı. İlhan Selçuk ve Gürbüz Çapan ise çevrelerinden sermaye bulacaklardı ve böylece ortak bir televizyon kurulacaktı. Ancak sermaye konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeden vazgeçildi. Cumhuriyet ve Gürbüz Çapan, makine ve teçhizatlarını aldıkları halde o girişimi sürdüremedi. Doğu Perinçek ise yoluna yalnız devam etti. Perinçek'in bu ifadesiyle, bu güne kadar bilinmeyen bir televizyon projesi ortaya çıkmış oldu. Ancak ortak bir televizyon projesinde bir araya gelemeyen Ulusal Kanal ve Cumhuriyet Gazetesi, yıllar sonra Ergenekon soruşturmasında birlikte anılmış oldu. OdaTv” 


İLHAN SELÇUK, DOĞU PERİNÇEK İLE BARIŞTI! 

“Ambargonun” bugün kalktığı “resmen” tebliğ edildi. Doğu Perinçek ile Cumhuriyet Gazetesi ilişkisi hep inişli çıkışlı oldu. Örneğin, Aydınlık Gazetesi günlük gazete olarak çıkacağı dönemde, 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2000'e Doğru dergisi” nde çok ağır eleştiriler çıktı. Gazeteye “Dönekler Kulübü” dendi. 


YƏ məl 


DOĞU PERİNÇEK İLHAN SELÇUK 
İLHAN SELÇUK, DOĞU PERİNÇEK İLE BARIŞTI! 


Cumhuriyet ise Doğu Perinçek ve İşçi Partisi'ne hep mesafeli davrandı. Zorunlu olmadıkça ya haberlerini görmedi ya da küçük verdi. Tabii bu iki “grubun” arasındaki soğukluğun temeli 1960'lı yıllardan beri gelen ideolojik farklılıklardan kaynaklanıyordu. Ama şimdi biz bu konulara girip meseleyi uzatmayalım. 
Bugün Cumhuriyet Gazetesi “başyazarı” İlhan Selcuk, Doğu Perinçek ve Aydınlık'ı öven bir yazı kaleme aldı. 

Perinçek ve Aydınlık'ın İlhan Selcuk tarafından övülmesinin kodlarını çözmek lazım. 

Cumhuriyet diyor ki; “Artık biz İşçi Partisi ve Genel Başkanı Doğru Perinçeke destek vereceğiz” 

Peki Cumhuriyet neden bu desteği bugün veriyordu? 

Çünkü Cumhuriyet, Deniz Baykal dışındaki tüm solu bir çatı haline getirmeye çalışıyor. Başarır mı? Başarırsa bu Türkiye için iyi olacaktır. OdaTv” 


DOĞU PERİNÇEK”İ YEĞENİ DE TERK ETTİ! 
“Doğu Perinçekiin yeğeni Irmak Zileli neden Aydınlık Dergisi'nden ayrıldı? 
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Irmak Zileli, Doğu Perinçek'in kızkardeşi rahmetli Feyza Perinçek ile Yazar Gün Zileli'nin kızıdır. Irmak Zileli annesinin sağlığında yıllarca Aydınlık Dergisi'nde çalıştı. Kültür-Sanat sayfala- . 
rının editörlüğünü yaptı. 

Irmak Zileli bugün Remzi Kitapevi'nin çıkardığı “Kitap Gazetesi”nin hem editörlüğünü hem de sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapıyor. 


» 
k 


GÜN ZİLELİ IRMAK ZİLELİ DOĞU PERİNÇEK 


DOĞU PERİNÇEK'İ YEĞENİ DE TERK ETTİ! 


Peki Irmak Zileli ne olmuştu da Aydınlık'tan ayrılmıştı? 

Bilinmiyor. Bilinen bu ayrılığın Feyza Perinçek'in vefatından sonra olduğu sadece. Bir başka bilinen ise Irmak'ın babası Gün Zileli ile dayısı Doğu Perinçek'in kavgalı oldukları. 

Bir dönem Doğu Perinçek'in sağ kolu olan Gün Zileli, Aydınlık dönemini kapsayan anılarını “Yarılma” ve “Havariler” kitabında yazmış; Doğu Perinçek ise bu kitaplara çok sert yanıtlar vermişti. 

Acaba yıllar önce, babası ve dayısı arasında başlayan ve son yıllarda alevlenen bu kavga mı Irmak Zileli'nin Aydınlık'ı bırakmasına neden olmuştu? OdaTv” 

Hep birlikte Soner Yalçın'ın OdaTVsinde Perinçek ve Aydınlıkçılar ile ilgili geçmişte yazılanların ve değerlendirmelerin bir kısmına baktık. Şimdi Soner Hüseyin Yalçına doğru dönelim. Soner Hüseyin Yalçın kimdir? Gazeteci midir, araştırmacı yazar mıdır, 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gizli bir faaliyetin istihbarat elemanı mıdır? Neden dün söylediğinin bugün tam tersini söylemektedir? Niçin imzasız yazılar yazmakta, neden geçmişini saklamaktadır? Soner Hüseyin Yalçın neden devamlı dönmektedir? Bu suallerin cevaplarını bulmaya çalışalım. 


SONER HÜSEYİN YALÇIN KİMDİR? 

Soner Yalçın, her ne kadar alaylı bir biçimde kendisinin Selanik doğumlu olduğunu söylese de Cemile Yalçın ve Mehmet Ali Yalçın'ın oğlu olarak 1 Ocak 1966'da Çorum'da doğmuş. Babası gıda ticareti ile uğraşan bir tüccarmış. 

Üniversite eğitimine Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'nda tamamlamış. Bazı kaynaklara göre bir müddet sağlık memurluğu ve sünnetçilik yapmış. (Eğer Sünnetçiliği de gazeteciliği ve araştırmacı yazarlığı gibi ise, bir hayli kişi sakat kalmıştır diye düşünüyorum.) 

1987'de “2000'e Doğru” adlı dergide çalışmaya başlamış, bir süre Ankara bürosunda muhabirlik yapmıştır. Burada Serhan Bolluk, Adnan Akfırat ve Hikmet Çiçek'le birlikte çalışmış, 6 Mayıs 1990'da Ankara İstihbarat Şefliğine getirilmiştir. 1993/94 yılları arasında günlük olarak çıkan “Aydınlık” gazetesinde çalışmaya başladı. 1995'te haber araştırma müdürü iken ayrıldı. Bir süre Doğan Yurdakul'un “Siyah - Beyaz” gazetesinde çalıştı. 

1996 yılında televizyonculuğa giriş yaptı. Show TV Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Aynı yıl içerisinde Star TV'ye geçti ve haber müdürlüğüne getirildi. Daha sonra Türk kamuoyunda bir hayli tartışılan kitaplarını basmaya başladı. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'le birlikte “SNIK” adlı programı hazırladı. “Kurtlar Vadisi” adlı dizinin ilk iki yılında, konsept danışmanlığını üstlendi. CNN Türkte yayınlanan “Oradaydım” adlı politik belgeselin hazırladı. 4 Şubat 2007 tarihinden itibaren Hürriyet gazetesinde, pazar günleri “Not Defteri” adlı köşede yazmış, ODA TV dâvası kapsamında 14 Şubat 2011 tarihinde tutuklanınca, Mart 2012'de işine son verilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 
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SONER HÜSEYİN YALÇIN GAZETECİ Mİ, İSTİHBARAT 
ELEMANI MI? KİME NASIL HİZMET EDİYOR? 

Soner Yalçın'ın Doğu Perinçek ve Aydınlıka saldırdığı günlerde Perinçek ve Aydınlıkçılar da Soner Yalçın? içlerine sızmış bir MİTçi olarak nitelendiriyor, özellikle Mikdat Alpay'ın elemanı olmakla ve Aydınlık'ın arşivini çalmakla suçluyorlardı. 


SONER HUSEYİN YALÇIN GAZETECİ Mİ, İSTİHBARAT ELEMANI MI KIME NASIL HİZMET EDİYOR? 


Ajan suçlamasını kendisinden kopan veya aleyhinde olan herkese yapan Perinçek, iddiasını kuvvetlendirmek için askeri kaynakları referans gösteriyor, Askeri istihbaratın 2000 yılında hazırladığı gazeteciler raporunda Soner Yalçın'ın adının da geçtiğini ve isminin karşısında “Mikdat Alpay ekibinden” yazdığını belirtiyordu. 

Soner Yalçın'ın 2000'e Doğru dergisindeki dosyalarla tanındığı ve kendi yayın organında kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Aydınlıkçılar “Efendi” isimli kitabı da MİT'in yazıp Soner Yalçın'a verdiğini iddia ediyordu. Efendi kitabı, Yalçından önce dört gazeteciye daha teklif edilmiş ve onlar bunu reddetmişti. 


ÇÖREKÇİ İLE BULUŞUP DEĞİŞTİ, MİT”Cİ ALPAY'IN 

ELEMANI OLDU 

Aydınlıkçılar Yalçın'ın, Aydınlıkın bir problemini gidermek için Çorumdan hemşehrisi olan, dönemin MGK Sekreteri Orgeneral 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Ahmet Çörekçi ile görüştükten sonra kontrol altına girdiğini, Soner Yalçın o görüşmeden sonra temelli değiştiğini belirtiyorlardı.. 

Aydınlıkın, “ajan” suçlamalarına muhatap olan Soner Yalçın'ın öldürülme endişesi yaşadığı ve uzun bir müddet özel korumalarla gezdiği belirtilirken, bir diğer kaynak, “Chronicle” dergisi, Soner Yalçın'ın yakın bir akrabasının (dayısının oğlu) İsmet Cem Çetin'in MİT mensubu olduğunu belirtiyordu. 


ma səv, va ak lın, 


TÜRK SOLU DERGİSİNDE ALİ ÖZSOY'UN «SONER YALÇIN'IN ARKASINDA OLMAYAN VAR MI?» BAŞLIKLI YAZIDAN 


SONER YALÇIN”IN ARKASINDA OLMAYAN VARMI? 
Türk Solu isimli gazetenin web sitesinde Ali Özsoy'un “Soner Yalçın'ın Arkasında Olmayan Var mı?” başlıklı bir yazı var. 
Yazıda 2000'e Doğru'nun kapak sayfası ile Soner Yalçın'ın Ankara Şefi olarak adının geçtiği sayfa yayınlanmış ve onun Perinçek ve Aydınlıkçılar için söylediklerinin aynısı bu kez ona söyleniyordu: “Sonerdeki bu Apo sevgisi çok eskilere gidiyor. Bu konuda da hocası Perinçek. 2000'e Doğru dergisi ve Aydınlık gazetesi 80'lerin sonu 1990'ların başında kelimenin tam anlamıyla PKK yayın organı gibi çalışmaktadır. “Gerilla ordu kurdu”, “Kürdün ateşle imtihanı” gibi manşetler... Bu sırada Soner Yalçın bu çevrenin en aktif muhabiri ve en “belgeli” istihbarat kaynağıdır. 2000e Doğru'nun Ankara Bürosunun şefi Sonerdir. O zamanlar yine bol bol imzasız yazılar yazmış Soner. 1996-2001 yılları arasında Soner'in boşalttığı 


379 


BELGELİ YAZILAR 


koltukta Tuncay Güney oturuyordu. İşleri aynı. Biri sonra haham oldu, diğeri araştırmacı gazeteci” 

Aynı dergide, “Soner Yalçının Irkçılığı ve Kürtseverliği”, “Soner Yalçın'ın Efendisi Kim?” gibi yazıları olan Ali Özsoy, OdaTvden “Masa Tv” olarak bahsediyor, şunları söylüyordu: 

“Masa tv'de imzasız olan yazılar, genellikle polemik yazıları, Ertuğrul Özkök, Aydın Doğan, Perinçek veya Apo övgüleri... 
Ancak polemik yazılarına imza bekleriz açıkçası. Çünkü bilindiği gibi eğer imza varsa kaçak dövüşmek zorlaşır. Ama Soner Yalçın gazetecilik mi yapıyor yoksa istihbaratçılık mı belli değil. Bundan olacak Masa tvdeki yazıların yarısı imzasız” 

Aynı yazıdan bir başka paragraf: 

“Bildiğiniz gibi kampanyamızın adı tamı tamına “Alışverişimi Türk'ten Yapıyorum, Param PKK'ya gitmiyor” idi. Ne bir eksik ne bir fazla, Kendini Türk görmeyen rahatsız olabilir. Ama Türküm diyeni, kökeni ne olursa olsun, niye boykot edelim ki? Türkiyede de Türk yaşar. Yanlış bilmiyorsak. Daha kampanyanın başladığı ilk gün Masa TVçiler ne hikmetse kampanyanın rozetlerini ve malzemelerini ele geçirmişlerdi. “Kürtten alışveriş yapmayın diyorlar” diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Tabii Masa tv'yi kimse takip etmez. 
Ancak Doğan Medya hemen “masa'sından gelen bu haberin üstüne atladı. “Büyük provokasyon” diye duyurdu” 


üə.” 
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BEHÇET CANTÜRK'ÜN MİT TEKİ SORGU TUTANAKLARI 
SONER YALÇIN'A GİTMİŞ. 
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BEHÇET CANTÜRK”ÜN MİT”TEKİ SORGU 

TUTANAKLARI SONER YALÇINA GİTMİŞ. 

Soner Yalçın ile ilgili Chronicle Dergisi çarpıcı detaylar içeren bir dosya hazırladı. Yalçının ilişkiler ağına mercek tutan çalışma, Odatv ile MİT bağlantısını da inceliyordu. 

Chronicle Dergisi'ne göre Behçet Cantürk'ün MİT”teki sorgu tutanakları Yalçın'a gitmişti. 

Ergenekon'un medya yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Odatv'nin MİT bağlantısı hep gündeme gelmişti. Bu bağlantının kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu üzerinden kurulduğu iddia ediliyordu. Ancak Chronide. Soner Yalçın'ın MİT'le ilişkisinin sadece Kozinoğludan ibaret olmadığı geçmişinde de birçok kez teşkilatla yollarının kesiştiğini belirtiyordu. 


ANI DEĞİL TUTANAK 

Dergide Behçet Cantürk'ün MİT'te verdiği ifadeleri içeren tutanakların özenle Yalçın'a ulaştırıldığı yazıldı. Yalçın'ın bu ifadeler doğrultusunda “Behçet Cantürk'ün Anılar? adlı kitabını oluşturduğu belirtildi: 


GAZETESİ BOMBALANDI 

“Behçet Cantürk'ün anıları Cantürk'ün MİT'teki ifadelerinden oluşuyordu. MİT, ünlü uyuşturucu kaçakçısı, Diyarbakır Liceli Cantürk'ü sorgulamış, bu kayıtları arşivine almıştı, Cantürk'ün annesi Ermeni'ydi ve ayrılıkçı Kürt hareketinin en büyük finansörleri arasında sayılıyordu. Cantürk 1990'larda faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Finansörleri arasında bulunduğu Özgür Gündem gazetesinin binası bombalandı. MİT'te verdiği ifadenin tutanakları ise özenle Soner Yalçına ulaştırıldı. Cantürk, Cem Erseverden sonra Yalçın'ın ilgilendiği ve faili meçhul bir cinayete kurban giden ikinci isimdi? 
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1950 yılında Diyarbakır'da doğan Behçet Cantürk Chronicle 
Dergisi'nin belirttiği gibi Kürt bir baba ile Ermeni asıllı bir anne- nin oğluydu. 1975 yılından itibaren, bazı kaçakçıların faaliyetlerine ortak oldu. 1975 yılında Türkiye Komünist Partisi'nin denetimindeki İlerici Gençlik Derneği'nin (İGD) tertiplediği Diyarbakır Lice protesto yürüyüşünü organize etti ve derneğe para yardımında bulundu. 

Aynı yıl askere gitmemek için rüşvet vererek çürük raporu aldı. 
1977 yılında silah kaçakçılığına başladı. 1978 sonlarında Devrimci 
Doğu Kültür Dernekleri'ne (DDKD) üye oldu. 

Aynı tarihte, DDKD'yi maddi yönden kuvvetlendirmek amacıyla silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve gümrük kaçakçılığına başladı. 1979 yılında Bulgaristandan kaçak olarak PKK'ye silah getirdi. 1981 yılında, illegal olarak Suriye'ye gitti. ASALA üyeleriyle, ASALA DDKD işbirliği ile uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini birlikte organize etme kararı aldı. 

1981-1983 yılları arasında, Kapalıçarşıdaki bazı kuyumcu Ermeni ve Süryanilerle altın ve pırlanta kaçakçılığı yaptı. 1983 tarihinde Dündar Kılıçın denetiminde olan, Kapalıçarşıdaki altın ve pırlanta kaçakçılığını ele geçirebilmek amacıyla ASALAnın Kapalıçarşı'ya yaptığı bombalı ve silahlı eylemi organize etti. 

1983'den 1994'e kadar Diyarbakır'daki uyuşturucu tekelini elinde tuttu. 22 Haziran 1984 tarihinde PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca tutuklandı. 

Mart 1993 ayı itibarıyla Akdenizde batırılan Kısmetim 1 gemisinde bulunan 3 ton uyuşturucuya Hüseyin Baybaşın ile örtak olduğu, PKK'ye para toplanmasında kaçakçılar ile örgüt arasında aracılık yaptığı, Nisan 1992 tarihinde İranlı Hüsso adlı şahıs ile birlikte Pakistandan Türkiye'ye 6 ton baz morfin ve 5 ton esrar getirdiği tespit edildi. 
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14 Ocak 1994 tarihinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. 
Cantürk'ün ve şöförünün cesetleri, bir gün sonra Sapanca yakınlarında bulundu. 

Cantürk'ten alınan bilgilerle Avrupa ve Amerikada, tarihin en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonları yapıldı. 

Soner Hüseyin Yalçın kimdir? Gazeteci midir, araştırmacı yazar mıdır, gizli bir faaliyetin istihbarat elemanı mıdır? Neden dün söylediğinin bugün tam tersini söylemektedir? Niçin imzasız yazılar yazmakta, neden geçmişini saklamaktadır? Soner Hüseyin Yalçın neden devamlı dönmektedir? Araştırmaya devam edelim. 


SONER YALÇIN “TEŞKİLATIN İKİ SİLAHŞORU” KİTA- 

BINI HANGİ SAF DUYGULARLA YAZDI? 

Soner Yalçın Teşkilatın İki Silahşoru Kitabının “Giriş” kısmına şunları yazmıştı. 

«“Soner Bey beni arıyormuşsunuz!” Tanışmamız telefonda bu cümleyle başladı... Tarih 16 Haziran 1999, “Sizi tanımıyorum, gazeteci ağabeyin ısrarıyla arıyorum. O ağabeyime güvenimden dolayı konuşuyorum. Size bazı bilgiler vereceğim. Sadece bir tek isteğim var; adımı, kim olduğumu sormayacaksınız. Sanırım siz de o gazeteci ağabeye güveniyorsunuzdur” 

Doğan Yurdakul'la birlikte Bay Pipo kitabı üzerinde çalışıyorduk. Hiram Abasın ASALA operasyonlarında görev aldığını öğrenmiştik. Fakat elimizdeki bilgiler kısıtlıydı. Hürriyet gazetesindeki ağabeyimiz sayesinde Torun “Yakub Cemil'e ulaştım. Daha doğrusu o beni buldu. 

O gün telefonda yirmi dakika konuştum. “Sizi bir daha aramayacağım. Lütfen siz de beni bulmaya çalışmayın. Söylediklerime inanırsanız yazarsınız, yoksa siz de diğer meslektaşlarınız gibi birkaç çapulcunun halkı kandırmasına alet olursunuz” dedi. 
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Söylediklerinin bir bölümünü Bay Pipo kitabında yazdık. O yirmi dakikalık telefon görüşmesinden sonra bir daha aramadı. 


ŞKİLAT'IN 
İKİ 
SİLAHŞORU 


SONER YALÇIN "TEŞKİLATIN İKİ SİLAHŞORU” 
HANGİ SAF DUYGULARLA YAZDI? 


Bay Pipo kitabı çıktı. Bir akşam yine telefonla aradı. “İlginç bir kitap yazdığınız söyleniyor. Bana bir tane gönderir misin?” dedi. 
PTTden kiraladığı posta kutusuna gönderdim. O günden sonra kitapla ilgili konuşmaya başladık. Söylediklerini yazmamak üzere anlaşmıştık. Bu görüşmelerde beni en çok şaşırtan yanı, onun Yakub Cemil'in torunu olduğunu öğrenmem oldu. 

Bir telefon görüşmemizde, “Beyrut'ta ben neden Yakub Cemil kod adını kullandım, biliyor musun?” diye sordu. “İttihat ve Terakki'nin yiğit bir silahşorunun adı olduğu için” dedim. “Sence yiğit biri miydi?” dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Sorusuyla bir yere gelmek istiyordu ama... “Hayati konusunda fazla bir bilgim yok, ama yiğit biri olduğunu biliyorum” dedim. Sonra anladım ki “yiğit” lafi çok hoşuna gitmişti. “Yakub Cemil benim dedemdir, o nedenle adını kullandım” dedi. Aklıma faili meçhul cinayete kurban giden Binbaşı A. Cem Ersever geldi. Ankarada Zafer Çarşısı'nda oturup sohbet ederken, “Biliyor musun biz Arnavut göçmeniyiz, Resneli Niyazi yakın akrabamızdır” demişti. 
Aldırmamıştım, aslında doğru veya yalan olup olmadığını bile 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araştırmamıştım. Bu nedenle yazdığım Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitabıma da sohbetin bu bölümünü koymadım. 

Sekiz yıl sonra, Bedrettin Dalan'la yediğimiz bir öğle yemeğinde konu Binbaşı Ersevere geldi. Dalan, Ersever'i tanıyordu. “Ben araştırdım Ersever'in Resneli Niyazi'nin soyundan olduğunu öğrendim. Kan davası nedeniyle Rumeli'den göçüp Erzuruma yerleşmişler” dedi. Resneli Niyazi, meşrutiyet için dağa çıkmış, 31 
Mart gerici ayaklanmalarını bastırmak için İstanbul'a gelmiş, hiçbir makam, rütbe istememiş, çiftliğine çekilmiş ve orada hasımları tarafından kan davası nedeniyle öldürülmüştü. 

1908 yılında Resneli Niyazi gibi Enver Paşa da dağa çıkmıştı. 
Yakub Cemil her daim olduğu gibi yine. bu macerada da Enver'in yanındaydı. O tarihte dağa çıkan Resneli Niyazi'nin akrabası Binbaşı Ersever'in anlatımlarını kitap yapmıştım. Şimdi Yakub Cemil'in torununun anlattıklarını neden kitap yapmayayım diye düşünmeye başladım. Binbaşı Ersever anlattıklarının yazılmamasını istemişti. 
Öyle yapmıştım. Ancak o öldürüldükten sonra yazdım. Öyle yapmak zorundaydım, bu her gazeteci için tarihsel bir sorumluluktur, 

Torun “Yakub Cemil”de durum daha farklıydı. Bırakın söylediklerinin yazılmasını, benimle yüz yüze gelmek bile istemiyordu. 
Telefon numarasını bile vermiyordu. Aramak istediğinde akşamları işyerime değil evime telefon ediyordu. Belki bir gün ikna ederim diye, telefon sohbetlerini ayrıntılarıyla not almaya başladım. 
Bu arada Dede Yakub Cemil'i araştırmaya başladım. Artık telefon sohbetlerinde Dede Yakub Cemil'le ilgili sorular da soruyordum. 
Çok hoşuna gidiyordu. 

Bir gün dedim ki: “Yakub Cemil'in hayatını yazmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz?” Çok sevindi. 2000 yılının nisan ayı sonlan. Ankarada buluşmaya karar verdik. Sözleştik, lüks bir otelin lokantasında akşam yemeği yiyeceğiz... “İriyarı gövdesi, geniş omuzları, kırmızı yüzü, kimi zaman saf ve temiz, kimi zaman sert 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ve ateşli bakışları, şiddetli imanlı konuşmaları ve ataklığı ona arkadaşları arasında özel bir yer sağlamıştı” Yakub Cemil'i anlatan kitaplar söz birliği etmişçesine onu bu cümlelerle tanıtır.1 1 Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal İsyan, 1. cilt, s. 533. 

O gece Ankarada, Yakub Cemil sanki o tarihi kitapların sayfalarından çıkıp karşıma gelivermişti! Tıpkı dedesine benziyordu. 
Takım elbiseliydi. Tedirgindi. Ben de öyleydim. İlk dakikalarda ikimiz de hissettirmeden birbirimizi inceliyoruz. Benim gibi onun da kafasında aynı soru vardı: ne kadar güvenilir? Bunu zaman gösterecekti. Rakı içmeye karar veriyoruz. Ve gece yarısına kadar sürecek sohbetimiz başlıyor. Kâh Dede Yakub Cemil'in, kâh Torun Yakub Cemil'in hikâyesini konuşuyoruz. 

Yüzündeki tebessüm sadece bir konuya geldiğinde asılıyor: “ASALAYı biz bitirdik” diyen eski Ülkücülere. Bazen kendini tutamayıp küfür bile ediyor. Ben inadına üzerine gidiyorum: “Siz susarsanız, meydanı onlar doldurur” Susuyor. Tekrar aile hikâyesine dönüyoruz. Her cümlesi beni şaşırtıyor. Örneğin, babasının eski bir subay olduğunu öğrendiğimde olduğu gibi. Üstelik babası da, 
27 Mayıs (1960) ve 22 Şubat (1962) ve 21 Mayıs (1963) askeri hareketlerine karışmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmıştı. Ama istihbarat servisinde çalışmaya başlamıştı. Sohbetten oldukça keyifli hale gelmişti. Ancak saatler gece yarısını geçmişti ve lokantada bizden başka kimse kalmamıştı. Kahvelerimizi içerken evinin telefon numarasını verdi. Anlaşılan artık bana güveni gelmişti. 
İstanbula döndüğümde telefonla sohbetlerimiz sürdü. Ankara'ya gittiğimde kafelerde, lokantalarda, otel lobilerinde görüşüyoruz. 
Ama geceleri mutlaka bir lokantaya gidip rakı içiyoruz... 

Bir gün evine misafir oldum. Ev askeri müze gibiydi. Her duvarında babasının, dayısının ve özellikle dedesi Yakub Cemil'in fotoğrafları, beratları, ödülleri, kamaları, porselen tabakları asılıydı. 
Salonda Yakub Cemil'den kalma iki adet kahve fincanı ve likör 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bardakları vardı. O tarihi fincanlar ve bardaklarla Türk kahvesi ve likör içtik. Ve beklediğim gün geldi. Ankarada, Anayasa Mahkemesi binasının bulunduğu semtteki ünlü bir lokantada yemek yerken onu ikna ettim. Dedesi Yakub Cemil'i anlatırken, bazen torununun katıldığı operasyonlardan da kısaca bahsedebilecektim. 
Ancak ismini saklayacaktım. Bir kamu kuruluşunda çalışıyordu, emekliliğine az bir süresi vardı. Başına “çorap örülsün” istemiyordu. Ayrıca anlatmayı övünme sayıyor ve bunun ayıp olduğunu söylüyordu. İkna olacağını hiç düşünmemiştim. Son dönemlerde de umudum iyice azalmaya başlamıştı. Ama “izni koparabilmiştim” işte. Aylardır yaptığım uğraşın mükâfatını almıştım, Keyifle İstanbul'a döndüm. Telefonda ve sohbetlerde anlattıklarını bilgisayara aktarıyordum. Notlan yazdıkça heyecanlanmaya başladım. 
Bu arada sohbetlerimiz derinleşti. Güvendiği kadarıyla her olayın ayrıntısını anlatmaya başlamıştı. Kitabın sonunda hâlâ kendine sakladığı, söylemeye çekindiği anılan var. Ancak kitabın tümünü okuduğunuzda da bunların sadece bir teferruat olduğunu göreceksiniz... Torun Yakub Cemil'in anlattıklarının ne kadarı doğru, ne kadarı abartılı ve ne kadarı yalan? Karar okuyucunun! 
Ama şundan eminim; ASALAYa karşı yapılan eylemler bir devlet operasyonuydu ve o, bu operasyonun bir parçası olarak görev almıştı. Belki haklı olarak kimliğinin ortaya çıkmaması için zaman, mekân ve isimleri değiştirmiş olabilir. “Olabilir” diyorum çünkü kendisi gerçeği olduğu gibi anlattığını belirtiyor. Belki de benimki salt gazetecilik kuşkuculuğu! Öyle veya böyle, bence bunun pek önemi yok. 16 Olayın “biçimi” değil, “özü” önemli. O da bunu anlattı. Gelelim kitapla ilgili bazı notlara. Öncelikle diline. 
Torun Yakub Cemil olayları nasıl anlattıysa, sözcüklerini bile degiştirmeden olduğu gibi yazdım. Anlatımlarına katkıda bile bulunmadım. Kitabı önceden okuyan bazı arkadaşların “Olayları biraz süsleyerek anlat” ikazlarına rağmen bunu yapmadım. Yaşanan 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olayları ben nasıl dinledimse, okuyucunun da öyle doğal okumasını istedim. İstedim ki, okuyucu bu anlatımdan ve onun kendi dilinden Torun Yakub Cemil'in kişiliği hakkında bilgi sahibi olsun. 

Dede Yakub Cemil'in anlatımlarına gelince... Okuyucuyu o günlere götürmek için elimden geldiğince “eski Türkçe”yi kullanmaya çalıştım. Ancak yine de anlaşılır olmaya gayret ettim. Örneğin, zaman, mekân ve uzunluk birimi gibi ölçütlerde günümüz dilini kullandım. Dede Yakub Cemil'in yaşamöyküsünü, torunun anlatımlarından ve o dönemle ilgili kitaplardan derledim. Dede Yakub Cemil'in anlatımlarında olayların arkasındaki İngiliz, Fransız, Rus ve Alman “parmaklarını” göremeyeceksiniz. Örneğin Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinde, İngilizlerin muhaliflere yardım ettiği iddiaları o günlerde ve o günleri yaşayan kişilerin anılarında fazlasıyla yer alır. Bunlara yer vermedim. Çünkü Dede Yakub Cemil'in donanımı bunları anlamaya müsait değildi. O sadece bir silahşordu. Siyasetle ilgili degildi. Onun ağzından paylaşım kavgalarının iç siyasetteki izdüşümünü anlatmak abartılı olacaktı. Bu konulara hiç girmedim. 
Sadece bir silahşorun gördüklerini yazmaya çalıştım. Torun Yakub Cemilde de benzer üslubu kullandım. Bu kitap Dede Yakub Cemil ve Torun Yakub Cemil'in bakış açılarıyla kaleme alındı. Benim katılmadığım, hatta beni zaman zaman rahatsız eden bölümler, olaylar oldu. Ancak bunları yine de yazdım. Benim görevim yaşananları değiştirmek değil, olduğu gibi, aktarıcıların anlatımıyla sizlere sunmaktır. Kızalım, üzülelim, beğenelim, karşı çıkalım, ne yaparsak yapalım, o hayat onların hayatı. Ve bunlar yaşamın, tarihin katı gerçekleri... 

Bu kitap ne bir öykü, ne de bir roman. Bir akademisyenin çalışması hiç değil. Bu bir gazeteci kitabı... Gazeteci bu kitapta tarihsel gerçeklerden yola çıkarak, yaşadıkları dönemin önemli tanıkları, dede torun iki silahşorun yaşam öyküsünü yazmaya çalışmıştır. 
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Yazarın kuşkusuz bir iddiası vardır; rejimler, sistemler ve isimler değişse de, hep bir “Teşkilat” vardır! Bunun adı Teşkilatı Mahsusa da olur, Özel Harp Dairesi de!.. Bugün bu iki teşkilat tarihteki yerlerini alsalar da, onların görevini başka devlet birimleri yerine getirmektedir... Objektif olmaya çalıştım; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Müslüman, Hırıstiyan, Musevi kimliklerden sıyrılmaya gayret ettim. Ne derece başardım bilmiyorum. Yazarın bazen duygusal - laştığı anlar olmadı değil. Belki bu da, yazarın “1908 Devrimi”ne (İkinci Meşrutiyet) inanmasından ileri gelmektedir. Bu tür tartışmalara girmeden sizleri kitapla baş başa bırakıyorum. Takdir kuşkusuz okuyucunun... Gelelim teşekkür safhasına... Keza K. Yalçın, bazı bölümlerin yazılmasını bizzat üstlendi. Özellikle Dede Yakub Cemil'in Rumeli'de, Trablusgarp'ta, Kafkasyada süren ve Kağıthanede biten yaşamöyküsünün yazılmasında büyük katkıları oldu. Beste Önkol, “Kim kimdir” bölümünün yazılmasına ve kaynak araştırılmasına yardımcı oldu. Cihan Yavuz, başta Cemal Kutay olmak üzere bazı “tarihi kaynaklarla” görüştü. Bir teşekkür de Bahadır Özdenere yardımlarından dolayı. Ve Cüneyt Özdemir. Herhalde o olmasıydı kitabı yazmak için gerekli zamanı bulamazdım. Ayrıca sürekli teşvik etti, moral verdi. Bir teşekkür de tüm Doğan Kitapçılık çalışanlarına. Artık söz, Teşkilatın iki silahşorunda!.. Soner». 

A. Kadri ERGİN Sabah, 02.01.1997 büyük amcam rahmetli Yakup Cemil 

Mehmet Altan - Yakub Cemil'in yeğeninden mektup... 

Faruk Bildirici - Mahkum ve Mahkum Aileleriyle Dayanışma Vakfı Ankara Şube Başkanı Kadri Baba 

Tuncay Özkan - Kadri Baba, çooookk kan akıtacak, çoooookkkl., 

Perinçek ve Aydınlıkçılar konusunda ben de belgelerle birçok bilgi verdim, onun için Soner Yalçın ve OdaTv'nin yazdıklarına yabancı sayılmam. Ben hayatı istihbarat teşkilatında geçmiş 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bir kişiyim. Merak ettiğim Aydınlığın İstihbarat Şefi olan Soner Yalçın'ın ne zamandan beri istihbaratçılık oynamaya başladığı. 

1993'te Aydınlık'ta yayımlanan Cem Ersever röportajı ile tanınan Soner Yalçın'ın hayatı boyunca kayda değer tek mirası da bu oldu. Ersever, yıllarca varlığı inkar edilen ancak Ergenekon mahkemelerinde artık tescillenen Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadeleden (JİTEM) idi. 

Soner Yalçın ile Perinçek arasındaki karşılıklı suçlamalar Ergenekon operasyonuyla birlikte bıçak gibi kesilirken, 

Yalçın'ın sahibi olduğu odatvde Perinçek aleyhine bir tek yazı kalmadı, hepsi silindi. Yine Aydınlık da kendi internet sitesinde Yalçın aleyhine ne varsa hepsini sildi. 

Peki, neden PKK'nın “psikolojik harp merkezi gibi çalıştınız? 
2000'e Doğru Dergisi'nde bu haberleri neden yaptınız?” sorularını soruyor ve 1989 ile 1991 yılları arasında dergide yayımlanmış bazı haberlerin başlıklarını sıralıyordu. 2007 yılının sonlarında cereyan eden bu karşılıklı atışmada Yalçın, “Perinçek'in dün söylediği ve yazdığını bugün hemen değiştirmesindeki kurnazlığının sebebini anlamaya” çalıştığını anlatıyordu. Ve Yalçın, dün öyle diyen, bugün tersini söyleyen Perinçek'in en çok yarın ne diyeceğini merak ettiğiyle bitiriyordu yazısını. 

4 Eylül 1990'da öldürülen eski müftü, derginin de köşe yazarlarından Turan Dursun'un cenaze töreninden sonra Soner Yalçın ve birkaç kişi gözaltına alındı. Yalçın burada işkence gördü. Ailesi de işin içine karıştırıldı. Bu olay, hayatındaki kırılma noktası oldu. Ailesi ile ilgili hiçbir şey konuşmamaya orada karar verdi. 
Hayata bakışı değişmişti adeta. 


HİKMET ÇİÇEK'İN İSMİNİ KİTABA KOYMADI! 
Yüzyıl Dergisi'nin Ankara Bürosu, gizli örgüt suçlaması ile 5 
Mart 1991'de bir defa daha basıldı. Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı 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Hasan Yalçın ve birkaç kişi 15 gün cezaevinde tutuldu. Ardından dergi yine isim değiştirdi. Bu sefer Aydınlık olarak çıkmaya başladı. 
1993 yılı Soner Yalçın için parladığı yıl oldu. JİTEM elemanı Binbaşı Cem Ersever, Aydınlık'a gelerek röportaj verince Soner Yalçın ismi gündeme geldi. Röportajın ardından Cem Ersever'in öldürülmesi olayı daha da gizemli hâle getirdi. Yalçın, Hikmet Çiçek'in ismini göz ardı edip Binbaşı Ersever'in İtirafları kitabını çıkardı. 

Siyah-Beyazdan sonra UFUK GÜLDEMİRLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYARAK İSTANBULA GELDİ! Ardından televizyon dönemi başladı. Ufuk Güldemir'in başında bulunduğu Show'un Ankara bürosuna sıçradı. Güldemir, 1996'da ikinci kez Star Haber'in başına geçince, Hakan Aygün de Yalçından İstanbul'a gelmesi için ısrarcı oldu. 

Ufuk Güldemir önce istemese de sonra kabul edip Yalçın'ı haber müdürlüğüne getirdi. Sonra uzun süre Ufuk Güldemir'le beraber yol alan Yalçın, Güldemir'le beraber Stardan kovuldu; onunla beraber Sabah'a geçti. Yazı işleri müdürlüğü yaptığı Sabah'tan yine Güldemir'le beraber atıldı. Güldemir daha sonra Habertürk internet portalı ile kendi mecrasını oluşturduğunda, Soner Yalçın, kimlik değiştirerek Uğur İpekçi adıyla burada yazılar yazdı. Bu arada Hangi Erbakan, Mehmet Ali Birand'la The Özal, Doğan Yurdakul'la beraber Hiram Abas'ın hayatını ele alan Bay Pipo ve Abdullah Çatlı'yı anlattıkları Reis kitaplarını sürdü piyasaya. Teşkilatın İki Silahşoru kitabı da Bay Pipo ve sonrakiler kadar tartışmalı kitaplardı. Özellikle bu işleri bilenler, MİT'i tanıyanlar bu iki kitabı yerden yere vurdu. Derken Soner Yalçın, Sabataycılığı keşfetti! Uluç Gürkan'ın deyimiyle, Yalçın Küçük gibi perakendeciliği bırakıp toptancı yaklaşımla aklına gelen bütün isimleri Sabataycı yaptı. Bu kitapla vergi rekortmenleri arasına girdi. Bu sefer Efendilleri ikileyip Müslümanlar arasında “zihin bulandırmaya koyuldu. 
Otla saman birbirine karışınca ortaya karışık bir eser çıktı! Ama 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kitapta adı geçenlerden hep yalanlama aldı. Bilgilerde sarih yanlışları ortaya çıktı. Yalçın tekzip edenleri hiç dinlemedi. Ne Uluç Gürkanı kâle aldı, ne Baki Tuğ'un cevabını dikkate aldı. Mehmet Şevket Eygi kendisini mahkemeye verdi. İlk aşamayı Eygi kazandı. 
Prof. Dr. Hakan Erdem, Soner Yalçın'la aynı yayınevinden çıkan Tarih-Lenk kitabında Yalçın'ın hatalarının bir kısmına yer verebildi, çoğunu kitap dışında bıraktı. 

Zihin bulandırma iddialarına “Bir olgu koyuyorum ortaya diye cevap veren Soner Yalçın'ın, Mikdat Alpay'ın ekibinden olduğunu ileri sürenler, Alpay'ın 2005'te MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli olmasından sonra Yalçın'ın tarz değiştirdiğini savunuyordu. Ve Yalçın'ın son kitabı, Siz Kimi Kandırıyorsunuz”u buna örnek gösteriyordu. Yalçın ise hayatında ne Çörekçi Paşa ile ne de Alpay'la irtibatı olduğunu iddialarını kabul etmiyordu. 
Türkiyede Efendi'yi yazdırtacak kadar bir MİT teşkilatı yoktu ona göre. Efendi 1 için 350 kadar kitap okumuştu, Efendi 2'de daha fazla okuduğunu anlatıyordu. 

Hüseyin Soner Yalçın, bir yandan kitaplarını çıkarırken diğer yandan da CNN Türk'te çalışmalarını sürdürdü. Oradaydım belgeselinin yanında Sağır Oda dizisini yaptı, başarılı olamadı. Bu arada bir başka televizyoncu, Cüneyt Özdemir'le beraber CNN Türke 5N--1K adlı bir programı hazırlıyordu. Özdemir'le, Proje-ct ismiyle halkla ilişkiler ve yapım şirketi de kuran Yalçın'ın bu ortaklığı uzun sürmedi. Özdemir hisselerini Didem Yalçın'a devretti. 2007 Şubatından itibaren de Doğan Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te tam sayfa görüşlerini serdeden Soner Yalçın, evli ve bir çocuk sahibi. 

OSMAN SINAV'LA “ULUSALCI BAKIŞ AÇISI BİR ARAYA GETİRDİ... Günlük konuşma dilinde, © benim kültürüm: diyerek “inşallah, 'âmin gibi sözcükleri kullansa da bu onun ateist olmasını değiştirmiyordu. YÖKE de karşı olan Yalçın, bu arada Sabataycı, Ülkücü, herkesten tehditler aldığını söylüyordu. Kurtlar 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Vadisi'nin ilk iki yıllık bölümlerinde danışmanlık yapan Soner Yalçın, dizinin başladığı 2003 yılının 16 Ocağında kendisiyle röporta) yapan gazeteci Ufuk Şanlı'ya verdiği cevapla sanki bugünlere de ışık tutuyordu: 

“- Osman Sınav ile birlikteliğinizi sağlayan düşünceyi nasıl tanımlıyorsunuz?” “Buna kısaca “ulusalcı bakış açısı diyebiliriz. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu hassas dönem, sıkıntıları gören insanların bir çatı altında toplanmasını sağladı. Türkiye pazarını korumak isteyenlerle, bu pazarı dışarıya açmak isteyenler arasında artık adı konulmuş bir savaş yaşanıyor ve biz bu savaşta aynı taraftayız” Durun yahu! O tarihte daha AK Parti iktidara geleli 2, 
5 ay olmamıştı. Ne çabuk karar veriyorsunuz ülkenin satıldığına! 
O zaman insanın, “ne farkınız var Ayışığı veya Yakamozcularla, ya da ne birlikteliğini vardı onlarla?” diye sorası geliyor. Sahi, Siz Kimi Kandırıyorsunuz? 

Neyse, bunu da geçelim. Bütün bunlara rağmen beni en çok meraklandıran Gülriz Sururi'nin, Soner Yalçın için “Mutlaka kendi kitabını da yazması gerekiyor” diyerek neyi kastettiği. Merakımı arttıran ise Hüseyin Soner Yalçın'ın, Sururi'ye cevaben “Vallahi, ne demek istediğini ben de bilmiyorum? demesiydi. Aksiyon 

Soner Yalçın Özür Dilemelidir 

21/7/2001 - 11:00 - Atin 

Özür Dilemek de Affetmek de Bir Meziyettir. 

“Teşkilatın İki Silahşoru” kitabının kahramanı torun “Yakup Cemil'in” mafya özentisi 

“Kadri Baba” olduğu ortaya çıkınca, kitabın yazarı Soner Yalçın'ın sesi soluğu kesildi. Merak ediyoruz şimdi ne düşünüyor? Soner Yalçın, bilerek veya aldatılarak tarihi yanılttığı için Türk halkından özür dilemelidir. Esasında Soner Yalçın'ın, sadece “Teşkilatın İki Silahşoru”nda değil, başta “Bay Pipo” olmak üzere yazdığı bütün kitaplarındaki asılsız 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bilgilerle ve yorumlarla iftira çamuruna buladığı rahmetli Hiram Abas ve benden de kamuoyu önünde özür dilemesi gerekir. Kendimle ilgili bir misal vereyim: “Korkut Eken ile Mehmet Eymür 1990 yılında birlikte Antalya Varsak'ta Polar Buz Fabrikası'nı işletmeye açtılar ... Abdullah Çatlı sık sık ziyaretlerine geliyordu. Muhtemelen eski günleri yad ediyorlardı!” (Reis Gladio'nun Türk Tetikçisi kitabı Sayfa 287) İfadenin kesinliğine bakın, sanki Soner Yalçın bizimle beraber yaşamış ve şahit olduğu hususları anlatıyor. Altını çizerekten ifade ediyorum. 
Ne Hiram Bey'in, ne de benim Abdullah Çatlı ile herhangi bir ilişkimiz olmadı. Ama Soner'in bütün kitapları bu tip asılsız, yakıştırma, kendi veya yandaşlarının hayallerinde yarattığı ürünlerle dolu. Ayrıca bu kitapları ile “MİT'in alternatif tarihini” yazdığını, yakın tarihimize ışık tuttuğunu iddia ediyor. Eğer Soner bütün bunları belli bir gayeye hizmet ve dezinformasyon amaçlı yapmıyorsa, o zaman araştırmacı-gazeteci olarak başarısı çok düşük. Ayrıca “Teşkilatın İki Silahşoru” isimli kitabı da daha önce yazdığı kitaplarla çelişki halinde. 
Yani kendi yazdığını kendi yalanlamış. Önümüzdeki günlerde okuyucularımız, bu sayfalardan Asala ile ilgili, daha doğrusu Ermeni Terör Örgütlerine yönelik faaliyetler ile ilgili, doğru bilgilere ulaşabilecekler. 

Bu bakımdan Soner Yalçın'ın vakit geçirmeden, öncelikle Türk milletinden, sonra da bizden özür dilemesini bekliyoruz. O taktirde onun yakasını bırakır, yalanları tek tek yüzüne vurmaktan vazgeçeriz. Gelelim, kendini “Dev-Solcu Baba” olarak tanıtan mafya bozuntusu Kadir Babaya. 

Bu şarlatan, Haber Türk kanalıyla bize tehdit mesajları yollamış ... 
Öncelikle şunu belirteyim ki bugüne kadar hiç bir mafya bozuntusunu muhatap almadım. Bu pespaye şarlatan Kadri Ergin de benim muhatabım değildir. Anlaşıldığı kadarıyla bu baba bozuntusunu medyadan bir çok kişi tanımış. Bunu Tuncay Özkan'ın “Kadri Baba, çooookk kan akıtacak, çoooookkk!.” yazısından anlayabiliyoruz. Biz, onu yakından tanıyan diğer yazarların da “Mesleki Dayanışma” ile “Tarihi Yanıltma” arasında bir tercih yapıp, doğruları açıklamalarını bekliyoruz. 
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15 Ekim 2013 
Yakın tarihte iki yiğit dostumu daha kaybettim. Yaşlar arttıkça aynı devri yaşadığınız ve birçok şeyi paylaştığınız insanlar tek tek göçüp gidiyor ve tabiat insani yavaş yavaş yalnızlığa alıştırıyor. Aramızdan her ayrılana üzülüyorsunuz ama kardeş kadar yakın olanlar ile bir dönem aynı kaderi paylaştığınız mücadele arkadaşlarını kaybetmek insana başka bir acı veriyor. 
Em. JANDARMA ALBAY RECEP BOZDAĞ (1941 - 2013) 
Onu 1982 yılında Mardin'de Binbaşı iken tanıdım ve hemen kaynaştık. O tarihte Mardin Merkez Komutanıydı. Önce Mardinde mücadele arkadaşım ve sonra da sonsuza kadar dostum oldu. 
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Kıbrıs'a giden ilk mücahitlerdendi. Yağsız, adaleli vücudu her an harekete hazır bir yay gibiydi. Arkadaşları Kıbrıs'taki Bozdağ'ın adını ondan aldığını söylüyor, oradaki kahramanlıklarını anlatıyorlardı. Üniformasının göğsü başarısını simgeleyen brövelerle doluydu. 

Mardin'de teröristler, casuslar, sabotajcılar ile mücadelede benim ve arkadaşlarımın hep yanında oldu, destek verdi. O kadar iş arasında ona takılır şakalar yapardım. Hiç kızmaz, darılmaz, kahkahalarla karşılardı. İstanbul Jandarma Alay Komutanlığından sonra emekli oldu. Ben Amerikada iken annemi hiç yalnız bırakmadı. 
Bazen sevgili eşi de yanında olduğu halde sık sık uğrayıp bir isteği var mı diye sorardı. Kötü bir hastalığa yakalandı ve yavaş yavaş eridi, 26 Ağustos 2013'te İstanbul da vefat etti. 

İstanbul'un şartları ve günlük gailelerden dolayı hastalığında ona fazla gidip gelemediğim ve destek olamadığım için üzgünüm. 
İçi-dışı bir, ülkesini seven tertemiz bir insan, çalışkan, yiğit bir askerdi. Huzur içinde rahat uyu sevgili komutanım. 


Em. EMNİYET MÜDÜRÜ ALİCAN ÖZGENLER 

(1949 - 2013) 

Birkaç gün önce (11 Ekim 2013) aramızdan ayrılan dostum emekli Emniyet Müdürü Alican Özgenler'i 1970'li yıllardan beri tanırım. O tarihlerde Emniyet 1.nci Şube ekibinin başında olan bir Komiser Muaviniydi. Yukarıda o yıllarda çekilmiş iki resmi ile Emniyet Müdürü üniformalı resmini görüyorsunuz. Rahmetli Alb. Süleyman Yenilmez ile olan resmi, tekne ile adada bir operasyona giderken çekilmişti. 

70'li yıllarda Türkiye teröre teslim olmadıysa ve teröristler en az zayiatla yakalandılarsa bunda başında Alican Özgenler'in bulunduğu fırtına gibi çalışan yiğit polis ekibinin büyük rolü olduğu muhakkak. 
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O yıllarda tespit edilen örgüt evlerinin basılması için Alican Özgenler'in ekibi ile birlikte çalışıyorduk. Genellikle sorgulardan ve elemanlardan alınan bilgilerle önce araştırıyor, evlerin yerlerini tespit ediyor, planlarını çiziyor ondan sonra baskınları birlikte gerçekleştiriyorduk. Birinci Şubenin ekibi cesur, deneyimli, iyi anlaşan bir ekipti. Çelik yelekleriyle göz açıp kapayana kadar eve girip duruma hakim oluyor, herhangi bir çatışmaya mahal vermeden teröristleri hareketsiz kılıyorlardı. Baskınlardan sonra o eve birkaç polis memuru bırakarak, olaydan habersiz, örgüt evine gelen diğer teröristler de yakalanıyordu. Bazen, özellikle zemin dairelerde ev içinde, tabanın kazılması suretiyle elde edilmiş gizli odalar ve bölmeler ve bu yerlerde o semti havaya uçuracak kadar patlayıcı ve mühimata da rastlanıyordu. 

19 Şubat 1972 günü uygulanan baskınlarda bu kansız operasyonlar son buldu. Fındıkzadede çıkan çatışmada bizden rahmetli Hiram ağabey (Hiram Abas), teröristlerden ise Ziya Yılmaz ve arkadaşları ağır yaralandılar. Daha sonra Ulaş Bardakçı'ya yönelik Arnavutköy operasyonunda ise çıkan çatışmada 1 Şube ekibinden Polis Memuru Reşat ve Tamer hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandı, terörist Ulaş Bardakçı ise ölü olarak yakalandı. 
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Evet, Alican Özgenleri ve onun cesur, fedakâr ekibini birkaç anlık sahne ile anlatmak zor. Onlar bu ülkeye hizmet için hayatlarını ortaya koymuş ender insanlardandı. Sende rahat ve huzur içinde uyu sevgili Alican. Bu vatana gönülden bağlı olanlar sizleri sevgiyle yad edecektir. 


Em. SÜVARİ ALB. SÜLEYMAN YENİLMEZ (1911 - 2005). 


MEHMET EYMÜR 


Kaybettiğim iki dostumu anarken 30 Aralık 2005 tarihinde 84 
yaşında vefat eden ve Hürriyet Gazetesinde “ASAL Ayı çökerten Albay'a veda” başlığı ile bahsedilen, sevgili büyüğüm, Başkanım, Süleyman Yenilmez Albay'ı, nam-ı diğer “Selim Yakar” veya “YS Albay?” veya “Panço Süleyman'ı” hatırlamamak mümkün değil, 

Arazide, bir operasyon hazırlığı sırasında, toprağın üstüne paltosunu sermiş, kıvrılmış uyurken ki hali hep gözümün önünde, Güler yüzlü, dost tavırlı, koca bir yüreği olan, sessiz-sedasız önemli işler yürüten gerçek vatansever bir kahraman. 

Süleyman Albay, Hiram Ağabey ve birkaç kişi daha. Artık nesli tükenen büyüklerimiz, ağabeylerimiz, hocalarımız. Ne çok şey öğrendik onlardan... 

Kaybettiğim bütün kader arkadaşlarımı, sevgili dostlarımı şükranla anıyor, yakınlarına iyilikler diliyorum. 
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11 EYLÜLÜN YILDÖNÜMÜ 


18 Eylül 2013 

Geçenlerde sevdiğim bir dostumla konuşuyorduk. Kendini komplo teorilerine çok kaptırmıştı. 11 Eylül'ün düzmece olduğuna, dünyanın her yerinde bu tip eylemleri “küresel güç” denilen ve dünyayı idare eden bir gücün yaptığına kesin olarak inanıyordu. 


Geçtiğimiz günlerde yıl dönemini yaşadığımız 11 Eylül 2001 
faciasını hatırlamak, o günlere nasıl gelindiğini öğrenmek, teröristlerin Amerika'nın içinde nasıl örgütlenip çalıştıklarını anlamak için, konuyu çok iyi ortaya koyan “Terrorists Among Us — Jihad 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in America (Aramızdaki Teröristler - Amerikada Cihad)” adlı filmin bir özetini size sunuyoruz. (Ancak tercüme etmeye zamanımız olmadığı için maalesef sadece İngilizce olarak.) 


DÜNYA TİCARET MERKEZİ'NDE PATLAMA 

Filmde, 26.02.1993 tarihinde Dünya Ticaret Merkezindeki ilk patlama olayı yer alıyor Ticaret Merkezi'nin garaj kısmına yerleştirilen güçlü bir bombanın patlaması ile binada büyük hasar meydana gelirken 6 kişinin ölmesine ve 1,000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Bu, 11 Eylül 2001 saldırısına kadar, ABD toprakları içinde yapılmış en cüretkâr ve kapsamlı bir terör saldırısıydı. 

ABD güvenlik birimleri, olayla ilgili olarak yapılan tahkikatlar sonunda, New Jersey'de bir caminin imamlığını yapan, Mısır asıllı kör Şeyh Ömer Abdülrahman ve ona bağlı, ABD'de yerleşik radikal bir grubu olayın sorumluları olarak açıkladılar. 

Yargılama safhasında Şeyh Ömer Abdülrahman ve 9 kişi, Dünya Ticaret Merkezi olayıyla direkt ilişkileri tespit edilememekle birlikte, ABD'ye harp ilan etmek (Cihad), 

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübareke suikast düzenlemek, 


BM binası, Manhattandaki FBI karargâhı ve New York'taki 2 
tünel ve New Jersey'i Manhattan'a bağlayan köprüye bombalı saldırı faaliyeti nedeniyle suçlandılar. 
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Şeyh Ömer Abdülrahman ömür boyu hapse mahküm olurken, diğerleri 25 ila 57 sene arasında değişen hapis cezaları aldılar. 

Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasından sonra ABD'yi terk eden Remzi Yusuf, 1995de Pakistanda, İmad İsmail ise Ürdünde yakalanarak ABD ye getirildiler. 

Remzi Yusuf olayın planlayıcısı, İmad İsmail de patlayıcı yüklü arabayı Dünya Ticaret Merkezinin altına getirip parkeden kişi olarak, Salameh, Ayyad, Abouhalima, Ajaj isimli 4 diğer kişi ile birlikte 240'ar yıl hapis cezalarına çarptırıldılar. 


AFGAN MÜCAHİTLERE DESTEK 

Filmde, ABD'nin Komünizmin yayılmasına karşı Sovyetlerle savaşan İslamcı Mücahitleri desteklemesi, onları eğitmesine ve CIA'nın mücahitlere Pakistan istihbarat teşkilatı aracıyla 3 bilyon dolar yardım yaptııldığına yer veriliyor. 

24 Aralık 1979'da başlayan Sovyet-Afgan Savaşı, Sovyetler 
Birliği'nin Afganistandaki Marksist hükümetin daveti üzerine Afganistan'a girerek, İslamcı Mücahitlere karşı savaştığı ve 9 yıl süren bir savaştır. 

Hindistan savaşta Afgan hükümetine destek vermiş, Mücahitler ise ABD), Suudi Arabistan, Pakistan gibi bazı ülkelerden yardım almışlardır. 

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiştir. Büyük kayıplar nedeniyle Sovyet askerlerinin geri çekilmesi başlamış, savaş 15 Şubat 1989'da Mihail Gorbaçov'un emriyle sona ermiştir. 

Savaş sonrası Sovyet güçleri bölgede 14.453 ölü bıraktı ayrıca 
451 uçağını yitirdi. 


İRAN İSLAM DEVRİMİ 
Filmde 11. Şubat 1979'daki İran İslam Devrimi'ne de yer verilmiştir. 1 Şubat 1979'da Paris'ten İrana milyonların katıldığı bir 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karşılamayla dönen Humeyni, 11 Şubat 1979 günü Şah Muhammed Rıza Pehlevi'yi devirerek İran İslam Devrimini gerçekleştirmiştir. 


Böylece İran, Pehlevi liderliğindeki bir anayasal monarşiden, Ayetullah Ruhullah Humeyni yönetiminde İslam hukuku ve Şii mezhebi görüşlerini esas alan şeriat cumhuriyetine dönüşmüştür. 


1960'larda sürgüne gönderilen Humeyni önce Türkiyede, sonra Irak'ta kalmıştı. 

1978'de Saddam Hüseyin Humeyniyi Irak'tan çıkarınca Fransa ona sahip çıktı. 

Devrim sırasında liberal, sol ve dini gruplar Şah'ı devirmek için birleşmiş, Şah'ın devrilmesinden sonra ise bu grupların hepsi Hümeyni rejimince sindirilmiştir. 


ENVER SEDAT SUİKASTI 

Filmde bahsi geçen diğer bir konu, 1981'deki Mısır Başkanı Enver Sedat'ın suikastıdır. 

Mısır'ın 3.ncü Cumhurbaşkanı Muhammed Enver Sedat, 6 
Ekim 1981 tarihinde, Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı bir resmi geçit tören sırasında, “Mısır İslami Cihad” örgütüne bağlı Yüzbaşı Halid El-İslâmbüli'nin yönettiği bir grup tarafından bombalı ve silahlı saldırıyla öldürülmüştü. 
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Mısır Kralı Faruka karşı 23 Temmuz 1952'de yapılan darbeye katılarak siyaset alanında kendini tanıtan, 1960-1969 yılları arasında Meclis Başkanlığı yaptıktan sonra 5 Kasım 1970'te başkan Cemal Abdül Nasır'ın ölümü üzerine onun yerine geçen Sedat, 1973 yılında meydana gelen Yom Kippur Savaşı'ndan sonra 1975'te Sovyetler Birliği ile ilişkileri kesmiş ve İsrail'le, Kudüs'ü ziyaret ettiği 
19 Kasım 1977 tarihinden itibaren iyi ilişkiler geliştirmiş, 


7 R " 


17 Eylül 1978'de ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail'le masaya 
oturarak, Camp David Sözleşmesini imzalamıştır. Bu antlaşmayla, İsrail tarafından Altı Gün Savaşı'nda ele geçirilen Sina Yarımadası, Mısıra geri verilmiştir. Barış çabalarının sonucu olarak Sedat, Menahem Begin ile birlikte 1978 yılı Nobel Barış Ödülünü almıştır. 


CİHAD'CI ŞEYHLER 

Filmin geri kalan kısmında, dünyadaki “Cihad” harekâtının öncüsü Şeyh Abdullah Azzam, en yakın destekçisi Filistinli Şeyh Tamim El-Adnani ve “Cihad” hareketinin ABD'deki diğer unsurlarından bahsedilmektedir. 

1941 yılında Filistinde doğan Şeyh Abdullah Azzam, Sovyetlerin Afganistan'ı işgali sırasında savaşmak için Pakistana yerleşti. 
Pakistan'a göç etmeden önce Ürdün ve Suudi Arabistanda yaşayan Azzam, 1989'un Kasım ayında bir suikast neticesi Pakistanda iki oğlu ile birlikte hayatını kaybetti. 


403 


BELGELİ YAZILAR 


Onun en yakın estekçisi yine Filistinli Şeyh Tamim El-Adnani ise 1988 yılında öldü. Cihad hareketini devam ettiren ve 11 Eylül 2001'de ABD'deki en büyük eylemi planlayıp gerçekleştiren Usama Bin Ladin ise onlardan yıllarca sonra CIA'nın bir operasyonu ile 
2 Mayıs 2011'de Pakistanda Amerikalılar tarafından öldürüldü. 


AMERİKA'DA CİHAD FAALİYETİ 
Filmde Cihadcıların psikolojik olarak hazırlanmaları, silahlı eğitim faaliyetleri, parasal ve diğer yardımlar teferruatı ile görül- 


mektedir. 


ALLAH'IN DÜŞMANLARI 

Filmde Azzam ve Adnani ile Abdullah Azzam'ın akrabası Fayiz Azzam'ın “Cihad” konusundaki konuşmaları dikkat çekicidir. 
Özellikle Müslüman olmayanlar için “Allah'ın düşmanları” tabirini kullanmaları ve diğer dinleri adeta yok saymaları ilginçtir. 

“Kardeşlerim, Afganistan'dan sonra dünyada artık bizim için hiçbir şey imkansız değil, Süper Güç, Güçler diye bir şey yoktur. 
Sadece dinimizin verdiği iman gücü, inanç vardır? Abdullah Azzam - Oklahoma 1988. 
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“Cihad, Cihad ne biliyor musunuz? Allahu Ekber. Düşünün Ruslara, Sovyetlere çok zor anlar yaşatan Afganlılar, İsraillilere ne yapar? Onları yerler. Afganlılar çok deli, çok cesurlar. Hiç böylesini görmedim. Vallahi Allahu Ekber deyip koşuyorlar. Makineli tüfek, bomba, hiçbir şey onları durduramıyor” Tamim Al Adnani - Kansas 1988 

Allahın dini şehit vermeli. Kan akmalı, dullar, yetimler olmalı, eller, kollar, bacaklar kesilmeli. Kan her yere yayılmalı, ta ki Allah'ın dini ayaklar üstünde duruncaya kadar” Fayiz Azzam - 
Atlanta 1990 

Özellikle Fayiz Azzam'ın 1990'da Atlantada yaptığı söylemini dinleyince insan kendini kasap dükkânında sanıyor. İngilizce bilmeseniz de, bilen birisi ile filmi seyretmenizi öneririm. Zira bizim de ders alacağımız birçok yönü var... 


Fayiz Azzam t ü 


Ar 


Aramızdaki Teröristler - Amerikada Cihad Videosu (2 Bölüm) http://www.youtube.com/watch?v<Nama8FV9kNY http://www.youtube.com/watch?v—aVJ1BlgaRWI 
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NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ 


09 Eylül 2013 

Geçenlerde bir kanalda faili meçhul cinayetlerle ilgili bir açık 

oturum vardı. Üzerinde durulan isimlerden biri de Necip Hablemitoğlu idi. Geçmiş yıllarda şahsımla ilgili ağır ithamlarda ve hakaretlerde bulunduğu için çekiştiğimiz Hablemitoğlu'nu Perinçek'in 

(Aydınlık ve Ulusal Kanalın) ABD temsilcisi Tuğrul Keskingören'in yönlendirdiği anlaşılmıştı. 


SUiKASTTA 
GMOSSÂD-FETHULLAH : 
HATTI: “y 


ÇANKAYAZIRVESİNGETAN DYE DİENME KARNI 
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Hablemitoğlu “Cumhuriyete Aydın İhanetinin Belgesi ve Düşündürdükleri” başlıklı yazısında; “Adı her ne olursa olsun, “merkez”, “enstitü”, “vakıf temsilciliği” gibi akademik oluşumlar, Fransa, İngiltere ve özellikle de ABD'nde harekete geçirilmelidir. Bu görevler için Türkiyeye bağlılığını fazlasıyla kanıtlamış Atilla Ongun, Tamer Bacınoğlu, Dr. Yağmur ve Dr. Buğra Atsız, Tuğrul Keskingören gibi konularının uzmanı Cumhuriyet aydınları mevcuttur” diyordu. 

Hablemitoğlu herhalde Atilla Ongun ile Tuğrul Keskingören'i ayrı kişiler olarak biliyordu. Esasında Tuğrul Keskin, Tuğrul Ongun gibi çeşitli isimler de kullanan hep aynı şahıstı. 

Atatürkçü Düşünce Derneği yayınlarında, ABD Arlingtonda faaliyet gösteren “Turkish Cultural and Political Center'ın yöneticisi olarak bilinen, 1.nci Ergenekon iddianamesinde de adı geçen, ismi var, cismi yok Atilla Ongun... 

Bir zamanlar ABDdeki PKK'nın ofisinde çalışan, çok yönlü ilişkileri bulunan, Yahudi-Hıristiyan bir ailenin kızı Amerikalı Sharon VVatkins ile evli, Ebulfeys Elcibey'den, Iraklı, İranlı Türkmen liderlere, Necip Hablemitoğlu'na kadar herkese yanaşan, Ülkücü, sosyalist, ulusalcı, karmaşık ilişkilerin ortasındaki kişi. Hem istihbarat elemanı, hem akademisyen, hem de gazeteci. Aydınlık ve Ulusal Kanalın ABD temsilcisi, “Açık İstihbarat” isimli sitenin yazarlarından... 


Tuğrul Keskingören, Atilla Orgun, uğrul Keskin 


Dr. Yağmur Arsız Dr. Buğra Atsız 
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Necip Hablemitoğlu'nun Alman Vakıfları ve onların Türkiye'ye yönelik faaliyetleri hakkında yazdığı bilgiler, doğru bilgilerdi. 
Ankarada MİT Kontr-Espiyonaj bölümünde çalışırken bu konuda çok kapsamlı bir rapor hazırlandığını, hatta bu raporda Almanlara hizmet eden bazı milletvekillerinin adının bulunduğunu biliyordum. 

Bu sebeple ve Hablemitoğlu'nun yazılarında da devlet yazışmalarına mahsus resmi dil kullanıldığı intibaını aldığımdan onun MİT veya daha büyük bir ihtimalle Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösteren TİB (Toplumla İlişkiler Başkanlığı) için çalıştığını düşünüyordum. 

Hablemitoğlu'nun “Türkçü-Turancı” Nihal Atsız'ın oğulları Dr. 
Yağmur Atsız ve Dr. Buğra Atsız ile münasebetinin derecesini ve onlardan sitayişle bahsetmesinin nedenini bilmiyorum. Bildiğim Tuğrul Keskingören veya en son ismiyle Tuğrul Ongun'un yanlış bir adres olduğu. 

Diğer isim Tamer Bacınoğlu'na gelince, onun “Türk öcüsü yapmak” diye tercüme edebileceğimiz İngilizce, “The Making of Turkish bogeyman” kitabı ile eşi Alman asıllı Andrea Bacınoğlu ile birlikte yazdığı ve ASAM, “Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi” yayınları arasında bulunan “Modern Alman Oryantalizmi” isimli kitap, Hablemitoğlu'nun Almanya ile ilgili yayınlarıyla aynı paralelde gözüküyor. Hablemitoğlu'nun Bacınoğlu'ndan etkilenmiş olması mümkün. 

Basında, Necip Hablemitoğlu'nun akademik hayatında haksızlıklara uğradığı ve bundan dolayı birçok profesörle davaları olduğu haberleri yer almıştı. Geçmişte bana e-posta yollayan bir öğretim görevlisi ise şöyle diyordu: “Bu kişi, A.Ü. SBF Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Osmanlıca bilmediği halde A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktora yaptırılmıştır. “Osmanlıca bilmeyen bir kişi Mustafa Kemal ve dönemine ilişkin doktora yapıyor!” 
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Turkish bogeyman 


#SODERN ALMAN ORYARTALIZM 


Bundan daha vahim bir olay düşünülebilir mi? Osmanlıca ve yabancı dil bilmediği için sınıfta kalmıştır. Bunun sonucunda da “kendisini vazgeçilmez sanan bu kişi”, şereflerine ve haysiyetlerine düşkünlüğü tartışılmaz pek çok hocaya iftira atarak mahkeme kapılarında sürünmelerine yol açmıştır. Bu kişinin ailesi Romanya-Moldova göçmenidir. Bu kişi hakkında eskiden mensubu olduğunuz kuruluşun daha geniş bilgisi olması gerekir. Daha geniş bilgi alabilmek için Prof. Dr. Mustafa Kafalı (AÜ DTCF Öğretim Üyesi), Prof. 
Dr. Kazım Yaşar Kopraman (Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.), Prof. Dr. Refik Turan (Kastamonuldaki okulun Dekanı), Prof. Dr. 
Reşat Genç (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu eski Başkanı) gibi hocalara başvurulmasında fayda vardır. Bu kişinin Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdülhaluk Çay ile enişte-kayınbirader ilişkisi olduğu da söyleniyor. Üniversite hocalığı kimlere kalmış, Atatürk dönemini araştırma ve genç beyinlere anlatma kimlerin diline bırakılmış, gerisini de sizeler bulun.” 

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde, hala faili meçhul cinayetler arasında yer alan vahşi bir eylemle öldürülünce, “Yolsuzluk.com” isimli ve daha ziyade askeri yolsuzluklarla ilgili 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yayın yapan site yukarıdaki başlığa yer verdi. Yolsuzluk.com cinayetin nedenini açık bir şekilde belirtiyor, manşette şöyle diyordu: 

“Hablemitoğlu'nun katil ya da katilleri dev askeri ihalelerde halkın cebinden çıkacak milyarlarca doları göz ardı edip kendi cebine girecek birkaç milyon dolar rüşvetin peşinde koşan resmi-sivil üç beş tüccar, Bergamada saf Anadolu köylüsünün kanını emmeye çalışan bir kaç emperyalist ve uşağı, bunların vakıf adı altında kökü dışarıdaki uzantılarıdır! Halkın kendisine verdiği rütbe ve itibarı şahsi çıkarlarına alet eden ve sitemizde bir çöp sepeti gibi ortaya dökülen yolsuzlukları sebebiyle rahatları bozulan bir gurup alçak Hablemitoğlu'nu katletti? 


min yayınlarına bilgi, belge ve 


| destək Veren ye k vatansever 


Yolsuzluk.com Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili olarak üç başlik altında şu bilgilere yer verilmişti: 

"Alçaklar - Sitemizin yayınlarına bilgi, belge ve manevi destek veren büyük vatansever Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu hunharca katledildi. «Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim görevlilerinden Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu, evinin önündeki park yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi». 
Haberi bu kadar kısaca geçti haber ajansları. Oysa katledilen Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerinin yılmaz bir savunucusu, vatan 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kahramanı ve aldığı tüm tehditlere rağmen bilimsel çalışmalarından asla ödün vermeyen bir Cumhuriyet aydınıydı. İsmi Doç. Dr. 
Necip Hablemitoğluydu... Hablemitoğlu'nun çok kimsenin bilmediği bir yönü vardı; sitemizin içerik yönetimine aktif olarak katkı sağlayan önemli kişilerden biriydi. Kendisiyle sık sık mesajlaşır, ülkemizde dönen dolaplara yönelik bize aktardığı bilgi notlarını degerlendirir ve önemli haberleri ülke kamuoyuna duyururduk. Aşa-Şıya bunların bazılarını alıyor ve eli kanlı alçaklara sesleniyoruz: “Kanına girdiğiniz aydın insan gibi binlercesi görev beklemektedir. 


x ze Te — ai x 


Bugün onu ve bizleri susturmayı deneyebilirsiniz. Geçici olarak 


başarılı da olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, aydınlanma ateşi bir gün sizi yakıp, duman edecektir” 

“Çünkü Türküm ve başka Türkiye yokl - Basılmamış kitabının önsözü vasiyeti gibiydil Sevgili insan, büyük fikir adamı ve aile babası Necip Hablemitoğlu'nu evinin önündeki saldırıda kaybettik. O, ulusun değerlerini kendisinden üstün tuttu. Hiç durmadan ulusun kayıtsız şartsız bütünlüğü için çalıştı. Kendini bu vatan için tehlikeye attı ve KEMALİST olduğu için öldürüldü. O'nun yaşadığı tehditlerin korkunçluğunu ve gösterdiği büyük özveriyi henüz basılmamış kitabının sonsözü olarak okuyabilirsiniz. Bu kitabı dinlenmeksizin; 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uzun emeklerle yazmıştı. Henüz basılmamıştı. Ancak bu kitap, birilerinin tezgâhına gölge düşürdüğü için Sayın Hablemitoğlu'na bu hain saldırı düzenlenmiş olabilir. Ancak O'na kıyanlar şunu bilmelidir: BİZ BİR ÖLÜR BİN DOĞARIZ. Hepimizin başı sağ olsun”. 

Yeter Artık! - Yolsuzluk.comdan önemli açıklama: Sayın halkımız. Bu site yayına başladığı günden bu yana aldığı tehdidin, resmigayrı resmi sindirmenin, göz korkutmanın haddi hesabı yok. Yüce Gazi'nin çizdiği uygarlık ufkuna doğru yürümeyi hedefleyen sitemize atılan iftiralar, yapılan engellemeler, aldığımız tehditler, korkutmaları buraya yazmak gereksiz. En son iki arkadaşımız sebepsiz yere, kimliği belirsiz ancak güçleri belirgin bir takım şahıslarca gözaltına alınıp, saçma sapan bir sorgulamadan sonra ailesine zarar verileceği tehdidiyle bizlerden uzaklaştırıldı. Ve son olarak da büyük vatansever Hablemitoğlu'nun başına gelenlerin acısını ruhumuzun derinliklerinde hissediyoruz. Türkiye'nin, Atatürkün çizdiği ufukta ilerleyebilmesi için her şeyden önce bünyesindeki pisliklerden sıyrılması ve yolsuzluklardan arınması gerektiği düşüncesiyle bir yıldır yayın kadromuza omuz veren, sitemizde ve yolsuzluk dosyalarında büyük emekleri bulunan Hablemitoğlu, Çankaya Portakal Sokakta bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetti”. 


işi 
İHVAN: ÖLÜ SAYISI 2 BİNDEN FAZ hə F 
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“Burada açıkça yazıyoruz: Hablemitoğlu'nun katil ya da katilleri dev askeri ihalelerde halkın cebinden çıkacak milyarlarca doları göz ardı edip kendi cebine girecek birkaç milyon dolar rüşvetin peşinde koşan resmi-sivil üç beş tüccar, Bergama'da saf Anadolu köylüsünün kanını emmeye çalışan bir kaç emperyalist ve uşağı, bunların vakıf adı altında kökü dışarıdaki uzantılarıdır! Halkın kendisine verdiği rütbe ve itibarı şahsi çıkarlarına alet eden ve sitemizde bir çöp sepeti gibi ortaya dökülen yolsuzlukları sebebiyle rahatları bozulan bir gurup alçak Hablemitoğlu'nu katletti, 

Yolsuzluk.com çok yakında bunların isimlerini tek tek verecek. 
Yolsuzluk.com bu alçakların uykusunu kaçırmaya devam edecek. 
Hablemitoğlu Türklük idealine yürekten inanmış bir Atatürk sevdalısıydı. Atatürk Türkiyesini, Atatürk'ün çizdiği ufukta tutacak tek gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu gerçeğini çok iyi biliyordu. Sitemizle ilgili yaptığımız görüşmelerde, ülkemizi içeriden ve dışarıdan saran onlarca tehdit karşısında dimdik ayakta kalabilecek bir ordunun hiçbir şekilde siyasi hırslarla kirlenmemesi gerektiğine, başka üst düzey komutanlar olmak üzere bütün ordu mensuplarının maddi çıkar beklentileri ile gerçek görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini sık sık ifade ediyordu. Gerek kendi bağlantıları sayesinde elde ettiği bilgileri ve gerekse de dostlarımızdan gelen yolsuzluk ihbarlarını tek tek değerlendirerek bir akademisyen titizliği ile yayına hazırlar ve hepimizi hayrete düşürecek yolsuzlukları bir solukta ortaya çıkarırdı. Hablemitoğlu, Türkiyedeki Alman istihbarat kuruluşları hakkındaki araştırmalarını da bizimle paylaşmaktan zevk duyardı. 

Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevliliği, Türk dünyası, irtica, yabancı istihbarat birimlerinin ülkemizdeki faaliyetleri ile ilgili büyük araştırmalar, dergi ve internet yayıncılığı gibi her birisi bir insana yetecek onlarca iş arasında Yolsuzluk.coma vakit ayıran yiğit bir Türk aydınını kaybetmekten dolayı büyük bir şok yaşıyoruz, 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Her zaman sevgi ile andığı biricik eşi Sayın Şengül Hablemitoğlu ve iki güzel kızı Uyvar ve Kanija'nın durumu ise en büyük üzüntümüzdür. Kendilerine başsağlığı diliyor ve sahipsiz olmadıklarını haykırıyoruz. Bir sevdalısı daha yitiren Türk milletinin başı sağ olsun. Atatürk'ün izinde daha binlerce Hablemitoğlu feda olmaya hazırdır. Editörün önemli notu: Bu olay psikolojimizi paramparça etmiş ve üzerimizdeki baskının ağırlığının ne kadar büyük ve dehşetli olduğunu göstermiştir. 

Sitemizi biraz toparlanana ve bu ülke üzerinde oynanan oyunları daha net şekilde açığa vurabilecek güce ulaşana kadar güncellemeyi düşünmüyoruz. Bu durum, kansızlar, sülükler, çanak yalayıcılar ve onların işbirlikçileri için geçici bir zafer olarak görünebilir. 
Ancak laik ve demokratik bir ülkenin genç nesli olarak diyoruz ki, Alçaklar susturamayacaksınız ve çok yakında yine karşınızda olacağız. Üstelik bu sefer öldürmeniz bile yetmeyecek! 

Merhum Hablemitoğlu gibi haykırıyoruz; Türk'üz ve Başka Türkiye yok!!! Saygılarımızla” 

Askerlere yakınlığı ve hatta bir kuvvet komutanına müşavirlik - yaptığı bilinen, Genelkurmay Başkanının eşine yolladığı başsağlığı mesajında “Cumhuriyetin temel niteliklerinin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu kıymetli eşiniz, değerli araştırmacı, yazar ve öğretim üyesi” diye bahsettiği ve Genelkurmay'ın tam kadro cenazesine katıldığı Doçent Hablemitoğlu, aynı zamanda “M-60Tankları Modernizasyonu. Paşalara 10 milyon dolar rüşvet” gibi askeri yolsuzlukları yazan Yolsuzluk.com'un önemli'bir haber kaynağıymış... 

Hablemitoğlu'nu katledenleri tek tek açıklayacağını belirten ve sabırsızlıkla beklediğimiz Yolsuzluk.com, daha sonra İnternetten silindi, gitti.“ 
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Gerçek Ergenekon isimli sitede Necip Hablemitoğlu ile ilgili bazı iddialar var. Önemli olan bu iddiaların “eğer sahte değilse” resmi bir belgeye dayanması. 

Sahte Türkçüler başlıklı sayfada şunlar yazmaktadır: “Bu sayfada Ergenekon ve Avrasya Stratejisi hareketleri içine sızmış çok yüzlü kişileri tanıtacağız. 


PKK'LI TURANCI! - Dr. Necip Hablemitoğlu (Mehmet Eymür, www.atin.org sitesinde bu şahıstan “Hable-mitoğlu” şeklinde bahsetmektedir) Yeni Hayat(Türkçü) ve İleri2000 (solcu-Kemalist) dergilerinin ve organizasyonlarının devamlısıdır. 1989da PKK'ya yardım ve yataklık yapmaktan tutuklanmıştır. (Belgenin orijinalini okuyabilirsiniz). 


«AAO0012A7A-SIY/04-EYL-0511-2895 

TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU - BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN 
SÖZDE SİYASİ KANADININ ANKARA SORUMLUSU ELE GE-ÇİRİLDİ (FOTOĞRAFLI) - ANKARA (AA) - Güvenlik güçlerince Ankarada yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde siyasi kanat ERNK'nın Ankara sorumlusu Necip Hablemitoğlu ele geçirildi. 
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir ihbarı değerlendirerek Ankara Gençlik Caddesi'nde bir hücre evine düzenledikleri operasyonda Hablemitoğlu'nun yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve kırsal kesimdeki teröristlere gönderilmek üzere eğitim notları da ele geçirildi. Sorgusu halen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdürülen Hablemitoğlu'nun bir üniversitede görevli olduğu ve örgütün kitleselleşmesi için çaba sarf ettiğini itiraf ettiği kaydedildi. TALİMATLAR BEKAADAN - Hablemitoğlu'nun ilk sorgusunda, talimatları bizzat terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan aldığı, PKK'nın geniş kitlelere ulaşması için bazı teklifler sunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Doğu Perinçek ile Abdullah Öcalan ile ilişkileri de sağladığı öğrenilen Hablemitoğlu'nun önceki yıllarda da bazı sol gruplarla birlikte olduğu provokatif faaliyetlerde uzman olduğu ifade edildi. (AB- TK-NHK) 04.09.1989 14:59:07 TSI NNNN.ə 

“MGKda çalışan onlarca subayın isimlerinin (sahte doktora dayasında) gazetelere yansımasını ve yıpratılmasını sağlamıştır. Belirgin vasfı, Osmanlıdan bahseden herkesi şeriatçı ve Türk dünyasına hizmet eden herkesi CLA ajanı olarak suçlamasıdır. 


AA0033A7A-8XV/08-8YL-09X3-2xnbə: Bə > 


ML rən, "ann ə Eva item nsn. Manen zi mlm b ə 


ARAKAN Güvenlik yesəm s da əə operasyonda bölücü 

Sis çaçirladi” x “—.—.—. 
yayanın qəsdən, apeme bağır #kipierin bir ibbəri değerlendirerek Mablumitoğlu” nun yanı sara Soküman Kemtmdeki © tararimt lara göndər 2:0. 

Sorgusu. Mücadele. id, Wi 

bir univarsl, di x ko 

Br önü: a əəə oyan 7 > yi 


emare şərən a 


Ə aa aldığı PKK'nın geniş ka 


Doğu Parlaşak İle Abatilak Qanlar, 
Ee ailardə 
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Çocukluğundan itibaren istihbaratçılık oynamaya meraklı. Evinin önüne park eden Bulgar kamyonlarını (Kırım göçmenlerini izletmek için) KGB gönderiyor diye taşlatırmış. Babasını istihbaratçı kimliği kullanarak DDY'nda iyi bir göreve tayin ettirmişti. HANİFİ ALTAŞ: Sadece Yeni Hayat'ı çıkarmakla yetinmiyor, aynı zamanda Aydınlık yazarı... ERGUN POYRAZ: Gündemdeki Tayyip Erdoğan kasetini ve geçen seneki Fethullah Gülen kasedini güzide medyamıza pazarlayan kaset bezirgânı. Klasik bir istihbarat ayakçısı. Gazeteci Tuncay Özkan bu arkadaşımızı sosyal demokrat sanıyormuş! Sahte Türkçülerin Karargâhları: Yeni Hayat Dergisi. ULUSALCI VE TURANCI (!) 
AVRASYACILARI BULUŞTURAN DERGİ: İLERİ2000 

MOSSAD UYUMLU SOSYALIST: FAİK BULUT - Bu grubun haber kaynaklarından biri de Yazar Faik Bulut'tur. Şubat 1973de Israil timlerinin vurduğu Nahr Al-Bared kampında 37 terörist ölmüş, 65'i de yaralanmıştı. Burada Aydınlık gurubuna mensup Türkler de vardı. Bunlardan, aralarında Bora Gözen'in de bulunduğu 8 kişi, operasyon sırasında İsrailli komandolarca öldürüldü. Komandolar, yaralı olarak ele geçirdikleri Faik Bulut'u yanlarına alarak Israile döndüler. Faik Bulut, Mossad tarafından sorgulandıktan sonra hapis cezasına çarptırıldı ve 
7 yıl 2 ay İsrailde hapiste kaldı. Bu arada, İsraile MİT'ten Mikdat Alpay giderek Bulut'un sorgulamasına katıldı. 19804e ceza evinden çıktıktan sonra Türkiye'ye döndü ve bir müddet Aydınlık dergisinde çalıştı. 
Türkiye'ye dönüşünde Bulut'u İsrailli bir bayan avukat savundu! Şimdilerde İslamcılık uzmanlığından para kazanıyor! Gerçek Ergenekon.” 

Necip Hablemitoğlu'nun kederli ailesini bu yazılarla üzmek istemem. Bunları yazmamdaki amaç doğruları bulmak, adalete ve faili meçhul cinayetleri araştıran savcılara yardımcı olmak için... 

Ekteki, TRT'ce hazırlanan Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili iyi hazırlanmış dokümanter filmi de izlemenizi tavsiye ederim. 

Necip Hablemitoğlu Suikastı Videosu: 

https://www.youtube.com/watch?v-3eWNoD3eyXM 
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20 Ağustos 2013 

Milli Amale Hizmet 

Eskiden Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği olan Teşkilatın bugünkü gibi kanuni bir statüsü yoktu. Genç Cumhuriyette MAH (Milli Amale Hizmet) olarak başlayan ve halen MİT olarak süren teşkilatın hikâyesi şöyleydi. Bugünkü MİT'in ilk temeli İstiklal Harbi sırasında atılmıştı. (Not: Amal - Emel'in çoğulu. Emeller, ülküler ve mefküreler|. 

O tarihte kurulan Mustafa Muğlalı komutasındaki Askeri Polis Teşkilatı istihbarat ve karşı koyma görevleri ile de vazifeli idi. 
Teşkilatı Mahsusa, bütün imkansızlıklara rağmen İstiklal Harbi sırasında Anadolu'da büyük hizmetler vermiş, Harbin sonunda bu görev Genelkurmay Haber Alma Şubesine devredilmişti. 

Cumhuriyetin ilanından sonra, 1926'nın başlarında, Atatürk Genelkurmayda yapılan bir toplantıda “Bu böyle olmaz, muasır devletlerde olduğu gibi biz de modern bir istihbarat teşekkülü kurmak mecburiyetindeyiz” emrini verdi. O tarihlerde General Naci Eldeniz, başında bulunduğu bir heyetle Avrupada Türk Ordusuna öğretmenlik 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yapacak subayların tespiti ile görevliydi. Ona istihbarat teşkilatı kurulması için uzman bir kimsenin bulunması talimatı verildi. Naci Paşa hemen, 1912 ile 1919 yılları arasında ve harp boyunca Alman Genelkurmay Başkanlığı Askeri İstihbarat Hizmetinin Başkanlığını yapan ve bu teşkilatı yeniden organize eden General Oberst Walter Nikolai'yi buldu ve onu Türkiyeye davet etti. Nikolai teklif edilen görevi kabul ederek 1926 yılının başlarında göreve başladı. 


MİLLİ EMNİYET HİZMETİ (MAH) REİSLERİ 1926-1965 


"şayan İstanbul Yıldızdaki Harp Akademisinde yer tahsis edildi. Burada sivil ve asker şahısları eğitti. Daha sonra bu şahısları beraberinde Almanya'ya götürerek pratik eğitim yapmalarını sağladı. 


Soldan itibaren: Milli Emniyet Hizmetleri Reistiği'nin 1926'da Ankara'da, Hacı Bayram Camii civarındaki ilk binası, ortada bazı bölümleri kullanılan Gençlik Parkı karşısındaki Vakıflar binası, sağda Vakıflar binası sırasında eski Mefkez Komutanlığı yani 
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Eğitim gören personelin Türkiye'ye dönmesi ile birlikte 6 Ocak 
1927 tarihinde” o zamanki Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın 
yazılı çok gizli emri ile merkezi Ankarada ve şubeleri de İstanbul” İzmir” Adana” Diyarbakır ve Kars”ta olmak üzere Milli Amale Hizmet Teşkilatı kuruldu. 

Kısaca MAH olarak tanınan teşkilatın kuruluşu ile o tarihe kadar Ordu Müfettişlerince yürütülen istihbarat hizmeti de MAH”a devredildi. Harf inkılabından sonra teşkilatın ismi Milli Emniyet Hizmetleri olarak değiştirildi. Yeni ismin kısaca MEH olarak telaffuzu gerekiyordu. Bu ise kulağa pek hoş gelmiyordu. Atatürk'ün emri ile rumuz MAH olarak devam etti. a 

1965”e kadar şeklen” İçişleri Bakanlığına bağlı gözüken MAH esasında” kanuni olmayan ve gizli çalışan bir kuruluş olduğu için bu bağlantının pratikte bir önemi yoktu. Başlangıçta sadece A. Espiyonai B. Kontrespiyonaj” C. Propaganda ve D. Teknik ve Destek faaliyetlerinde bulunuyordu. Ankarada” Hacı Bayram Camii civarındaki dar bir sokak içinde” iki katl4 beş odalı ahşap binada faaliyete başlayan bu küçük fakat dinamik kadronun o yıllarda ülke yararına çok faydalı faaliyetlerde bulunduğu ve fonksiyonel çalıştığı bilinmektedir. 

Şeyh Sait isyanı, Kızıl Lazistan çalışmaları, Kürtlerle Ermenilerin müşterek Hoybon ve Kürt Teali Cemiyeti faaliyetleri, Gizli Komünist Partisi faaliyetleri. Hilafetçi ve Saltanatçıların faaliyetleri, Hatay meselesi, Çiçero olayı gibi önemli olaylar MAH'ın uğraş konuları arasındaydı. 

1927'de Alman generalinin eğitimi ile işe başlayan MAH, Türkiye'nin NATO'ya katılmasından sonra 1955 yılından itibaren Amerikan eğitimine ve dolayısıyla Amerikan sistemine döndü. 

1953 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından teşkilatın başına getirilen Albay Behçet Türkmen, Kurmay Yarbay Fuat Doğu'nun da içinde olduğu bazı kurmay yarbayları teşkilata aldı. 
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Altı kişilik bu çekirdek kadroyu eğitim görmek üzere Amerikaya 

gönderdi. Daha sonra bu heyet Türkiyeye dönüp Amerikalılar ile 

birlikte İstanbulda Emirganda açılan okulda MAH personelini eğitmeye başladılar. 

Bir süre okulun Başöğretmenliğini yapan Kur. Yrb. Fuat Doğu 

daha sonra İstanbul Merkez Şefliği Operasyon Muavinliğine atandı. 


5 / > 
1947 yılında Ankara'da şimdiki Bestekar Sokak'taki iki katlı evde 
kurulan Milli Emniyet" Teknik Servisi bir avuç insanla çalışıyordu 


1947 yılında Ankara'ya tayin edilen muhabere subayı babam 
da teşkilatın teknik servisini kurmakla görevlendirilmişti. 

Şimdi altında kebapçı olan ve o tarihte şehir dışında sayılan Kavaklıdere Bestekâr Sokak'taki iki katlı, eski Ankara Valisi Necati İltere ait bina, MİT'in Elektronik ve Teknik Başkanlığının ilk nüvesidir. 

O tarihte, Kavaklıdereyi Küçükesata bağlayan ve şimdilerde en işlek caddelerden biri sayılan Tunalı Hilmi Caddesi henüz yoktu ve her taraf bağlıktı. Toprak yolları olan tenha, sakin bir yerdi. 
Binanın bir kısmı lojman olarak tahsis edildiğinden biz de orada oturuyorduk. 

Her ne kadar resmi bilgilere göre, yukarıda da belirttiğim gibi Amerikalılarla ilişkiler NATO'ya katılmamızdan ve 1955 yılından 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sonra gelişmeye başladığı söylense de, Bestekâr Sokaktaki Teknik Servise 1948 yılında sandıklar içinde gelen 3 adet yepyeni Plymouth marka “kestirme” arabası, o tarihlerde Sovyetlere karşı yakın işbirliğinin başladığına işaret ediyordu. 

Kestirme arabaları, casusluk amacıyla kullanılan kaçak telsizleri bulmak amacıyla kullanılıyordu ve genelde hedefleri komünist ülkelerdi. 

Ayrıca daha sonra Doğu Almanyadan yayın yaptığı tespit edilen “BİZİM RADYO” isimli, Türkiye'nin her yerinden dinlenebilen ve kara propaganda yapan bir radyo vardı. Teknik Servis bir takım icat edilen sistemlerle bu radyo istasyonun Türkiyede dinlenmesini önlediler. 


Daha sonra Ankara Büklüm Sokağa taşınan Teknik Servis mensupları 


Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı'nın (MAH) Teknik Servisi geçen yıllar içinde giderek büyüdü. Önce Ankara Büklüm sokaktaki 4-5 katlı bir binaya, daha sonra da Yenimahalledeki MİT Kampusuna taşındı. 

MAH, 1965 yılında 644 sayılı MİT Kanunu ile Milli İstihbarat Teşkilatı adı altında legal bir kuruluş haline geldi. MAH, MIT'in ana bir birimi olarak hayatiyetini devam ettirdi. Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Psikolojik Savunma 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Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği Müsteşara bağlı birimlerdi. 1971'de Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı bu başkanlıklara katıldı. 

644 sayılı kanunla MİT Müsteşarı başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) da tesis edilmesi düzenlendi. 
Üyeleri Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, MAH Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, Bakanlık görevlileri idi. Kanuni bir organizasyon olmasına rağmen pek çalışmadı denilebilir. 

1976 yılında, Em. Orgeneral Hamza Gürgüçün zamanında. 
Personel Daire Başkanı Nuri Gündeşin telkini ile yürütülen yeniden organizasyon çalışmaları ile birçok kuruluş değişiklikleri yapıldı. 4 yeni üniteler ilave edildi. 


Bu tarihlerde, Haber Toplama ve Kıymetlendirme birimleri ayrıldı. MAH Başkanlığı tamamen yurt içi istihbarata dönük bir başkanlık haline sokuldu. Teşkilatın kuruluşundaki en önemli temel birimlerden biri olan Kontrespiyonaj Dairesi bir kıymetlendirme ünitesi haline getirildi. Müsteşar Yardımcılığı ihdas edilerek bu makama General Nihat Yıldız atandı. Bu değişiklikleri birçok diğer değişiklikler takip etti. 


BELGELİ YAZILAR 


Yeniden organizasyon çalışmaları sırasında genelde “Teşkilatın daha iyi faaliyet yürütmesi” amacından uzaklaşılarak, birtakım dengeler dikkate alındı. 

Bazı personelin tasfiyesi için başında bulundukları ünitelerin fonksiyonları azaltıldı bazı personel için yeni fonksiyonel üniteler kuruldu. 

01.11.1983 tarihinde 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu” ile MİT”e yeni bir statü kazandırıldı ve Atatürkün MAH Başkanlığı da fiilen ortadan kalkarak tarihin sayfaları arasına gömüldü. 

Gelmek istediğim konu şu. Geçmiş yıllarda yapılan uygulamalarla teşkilatın temel ünitelerinden biri olan Kontr- Espiyonaj ünitesi, bilerek veya bilgisizlik neticesinde fonksiyonsuz hale getirildi, zayıflatıldı. Teşkilatın bütünlüğü bozuldu, istihbarata karşı koyma, casus yakalama, hainliğe ve ihanete mani olma kabiliyeti fena halde zayıfladı. 

İstihbarat ustalarının dediği gibi “istihbarat faaliyetlerinin özü, her konuda bilgi edinme gereğinden başka, tarihin akışını izlemek ve istikbali görebilmektir. Var olan büyük bir teşkilatı alıp modernize etmek, değiştirmek, alışılmış davranış biçimlerinden vazgeçirmek, geçmişteki tecrübelerden yararlanmak, sıfırdan başlamaktan daha zordur” 


MİT KAMPÜSÜ 17“ 


3 bölü: 
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Alman istihbarat teşkilatının kurucusu Gehlen'in dediği gibi “Bir istihbarat servisi son derece hassas ve enstrümandır. En üst noktada herhangi bir aksaklık olduğunda, bunun yankıları, asıl ayrıntılar bilinmese dahi, zincir boyunca en alt halkalara kadar ulaşır. 

İstihbaratla uğraşan milli servislerinin sayılarının çoğalması halinde, ortaya rekabet, güvensizlik ve birbirinin işine karışma gibi tehlikeler doğar. 

Bu gibi servislerin sayılarının çokluğu, düşman istihbarat unsurlarının bunların içlerine sızmalarını da kolaylaştıracak ideal ortamlar oluşturur. 

Bir istihbarat servisinin, devletin diğer kuruluşları için konulan kurullarla yönetilmesi her zaman mümkün değildir. 


Bir gizli servis için, bürokrasinin verimi azalttığı, hatta yok ettiği, tecrübelerle görülmüştür” 


Şu anda MİT'in başındakilerin nasıl bir yapılanma içinde olduğunu bilmiyorum. 

Bilmediğim bir konuda ahkâm kesmek istemem. 

Teşkilat artık büyümüş, her türlü teknik imkanı olan, lisan bilir kültür seviyesi yüksek personeli bulunan, parasal sıkıntısı 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olmayan, büyük bir fabrika haline gelmiştir. Artık yüksek kaliteli 

üretim yapması gerekir. 
sul) 


Her halükarda, teşkilatın karşı koyma, ihanet edenleri ve casusları yakalama, Türkiye'yi karıştırma ve kara propaganda yapanları ortaya çıkarma kapasitesini süratle geliştirmesi gerektiğini düşünmeden edemiyorum. 


Bizim insanımız kontrolü ve disiplini pek sevmez. Bu nedenle bizde otokontrol mekanizması yok derecede zayıftır. 


Soldan it 


ABDdeki FBI benzeri, sadece espiyonaj ve istihbarata karşı koymakla görevli yeni bir teşkilatın kurulması belki de daha isabetli olacaktır. 
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FBTin CIA içinde, Ruslara çalışan, casusluk yapan üst düzeydeki yöneticileri yakaladığı bir vakadır. Buna önem vermezsek, birilerinin Türkiye'yi karıştırmasını hiçbir zaman önleyemeyeceğiz. 
Bu yazımda, ciddi önerilerin yanı sıra bazı tarihi resimleri de sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da gülümsemeniz için 1980'de yazılmış, esprili bir teşkilat şiirini sunuyorum. 


Sessiz Mutluluk (Şiir) 

MİT adıyla anılırdı bir zamanlar bu topluluk, Değiştirdik adını, oldu sessiz mutluluk. 
Generaller geldiler, dediler piyade kokacak, 
Burası ordunun rüknü olacak. 


Konyalı Mehmed'in! derdi çok derin, 
Çift yıldız geldiğinden durumu elim, 
Yazı okumakmış diyor kaderim, 
Ağlamış yüzünden düşen bin parça 


Ajandan dönme Bay Ali Cengiz”, 
Her zaman sessiz ve esrarengiz, 
Sahtekarlık deyince bir dehşetengiz, 
Yatağı daireye sermiş yatacak. 


Yağcılık yarışı yine revaçta, 

Tevfik, Ahmet, Hilmi bunda en başta, 
Hiramlı sorarsan elinde muşta, 
Önüne geleni dövüp gidecek. 


1 Mehmet Ali Kaşıkçılar (MAH Bşk.) 
2 Halil Erdoğan Cengiz (İstihbarat Bşk) 
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Sessiz mutluluğun simgesi bay Kinte Kunta?, 


Cengiz ve Mehmet'le oldu bir Cunta, 
Mezarcı başını geçmiş olup da, 
Mezara gelmeyen bir kara kedi 


Kokteyllerde hazır bütün büyükler, 
Mesuliyet olunca çarpar yürekler, 
Ahmet, Refik ölmüş, kime ne beyler, 
Teftiş bırakılıp dönülür mü ya. 


Nurinin" kederi bir hayli büyük, 
Kendim ektim tohumu deyiyor garip, 
Sessiz mutluluğun sesi acayip, 
Eğinden Koloğlu çıkmış mı ola? 


Erkan oldu sanki şamar oğlanı, 
Kabil olsa boğacak karayılanı, 
Önal gibi herkese namaz kılanı, 
Bilmeyen cennette papaz sanacak. 


Elimizden çıkmazsa eğer bir kaza, 
Mutsuz SESSİZLİKLE gireriz yaza, 
Başlara, üstlere hep kıza kıza, 
Sesimiz kısıldı ama ölmedik. 


Çilekeş Aşık Mitmemuri - Mayıs 1980 


Bülent Türker 


Nuri Gündeş 


KARA PROPAGANDA VE ÇİLLER ÖRGÜTÜ 


04 Ağustos 2013 

Kendin Pişir, Kendin Ye 
İşçi Partisinin çok miktarda, on iki - on beş arası genel başkan yardımcısı vardır. Bu genel başkan yardımcılarından birisi olan Avukat Nusret Senem “MİT'in Çiller Örgütü Raporu” diye bir kitap yazmış! Daha doğrusu MİT'in yazdığı mevcut bir raporu ki- 


© tap haline getirmiş ve 18 liradan satıp para kazanıyor. 


AYDINLIKÇILAR ESKİ BAŞBAKANI KAÇAKÇI BİLE YAPTI... 


* 4 O #YURT zə, (la r 


Çiller Örgütü'nü doğruladı 


Hani şu kendilerinin uydurduğu “Çiller Özel Örgütü” konusunun da yer aldığı ve Başbakan Erbakan'ın talebi üzerine MİT 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İstihbarat Başkanı Mikdat Alpay tarafından hazırlanan o rezil “Susurluk Olayının Değerlendirme Raporu” Ne güzel değil mi, kendin pişir, kendin ye. 

Önce geçmişe dönüp, neler olduğuna bir bakalım: 

Eylül 1996 

1996 yılı MİT Kontr-Terör Başkanlığı için yorucu bir yıldı. 

Söylemez Çetesi imha gücü yüksek silahlarla yakalanmış, MİT'in kaynağı Tarık Ümit kaçırılmış, yok olmuştu. İki İranlı'nın kaçırılıp öldürülmesi, Tevfik Ağansoy cinayeti, Nesim Malki'nin öldürülmesi, Ömer Lütfü Topal'ın katli, Mehmet Emin Yaprak'ın kaçırılışı, Çakıcı Çetesinin işlediği suçlar birbirini takip ediyor, kanunları ve güvenliği korumakla görevli bazı kişiler, ülke menfaatine hizmet ediyor görüntüsü altında kontrol dişı suç örgütleri oluşturmuş, bu örgütleri maddi ve politik güç kazanmak için kullanıyorlardı. 

Kontr-Terör Başkanlığı 04 Eylül 1996'da MİT'in Bölge ünitelerine Tarık Ümit'in yok oluşu, terör olayları, çeteler ve faili meçhul cinayetler konusunda uzun ve kapsamlı bir mesaj gönderdi. Hedefleri, çıkar ilişkileri ve karşı koyma imkânları itibariyie değişik mücadele yöntemleri gerektiren ve gittikçe kontrolden çıktığı gözlenen bu yeni terör olgusunun politik cinayetlere de yönelebileceğini ve dikkatle izlenerek elde edilen bilgilerin gönderilmesini” istedi. 


EE NÇEK İN TESCİLLİ RESİM YALANI 
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Perinçek'in Yeni Mit Raporu 

Bu mesajdan 17 gün sonra, Doğu Perinçek, 21 Eylül 1996'da basın toplantısı yaparak “Yeni MİT Raporu'nun ellerinde olduğunu be-İirtti ve 22 Eylül 1996da Aydınlık Dergisi bahsi geçen raporu yayınladı. 

İleriki günlerde bazı yayın organlarında “Susurluk olayını 1,5 ay önceden haber veren esrarengiz MİT raporu” diye bahsedilen bu metin, esasında Kontr-Terör Başkanlığı'nın Bölge ünitelerine yolladığı resmi uzun mesajın bir bölümüydü. 

03 Kasım 1996 tarihindeki Susurluk Kazası oldu ve yer yerinden oynadı. Kaza ve devam eden gelişmeler Kontr-Terör Başkanlığı bilgilerini tamamen doğruluyordu ama gerçeği bilmeyenler “Perinçek'in bu olayı önceden nasıl bu kadar isabetli bir şekilde bildiğini” bir diğerine sorar olmuştu. 

O güne kadar her dakikası Susurluk'u teneffüs etmekle geçen ancak kaza olana kadar teneffüs ettikleri havadan bihaber devlet büyükleri, parlamenterler, bazı polis şefleri ve medya mensuplarının her biri, aniden birer terör ve çete uzmanı kesildiler. 

Bu uzmanlardan birisi de MİT'in resmi yazısının bir parçasını ele geçirip yayınlayan Doğu Perinçek'ti. Ancak onun uzmanlık alanı biraz değişikti. O her zamanki gibi Türkiye'yi karıştırma ve yalan haber üretme görevine devam ederek ve bilgileri çarpıtılarak, ilaveler, şemalar yaparak, sözde benim de içinde olduğum hayali “Çiller Özel Örgütü” nü yaratacaktı. 


Hainler İçimizde 

26 Kasım 1996 tarihinde Almanyadaki Focus Dergisinde bir 
yazı yayınlandı. Almanca yazı özetle şöyleydi: 

“İnsafsız Kadın..... 

Başbakan Yardımcısı Tansu ÇİLLER ülkeyi bir aile şirketine dönüştürmek istiyor. 
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PERİNÇEK'İN TESCİLLİ BELGE YALANI 


Çiller, üyelerinin “Özel Büro” olarak adlandırdığı bir organizasyonun başıymış ve kendi gücünü, zenginliğini arttırmak ve garantilemek için İstihbarat, Askeriye, Polis Teşkilatı ve yeraltı dünyası üyelerinin işbirliği içerisinde olduğu bir ağ kurmuş. 

Organizasyonun 700 üyesi olup, Tansu Çiller ve eşi Özer Ucuran tarafından yönetilmekte. Organizasyonun lider kadrosunda ayrıca eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstihbarattan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Eymür, Yüzbaşı Hüseyin Pepekal ve trafik kazasında ölen yeraltı dünyasının patronu Abdullah Çatlı yer almaktaymış. 

Çiller'in Arkasındaki Adamlar: 

Mehmet EYMÜR - DYP'ye çok yakın. Müsteşar Yardımcısı. Kocasının MİT'deki adamı olarak biliniyor. 

Mehmet AĞAR - Eski İçişleri Bakanı, DYP üyesi, Çiller'in arkasını kollamaktaydı. Halefi, Meral Akşener de Çiller'i koruyanlardandı. 

ABDULLAH ÇATILI - Çiller'in yeraltı dünyasına olan bağlantısı. 
Bir kazada ölen terörist, diplomatik pasaport ile seyahat ediyordu.” 

Bu başlıkla verilen ve özetlediğimiz yazı iki sayfa kadar Çiller Özel Örgütü hikâyesini işleyerek devam ediyordu. 
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Yazıdaki imzalardan biri Metin Dalman isimli bir Türk gazetecisine aitti. MİT”le, daha doğrusu Mikdat Alpayla ilişkili bir solcu gazeteci. O tarihlerde kendisine verilmiş demirbaş bir silah da taşıyordu. Haberi okur okumaz zamanın İstihbarat Başkanı olan Mikdat Alpay'ı aradım ve aramızda şu konuşma geçti: 

Eymür: Mikdat bu Metin Dalman senin iyi adamın değil mi? 

Alpay: Evet. Ne oldu? 

Eymür: Peki bu adam Teşkilatın elemanı ise nasıl oluyor da Teşkilatın üst düzeyde bir yöneticisi için böyle yalan haber yazabiliyor. Benimle ilgili “Çiller Özel Örgütü” diye yazı yazmış ve örgütün en başına da beni oturtturmuş. Bu cesareti nereden alıyor? 

Alpay: Dur sinirlenme yahu, ne yazmış, bilmiyorum... 

Eymür: Bu günkü basın bültenini okumadın mı? 

Alpay: Yok okumadım, bakayım seni ararım. 


Uzunca bir aradan sonra Mikdat Alpay arıyor. 

Alpay: Şimdi bu Metin Dalman'ın kendisi haber yazmıyor, bu Türkiyede gazetelerin yazdıklarını tercüme edip yolluyor. Yani yazıda kendi fikri yok bunun. 

KARA PROPAGANDA ÜRETEN VE DAĞITANLAR əsi di 


Eymür: Olur mu canım. Bir kere fikri olsun veya olmasın yazıda imzası var. Ayrıca ben Türkiyedeki haberlerde daha altlardayken bunun haberinde terfi ettirilmişim. Diyelim ki öyle, yani bu haberde sen veya Müsteşar'ın adı geçseydi, bu adam onu da tercüme edip bu şekilde yurtdışında yayınlanan mecmuaya yollayacak 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mıydı? Bu adam bu yazıları yollarken sizlerden görüş almıyor mu? 
Ben bunda bir kasıt görüyorum ve Metin Dalmandan bunun hesabını sorarım. Bu, ...... işinde kullanılanlardan değil mi? 

Alpay: Evet, bunlar ...... ile beraber çalışıyorlar. Ama sen şey etme, ben kendisi ile konuşur ikaz ederim. 

Eymür: Yahu ikaz etsen ne olacak? Adam yazıyı mı düzeltecek. Olacak şey değil vallahi. Yok, bunun hesabını sormak lazım. 

Alpay: Yok sen şey yapma, ben konuşurum. 

Eymür: Hadi eyvallah. 

Çok düşündürücü değil mi? Mikdat Alpay'la ilişkili ve MİT kanununa göre “MİT Mensubu” olarak tanımlanan ve yurt dışında faaliyet gösteren bir eleman, hem Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve ailesini, hem de MİT Kontr-Terör Yöneticisini tamamen yalan bilgilerle ve kara propaganda yöntemiyle Almanlara rapor ediyor. Ne için ve kimin adına? 


Eylem Birliği 

Mikdat Alpay, “hiç tanımıyorum” dediği Doğu Perinçek'in fabrikasyon (düzmece) iddialarını Milli İstihbarat Teşkilatı gibi milli, önemli ve ciddi bir teşkilatın raporuna sokma becerisini başarmıştır. Bu durumda Perinçek'i tanıyıp tanımamasının da önemi yoktur, Eylem birliği ve aynı amaca hizmet gerçekleşmiştir. 

Alpay'a, MİT'i küçük düşüren, bu gün alay mevzuu olan bu iddialara neden raporda yer verdiği ve Kontr-Terör Başkanlığının topladığı gerçek bilgileri neden raporda kullanmadığı sorulmalıdır. Hesap sorulmadıkça bu çirkinlikler hep yaşanacaktır. 


Türkiye'yi Karalama Kampanyası 
Neticede o tarihte bu kara propagandalar neticesinde Frank- 


furt Eyalet Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu davasında, Mahkeme Başkanı Rolf Schwalbe, Türk Hükümeti ile Dışişleri Bakanı 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ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e ağır suçlamalarda bulunuyor ve suçlamalara İngiltere'nin de katılmasıyla Türkiye aleyhinde küçük düşürücü bir kampanya haline dönüşüyor. 

Türkiye aleyhindeki bu senaryoyu yaratanların yabancı istihbarat teşkilatı ile ilişkileri ciddiyetle araştırılmalıdır. Türkiye'nin en büyük sorunu aramızda rahatça dolaşan hainlerdir. 

1950 yılında Ardahan Çıldır'ın bir köyünde dünyaya gelen 
Avukat Nusret Senem'in görünüşü ciddi bir adam intibaını verse de o sadece, Perinçek'in kurduğu bu hain yapının sadık bir neferidir. Sen böyle kitaplar yazmaya devam et Avukat Nusret Senem, Perinçek nezdinde itibarın artar! 
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VE “ÜMMET ÇÖKSÜN” PROJESİ 


29 Temmuz 2013 

Genelde Aydınlık gazetesini okumam. Parayla işim yok ama amaçlarını ve ortalığı karıştırmak için ürettikleri fabrikasyon haberleri çok iyi bildiğimden onlara 1 kuruş bile param gitsin istemem 

Keza aynı sistemin bir parçası olan Ulusal Kanalı da pek seyretmem. Aydınlıkçıların kervanına katılan, onlara inanan, onlardan ülkeleri için fayda uman kişilere acır, nasıl bu kadar saf olduklarına şaşarım, Aklı başında ve saygınlığı olduğunu varsaydığım kişileri onların ekranlarında görünce üzülür, belki de muhalefet yapabilecek başka bir yer bulamadıkları için mecbur kaldıklarını düşünürüm. 

Geçenlerde yazar Yılmaz Dikbaş'la ilgili bir haber üzerine Ulusal Kanal'da Tuncay Güney'le yapılan bir canlı yayın kaydını seyrettim ve çok eğlenceli buldum. 

“Sesli Gazete” isimli programa, Beyaz TV'de Latif Şimşek ve Rasim Ozan Kütahyalı'yla birlikte katıldığı “Dinamit adlı programdan ayrılan ve Ulusal Kanal'da bu programı yapan Ümit Zileli ile Aydınlık eski Genel Yayın Yönetmeni Dr. Serhan Bolluk, 


436 


MEHMET EYMÜR 


Ergenekon Davası avukatlarından Vural Ergül ve Kanadada bulunan Ergenekon davası firari şüphelisi Tuncay Güney katılmıştı. 


“MALİLAULƏ “CIA İLE İRTİBATLI” DEDİ 


ni tutuksuz 


Aydınlıkçılar Tuncay Güney'i sorgulayıp, Ergenekon davasının meşruluğunu çürütmeye çalışırken Tuncay Güney Aydınlıkçıları Amerikalılara hizmet etmek ve casuslukla suçlayınca, Aydınlık üçlüsü yumruk yemiş boksörler gibi sersemledi ve sus pus kesildi. 


ULUSAL 


Av. Vural Ergül  ÜmitZileli Serhan Bolluk 


Yazar Yılmaz Dikbaş bu konüyu şöyle aktarmış: “Dr. Serhan Bolluk, Avukat Vural Ergül ve Ümit Zileli, Kanadadan katılan 


437 


BELGELİ YAZILAR 


Tuncay Güneye Ergenekon Davası ile ilgili birçok soru sordular. Sorulan tüm sorulara kendi açısından cevap veren Tuncay Güney de Dr. Serhan Bolluk şu soruyu sordu: «Serhan Bey, ClAhnın “Ümmet Çöksün' adlı bir projesi vardır. Siz, Aydınlık olarak ClA'nın bu projesinde görev aldınız mı?» Sanırım benim gibi binlerce izleyici o anda, Dr. Serhan Bolluk'un bu soruyu şiddetle reddetmesini, Tuncay Güney'i böyle bir soru sormuş olduğu için azarlamasını bekliyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz? Dr. Serhan Bolluk bu soruya cevap vermedi, araya başka laf karıştırıp geçiştirmeye çalıştı! Tuncay Güney, yumuşak bir yaklaşımla, sorusunu yineledi: «CIA ile ilişkiniz nedir Serhan Bey?» Dr. Serhan Bolluk yine bu can alıcı soruyu cevapsız bıraktı” 

Evet, aynen Yılmaz Dikbaş Bey'in anlattığı gibi. Bu olay canlı yayının sonuna kadar dört-beş kere tekrarlanıyor. Bu yazının ekinde sunacağımız filmi izlerseniz, benim neden bu yayını eğlenceli bulduğumu anlayacaksınız. 

Aydınlıkın eski Genel Yayın Müdürü Serhan Bolluk bu sene Mart ayında Doğu Perinçek'in hışmına uğramış ve gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Sabuncu ile birlikte görevden alınmıştı. Yerine TGB (Türkiye Gençlik Birliği) eski Başkanı İlker Yücel getirildi. TGB, hani şu sokaklarda devamlı problem ve terör yaratan, militan ulusalcı grup. Aydınlık ve İşçi Partisi ile organik bağlarını reddediyor olsa da, İşçi Partisi'nin gençlik yapılanması Öncü Gençlik'in gölgesinde hareket ettiği biliniyor. Eski başkanının Serhan Bolluk'un yerine getirilmesi de bunu doğruluyor. 

Zavallı Serhan Bolluk, herhalde durumu düzeltmek ve örgütü üzerinde Abdullah Öcalan gibi acımasız tahakkümü bulunan Perinçek'in gözüne girmek için bu programı düzenlemiş. Her şey tersine gitti. Allahtan çok önemli bir şeymiş gibi, ısrarla Tuncay Güney'in Perinçek ile hiç görüşmediğini söyleyerek vaziyeti biraz yumuşatıyor! 
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Yılmaz Dikbaş uncay Güney 


Perinçek'in dönekler listesine aldığı ve aforoz ettiği kayınbiraderi, bir zamanlar örgütün Perinçek'ten sonra gelen önemli adamı Gün Zileli'nin yeğeni, “ülkenin aydınlık insanlarının” sunucusu, “Sesli Gazete” program yapımcısı Ümit Zileli de ellerini açıp çaresiz birkaç laf söylemekten başka bir şey yapamadı. Başka yer yokmuş gibi amcasının düşman ilan edildiği İngiliz-Amerikan güdümlü, kışkırtıcı bir örgütle çalışmayı tercih etmesi ilginç. 

Programda yer alanların en komiği, kendini dedektif sanan ve bir şeyler yakaladığını zannederek tutarsız sualler soran Avukat Vural Ergüldü. Tuncay Güney'in ona küçümseyen sözler söylemesine ve azarlamasına rağmen sorularından vazgeçmedi. 

Esasında amaçları Tuncay Güney'le beni ilişkilendirmekti. Boş bir çaba. Ben Tuncay Güney'i istihbari faaliyetler nedeniyle tanısaydım, saklamaz söylerdim. Bu güne kadar “Yeşil” dahil kimseyi saklamadım. Çünkü yalan kırk yıl sonra da olsa ortaya çıkıyor. 

Tersine Tuncay Güney'i kimsenin tanımadığı 2000 yılında “Gazeteci Tunca” olarak ilk yazan ve deşifre eden kişi benim. Şimdi o tarihteki yazıma bir göz atalım. 

“Çift Meslekliler (4 Haziran 2000- 11:00 - Atin) 

Yıl 1997. 

İki gazeteci aralarında konuşuyor. Bir başkası ise onlara kulak kabartmış. 
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Gazetecilerden birini Tunca, diğeri Baha diye adlandıralım. 

Konuşmada bahsi geçen diğer gazeteciler ise Hasan ve Fırat 

Daha çok Tunca konuşuyor, Baha ise dinliyor. 

İkisi de aynı gazetede çalışırken muhabir olan Tunca daha sonra ayrılmış. 


Sünnet Düğünü Resimleri 


Tunca: Hasan, Özel Timcilerle Çatlı'yı birlikte görüntüleyen sünnet düğünü resimlerini kanal D'ye iki milyara sattı. Kanal D ile randevuyu ben ayarladım. Resimler yayınlanınca Özel Timciler Hasan'ın peşine düştüler ve her yerde aramaya başladılar. 

Baha: Şimdi sıkıntıda yani 


Mesut Yılmaz'ın Resimleri 

Tunca: Çatlı ile Mesut Yılmaz'ın birlikte olduğu resmi bir DYP milletvekiline ben sattım. Milletvekili daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuvarından resimlerin montaj olmadığına dair rapor aldı. 

Baha: Haa 

Tunca: Son günlerde basında çıkan Jitem'le ilgili haberlerden dolayı sıkıntıdayım. Biliyorsun ben de oraya bağlı çalışıyorum. Hanefi AVCI'nın ifadesi ile Jitem zor durumda kaldı. Yapılanlar ortaya çıkarsa Cem Ersever'in öldürülmesi olayı da açığa çıkacak. 

Baha: Evet olay büyüyecek gibi. 
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Fırata İş Teklifi 

Tunca: Bizim gazetede iki sene bir arada çalıştığımız Fırat da bana sorun olmaya başladı. Hakkı olmadığı halde fotoğraf satışlarından 2,5 milyar lira pay istiyor. Ben Fırata mesleğinden ayrılması kaydıyla Jitem'in merkezlerinden birisinde maaşlı iş teklifinde bulundum. Ancak dedim bizde, yani Jitemide dik başlılığa yer yok. 
Burada ilişkiler katı bir emir komuta zinciri ile yürür. Fırat teklifimi kabul etmedi. 

Baha: Yaa 

Tunca: Gazete ...de çalışmak üzere iş teklifi aldım. Bu fotoğrafları sattığım milletvekili de partisinin propagandasını yapacak bir dergi çıkartmayı teklif ediyor. Bu iş için ayda 10 milyar katkıda bulunabiliriz diyor. Bu teklife daha sıcak bakıyorum. Vallahi para gelsin de porno dergisi bile çıkartırım. 


ÜRN 


çe 


Tuncay Güne) Güney'in Çeşitli Adlardaki Kimlikleri 


Baha: Ha ha... 

Tunca: Bu milletvekiline sattığım resimleri )itemden temin ettim. Hali hazırda Tansu ile Oral Çelik'in birlikte görüntüleyen fotoğraflar da var. Ancak arada komutan olduğu için bunları alamadım. Bunlar da iyi para getirirdi. 
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Çift meslekli gazetecilerin, resim satışlarından bir hayli para kazandığı anlaşılıyor. 

Acaba bu gazetecilere, ikinci mesleklerinde ne kadar maaş ve “resim satışı” dışında, başka ne gibi görevler veriyorlar? Biz merak ediyoruz. Herhalde siz de...” 

Tuncay Güney'in kimleri tanıdığı ve kimlerle çalıştığı belli. Ergenekon Savcısı mahkemede Aydınlıkçı Adnan Akfırata “Güney hakkında karışık bağlantıları olan, karanlık bir insan olduğunu söylüyorsunuz, neden 2,5 yıl boyunca bağlantıya devam ettiniz” diye sormuş. Akfırat, Tuncay Güney'le 2,5 yıl boyunca görüştüklerini kabul ederek, “Güney, bir haber kaynağıdır. Haber kaynağı olarak kullandık. Getirdikleri içinde doğru olan bilgiler de vardı. 
Haber kaynağına ulaşabilme becerisi vardı” demiştir. Akfırat Tuncay Güney'le Sabancı Center'a gittiklerini de doğrulamıştır. 

MİT'e gelince, Tuncay Güney'in hiçbir zaman ve hiçbir şekilde benimle ve KTM (Kontr Terör Merkezi) ile bir ilişkisi olmadı. Faaliyet bölgesi İstanbul olduğu için İstanbul Bölge Başkanlığına bağlı olarak çalışmıştır. Onu, orada görev yapmış olan Emre Taner, Nuri Gündeş, Galip Tuğcu ve Şenkal Atasagun'a sormak lazım. 

Yetkili yerlerde çalışırlarken veya Müsteşar olduklarında aklına geleni söyleyenler, “Kuruluşu tartışmalı olan Kontr-Terör Merkezi, sorumluları ile birlikte 1997 yılında Kuruluş Şemasından çıkarılmıştır” diyenler şimdi sus pus oldular, burunları- nın ucunu bile göstermiyorlar. Acaba “Apo'yu biz getirdik, biz astırmayız” diye zafer işaretleri verenler Türkiye'yi ne hale getirdiklerinin farkındalar mı? 

Aydınlıkçıların, Zaman Gazetesinin “Tuncay Güney'i içimize Eymür soktu” diye yayın yaptığına dair bir başka iddiası da var. 
Her zamanki gibi kışkırtma taktikleri, 
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Zaman'la yıllardan beri karşılıklı ölçülü ve saygılı bir ilişkim 


olmuştur. Onun için böyle bir söze hiç ihtimal vermedim. Bahsettikleri yazar Büşra Erdal'ın “Ergenekonda sona yaklaştıkça manipülasyonlar da artıyor” başlıklı yazısını okudum. 

Nitekim yazıda; “Güney'in MİTe ve /İTEM£ çalıştığına dair haberleri, MİT Kontr-Terör dairesi başkan yardımcısı Mehmet Eymür'ün, “Güney'i JİTEM ve İşçi Partisi'ne sızdırdık” şeklindeki açıklamaları, Güney'in ifadesine göre Veli Küçük'ün JİTEM adına kendisini Celal Talabani ve Mesud Barzani ile görüşmeye göndermesi gibi bilgiler birçok sorunun cevabını barındırıyor. Bunlar, Güney'in istihbarat elemanı olarak camiaya sızdırıldığını gösteriyor” denmiş. Bu yazıda “Tuncay Güney'i içimize Eymür soktu” gibi doğrudan bana yönelik bir itham yok. 

Yine de Sayın Büşra Erdala bilgi edinmesi için, hiçbir zaman “Güney'i JİTEM ve İşçi Partisi'ne sızdırdık” diye bir açıklama yapmadığımı, böyle bir söz söylemediğimi belirtmek isterim. Ne söylediğimi “Bertaraf Olmuş Bir Şaşkına Cevap” ve “İstihbarat Uzmanları” başlıklı yazılarımda görebilirler. 


443 


BELGELİ YAZILAR 


Sonuçta, Tuncay Güney'in iki buçuk yıl çalıştığı Aydınlık'la ve yürütülen illegal faaliyetler ile ilgili pek çok bilgiye sahip olduğu anlaşılıyor. Tuncay Güney kendisine saldırılmadıkça pek bir şey söylemiyor, genelde kendini savunmaya ve bütün olayların merkezi olmak suçlamalarından kurtulmaya çalışıyor. O Aydınlıkçıların hedef aldıkları kişilere neler yapabileceğinin farkında. 

Filmi seyretmeyi unutmayın ve sağlıcakla kalın... 

Video - Tuncay Güney Ulusal Kanal'da Cıa'nın Ümmet Çöksün Projesini anlatıyor Bölümü 

http://vvvvvv.youtube.com/vvatch?v--cx-vvEeGeDHs 

Video - (Tamamı) - Güney Ulusal Kanal Canlı Yayınında 

https://vvvvvv.youtube.com/vvatch?v-tisXOV IzwxM 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UYUŞTURUCUDAN PEDOFİLİ SKANDALINA 


21 Temmuz 2013 

Pedofili (Sübyancılık) terimi eski Yunancada “Pais” (Çocuk, Oğlan) ve “Philia” (Arkadaşlık) kelimelerinden türetilmiştir. Yetişkin kişilerin gerçek ve temel cinsel ilgilerinin, henüz daha ergenlik çağına erişmemiş kişilere karşı hissedilmesi durumunu tanımlayan, bir ruhsal bozukluktur. “Eril Pedofili” ve “Dişil Pedofili” olarak ikiye ayrılır. Biri çocuk bedeninin karşısında etkin olmayı, ötekisi de çocuk bedenin karşısında edilgin olmayı ifade eder. Sübyancılık tüm dünyada en önemli cinsel suç olarak kabul edilmektedir. 


Son günlerde basın, içinde ünlü uyuşturucu tüccarlarından Hüseyin Baybaşin'in de önemli bir şekilde yer aldığı bir sübyancılık 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olayı ile çalkalanıyor. Olayın bir ucu Hollandada, diğer ucu ise Türkiyede. 


Genel Sekreter Joris Demmink'e Şantaj 

Hollandada uyuşturucu kaçakçılığından yatan Hüseyin Baybaşin'in de avukatı olan Bayan Adele van der Plas, doksanlı yıllarda müvekkili Hüseyin Baybaşinin yargılanması için sübyancılıkla suçlanan Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demminke, Türk hükümeti içerisine yuvalan suç çeteleri aracılığıyla şantaj yapıldığına dair elinde bir raporun bulunduğunu iddia ediyordu. Avukat, raporun, Türkiyenin Başbakanlık binasında görevli bir yetkili tarafından hazırlandığını, ancak resmi olarak yayınlanmadığını, olayla ilgili ellerinde görüntülü birçok ifadenin bulunduğunu da ilave ediyor. 

Tansu Çiller'in başbakanlığı zamanında olduğu iddia edilen olayda, Hüseyin Baybaşine hakettiğinden çok daha ağır bir ceza verilmesini sağlamak için Demmink'in kullandığı, Türk polisinin getirdiği çocuklarla beraber olan Hollandalının, otel odasında video kaydına alındığı ve Demminke karşı şantaj malzemesi olarak kullanıldığı, Demminkin de, yargı üzerindeki nüfuzunu kullanıp Baybaşin hakkında da spekülatif ve sahte deliller üreterek uyuşturucu baronunun ömür boyu hapis cezası almasını sağladı söyleniyor. 


Alem /8 60-foxubdbur oni oo-c bilr əf ds 
2 ə. 


x———— 
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İtham edilen kişiler arasında zamanın Başbakanı Tansu Çiller, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Aslan, İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş ve Emniyet Amiri Hüdai Sayın var. 


Tacizci “Demmink Davası A.B.D'ye Taşındı 

ABD kongre üyeleri, Helsinki Anlaşması çerçevesinde Hollandalıları dinledi. Komisyon üyelerine bilgi veren avukat Adele van der Plas, Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink tarafından cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle üç Türk çocuğunun savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ancak savcılığın kovuşturmaya mahal olmadığı yönünde karar verdiğini anlattı. Avukat Adele van der Plas, savcılığın gerekçe olarak, mahkemeye suç duyurusunu doğrulayacak yeterli delil sunulmamasının gösterdiğini kaydetti. 

Komisyon, avukat Adele van der Plas'ın isteği üzerine Türkiyede Demminkin cinsel istismar olayını araştıran ve bazı tanıkları dinleyerek kayda alan Kennemerland Kriminal İstihbarat Servisi eski şefi Klaas Langendoenu da dinledi. 


Erdoğan'a A.B.D'den Mektup 

Konuyla ilgili Başbakan Erdoğana da bir mektup gönderildi. 
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poenin Başbakan Erdoğana yazdığı 14 Eylül 2012 tarihli mektupta şöyle denildi: “Araştırmalar, Türk polisinin Demmink çocukları getirdiğini işaret ediyor. 
Türkiye ve Hollandada işlenen bu suçlar ciddi ve derin endişe yaratıyor. Türkiyede bu konudaki son gelişmeler cesaret verici olsa da ofisimden aldığım bilgiler beni, sizin bu konuya hızla dikkatinizi çekmeye yönlendirdi. 

Bu konunun en ince ayrıntısına kadar ve derhal araştırılacağına ve ülkenizin yargı otoriteleri tarafından ele alınacağına inanıyorum. 


447 


BELGELİ YAZILAR 


Uzun zamandır müttefikimiz olan Türkiye ile bu olaya uygun bir çözüm bulmak için beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum” 


> “Surlardansokak > 
(Öl çocukları bulduk” 


Türk Polisine Yönelik Çirkin İddia 

Hollandada 1998'de patlayan pedofili skandalı, Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink bize de tecavüz etti diyen O. Ve M. 
adlı iki Türk'ün yargıya Gk nk yeni bir boyut kazanmıştı, 


ABD Helsinki Komisyonu brifing alıyor ve «Çocuk Seksi» Trafiğinin 
Kurbanlarını Dinliyor — 5 Ekim 2012 


Hakkındaki iddialarla ilgili Hollanda basınına açıklama yapan Demmink, 1987 yılından beri Türkiye'ye giriş yapmadığını belirtmişti. Savcılık suç duyurusu üzerine geçen yıl soruşturma başlattı. 
Ancak Demmink'in 1996 yılında Türkiye'ye giriş yaptığını belirleyen savcılığın soruşturması zamanaşımına takıldı. 

Savcılık kararında, “Evrak içerisinde mevcut giriş çıkış kayıtlarından şüpheli Joris'in Türkiye'ye 20/07/1996 tarihinde giriş 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yaptığı, yine müşteki ve tanık anlatımlarına göre iddia tarihinin temmuz 1996 olduğu, ancak iddia 10 senelik zaman aşımına tabi olduğundan, eylemlerle ilgili şikâyet süresinin temmuz 2006 tarihinde dolmuş olduğu anlaşılmıştır” denildi. 

Zamanaşımına uğrayan dosyada Demmink, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Aslan, İstanbul Narkotik Şube Müdürü Ferruh Tankuş ile Emniyet Amiri Hüdai Sayın'ın şüpheli olarak yer alıyordu. 


Çocuğun Dili Mi Kesildi? 

Bu karar sonrasında, avukat Eren Keskin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Keskin suç duyurusu dilekçesinde, Demmink'in 
1996 ve 1998 yılları arasında Türkiye'ye giriş yaptığını ve bunun 
2013/17915 soruşturma numaralı dosyasının kararında da sabit olduğunu vurguladı. Dilekçede, Demmink tarafından tecavüze uğrayan çocuklarla Baybaşin'in avukatı Berzan Ekinci'nin konuştuğu belirtildi. 


Adele van der Plas 
Avukat 


Hüseyin Baybaşin” ve 


Pedofil Kurbanlarının 
(Cinsel Istismara Uğrayan 
Çocuklar) Avukatı 


Avukat Eren Keskin, “Berzan Ekinci bu çocukları kendi ofisinde bizzat dinlemiştir. Çocuklardan M.Y. avukat Ekinci'ye olayı anlatırken sinir krizleri geçirmiş ve şüpheli Mehmet Emin Aslan tarafından, gönderilen kişiler aracılığıyla tehdit edildiğini ve dilinin jiletle kesildiğini anlatmıştır.” 
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“İnsanlığa karşı suç işlemek”, “Organize suç örgütü kurmak” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından, Demmink ve Mehmet Ağar'ın da aralarında olduğu kişilerin cezalandırılmasının istendiği dilekçede, şüphelilerin organize bir suç işledikleri anlatıldı. 


Av. Keskin “Zamanaşımı Olamaz” 

Kapatılan dosyayla ilgili Eren Keskin, küçük erkek çocuklara tecavüz olduğunu ve soruşturmanın “Çocuk İstismarını Önleme Bürosu” savcısı tarafından yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, “Soruşturmanın Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu” savcısı tarafından araştırılmış olması bir hukuk skandalıdır” dedi. 

Keskin ayrıca, “Ortada çok büyük bir insanlık suçu var. Bu suçu işleyenlerin Hollanda'nın önemli insanları olması ve bu suça aracılık edenlerin Türkiye Devleti görevlileri olması çok büyük bir skandal. Bu zamana kadar derinlemesine soruşturulmaması bir hukuk garabetidir. Bu kez savcılık çok geniş bir soruşturma yapmalı. İçerisinde devlet görevlilerinin de olduğu bir olay var, soruşturma nereye kadar gider bilemiyorum. Bu olay insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olamaz” dedi. 


Klaas 
Langendoen 
Avukat 


Özel Dedektif 
.ski Kriminal stihbarat Servisi 
Şefi 
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Baybaşin'den İlginç İddialar... 

İddiaların merkezinde bulunan ve muhtamelen yüksek meblağlı avukatlık ve araştırma işlerini de finanse eden Hüseyin Baybaşin'in ve avukatlarının, kendisi uyuşturucu ticareti gibi bir insanlık suçu işlemişken, savunmasını sübyancılık gibi diğer bir insanlık suçuna dayandırması ilginç bir yöntem olarak gözüküyor. 

Baybaşin 1980'li yıllardan beri basına pek çok açıklama yapmış, çok ilginç iddialarda bulunmuştu. “Türkiyede kumar oynatanlar, fuhuş işi yapanlar, hırsızlık yapanlar, uyuşturucu kaçıranlar rüşvet vermeden iş yapamazlar, benim verdiklerimin banka numaraları var, verebilirim. Halen Emniyette üst düzeyde olan şahıslar var, getirtip konuştururum” diyordu. 

21 Temmuz 1995'de PKK'nın yayın organı MED TV'nin Rojev (Gündem) isimli 2 saate yakın süreli programda sırasında, uyuşturucu kaçakçılığını Türk devletinin organize ve himaye ettiğini iddia ederek üst düzey devlet yetkililerine, resmi kuruluşlara ve çalışanlarına ağır hakaretlerde ve suçlamalarda bulunmuştu. MED TV'deki Baybaşin'li programlar daha sonra da devam etti. 

Bunların birinde Baybaşin, zamanın İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve Mehmet Ağar ile birlikte, bir yemekte çekilmiş fotoğrafını ve Süleyman Demirel'in iş yerinin açılışı ile ilgili olarak kendisine gönderdiği “Ben katılamıyorum Hüseyin kardeşim” mealindeki yazıyı da söylediklerine kanıt olarak gösterdi. 

Bir diğer programda Genelkurmay Askeri Savcısı İlhan Şenele “Balıkesir Erdek'te, beş katlı evimi verdim. Benim adımdan karısı- nın adına devroldu, inanmayan varsa gider tapu kayıtlarına bakar” diyordu. (NOT: Ask. Savcı İlhan Şenel'in, ünlü Lockheed rüşvet yolsuzluğu soruşturmasında ve Savcı Doğan Özün öldürülmesi davasında da görevli olduğu biliniyor.) 
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Mehmet Korkmaz 
Em. Polis Memuru 


Talimat üzerine 
Demmik İçin 
Surlardan Sokak 8 
Çocukları Bulmuş 


Beyaz Kuvvetlerden mi? 

Yakın tarihte Taraf Gazetesine açıklamalarda bulunan Baybaşin yeni hususlar ortaya atıyor, 

1970 yılında Diyarbakırdan İstanbula gelerek Beyazıt Gedikpaşadaki 
Kayseri Palas Oteli'nde kontrgerilla eğitimi gördüğünü ileri sürüyordu. 

Baybaşin; “Kontrgerilla adını bilmezdik o zamanlar. 70'li yıllarda ülkücü gençler başta olmak üzere çok sayıda genci Beya- 


zıttaki Marmara Kıraathanesi'nin önünde toplarlardı. 


Baybaşin 


Uyuşturucu 
'Taciri'ni 


« Myra Radio» ile 

mülakatında iyi 

İngilizcesi dikkat çekiyor 
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Gençler resmi araçlarla Metris'teki askeri alana götürülüp burada eğitilirlerdi. Oradan da kimileri Erdek, kimileri Ankara, kimileri Çanakkale (Daha çok Çanakkale) kimileri Balıkesir, Yozgat ve Kayseri bölgelerine gönderilirlerdi. 

Suç işlemeye yatkın olanlara ön cephe işleri yaptırılırdı. Hapishanelerden bile insan toplarlardı. Ben eğitim gören çok insan tanıdım. Onların kaldıkları yerleri de gördüm. Ben de Beyazıt Gedikpaşada yakınım olan bir polis emeklisine ait Kayseri Palas Oteli'nde çalışıyor ve Metris'te çeşitli eğitimler görüyordum” 


Teyre Baz 

Bu arada Hüseyin Baybaşin'in anlatımları kitap haline geldi. 
Kürt yazar Mahmut Baksi'nin kaleme aldığı “Teyre Baz ya da Bir Kürt İşadamı Hüseyin Baybaşin” adlı kitapta, Baybaşin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi örgütlü suçlarla bağlantılı pek çok üst düzey yöneticiyi, bu arada Süleyman Demirel, Cavit Çağlar, Yahya Demirel ve Mehmet Ağar'ı şiddetli bir şekilde suçluyordu. 

1999 sonlarında yayımlan kitabın 4 Ocak 2000 tarihinde toplatılmasına karar verildi. Kitapla ilgili hem DGM hem de Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Şubat 2002'de sonuçlanan yargılama neticesinde Peri Yayınları sahibi Ahmet Önal, “Devletin, cumhuriyetin, cumhurbaşkanının ve güvenlik kuvvetlerinin şahsiyetlerine hakaret, ırkçılık, kin ve düşmanlık yaymak gibi suçlardan toplam 10 yıl 4 ay hapse mahkum oldu, cezalar paraya çevrildi. 

Evet, Hüseyin Baybaşin ve Baybaşin ailesi ile ilgili herşeyi yazmaya kalkarsak, birkaç kitaplık malzeme çıkar. 

Şurasi muhakkak ki Baybaşin, bazılarını abartsa, bazılarını da kendini savunmak için ortaya atsa da, yaşadığı dünyanın karanlık yönleri hakkında iyi bilgi sahibi. 
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Joris Demmink 
Hollanda 
Adalet 
Bakanlığı 
Gen. Sekreteri 


3odrum'da Çocuk 


Istismarından 


yakalanıyor. 


Bakalım Hollandalı Genel Sekreter Joris Demmink davası nasıl gelişecek? 

ABD işin peşini bırakmayacağa benziyor. Herhalde, Baybaşin'in serbest kalmasından, Türkiye'ye gelmesinden ve/veya resmi makamlara ifade vermesinden korkan birsürü insan vardır... 

Baybaşin ve Pedrofili Skandalı videoları 1 ve 2 bölüm: 

http://Wwww.youtube.com/watch?v-Nm8zROACBJo 

http://Wwww.youtube.com/watch?v-3-BC-PEE Hk 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KARADENİZ NARKOTİK VE 
ORGANİZE SUÇ İLETİŞİM AĞI 


15 Temmuz 2013 


MİT Raporu nedeniyle emekliliğimi isteyip 16 Haziran 1988'de Teşkilat'tan ayrılmıştım ve Antalyada yaşıyordum. 14 Şubat 1994'te göreve çağırmaları üzerine tekrar Teşkilata döndüm. Dönüşümden evvelki bir tarihte, Ankaradan bir toplantı için Antalya'ya gelen meslektaşlarım hatır sormak için uğradılar. 


Kısaca Bsnıc 
Toplantıyı Amerikalılar düzenlemişti ve konusu “Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği” idi. 
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Kesin değil ama tarih 25 Mayıs 1993 dolaylarında olabilir. Zira Bingöl-Elazığ karayolunu kesen PKK militanları o gün vatani görevlerini yapıp tezkere alan silahsız 33 eri otobüsten indirerek hepsini orada kurşuna dizmiş, 13 er, bir polis ve 8 vatandaşı da alarak kaçırmışlardı. Gece Ankaradan gelmiş olan ve sevip saydığım, yabancılarla ilişkilere bakan “Genel Koordinasyon Dairesi” Başkanı Emekli Hava Albayı ağabeyimle yemek yerken bu haberi duymuş ve çok üzülmüştük. 

Toplantıya katılanlar ABD ve Ermenistan hariç hepsi Karadenizde sahili olan ülkelerdi ve işin en ilginç tarafı katılanların hepsinin istihbarat teşkilatlarına mensup olmasıydı. Yani Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldovya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve ABD İstihbarat Teşkilatlarının mensupları bir aradaydı. 

Kısaca “BSNIC” adı verilen Karadeniz işbirliği organizasyonunu ve Antalyadaki ilk toplantısını CIA'in Sovyet ve Doğu Avrupa Bölümü kıdemli memurlarından Aldrich Hazen Ames organize etmişti. Ames, benim tekrar göreve başlamamdan 10 gün sonra, yani 24 Şubat 1994'te FBI tarafından yakalanarak “Ruslara casusluktan” tutuklandı. Yakalandığı tarihte 31 yılını ClAde geçirmiş üst düzey bir görevliydi. 

Türkiyede de görev yapmış olan Amese tekrar dönmeden onun kurduğu ilginç organizasyondan bahsedeceğim. Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Romanya ve Moskovada yapılan ikinci ve üçüncü BSNIC toplantılara katıldım. 

Amerikalılar BSNIC'in organizatörü Ames'in yakalanmasına rağmen toplantılara bir şey yokmuş gibi devam etmişlerdi. Bu bir nevi meydan okuma, kendine güven gösterisiydi. 

Türkiye ise BSNIC'in merkezi haline gelmiş, haberleşme ağının bilgisayar merkezi de MİT (Özel İstihbarat) olmuştu. 
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Romanya'daki toplantıya katıldığımda ilk başta, senelerce izlediğimiz kişilerle bir arada olmanın tedirginliğini yaşadım. Sadece ben değil, diğer ülkelerin istihbaratçıları da aynı şekilde, meydana çıkmış güreşçiler gibi tetikte ve birbirini kolluyordu. 


Toplantı sonrası yenilen yemek, müzik, dans ve içki havayı yumuşattı. Romen Servis Başkan Yardımcısı bizi Ermenilerle yakınlaştırmaya çalışıyor, biz de Ermenilerle samimi pozlar vererek re- 


simler çektiriyorduk. 

Sibiryada görevli olduğunu söyleyen asık suratlı KGB Generali, yemek sırasında ve sonrasında coşarak dans etmeye başladı ve grubun en neşeli insanı haline geldi. Sonradan FSB (Rus İç İstihbarat) Başkanı olan bu generalle tanışmamız, Rusyada Türkiye lehine casusluktan yakalanan Vicdan Şanslı'nın serbest bırakılmasında çok etkin oldu. 

Romanyadaki samimi hava nedeniyle Moskovadaki töplantı daha sıcak başladı. Rusların, Sovyetler Birliğinin dağılışından sonra ayrılan Moldovya, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan üzerindeki patronluk etkisi dikkatimizi çekecek kadar belirgindi. Yemek sonrası eğlenceler bazen otel odalarında kutlanan doğum günü partilerine kadar ilerledi. Rus KGB Generallerinin rahatlığına şaşırmıştım. Narkotik ve Organize Suçlara Bakan General'in bir dizinde 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Romen, bir dizinde Amerikalı hanımlara çektirdiği rahat tavırlı resimler hala hatırımda. 

Toplantıya katılanların hepsi ilk toplantının yapıldığı Antalyaya hayran olmuşlardı. Kapanış konuşmasında “Antalyada emekli istihbarat mensuplarının katılabileceği bir kamp kurmamız fikrine ne dersiniz?” şeklindeki sorum uzun süren alkışlarla onaylandı. 

BSNIC narkotik ve organize suç konusunda çok büyük bir katkı getirmese de faydalı oldu. Devam ediyorsa belki daha da gelişmiş olabilir. Doğrudan haberleşme bazı zamanlar sürat isteyen işlerde çok faydalı oluyordu. Hatta bir keresinde kaçak iki asker konusunda Ermeni Servisindeki meslektaşımızdan telefonla yardım istedik ve gerekli desteği de aldık. 


Aldrich Hazen Ames 

Ames, 26 Mayıs 1941'de River Falls, Wisconsinde dünyaya geldi. 
Liseyi Virginiada McLean High Schoolda okuyan Ames, 1963 yılında CIA mensuplarının çocukları ile ilgili yarım mesaili bir pozisyonla CIAda çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra üniversiteyi bitirip, Operasyon Bölümünde Analizci olarak çalışmaya başladı. 

Ames, 1969'de CİAde tanıştığı Nancy Segebarth ile evlendi. Aynı yıl Ankaraya tayini çıkınca Nancy yönetmenlik gereği ClAdan ayrılmak zorunda kaldı. 

Ankaradaki görevi Sovyet istihbarat subaylarını kendi taraflarına kazandırmaktı. Ankarada Türk-Amerikan Operasyon ve Lojistik Komutanlığı'na (TUSOLOG) Amerikan Hava Kuvvetleri'nin sivil bir personeli maskesi altında tayin oldu. 

Amerikada piyasaya çıkan “Bir Casusun itirafları: Aldrich Ames'in Gerçek Hikâyesi” adlı kitapta Ames, Türk dışişlerinde çalışan bir yetkili ve karısı ile yakın ilişki kurduğunu, Türk görevli ile birlikte balık avı, yelken ve pikniklere giderek samimiyeti arttırdığını ifade ediyor. 
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Yeteri kadar samimiyet kurduktan sonra Ames, yetkiliye kendi işinden bahsederek, tutarlı bir rapor hazırlamak için elinde yeterli bilgi olmadığını söylüyor. Adı açıklanmayan dışişleri görevlisi ne tür bilgiye ihtiyacı olduğunu sorduğu zaman, Ames, Sovyet askeri istihbaratının çalışmaları konusunda Türk istihbaratının bilgisinin ne olduğunu öğrenmek istediğini söyler. Türk Dışişleri görevlisi önce olumlu yanıt vermezken, birkaç gün sonra elinde Amesin istediği bilgilerle çıkıp gelir ve Aldrich Amesin iddiasına göre; “Türk Dışişleri görevlisine bir miktar para verip iş tamamen ticari bir çizgiye oturtulur” 

Aldrich Ames, maddi sıkıntı içinde bulunan Türk istihbarat birimlerine telefonları dinlemek için 500 bin dolar değerinde aygıt verip eğittiklerini, karşılığında da Türk istihbarat birimlerinin Sovyet sefaretini dinleyip kaydettikleri bantın bir kopyasını Amerikalılara verdiğini de vurguluyor. 

Ames o tarihlerin en büyük öğrenci örgütü DEV-GENÇ in içine de sızmayı başarır. Ankarada görevli bir Amerikalı Profesör, DEV-GENÇ liderlerinden Deniz Gezmişe yakın olan ve bir güzellik yarışmasında derece almış bir öğrencinin, Aldrich Ames ile tanışmasını sağlar. Genç kız Amerikalı Profesör ile birlikte yaşamaktadır. 

Genç kıza kendisini Amerikalı bir diplomat olarak tanıtan Ames, kız ve arkadaşlarının tutuklanıp işkence görmemelerini sağlayabileceğini ancak karşılığında DEV-GENÇ in planlarını bilmesi gerektiğini belirtir. Ames, tanışma sonrası genç kıza içinde 
75 Amerikan doları bulunan bir zarf verir. 

Ertesi hafta genç kızla buluşan CIA elemanı, genç kızdan, DEV-GENÇ teki arkadaşlarının isimlerini, düzenlenecek toplantıların yeri ve zamanı hakkında bilgi alır. Ames, bu bilgileri, Ankarada görevli CIA istasyon şefine, veriyor, buradan da aynı bilgiler Türk istihbarat birimlerine aktarılıyordu. Ames, aynı kızla bir kaç kez 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daha buluştuktan sonra öğrenci kıza 200 dolarlık bir zarf daha vererek ilişkisini kestiğini belirtiyor. 


Kandırılmış Halk Çocukları 

Tarih 4 Mart 1971 saat 00.15. Gölbaşı Ahlatlıbeldeki radar üssünden çıkan Amerikalı askerler Başçavuş Jimie Sexton, erler Larry Heavner, Richard Caraczi ve James Gholson evlerine dönmek için yola koyuldular. Sexton'un 5 aylık hamile eşi Barbara da Ankaradaydı ve her gece olduğu gibi merakla eşini bekliyordu. Amerikalıların şoförü ise İsmail Okşar isminde bir Türk'tü. 

Tam Kepekli boğazını geçecekleri sırada yola devrilmiş bir direk gördüler. Şoför İsmail frene bastı. Arabadan inip direği çekmeye çalışır. O sırada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Mete Ertekin arabanın etrafında belirirler. Amerikalıları arabadan indirler. THKO adına onları gözaltına aldıklarını açıklarler. 
Hemen 20 metre ileride, getirdikleri arabaya doluşurlar. Amerikalıların arabasını ve şoför İsmail'i Mete Ertekin teslim alır. Şoför İsmail elleri bağlanarak yandaki tarlaya bırakılır. 


Mam LAL ə” 


stol əni Vins, mz miyy maz e Ba EPİ 


Örgür, göselmedeki 
Yön dzerfmcilerin de 


dört 
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Rehineleri Ayrancı semtindeki bir eve götürürler. Güvenlik Caddesi Amaç Apartmanı 3 numaralı daireyi daha önceden tutmuş ve eylem için hazır hale getirmişlerdir. Evi muhtemelen Sarp Kuray tutmuştur. 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Wiliam Handley “Dört askerimizin bırakılacağını ümit ediyorum. Onlara bir zarar geleceğini sanmıyorum derken, ABD Başkanı Richard Nixon ise daha rahattı. “Türk hükümetinin eylemcilerle pazarlığa girişmesini tavsiye etmem. Ancak yine de bu Türk hükümetinin bileceği iştir dedi. 

Ankara'nın bütün giriş çıkışları tutulmuş, sokak-sokak kaçırılan Amerikalılar aranıyordu. Tam bir sürek avı başlatılmıştı. 

Deniz'ler rehinelerin tümünün serbest bırakılması karşılığında 
400 bin dolar fidye ve ayrıca THKO bildirisinin üç ayrı radyo bülteninde okunmasını istiyordu, 36 saat süre verilmişti ve süre doldu. 
Amerikalılar oralı bile olmadı. 

Dünyaca ünlü haber ajansı Associted Press 8 Mart günü (yani henüz rehineler eylemci gençlerin elindeyken) Amerikalıların serbest bırakılacağı haberini geçti. Deniz'ler, 8 Mart gecesi 4 Amerikalı askeri evde birakarak Amaç Apartmanı'nı terk ettiler. Ertesi gün bu karara katılmayan iki eylemci tekrar apartmana geri döndü. 
Hüseyin İnan ve Sarp Kuray! Amerikalıları tekrar rehin alacaklardı. Ama Amerikalılar evi çoktan terk etmişlerdi. 

Deniz Gezmiş Mamak'ta Erdal Öze Amerikalıların da ailelerinin olduğunu, kandırılmış sıradan, halk çocukları olduklarını söylemişti. Ancak durum öyle değildi. 

Basında yer alan iddialara göre Amerikalı askerler CIA elemanlarıydı ve operasyon için Türkiyeye gönderilmişlerdi. Türkiyeden © döndükten sonra CIA'in merkez biriminde görev aldılar. Yani Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının vicdanlarına yenilip “halktan çocuklar” 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diyerek bıraktıkları 4 asker aslında Amerikan Gizli Servisi'nin elemanlarıydı ve CIA ajanı Ames ile yakın temas halindeydiler. 

Ames ile ilgili diğer bir önemli iddia da Yeni Cağ yazarı Aslan Bulut'tan. Bulut “Benim edindiğim bilgilere göre ise Amerikan Askeri Gizli Polis Teşkilatı OSI, 1972 yılında Çankaya Köşkü'nün yakınlarında bir apartman tuttu. Bu apartmana dinleme cihazları yerleştirildi. Apartman, Çankaya Köşkü”nün Gaziosmanpaşa tarafına bakan cephesindeydi. OSI, Ames”in bahsettiği cihazlarla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı dinliyordu!” diyor. (NOT: OSI veya AFOSI, Amesin Ankarada çalıştığı Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı aktif çalışan bir istihbarat birimidir). 


KGB'YE HİZMET TEKLİFİ 


Başrolünü Timothy Hutton'in oynadığı 1998 yılında çekilen Aldrich Ames: Traitor Within (Aldrich Ames: İçimizdeki Hain) isimli filme de konu olan Ames, 1983'te eşi Nancy'den ayrıldı. Zaten Rosaria Dupuy adlı Kolombiya'nın Meksika elçiliğinde çalışan başka bir kadınla ilişkisi vardı. Sevgilisinin lükse düşkünlüğü yüzünden maddi sıkıntıya düştü. 


1985 yılında VVashingtondaki Sovyetler Birliği elçiliğine gidip 
onlara para karşılığı sırları satmayı teklif etti ve bu tarihten sonra Sovyetler Birliği için casusluğa başladı. Ames CLAin Avrupa Bölümü/Karşı casusluk şubesine atandı, Görevi sebebiyle KGB ve 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Sovyet ordusu içindeki Amerikan kaynaklarının kimlik bilgilerine erişebiliyordu. 

Ames'in verdiği bilgiler sayesinde 100 kader Amerikan operasyonu tehlikeye düşmüş ve en az 10 istihbarat kaynağı öldürülmüştü. Nihayetinde Sovyetlere ülkedeki bütün Amerikan ajanlarının ismini vermiş bunun karşılığında kendisine toplam 4,6 milyon dolar ödenmişti. 

Ames, 1986 ve 1991 de iki kez yalan makinasından geçmesine rağmen yakalanamadı. CIA içinde bilginin Sovyetlere nereden aktığını araştıran FBI şüpheleri Amesin üzerine yöneldi, sürekli izlenmeye başladı. 

Aldrich Hazen Ames 24 Şubat 1994 yılında Sovyetler Birliğine yapacağı bir görev uçuşu öncesi orada karşı tarafa firar edeceği endişesi ile FBI tarafından Arlington, Virginiada casusluk suçu ile tutuklandı. 

Ames, idam cezasından kurtularak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını halen Allenwood, Pennsylvaniada ki yüksek güvenlikli federal hapishanede çekmektedir. İkinci karısı Rosaria ise casusluğa yardım ve vergi kaçırma suçlarından 5 sene hüküm giydi. Cezasını çekip çıktı. 

Bütün bunları görüp düşününce, insan ister istemez Türkiyede henüz ortaya çıkmamış daha ne çok casusluk hikayesi vardır diye düşünüyor... 


KRİPTO VE DİNLEME 


09 Temmuz 2013 


Venona Operasyonu 


Casusluk operasyonlarında en büyük başarılardan biri VE-NONA kripto anahtarı ile ilgiliydi. Bunun gerçek önemini anlayabilmeniz için, karmaşık şifreler âlemine bir bakalım. 


1930'larda Rus istihbarat servisleri haberleşmek için bir kere 


kullanılan tek sayfalık şifre defteri sistemini uygulamaya başladılar. Bu, sayfanın kopyası sadece gönderen ve alanda bulunduğu için o tarihte en güvenli bir yoldu ve büyük batılı servisler de bu sistemi kullanıyordu. 
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Savaş'ın başlarında Ruslar şifre malzemesi kıtlığı çektiler. Bu yüzden, bir defa kullanılan tek sayfalık şifrelerinin kopyalarını çıkardılar ve bunları Batı'daki çeşitli Elçiliklerine dağıttılar. 

Bunun, Rusların haberleşmelerini menfi olarak etkilemesi ihtimali azdı. Çok sayıda mesaj gönderiyorlar, ilki Elçilerin, ikincisi GRU (Askeri İstihbarat), üçüncüsü Deniz Kuvvetleri GRU'sunun, dördüncüsü KGB'nin, beşincisi de nakledilen askeri malzeme trafiği için olmak üzere beş ayrı kanal kullanıyorlardı. 

Finlandiyada savaş alanında yanık bir Rus şifre defteri bulunmuştu. Savaş sona erince çok yetenekli bir şifre uzmanı olan ve A.B.D, Silahlı Kuvvetler Güvenlik Dairesi'nde görev yapan Meredith Gardner bu şifre defteri üzerinde çalışmaya başladı. 

Gardner, çok uğraştı ve bazı sözcükleri çözmeyi başardı. Amerikalılar o zaman bu sırrı İngilizlerle paylaştılar. Ve şifreyi tamamıyla çözebilmek için iş birliği de yaptılar. Bu uğraş tam kırk yıl sürdü. 

VENONA diye tanımlanan operasyon pek ağır ilerliyordu, Ele geçirilmiş olan şifre defteri zaten eksikti. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin gelişmediği bu dönemde, çözülen sözcüklerin doğru olup olmadıklarını anlamak için binlerce mesajın da taranması gerekiyordu. Çoğu zaman ayda ancak bir iki kelime anlaşılabiliyordu. Buna rağmen Gardner, çok uğraştı ve bazı sözcükleri çözmeyi başardı. Amerikalılar o zaman bu sırrı İngilizlerle paylaştılar ve şifreyi tamamıyla çözebilmek için iş birliği de yaptılar. Bu uğraş tam kırk yıl sürdü. 

VENONadaki ilerleme Amerikan ve İngiliz gizli servislerini çok etkiledi, örgütlenmelerine ve çalışma yöntemlerine dahi tesir etti, Gizli dünyayı bir biçime soktu. 

Amerikalıların, Rusların Washington'daki Elçiliğinde elde ettikleri bir ses kaydı gibi bazı olaylar operasyonu hızlandırdı. 
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1940'ların sonunda çalışmalar bir hayli ilerledi ve Savaş sırasında ve hemen sonra Rusların Amerika Birleşik Devletleri'nde ne müthiş bir casusluk faaliyeti yürüttükleri ortaya çıktı. 

Dinlenen mesajlar sonucu ülkede Sovyetler hesabına çalışan 800'den fazla ajan olduğu anlaşıldı. Bunların bir kısmı önemsiz veya gayri faal ajanlardı ama içlerinde pek önemli olanlar da vardı. 
Daha sonra CIA ismini alacak olan askeri haber alma örgütü OSSde 
14 ajan vardı. Beş ajan Beyaz Saray'a girip çıkabiliyordu. Ruslar, 
Amerikalıların Atom Silahları Geliştirme Merkezine dahi sızmışlardı. Bir başkası 1945'de İngiliz ve Amerika hükümetleri arasındaki bütün haberleşmeleri tespit etmiş, Churchill'in Başkan Roosevelt ve Trumana çektiği telgrafları bile elde etmişti. İngilterede de durum aynı derecede ciddiydi. 

Çözülen şifrelerin yardımıyla birçok casusluk olayı aydınlatıldı, casusluk tarihinde ismi geçen Rosenberg'ler gibi önemli isimler yakalandı. Yine de bütün bu uzun ve meşakkatli çalışmalara rağmen şifrelerin bir kısmı çözülemedi. 

Ruslar, 1948'den itibaren şifre yöntemlerini değiştirmeye başladılar. Zira ABD Silahlı Kuvvetler Güvenlik Dairesi'nden genç bir kâtip Ruslara şifrelerin çözüldüğünü haber vermişti. Esas bilgi ise daha sonra Sovyet casusu olduğu ortaya çıkan İngiliz istihbaratının yüksek mevkideki görevlisi Kim Philby'nin 1949'da Washington'a atanmasından sonra gelmişti. Böylece Ruslar VENONA operasyonunda kaydedilen ilerlemeleri izlemeye başlamışlar, sonunda da şifre yöntemini değiştirmişlerdi. 

Yıllar sonra Meredith Gardner bir hayli üzgündü. O sakin yapılı bir bilim adamıydı. Şifreleri çözmeyi başarmasının matematik açıdan harika bir iş olduğuna olduğuna inanıyor, bu başarısının kullanılarak birçok insanın canının yakılmış olmasına, suçluların elektrikli sandalyeye sürüklenmesine üzülüyordu. 
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Gardner, «Büromda şifrelerin üzerinde çalışırken Philby adında pipo içmeye meraklı genç İngiliz istihbaratçı sık sık beni görmeye gelir, omzumun üzerinden bakar ve hayran hayran, “Ne güzel ilerliyorsunuz; diye mırıldanırdı» diyerek, Rusların nasıl içlerine kadar girdiklerini anlatıyordu. 


Dünya Dinleniyor 

Oyun içinde oyun şeklinde devam eden istihbarat faaliyetleri, bilgisayarın yaşamımıza girmesiyle büyük imkânlara sahip oldu. 
Yakın tarihte basına intikal eden haberlerden Amerika'nın yakın ortakları İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zellenda hariç bütün dünyayı ve Almanya , Fransa gibi müttefiklerini dahi dinlediği ortaya çıktı. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'in ifşaatları ile deşifre olan dinleme skandalları nedeniyle, ABD ve müttefikleri arasında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Başkanı Barack Obamada zor durumda. 


Snovvdenin temin ettiği belgeleri haberleştiren Avrupa basını, Washington'un AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'yı aynen Çin gibi “dinlediğini” ortaya koydu. Spiegel Dergisine göre İngiltere dışındaki bütün AB üyeleri ABD'nin casusluk kurumlan tarafından takip ediliyor. 

ABD'nin, AB'nin hem Washington hem New York'ta bulunan BMdeki temsilciliğini hem de Brüksel'deki merkezini dinlediği, AB zirvelerinin yapıldığı ve 27 ülke liderine tahsis edilen özel telefonların, bilgisayarların olduğu Justus Lipsius binasını da kontrolde 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tuttuğu ortaya çıktı. Görüldüğü gibi istihbarat alanında devletler için dost ve müttefik sözleri pek bir mana ifade etmiyor. 

ABD'nin en fazla dinlediği Almanyada bir ayda ortalama yarım milyon telefon konuşmasını, e-mektubu ve telefon mesajını takip ettiği belirtiliyor. Snowden'in temin ettiği belgelere göre ABD'nin Milli Güvenlik Teşkilatı NSA, “3. sınıf ortak” olarak isimlendirdiği ülkelerin çoğuna teknolojik olarak saldırabiliyor. NSA Almanyada ortalama 20 milyon telefon bağlantısı, 10 milyon internet veri sistemini takip ediyor, yoğun günlerde bu rakam 60 milyona çıkıyor. 
NSA, Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi Fransada da günlük 
2 milyon dinleme yapıyor. 

Görüldüğü gibi istihbarat alanında devletler için dost ve müttefik sözleri pek bir mana ifade etmiyor. Amerika dünyayı dinliyor ama Ruslar gibi rakipleri de bazen aralarına girip onları dinliyorlar... 
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TÜRKİYE'YE BİÇİLEN ROL 


28 Haziran 2013 


Son günlerde herkeste bir tedirginlik var. Dostlarım “Acaba Türkiye İran gibi olur mu?” diye soruyorlar. 


Türkiye İran Gibi Olur mu? 
Son günlerde herkeste bir tedirginlik var. Dostlarım “Acaba Türkiye İran gibi olur mu?” diye soruyorlar. Ben bunun cevabı için 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Batı'nın ülkemize biçtiği rolün iyi tahlil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Daha önce “Yaşadığımız Günlerin Mimarları Ve Ilımlı İslam” başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazıda daha 1990'lı yıllarda batı dünyasının ve de özellikle Amerika'nın günümüzün Türkiyesine nasıl bir rol biçtiği belli oluyordu. 


Laiklikle Barışmaktan Başka Çare Kalmıyor 

O yazıda merhum gazeteci Ufuk Güldemir 'in sorularını cevaplayan CIA Ortadoğu Dairesi eski Sorumlusu ve Büyük Ortadoğu Projesi Baş Mimarı Graham Fuller şöyle diyordu: “Mısır'daki, diğer Arap ülkelerindeki İslâmi hareket, “İslâm tariktir ? diyor. Yani “yolumuz odur ? diyor. Bunu söyleyebilirler, ama bu kanıtlanmış bir gerçek değildir. Hele siyasi bir program hiç değildir. 

Siyasi yaşama katılıp sanat, vergi, sağlık, eğitim, sanayi politikalarının spesifik hatlarını açıklamak zorunda kaldıklarında, laiklikle barışmaktan başka çare bulamıyorlar. O zaman İslâm'ın arkasına saklanma imkânları kalmıyor. Somutlaşmak durumunda kalıyorlar. Somutlaşma da uzlaşmayı beraberinde getiriyor. Eğer şiddete başvuran, devleti yıkıp İslâmi diktatörlük kurmak isteyen bir eğilim varsa ki bu çok olumsuzdur, o zaman demokratik devlet elbette güvenliğini sağlayacak adımları atar. 

Zaten İslâmi harekâtın önündeki en büyük görev de inançları çağa uyarlamaktır. Diğer yandan İslâm'ın bir de özel yaşamda yeri var ki, o ayrı bir konu ve her zaman teşvik edilmeli. İster İslâm, ister Hıristiyanlık olsun, din birey yaşamındaki ahlâki değerleri güçlendiriyor. Ama din siyasete soyununca o zaman gerçekçi bazı “tavizler ” vermesi gerekiyor” 


Başkan Clinton'a Göre Türkiye 


Konuyu daha da berraklaştırmak için ABD Başkanı Bill Clinton'un 
8 Kasım 1999'da Türkiye'yi ziyaret etmeden önce Georgetown 
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Üniversitesi Herbert Ouandt (BMW) Merkezinde verdiği konferans notuna bir göz atmakta yarar var. 

“Türkiye'ye gittiğimde onlara 20. yüzyıl tarihinin acısıyla tatısıyla Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında yıkılış tarzı ve Avrupalı güçlerin bu süreçte aldıkları kararlarla şekillendiğini anlatacağım. İnanıyorum ki, önümüzdeki yüzyılda önemli ölçüde Türkiye'nin geleceğini, günümüz ve gelecekteki rolünü tanımlama tarzıyla şekillenecektir. Zira Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'nın tam kesiştiği noktada bulunmaktadır, dolayısıyla Türkiye, Avrupa'nın bir parçası olarak istikrarlı, demokratik, laik bir İslam ülkesi olma özelliğini koruduğu takdirde şüphesiz çok daha ümitli bir geleceğe kavuşuruz” 


De mokrat, Laik v e İslam 

Gördüğünüz gibi Türkiye'ye biçilen rolde istikrarlı bir şekilde yürütülmesi gereken üç ana unsur vardır. “Demokrasi, laiklik ve din” Bu unsurlar olmadığı veya demokrasi ve laiklik gibi unsurlardan biri veya birkaçı eksik olduğu taktirde, sadece iç güçlerin degil, dışarıdaki süper güçlerin de Türkiye'ye belli yöntemlerle müdahale edeceği kuvvetli bir varsayımdır. Nitekim son günlerde benzer müdahaleleri de görüyoruz. Bu nedenle ben Türkiye'nin İran tarzı bir İslam devleti olabileceğini düşünmüyorum. Ancak son günlerde Cizreden gelen PKK ile ilgili tatsız haberleri gördükçe, ABD Büyükelçisi'nin zamansız Güneydoğu seyahatini de dikkate alıp, Türkiye'nin bölünmesi ve istikrarı açısından derin endişeler taşıyorum. Bakalım bu tatsız oyun nereye kadar gidecek? 

Clinton'un Tarihi Konuşması Videosu 

http://www.youtube.com/watch?v—kEpvtvSuR-E 
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19 Haziran 2013 
“Muhtar bile olamaz” deniliyordu. Muhtar olamadı ama Başbakan oldu ve 10 yıldır Başbakanlık makamında. 


Muhtar olamaz 

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık 1997'deki Siirt mitinginde 'camili minareli, kışlalı, süngülü' şiiri nedeniyle hapse mahküm olup siyasi yasaklı olunca “Muhtar bile olamaz” deniliyordu. Muhtar olamadı ama Başbakan oldu ve 10 yıldır Başbakanlık makamında, 


2004 yılında Amerikan Yahudi Teşkilatı cesaret Başkan Bush ile 
ödülü verdi 
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24 Temmuz 1999'da cezaevinden tahliye olan Erdoğan, 14 
Ağustos 2001'de kurucuları arasında olduğu AKP'nin Genel Başkanı seçildi. Erdoğan 2002 başında ABD'yi ziyaret etti ve ABD'deki Türkiye masasına bakan şefler tarafından misafir edildi. 

15 Kasım 2003 sabahı İstanbul'da Neve Şalom ile Beth İsrael 
Sinagoglarına ayin sırasında bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları yapıldı. 25 kişi öldü, 262 kişi ise yaralandı. Erdoğan eylemleri yapan teröristlere meydan okudu. 


ABD Ziyaretleri, Yahudi Cemaatleri 

2002 ABD ziyareti ve Sinagog saldırıları sonrasındaki tutumu 
Tayyip Erdoğan'ın önünü açtı. 2004 yılında ABD Başkanı Bush ile görüşmeye gittiğinde sıcak bir şekilde karşılandı. ABD'de çok kuvvetli ve etkin bir topluluk olan “ABD Yahudi Teşkilatı” ise ona merasimle “Yahudi Cesaret Madalyası” verdi. Ondan sonra R. Tayyip Erdoğan'ın yıldızı hızla yükseldi. 


Hayatından Enstantaneler 
Gelin 10 yıldır Türkiye siyasetine yön veren Başbakan Erdoğan'ın hayatındaki önemli karelere basından alıntılarla birlikte bakalım: 


N 


"Ananı da al git" En çok gezen başbakan 


Ananı da Al Git 
Gittiği birçok ilde sevgi gösterileriyle karşılandı; ancak bireysel protestoların da hedefi olmaktan kaçamadı. Bir çiftçinin “Anamızı 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ağlattınız” sözü üzerine, önce “Artistlik yapma lan” dedi; çiftçi sitemine devam edince de “Hadi, ananı da al git buradan” diye ek- 


ledi. Bu olay, günlerce tartışıldı; Erdoğan sert şekilde eleştirildi. 


"Demokratik Açılım" süreci İsrail'e "One minute 


En Çok Gezen Başbakan 

Başbakan Erdoğan, 2003'ten bu yana 90'ın üzerinde ülkeye 
300 yakın ziyaret gerçekleştirdi. Bu rakamlarla Tayyip Erdoğan, 
Cumhuriyet tarihinin en çok yurtdışı ziyareti yapan başbakanı oldu. Akılda kalan ziyaretlerinden biri, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Ajda Pekkan, Sertab Erener ve Nihat Doğan gibi isimlerle birlikte gittiği ve Afrika turunun bir parçası olan Somali ziyaretiydi. 


Demokratik Açılım Süreci 

2009'da başlayan “Demokratik Açılım süreci, halen devam etmekte, Kamuoyu tarafından detayları bilinmese ve birçok soru işareti taşısa da riskli ve önemli adımlar atıldığı da bir gerçek. İlk başlarda PKK ile görüşmeleri şiddetle reddeden Başbakan Erdoğan sonra bunu kabullendi. 


İsrail'e “One Mınute 

“Bölge ülkeleriyle ve komşularla sıfır sorun politikasıyla yola çıkan Erdoğan, özellikle son dönemde bu bakış açısından uzaklaştı. Başbakan, 2009 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perese sinirlenip ağır ithamlarda bulundu ve Davos'ta katıldığı paneli terk 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etti. Bu olay dünya basınına bomba gibi düştü. Erdoğan'ın yurtdışındaki imajı büyük ölçüde değişti. 


v 


İlk kez annesine ağladı 10 yılda 7 zafer 


İlk Kez Annesine Ağladı 

Şiirler okunurken, şarkılar söylenirken gözlerinin dolduğunu birçok kez görüldü ama ilk kez 8 Ekim 2011'de annesi Tenzile Erdoğan'ın Fatih Camii'ndeki cenaze töreni sırasında hıçkırıklarla ağladığı tespit edildi. 


10 Yılda 7 Zafer 

Başbakan Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nden yaptığı “balkon konuşmaları'nı bilmeyen yok. Bugüne kadar üç kez o balkondan zafer konuşmaları yaptı. 2002 Genel Seçimleri'ni de sayarsak geçtiğimiz süre zarfında Başbakan Erdoğan, 3 genel seçim, 2 
yerel seçim, 2 de referandumdan zaferle çıktı. Partisi bu sırada oy oranını giderek artırdı; en son yüzde 49,8'i gördü. 12 Haziran 2011'deki son seçim zaferinde genel merkezin balkonundan halka şöyle seslenmişti: “Seçimin galibi Türkiyedir” 

Attan Düştü 

Erdoğan'ın etkileyici hitabet gücü ve parti içinde kurduğu kusursuz hâkimiyet, onu karizmatik bir lider haline getirdi. Belki de o karizmanın çizildiği tek gün, 30 Mart 2003'tü. 
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Tea RDOG.AN 
Attan düştü Time kapağında 9. Türk 
Erdoğan, Bayrampaşa Şehir Parkı'nda ata binmek istedi. Seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlandı. Bir süre atın üzerinde kalmak için çaba sarf eden Erdoğan, bunu başaramayınca kum zemine düştü. Erdoğan, yıllar sonra “Muhteşem Yüzyıl'ı “Kanuni 30 yılı at üstünde geçirdi” sözleriyle eleştirince, sosyal medya kullanıcıları, “Siz 3 saniye geçiremediniz” diye laf çarptılar. O ise “ama Başbakanım” diye cevap verdi. 


Time Kapağında 9. Türk 

Başbakan Erdoğan, ABD'nin gündem belirleyen dergisi TIMEA kapak olan 9.ncu Türk oldu. TIME'ın Erdoğan için attığı başlık 'Erdogan's Way - Erdoğan'ın Yolu” idi. Başbakan'ın “kendi doğru bildiği yolda gittiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye'nin bölgede Arap Baharı için giderek güçlü bir model oluşturduğu belirtiliyordu. 


asıl gayesini açıkladı gi 


Başbakan Erdoğan o haberin pi BAŞBAKAN iə 
Uludere haberi 8.7 REYHANI 
Ohama'yı.. ESAD'IN 


Erdoğan, Uludere'de 34 kaçakçının öldürülmesi S1 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı olayı patlamaları 
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Üç de Yetmez, 5 Tane! 

Erdoğan'ın Başbakanlığı süresinde en çok konuşulan söylemlerinden biri “En az 3 çocuk”tu. Niyeti ülkedeki nüfus artışı hızındaki azalmaya müdahale etmekti. “3 çocuk mevzusu köşe yazarlarının en sevdiği konu haline geldi. Erdoğan tepkiler karşısında geri adım atmadığı gibi, Bosnada yaptığı konuşmada “Ben Türkiyede “3 çocuk” diyorum ama burada en az 5 çocuk olması lazım” diye ekledi. 


Obama İle El Ele 

Kendisini “Büyük Ortadoğu Projesi'nin “Eş Başkanı” olarak niteleyen Başbakan Erdoğan, gerek Başkan Bush, gerekse de Başkan Obama ile çok samimi idi. 

Son günlerde “Eş Başkanlık” devam ediyor mu bilmiyoruz ama Taksim Gezi Parkı ile gelişen olaylara ve bu olaylarla ilgili ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin yaklaşımlarına bakınca Erdoğan Hükümeti ile ilişkilerin eskisi gibi olmayacağı görülüyor. 


İki Ayyaş, Çapulcular ve Ustalık Devri 

Başbakan Erdoğan “Çıraklık Devri'nde güzel işler yaptı. Eski radikal söylemlerini hatırlatanlara “Artık değiştim” diyordu. Sadece kendisini seçenlerin değil bütün ülkenin Başbakanı olduğunu, makam için değil hizmet için bulunduğunu söylüyordu. Artık Ustalik devrine geçmişti ama ustalık yaramadı. Keşke “çırak” kalsaydı. 
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Gittikçe sertleşiyor, gittikçe kırıcı oluyordu. Libya konusunda, Mavi Marmara olayında, Rum'ların Kıbrıs yakınlarında yaptığı petrol aramasında ve en son Suriye konusunda yapamayacağı tehditlerde bulunması ve arkasının gelmemesi, inandırıcılığını kaybettirdi. 

Yeni alkol yasasını dini referanslar vererek savunduğu grup toplantısında “İki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da, inancın emrettiği niçin reddedilmesi gerekiyor?” ifadesi büyük infial ve tartışma yarattı. “İki ayyaş” bir yana, Mardinde yaşayan ve imal ettikleri şarapları çok meşhur Süryani Papazları bizim vatandaşımız değil mi? Onların inançları ne olacak? 


abi 


2 KİME ? 


“ÇAPULCU” DEDİ 


İki Ayyaş'ın 


Çapulcular, Taksime Cami de yapacağız 


İki Tatlı Söz 

Sayın Başbakan, “İnadım inat” dediniz, gönül almadınız, iki tatlı söz söylemediniz, hatalardan dönmenin ve gerektiginde özür dilemenin büyük bir erdem olduğunu düşünemediniz. Sayenizde bütün örgütler, provokatörler, Türkiye düşmanları bayram ediyor. 

Elektriklenme dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. İyi yaptığınız her şeyi bir anda sildiniz. Biliyorum yorgunsunuz, bu ülkeyi idare etmek de çok zor ama bunların hiç biri mazeret olamaz. Yanlışlardan dönmek ve herkesin Başbakanı olmak sadece sizin elinizde. 
İki tatlı söz, bir gönül alma... 
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Uludere ve Reyhanlı 

Başbakan Erdoğan 34 kişinin öldüğü Uludere ve 51 kişinin öldüğü Reyhanlı konusunda hep başkalarını suçladı. Erdoğan, Uludere olayının Obamaya uzandığını, haberlerin amacının Amerikadaki mevcut iktidarı zayıf düşürmek olduğunu söyledi. 

Bütün devlet çarkının başında bulunan kişi olarak hiç özeleştiri yapmadı. Gelen Suriyeli mülteciler arasında istihbarat elemanları bulunabileceğinin neden düşünülmediğini, neden mültecilerin huduttan uzak noktalara yerleştirilmediği gibi basit önlemlerle hiç uğraşmadı. 

Suriyeyi kolay yenilir bir lokma sandı. Suriye konusunda Rusya, Çin, İran gibi önemli faktörleri dikkate almadı. Esad ailesi ile el ele tutuşurken, bu ailenin teröre verdiği desteği ve Türkiyeye verdiği zararı dikkate almadı. Aynı tutumu, yıllarca Türk terör örgütlerine eğitim veren Filistinliler için de uyguladı. Sadece hissi ve dini motifleri dikkate aldı. 


Can Dündar'ın Hazırladığı film ve diğer alıntılarla “RTE'nin hikâyesi” videosu: 

https://vvvvvr.youtube.com/vvatch?v-E8i4-5kvvh90 

http://Www.youtube.com/watch?v-a0-InOlgwlo 
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TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELE 


08 Haziran 2013 

Terörizm, siyasal, ekonomik veya dine dayalı hedeflere ulaşmak amacıyla baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır. 


Terör ve Terörizm Nedir? 

Terör sözcüğü Latince kökenli olup “korkudan titreme” veya “titremeye sebep olma” anlamındadır ve Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. 

Terörizm, siyasal, ekonomik veya dine dayalı hedeflere ulaşmak amacıyla baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır. 

Terörizm, bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku veya siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak” olarak da tanımlanabilir.. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, “Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” olarak tanımlanır. Terör 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uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir. 


Terör; hayatımızı karartan, korkunç, acımasız ve sinsi bir şid- 


det yöntemi. 


Türkiye ve Terör 

Bilindiği gibi, Türkiye teröre en çok muhatap olan ülkelerden birdir. Halkımız yıllardan beri çeşitli yönlerden esen terör rüzgarları ile yaşamaya adeta alışmıştır. Kanıksadığımız ve bize artık olağan bir gazete haberi gibi gelen bu olayları bir de gencecik çocuklarını, yakınlarını kaybeden aileler açısından düşünelim. Çağımızın sinsi savaşı terörizm, toplum psikolojimize, “milli ekonomimize büyük zararlar vermekte, ülkemizin gelişmesini engellemektedir. 

Göstergeler önümüzdeki günlerde ülkemizde terör olaylarının devam edeceğini, belki de artacağı sinyallerini veriyor. 

Ülkemiz yıllardır bu sahneleri gördü, binlerce insan öldü, bir çoğu sakat kaldı. 


BELGELİ YAZILAR 


Kaçakçılığı destekleyen, terör örgütlerine, Türkiye aleyhtarı 


her faaliyete kucak açan, laikliğe ve Atatürke diş bileyen komşularımız, büyümemizi, gelişmemizi hazmedemeyen, öncelikle silah sanayilerini ve petrollerini düşünen, Müslüman bir ülke olduğumuz için bizi aralarına almayan dostlarımız varken iyimser olmak mümkün mü? 


Neden terörizm, niye terör olayları artıyor? 

» Öncelikle terörizm düzenli ordularla yapılan savaşlara göre son derece ucuz. Neredeyse çok düşük bir maliyetle bir ülkeyi trilyonlarca liralık zarara sokabiliyor, yetişmiş, değerli insanlarını yok edebiliyor, istikrarını ve güvenliğini açısından tehlike yaratıyor, 

» Yaşayanları tedirgin, yönetenleri başka bir şey düşünemez, hizmet veremez hale getiriyor. 

» Hem de sinsi ve kaypak bir yolla yapıldığından, arkasındaki gücü, destek verenleri ispatlamak çok zor. 
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Terörle Mücadele Klasik Yapılarla Olmaz 

İstihbarat teşkilatlarının bir devletin yaşamında çok önemli yeri vardır. Devlet çapında bir istihbarat iyi bir orkestra gibi, devletin çeşitli birimleri arasındaki sıkı koordinasyon ile ve bilgilerin tek elde toplanıp, tek elden dağıtılması suretiyle yürütülmelidir Terörle mücadele, iyi istihbarat yapılanmasının yanı sıra çok fazla sürat de ister. Memurdan başlayarak bir üst makama arz edilerek dolaşan evraklar, en üst makama imzalatmak için bekleyen yazılar, eylem yapılıp bombalar patladıktan sonra bir işe yaramaz. İstihbarat elde edilen muhtemel terör olaylarında bazen dakikaların çok önemi vardır. 


ABD'de CTC'nin yapılanması. 

Eylül 1994'de zamanın müsteşarı Sayın Sönmez Köksal ile resmi bir ziyaret ve görüşmeler için ABDye gittik. Bu seyahat sırasında CIA bünyesindeki Kontr Terör Merkezini (CTC) gezmiş ve ilgililerden, bu merkezin hangi ihtiyaca binaen kurulduğu, nasıl çalıştığı, kuruluşundan sonra terörle mücadelede ne gibil başarılı 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neticeler elde ettiği öğrenilmiştir. İlgililer, terörle mücadelede başarıya ulaşmanın, devlet çapında bu tip “füzyon (kaynaştırma)” merkezlerinin kurulmasıyla sağlanabileceğini, Kaynaştırma (Füzyon) Merkezlerinin, özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadele için gelişmiş ülkelerde kurulduğunu ve mücadeleye önemli katkı sağladığını, örneklerle izah etmişlerdir. 


CTC nasıl bir kuruluş, ne şekilde çalışıyor? 

CTC, terör olaylarında büyük artış gözlenmesi üzerine, resmi olarak 1986'da Başkan Reagan'ın emri ile kurulmuştur. CTC, ABD terörle mücadele ulusal siyasetinin oluşturulmasında istişari ve uygulayıcı bir organdır. CTC, Karargahında 200 kişi çalışmakta, 12 
kurum ve kuruluşa mensup 18 temsilci bünyesinde yer almaktadır. CTC'nin, şematik olarak CIA İstihbarat Yardımcılığı kuruluşunda bulunmakla birlikte, normal hiyerarşik yapının dışında bir çalışma düzeni vardır. 

Yukarıda bahsedilen 12 kurum ve kuruluşa mensup 18 temsilci, kendi dallarında yetişmiş, tecrübeli ve kendi birimlerine emir verebilecek nitelikte kişilerdir. Misal olarak CTC'de Hava Kuvvetleri temsilcisi olarak görev yapan bir albay, kendi kurumunca da yetkilendirildiği için, bir telefonla herhangi bir yerdeki Hava Kuvvetleri birliğini süratle harekete geçirebilir. 


CTC Başkanının Yetki Ve Görevleri nedir? 

» Hiyerarşik yapının dışındadır. ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı ve CIA Başkanına doğrudan muhatap olabilmektedir. 

e Milli Güvenlik Konseyi'nin politika üretmekle sorumlu alt biriminin üyesidir. ” 

» 33 Federal kurum ve kuruluşun kıdemli koordinatörüdür. 


» ABD üst düzey yöneticilerine terörle mücadele konusunda danışmanlık yapar. 
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Ülkemizde Durum 

Ülkemizin terörle mücadelede karşılaştığı en önemli sorunlar, “İlgili makamlar arasındaki koordinasyonun sağlanması” ve “İstihbaratın icraata döndürülmesi” işlemleridir. Ülkemizde bu konuda devamlı arayışlar olmuş, çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Terörizmle etkili mücadele için görevli tüm kuruluşların gayretlerinin bir merkezde toplanmasına, birleştirilmesine, koordine edilmesine, kurumlar arası kopuklukların önlenmesine, aynı konularda yürütülen mükerrer faaliyetlere yani dublikasyonlara son verilmesine, yetki alanı çatışmalarına, kuruluşlar arası rekabete, kaynak ve bilgi israfına mani olunmasına, gayret ve güç birliğinin sağlanmasına, istihbaratın süratle icraata döndürülmesine ve böylece terörle mücadelede etkili ve kalıcı bir platformunun yaratılmasına ihtiyaç duyuluyordu.. 


(Tartışmalı) Kontr Terör Merkezi'nin Kurulması 

Neticede Türkiye'nin de benzer bir füzyon merkezine ihtiyacı bulunduğu ve bunun kanunen devlet çapında istihbarattan sorumlu olan MİT bünyesinde kurulmasını gerektirdiği düşünülmüş ve diğer ülke yapıları da incelendikten sonra 1996 yılında MİT Kontr Terör Merkezi (KTM) kurulmuştu. 

KTM, bünyesinde terörle doğrudan mücadelede görevli çeşitli kuruluşları barındıracak alışılmışın dışında bir yapıydı. Kısaca onun bir “İstihbarat Kaynaştırma Kuruluşu” olduğunu, terörle mücadelede, istihbaratın icraatla eşgüdümlü olarak sevk ve idaresini amaçlayan, dinamik bir yapı niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. 


KTM Ne Yapacak, Nasıl Çalışacak tı? 
ə Terörle mücadelede en küçük ayrıntıların son derece önemli olduğu dikkate alınacak, 
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“ Gelişmiş teknikler ve bilgisayardan azami faydalanılacak, bu şekilde bilgi kaybınının en az düzeye indirilmesi, değerlendirmelerin daha süratli ve bilimsel yapılması sağlanacak, 

» 24 saat esasına göre, taarruzi amaçlı, gizli faaliyet usul ve metotlarına uygun faaliyet yürütecek, 

ə Modern, süratli, güvenli ve alternatifli bir haberleşme ağı ile donatılacak, 

“Alt yapısı, önemli terör olaylarında “Devlet Çapında Kriz Yönetim Merkezi” olarak kullanılmasına imkan verecek, 

ə Kontr Terör Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek 500 
hektarlık “Eğitim Tesislerinde” yurtiçi ve yurtdışında, teröre maruz bölgelerde görev yapacak MİT ve diğer kuruluşlarımızın personeli çeşitli düzeylerde eğitilecek, 

e Operasyon amaçlı kullanılması planlanan Türk veya yabancı uyruklu kişiler ve gruplar da bu tesislerde eğitilebilecek, 

» Dokümantasyon bölümünde, yapılacak gizli görevlerle ilgili dokümanlar hazırlanacak, 

“ Kontr Terör Eğitim Tesisi'nde görev yapacak olan eğitim uzmanları, gerekli hallerde terör krizlerinde ve karşı terör operasyonlarında aktif olarak kullanılacaktı. 

» Eğitim tesisinde; Atış poligonları, bomba ve tahrip alanları, su üstü - su altı eğitim alanları, yakın boğuşma eğitim alanları, köpek eğitim alanları, özel otomobil kullanma ve kaçıp kurtulma alanları, rehine kurtarma harekatı eğitim alanları. 
Evet, ben ve arkadaşlarım büyük bir özveri ile gece gündüz çalışarak ülke şartlarına uygun modern bir terörle mücadele merkezi 

kurduk, çalışır hale getirdik. Kontr Terör Merkezi Sayın Müsteşar Sönmez Köksal'ın desteği ile en yeni teknoloji ürünleri, haberleşe araçları ile donatıldı. Güzel bir bilgisayar ve arşivleme sistemi kurduk. Eğitim tesislerini düşündüğümüz şekilde düzenledik. 
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Kısa zaman içinde MİT'te ilk kez başarılı örtülü operasyonlar da yürüttük. 

Sonra? Sonra ben yurtdışına tayin oldum, Müsteşar değişti, Şenkal Atasagun göreve geldi. Atasagun bir süre Eğitim Tesislerini devlet büyüklerinin korumalarını eğitmek maksadıyla şov amaçlı kullandı, Kontr Terör Merkezini ise kapatarak personelini dağıttı. Ama Abdullah Öcalan getirilirken KTM'nin Eğitim Tesisindeki tecrübeli yönetici arkadaşımız ile diğer KTM personelini kullanmak zorunda kaldı. Zira teşkilatta bu işleri yapabilecek kapasitede başka eğitimli, yetişmiş personel yoktu. 

Daha sonra gelen Müsteşar Emre Taner de KTMYi “Kapatılan Tartışmalı Kontr Terör Merkezi” olarak tanımladı. 

Doğru mu bilmiyorum, şimdi yeniden böyle bir yapılanmaya gidildiğini duyuyorum. Demek ki ihtiyaç var. O zaman KTM'yi keyfi olarak kapatan kişiye KTMYi niçin ve kime faydası olsun diye kapattığı sorulması gerekmez mi? 


487 


ARŞİMİDİS OLAYI 


27 Mayıs 2013 
Bugün başka bir konu yazmayı planlamıştım ama “Arşimidis” konusu gündemde olunca ona değinmek gerekti. 


OLAYINDAKI ÜNLÜ 
125 SAVFALIK EK 


1.nci MİT Raporu 

Arşimidis Olayı, kamuoyunda 1.nci MİT raporu olarak bilinen ve 1987 yılında basına yansıyarak uzun süre gündemde kalan “Banker Bako Olayı, Polis İçindeki Çekişme ve Yer altı — Polis — Kamu Görevlileri İlişkileri” isimli istihbarat raporunda ve eklerinde geçmektedir. 
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Bu raporun 16'ncı sayfasında şu hususlar yer almaktadır: 

“Nuri GÜNDEŞ'in, Dündar KILIÇ'la ilgili soruşturma sırasında Şükrü BALCI, İstanbul Valisi Nevzat AYAZ ve Fahrettin ASLAN'la birlikte gayrimüslimlerden külliyetli miktarda haraç alınması olayına adı karışmış ancak bu konu bilahare çeşitli gerekçelerle örtbas edilmiştir. Bu olaya Cengiz ABAOĞLU, Nuri GÜNDEŞ'in akrabası Hacı Ali ASLAN ve diğer birkaç MİT mensubunun da adı karışmıştır. 

Aynı tarihlerde intikal eden bilgilere göre Nuri GÜNDEŞ'in; 

(1) Başak Grubu sahipleri Ertan SERT ve Turan ÇEVİK'ten himaye edilmelerine karşı 60 milyon TL aldığı. 

(2) Aynı tarihlerde eski MİT Müsteşar Yardımcısı Nihat YILDIZ: Başak Holdinge soktuğu 

(3) Başak Holding'in 300 milyonluk bir borcunu banka müdürüne baskı yapıp ertelettiği, 

(4) Erdoğan DEMİRÖREN'in Arşimidis işini kapattırdığı, 

(5) Emin CANKURTARAN'ın gümrük işlerine yardım ettiği ve bu meyanda Emin CANKURTARAN'ın Edirnede takılan bir TIRnı Kapıkule Gümrük Müdürü Birol KALKAN kanalıyla kurtardığı, Birol KALKAN'ın bu iyiliklerine karşılık Mataracı davasında korunduğu, 
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(6) Dündar KILIÇ ve Fahrettin ASLANdan hediye aldığı ve menfaat temin ettiği, hususları yer almaktadır. Bu ilişkilerde Cengiz ABAOĞLU daima yer almıştır?” 

Arşimidis Olayı ile ilgili esas bilgiler raporun 125 sayfalık ekleri arasında olup, “Belge 3” olarak yayınlanmıştır. Kaynağı ise MİT Müsteşarlığı değil, o tarihlerde MİT”le koordineli olarak çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığıdır. 
Hatırladığım kadarıyla onlar da bazı ihbar ve şikâyetler üzerine bu çalışmayı yapmışlardır. 

Arşimidis olayına gelmeden önce “Belge 1'de, olaylara adı karışanlardan Mustafa Ercan'ın anlattıklarına bir bakalım: 


Mustafa Ercan ve Haluk 

“04 Eylül 1988 tarihli Nokta Dergisi'nin ekinde yayınlanmıştır. 

Mit raporu ekleri 

Belge 1 

Mustafa Ercan “Kimseye güvenim yok..? 

14 Ekim 1984 iç yazışmada Mustafa Ercan'ın Kaçakçılık İstihbarat Dairesinden bir yetkiliye verdiği on bir maddelik ifade yer alıyor. 
Mustafa Ercan'ın adı geçtiğimiz günlerde hayali ihracat olaylarına karıştı, İzmir Devlet Güvenlik mahkemesince tutuklanan Ercan, Ertan sert ve Turan Çevik'in hayali ihracat bağlantılarıyla ilgili açıklamalar yaparak günün adamı haline geldi... 

... 9. Bunlar ... ayrıca Erdoğan Demirören'in Arşimidis işini de bizimkiler kapattılar. Erdoğan Demiröreni'le araları çok iyidir. 
Onun silahına ruhsatı da bizimkiler aldı. Bu işi Haluk bizzat takip etti. Haluk'un da birçok bildiği var. Ancak Nuri Bey ona "Ne yapalım Ankaradan uğraşıyorlar sen hele tayin yerine git, rapor filan al... ben seni bir sene sonra geri aldırırım” demiş. Herhalde Haluk'u elde ettiler. Bizim tayinimiz çıktı ama Cengiz'in tayin olmaması 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için Nuri Bey çok diretti. Zira Cengiz korkak ve zayıf karakterli. 
Konuşursa diye.korkuyorlar. Nuri Bey birçok şeyi kapattı. Mesela Diyarbakırdan gelen İbrahim Ortakçılar, şimdi Ge çalışıyor. Kumarhane çalıştırıyordu. Nuri Bey bunu biliyordu. Bir gün nöbetteyken, İbrahim kendi kumarhanesinin basılacağını telsizden öğrenmiş (polis telsizinden) ve telsizle devreye girerek müdahale etmiş, ekibi yollamamış. Bu durum Nuri Beye intikal etti ama kapatıldı” 


ve belgeler dizisi olduğu da bilini- p ərə xu 


Erdoğan Demirdran, Gnüyet Masası eski Amiri Ahmet Ateş: 


Yukarıda Haluk olarak ismi geçen kişi, Bodrum Yalıkavak'ta oturan ve 29 Mart 2011'de esrarengiz bir şekilde öldürülen Haluk Akderdir. 

Arşimidis Olayı İle İlgili Polis İstihbaratı 

Şimdi Arşimidis konusunun aslına bakalım: 

“Belge 3 

YORGİ PAPADOLOS”UN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ... 

KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT ŞUBE M ÜDÜRLÜĞÜ'NE 

Makamın 12.11.1984 tarih ve 94 sayılı olurları ile İstanbul ve civar illerde yaptığımız istihbarat ve topladığımız bilgilerde; 

Eski maliye Bakanı Vural Arıkan, Bakan olmadan önce vergi kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı davalarının avukatlığını yaptığı, 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Enka Holding ve Maya dergisi ortaklarından Ünal Yaltırık'la samimi arkadaşlık ve akrabalık bağlarından dolayı Vural Arıkan, Bakan olduktan sonra Enka Holdinge ait Maliye'ye olan 8 milyar liralık vergi borcunu ertelediği, dönemin gelirler genel müdürü Aykon Doğan'ın da bahse konu Holdinge Maliye'ye olan sekiz milyar liralık borcun ödenmesi için tebligat çıkarması üzerine, bu genel müdürü görevden aldığı, Vural Arıkan geçmiş dönemlerde kamuoyu tarafından en büyük gümrük kaçakçılığı davalarını ya bizzat, yada perde arkasından danışmanlık görevi yaptığı, (TÜPKO olayının avukatı olabileceği) Devletten büyük miktarda vergi kaçıran yada büyük çaplı gümrük kaçakçılığı olaylarının devamlı arkasında yer aldığı, geçmişte sansasyon yaratan bu gibi kaçakçıların sorgulamalarının yeniden gözden geçirilmesi, veya sorguya çekilmeleri halinde bu konuların vuzuha kavuşacağı, Vural Arıkan'ın İstanbulda yazıhanesine kayıtlı telefonun ........ Bakırköydeki evinin telefonun da ...... olduğu, 

Yorgi Papadolos adındaki Rum asıllı şahıs 1939 yılında İstanbulda şə Arşimidis adında bir şirket kurduğu, 1967 yılına kadar devam ettirdiği bu dönemlerde bu şirketin hukuk müşavirliğini Necdet Çobanlıoğlu, Erdoğan Demirören, Adnan Başer Kafaoğlu ve Vural Arıkan'ın yaptığı ancak Yorgi Papadolos adındaki şahsın Mersinde Sıtkı Arabulan'la evli bir kız kardeşinin olduğu ve bağlarının kopuk olması nedeniyle birbirlerini tanımadıkları ancak 1967 yılının 1V'inci ayında akrabayı taallukatını araştıran Yorgi'nin, Sıtkı Arabulan ile evli kız kardeşi Zeynep Aslan'ın kardeşine bir mektup yazdığı, bu mektubun Necdet Çobanlıoğlu tarafından verilen cevapta Yorgi Papadolos'un 13.12.1967 tarihinde Cenevrede vefat ettiğini belirten ölüm ilanının olduğunu yazar, ancak Yorgi'nin ölümünden 
4 yıl önceki tarihle ve sahte vesikalarla Yorgi'nin tüm varlıklarının 
Necdet Çobanlıoğlu'na devir edildiğine dair sahte vesikaların halen devam etmekte olan dava dosyasının, halen İstanbul Adliyesi'nde mevcut bulunduğu, Necdet Çobanlıoğlu'nun Yorgiden kalan varlığı 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da Erdoğan Demirörent devir ettiği, buraya kadar olan tüm sahte belgelerin tahkikat neticesinde şirketin hukuk müşavirleri Erdoğan Demirören, Vural Arıkan, Necdet Çobanlıoğlu ve Adnan Başer Kafaoğlu tarafından düzenlediği, bu şirkete ait Türkiye ve Amerikadaki milyarlar değerindeki mallara el koydukları, bu hususların dosyadaki bilirkişi raporlarının tetkikinden anlaşıldığı, durumu haber alan Yorgi'nin akrabası Sıtkı Arabulan'ın İstanbula gelerek Erdoğan Demirören'i aradığı ve miras davası açtığını söylediği, E. Demirören'in de Sıtkı Arabulanla Kürt İdris (İdris Özbir) benim adamım, seni öldürtürüm diye tehdit ettiği, bunun üzerine Sıtkı Arabulan'ın ........... 
caddesi........... (Yeşilköy) ikamet eden İnayet Esen adlı bayanı da alarak İdris Özbir'in yanına gittikleri, Erdoğan Demirören'in savurduğu tehdidi İdrise anlattıklarını, bunun üzerine İdris Özbir'in Erdoğan'ı telefonla arayarak; ben senin fedainmişim birilerine öyle demişsin, o zaman senin fedain olduğuma göre, şirketin ortağı olmam lazım geldi diye cevap verdiğini, Kürt İdris'in de Erdoğan Demirören! tehdit ederek, seninle sonra görüşürüz diye söylediği, bilahare İdris Özbir, Dündar Kılıç ve Şahin Çizmecioğlu'nu yazıhanesine çağırarak durumu anlatıp, Erdoğan Demirören'in Silivrideki villasına giderek Erdoğan Demirörenden 300 milyon lira para aldıkları, bunun üzerine Necdet Çobanlıoğlu'nun Amerika'ya kaçarak buradaki şirketin mallarına el koydurduğu, Erdoğan Demirören'in de Türkiyedeki mallarına (Yorgi Papadolosa ait) el koyduğu, Vural Arıkan ve Adnan Başer Kafaoğlu'nun da külliyetli miktarda para zoru ile şirketin hukuk müşavirliğinden azledildikleri varislerin iddiasında ve yaptıkları araştırmalarında, Yorgi Papadolos'un Vural Arıkan, Erdoğan Demirören, Adnan Başer Kafaoğlu ve Necdet Çobanlıoğlu tarafından kravatla boğularak öldürüldüğü, tüm bu olayların aydınlığa kavuşması için; 1. Sıtkı Arabulan, 2. İnayet Esen, 3. Dündar Kılıç, 4. Şahin Cizrelioğlu, 5. İdris Özbir, 6. Recai Erkli, 7. Yüksel Çınkoçak, 8. Avukat Şükran Ergun, 9. Avukat Mualla Selçuk, 
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10. Avukat İlhan Sipahioğlu, 11. Osman isimli (Öldürülme hadisesini yakından bilen) isimli şahısların sorgulamaları ve dinlenmelerinin yararlı olacağı, bahse konu şirketin adresinin İstanbul Karaköy Bankalar caddesi............................ olarak tespit edildiği. Ayrıca yaptığımız istihbarat çalışmalarında Vural Arıkan'ın 4 no'lu SYNT: Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı suçundan yargılanan ve dairemiz arşivlerinde kaydı bulunan Sefer Bezal adlı kişinin de şirketinde müşavir olarak çalıştığı halk tarafından da bilindiği ve tarafımızdan istihbar edildiği, yine konu ile ilgili yaptığımuz istihbarat çalışmalarında öteden beri İstanbul yer altı dünyasının önde gelen Mafya babalarından Hüseyin Cevahiroğlu, İbrahim Cevahiroğlu ve Dündar Kılıç'ın yakınlarının maddi ve manevi tüm destekleri ile İstanbul İlinden Halkçı Partiden milletvekili olarak seçtikleri İbrahim Ural vasıtası ile Vural Arıkana baskı yapıldığı, bu baskının eski İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı ve gazinocular kralı unvanı ile anılan Fahrettin Aslan'ın da desteklediği, Kapıkule Gümrük hadisesinde, Vural Arıkan tarafından Meclise getirilmesine sebep bunların baskılarından kaynaklandığı, .... Bilgilerinize arz ederiz. 23.11.1984” 

Bilmediğimiz yeni unsurlar yoksa MİT'teki “Arşimidis Olayı” ile ilgili bilgiler bunlardır... 
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30 Mayıs 2013 

“Arşimidis Olayr” ile ilgili yayınlanan son yazıda da belirttiğim gibi kamuoyunda 1.nci MİT raporu olarak bilinen ve 1987 
yılında basına yansıyan rapor MİT'in arşivinde mevcut bilgilerden faydalanılarak yazılmıştır. Arşimidis konusu, yazıda belirtildiği gibi Emniyet Kaçakçılık Dairesinden gelen bilgilerle sınırlıdır. 


Tahsin Haluk Akter 


28 Ocak 1982 Tarihli MİT Raporu 
Taraf Gazetesinde yayınlanan 28 Ocak 1982 tarihli, MİT'in Arşimidis olayı ile ilgili Genelkurmay'a gönderdiği, Müsteşar 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Burhanettin Bigalı imzalı rapor zamanında ben yurt dışı görevdeydim. 

1983 yılında MİT'te Kaçakçılık Şubesi kurulduktan sonra bu 
şubenin başına getirildim ve 16 Haziran 1988 tarihinde MİT Raporu nedeniyle emekliliğimi isteyip ayrılana kadar hep kaçakçılık ve terör konularınla uğraştım. Arşivimizde bahsi geçen 28 Ocak 
1982 tarihli rapor yoktu. Demek iddia edildiği gibi birileri tarafından yok edilmişti. 

Bu benim rastladığım ilk kaybolan evrak olayı değil. Başka bir yazıda bu konuya da değineceğim. Şimdi bu konularla alakalı olan ve biri sakat, ikisi ölü üç MİT mensubundan bahsedeceğim. 

Önce öldürülen iki MİT Mensubu arasındaki bir telefon görüşmesine yer verelim: 


Müstafi Üsteğmen Ferdi Tamer 

Konuşanlardan biri MİT emeklisi Ferdi Tamer. Tamer, 1966 
yılında Silahlı Kuvvetlerde kıdemli üsteğmen iken geçirdiği bir kaza sonrası bir kolunu kaybedip malulen emekli olmuş, 1967de MİT'e girmişti. Sakat olduğu için herkesin iyi davrandığı bir personeldi. Hatırladığım kadariyle vergi vermediği için hepimizin iki misli maaş aldığı hakkında dedikodusu yapılır, belki de geçirdiği kaza nedeniyle hırçın ve geçimsiz bir kişi olarak tanınırdı. Hiram Bey ve benimle arası iyiydi. İstanbul Başkanı Nuri Gündeş'le ise bir türlü yıldızı barışmamıştı. 


Polis Kolejli Gazeteci - MİT'çi Haluk Akter 

Diğer kişi Haluk Akter. Polis kolejini bitirdikten sonra 1974'de Hergün Gazetesi polis muhabiri olarak basın dünyasına girmiş. 
Aynı tarihlerde MİT'le de irtibat kurmuş ve istihbarat elemanı gazeteci olarak çalışmaya başlamış. 1977 yılında MİT'in kadrolarına 


496 


MEHMET EYMÜR 


alınmış. Ancak hep karışık işlerin, karanlık kişilerin bulunduğu yerlerde gezinmiş. Ben onu görevdeyken tanımadım. 1988'de emekli olduktan sonra İstanbul Dedeman Otelde bir kez gördüm. Orda güvenlik müdürü olarak çalışıyordu. 


Fabrikatör Devrede 

1.nci MİT Raporu'nun basında yer aldığı günlerde eski MİTçi Ferdi Tamer, husumet duyduğu Nuri Gündeş'i şikâyet etmek için Fabrikatör Perinçek'in eline düşmüş. 2000'e Doğru Dergisi İstanbul bürosundan, Söz gazetesi muhabiri eski Mit mensubu Haluk Akter'i arıyor. İki eski MİTçinin telefon konuşmasının konusu “MİT Raporu” Tamer, konuşmanın kaydedildiğinden habersiz olan Haluk Akter'i konuşturuyor, 2000'e Doğru konuşmayı baştan sona banda alıp 14 Şubat 1988'de yayınlıyor. Konuşanlardan F: Ferdi Tamer, H: ise Haluk Aktere ait. 

F: Alo! 
: Alo efendim? 
Halukçuğum, Haluk, sen misin? Oldu. Merhaba. 
: Merhaba hayatım. 
Merhaba. 
: İyilik güzelim. Sen nasılsın? 
: Sağolun. Okudun mu, Sabah)? 
: Okudum. 2000'e Doğru'yu da okudum. Sabahı da okudum. 
Nasıl? 
: Canavar gibi. Aferin o çocuğa. Neydi o çocuğun adı? 
Dur, eee, neydi ya? İrfan, İrfan... 
: İrfan. Aferin oğlana. Aslan gibi. 

:— Halukçuğum görüyorsun, bir yerde de o dönemdeki mafya 

ile ala ilişkiyi bugünkü MİT yönetimi o raporuyla nasıl onaya koyuyor... Ha? 


gemis mmm 


m 
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Hiram'ı da, Mehmet'i de yandılar 

H: Hangi bu dönemin yönetimi koyuyor ortaya onu? 

F: Bu dönemin yönetimi, diyorum. Bu dönemin yönetimi. 
H: Ama şimdi bu rapordan dolayı da hepsi yandı biliyor mu- 


F: Kimler? 

H: Bütün, Hiram) da, Mehmet'i de yandılar. 
F: Niye? 

H: Rapor basına açıklandı. 

F: Açıklansın... Niçin yansın onlar ya? 


H: Eee, abi olur mu, bak şimdi Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığından hep şey tekzipler geldi. Böyle bir rapor yoktur, yalandır diye. 

F: Haaa! 

H: Yaa! 

F: Eeee, Hiram Abas falan müşkül durumda mı kalıyor? 

H: Kalmaz mı abi? Bu rapor onların zamanında yazılmış bir rapor. 

F: Hm? 

H: E, şimdi bu böyle bir rapor yoktur diye oralardan tekzip gelince bu raporun açıklanması demek ki bir sürü insanı rahatsız etti. 

F: Ama işte biz de doğru olanlara yardımcı olacağız ya. 

H: Ya tabii o çocuklar bir kere bu işi kafaya koymuşlar kardeşim. Arslan gibi gidiyorlar işin üstüne. 

F: Yaaa. 

H: Doğu Bey de mesaj geçti. Eğer böyle bir rapor varsa da yoktur diyorlarsa hükümetin istifa etmesi lazım dedi. 

F: Bak Şükrü Balcı'yla olan ilişki efendim... 
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Şükrü Balcı yok. Arıyorum sabahtan beri. Yurt dışmdaymış. 
Şükrü Balcı'yla, yani sen yakinen biliyorsun sen öyle. 
Yahu kime anlatıyorsun bunları abi? Kime anlatıyorsun 


bunları yahu? 


E 


H: 


F: 


Nasıl kime anlatıyorsun? 
İçinde yaşayan adamım abi, bana niye söylüyorsun bunları? 
Tabii tabii onu diyorum. 


mauerm 


F: 


: Senin bildiğinin elli mislini biliyorum ben... 

Evet. 

: Yani senin görevin icabı sen aşağıdaydın, ben içindeydim. 
Tabii tabii tabii... 

H: Ee olay bu? Ama işte şimdi bunlara çok gol oldu Ferdi abi. 


Bana bak, olmadı. Dinle biz doğrucuların yanında olaca- 


gımıza göre inşallah soruşturma konusu, idari ve adli olacak. Eee, sen de bu işin içinde olan adam olarak böyle Şükrü Balcı'yla rüşvet müşvet konusundaki ilişkileri değil mi? 


H: 


Yahu gayet tabii. Bunlar babamın oğlu değil mi bunlar. 


Allah kahretsin. Bunların hepsini... 


F: 


Tabii ya... 
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H: Hiçbir zaman bunlara biz ne taviz verdik, ne sevgi gösterdik abi. 

F: Halukçuğum. 

H: Ha? 

F: Senin o ünitede görevli olarak ben falan kişiden, Şükrü Balcı'dan yahut onun avenesinden eee Nuri Gündeşe rüşveti getirenlerden biri benim dediğim zaman, o inandırıcı olacaktır, ilgililerce. 


Onu Yapan Mustafa 

: İşte onu yapan Mustafa. 
Hı? 

: Mustafa onu yaptı. Mustafa da onu Ankarada açıkladı. 
Açıkladı ha... 

: Gayet labii. 
Sen de vakıfsın bunlara. 

H: Yahu olmaz mı? Dilekçe yazdık. Rapor yazdık. Verdik Hiram abiye biz. Altını da imzaladık bir de üstelik. 

F.Y. 

H: Yaa biz bunu yaptık. Eee nasıl gitti bu adamlar. Durup dururken gökten zembille mi gitti zannediyorsun sen? 

F: Ama bu yeterli değil ki gidişleri ya? 

H: Nasıl? 

F: Yeterli değil ki onların gitmiş olması. 

H: Abi, ondan sonra teşkilat diyor ki, teşkilatın adı açısından diyor, ne derler? Güvenliği ve önemi açısından biz bunu daha fazla şey yapmak istemiyoruz. Deşifre etmek istemiyoruz dediler. Ben müteaddit defalar gazeteye başladıktan sonra açtım, dedim işte bunları yazalım. Bana done verin, şöyle yapın. Ankaraya atladım 


mmm Pm 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gittim. Bakın dedim, biz zamanında kafamızı koyduk bu işe. Bu kadar şeyi yazdık, çizdik. Hiç olmazsa verin, yazayım, edeyim, hiç! Ama dediler, yok, işte teşkilatın eee önemine binaen bunu açıklamak istemiyoruz. Bunları bırakın tarihe kalsın. Tarih bazı şeyleri açıklasın, falan, feşman deyip deyip Ferdi abi bunu böyle kapattılar. 

F: Eee, peki, Halukçuğum bugün bu raporu nasıl yorumluyorsun? 
: Abi, ben bu raporu Aralık ayında okudum. 
Nerede okudun? 
Ankarada. 
Nerede? 

H: Mehmet verdi bu raporu bana okudum, Aralık ayından beri biliyorum ben bunu. 


İİ. 


F: Mehmet Eymür mü? 

H: Tabii. 

P Eee 

H: Tabi ben O'na gitmiştim, çıkarttı verdi, bak oku bunları dedi, hepsini okudum. Bütün altmış küsur sayfalık bir rapor bu. 
Okudum ben bunları biliyordum. Başında hatta şema var. Yani tamamı elindeyse bu çocuğun, şema var başında bunun. Bako şeması var. Ondan sonra bilgi kısmına geçiliyor. Daha Necdetler var, bilmem kimler var. Ulucan'lar bir sürü, bir sürü hikâyeler var bunun içinde. Bu kadar ucuz rapor değil bu yani. 

F: Muhakkak ucuz bir rapor değil. Peki, bunu kim vermiş olabilir basına? 

H: Abi benim aklım almıyor. Basına derken işte 2000'e kim verdiyse verdi. 

F: Ha? 

H: İkibine doğ... 
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F: İster 2000 € verilmiş olsun, ister başka bir gazeteye. Yani kim vermiş olabilir? 

H: Başka bir tarafta çıkmadı ki. 2000'e Doğruda çıktı bir tek. 

iğ 2g 

H: 87 tarihli, 10 Kasım 87 sanıyorum. 

F: Olsuuun! Yani kim vermiş olabilir bunu? 

H: Abiciğim bu rapor üç yere gitmiş. Başbakanlığa, Genelkurmaya, Cumhurbaşkanlığına. Bir de MİT'te var, dört yerde. Bu dört yerden biri verdi bunu. Bunun başka bir anlamı yok. Yani benim bunu, Hiram Abas, eee veya O'nun tarafında olan kimseler kanalıyla verilmiş olabileceğini ben ihtimal vermiyorum. Sen ne düşünüyorsun? 

F: Nasıl, anlayamadım? Hiram Abas veya O'nun yanında bu konuda, bu konuda, bu namussuz insanlara karşı bu konuda olan kişiler yani, herhangi biri tarafından verilmiş olacağına ben ihtimal vermiyorum, sen ne diyorsun? 

H: Hiram abiye karşı olan kişiler mi? 

F: Yanında olan kişiler diyorum, yanında. Hiram Abasın işte, Nuri Gündeşle... 


2000'e Doğru ile senin temasın var 


H: Abi onu senin daha iyi bilmen lazım. 2000'e Doğru ile senin temasın var. 


F: Hayır, şunu demek istiyorum ya, bir öğrenelim de ona göre... 

H: Ama bunu 2000£ Doğrudan öğrenebilirsiniz. Başka bir yerden öğrenme imkanı yok ki. 2000'e Doğrudaki o çocuk... 

F: Hayır, biraz önce dedin ki, eyvah yandı şimdi bunlar, 

H: E bu durumda öyle. 
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F: Yani sen Hiram Abasın taraftarlarının mı veya onun mu verdiğine ihtimal verdin de... 

H: Hiramın, valla bilmiyorum bu rapor öyle veya böyle, nasıl geçtiyse ele bir sektörden bir merciden geçti. Kabil değil bunu başka türlü soyutlamak. Ama Hiram verdi, ama Evren verdi, ama Özal verdi, yani biri bunu basına sızdırdı... 

F: Neyse bu bir karmaşık birşey şimdi biraz. O zaman Halukçuğum esas Emin Cankurtaran'la Nuri Gündeşin Şükrü Balcı'yla... 

H: Onlar raporun hepsinde var abi. 

F: Rüşvete. 

H: Var abi raporda. 

F: Dayalı o ilişkileri hususunda sen benden daha bilgi sahibiyim diyorsun ya, Sen aşağıdasın, biz yukarıdaydık biz bunu... 

H: Abiciğim, ben raporu okudum. Bu raporda o bilgilerin hepsi var. 

F: Hepsi var. 

H: Tamamı var. 

F: Evet. 

H: Yani senin aklına ne geliyorsa, benim okuduğum o raporda, o bilgilerin hepsi var, Ferdi ağabeyciğim. 

F: Peki, dergide çıkan şeyde fazla birşey yok yani. Benim gördüğüm kadarıyla, demek daha fazlasıyla... 

H: 60 küsur sayfa bu rapor abı. 

F: 60 sayfa mı? 

H: Dosya içerisindeydi. Ben bunu, Mehmet bana verdi, odasında. Tabii ben Ankaraya gittiğimde, tekrar müracaatımda, bak al oku, dedi. Oturdum, okudum. Altmış küsur sayfayı okudum, yani. Görüşelim yarın. Yarın neredesin sen? 

EE? 
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H: Senin telefonun yok mu? Ferdi abi? 

Benim telefon daha geçmedi eve, bu tarafta. 
: Nasıl, seni ararsam bulurum? 

Vereyim sana komşunun telefonunu, 


e 


: Ver, yarın seni arayacağım. Yarın bir görüşelim. Senin o koca leş duruyor mu? 

F: Hu, duruyor. 

H: Biz Diyarbakırlı bir büfeci var, oraya gidiyoruz. Sarıyer'in en son Altınkumda gelip geçerken o arabayı ben giderken sağda, dönerken solda görüyordum, yanaşmış olarak tahta evin kapısına... 

F: Yok, yok, ben karşı taraftayım, dur vereyim sana telefonu. 
(Numarayı verir). 

H: Sen ne taraftasın böyle? 

Karşı taraftayım. Ee, Göztepe... 
: 35'li verdiler mi oralara? 
Tabii, senelerdir öyle orası, evet. 
: Allah Allah... Ben 35'li Kanlıca taraflarını bilirim. 

F: Evet, evet, Halukçuğum, bak dediğim gibi bir kere daha vurguluyorum. Benim sevdiğim Yılmaz gibi bir arkadaşımın yakınısın. 

H: Gayet tabii Ferdi abi. 

F: Namussuzluğa karşı olduğunu ben biliyorum. 


İİ 


H: Ferdi abiciğim, bir gün çay saatinde seninle otururduk aşağıda, bunları eleştirirdik. Öyle değil mi? 

F: Bunların arasında arkadaşların o zaman işte ben buradayım. Şey 2000'e Doğru'daydım. Bunların arasında ben sana söylediğim zaman abi bizi bile alet etti bu namussuzlar, şerefsizler. Rüşveti kendi elimle getirdim” diyecek kadar medeni cesaret, iyi haslet sahibi olmanın örneğini verdin. Vallahi çok memnun oldum bak... 
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H: Ferdi abiciğim, biz bunu zaten... 

F: Gerektiğinde işte bu namussuzların namussuzluğu hususunda nasıl kullanıldığını sen açık açık söyleyecektin. 

H: Ben bunu Cumhurbaşkanına da söyledim. Cumhurbaşkanına çıktım, ben O'na da söyledim, Cumhurbaşkanına da söyledim ben bunu. 

E: Besi 

H: Bayağı eeesi, beesi o işte. Çıktım, Evren kabul etti bizi. Nedir bu, dedi. Aynen böyle böyle dedik, anlattık. 

F: Çok güzel. 

H: Tabii, yani biz o devirde herşeyi göze almıştık. Ölümü de göze aldık. Vurulmayı da göze aldık, kırılmayı da. Yani bu bir onur meselesi. 

F: Onu biliyoruz, sen sessizden vermişsin mücadeleni. Biz açık, pervasızca verdik. 


Makam, Mevki Bekliyorduk Tekrar Geriye Dönüşümüzde 

H: Hayır, şöyieydi: Bizim mücadele vermemizdeki tek sebep şuydu: Geriye dönüşümüzde hem bir makam, mevki bekliyorduk. 
Tekrar geriye dönüşümüzde. Çünkü idare bizim idaremiz olacaktı. 
Hem bir yere gelmek istiyorduk. Yani olduğumuz bir şube müdürlüğünden, bilmem neyden iktifa etmemeyi düşünüyorduk. Ama sonradan hüsrana uğradık. O da ayrı konu. 

F: Ama senin bu arzun herhalde bir yerde gerçekleri ortaya koyarak. Yani namussuz insanların elinde olmasın düşüncesiyle. 

H: Kalleşlik gördük. Ankaraya gitti herif, ağladı ağladı. Mafyayı Haluk idare ediyor diye ifade vermiş. Herşey benim üstüme yıkıldı. Dündar Kılıçın bilmem İnci Babanın başkanı ben olmuşum. Ankarada öyle ifade vermiş. Ve bunu bana Ankaradan söylediler. 
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F: Yahu, benim merak ettiğim konulardan biri de Haluk, ne biliyor musun? Bu Cengiz Abaoğlu'nun, Orhan Ünlüatanın efendim, ne gibi menfaatler temin ettiler. Bu Emin Cankurtarandan, Halit... 

H: Valla Orhan bir bok yiyemedi. Ferdi, Orhan pek birşey yapamadı. Orhan sadece gevezelik yaptı. Ankarada şov yaptı. 

F: Cengiz Abaoğlu? 

: Cengiz götürdü. Cengiz en aşağı 2-3 milyarlık adam oldu. 
Yapma yaa! 

: Gayet tabii. 
Kimden peki? 

H: İşte bu takımdık ya? Topal Yaşar'ından tutta, Emin'inden tutta, bilmem aklına kim geliyorsa. İstanbul'da herkesin kafasını koparttı ya. Sadettin Tantan'ı o idare ediyordu. Ne derse yaptırıyordu, biliyorsun. 

F: Şükrü Balcı'yla fevkalade iyi ilişkiler içindeydi. 

H: Yahu herifler işte artık böyle böyle. Şimdi bak yanılıyorsun. 
Şükrü Balcı o kadar zeki bir adamdır ki, hiç kimseyi kendine alet etmez. Adam kullanır kendini kullandırtmaz dayı. O akıllı adam. 
Biz onunla daha çok yakın bir tarihte bir buçuk ay önce oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Abi hem bunları niye telefonla konu- 


şuyoruz ki? Yarın bir ara buluşalım. Ben sana telefon nen 


Ferdi Tamar, nö... 
ve Nuri Gündeş'i sorumlu tutmuştu. MİT'te 


maüucmm 
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F: Oldu. Şimdi okuyunca Sabah 'ı, biraz dertleşeyim dedim. 

H: Hadi abiciğim 

Haluk Akter'in benimle görüştüğü, Evren tarafından kabul edildiği gibi hususlar doğru değil. Benimle ve damat Erkan Gürvit'le görüşen Arap Mustafa lakabı ile tanınan Mustafa Ercandan öğrendiklerini kendi bilgisi gibi satmaya çalışıyor. Ferdi Tamer ise Nuri Gündeş'le çekişmesini yanlış adrese taşımıştı. Perinçek Grubu'nun piyonu haline geldi en son çalıştığı THY'deki işini de kaybetti. 

Ferdi Tamer, 2 Şubat 1987 günü 2000'e Doğru Dergisinde bir basın toplantısı yaparak İstanbul MİT”teki işkenceyi açıklamış ve Nuri Gündeş'i sorumlu tutmuştu. Ferdi Tamer'i ziyarete gelen Haluk Akter de fotoğraf çekildiğini görünce rahatsız olmuş ve yüzünü çevirerek kaçmaya kalkmıştı. 

MİT'te Sorgu Şubesine bakan Ferdi Tamer, Nuri Gündeş'in, daha sonra casusluk yaparken yakalanan ve cezaevinde ölen Turan Çağlar'ın Müsteşarlıktan habersiz gözaltına aldırdığını ve yapılan işkenceye nezaret ettiğini bizzat gördüğünü iddia ediyordu. 


Nuri Gündeş Nezaret Etti 


Burhanettin Bigalı 
Eski MİT Müsteşarı 


“ A 
2000'e Doğrudaki haber şöyleydi: «Tamer, işkencelerin bazılarına bizzat İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in nezaret ettiğini açıklıyor ve ekliyordu: 
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“Kendi nezaretinde olmayanları da bilmemesi imkansız” Ferdi Tamer'in anlattığına göre; bir keresinde, 1979 yılında MİT Müsteşar Yardımcısı olan Recep Ergun, Nuri Gündeş'i sert bir biçimde azarlamıştı: “Sen kim oluyorsun da bir kurmay albayı keyfi olarak alıp sopalı-işkenceli sorgulayabiliyorsun?”. 


Sorgulanan Turan Çağlar! 

Sorgulanan emekli Albay, Turhan Çağlardı. Bir başka kaynağa göre, Çağlar, MİT'ten emekli olduktan sonra Akbank'ta güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı. Çağlar, çalışma yerinden güpegündüz iki MİT görevlisi tarafından alınıyor ve İstanbul Bölge Başkanlığı'na götürülüyordu. 

Söz konusu, “sopalı-işkenceli” sorgu burada yapılmıştı. Ne var ki Tamer'in işkence konusundaki uyarıları, İstanbul bölgesinde yankı bulmuyor. 

Nuri Gündeş, 15 Ağustos 1978 tarihli Aydınlık gazetesinde “İstanbul kontrgerillasında işkence, provokasyon ve istihbaratı yöneten Beşli Çetenin ikinci adamı” olarak tanıtılıyordu. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda olanlar yalnızca işkenceden ibaret değildi. Bazı hırsızlık ve yolsuzluk iddiaları da söz konusuydu. Ferdi Tamer, bu konularda bildiklerini de üstlerine aktarmıştı. Fakat bir türlü herhangi bir işlem yapılmıyordu. O da durumu MİT Müsteşarlığı'na “intikal” ettirdi. 

Tamer, hırsızlık ve yolsuzluk iddialarında yalnız da değildi. MİT İstanbul Bölgesi'nden bir idari yardımcı, “Burada olanları bir tek müsteşara söylerim” demişti. Ancak dönemin MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı, soruşturma yapmak üzere Ferdi Tamer'in “arzu etmediği” bir kişiyi, İç İstihbarat Başkanı Tümgeneral Doğan Solman'ı görevlendirdi. 

Solman aradan uzun bir süre geçtikten sonra soruşturmayı başlattı, Bu arada Ferdi Tamer, müsteşarlık emriyle başka bir üniteye 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atanıyordu. Soruşturma bittikten sonra Doğan Solman, “büyük bir keyifle taa Florya'ya” Ferdi Tamer'in yanına geliyor ve “Maalesef Ferdi Bey, ifade veren 17 kişiden hiçbiri anlattıklarınızı doğrulamadı” diyordu. 

Tamer'in yanıtı “Bundan normal bir şey olamaz. Siz beni oradan aldınız, böylelikle herkese gözdağı verdiniz. Ayrıca Nuri Gündeş'i de görevde bıraktınız. Ondan sonra da soruşturma yaptınız” oluyordu. Ferdi Tamer “soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı daha başından belliydi” diyor. 

“Söz Konusu idari yardımcıyı da Malatya Bölge Daire Başkanı olarak görevlendirdiler, soruşturmadan önce” Bunun üzerine Tamer kendi isteğiyle emekliye ayrılıyordu. Emeklilik dilekçesine ek olarak verdiği bir dilekçede “Teşkilatımızın ve memleketimizin menfaatleri açısından çok acı olan malum gerçekler karşısında çaresiz kaldığımdan memuriyet görevimi artık noktalamak gereğini duyarak emekliliğimi başka bir dilekçe ile talep etmiş bulunmaktayım” diyor.» 

Ferdi Tamer sonunda geçinebilmek için karpuz ve tüp gaz satmaya başladı. Esasında söylediklerinde haklıydı ama Cem Ersever gibi o da yanlış adrese gitmiş ve kullanılmıştı. Tamer 18-02-1990” da Üsküdar da “Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu” (TİKKO) tarafından öldürüldü. 2000'e Doğru, yani Aydınlıkçılar, her zamanki gibi “Eymür'ler Hiram Abas'ın intikamını almak için öldürmüş olabilir” gibi aşağılık bir başlık attılar. 

Daha sonra da “TİKKO'nun bir Kontr-Gerilla örgütü olduğunu iddia ettiler. Bunu genelde içinde yer aldıkları eylemlerde bir taktik olarak kullanıyorlardı... 

1947 İstanbul Moda doğumlu Tahsin Haluk Akter ise 29 Mart 
2011 günü Bodrum Yalıkavak Beldesi, Gerişaltı Mevkii'ndeki evinin 
küvetinde ensesine iki kurşunla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu. 
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Cinayeti ilk önce o gün evde olan iki kadından 23 yaşındaki Tuğçe Yıldıran üstlendi, ancak Akter'in ailesinin de yardımı ile cinayeti işleyen kişinin Haluk Akter'in çocukluk arkadaşı Modalı Kambur Ali lakaplı Müfit Ali Tengiz in yaptığı anlaşıldı. MİT muhbiri ve kokain bağımlısı olduğu iddia edilen Tengiz'in Akder'i sırlarını bildiği ve açıkladığı için öldürdüğü söylendi. 


TuğçöYildiran 


Üçüncü kişi olan Mustafa Ercan (Arap Mustafa) Hayali ihracat olaylarına karıştı ve İzmirde gözaltına alındı. Evinin önünde fena halde dövülmesini Nuri Gündeşin yaptırdığını iddia etti. 
Daha sonra felç geçirdi ve baston yardımıyla yürümeye başladı. 
MİT'e ve Cumhurbaşkanlığında Erkan Gürvite, Nuri Gündeş ve İstanbulda dönen dolaplarla ilgili hayli teferruatlı bilgi verdi ve Gündeş'i suçladı. Sonra kendi köşesine çekildi. 


Ölen MİT Mensupları Videosu: http://www.youtube.com/watch?v—FYn-Hg Yfkyk 


-SON- 
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"Yeşil Kuşak; “lımlı İslam, “Büyük Kürdistan, Büyük Ortadoğu, ve saire... Yakın müttefikimiz 

ABD'nin projeleri... 

Bugün çektiğimiz sıkıntıların nedeni olan, milyonlara zarar veren, öldüren, sakat bırakan, 

çoluk-çocuk insanları açlık ve sefalet içine sürükleyen projeler... 

Kin ve intikam duyguları yaratan, yaratıcısına da zarar veren, çapsız, faydasız ve kanlı 

projeler... 

Önderimiz Atatürk'ün ölümünden sonra ikili anlaşmalarla imtiyazlar tanıdığımız, içimize 

giren, bütün damarlarımızda dolaşan, kâh askerlerle bir olup başbakan ve siyasetçileri 

astıran, kâh hükümetlere bir olup askerimizi hırpalayan, başlarına çuval geçirtip mahkemelerde yargılatan Amerika... 

İçimizde hainler yaratan, uzaktan kumandalı ülkemizi yöneten Amerika... 

Sevdiğimiz, sempati duyduğumuz, en yakın dostumuz Amerika... 

Brzezinski'nin “Yeşil Kuşak” projesi “Radikal İslam'ı kullanma” amaçlı bir projeydi, 11 Eylül'de 

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile birlikte yıkıldı... 

Afganistan hala sorunlu, hala radikal İslamcılar, El-Kaideciler ve Taliban'cıların merkezi. Mollaların ülkesi İran İslam Cumhuriyeti ise, batılı ülkelerin ambargosuna rağmen 37 senedir 

dimdik durup, ABD ve batıya meydan okuyor. 

BBC'nin, 2013 sonunda yayınladığı habere göre, Irak'ta, 2003-2011 yılları arasında, toplam 

461 bin kişi yaşamını yitirmiş. 2011 yılından günümüze kadar bombalama ve sivil ölüm 

haberleri devam ediyor. 2014'te, 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta, “Irak Şam 

İslam Devleti” (IŞİD) örgütü, en büyük ikinci kent Musul'u ele geçirmişti. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 2015'te, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşta, 71 

bini sivil olmak üzere 240 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. 

Masa başında hazırlanan projeleri yöneten Amerika... 

Sevdiğimiz, sempati duyduğumuz, en yakın dostumuz Amerika... 

Esası dururken, suçlanacak gölge isimler aramaya, belki de kandırılmış paralel hainler yaratmaya, başka-başka hedefler üretmeye gerek yok... 

Proje sahibi ve uygulayıcılar belli... Uygulayıcılardan bir tanesi, eski İngiltere Başbakanı Tony 

Blair, daha geçenlerde (Ekim 2015) Irak için özür dilemedi mi? b 30-10-2015 

Mehmet Eymür 
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